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om te noteren

 
	 2012	 opgeteld	 2013	 opgeteld	
januari	 79.365			   78.686		  -679 
februari	 57.248	 136.613	 59.140	 137.826	 1213
maart	 9.459	 146.072	 7.629	 145.455	 -617 
april	 6.462	 152.534	 6.950	 152.405	 -129

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor 
belastingaft rek: Als u meer dan 1% van uw verzamel- 
inkomen en tevens meer dan € 60 aan gift en per jaar 
uitgeeft  is het meerdere tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen aft rekbaar. Als u ervoor kiest uw 
bijdrage gedurende vijf jaar notarieel vast te leggen is 
zelfs het gehele bedrag aft rekbaar. 
Meer informatie? Neem contact met ons op!

Ieder jaar wordt een zeer aanzienlijk deel van de opbrengsten 
van Actie Kerkbalans besteed aan onze gebouwen.
Op 27 november 2012 is de restauratie van de monumenta-
le H. Victorkerk te Batenburg met een offi  cieel tintje afge-
sloten. In de afgelopen 
drie jaar is er nog heel 
veel schilderwerk door 
een twintigtal vrijwil-
ligers uitgevoerd op de 
dinsdagavonden, omdat 
voor dat laatste gedeelte 
van de totale restaura-
tie geen budget meer 
beschikbaar was. Hier-
bij zijn ook een aantal muurschilderingen, die onder oude 
verfl agen verdwenen waren, weer hersteld. Er is een foto-
boek en een website van de restauratie. 
Dit jaar is een deel van het voegwerk van de H. Antonius 
Abtkerk te Overasselt vervangen en in november 
afgerond. Het betrof hier voornamelijk uithak-
ken en opnieuw voegen van kerkmuren. Beide 
kerken zijn monumenten en er is 60% Rijks-
subsidie toegekend op deze werkzaamheden, 
40% van de kosten komen voor rekening van de 
parochie. Ook heeft  de H. Antonius Abtkerk in 
Overasselt dit jaar een nieuwe geluidsinstallatie 
gekregen en is door enkele vrijwilligers een nieu-
we altaartafel en ambo gemaakt. Deze stonden al 
enkele jaren op het programma en zijn dit jaar 
ingezegend door pastor Aloys van Velthoven. 
Bij de H. Judocuskerk te Hernen is dit jaar de kerkhofmuur 
onder handen genomen door een twintigtal vrijwilligers. 
Herstel bleek niet meer mogelijk. De zestig meter lange muur 
is afgebroken en met de afgebikte stenen weer opgemetseld. 
In Bergharen (H. Annakerk) stond op de begroting het plaat-
sen van een nieuwe kerkhofmuur of een alternatief. Ook 
moesten boomstronken, 
puin en de oude afschei-
ding van gaas met strui-
ken worden verwijderd. 
Hekwerk met een he-
drabeplanting vormt een 
mooi alternatief en samen 
met het vrijwilligerswerk 
zorgt dit wederom voor 
een een fi kse besparing 
op het oorspronkelijk be-
grootte bedrag. 

Gebouwen van de parochie de Twaalf Apostelen
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Wat minder grote werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de 
Antonius Abtkerk in Nederasselt. De dakgoten boven de sa-
cristie waren aan vernieuwing toe en dat bleek ook wel tij-
dens het vervangen. Het was meer werk dan voorzien, maar 

met hulp van enige vrijwilligers bleven de extra kosten 
toch binnen het begrootte bedrag. 
Op Alverna bij de H. Jozefk erk is dit jaar buiten- en 
binnenschilderwerk uitgevoerd. In de H. Johannes de 
Doperkerk van Balgoij zijn herstelwerkzaamheden aan 
de elektrische installatie en reparatie van centrale ver-
warming aan de orde geweest. Bij de Paschaliskerk in 
de Woezik is men volop bezig met de voorbereiding van 
het vernieuwen en aanpassen van het priesterkoor. Dit 
kan bekostigd worden uit een nalatenschap voor deze 

kerk. Het ligt in de bedoeling dat deze werkzaamheden in 
de loop van 2013 uitgevoerd worden. De pastorie van H. 
Damianus in Nift rik wordt al jaren verhuurd en heeft  het 
afgelopen jaar nieuwe huurders gekregen. Er is een afsplit-

sing van de woning en 
de kerk gerealiseerd. 
Ook was er belangstel-
ling voor de pastorie in 
Hernen. Deze is sinds 
juli verhuurd en heeft  
de status van een bur-
gerwoning gekregen. In 
Heumen  (H. Georgius) 
zijn reparaties aan de 
schoorsteen van de pas-
torie verricht en voor de 

Emmanuelkerk zijn er door de contactraad in 2012 geen aan-
vragen voor bijzondere onderhoudswerkzaamheden gedaan. 
In de parochiekerk H. Antonius Abt en het Parochiecentrum 
in Wijchen zijn meerdere werken uitgevoerd, zoals onder-
houdswerk aan CV, hang- en sluitwerk van de kerkdeuren, 
renovatie van de keldertrap, schilder- en sauswerk bij het 

ingangsportaal en er zijn werkzaamhe-
den door de monumentenwacht uitge-
voerd. 
Naast heel veel van deze betaalde werk-
zaamheden wordt in bijna alle geloofs-
gemeenschappen het onderhoud aan 
de kerkhoven en tuinen door veel vrij-
willigers verricht. Zo ook het schoon-
houden van de kerken. 
Zonder al deze vrijwilligers zou het niet 
meer betaalbaar zijn in deze tijd waarin 

het economisch allemaal wat minder is. 

H. Antonius Abt Overasselt

H. Victor Batenburg

H. Judocus Hernen

‘Een kerk is van blijvende waarde’, 

‘een kerk is heel wat waard’, 

zomaar wat slogans van de Actie Kerkbalans

van de afgelopen jaren. 

Opnieuw hebben we dit jaar de vraag 

centraal gesteld ‘wat is onze kerk mij waard’. 

Want uiteindelijk bent u het zelf 

die een antwoord geeft op deze vraag.
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30 mei 2013, 20.00 – 22.00 uur Eckhartlezing 
Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek. Dr. 
Loet Swart, Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 
5, Nijmegen Entree: € 7,- 

1 juni verzamelen 10.00 uur De Wandeling 
parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen 
1 juni 19.00 uur

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen
2 juni 
Afscheid Cees Janssen in Alverna
4 juni vanaf 10.00 uur 
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
7 juni 
Ouderenbijeenkomst Hernen  
9 juni 
Afscheid Cees Jansen H. Antonius Abtkerk Wijchen
9 juni, 11.00 – 17.00 uur 
21ste Editie van de Hernense Stratenmarkt
18 juni vanaf 10.00 uur 
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen 
21 juni vanaf 20.00 uur 
Kerkennacht Nijmegen, opening Boskapel, 
Graafseweg 276
23 juni, 11.00 uur

Openluchtviering bij de Oude Toren in Balgoij
Aansluitend expositie van Pagus Balgoye in de 
toren  
29 juni, hele dag 
50-jarig bestaan Boskapel Nijmegen, zie www.
boskapel.nl  

2 juli vanaf 10.00 uur 
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen 
16 juli vanaf 10.00 uur 
Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

Afscheid Cees Janssen

Ochtendblauw

Ik vang een vonk van God door jou.
Ik kom het dagelijks tegen, 

bij zonneschijn en milde regen, 
in het nachtelijk duister 

en in het prille ochtendblauw.

Ik deel het woord van God met jou.
De Mens die sprak,

`Ik ben de weg, de waarheid en het leven.`
slaat mij elke dag opnieuw weer gade.

Door jou proef ik Zijn genade.
Hij is het brood dat jij eens met mij brak. 

Joke Plamout – Mees

BAROMETER ACTIE KERKBALANS

doet u al mee?

Het pastoresteam en het bestuur van parochie 
De Twaalf Apostelen nodigen u van harte uit 
voor de viering en aansluitende receptie bij gele-
genheid van het afscheid van Cees Janssen. Cees 
heeft aangegeven zijn functie als diaken van de 

parochie in juni 2013 te beëindigen. 
Afscheid nemen doen we in twee 
keer: eerst is er op 2 juni het af-
scheid van Cees in Alverna. 
Het officiële afscheid op 9 juni be-
gint om 11.00 uur met een viering 

met zang van het Parnassuskoor in de Antonius-
Abtkerk, Oosterweg 2 te Wijchen. Pastoor Martin 
Claes, Annemarie Gooiker en pastor Aloys van 
Velthoven zullen samen met Cees in de viering 
voorgaan.
Aansluitend is er bij de kerk een informeel sa-
men zijn met iets lekkers. 
Cees wil graag een reis naar Israel maken dit na-
jaar, dus als er mensen zijn die hem iets willen 
geven dan zou een bijdrage daarvoor welkom zijn. 

Bea Schouten

Ons café is op dinsdagmorgen 4 juni, 18 juni en 
2 juli open voor alle ouderen uit onze parochie, 
vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is 
er de mogelijkheid voor onderlinge contacten 

in een gezellige sfeer met een 
kopje koffie of thee. Tot ziens 
in het parochiecentrum aan de 
Oosterweg in Wijchen. 
Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

inloopcafÉ
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eucharistie

Eucharistie is een Grieks woord, dat dankzegging 
betekent. De eucharistie is het centrale sacrament 
van de katholieke kerk. Elke eucharistieviering is 
een herdenking van het Laatste Avondmaal, maar 
tevens ook van de Kruisdood en de Verrijzenis van 
Christus. Elk jaar wordt op Witte Donderdag de 
instelling van de eucharistie tijdens het Laatste 
Avondmaal gevierd. Het feest van Witte Donder-
dag is al in 1247 onstaan in Luik. De liturgische 
kleur voor dit feest, evenals voor Pasen en de zon-
dagen daarna, is wit.
Tevens wordt op die dag de instelling van het 
priesterschap herdacht. Meestal komen priesters 
uit de regio voor een feeste-
lijke samenkomst bij elkaar. 
Zij zijn de voorgangers in 
de eucharistie, die namens 
Christus de instellingswoor-
den mogen uitspreken: “Dit 
is mijn Lichaam. Dit is mijn 
Bloed. Doet dit tot Mijn ge-
dachtenis”.
Er is in de kerk heel lang ge-
discussiëerd over de vraag, 
wat er gebeurt als de pries-
ter over het brood en de 
wijn de woorden uitspreekt: 
Dit is mijn Lichaam. Dit is 
mijn Bloed. Het Vierde Late-
raans Concilie heeft in 1215 
het dogma van de transsub-
stantiatie afgekondigd. Dit 
leerstuk van de kerk spreekt 
over wezensverandering: on-
der de gedaanten van brood 
en wijn veranderen zowel 
het brood als de wijn in het 
Lichaam en Bloed van Chris-
tus. Hiermee verschillen wij, 
katholieken, van onze protes-
tantse medechristenen, voor wie het Avondmaal 
een waardevol ritueel is, maar alleen van symboli-
sche betekenis. Toch zijn wij in onze tijd niet meer 
zo gevoelig voor dogma’s. De tijdgeest verandert 
voortdurend en we proberen onze geloofsbele-
ving daaraan aan te passen. In de praktijk worden 
in vele kerken alle aanwezigen - los van hun reli-
gieuze achtergrond - uitgenodigd tot de Maaltijd 
des Heren, vooral tijdens uitvaartdiensten. 
De eucharistie kent twee belangrijke delen: de 
dienst van het Woord en de dienst van de Tafel. 
Wat het tweede deel betreft is in de loop van de 
geschiedenis het accent nogal eens anders gelegd. 
In sommige periodes werd gesproken over het 
Misoffer met de Kruisdood van Jezus voor ogen. 
Met name in de middeleeuwen stond het lijden 

van Christus centraal. In andere periodes, zoals in 
onze tijd, lag het accent vooral op het maaltijd-
karakter. Samen deelnemen aan de Tafel van de 
Heer. Viering van de eenheid als geloofsgemeen-
schap met aspekten van samen delen, solidariteit 
met de minderbedeelden. Met andere woorden 
de eucharistie mag niet beperkt blijven tot het 
kerkgebouw, maar heeft ook diaconale beteke-
nis.    
Op twee punten wil ik nog kort ingaan. Allereerst 
Sacramentsdag. Dit feest valt jaarlijks op de twee-
de donderdag na Pinksteren, maar wordt altijd 
op de zondag erna gevierd. Dit jaar op zondag 2 
juni. Het is in de middeleeuwen ontstaan als een 
devotiefeest voor het Allerheiligst Sacrament. Ou-

deren onder ons herinneren 
zich uit de tijd van het Rijke 
Roomse Leven de pompeuze 
processies in de katholieke 
streken. De priester droeg in 
vol ornaat en vanonder het 
baldakijn de monstrans door 
de straten van stad of dorp. 
Er waren veel bloemen, ge-
dragen door bruidjes, en veel 
fanfaremuziek. De hele kerk-
gemeenschap liep mee.
Het tweede punt is het ‘te 
communie gaan’. Die gele-
genheid is er tijdens iedere 
eucharistieviering. 
In dit verband herinner ik 
me de strenge nuchterheids-
regels uit mijn jeugd. Niet 
meer eten en drinken vanaf 
‘s nachts 24.00 uur. Die re-
gels kwamen voort uit grote 
eerbied voor het Allerhei-
ligste, maar die eerbied kun 
je natuurlijk ook op andere 
manieren tonen. Vanaf 1953 
zijn die regels niet meer gel-

dig. Communie wijst op vereniging in liefde met 
Christus, maar ook met de medegelovigen. Op die 
manier werken we aan de geloofsgemeenschap. 
Vanaf zeven jaar mogen kinderen de Eerste Com-
munie ontvangen. De kindercommunie is in 1910 
door paus Pius X in het leven geroepen. Sindsdien 
kent de kerk de Eerste Communie-zondagen, 
waarop de kinderen goed worden voorbereid. De 
uitbundige familiefeesten van vroeger met veel 
cadeau’s zijn gelukkig voorbij. Toch geldt ook voor 
de kerk: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Tenslotte wens ik iedereen toe nog vaak te mo-
gen deelnemen aan de Maaltijd van de Heer, tot 
heil van onszelf en tot heil van kerk en wereld.

Koos Leemker
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pelgrimeren door de kortste nacht

Geeft u haar een kans op 
3 weken zorgeloos spelen?
Meld u dan nu aan als gastouder om drie weken in de zomervakantie 
een kind op te vangen. Een kind dat zonder uw hulp genoodzaakt is 
thuis te blijven in een vaak troosteloze omgeving. 
Drie weken kind kunnen zijn geeft energie voor de rest van het jaar!

Bel 0117 340144 of 0118 627974  
of kijk even op 
www.europakinderhulp.nl

T o u w s l a g e r s b a a n   8  -  W i j c h e n
nieuwe assortiment kruidentheeën 

De vier theesoorten hebben stuk voor stuk een 
weldadige werking:
•	 Refreshing: verfrissende muntthee met kaneel 

en zoethout
•	 Relaxing: rustgevende kamillethee met laven-

del en vanille
•	 Warming: hartverwarmende rooibosthee met 

gember
•	 Purity: gezonde groene thee met granaatappel

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper 
024-6414972 

info@wereldwinkelwijchen.nl

Pelgrims zijn mensen die van de ene plek naar de 
andere reizen, meestal te voet.
Er zijn ruwweg twee soorten. Je hebt er die op 
reis gaan omdat ze iets onbekends zoeken: hier is 
het niet, daar misschien wel. Een zoektocht dus. 
Anderen zijn op reis met een duidelijk doel: daar 
vind ik het zeker! De reizen naar bedevaartsoor-
den vallen daar vaak onder.

Maar over één ding zijn alle pelgrims het eens: 
onderweg gebeurt er wat met je!
In de ontmoetingen met andere mensen, in de 
ontmoeting met jezelf. Ook de medische weten-
schap is er duidelijk over: wandelen doet wat 
met je. En wie ooit de Vierdaagse heeft gelopen 
zal het beamen: wandelen doet wat met je!

Pelgrimeren lijkt vaak iets voor gelovigen. Het is 
in de katholieke traditie bekender dan in de pro-
testantse. De katholieken gingen echt ‘op pad’. 
De moslims doen dat ook. Voor protestanten is 
het meer overdrachtelijk: ‘het hart omhoog, het 
hoofd naar boven, hier beneden is het niet’. Dit 
leven als een pelgrimsreis.

Graag nemen we u mee op 21 juni. Een korte 
pelgrimage, langs een aantal kerken in Nijme-
gen. Ontmoet anderen, ontmoet misschien ook 
even jezelf. Zoals in de nacht vaak dromen en 
verlangens naar boven komen. Het kan zomaar 
gebeuren. In alle rust, een korte kennismaking, 
een ‘toevallige’ ontmoeting. Muziek die je raakt, 
een verhaal dat je wat doet.

Kom kijken, luisteren, er over praten als u wilt. 
Of je nu iets onbekends zoekt of een duidelijk 
doel hebt, het is de wandeling meer dan waard.
Welkom in de kerken op 21 juni 2013!

Werkgroep Kerkennacht Nijmegen
Ekkehard Muth, Joop Haverkort en Hanno Cramer

Programma

20.00 uur	 Opening Kerkennacht
waar: 	 Boskapel, Graafseweg 276
wie: 	 Burgemeester H. Bruls en Ekkehard 
Muth, (voorzitter werkgroep Kerkennacht Nijmegen)
vooraf: 	 vanaf 19.30 uur is er koffie en thee
nadien: 	 gelegenheid om kennis te maken 
met de beide gebruikers van de Boskapel:
* het Augustijns Centrum de Boskapel
* en de Gereformeerde Kerk CGKV Nijmegen.
20.30 	 vertrek de Zonnetrein naar de Groe-
nestraat/Dobbelmannweg

www.kerkennachtnijmegen.nl 
http://youtu.be/U5z53k0txhg

vanuit het bestuur

Penningmeester stopt

Onze penningmeester Ben Ot-
ten stopt binnenkort op zijn 
75ste verjaardag als penning-
meester. Daarom is het bestuur 
op zoek naar een nieuwe pen-
ningmeester. Het gaat vooral om bestuurs- en 
beleidszaken, beleggingen en beheer financiën. 
Wij werken met het Navisionsysteem, dat door 
vier behulpzame vrijwilligers wordt bijgehou-
den. De penningmeester is intermediair tussen 
bestuur en de medewerkers van het systeem. 
Voor technisch inhoudelijke hulp bij het systeem 
is er voor de vrijwilligers ondersteuning van het 
bisdom. 

Bea Schouten
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in gesprek MET ...

Toon van Duifhuizen, een van de vele vrijwilligers 
van Hernen/Leur.

Toon, vertel eens iets over jezelf.
“Ik ben 78 jaar geleden geboren in 
Hernen als jongste in een gezin van 
zes kinderen. Ik heb vijf jaar bij de 
franciscanen in Megen op school ge-
zeten. Na de militaire dienst ben ik in 
Hernen blijven wonen, gewerkt heb 
ik in Arnhem bij de Postgiro (ING).
Ik ben 43 jaar heel gelukkig getrouwd 
geweest met Riet Rutten. Toen we in 
’63 een huis konden laten bouwen 
zijn we getrouwd, we hebben een 
dochter en twee zonen gekregen 
(zeven kleinkinderen). Net toen we 
samen besloten hadden om naar dit apparte-
ment te verhuizen, is Riet plotseling gestorven. 
Dat is de grote teleurstelling in mijn leven. Maar 
ik ben een ‘positivo’: positief zijn levert meer op 
dan negatief zijn!”

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
“Besturen van verenigingen in Hernen . Daar 
ging alle vrije tijd in zitten. In ’56 werd ik secreta-
ris en vervolgens voorzitter van de voetbalclub. 
In ’57 kwam de volleybalclub er bij. Vanaf mijn 
28e heb ik vijfentwintig jaar voor de KVP (CDA) 
in de gemeenteraad gezeten. Ook het kerk- en 
schoolbestuur en het ontmoetingscentrum kwa-
men er aan.
Nu coördineer ik de lectorbeurten, ben ik koster 
voor avondwaken en uitvaarten en werk ik mee 
aan de pagina Hernen/Leur in de Apostelbode. 
Voor de KBO ben ik nog ouderenadviseur, hoofd-
zakelijk voor mensen uit Hernen/Leur.”

Waarom doe je vrijwilligerswerk?
“Een dorp kan alleen maar bloeien als je het 
samen doet en dàt gebeurt hier in Hernen! 
Waarom ik het doe? Ik vind het leuk en zo kun 
je iets voor mekaar betekenen. Dàt drijft me, het 
geeft voldoening als je iets samen hebt gedaan 
voor je gemeenschap. Mijn betrokkenheid bij de 
kerk is nog groot. Niet dat ik elke week naar de 
kerk ga hoor. Laatst ben ik naar de bevestigings-
dienst van de dominee geweest. Mijn moeder zei 
al ‘het is dezelfde lieve Heer’! Zij was een wijze 
vrouw, we moeten ons niet te druk maken over 
verschillen in geloof.
Weet je waar ik in geloof? Er is een God, daar ge-
loof ik zeker in, en het tweede waar ik in geloof 
is: we moeten goed zijn voor mekaar. De rest is 
franje, bedacht in de afgelopen eeuwen en nu 
gebracht alsof het door God gegeven waarhe-

den zijn. Met die franje heb ik minder. Ik zal 
met respect en van harte meedoen met mooie 
vieringen, maar het zijn voor mij geen zware ge-

loofspunten meer.”

Hoe was de fusie in ’t voormalige Kruis-
punt?
“Het was de insteek om zo lang mo-
gelijk de vier parochies zelfstandig 
te houden. Bepaalde zaken deed je 
samen, bijv. avondwaken en pasto-
rale taken. Bij alle vier stond voorop 
dat de eigen parochie bleef bestaan. 
Financiën en organisatie zoveel mo-
gelijk zelfstandig. Met de restauratie 
van de H. Judocus hebben we laten 
zien dat dat kon.
De herindeling naar De Twaalf Apos-
telen is van bovenaf opgelegd, de 

vraag “willen jullie herindelen?” is overgesla-
gen. Voor de pastorale taken hebben we de 
samenwerking met Wijchen niet nodig, we doen 
het hoofdzakelijk nog steeds met dezelfde men-
sen: Jos van Minderhout, Annemarie Gooiker en 
Hennie Witsiers. In plaats van een personele sa-
menwerking is het een reorganisatie geworden. 
Ik moet er niet aan denken dat ze straks de Her-
nense kerk gaan sluiten!”

Vertel eens meer over de restauratie van jullie kerk.
“In 2007 hebben we ongeveer acht ton ver-
spijkerd aan de kerk, ik was secretaris van de 
restauratiewerkgroep. Uit het dorp hebben iets 
minder dan driehonderd gezinnen €55.000 bij el-
kaar gebracht! We hebben nog steeds een groot 
vrijwilligerskorps. Kijk maar hoe de kerk en het 
kerkhof er uit zien.”

Wat vind je van de Apostelbode?
“We hadden in Hernen/Leur al eenendertig jaar 
het blad ‘Onder Ons’ dat elke maand huis aan 
huis werd bezorgd. Het blad kostte maar een cent 
of acht maar was wel to-the-point voor deze ge-
meenschap.
Toen kwam de Apostelbode; niet meer huis aan 
huis bezorgd. Er wordt gezegd dat het niet ie-
dereen interesseert, maar dat weet ik niet. Als je 
het niet binnen brengt bij de mensen dan kùnnen 
ze zich er niet niet voor interesseren. De lijst van 
overledenen, pagina’s vol met heiligverklaringen, 
hoeft voor mij niet. Kosten besparen, enkele pagi-
na’s minder en bij alle parochianen in de bus! Ik wil 
niet blijven  mokken maar je vroeg mijn mening.

Toon, bedankt voor dit boeiende gesprek en 
hopelijk kun je nog lang voor jouw geloofsge-
meenschap blijven werken.

Theo van der Weegen
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In 1963 werd door Mgr. Bluys-
sen de nieuwe kloosterkapel van 
de augustijnen in Nijmegen in-
gezegend. De Boskapel kreeg al 

spoedig de functie van experimenteerplek voor 
nieuwe liturgie en werd toonaangevend in bin-
nen- en buitenland. 
Vijftig jaar later is er veel veranderd: de boskapel-
gemeenschap is tegenwoordig een zelfstandige 
geloofsgemeenschap, die zich nog steeds laat 
inspireren door de augustijnse spiritualiteit. 
Springlevend en volop in beweging, dat is de 
Boskapel door haar eigentijdse wijze van vie-
ren, de spiritualiteit, de muzikale vernieuwing 
en de vieringen die mens-nabij zijn. De Boska-
pel wil een plek zijn voor zinzoekers, mensen die 
zoeken naar betekenisvolle verbindingen en be-
zieling willen geven aan hun bestaan.
Het vijftigjarig bestaan wordt gevierd op 
zaterdag 29 juni aanstaande. De genoemde ken-
merken - zelfstandige geloofsgemeenschap, het 
samen vieren en zingen en de augustijnse spiri-
tualiteit, worden die dag belicht door een aantal 
deskundige inleiders. 
 ‘De Boskapel leeft…beleef het mee!’ 
U bent van harte welkom op 29 juni.
De dag vindt plaats in het Augustijns Centrum 
de Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen. De 
kosten voor deze dag zijn € 7,50 (dit is inclu-
sief koffie/thee, lunch en een drankje achteraf). 
U kunt dit bedrag vooraf overmaken op reke-
ningnummer 2206916 t.n.v. Stichting Augustijns 
Centrum de Boskapel, Nijmegen.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk (via info@
boskapel.nl)
Nadere informatie over het programma is te vin-
den via de website www.boskapel.nl
of telefonisch bij Annemieke Pacilly 024 3561809 
(tussen 18.15 -19.15). 

De boskapel 50 jaar ... beleef ‘t mee

Vastenaktie

Opbrengst collecte 2013
In het jaar 2013 hebben wij uw aandacht ge-
vraagd voor een project in Kibera, de grootste 
sloppenwijk van Kenia in Afrika. In het bijzonder 
voor de aankoop van schoolgebouwen, de in-
richting van de school, lesmaterialen en overige 
voorzieningen. In de uitgave nummer 3 van dit 
jaar is de opgave van de berekende kosten voor 
dit project vermeld. De totale kosten komen op 
een bedrag van € 28.600,00.
In de laatste twee weken van de vastenperiode 
(veertigdagentijd) heeft de collecte plaatsge-
vonden en de voorlopige opbrengst is thans:
H. Antonius Abt Wijchen		  €   7.797,95
Emmanuel Wijchen			   €      172,20
H. Paschalis Baylon Woezik		  €   2.210,42
H. Jozef Alverna			   €      306,33
La Verna / Portiuncula Alverna	 €      437,00
H. Johannes de Doper Balgoij	 €      118,95
H. Antonius Abt Nederasselt	 €      862,54
H. Antonius Abt Overasselt		  €   2.724,46
H. Georgius Heumen			  €      995,28
H. Anna Bergharen			   €   1.107,41
H. Judocus Hernen			   €      426,61
H. Damianus Niftrik			   €      711,42
H. Victor Batenburg			   €      526,00
Overige giften			   €   4.575,00
					     ----------------
Totale opbrengst			   € 22.971,57
					     =========
De parochiële werkgroep Vastenaktie vindt dit 
een fantastisch bedrag en wij danken u allen die 
dit bedrag samengebracht hebben. Wij danken 
ook alle vrijwilligers, die langs de deuren gegaan 
zijn en hun vrije tijd daarvoor beschikbaar heb-
ben gesteld. Door de bisschoppelijke Vastenaktie 
is toegezegd, dat het ontbrekende gedeelte 
wordt aangevuld. Dus dit project is thans tot een 
goed eind gekomen en kan nu uitgevoerd gaan 
worden.

Procedure Vastenaktie 2014
Het wordt weer tijd om na te denken over de 
aanvraag van het eigen project voor het jaar 
2014. Door de bisschoppelijke Vastenaktie is be-
paald dat de aanvrage voor het jaar 2014 vóór 15 
oktober 2013 op het bureau binnen moet zijn. 
De aanvragen binnengekomen na 15 oktober 
2013 worden niet in behandeling genomen.
Wij moeten als parochiële werkgroep deze 
aanvragen nader bekijken en nagaan of deze 
voldoet aan de gestelde eisen. Daar er meerdere 
aanvragen bij ons ingediend kunnen worden, 
moeten wij ook een keuze maken. 
Dit betekent dat de aanvraag bij ons uiterlijk 1 
september 2013 ingediend moet worden. Uw 

aanvraag moet gericht worden aan de parochiële 
werkgroep Vastenaktie, t.a.v. pastor H. Witsiers, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.
Voor informatie kunt u ook bij hem terecht, tel. 
nr. 06-20541732.

parochiële werkgroep Vastenaktie 
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Wie zijn wij?
Hallo,wij zijn Niels Engels en Arthur Ste-
vens. Wij komen uit Wijchen en zitten op 
het Maaswaal College Oosterweg. Daar 
zitten wij in de 3e klas van het VMBO. 
Wij lopen stage bij het parochiecentrum 
De Twaalf Apostelen. 
 
Wat hebben wij deze week gedaan?
Maandag: ‘s morgens gingen we naar 
de Paschaliskerk in de Woezik, daar 
zouden we eigenlijk in de tuinen gaan 
werken, maar jammer genoeg was het 
weer te slecht. We hebben daar toen 
een rondleiding gehad van pastor Bas 
van Dijk en hebben we gepraat over het 
katholieke geloof en een beetje over het 
parochiecentrum. In de middag hebben 
we gepraat over het goede en het kwa-
de en het leven na de dood met pastor 
Annemarie Gooiker.

Dinsdag: ’s morgens zijn we naar Over-
asselt gegaan met pastor Aloys van 
Velthoven en hebben we een viering 
gehad in een flat met allemaal mensen. 
We hebben daar meegeholpen met de 
viering. ’s Middags hebben we de film 
The Climb gekeken. Die ging over twee 
mannen die een berg gingen beklim-
men. De een was gelovig en die haalde 
uit zijn geloof de kracht om tegenslagen 
te overwinnen en de ander was niet ge-

zijn wat beelden en andere dingen te zien van 
het katholieke geloof. 

Ziekenbezoek

We hadden afgesproken met een gelovige vrouw 
die zo ziek is dat ze niet meer naar de kerk kan. 
Daarom gingen we met een vrijwilliger van de 
kerk naar haar toe. Ze vond dat heel fijn omdat 
ze nu toch  het gevoel had dat ze nog met de 
kerk verbonden is. Voor ons was het bijzonder, 
we wisten helemaal niet dat dit gedaan werd. 
Maar het was wel een leuke ervaring. 

Viering 
We zijn naar Overasselt geweest om een viering 
bij te wonen, maar deze viering was niet in de 

kerk, maar in een flat. Hier woonden 
veel gelovigen en ze vonden het fijn dat 
ze bij deze viering konden zijn. We had-
den boekjes met de liederen uitgedeeld 
en gekeken bij de viering. Aloys riep 
ons naar voren tijdens de viering en wij 
mochten tien kaarsjes aansteken, iemand 
mocht iets roepen waar ze voor wilden 
bidden en dan moesten wij de kaarsjes 
aansteken en dan werd er gebeden.

lovig en worstelde met het feit dat hij 
nooit een vader heeft gehad.

Woensdag: In de morgen hebben we geholpen 
bij de vrijwilligers met de bloemengroep en ge-
tuinierd met een andere groep vrijwilligers. In de 
middag zijn we met vrijwilligster Berth Toenders 
naar een vrouw geweest voor ziekenbezoek van-
uit de kerk.

Donderdag: We hebben uitleg gekregen 
van repro-medewerker Henk Toenders 
over de printers en kopieerapparaten 
en we hebben meegeholpen met een 
andere vrijwilligersgroep, de klusgroep, 
daarmee hebben we een beetje geklust 
in de kerk. We maakten een urnengrafje 
af voor het plaatsen van een urn.

Vrijdag: we zijn naar het museum ge-
weest, “de Kijkzolder”. In het museum 

Niels en Arthur in de Antonius Abtkerk Wijchen centrum
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H. Victor - Batenburg

Emmanuelkerk - Wijchen

Alles bruist vitaliteit

uit een schatkamer
van beelden dansen
dromen en sprookjes

hand in hand

op muziek van
lang en kort geleden

klinkt in woorden
en gebeden hun gezang

ze kleden zich
met kleuren die

spotten met gewoon
in alles bruist vitaliteit

breken alle banden
voelen zich niet meer

gevangen in het ontstijgen
van de werkelijkheid

laat ze komen
zeg niet nee

de hemel hier op aarde
draag je in jezelf mee

Vanuit de Contactraad en 
de Stuurgroep pastoraat

•	 In onze parochie zijn we uitgebreid bezig 
met onze vitaliteit. Ik kwam het bijgevoegde 
gedicht bij toeval tegen. Ik weet niet van wie 
het is, maar vond het wel de moeite waard.

•	 Vanuit de Emmanuelgemeenschap zijn op 13 
april enkele mensen naar de Impulsdag van 
de parochie geweest. We gaan kijken of we 
met het materiaal van die dag iets kunnen 
doen voor onze vrijwilligers.

•	 Na de Ontmoetingsviering van 1 juni moeten 
we wachten voor de volgende viering tot za-
terdag 5 oktober.

•	 De contactraad opent het komende seizoen 
(onder voorbehoud) op dinsdag 1 oktober.

Tini Poos

Vanuit de Contactraad
Op 1 mei 2013 is er een bijeenkomst van de 
contactraad/stuurgroep geweest. In deze bijeen- 
komst zijn aan de orde geweest de volgende 
onderwerpen.
•	 Door een aantal verontruste professoren 
is een manifest opgesteld, waarin hun bezorgd-
heid tot uitdrukking wordt gebracht over de 
ontwikkelingen in de Nederlandse Kerkprovincie 
en de gevolgen daarvan voor het voortbestaan 
van vitale lokale geloofsgemeenschappen. Dit 
manifest is aan alle parochies en lokale geloofs-
gemeenschappen van Nederland gezonden.
•	 Een zestal samenvattingen van de 
verslagen van de vergaderingen van het paro-
chiebestuur. 
•	 Nabespreking van de Apostelvergadering 
van 17 april 2013. Het belang van deze bijeen-
komst wordt wel ingezien. Maar het bestuur 
is toch te lang aan het woord. Hoe het anders 
moet, weten wij nu nog niet.

•	 Bijpraten naar aanleiding van het vitali-
teitsonderzoek.
•	 Evaluatie van de Goede Week. Er zijn 
mooie vieringen geweest in onze kerk, echter 
de opkomst van parochianen viel tegen. Aan-
vangstijden spelen daarbij een rol, maar mogen 
in deze belangrijke vieringen van ons geloof niet 
de hoofdzaak zijn. Mensen zullen zich meer be-
wust moeten gaan worden van wat er in deze 
week herdacht en gevierd wordt. Daaraan zullen 
we in de toekomst moeten gaan  werken.
•	 De deelname aan de Batenburgse Dag 
2013 wordt besproken. De kerk zal in ieder ge-
val weer opengesteld worden, zodat mensen van 
buitenaf kunnen zien hoe onze kerk er uit ziet.
•	 Stand van zaken met betrekking tot de 
grafrechten. De meeste nabestaanden hebben 
inmiddels kenbaar gemaakt of zij de grafrechten 
wel of niet willen verlengen. Wij hopen dat dit 
voor alle aangeschreven nabestaanden duidelijk 
is.
Binnenkort zal ook de procedure voor het rui-
men van graven opgezet worden.
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H. Paschalis Baylon - Woezik

H. Damianus - Niftrik

Dak van de H. Damianuskerk
Voor de fusie van de parochies had het toenmali-
ge parochiebestuur van de H. Damianus te Niftrik 
reeds besloten dat het dak van de kerk aan ver-
vanging van de leien toe was. Het bestuur van de 
voormalige Pastorale Eenheid “Het Kruispunt” 
had hiervoor de toestemming verleend.
Echter de uitvoering was nog niet ter hand ge-
nomen.
Bij de opname van het onderhoud van de kerken 
in de huidige parochie is vastgesteld dat deze 
vervanging op korte termijn zal moeten plaats-
vinden. Zoals het er nu uitziet is de verwachting 
dat dit in de komende maanden gaat gebeuren. 
Wij houden u op de hoogte.
 

Doop voorbereidingen
Twee ouderparen bereiden zich voor op de doop 
van hun kind in de maand juni.
Het betreft:

Zondag 09 juni 2013 om 13.30 uur: 
Nout Leenders uit Wijchen;

Zondag 23 juni 2013 om 14.00 uur: 
Levi Doodkorte uit Niftrik.

Wij wensen hen een goede voorbereiding toe.

COMMUNIE
Op 14 april hebben 35 kinderen hun eerste com-
munie ontvangen in onze Paschaliskerk. “De 
wereld is van ons allemaal” was het thema van 
de viering waarin we samen waren rond de tafel 
en we het brood van Jezus deelden. We hopen 
dat onze communicanten dit nog vaak mogen 

doen en zo hun leven laten inspireren door het 
voorbeeld van Jezus. Aan de viering werkte ook 
ons kinderkoor Do-Re-Mi mee. Tegen hen zeggen 
we: bedankt! En dat geldt ook voor de leden van 
werkgroep en alle anderen die hun medewerking 
gaven aan de viering en de voorbereiding van de 
eerste communie! Proficiat!

De namen van de kinderen: Ties Neeleman, Floor Poos, Ize Toonen, Meike van Heumen, Inge van Heumen, 
Valerie van der Sterren, Merel Festen, Lobke Sterkendries, Kelly Verbeeten, Minke Schoock, Lieke Janssen, Len van Hout, 

Bjorn de Rijdt, Sem Janssen, Sofie Wennekers, Pepijn Hendriks, Yanick Jacobs, Mickey Janssen, Rosalie Janssen, Tijn Klabbers, 
Romy Veenstra, Kyra Janssen, Britt Aalders, Julian Taken, Christian Albers, Eline Fleuren, Loek Pelser, Bente Hofmans, 

Daan Boers, Tess Theunissen, Noa van den Broek, Dani Hermsen, Eva Daalmans en Maurice Kaspers
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Antonius Abt - Overasselt

Hoveniersborrel
In Overasselt bestaat de traditie om jaarlijks 
de hoveniers uit te nodigen voor een gezellige 
borrel. Deze wordt georganiseerd door de con-
tactraad en is bedoeld als erkenning voor het 
prachtige en zinvolle werk dat onze hoveniers op 
vrijwillige basis verrichten op de begraafplaats.
Sinds enige tijd is de borrel uitgebreid naar 
enkele andere vrijwilligers die buiten werk-
groepverband hand- en spandiensten voor de 
kerk verrichten, waarvan de meeste ook rondom 
de begraafplaats.
De borrel van 2013 vond plaats op dinsdag 7 mei. 
Klokslag 10 uur verzamelden zich tien hoveniers 
en nog eens veertien andere vrijwilligers, waar-
onder acht dames, in het parochiecentrum aan de 
Hoogstraat. Zij werden ontvangen met koffie of 
thee en gebak. Pastor Aloys van Velthoven sprak 
een hartelijk woord van welkom. De aanwezigen 
hadden zich, zo viel hem op, net als vroeger in 
de kerk, keurig verdeeld: de heren aan de ene 

Antonius Abtkerk - Wijchen

gedoopt
7 april

Koen de Klein 

21 april
Noortje Terpstra

Sam Kerstens

5 mei
Jyfke Peters
Elaine Jetten
Kay Baltussen
Karlijn Jacobs

Lintjes
Op vrijdag 26 april ontving vrijwilliger Frans Huis-
man uit handen van de burgemeester van de 
gemeente Heumen een koninklijke onderschei-
ding. Hij kreeg dit lintje mede vanwege zijn grote 
inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Van 1996 tot 2001 was Frans als medewerker betrok-

tafel en de dames aan de andere. Dat mocht de 
pret niet drukken. De borrel (en het bier en de 
frisdrank) werd op tafel gezet en tot een uur of 
half een werd er gezellig gekletst.
We hopen dat de vrijwilligers er zo weer een jaar 
tegen kunnen en met frisse moed hun dienstba-
re werk zullen voortzetten.
Veel dank namens de gehele geloofsgemeen-
schap!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

stiltecentrum zuiderdreef Wijchen

Geopend iedere werkdag en zaterdag van: 
09.30 - 17.00 uur.
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Eerste communie
Op zondag 14 april deden tien kinderen in Over-
asselt hun eerste heilige communie. Na een 
intensieve, maar gezellige voorbereidingsperi-
ode was “de dag” dan eindelijk daar. 
De week tevoren was er hard geoefend om de 
kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
de viering.
De ochtend begon 
met het maken van 
foto’s, het weer 
was ons gelukkig 
goed gezind. De 
kerk was prach-
tig versierd met 
mooie bloemen, 
linten, ballonnen, 
silhouetten van de 
kinderen en door 
de kinderen zelf-
gemaakte collages. 
De viering werd 
muzikaal omlijst 
door het klarinet-
ensemble en de 
blokfluitleerlingen 
van Wim Romeijn 
en door Joy4all.
Na de prachtige 
viering hebben de 
communicanten en 
pastor Aloys van 
Velthoven buiten 

Op de foto met pastor Aloys v.l.n.r. Bram van de Groes, 
Jens Rossen, Loek Dinnissen, Kai Stevens, Sander Brons, 

Wouter Nijboer, Max Arts, Floor Jilesen, Noor Janssen en Karlijn Engelaer

ken bij onze leden- en begraafplaatsadministratie. 
Voor de in 2001 opgerichte streekparochie heeft 
hij het parochieblad "de Maaskanter" op poten 
gezet, waarvoor hij van 1998 tot 2003 de redactie 
verzorgde. In die periode was hij ook verantwoor-
delijk voor de jaarlijkse uitgave van de parochiegids. 
Momenteel is Frans nog als vrijwilliger actief bij 
de werkgroep "Pastoraat van Nabijheid". Al sinds 
2000 bezoekt hij als lid van deze werkgroep zie-
ken, nabestaanden van overledenen en ouderen 
binnen onze geloofsgemeenschap.
Frans, van harte gefeliciteerd met je welverdiende 
onderscheiding!

Nog twee andere vrijwilligers uit Overasselt ontvin-
gen een lintje: Theo Dinnissen, sinds afgelopen jaar 
eveneens vrijwilliger binnen onze geloofsgemeen-
schap, en Piet Maréchal. Ook aan hen een hartelijk 
proficiat!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

nog ballonnen opgelaten.
De communicanten en hun familie kunnen te-
rugkijken op een fantastische dag.
Iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt 
hartelijk bedankt, in het bijzonder pastor Aloys!

Werkgroep eerste communie Overasselt
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

Kapelberg
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
01 juni t/m 16 juni

08 juni / 09 juni
• 10e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: 1 Kon 17: 17-24
☼ Tweede lezing: Gal 1: 11-19
☼ Evangelie: Lc 7: 11-17
zondag

11.00 Eucharistieviering
Afscheid Cees Janssen
Parnassuskoor
Cees/Martin/Aloys/Annemarie
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Ben Frie

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bas van Dijk

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Bas van Dijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Bas van Dijk

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Elkerlyckkoor
Ben Frie

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Neo Nata
Ben Frie

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

15 juni / 16 juni
• 11e zondag door het jaar
• Vaderdag

lezingen

☼ Eerste lezing: 2 Sam 12: 7-10, 13
☼ Tweede lezing: Gal 2: 16, 19-21
☼ Evangelie: Lc 7: 36 - 8: 3
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor/Jongerenkoor
Bas van Dijk
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
2Gether
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Kinderkoor
Bas van Dijk

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Bas van Dijk

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Dankviering
Communicanten/Vormelingen
Kinderkoor
Aloys van Velthoven
zondag

11.00 Dankviering
Communicanten/Vormelingen
Joy4all
Aloys van Velthoven
zaterdag

19.00 Dankviering
Communicanten/Vormelingen
Jongerenkoor Alverna
Aloys van Velthoven
zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

Het Kompas 
voorheen Elsthof

St. Jozef

01 juni / 02 juni
• Sacramentszondag

lezingen

☼ Eerste lezing: Gen 14: 18-20
☼ Tweede lezing: 1 Kor 11: 23-26
☼ Evangelie: Lc 9: 11b-17
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Tevens Kindernevendienst
2Gether
Herman Mulder
zondag

09.30 Eucharistieviering
Afscheid Cees Janssen
Alle koren
Cees Janssen/Bas van Dijk
zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

Kapelberg
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

Het Kompas 
voorheen Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
22 juni t/m 07 juli

29 juni / 30 juni
• 13e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: 1 Kon 19: 16b, 19-21
☼ Tweede lezing: Gal 5: 1, 13-18
☼ Evangelie: Lc 9: 51-62
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Bas van Dijk

zondag

09.30 Eucharistieviering
Koor onbekend
Martin Claes

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Werkgroep Gebedsviering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Woord en Communie
Herenkoor
Werkgroep WoCoviering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Koor onbekend
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bas van Dijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Bas van Dijk/Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Annemarie Gooiker
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Annemarie Gooiker

06 juli / 07 juli
• 14e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes 66: 10-14c
☼ Tweede lezing: Gal 6: 14-18
☼ Evangelie: Lc 10: 1-12, 17-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Koor onbekend
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Koor onbekend
Herman Mulder

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Koor onbekend
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Viering
Voorganger onbekend
zaterdag

19.00 Viering
Voorganger onbekend

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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22 juni / 23 juni
• 12e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Zach 12: 10-11
☼ Tweede lezing: Gal 3: 26-29
☼ Evangelie: Lc 9: 18-24
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elkerlyckkoor
Ben Frie
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Ben Frie

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bas van Dijk

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Ben Frie

zondag

11.00 St. Jansdienst
Dames- & Herenkoor
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Dankviering 
           Communicanten
Neo Nata
Hennie Witsiers/Jos v Minderhout
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Bas van Dijk
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Bas van Dijk
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Doordeweekse vieringen
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes. 
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Ben Frie.
iedere donderdag 09.00 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Bas van Dijk.
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.

Ontmoetingsvieringen
zaterdag 01 juni 19.00 uur Ontmoetingsviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Werkgroep Ontmoetingsviering.
  Thema: “De kunst van het vrij zijn“.

Oecumenische Open Leurviering
zondag 30 juni 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: “Groen”.

Overige vieringen
maandag 27 mei 10.00 uur Ouderenviering in de H. Victorkerk Batenburg. Hennie Witsiers.
maandag 03 juni 14.00 uur Eucharistieviering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 04 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Annemarie Gooiker.
vrijdag 07 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 07 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Annemarie Gooiker.
dinsdag 11 juni 10.15 uur Eucharistieviering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.  
vrijdag 14 juni 09.30 uur Woord en Communieviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Hennie Witsiers.
maandag 17 juni 14.00 uur Eucharistieviering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 21 juni 09.30 uur Eucharistieviering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 24 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Victorkerk Batenburg. Hennie Witsiers.
vrijdag 28 juni 09.30 uur Eucharistieviering in “de Muts” Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
maandag 01 juli 14.00 uur Eucharistieviering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 02 juli 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Jos van Minderhout.
vrijdag 05 juli 09.30 uur Eucharistieviering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Bas van Dijk.
vrijdag 05 juli 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Jos van Minderhout.
dinsdag 09 juli 10.15 uur Eucharistieviering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.  
vrijdag 12 juli 09.30 uur Woord en Communieviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Hennie Witsiers.

BijzOnDere VierinGen

H. Johannes de Doper - Balgoij

Feest St. Jan
Op zondag 23 juni vieren we in 
Balgoij  het feest van Sint Jan. 
Dan vindt de jaarlijkse open-
luchtviering plaats bij de oude 
toren in de Torenstraat, een 
van de mooiste plekjes van het 
dorp. Een plek waar je echt stil 
kunt worden en je het gevoel 
krijgt dat de tijd even stil staat. 
De H. Mis begint om 11.00 uur 
en wordt voorgegaan door 
pastor Aloys van Velthoven en 
wordt muzikaal opgeluisterd 
door het Gemengd Zangkoor, 
Mazing Joy en harmonie Kunst 
en Vriendschap. Na afloop kan 
er gezamenlijk een kopje kof-
fie worden gedronken en zal er 
in de oude toren een expositie 
zijn. Iedereen is van harte uit-
genodigd.

Piet van Erp



Parochie de twaalf apostelen Pagina 15nummer 5, juni l 2013

H. Jozefkerk - Alverna

Jongerenkoor Alverna 
zoekt nieuwe leden!

Het Jongerenkoor Alverna zoekt nieuwe 
enthousiaste leden. Het is een gezellige 
groep jongeren die minimaal één keer per 
maand tijdens de mis zingen. Naast ons 
kerkelijke repertoire, zingen wij ook regel-
matig andere liedjes waaronder popmuziek.
Ben jij tussen de 12 en 35 jaar oud en vind je 
het leuk om te zingen, dan zijn wij op zoek 
naar jou! 

Wij repeteren iedere maandagavond van 19.45 
tot 21.30 uur in de St Jozef kerk te Alverna. Ben 
je geïnteresseerd om bij ons te komen zingen 
of een keer te komen kijken dan kun je contact 
opnemen via jongerenkooralverna@outlook.com

Misschien tot snel! 

nieuwe dirigente
Met groot genoegen laten wij weten dat 
ons koor ‘Laudate Dominum’ een nieuwe 
dirigente heeft geworven. Op woensdag-
ochtend 17 april 2013 hebben wij, met groot 
genoegen, Ilja van Luijk verwelkomd.

We repeteerden altijd op donderdagavond, 
maar nu,  sinds kort repeteren wij op woens-
dagochtend, in de kerk van 9.30 uur tot 11.30 
uur. In de pauze  genieten wij van een kopje 
koffie of thee, waarna wij om 11.30 uur met een 
voldaan gevoel huiswaarts keren. We luisteren 
de vieringen meestal om de twee weken op; op 
zaterdag om19.00 uur of op zondag om 9.30 uur. 

Mochten er mannen of vrouwen zijn die graag  
willen zingen, dan nodigen wij hen van harte uit 
om tijdens een repetitie op woensdagochtend 
te komen luisteren. De leeftijd doet er eigenlijk 
niet toe, dus als u interesse heeft, kom gerust 
langs. Ons koor ziet er naar uit nieuwe leden te 
begroeten, we kunnen ze goed gebruiken.

Het is misschien leuk te vertellen dat ons koor dit 
jaar 75 jaar bestaat en wij daar de nodige aan-
dacht aan zullen besteden; nadere berichtgeving 
volgt. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij 
voorzitter Joke van Uuden

Franciscusstraat 46
Alverna. tel. 024-6414292 

Henriette Vledder, organiste

In en rond het kerkhof
De kerkhofmedewerkers van Balgoij hebben 
kennisgenomen van het feit dat Grad de Valk 
wil stoppen met het werk rond de kerk en het 
kerkhof.
De werkgroep heeft alle begrip voor zijn besluit.
Vanaf het prille begin heeft Grad zich altijd vol 
overgave ingezet voor het dankbare werk wat 
maandagmorgen te doen staat.
Nu kan hij zich volledig wijden aan de tuin rond 
zijn huis. Als het hem uitkomt, is hij uiteraard van 
harte welkom om op maandagmorgen een kop 
koffie te komen drinken.
Grad, ons rest nog, je mooie jaren toe te wensen. 
Hartelijk bedankt voor je inzet de afgelopen ja-
ren.

 Werkgroep medewerkers kerkhof

dopen
2 juni 2013  
Luuk Reijs

dopen
16 juni 2013  

Maarten Hendriks
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H. Judocus - Hernen

Een groep die contacten onderhoudt
Ik noem graag de namen van mannen, vrou-
wen, die als vrijwilliger onze kerkgemeenschap 
overeind houden. Ik noem graag hun namen 
om hen te danken, maar ook om aan iedereen 
te laten weten welke vrijwilligsters en vrijwil-
ligers in onze gemeenschap Hernen-Leur actief 
zijn. Hopelijk inspireert het anderen om ook 
een steentje bij te dragen. Immers een gemeen-
schap is sterker en gezonder naarmate er meer 
mensen zijn, die de gemeenschap dragen. Bo-
vendien wordt het leven van een mens rijker als 
hij/zij ergens bij betrokken is. Ik noem: Harry van 
Kerkhof, Helmie van de Aa, Jos Brouns, Joke van 
Dreumel, Matt van Duifhuizen, Rita Hendriks, 
Piet Hendriks, Jan van Heumen, Sjaak van Heu-
men, Frits van Hoogstraten, Ria van Kerkhof, Piet 
Hendriks, Julia Lam, Jo Vergeest-de Best en Lies v. 
Woezik. Zij onderhouden de contacten met onze 
parochianen, ze bezorgen de Apostelbode, of als 
er anderszins iets rondgebracht moet worden, 
en Jeanne Hendriks brengt een verwelkomings-
pakket bij nieuwe parochianen. Kijk, zo ben je 
samen geloofsgemeenschap, zo dragen zij bij 
aan de vitaliteit van de parochie.

Weken lang werden we opgeroepen tot 
koningsdromen

Maar ze wilden mij maar niet overkomen.
Inmiddels maken we ons al weer druk om 

veelal arme illegalen.
Krijgen ze gevangenisstraf of wordt het  kielhalen ?

En intussen veroorloven we ons 
het planten van koningslindebomen.

Christen zijn wordt zo toch moeilijk
Naastenliefde bijna verfoeilijk.

Hoe komen we uit dit diepe dal
Is het allemaal de schuld van de zondeval

Of praten we alles weer vergoeilijk
Toon van Duifhuizen

Hernen vanuit de hoogte zien en 
bouw hospice steunen?

Kom naar de 21e editie van de Hernense Straten-
markt op zondag 9 juni van 11.00 tot 17.00 uur. 
Dan vindt weer een van de grootste evenemen-
ten van Wijchen plaats.
Ook dit jaar is er weer van alles te beleven, mede 
door de inzet van de vele vrijwilligers. 
Tussen de meer dan driehonderd marktkramen 
waar van alles te koop is van oud speelgoed, 
boeken, kleding, kunst en levensmiddelen lo-
pen muziekbandjes rond en is er straattheater 
te zien. Op de vaste plekken is er ook van alles 
te bekijken.
Voor de kerk treedt o.a. het koor Voice uit Hernen 
zelf en Murphy’s Law uit Wijchen op. In de kerk 
kan er tot rust gekomen worden met optreden 
van het accordeonorkest Con Amor  afgewisseld 
met een orgelconcert.(zie www stratenmarkt.nl)
Als hoogtepunt kan er met een hijsplatform 32 
meter de lucht in gegaan worden tegen een 
kleine vergoeding die geheel ten bate is voor 
de bouw van het hospice in Wijchen. Het be-
veiligde platform wordt gratis ter beschikking 
gesteld door Rutten Hoogteservice. Een aantal 
vrijwilligers  van het hospice zal met een infor-
matiestand naast het platform aanwezig zijn. 
Tot ziens in Hernen.

Onderscheiding 
Alweer een koninklijke 
onderscheiding. Annie Hen-
driks Jansen werd geëerd 
met de koninklijke onder-
scheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Al is ze nog 
zo bescheiden, ze moet toch 
wel opgevallen zijn. Zij is ac-
tief in de KVO, is betrokken 
bij het werk voor de doven-

school in Sri Lanka, doet mee met de activiteiten 
van de  Zonnebloem en zingt al ruim veertig jaar 
bij ons parochieel zangkoor. Wij wensen haar 
namens de geloofsgemeenschap Sint Judocus 
proficiat en hopen dat ze nog vele jaren in ge-
zondheid actief onder ons aanwezig mag zijn.

ouderenbijeenkomst
Een maand is heel gauw voorbij. Dinsdag 7 juni 
is het alweer onze volgende bijeenkomst voor 
ouderen met een korte viering in de kerk, waar-
bij Annemarie Gooiker voorgaat. Dan koffie en 
thee met een lekkere koek in de Toekomst en 
bijpraten met elkaar. U komt toch ook weer!

Zomer 2013 
Na het koude, natte, slechte voorjaar verlangen we 
meer dan ooit naar een warme zomer.
Zo’n zomer weet je wel, waarvan we na afloop 
zingen “‘t is weer voorbij die mooie zomer”. Zo’n 
zomer dat je de hele dag ramen en deuren kunt 
laten openstaan. Je leeft meer buiten, in de tuin, 
dan binnen. Op straat hoor je nogal laat de kin-
derstemmen klinken, onvermoeibaar in hun spel. 
Ouderen springen nog gauw even op de fiets voor 
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H. Georgius - Heumen

een avondtochtje over dijken en dorpswegen. Die 
niet zo goed meer kunnen lopen, maken met hun 
rollator toch even een rondje kerk, want de warm-
te, het licht en de zon maken het leven lichter.
Stille wandelaars genieten van de zingende merel, 
van de rimpeling op het water van een opgespron-
gen vis, van een wegrennend konijn in de zacht 
fluisterende struiken. Je zit nog urenlang buiten 
samen met je buren in het licht van de warme zo-
meravond.
Zo’n zomer is niet alleen goed voor de buitenkant, 
voor je lichaam, maar dringt door tot in je binnen-
kant, in je ziel, in je hart. Je kunt er een ander mens 
van worden. Vrolijker, met meer bewondering en 
liefde. Je kijkt anders naar elkaar, je kunt meer aan. 
Je kijkt naar boven, boven jezelf uit, je kijkt naar de 
hemel vol sterren, je kijkt naar je geliefde. Zomer 
is een gave van de schepping, van de Schepper ...  
Wij, redactie Judocuspagina, wensen iedereen zo’n 
zonnige, vriendelijke, spirituele zomer.

Website
Kijk regelmatig op onze website: www.judocus-
kerkhernenleur.nl. U vindt er bijvoorbeeld de 
laatste preek, om nog eens na te lezen.  

KERKHOF
Ons kerkhof ligt er altijd keurig bij 
dank zij de inzet van een hele grote 
groep vrijwilligers.
Heel veel mensen bezoeken de gra-
ven of plaatsen op het urnenveld en 
brengen bloemen mee om de rust-
plaats van hun dierbaren te sieren.
Deze bloemenhulde  brengt ook met 

zich mee, dat er na het uitbloeien van de bloemen, 
nogal wat lege potten en bakjes op te ruimen 
blijven. Sommige bezoekers hebben daarvoor de 
kliko’s (grijs en groen) al ontdekt. Anderen zetten 
het op te ruimen materiaal achter kruis of zerk, 
misschien ook wel bedoeld voor hergebruik.
De vraag is dus om hetgeen vernietigd kan worden 
in de kliko bij het “knekelhuisje” op te slaan en 
hetgeen voor hergebruik is bedoeld mee naar huis 

Misintenties juni 2013
Zondag 2 juni: Wim en Gon Hebing
Zaterdag 8 juni: Teun en Jeanny Kremers-Lamers, 
Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon Hebing
Zondag 16 juni: Jan van Heumen, Ben Weeren, 
overleden familie Weeren-Jansen en Peper-
kamp-Jansen, overleden ouders Remmers-Grim, 
overleden familie Perquin-Steeg, Frans van de  
Wielen, overleden familie van de Aa-Broekman, 
Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Mies en 
Zus van Kerkhof-Van Lubeek
Zaterdag 22 juni: Mevrouw Guelen-Van Riet
Zondag 30 juni: Leo van Lubeek (Namens de 
buurt), Jan en Bert de Kleijn, Gerda van Heumen-
Loeffen

Misintenties voor de maanden juli en augustus voor 
13 juni opgeven bij: 

Jeanne Hendriks, Eikenweg 1, tel: 0487-560540

KOOR NEW CHALLENGE  ZOEKt 
EEN TOETSENIST

 
Vijftien enthousiaste dames zijn sa-
men met hun dirigent en gitarist op 
zoek naar een toetsenist.
Ook een beginnend toetsenist is 
welkom!
 
Wij zijn een koor dat zingt op verschillende lo-
caties. We verzorgen vieringen in de kerk van 
Heumen maar zingen ook op andere locaties. 
Gemiddeld hebben we ongeveer vijf tot acht uit-
voeringen in het jaar. Ons repertoire is heel divers.  

We repeteren op de woensdagavond 
van 20.00 uur tot 21.30 uur.
De toetsenist hoeft niet iedere repe-
titie aanwezig te zijn, maar alleen de 
repetities vlak voor een uitvoering 
en tijdens de uitvoering. Lijkt het je 
leuk, loop gerust een keer tijdens 
een repetitie binnen.
 

Heeft U interesse neem contact op met: 
 Paulien Nillisen

Tel. nr. 024-3974771

Gezinsviering
Op zaterdag 22 juni om 19.00 uur vieren we spe-
ciaal voor de kinderen in de kerk. Thema is: “Wie 
is Jezus voor mij?” We kijken ook terug op het 
afgelopen schooljaar en vooruit naar de zomer-
vakantie. De vormelingen van dit jaar worden 
speciaal uitgenodigd, want zij gaan na de zo-
mervakantie naar een nieuwe school en nemen 
dus afscheid van hun basisschoolperiode. Koor 
Voice komt zingen en pastor Annemarie gaat 
voor. Iedereen van harte welkom!!

te nemen. Ons kerkhof zal daardoor nog mooier 
uitstralen. De kerkhofvrijwilligers zijn dankbaar 
voor uw hulp.
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Antonius Abt - Nederasselt

Dopen
2 juni 2013   

Kyan van Haren

16 juni 2013 
Anouk Janssen
Veerle Hovens

Toediening Vormsel in 
de kerk van Nederasselt

Op vrijdag 26 april 2013 hebben veertien kinde-
ren uit groep 8 het vormsel ontvangen van vicaris 
van den Hout. Van deze vormelingen kwamen er 
vier uit Overasselt, Teun Hopman, Bart Poelen, 
Esmee Nicolasen en Nikki Theunissen. Acht uit 
Nederasselt, Freek Ohlen, Luc Roelofs, Thomas 
Arts, Dieke van den Broek, Anouk van Kaauwen, 
Jeroen van Dam, Carmen Roelofs en Jacco Derks. 
Uit Wijchen Gijs Föllings en één vormeling uit Al-
verna, Sven Jansen. 

Heel veel familieleden, vrienden en bekenden 
van de vormelingen waren naar de mooi versierde 
kerk in Nederasselt gekomen om getuigen te zijn 
van de toediening van het vormsel. Het was een 
mooie viering en een passende toespraak voor 
de vormelingen door de vicaris. Nadat de kinde-
ren het vormsel hadden ontvangen schreven zij 
hun naam op in een boek dat bij de parochie be-
waard blijft en kregen de vormelingen een bijbel 
van de parochie aangeboden.  
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Gildedag in Nederasselt
Traditioneel viert het gilde Salvator Mundi uit 
Nederasselt haar jaarlijkse gildedag met Hemel-
vaart. De dag begint met de eucharistieviering 
waarin alle leden van het gilde aanwezig zijn. 
Het koningspaar, Sjaak Hendriks en zijn vrouw 
Marieke, neemt vooraan in de kerk plaats. De 
vaandeldrager  presenteert tijdens de consecra-
tie het vaandel begeleid door trommelgeroffel. 
Bij het gilde is het ook traditie om na de viering 

de priester te overvendelen. Dit jaar was ook 
het Damianusgilde uitgenodigd en dat gaf een 
vendeldemonstratie. Nadat de verenigingen een 
wandeling door het dorp hadden gemaakt was 
er voor iedereen koffie in het dorpshuis. ’s-Mid-
dags was het schieten door de gildebroeders op 
een houten vogel. Theo Verploegen schoot het 
laatste stuk van de vogel naar beneden en was 
daarmee reservekoning. 
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H. Anna - Bergharen

Neo Nata vierde feest: 
25 jarig bestaan koor

Zoals in de vorige Apostelbode uitgebreid is ver-
teld bestaat Neo Nata 25 jaar. Op 11 mei heeft 
het koor hier extra 
aandacht aan be-
steed. 
In de ochtend ver-
zamelden we bij de 
kerk om vervolgens 
af te reizen naar 
Boven-Leeuwen
richting de Waal.
Daar aan de oevers 
stond een gids voor 
ons klaar voor een 
struintocht langs 
het water. En een 
struintocht werd 
het! We waren 
nog niet begon-
nen of het begon 
heel hard te regenen. De paraplu’s en regenjas-
sen kwamen tevoorschijn. En er waren er zelfs 
die een badmuts opzetten! Alles om de mooie 
haardracht te beschermen (of was het om ge-
woon eens lekker gek te doen?). De natuur was 
erg mooi en het was een onvergetelijk uitje. Of 
moeten we spreken van koor/teambuilding? We 
gingen over smalle, glibberige modderpaadjes, 
kwamen vast te zitten met de regenjassen in 
het prikkeldraad, bewonderden de paarden, die 
vrij rondliepen, hielpen elkaar overeind na het 
vallen, zagen onze picknickplek letterlijk onder 
water lopen en ondertussen hoorden we de gids 
vertellen over het verschil in paddenstoelen (de 
goede en de slechteriken) en tussen doornen en 
stekels van (rozen)struiken. En we konden (niet 
onbelangrijk) ook nog met elkaar praten! De 
struintocht is wel wat ingekort, maar het mocht 
de pret niet drukken. Uiteindelijk belandden we 
bij koorlid Annemien thuis aan de eettafel. De 
picknick werd op tafel uitgestald en wat hebben 
we lekker gegeten! Ondertussen konden de sok-
ken op de verwarming droog worden en onze 
voeten onder de tafel zich opwarmen. 
Nadat iedereen zich thuis omgekleed had kwa-
men we weer bij elkaar in de kerk. Daar hebben 
we de weekendviering opgeluisterd met onze 
liederen. Annemien had nog een mooi gedicht 
over ons koor geschreven en dat voorgedragen 
in de dienst. Door de contactraad werden toen 
Alda, Erma en Jan naar voren geroepen. Zij ont-
vingen een bloemetje en een kaars, omdat zij al 
25 jaar lid zijn van Neo Nata. Jan is al die jaren 

de organist en dirigent geweest. Na de dienst 
hebben we elkaar allemaal gefeliciteerd en de 
mensen in de kerk gaven een warm en gemeend 
applaus. Ga zo door, Neo Nata!

De avond ging nog 
gezellig door bij 
koorlid Corrie thuis. 
Koffie, thee, gebak, 
en een borreltje 
natuurlijk. Van de 
feestcommissie ont-
vingen we allemaal 
een aandenken aan 
dit jubileum: een 
beschermengel als 
sleutelhanger. Jan 
ontving van ons al-
lemaal een groot 
fietswiel met alle-
maal kaartjes met 
gelukwensen aan 
de spaken vastge-

maakt met oude fietsband. Jan houdt namelijk 
erg van fietsen. En Jan kreeg ook een bon om 
eens met zijn vrouw een dagje uit te gaan en in 
een B&B te overnachten. Hij en zijn vrouw Miep 
genoten volop. Wij allemaal trouwens ook. De 
kinderen van Corrie en Bianca traden nog voor 
ons op met een nummer van de rapper ‘Usher’. 
De toekomst van Neo Nata?, vroegen we ons af. 
In ieder geval was het een prachtig leuke dag en 
kijken we er allemaal goed en blij op terug.
Dank aan de organisatie, die in handen was van 
Lisa, Petra, Clemie en Alda!

Pastor Annemarie en ook koorlid Neo Nata (in de 
vrije weekenden: super dat dit mogelijk is!)

“Pater Jan van Haandel en zijn familie op tweede paasdag 
in de Zandloper. Jan, welkom in Nederland!”
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Wij gedenken

Marie Arts, geboren op 20 december 1922, woon-
de een groot deel van haar leven samen met haar 
ouders op de boerderij in Balgoij. Vaak vertelde ze 
hoe ze vroeger samen met haar zus en broers naar 
school liep, naar de kerk ging of meehielp op de 
boerderij.  Op zestienjarige leeftijd overleed haar 
oudere zus Alegonda. Dit was indrukwekkend. 
Lang heeft Marie gezorgd voor haar zieke moeder. 
Een eigen gezin is aan haar voorbij gegaan, iets wat 
haar erg raakte. Vier jaar geleden keerde Marie te-
rug naar De Elsthof, waar ze eerder had gewerkt. 
Ze leefde er echt op. De laatste tijd was zwaar en 
ook steeds moeilijker voor haar te bevatten. Na 
haar overlijden is Marie begraven op het kerkhof 
bij de H. Johannes de Doperkerk in Balgoij.

Ans Waasdorp-Mooren is op 28 februari 1927 ge-
boren op Hoog Wijchen. Zij was opgegroeid in een 
groot gezin. In 1965 trouwde zij met Piet Waasdorp. 
Zij was altijd druk in de weer met het draaiende hou-
den van het gezin. Zij hielp iedereen en er was haar 
niets te veel. Ans had een 
mooi handschrift en daarom 
heeft zij de doopregisters 
bijgehouden. Haar gezond-
heid was niet al te best en ze 
werd opgenomen in het ver-
zorgingshuis de Bosscherhof 
in Herkenbosch. Op 14 april 
2013 overleed zij en op 20 
april heeft de afscheidsvie-
ring in de H. Antonius Abt 
te Wijchen plaatsgevonden. 
Daarna werd zij gecremeerd.

Theo van Haren werd op 
22 september 1930 geboren in Nederasselt. Theo 
was zestien jaar toen zijn vader stierf en hij als 
oudste van het gezin moest gaan werken voor de 
kost. Hij leerde Corrie Pennings kennen en in 1956 
trouwden ze. Ze werden de trotse ouders van twee 
dochters. Theo had vele bezigheden en daarbij 
kwam de laatste jaren ook nog het huishouden, 
toen dit voor Corrie te zwaar werd. Trots was hij 
op zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, waar 
hij graag een grapje mee uithaalde. Hij overleed na 
een korte periode van ziekte en de crematie was op 
zaterdag 20 april.

In de leeftijd van 69 jaar is op 14 april Jo van Eldonk 
overleden. Jo was een echte Wijchenaar, groeide 
op aan de Klapstraat en werkte als melkboer in 
Wijchen-Noord en later als schilder bij Aalbers. Jo 
was 44 jaar getrouwd met Nellie en samen kregen 

ze twee zoons: Ronnie en Mark. Groot was het 
verdriet toen Mark onverwacht overleed, elf jaar 
geleden. Jo genoot van sport op de televisie, naar 
NEC kijken in Nijmegen en Duitse muziek. Met Nel-
lie naar Kevelaer, naar de braderie en met het gezin 
op vakantie. Een beroerte werd hem teveel. De uit-
vaart van Jo heeft plaats gevonden op 19 april in de 
Antonius Abtkerk te Wijchen en daarna is hij bege-
leid naar het crematorium.

Op 18 april 2013 overleed Jan Vloet in de leeftijd 
van 87 jaar. Vele jaren was Jan getrouwd met Riet 
van den Broek. Met haar was hij het middelpunt 
van een hechte familie. Jan was een zeer gewaar-
deerde man, vader, opa, broer en oom. Hij had een 
grote liefde voor zijn vak als timmerman. Hij was er 
trots op dat een kleinzoon in zijn voetsporen trad. 
Jan was ook een diepgelovige mens die met over-
tuiging lid was van het kerkkoor Soli Deo Gloria. 
Op dinsdag 23 april 2012 was zijn uitvaartdienst in 
de H. Antonius Abtkerk en is hij daarna te ruste 
gelegd op de begraafplaats bij de kerk.

In de leeftijd van bijna ze-
ventig jaar is op 23 april 2013 
overleden Sjaak Veltmaat. 
Een man die te karakteri-
seren is door vier  woorden 
welke in zijn leven en ook in 
de dienst van afscheid, een 
grote rol hebben gespeeld, 
namelijk: liefde, leven, hoop 
en dankbaarheid. Woorden 
met een grote lading erach-
ter en die lading bepaalde 
het mens-zijn van Sjaak, het-
geen hij ook probeerde over 

te brengen op zijn kinderen, kleinkinderen en ieder 
met wie Sjaak zijn leven deelde. Op 27 april hebben 
wij afscheid van Sjaak genomen in de Antonius Abt 
te Wijchen en hem aansluitend begeleid naar de be-
graafplaats te Arnhem.

Op 23 april 2013 is Gerard van Uden overleden. 
Hij is 27 februari 1945 in Wijchen geboren. Toen 
hij trouwde met Leny Niessing is hij in Nederasselt 
komen wonen. Zij kregen twee dochters en vier 
kleinkinderen, waar hij een lieve en trotse opa voor 
was. Nadat hij niet meer hoefde te gaan werken 
was hij vaak bezig in de tuin, maar zijn pony’s wa-
ren zijn grootste hobby. Na een korte periode van 
ziek zijn is hij thuis overleden. Op 29 april hebben 
we in de kerk van Nederasselt afscheid van hem ge-
nomen en hem begeleid naar het crematorium.
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Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren
Piet van Erp 
Ben Frie 
Donny Merx 
Theo van der Weegen
Hennie Witsiers
Hermien Goltstein-Duighuisen (controle)

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl
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redactie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afge-
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Woont u buiten de parochie dan worden portokos-
ten in rekening gebracht.

Naam: ................................................................
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Ineke Wolters is geboren op 24 april 1964 en op-
gegroeid in Mook. Toen ze met Gerrit Hekman 
trouwde  zijn zij in Heumen gaan wonen. Zij kregen 
twee kinderen. Samen met het gezin werkten ze 
op de boerderij. In december 2004 kwam het slech-
te bericht van een hersentumor. Tenslotte heeft ze 
heel bewust afscheid van ieder genomen toen ze 
wist dat ze niet lang meer had. Op 26 april 2013 is 
zij overleden en in een avondwake in de kerk van 
Heumen hebben we haar herdacht en in het crema-
torium afscheid van haar genomen.

Op 26 april 2013 is Tonny Vos-van de Water in de 
Weegbree overleden. Na het vijftigjarig huwe-
lijksfeest is zij vrij snel geestelijk achteruitgegaan 
en nam de dementie toe. Als gevolg hiervan is zij 
de laatste drie maanden opgenomen geweest in 
de Weegbree, waar zij een liefdevolle verzorging 
heeft gehad. Zij heeft zich altijd ingezet voor haar 
gezin en heeft volop genoten van haar kleinkinde-
ren. Zij heeft altijd belangstelling  voor hen gehad. 
Zij was een bezorgde vrouw en moeder. Op 2 mei 
2013 hebben wij in de Paschaliskerk van haar af-
scheid genomen en daarna was de crematie in het 
crematorium te Beuningen.

In Kilder ziet Theo Lukkezen het levenslicht op 4 
augustus 1929. Als kind komt hij met zijn ouders 
in Horssen wonen, waar hij later het boerenbedrijf 
van zijn ouders overneemt. Hij trouwt met Riek 
Kuijpers. Zij krijgen samen zes kinderen. In het leven 
van Theo zijn vijf kenmerken belangrijk, t.w.: liefde; 
kracht; eerlijkheid; zorgzaamheid; en rechtvaardig-
heid. Theo is op 27 april 2013 te Leur overleden. 
Na de eucharistieviering ten afscheid van Theo op 
3 mei 2013 in de parochiekerk van de H. Anna te 
Bergharen is zijn lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof te Horssen. 

Jo Peters werd 78 jaar oud en overleed op 3 mei 
in zijn eigen vertrouwde omgeving. Jo woonde sa-
men met zijn vrouw Riet aan de Oude Klapstraat. 
Veel mensen hebben Jo leren kennen als bakker. 
Jo was een rustige man die weinig woorden nodig 

had. Hij was graag in zijn eigen omgeving omringd 
door de mensen die voor hem belangrijk waren: 
kinderen en kleinkinderen. Tot voor kort bleef hij 
betrokken op zijn grote passie: het biljarten. We 
hebben Jo uitgeleide gedaan uit de Antonius Abt-
kerk en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats in 
het crematorium Rijk van Nijmegen te Beuningen.

Na een kortstondige ziekteperiode is Cobie Kersten 
thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden. 
Op Bevrijdingsdag werd Cobie daadwerkelijk be-
vrijd. Het levenspad van Cobie is niet gelopen zoals 
hij gehoopt had, dat ’t zou lopen. Vele hobbels en 
kuilen kwam hij tegen op zijn levenspad. Hij mocht 
79 jaar worden. Hij was ruim 58 jaar getrouwd met 
Joke Thijssen, vader van vier kinderen, opa van 
vier kleinkinderen en opi van twee achterkleinkin-
deren. Op 10 mei 2013 - na een afscheidsdienst in 
de H. Antonius Abt te Wijchen - vond de crematie 
plaats in het crematorium te Beuningen.

Op 08 mei 2013 overleed Jo van Rijsbergen in de 
leeftijd van 85 jaar. Meer dan zestig jaar was hij 
getrouwd met Riet van Rijsbergen-Schuiling. Jo 
zal worden herinnerd als een dierbare man, vader 
en (over)grootvader die zich hard inzette voor zijn 
gezin. Ook was hij jaren in de parochie actief als 
koster voor de ouderenviering in het wooncomplex 
“de Muts”. Zijn uitvaartdienst was op 14 mei 2013 
in de kerk van H. Antonius Abt in Wijchen. Moge hij 
rusten in vrede!

Op 27 december 1930 werd Wim Lepoutre in Ba-
tenburg geboren. In 1962 is hij getrouwd met Ria 
Borgers en is gaan wonen in Wijchen boven de 
groentewinkel. Uit hun liefde werden drie kinde-
ren geboren. Zijn vader-zijn werd volmaakt door 
de geboorte van zeven kleinkinderen, waarvoor hij 
een geweldige opa is geweest. Het is anderhalf jaar 
geleden dat hij het laatste hartinfarct gehad heeft. 
Op 12 mei 2013 is hij overleden. De uitvaartdienst 
heeft op 18 mei 2013 in de H. Antonius Abtkerk te 
Wijchen plaatsgevonden. Daarna was de crematie 
in het crematorium te Beuningen.
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6420437

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 0487-531265

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 024-3580707

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 H. Victor | Molendijk 3
 6634 KE Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

Martin Claes	 pastoor	 024-6412627
Ben Frie	 priester	 024-6412627
Aloys van Velthoven	 priester	 024-6221276
Bas van Dijk	 priester	 024-6412627
Cees Janssen	 diaken	 024-6412627
Hennie Witsiers	 diaken	  06-20541732
Annemarie Gooiker	 pastoraal werker	 024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
| Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m 
do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank 13.54.64.048

Pastoraal team

Beugel
Ditmaal wil ik een beugelmeisje van een jaar 
of elf en een zeer grote hond tevoorschijn roe-
pen. Het zit zo: wij fietsten op een zeer zonnige 
zondagmorgen opgewekt de lente tegemoet, 
het is bijzonder mooi in ons rivierenlandschap. 
En dan gebeurt er van alles om je heen. In volle 
glorie sieren paardenbloemen de bermen en de 
weilanden voordat ze als vederlichte pluisjes op 
reis gaan met de wind. Een koe legt onbevangen 
haar grote hoofd tegen de rug van een van haar 
zussen, het is vertederend. Vogels brengen lange 
wormen naar hun pasgeboren kroost. Ik ben blij 
met mijn ogen, mijn oren, mijn neus, het voorjaar 
kan in alle pracht bij mij binnen komen. Na een 
paar bochten ligt daar de oude boerderij die wij 
zoeken, zuchtend onder bemoste dakpannen. Ik 
zie kromme deuren die vele generaties hebben 
beschermd tegen hitte en kou. Ik heb nog nooit 
lange verhalen geschreven, maar bij deze plek 
zou ik een familieroman kunnen bedenken. Er is 
een tuin waarin stoelen ons uitnodigen voor een 
schaduwrijke pauze. Wij genieten een poosje 
van de stilte. Er komt een blonde vrouw naar bui-
ten, vergezeld door een verlegen meisje en een 
enorme hond die geen interesse toont in ons, 
gelukkig. De vrouw is zeer gastvrij en voorziet 
ons van spijs en drank. Voor de zoveelste keer in 
mijn leven verorber ik met veel plezier een flink 

stuk appeltaart. Als wij willen vertrekken mag 
het verlegen meisje met ons afrekenen. Zij lacht, 
en terwijl haar beugel schittert in de zon telt zij 
voorzichtig munt voor munt het bedrag bij el-
kaar. De moeder kijkt vol trots toe. Wij worden 
nog nagezwaaid door het beugelmeisje, doei, 
doei, hoor ik haar roepen. De dag wordt nog 
mooier, een boer trekt met zijn tractor rechte 
voren in zijn akker. Als de zomer is losgebarsten 
zullen wij gaan kijken wat hij gezaaid heeft. Ik 
denk aan mijn kinderjaren, ik vlocht kransen van 
madeliefjes en boterbloemen. Enkele jaren later 
droeg ook ik beugels om mijn tanden en kiezen. 
Ik maak nog wat foto’s onderweg, ik probeer het 
heden te vereeuwigen. Mooie lichtbruine koei-
en met kleine kalfjes kijken me aan. Die ene koe 
heeft een bijzonder brede rug. Zal ik even de wei 
ingaan? Zou ik even mijn mensenhoofd op haar 
rug mogen leggen? Wat een dag! Ik zal slapen 
als een roos vannacht. Ik zal dromen van lieve 
meisjes met grote appeltaarten en van koeien 
met beugels.
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eerste communie: een zichtbaar teken
Heeft u ook ge-
keken naar de 
inhuldiging van 
koning Willem-
Alexander?
Ik vond het 
een mooie en 
serene plechtig-
heid. Maar het 
was ook best 
serieus. De ko-
ning deed een 
ernstige poging 

om een verantwoorde schildering te geven van zijn 
taak als koning en hoe dat in de goede verhouding 
gebeurt met de volksvertegenwoordiging. Maar ik 
werd ook getroffen door een aandoenlijk moment: 
toen prinses Amalia een geeuw niet kon onderdruk-
ken. Zij was, denk ik, ongetwijfeld sterk betrokken 
bij de grote dag van haar vader. Maar er was toch 
een moment waarop het haar allemaal even te veel 
werd, even te vreemd. Ik denk dat het voor kinde-
ren die hun eerste communie doen net zo is. Menig 
communiekind moet net als prinses Amalia wel eens 
een geeuw doen tijdens de voorbereiding en de vie-
ring van hun eerste communie. De spanning van de 
grote dag met alle aandacht in de kerk en de ca-
deaus thuis vergt best veel van hen.
Toch was de plechtigheid van de inhuldiging niet af-
gestemd op de beleving van prinses Amalia en haar 
zusjes. De staatsrechtelijke betekenis stond centraal. 
De huldiging moest op een bepaalde manier gebeu-
ren om die staatsrechtelijke betekenis tot zijn recht 
te laten komen. Zo kent ook de eucharistie haar 
betekenis en een manier van vieren waarin die be-
tekenis tot haar recht moet komen: de aanduiding 
van de belangrijkste dingen uit Jezus' leven: 
•	 zijn menswording (kerstmis) 
•	 zijn lijden en sterven (Goede Vrijdag), 
•	 zijn opstanding (Pasen) en zijn hemelvaart en de 

aanduiding van de betekenis voor ons: de zen-
ding van Gods Geest over ons (Pinksteren).

In de viering van de eerste communie staat niet al-
leen de bovengenoemde betekenis centraal maar 
ook die kinderen die de communie voor het eerst 
ontvangen. In tegenstelling tot de inhuldiging van 
onze nieuwe koning wordt de viering wel op hen 
afgestemd. Ook voor de voorbereiding is dat het 

geval. En dat alles om te komen tot een voor hen 
inzichtelijke duiding van een onzichtbare werke-
lijkheid. Want dat wil een sacrament echt zijn: een 
zichtbaar teken van een onzichtbare genade. 

Dat zijn dan in het geval van de eucharistieviering 
het brood en de wijn, die het Lichaam en Bloed van 
Christus aanduiden. Op de achtergrond staat het 
gegeven dat Jezus deze dingen uit zijn omgeving 
heeft uitgekozen om Hem present te stellen te mid-
den van zijn leerlingen. “Blijft dit doen om mij te 
gedenken” is hiervoor een gevleugeld woord.
Maar als je zo hierover spreekt, ontstaat gauw de 
indruk dat je met een soort hogere theologie be-
zig bent. Het zegt de gemiddelde gelovige niet 
zoveel meer. Menigeen zal net als prinses Amalia 
een geeuw niet kunnen onderdrukken. Maar hoe 
leg je dan wel goed uit wat de symboliek van de 
eucharistie is? Ik heb het volgende gedaan: ik heb 
een pan genomen en drie borden met bijhorend 
bestek en die op het altaar gezet. Daarnaast zette 
ik de dingen neer die je voor de viering van de mis 
nodig hebt: een schaal met hosties, een kelk en het 
water en de wijn. Zo wilde ik voor de kinderen een 
contrastverschil maken tussen de alledaagse warme 
maaltijd en de niet-alledaagse eucharistieviering. 
Toen ik naar het verschil informeerde, kreeg ik te 
horen: “Die pan die hoort daar niet!”. Misschien 
zult u wat moeite hebben met de manier waarop ik 
het heb vormgegeven. Wat mij betreft was het een 
poging om een begin te maken met de inleiding 
van de kinderen in de betekenis van de eucharistie. 
Natuurlijk moet zo'n inleiding geen theologie wor-
den van het sacrament van de eucharistie. Aan de 
andere kant moeten de kinderen (en wij) een gelo-
vig oog krijgen voor de bijzondere betekenis van de 
hostie, die op de dag van hun eerste communie op 
hun hand wordt gelegd. Zonder dat kan de viering 
van de eerste communie echt iets krijgen van een 
show. En dat is niet de bedoeling. 
Bij de troonswisseling was er de omkadering van 
ontspanning en plezier, van spel en vreugde. Maar 
in het middelpunt stond een plechtigheid, die 
vreugdevol was maar ook ernstig. Ik vraag me af: 
Zou het niet 'n goede zaak kunnen zijn als ook de 
eerste communie vieringen en voorbereidingen iets 
hadden van beide? 

Bas van Dijk, pastor


