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VANUIT DE REDACTIE

OM TE NOTEREN

doet u al mee? rekening: 
nl65 raBo 0135 4634 59

o.v.v. actie kerkBalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

2018 opgeteld 2019 opgeteld verschil

april 5.989 138.848 132.723 -6.125

mei 3.070 141.918 5.298 138.021 -3.897

juni 4.750 146.668 2.307 141.271 -5.397

juli 5.558 152.226 4.035 145.306 -6.920

augustus 1.982 154.208 1.277 146.583 -7.625

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 
2019, hartelijk dank.

29 september 12.00-13.30 uur museum 'De KijKzolDer'
Parochiemuseum open Oosterweg 4 Wijchen
29 september 11.30 H. Damianus niftriK

Feest van de patroon van de geloofsgemeen-
schap en het gilde: Sint-Damianus

1 oKtober vanaf 10.00 uur parocHiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
1 oKtober 10.00 uur De mijlpaal te Hernen

Ouderenontmoeting
2 oKtober 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
2 oKtober 20.00 uur emmanuelKerK

Informatieavond eerste communie 2020 voor 
alle geloofsgemeenschappen.
3 oKtober 19.30 – 21.30 uur

Lezing Albertinumgenootschap 'Religie en het 
gebroken midden van de samenleving' Domini-
cuskerk Nijmegen, entree 7 euro
4 oKtober 10.00 – 13.30 uur parocHiecentrum, 
Inleveren (schone) kleding voor Kledingbank Nij-
megen, Oosterweg 4, Wijchen
5 oKtober 10.00 – 13.30 uur De scHaKel, Inleve-
ren (schone) kleding voor Kledingbank Nijmegen
7&8 oKtober 12.00–16.30 uur open monumentenDag 
Antonius Abtkerk Wijchen en Kijkzolder geopend
* 9 oKtober 19.30 – 21.30 uur gronD van leven 
bijeenkomst: 'Grond die we delen'
9 oKtober emmanuelKerK

Apostelvergadering
10 oKtober Kopij inleverDatum apostelboDe

Nr. 9 (2019) 'Sterven'
10 oKtober 19.30 uur parocHiecentrum overasselt

Informatieavond vormsel 2020 
10 oKtober 19.30 – 21.30 uur DominicusKerK nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Het volk en de 
intellectueel', entree 7 euro
12&13 oKtober voeDselinzameling

13 oKtober

Feest van de H. Victor Batenburg
15 oKtober vanaf 10.00 uur parocHiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
16 oKtober 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 17 oKtober 10.15 – 11.45 uur parocHiecentrum 
WijcHen

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
21 oKtober 19.30 uur parocHiecentrum

Informatieavond Vormsel 2020, Oosterweg 4 
Wijchen
* 23 oKtober 19.30–21.30 uur gronD van leven
Bijeenkomst: 'De humuslaag in onze grond'

Op dinsdagmorgen 15 en 29 oktober staat het 
parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 
uur open voor alle ouderen uit onze parochie. 
Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge con-
tacten in een gezellige sfeer met een kopje 
koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum 

aan de Oosterweg in Wijchen. 
Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

Het eerstvolgende nummer 
heeft als thema 'Sterven' en is 
bedoeld voor de periode van 2 

november t/m 15 december. Schrijft u mee? Kopij 
kan tot en met 10 oktober per e-mail worden ge-
zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.
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INFORMATIEAVOND VORMSEL 2020

Op donderdag 10 oktober a.s. start om 19.30 uur,  
een informatieavond over het vormsel in het pa-
rochiecentrum van Overasselt voor alle ouders 
en kinderen uit groep 8 die wonen in Heumen, 
Balgoij, Overasselt of Nederasselt. 

Op maandag 21 oktober a.s. start om 19.30 uur, 
een informatievond over het vormsel in het pa-
rochiecentrum van Wijchen voor alle ouders en 
kinderen uit groep 8 die wonen in Wijchen, Al-
verna, Bergharen, Hernen, Niftrik of Batenburg. 
Kinderen die elders naar school gaan kunnen 
zich aansluiten bij de plaatselijke werkgroep. 

Tijdens deze avond krijgt u informatie over het 
vormsel, de voorbereidende bijeenkomsten en 
natuurlijk de vormselviering. Misschien twijfel je 
nog en wil je nog wat vragen stellen?
Dat kan die avond! 

We zien u/je graag op de informatieavond, tot 
dan!  

Werkgroep vormsel

Elk jaar sinds 1981 is het op 16 oktober 
Wereldvoedseldag. Vanuit de voedsel- en land-
bouworganisatie van de Verenigde Naties is 16 
oktober ingesteld om  één dag per jaar de aan-
dacht te richten op de honger in de wereld en de 
daarmee samenhangende samenlevingsvraag-
stukken. 

Vanuit de activiteitencommissie van de geloofs-
gemeenschap van de Antonius Abt te Wijchen 
kwam de vraag op om parochiebreed aandacht 
te geven aan deze dag. Want er speelt veel 
rondom voedsel. in sommige delen van de we-
reld is er een tekort, in andere delen teveel of 
van een dusdanige samenstelling dat welvaarts-
ziektes de samenleving beheersen. Daarnaast 
wordt er veel teveel vers voedsel verspild en is 
er armoede, ook in onze welvarende parochie. 
En de beroepsgroep die als vanouds aan de ba-
sis van de voedselproductie staat, die van boeren 
en tuinders, zij hebben het niet gemakkelijk, af-
hankelijk als ze vaak zijn van prijzen die steeds 
verder van het erf worden vastgesteld.

Vanuit ons gedeelde geloof komt er nóg een di-
mensie: Jezus Christus, die zich als geen ander 
als voedsel gegeven heeft aan alle mensen van 
goede wil; in de eucharistieviering vieren we dit 
mysterievolle gebeuren elke keer weer opnieuw. 
Kortom: voedsel is er voor de buitenkant én voor 
de binnenkant. Daarom hebben de activiteiten-
commissie en het pastorale team de handen 
ineengeslagen om alle vieringen in het weekend 
van 12/13 oktober (het weekend voorafgaand 
aan Wereldvoedseldag) in het licht hiervan te 
zetten. 

WeeKenD van 12 en 13 oKtober: tHemavieringen in 
alle WeeKenDvieringen én voeDselinzameling

Wereldvoedseldag in parochie De Twaalf Aposte-
len betekent dat er een speciaal vieringenboekje 
is gemaakt, met een liturgie voor de eucharistie 
én voor een woord- en communieviering, dat de 
in elke geloofsgemeenschap dienstdoende voor-
ganger kan benutten. De koren kunnen naar 
eigen inzicht repertoire ten gehore brengen. 
Wij hopen op inhoudelijk voedzame vieringen 
waardoor ons gezamenlijke bewustzijn rondom 
voedsel meer dan daarvoor wordt gevoed.

Verder gaan we in zoveel mogelijk vieringen 
voedsel inzamelen: 
Graag houdbare voedselwaren: groente, fruit in 
pot of blik, harde verse groenten (koolsoorten); 
olie, bak- en braadproducten, soepen, pasta, 
couscous, rijst, maaltijdmixen, houdbare magere 

WERELDVOEDSELDAG of halfvolle zuivelpro-
ducten, eieren, vlees 
en vis in blik, brood-
beleg; smeerkaas; 
koffie; thee.
Komt u naar de kerk 
op 12 of 13 oktober: 

neem een bruikbaar voedselproduct mee voor 
de voedselbank en help zo heel concreet een van 
de ruim honderd gezinnen die hiervoor voor hun 
dagelijkse levensonderhoud afhankelijk zijn. 
Alvast dank!

Mochten er vragen zijn: (024) 6412627,
Email: info@detwaalfapostelen.nl

Hein Kroft, namens de activiteitencommissie 
Antonius Abtkerk Wijchen

Jack Steeghs, namens het pastorale team
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NACHT ZONDER DAK IN KATWIJK, BIJ CUIJK
Het weekend van 24 en 25 augustus was voor 
vijfentwintig Wijchense en Cuijkse tieners een 
speciaal weekend, ‘Nacht zonder Dak’. Georgani-
seerd door vrijwilligers uit Wijchen en Cuijk onder 
leiding van pastor Marieke Drent. Een weekend 
waarin de tieners van M25 konden ervaren hoe 

het is om echt bijna 
niets te hebben en een 
dakloos bestaan te lei-
den. Aan het begin van 
van de middag verza-
melden alle tieners zich 
in de kerktuin van het 
Brabantse Katwijk om 
daar kennis te maken 
met de andere tieners. 
Pastor Yves kwam later  
in de middag langs om de tieners op te zoeken 
en hij deed gezellig mee met hen. Zij waren heel 
enthousiast over zijn komst. In het begin waren 
de tieners nog wat onwennig. “Slapen we echt 
in die dozen?” en “Wat eten we dan?” en nog 
meer van dat soort vragen. Na enkele kennisma-
kingsspellen gingen de tieners in groepjes hun 
krotjes opbouwen en al snel ontstond er een 
kamp dat wel wat weg had van een vluchtelin-
genkamp. Als avondeten hadden vrijwilligers van 
de ‘gaarkeuken’ een lekkere, maar zeer eenvou-
dige maaltijd in elkaar gezet die ook zo op was. 
Er kwam al snel de vraag of er niet meer was, 
maar er was niet meer en zo moesten ze ervaren 
dat daklozen ook vaak maar moeten afwachten 
wat ze kunnen eten en dat ze niet altijd genoeg 
krijgen. In de avond was er een gebedsdienst bij 
de Mariagrot. Een kaarsje opsteken bij Maria, 
gebed en zang. Alle tieners waren stil en onder 
de indruk. Vooral toen Marieke sprak over een 
meisje dat een dakloos bestaan moest leiden om-
dat haar ouders haar niet meer thuis wilden en 
hoe zij standhield in de maatschappij. De verdere 

nacht werd bij het kampvuur doorgebracht met 
spelletjes, zang en muziek, of gezellig ergens an-
ders chillen op het terrein. Het was gelukkig een 
warme dag geweest en we gingen een warme 
nacht in, maar in de ochtend werd bijna ieder-
een toch wel verkleumd wakker. Na een ontbijt 
ging iedereen aan de slag om het terrein weer 
netjes op te ruimen. Als slot was er een speciale 
woord- en communieviering voor de tieners in 
de kerk met eigen band en koor. Hier vertelde 
Marieke dat wanneer je helemaal niets meer 
bezit, je altijd je eigen kwaliteiten hebt die je 
in kunt zetten voor anderen. Zo kan en mag je 
liefde blijven geven voor je medemens en zo ook 
aan God. Moe, maar met een goed gevoel en 
een ervaring rijker gingen de tieners weer naar 
huis. Hopelijk kan dit vuur blijven branden voor 

de toekomst en mogen en 
blijven deze tieners hun 
talenten inzetten, ook bin-
nen de Kerk.
Jan Nillesen, begeleider M25

Op zondag 1 september zijn we begonnen met 
schatzoeken in de kerk van Niftrik. De kinderen 
hebben gezocht naar zilveren munten die kwijt 
waren geraakt. Toen ze weer gevonden waren, 
was het feest. Zo is het ook feest bij God als wij 
weer terugkomen bij Hem. 
Aan het eind van de viering kregen de kinderen 
een schatkaart mee. Op die kaart staan kruisjes 
op de plekken waar nog meer schatten verbor-
gen liggen. Kom jij ook mee zoeken? De volgende 
plaatsen waar we gaan zoeken is in Alverna op 
zondag 6 oktober om 11.00 uur en in de Emma-

KINDERKARAVAAN
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VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE
Binnenkort start ook de voorbereiding voor de 
eerste communie weer. Aanmeldingen hiervoor 
ontvangen we het liefst digitaal met het formu-
lier dat u via school hebt ontvangen. Als u geen 
aanmeldformulier hebt ontvangen, kunt u dit 
opvragen via communie.wijchen@detwaalfapos-
telen.nl. Op woensdag 2 oktober om 20.00 uur 
is er een informatieavond voor ouders van com-
municanten in de Emmanuelkerk in Wijchen. 
Deze avond is bedoeld voor alle geloofsgemeen-
schappen. Na een algemene inleiding over het 
communieproject gaan we uit elkaar in de vier 
groepen waarin de voorbereiding plaats zal vin-
den. 

nuelkerk in Wijchen op zondag 10 november om 
11.00 uur. 

Zoek de dieren in deze woordzoeker.  Het zijn er meer dan 50.   ©Leo Bijmans

EVEN PUZZELEN

maar iK Hoor tocH niet bij Die KerK?
De Kinderkaravaan trekt rond langs verschillen-
de kerken in de parochie De Twaalf Apostelen. 
Soms hoor ik wel eens dat mensen denken dat 
ze alleen mogen komen als de Kinderkaravaan 
in ‘hun’ kerk komt, d.w.z. in het dorp of de wijk 
waar zij wonen. Dat is niet zo! Je bent altijd wel-

kom, ook in de andere dorpen! We zijn allemaal 
samen kerk. Als jonge ouders is het fijn om als je 
naar de kerk gaat, daar ook andere gezinnen te-
gen te komen. Dat kan bij de Kinderkaravaan. En 
het is ook leuk om een keer op bezoek te gaan 
bij al die mooie dorpjes die onze parochie rijk is.

Lara van der Zee



Parochie de twaalf aPostelenPagina 6 nummer 8, oktober 2019

SLUITING STILTECENTRUM ZUID

Omdat het stiltecentrum gaat sluiten had ik een 
gesprek met Theo Wester (coör-
dinator en links op de foto) en 
Harrie van der Lee (vrijwilliger va-
naf het begin).

Hoe is Het stiltecentrum begonnen?
Binnen parochie de Hoeksteen 
was Wijchen-Zuid een tijdlang een 
aparte geloofsgemeenschap met 
een eigen kerkraad maar zonder kerkgebouw. 
Verantwoordelijk pastor Jos van Minderhout wil-
de eigenlijk niet alleen een stiltecentrum maar 
ook een ruimte waar bijvoorbeeld kinderen 
uit Zuid gedoopt zouden kunnen worden. De 
kerkraad heeft toen eerst geprobeerd bij het 
winkelcentrum Zuiderpoort een ruimte te huren 
maar ze kon geen commerciële huur betalen. 
Daarop heeft de kerkraad gelobbyd bij het CDA. 
Wethouder Berry van Haren heeft er toen voor 
gezorgd dat een deel van het wijkgebouw Zuid 
gehuurd kon worden, maar de ver-
bouwingskosten moesten wel door de 
parochie betaald worden. Pastoor Rudy 
de Kruijf heeft er voor gezorgd dat het 
een oecumenisch stiltecentrum werd. 
Eind 2006 is het centrum door de pastoor 
en de dominee ingezegend.

Wat valt op in Het interieur?
Er is gekozen voor een neutrale uit- stral-
ing. Zo staat er geen Mariabeeld, maar 
een beeld van een moeder met kind, gemaakt 
door iemand die tegenover de Antonius Abt-
kerk woonde. Er hangt een kruis en er ligt een 
Rembrandtbijbel. Men kan bij het beeld wax-
inelichtjes aansteken en opkomende gedachten 
opschrijven in een intentieboek. De gele wanden, 
het heldere licht, de opstelling van de stoelen en 
de ronde vloerlijnen maken dat je hier tot rust 
kunt komen. Binnen hoor je niet veel meer.
Bij het ontwerpen van het interieur is goed 
nagedacht over mogelijk vandalisme. Ja, er is wel 
eens wat baldadigheid met de kaarsjes geweest, 
maar gelukkig altijd boven het zand. En enkele 
jaren geleden is de bovenkant van de lezenaar 
kapotgemaakt. Ze zullen geprobeerd hebben 
de Rembrandtbijbel los te maken, maar dat is ze 
niet gelukt. Er is ook wel eens wat in de bijbel 
geschreven. Maar al met al gelukkig geen grote 
vernielingen.

HaDDen jullie volDoenDe vrijWilligers?
We zijn begonnen met tien vrijwilligers, zeven 
van katholieke en drie van protestantse huize. Als 
er vrijwilligers stopten dan lukte het uiteinde- lijk 

wel om anderen vinden. Gonnie Welter heeft er-
voor gezorgd dat er steeds vrijwilligers vanuit de 
protestantse gemeente waren. Telkens had één 

persoon een week lang dienst. ’s Ocht-
ends het centrum open maken, overdag 
eens kijken of alles goed ging en tegen 
de avond afsluiten en opruimen. In die 
bijna dertien jaren is het stiltecentrum 
slechts één week gesloten geweest. 
Een paar etterige jochies maakten het 
de beheerster onmogelijk het centrum 
open te stellen. Ze treiterden en dreig-

den. Toen is in overleg met de contactpersoon 
besloten die week het centrum gesloten te 
houden. Maar voor de rest nooit, ook niet tijdens 
vakantieperiodes!

Waarom gaat Het nu sluiten?
Het aantal bezoekers per week is teruggelopen 
tot zo’n twee à drie per week, dat weegt niet 
meer op tegen de huurkosten en de inzet van 
de vrijwilligers. Aan de plek heeft het niet gele-
gen, die was ideaal. Vlakbij het winkelcentrum, 

met de voordeur goed in het zicht langs 
een doorgaande weg. Aan de publiciteit 
evenmin, in elke Apostelbode werd het 
stiltecentrum vermeld en vorig jaar heb-
ben we in diverse bladen opgeroepen 
het te gaan bezoeken.

Wanneer is Het zover?
Op 26 oktober zal het stiltecentrum 
voor het laatst open zijn. In de week 
daarna wordt het interieur in het paro-

chiecentrum opgeslagen en worden de sleutels 
ingeleverd.

Theo, Harry en alle andere vrijwilligers, bedankt 
voor jullie grote inzet!

Theo van der Weegen

(van links naar rechts) Harrie van der Lee, Pierre Roosen-
boom, Theo Wester, Truus Rongen-Dank, Ria Barten en 

Willy Martens. Gonnie Welter ontbreekt op de foto.
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In een onderhoud dat Franciscus van Assisi met 
paus Innocentius III had over de voorlopige Re-
gel van de Minderbroeders sprak de paus zijn 
bezorgdheid uit over de moeilijkheidsgraad van 
het leven in radicale armoede, dat de broeders 
van plan waren te leiden. Een mens is volgens de 
paus van nature broos en breekbaar. Hoe denken 
zij dan in hun eerste levensbehoeften te voor-
zien? Een kwetsbare manier van leven kan mij 
dichter bij mezelf brengen, dichter bij de andere 
mensen, en dichter bij Degene om wie voor Fran-
ciscus uiteindelijk alles draait: God zelf.

In zijn wijsheidsspreuken gebruikt Franciscus 
graag de taal van het eten. Een mens is zo breek-
baar als brood, benadrukt hij. Hij verwijst daarbij 
naar het ontvangen van het lichaam van de Heer. 
In avondmaal en eucharistie - het vieren van bre-
ken en delen, van danken en dragen - wordt het 
verlangen dat ons is meegegeven, steeds weer 
te binnen gebracht en gevoed. Zo houdt een 
mens zich in leven en stemt 
hij in met wat in hem leeft 
aan verlangen, aan goedheid, 
aan kwetsbaarheid. Ander-
zijds wijst hij ook op minder 
eten, minder inhaligheid, om 
niet alles maar op te slok-
ken  en naar je toe te halen. 
Dat verwijst naar soberheid 
en solidariteit met de minder 
draagkrachtigen.
In het woord kwetsbaarheid 
kunnen we verschillende la-
gen onderscheiden. Allereerst komt broosheid 
naar voren. Er kan ieder van ons te allen tijde iets 
ernstigs overkomen en we zullen onherroepelijk 
versleten raken en sterven. De tweede laag is 
de breekbaarheid. Wat breekbaar is, beschadigt 
gemakkelijk en vraagt om voorzichtigheid. Toch 
kunnen we op dit vlak wel veerkracht tonen en 
elkaar behulpzaam zijn. Draagt elkanders lasten.
Kwetsbaarheid heeft ook een tere en hachelijke 
kant. Hoe meer ik me hecht aan anderen, aan 
goederen of aan idealen, des te kwetsbaarder ik 
ben. Ik word vatbaar voor verlies, verdriet, ver-
latenheid. Het vierde aspect is de raakbaarheid 
en verwondbaarheid; een kwestie van gevoelig-
heid. Het gaat erom of de ander mij wat doet, of 
ik gevoelig ben voor diens lijden en verdriet, of 
voor zijn welslagen of geluk. Met andere woor-
den: ben ik ontvankelijk voor het appèl dat van 
de ander uitgaat?!

We kunnen vaststellen dat kwetsbaarheid bij het 
leven hoort. We doen allemaal ervaringen op die 

de dagelijkse gang van zaken op zijn kop zet-
ten. Dat kan gaan om ziekte of verlies, maar ook 
om verwondering en schoonheid. Kwetsbare 
ervaringen maken zichtbaar dat daar veel in te 
vinden is dat waardevol is. Pijnlijke ervaringen 
horen daar nadrukkelijk bij. Wie het zelf meege-
maakt heeft, zal erkennen dat je in een moeilijke 
periode juist iets heel bijzonders kunt delen.
Hebben wij niet een tamelijk eenzijdig ideaal-
beeld van het leven gecreëerd, alsof het leven 
één groot feest zou zijn? Daarmee doen wij ons-
zelf en anderen tekort. Als jou iets overkomt, zie 
het dan onder ogen en ga er met anderen over in 
gesprek. Dan ervaar je herkenning en opluchting 
en er kan verbondenheid ontstaan. Zo kun je je 
kwetsbaarheid op een positieve manier inzetten 
en er kracht uit putten.

Franciscus spreekt in één van zijn wijsheids-
spreuken (18) over elkaar in broosheid dragen. 
Hiermee slaat hij de spijker op de kop. Wij be-

horen tot een bepaalde 
gemeenschap, in ons geval 
tot een geloofsgemeen-
schap. Die gemeenschap 
bestaat uit mensen met 
hun innerlijke rijkdom, 
maar ook met hun zwakhe-
den en armoe, mensen die 
elkaar wederzijds aanvaar-
den en elkaar vergeven, die 
in hun relatie met de ander 
kwetsbaar zijn. 

De lijn van kwetsbaarheid kunnen we ook door-
trekken naar het milieu. Ons leefmilieu is steeds 
meer afhankelijk van menselijk handelen en in-
grijpen. Ons milieu is kwetsbaar en bedreigd. 
Die kwetsbaarheid slaat weer terug op onszelf, 
want wij hebben ons milieu nodig om te leven. 
Nu de verhoudingen tussen mens en milieu ver-
anderen, komen wij ook in een andere spirituele 
verhouding tot de natuur te staan. Als wij be-
seffen hoe mensen en andere wezens van elkaar 
afhankelijk zijn, raken wij vanzelf meer betrok-
ken op de natuur om ons heen. Dat voedt dan 
onze inzet om onze zorg en aandacht meer op 
het beleven en bevorderen van het leven in haar 
grote verscheidenheid te richten. Door je meer 
te bekommeren om de andere schepselen waar-
mee wij het milieu delen en die even kwetsbaar 
zijn als wij, groeit de ervaring van wederzijdse 
verbondenheid. Zo dragen wij er van harte en 
van binnenuit zorg voor. 

Koos Leemker

KWETSBAARHEID: ELKAAR IN BROOSHEID DRAGEN
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PELGRIM IN HET LEVEN - EEN IMPRESSIE

In de laatste week van augustus bracht een groep 
van acht parochianen weer enkele dagen door in 
de mooie abdij van Westvleteren in de Vlaamse 
Westhoek. De dagen stonden in het teken van 
onze pelgrimstocht door het leven. Hieronder 
een korte impressie die door Betsie en Mies van 
der Weijst werd geschreven, gevolgd door een 
prachtig gedicht van de hand van Jolien Straten. 

onze abDijDagen in Westvleteren

Met aardig wat ervaring 
met kloosterdagen ‘op 
zak’ begonnen wij, samen 
met zes andere parochi-
anen en een van onze 
pastores, met open blik 
en hart aan deze reis… de 
stilte tegemoet! 
Via de abdij van Westmal-
le, waar we deelnamen 
aan een mooie eucha-
ristieviering en daarna 
samen van een heerlijke 
lunch konden genieten, ging het verder naar de 
Sint-Sixtusabdij in Westvleteren.
In goed gezelschap hebben we de – toch wel gro-
te – reis veilig volbracht. Daar mag je allereerst 
al dankbaar voor zijn, want de wegen worden 
druk bevolkt en de hectiek en haast zijn overal 
voelbaar.

Aangekomen in Westvleteren viel ons een har-
telijke ontvangst door gastenbroeder Christiaan 
ten deel. We werden kort wegwijs gemaakt, 
maakten de bedden op en namen heel even de 
tijd voor een welverdiend rustmoment totdat de 
klokken ons riepen voor het avondgebed. Door 
die klokken kunnen de zeven gebedsmomenten 
van de monniken je eigenlijk niet ontgaan, want 
in heel de abdij zijn ze duidelijk te horen. De uit-
nodiging van de klokken namen we graag aan 
en zo gingen we voor de eerste keer op weg naar 
de kerk in het nieuwe gedeelte van de abdij. Met 
veel inzicht, creativiteit en bekwaamheid heeft 
de architect ‘oud en nieuw’ heel mooi met elkaar 
verbonden!

Alles bij elkaar kijken we terug op een heel mooie, 
stille en vruchtbare week met veel diepgang en 
intensiteit, waardoor ons gelovige leven weer 
een behoorlijke impuls heeft gekregen. De da-
gelijkse tijden van gebed, vieringen en meditatie 
samen met de broeders waren best indrukwek-
kend. We mochten ervaren dat eenvoud en 
verstilling de dagelijkse ontmoeting met Onze 
Lieve Heer veel makkelijker tot stand kunnen 

brengen dan de chaos en herrie waaraan wij in 
onze huidige maatschappij helaas vaak niet ont-
komen. Het motto voor het dagelijkse werk van 
de broeders in de brouwerij luidt: ‘Wij brouwen 
om te leven en leven niet om te brouwen’. Zo 
worden de gebedstijden van de monniken niet 
door hun werk en financiële beslommeringen 
gehinderd en beïnvloed. Voor ons een waarach-
tig punt om van tijd tot tijd eens goed over na 
te denken! 

Daarnaast werden veel deelnemers ook tot 
denken aangezet door het 
inhoudelijke programma 
dat door pastor Andreas 
was voorbereid. Door de ge-
spreksrondes (waaronder 
ook een muzikale ronde), 
documentaires, een gesprek 
met een van de broeders, 
een bibliodrama en een 
wandeling door de indruk-
wekkend stille omgeving 
van de abdij hebben we ons 
soms heel klein gevoeld, 

zijn emoties naar boven gekomen en hebben we 
meer oog gekregen voor de indrukwekkende 
(en soms ook pijnlijke) persoonlijke verhalen van 
de andere groepsleden. 

We zijn heel dankbaar en blij dat deze Abdij-
dagen binnen onze parochie georganiseerd 
worden, maar vooral ook dat we kónden deel-
nemen! Het was fysiek niet altijd even makkelijk, 
maar mentaal een grote opkikker. We hebben 
deel uitgemaakt van een fijne groep die wat on-
zeker aan deze pelgrimstocht begon, maar die 
uiteindelijk met groot vertrouwen in elkaar en 
heel veel respect de week tot een heel mooi ein-
de heeft gebracht. Voor ons was het alleszins een 
mooie vervolg op de goede start die we in onze 
nieuwe Wijchense parochie hebben gemaakt!

pelgrimsreis naar De sint-sixtusabDij

Soms wil je de tijd stilzetten,
omdat je zoiets moois ervaren hebt.

Om het nog even vast te houden,
te laten bezinken.

Alsof je er nog geen nieuwe ervaring
overheen wilt spoelen,
aan toe wilt voegen,

het nog even bij je wil houden.
Maar de tijd gaat door

en het leven ook.
Met niet bewegen

houd je het moment niet langer vast. 
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En terwijl ik opsta
om me klaar te maken 

voor een nieuwe dag vol indrukken, 
voelt gisteravond alweer zover weg.

Westvleteren, wat was het mooi.
Wat was het goed. 

Maar ik kan de tijd niet stilzetten
en me ervan weerhouden om verder te gaan. 

Het enige wat ik kan doen 
is zijn…

…en alles in mijn hart bewaren. 

Noot van de redactie: 
Een derde beschrijving van deze dagen is door de redactie 
aangeboden aan de website http://www.detwaalfaposte-
len.nl

noorDoost-inDia. Wat is jouW missie?
Het noordoosten van India is slechts via een 
smalle doorgang verbonden met het centrale 
gedeelte van India. Er leven veel verschillende 
etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak twee-
derangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en 
bedreigd in hun culturele identiteit.

cHristenen.
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de 
regio werkzaam. Steeds meer priesters en religi-
euzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve 
ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst ver-
trouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet 
het hier als haar missie om zich in te zetten voor 
de bescherming van de waardigheid en de rech-
ten van de mensen en voor de bescherming van 
de schepping en om de inheemse bevolking te 
begeleiden in een samenleving die verandert.

touring sisters.
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de 
dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zus-
ters verlenen medische zorg, geven onderwijs en 
delen gedurende enkele weken het eenvoudige 
leven met de inwoners van het dorp. Door hun 
leven zijn de zusters een voorbeeld en symbool 
van christelijke naastenliefde.
Op de theeplantages in de deelstad Assam 
worden de theepluksters uitgebuit en vaak 
slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de 
Salesianen maken de vrouwen en meisjes met 
behulp van straattheater bewust van de gevaren.

buitengeWone missiemaanD: geDoopt en gezonDen.
Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie' sluit 
Missio aan bij het thema van de Buitengewone 
Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. 
Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap 
te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en 
het pastorale werk in Noordoost – India. Help 
mee!!
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op MISSIEZONDAG 20 oktober of stort 
uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, ten 
name van Missio Wereldmissiemaand, te Den 
Haag.
In de kerken van parochie De Twaalf Apostelen 
wordt in het weekend van 19 en 20 oktober 2019 
de jaarlijkse deurcollecte gehouden. Deze collec-
te wordt van harte aanbevolen.
Meer informatie: www.missio.nl 

Werkgroep MOV 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2019

De zorg voor de overledenen en hun nagedach-
tenis is niet alleen een aangelegenheid van 
individuen, maar zeker ook van onze parochie 
als gemeenschap. Door het jaar heen vieren we 
ook het afscheid van parochianen in onze ver-
schillende kerken en komen op die momenten 
samen om een geliefde uitgeleide te doen. In 
de viering van Allerzielen wordt deze verbinte-
nis in vreugde en verdriet zichtbaar, wanneer we 
onze overledenen gezamenlijk gedenken. We 
zegenen de graven op de kerkhoven. De namen 
van de overledenen van wie we het afgelopen 
jaar afscheid hebben moeten nemen worden ge-
noemd en we branden kaarsen. 
In de liturgie worden de overledenen uit onze 
eigen kring en gemeenschap in de viering van Al-
lerheiligen verbonden met een specifieke groep 
mensen: de heiligen. Ze zijn bijzonder beteke-
nisvol geweest voor het leven van de Kerk in het 
verre verleden. Soms ook zeer recent, zoals de 
dit jaar zalig verklaarde trappistenmonniken van 
Tibhirine in Algerije (1994-1996). De heiligen en 
de overledenen die we met Allerzielen gedenken 
hebben gemeenschappelijk dat ze sporen heb-
ben nagelaten. De heiligen in het geloofsleven 
door de tijden. Onze overledenen hebben hun 
sporen nagelaten in onze levens en in de levens 
van onze geloofsgemeenschappen.
Met Allerheiligen en Allerzielen vieren we dat 
we verbonden zijn en blijven. De pijn van het 
afscheid wordt er niet door weggenomen. Wel 
wordt zichtbaar en voelbaar dat we die pijn niet 
alleen dragen. Onze gedachten gaan uit naar 
de mensen die onze levens mede hebben vorm-
gegeven en ons in  de herinneringen nog altijd 
dragen.

Martin Claes

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
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Ieder jaar worden er aanbevelingen bekeken 
voor vrijwilligers die een extra steuntje en klopje 
op de schouder krijgen namens de hele parochie. 
Dit is in de vorm van de Apostelspeld. Hiermee 
worden alle duizend vrijwilligers bedankt. Dit 
jaar werd door het bestuur uit de aanbevelingen  
gekozen voor Bert van Boxtel uit  Batenburg.
Bert is geboren op 27 februari 1941 te Baten-
burg. Hij is gehuwd met Riet van Boxtel-Hopman. 
Zij hebben vijf kinderen gekregen en tien klein-
kinderen. Bert is in zijn kinderjaren misdienaar 
geweest. Hij moest elke morgen vanaf de
grens Batenburg / Niftrik komen om naar de kerk 
en de lagere school te gaan.
In het jaar 1979 is Bert in het parochiebestuur 
van de St. Victorparochie gekomen. Hij volgde 
zijn vader op, die ontslag had genomen. In de 
eerste jaren was hij bestuurslid en lid van de 
commissie beheer gebouwen en grondzaken. Na 
een paar jaren werd hij secretaris en is dit geble-
ven tot de fusie op 21 september 2010. Hij werd 
steeds herbenoemd.
Bert was actief als lector, avondwakegroepslid, 
voorganger in de toenmalige woord- en commu-
niediensten. Hij startte na een cursus gevolgd te 
hebben de werkgroep ziekenbezoek. 
Ook werd hij lid van de werkgroep liturgie in 
de H. Victorparochie. Hij was degene die steeds 
met de ideeën voor de thema's kwam en voor 
de voorbede zorgde. Na de fusie heeft hij zitting 
genomen in het liturgische beraad. Bert heeft 
meegewerkt aan de vorming en instandhouding 
van het voormalige Kruispunt. Bij het tot stand 
komen van de parochie De Twaalf Apostelen is 
hij bestuurlijk betrokken geweest. De naam De 
Twaalf Apostelen is van hem afkomstig. Hij is ac-
tief in parochiële groepen t.w. Liturgisch Beraad, 
Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV). Hij orga-
niseert met anderen de collecte en collecteert 
zelf ook. En in de Vastenactie heeft hij zitting. 
Hier is hij actief bezig. Hij is de coördinator van 
het onderhoud van het kerkhof in Batenburg. 
Onder zijn bezielende begeleiding verloopt een 
en ander heel goed. Bij de restauratie van de 
Calvarieberg is hij zeer betrokken en aanwezig 
geweest. Hij heeft zich volledig ingezet voor een 
goede beplanting, voor de watervoorziening om 
de planten te kunnen voorzien van water.
Bert is een hardwerkend persoon met een groot 
geloof, staat  voor  iedereen klaar. Vele perso-
nen heeft hij 's zondags opgehaald en mee naar 
de kerk genomen. Hij heeft zich grote zorgen 
gemaakt bij de herbestemming van het kerk-
gebouw. Soms zag hij het niet meer zitten. Het 
heeft hem veel verdriet gedaan.

bestuur De Twaalf Apostelen

APOSTELSPELD
COMPILATIE APOSTELVIERING 22-9-2019

Een lichaam bestaat uit meer-
dere organen en ook onze 
parochie heeft meerdere 
geloofsgemeenschappen.

Samen kunnen we meer dan 
alleen.

kindernevendienst

gesprekken na afloop
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TOESPRAAK AFSCHEID 
PIERRE DUIJKERS EN WIJNAND ELING
APOSTELVIERING 22 SEPTEMBER 2019

Zeer toepasselijk om van beiden afscheid te ne-
men tijdens de Apostelviering aangezien beiden 
zeer betrokken geweest bij de totstandkoming 
van Twaalf Apostelen parochie.
Beiden waren en zijn zeer langdurig toegewijd 
aan onze parochie. Helaas heb ik niet kunnen 
achterhalen hoe lang want mijn eigen compu-
terarchief gaat terug tot oktober 2005. Maar 
waarschijnlijk dat zowel Pierre als Wijnand lang-
durig actief daarvoor waren.
Pierre in oorspronkelijke verbondenheid met 
de Paschalis-gemeenschap en Wijnand in 
oorspronkelijke verbondenheid met de Emma-
nuelgemeenschap. Pierre vooral in functie van 
secretaris, Wijnand als vicevoorzitter. Door jaren-
lange inzet, grote deskundigheid en veel ervaring 
van een parochie in het wel en wee zouden zij 
beiden een Apostelspeld verdienen ware het niet 
dat het beleid van het bestuur is dit niet aan be-
stuursleden toe te kennen. Zoveel werk, dat de 
functie nu over meer personen moet worden op-
gesplitst. Pierre in precisie en detail, maar zeker 
niet terugschrikkend voor grote hoeveelheden 
werk. Wijnand vooral gericht op aanbrengen en 
uitwerken van ordening en structuren. 
Veel dank ook aan jullie beide echtgenotes, 
Gerda en Marion. Voor mij persoonlijk heel bij-
zonder dat doorheen alle omstandigheden, soms 
turbulent, het gelukt is om relaties goed te hou-
den. Dit getuigt van respect voor elkaars inzet 
en karakters.
Veel dank daarvoor!
Nu is er echt een einde aan de bestuursverant-
woordelijkheid gekomen. Maar ze zijn niet 
helemaal uit het zicht: Pierre blijft nog in het 
kerkhofbeheer en Wijnand in de arbo- en veilig-
heidszaken.
Daarnaast mogen we af en toe een beroep doen 
op hun kennis en grote geordende computerar-
chieven. Veel dank voor jullie inzet en nog vele 
gezonde jaren!

Martin Claes, pastoor

Echtpaar van Boxtel
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H. antonius abt - overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
Verslag vergadering van 28 augustus 2019

nieuWe contactpersoon binnen Het bestuur

Bij deze vergadering was ook onze nieuwe contact-
persoon binnen het bestuur, Liza Matijssen-Geerts, 
aanwezig.

afscHeiD pastor aloys van veltHoven

Zowel de viering als de receptie in het Verenigings-
gebouw waren zeer geslaagd. Het afscheidscomité, 
dat al sinds maart bezig was met de voorbereidin-
gen, heeft prachtig werk geleverd. Maar ook alle 
anderen die een bijdrage hebben geleverd aan het 
afscheid willen we heel hartelijk danken. 
Tijdens de receptie heeft Jolanda het vrienden-
boek, waarvoor meer dan negentig bijdragen zijn 
verzameld, aan Aloys overhandigd. We hopen dat 
hij er veel leesplezier aan zal beleven. 
De collecte tijdens de viering heeft een mooi be-
drag opgeleverd. Voorafgaand aan deze collecte 
kondigde Aloys aan dat de meeropbrengst ervan 
voor de MIVA bestemd zou zijn, aangezien een 
aparte deurcollecte in deze drukke viering niet 

mogelijk was. We zullen het bestuur vragen hoe 
de meeropbrengst zal worden vastgesteld. 

begraafplaats

Inmiddels heeft het bestuur een offerte voor het 
verwijderen van grafstenen ontvangen. De con-
tactraad zal een tweede offerte opvragen. Op de 
begraafplaats kunnen de grafstenen van tenmin-
ste zeven graven worden verwijderd.

Na een tijdelijk verblijf van bijna een jaar in mu-
seum De Kijkzolder en zich in die periode aan 
vele bezoekers gepresenteerd te hebben, ont-
staat voor de engelen de behoefte terug te keren 
naar de plaats waar ze eigenlijk vandaan komen. 
Ook voor engelen geldt het spreekwoord: Oost 
west, thuis best. Het einde van hun uitstapje 
nadert. Toch is hun definitieve terugkeer pas in 
november gepland. Zondag 27 oktober kunt u 
ze nog voor het laatst bezichtigen van 12.00 tot 
13.30 uur. Dat ook engelen ongeduldig kunnen 
zijn en vroegtijdig willen vertrekken is te zien op 
bijgaande foto. Gelukkig proberen behulpzame 
mensen ze tegen te houden en terug te plaatsen 
in het museum. Binnenkort  krijgen deze liefe-
lijke wezens en boodschappers de vrijheid om 
hun vertrouwde plek weer op te zoeken.  Eind 
november is een geheel andere wisselcollectie te 
zien in het parochiemuseum. Dan kunt u kennis-
maken met de wereld van iconen. De Wijchense 
kunstenaar Jeanne Jeurissen zal daarbij enkele 
zelfgeschilderde iconen tentoonstellen. Tevens 
is ze bereid in het parochiecentrum een lezing 
te verzorgen over iconografie in het algemeen. 
Gegevens hierover volgen nog!

Namens de beheergroep
Gerard Toonen  

EXPOSITIE ENGELEN TEN EINDE

Foto afkomstig van: Rolf Tiemann 'Jagdszene aus der Be-
nediktinischen  Konföderation'

links de binnenkomst 
in de kerk en onder 

de overvendeling van 
pastor Aloys



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 13nummer 8, oktober 2019

AANKONDIGING VRIJWILLIGERSLUNCH
De jaarlijkse vrijwilligerslunch zal dit jaar worden 
gehouden op zondag 27 oktober. Alle bij ons be-
kende vrijwilligers ontvangen hiervoor zo’n vier 
weken van tevoren een uitnodiging. Omdat het 
gemengd koor Sint-Cecilia zelf al iets voor zijn 
zangers en zangeressen organiseert en daarvoor 
het door het bestuur vastgestelde budget krijgt, 
worden koorleden die alleen koorlid zijn niet 
uitgenodigd. Koorleden die ook deel uitmaken 
van een andere werkgroep zullen wel een uitno-
diging krijgen. 
Fouten maken is menselijk en de contactraad 
kan per ongeluk een vrijwilliger vergeten. Bent 
u kerkelijk vrijwilliger, maar heeft u begin okto-
ber nog geen uitnodiging ontvangen, dan kunt 
u ons dit laten weten door op Hoogstraat 5 een 
briefje in de groene brievenbus te doen of door 
te bellen met 6221276 en het antwoordapparaat 
in te spreken als er niemand aanwezig is.

De contactraad

IN MEMORIAM 
LOES BLOO-ROSMALEN (1938-2019)

Met het overlijden van Loes Bloo-Rosmalen ver-
liest de geloofsgemeenschap van Overasselt een 

zeer actieve en geliefde 
vrijwilliger. Nadat zij en 
haar man Jan in ons dorp 
kwamen wonen, is Loes 
hier heel snel een bekend 
gezicht geworden. In 
1999 werd zij lid van het 
gemengd kerkkoor Sint-
Cecilia en niet lang daarna 
penningmeester van de 
Overasseltse beheerscom-

missie. Penningmeester is ze gebleven tot 2007, 
maar daarnaast was ze, sinds het ontstaan van 
de Maaskantparochie in 2000, ook vicevoorzit-
ter van het parochiebestuur. In die hoedanigheid 
heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de fusie 
tot de parochie De Twaalf Apostelen. Na de fusie 
in 2010 brak er voor Loes een wat rustigere pe-
riode aan, maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en in 2013 werd zij lid van de werk-
groep avondwake en na het overlijden van haar 
man in 2015, ook van de werkgroep lectoren. 
In 2016 kwam daar nog het voorzitterschap van 
het gemengd koor en in 2018 het pastoraat van 
nabijheid bij. Als lid van die laatste werkgroep  
heeft zij zich in korte tijd geliefd gemaakt bij veel 
zieken en ouderen binnen onze geloofsgemeen-

schap. Loes was ook altijd bereid om – bij ziekte 
of verhindering van een van de andere leden van 
de werkgroepen waar zij deel van uitmaakte – 
zijn of haar taken (tijdelijk) over te nemen. Nog 
afgelopen mei toonde ze zich bij de laatste ver-
gadering van het pastoraat van nabijheid bereid 
om – energiek als zij was – allerlei klussen op zich 
te nemen.
Begin augustus voelde zij haar krachten echter 
in snel tempo afnemen. Ze bleek helaas onge-
neeslijk ziek. Bij het afscheid van pastor Aloys 
van Velthoven op 25 augustus kon zij daarom 
niet aanwezig zijn, maar gelukkig was er speci-
aal voor haar een livestreamverbinding met de 
kerk tot stand gebracht. Aloys memoreerde er in 
de viering nog aan dat het Loes was die - samen 
met Ger Vertogen - hem ervan had overtuigd 
gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Op 
28 augustus ontving Loes de laatste sacramen-
ten uit handen van pastor Aloys en pastor Yves. 
Drie dagen later, op 31 augustus, is zij overleden. 
In een volle kerk hebben wij op 7 september af-
scheid van haar genomen. 
Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit 
verlies.

De contactraad

ONTMOETINGSVIERING 7 SEPTEMBER 2019 
Onze jaarlijkse Ontmoetingsviering, in het ka-
der van de Nationale Ziekendag georganiseerd 
door het Pastoraat van Nabijheid van Overasselt, 
Nederasselt en Heumen, vond dit jaar plaats in 
Overasselt. 
Het thema was: 'Doe wat je kunt'. Het hoeft niet 
groots te zijn, maar doe het. Met als boodschap 
uit het evangelie: Je moet er zijn voor je mede-
mens. 
Het was een sfeervolle viering, met een duide-
lijke overweging door pastor Yves.  Vanwege 
de uitvaart van Loes Bloo waren het koor en 
meerdere trouwe bezoekers afwezig. Maar in de 
geest van het thema hebben we gedaan wat we 
konden en is het een bijzondere viering gewor-
den. Daarna hebben we met zijn allen gezellig 
bij elkaar gezeten onder het genot van koffie 
met cake en een consumptie.  

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest
• Kerktelling september-november
• Waterspuwers kerkhofkapel
• Vrijwilligerslunch
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 19 oktober / 20 oktober
• 29e zondag door het jaar
• wereldmissiedag

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Ex. 17,8-13
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2
☼ Evangelie: Luc. 18,1-8
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bertus Visschedijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bertus Visschedijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Vrijwilligersdag
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Hennie Witsiers
zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen

26 oktober / 27 oktober
• 30e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-18
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18
☼ Evangelie: Luc. 18,9-14
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes/Lara van der Zee
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
WijBeKo
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Allerzielenviering
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

12 oktober / 13 oktober
• 28e zondag door het jaar
• wereldvoedseldag

lezingen           3 
Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13
☼ Evangelie: Luc. 17, 11-19
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Bertus Visschedijk
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Ouderenviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]
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H. Antonius 
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Vieringenschema 03 november
• 31e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Wijsh.11,23-12,2
☼ Tweede lezing: 2 Tess.1,11-2,2
☼ Evangelie: Luc. 19,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Allerzielenviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

09 november / 10 november
• 32e zondag door het jaar
• Willibrordzondag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 2 Makk. 7,1-2.9-14
☼ Tweede lezing: 2 Tess. 2,16-3,5
☼ Evangelie: Luc. 20,27-38
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

11.00 Kinderkaravaan
Kinderkaravaankoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ad Blommerde

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

01 november / 02 november
• Allerheiligen / Allerzielen

lezingen           

☼ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 / Jes. 25,6a.7-9
☼ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 / Apok. 21,1-5a.6b-7
☼ Evangelie: Mat. 5,1-12a / Luc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
vrijdag / zaterdag

19.00 Allerheiligenviering
SDG Heren | Martin Claes
19.00 Allerzielenviering
SDG | Martin Claes/Cees Janssen

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Werkgroep Avondwake

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Werkgroep Avondwake

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Ad Blommerde

Géén viering

zaterdag

17.30 Allerzielenviering
Hennie Witsiers
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H. Antonius 
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Vieringenschema 19 oktober / 20 oktober
• 29e zondag door het jaar
• wereldmissiedag

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Ex. 17,8-13
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2
☼ Evangelie: Luc. 18,1-8
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bertus Visschedijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bertus Visschedijk

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Vrijwilligersdag
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Hennie Witsiers
zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen

26 oktober / 27 oktober
• 30e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-18
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18
☼ Evangelie: Luc. 18,9-14
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes/Lara van der Zee
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
WijBeKo
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Allerzielenviering
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

12 oktober / 13 oktober
• 28e zondag door het jaar
• wereldvoedseldag

lezingen           3 
Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13
☼ Evangelie: Luc. 17, 11-19
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Bertus Visschedijk
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Ouderenviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 03 november
• 31e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Wijsh.11,23-12,2
☼ Tweede lezing: 2 Tess.1,11-2,2
☼ Evangelie: Luc. 19,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Allerzielenviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

09 november / 10 november
• 32e zondag door het jaar
• Willibrordzondag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 2 Makk. 7,1-2.9-14
☼ Tweede lezing: 2 Tess. 2,16-3,5
☼ Evangelie: Luc. 20,27-38
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

11.00 Kinderkaravaan
Kinderkaravaankoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ad Blommerde

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

01 november / 02 november
• Allerheiligen / Allerzielen

lezingen           

☼ Eerste lezing: Apok. 7,2-4.9-14 / Jes. 25,6a.7-9
☼ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3 / Apok. 21,1-5a.6b-7
☼ Evangelie: Mat. 5,1-12a / Luc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
vrijdag / zaterdag

19.00 Allerheiligenviering
SDG Heren | Martin Claes
19.00 Allerzielenviering
SDG | Martin Claes/Cees Janssen

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Werkgroep Avondwake

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Gemengd Koor
Werkgroep Avondwake

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Ad Blommerde

Géén viering

zaterdag

17.30 Allerzielenviering
Hennie Witsiers
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BIJZONDERE VIERINGEN

Nog tot en met 26 oktober geopend 
iedere werkdag en zaterdag van: 

09.30 - 17.00 uur.

 
WIJCHEN - ZUID

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN

H. Antonius Abt | Wijchen
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 06 oktober 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 03 november 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Emmanuel | Wijchen
vrijdag 11 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik
vrijdag 04 oktober 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.
vrijdag 01 november 09.30 uur Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

H. Jozef | Alverna
vrijdag 18 oktober 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.

Zuiderhoek | Wijchen
vrijdag 25 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

H. Antonius Abt | Overasselt
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 07 oktober 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 21 oktober 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 04 november 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.

De Mijlpaal | Overasselt
dinsdag 08 oktober 10.15 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
dinsdag 12 november 10.15 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Stadswal | Batenburg
maandag 28 oktober 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

H. Anna | Bergharen
vrijdag 04 oktober 10.00 uur Ouderenviering. Werkgroep.
vrijdag 01 november 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

H. Judocus | Hernen
dinsdag 05 november 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Dorpskerk | Leur
zondag 27 oktober 19.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.

        = Eucharistieviering           = Woord- en Communieviering           = Gebedsviering           = Taizéviering          
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MAZING JOY
Voor de zomervakantie heeft dirigente Ilja van 
Luijk aangegeven tijdelijk te willen stoppen 
met het dirigeren van ons koor. Zij gaat in deze 
maanden muziekles geven aan een middelba-
re school. Dus....wij moesten op zoek naar een      
vervang(st)er. En die hebben we gevonden! Di-
rigent/pianist Hans Elbers zal ons de komende 
maanden dirigeren en begeleiden op de piano. 
Wij wensen hem veel succes en plezier. 

Bestuur Mazing Joy

H. antonius abt neDerasselt

BEDANKJE 
Zoals u allen weet heeft pastor Aloys van Velt-
hoven op 25 augustus jl. afscheid genomen                  
van parochie De Twaalf Apostelen.

De afscheidsviering op deze zonnige zondag was 
druk bezocht en de receptie die aangeboden 
werd zo mogelijk nog drukker. Het organisatie-
comité, gevormd door parochianen van Balgoij, 
Nederasselt, Overasselt en Heumen, had via een 
inzameling geld opgehaald om een cadeau voor 
Aloys te kunnen kopen. Een herdenking aan 
deze dorpen, in de vorm van een groot schilde-
rij met als titel 'De verbinding', was voor Aloys 
een grote verrassing.  De symbolen van de vier 
kerkdorpen waren op een zeer originele manier 
verwerkt in dit schilderij. 

0mdat de parochianen erg gul geweest zijn in 
hun schenking heeft het comité, i.s.m. de congre-
gatie, voor Aloys een elektrische fiets gekocht. 
Dit was voor hem een echte verrassing en in eer-
ste instantie stond hij er niet echt open voor. Hij 
vond dat dit nog niet nodig was.  Maar nadat hij 
de wijze woorden "Vertrouw op God, maar zet 
de fiets op slot" uitgesproken had, werd het ca-
deau toch geaccepteerd. Omdat het gebruik van 
een e-bike heel anders is dan het gebruik van een 
gewone fiets, zijn er twee parochianen op maan-
dag 16 september bij Aloys op bezoek geweest, 
die samen met hem de route naar Groesbeek 
hebben gefietst. Aloys kwam er al snel achter dat 
het fietsen met de e-bike een stuk gemakkelijker 
gaat dan met zijn oude fiets en na de hellingen 
bij Dekkerswald was hij er van overtuigd dat hij 
deze fiets vaker gaat gebruiken. "Dan ben ik 
binnen 20 minuten in Groesbeek" waren zijn 
woorden, dus dat komt dan allemaal weer goed.
Na nog wat tips over het gebruik van de e-bike 
en het opladen van de accu werd er na de koffie 
afscheid genomen van Aloys.

Namens Aloys, allemaal hartelijk dank voor dit 
praktische en mooie cadeau.

Corné Schaap
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antonius abtKerK - WijcHen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Voor onze geluidsinstallatie hebben we twee 
bedrijven gevraagd ons te adviseren. We zijn 
benieuwd of die met simpele ingrepen goed te 
maken is, of dat er serieuze investeringen nodig 
zijn. Beide adviseurs constateerden dat onderde-
len van de huidige installatie werken met een 
frequentie die ook gebruikt wordt in het 4G-
netwerk voor smartphones. Dan lijkt vervanging 
van die apparatuur voor de hand te liggen maar 
nieuwe apparaten moeten ook kunnen functio-
neren als straks het 5G-netwerk in de lucht komt. 
Hopelijk zijn de conclusies uit de adviezen dui-
delijk voordat de begroting 2020 moet worden 
ingediend.
• We hebben kennisgenomen van de proble-
men met betrekking tot het onderhoud van het 
kerkhof aan de Elckerlycweg. Omdat er te wei-
nig vrijwilligers zijn voor het hele kerkhof, heeft 
het parochiebestuur besloten dat de vrijwilligers 
slechts voor een deel van het terrein het klein 

onderhoud zullen gaan doen en dat de firma 
Meulenhof uit Hernen de rest gaat verzorgen.
• Eind september gaat de contactraad met het 
pastoresteam overleggen hoe we verder moeten 
gaan met ons vitaliteitsproject. Waar kunnen 
we het beste onze tijd aan besteden, op welke 
punten kunnen we ondersteuning van pastores 
verwachten? 
• Ter vergadering horen we dat ons gemengd 
koor Soli Deo Gloria op korte termijn een diri-
gent en een pianist zoekt. 

Theo van der Weegen

GEDOOPT
1 september 2019

Filou Rubrech

PATROONSFEEST VAN DE H. VICTOR
Op zondag 13 oktober herdenken wij in 
Batenburg de patroonheilige van onze ge-
loofsgemeenschap. De heilige Victor was een 
Romeinse soldaat, die Jezus Christus wilde vol-
gen. Hij werd voor de keuze gesteld Christus te 
volgen of heiden te blijven. Hij koos voor Jezus 
Christus. Deze keuze leidde hem tot de martel-
dood en met hem vele Romeinse soldaten.
Zijn feestdag is eigenlijk 10 oktober. Wanneer 
de 10e op een doordeweekse dag valt wordt het 
feest op de zondag erna gevierd. Dat is dus zon-
dag 13 oktober. Wij hopen dat vele Batenburgers 
naar de kerk komen om dit feest mee te vieren.

H. victor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
In deze uitgave van de Apostelbode een korte 
biografie van een van de pastoors van onze kerk: 
pastoor Johannes van der Meijden. Johannes van 
der Meijden werd geboren te Sint-Oedenrode 
(Olland) op 14 november 1855 als zoon van land-
bouwer Adriaan van der Meijden en Allegonda 
Versantvoort. Zijn vader overleed toen Johannes 
nog maar zesentwintig jaar oud was. Hij stu-
deerde aan de seminaries van Sint-Michielsgestel 
en Haaren en werd priester gewijd op 11 juni 
1881. Hij was achtereenvolgens assistent te Ber-
kel (28 december 1882), kapelaan in Boekel (24 
januari 1885) en werd pastoor van de parochie 
Sint-Victor te Batenburg op 14 maart 1902.   Pas-

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN
De Allerheiligen-Allerzielenviering vindt plaats 
op zondag 27 oktober 2019 om 9.30 uur, om-
dat er op zondag 3 november geen viering is. 
Na de viering worden de graven van onze dier-
bare overledenen gezegend. De nabestaanden 
van de overledenen van het laatste jaar worden 
hiervoor schriftelijk uitgenodigd.

toor Johannes 
van der Meijden  
vertrekt na an-
derhalf jaar 
alweer uit Baten-
burg. Hij wordt 
op 18 september 
1903 benoemd 
tot pastoor te 
Oisterwijk. In 
september 1928 vierde Oisterwijk het feit dat hij 
vijfentwintig jaar pastoor in dit dorp was, en in  
1931 werd zijn vijftigjarig priesterfeest gevierd. 
Vanaf mei 1939 was hij de oudste pastoor binnen 
het bisdom. Pastoor Johannes van der Meijden 
overleed, na te zijn voorzien van de laatste H. 
Sacramenten, te Oisterwijk op 1 januari 1940 en 
werd aldaar begraven.

Hans Vermeulen 
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H. juDocus - Hernen

Elke maand hebben we een 
Franciscus' onderwerp gelezen,                                                                                                                      

zijn veelzijdigheid werd alom geprezen.                                                                                                                                        
Vol aandacht richtte hij 

zich tot zieken en armen.                                                                                                                                           
Hij wilde hun leven verwarmen.                                                                                                                                       

               Zo was hij voor velen een zegen.
Zijn aandacht ging ook uit 

naar alles wat de natuur bood,                                                                                                          
Hij luisterde naar elke vogel die floot.                                                                                                                                           

   Hij sprak tegen de dieren, gaf hen respect,                                                                                                                                       
ongeacht hoe zij waren gebekt                                                                                                                                           
en of ze klein waren of groot. 

Vier oktober feest van Sint-Frans, dierendag.                                                                                                                        
Voor de dieren een extraatje 

wat anders niet mag.                                                                                                                                    
We gaan de dieren meer ruimte geven;                                                                                                                                           

 de koeien de wei in langs landelijke dreven.                                                                                                                                 
Als Sint-Frans dat allemaal eens zag.

Toon van Duifhuizen

TERUGBLIK OP 
EMMAÜSWANDELING HERNEN

Met een kleine groep lopen we op zondag 1 sep-
tember een Emmaüswandeling rond kasteel en 
kerk in Hernen. Deze wandeling is minder ge-
richt op een sportieve en meer op een innerlijke 
prestatie: vanuit een lange stilte lopen we twee 
aan twee, als het ware het leven ‘naar binnen’. 
Om het er daarna over te kunnen hebben wat 
dat geleefde leven voor ieder van ons persoon-
lijk met God van doen heeft. Ook dat gebeurt 
buiten. Leunend op een hek van een schapen-
weide komen mooie verhalen los. 

Zo’n wandeling past perfect op 1 september, 
want die dag is sinds 2015 de Wereldgebedsdag 
voor de zorg voor de schepping. Door paus Fran-
ciscus ingesteld om alle aandacht voor milieu en 
duurzaamheid door te trekken naar gerechtig-
heid. Gezien de nodige sportieve recreanten die 
ons kleine groepje passeert, bedenk ik dat we 
deze activiteit de volgende keer misschien anders 
kunnen brengen: ‘het andere hardlooprondje’ of 
iets dergelijks… Zou het helpen?

DE GESPREKSKRING GROND VAN LEVEN IS 
IN HERNEN WEER VAN START GEGAAN

Op woensdag 11 september is een nieuwe groep 
gestart met de gesprekskring Grond Van Leven. 
Wij mensen zitten vol met bijzondere verhalen 
over ons eigen leven. De tijd waarin we leven 
biedt niet zomaar gelegenheid om die verhalen 
met elkaar te delen. Daarom scheppen we daar-
voor ruimte. Vier avonden hebben we daarvoor 
nodig, te beginnen bij onze geboorte, de kinder-
jaren en zo verder richting volwassenwording. 
Gesprekken voor jonge en oudere volwassenen 
in een kleine groep in huiskamersfeer. Met op 
de laatste avond een duidelijke link naar de ge-
loofsgemeenschap die dit initiatief aanbiedt: ‘Als 
je zo terugkijkt op je leven, krijgt dan de God die 
in de kerk ter sprake komt een naam en gezicht? 
Hoe zie jij dat voor je?’

Dit najaar wordt er geworven voor een nieuwe 
kring die begin 2020 gehouden wordt. Waar-
schijnlijk in Bergharen. Diegenen die zich reeds 
gemeld hebben worden vanzelf benaderd, wie 
dit voor het eerst leest en nieuwsgierig is: neem 
contact met me op: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl 

VRIJWILLIGERSMIDDAG HERNEN 
Vorig jaar was het gehele jaar feestelijk met 125 
jaar H. Judocuskerk, maar dit jaar is het toch echt 
weer tijd om de vele vrijwilligers een feestelijke 
middag aan te bieden in Cafeesterij De Toekomst.
Zondagmiddag 8 september was het zover. Na 
de eucharistieviering met Jack Leo genieten de 
aanwezigen van een gemoedelijk samenzijn met 
eten en drinken én een boeiend historisch ver-
haal van Anton de Wildt over de achtergronden 
van enkele markante huizen in Hernen. 

Pastoraal werker Jack Steeghs
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ALLERZIELEN
Zaterdagavond 2 november is weer de Allerzie-
lenviering bij ons in de kerk om 19.00 uur.
Na afloop worden de graven gezegend en dan 
staan ze weer mooi in het kaarslicht.

MISINTENTIES
6 oktober:  Riek van Duifhuizen-Hoeks,  Annie 
Kersten-Steeg, Wim en Gon Hebing,  Jan Thoon-
sen.

12 oktober: Gerda van Heumen-Lukassen, Thea 
Wouters-Kropmann,  voor de overleden weldoe-
ners.

20 oktober: Annie Kersten-Steeg, Wim en Gon 
Hebing.

26 oktober: Jan de Kleijn en overleden familie, 
Riet van Duifhuizen-Rutten.

2 november Allerzielen:
Riek van Duifhuizen-Hoeks, Annie Kersten-Steeg, 
Frans en Doortje van Heumen-Derks,
Broer en Jo Peters-van Lubeek, Liesbeth 
Giesbers-Palsma, Wim en Gon Hebing, Thea 
Wouters-Kropmann, Jan Thoonsen, Gerda van 
Heumen-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van 
Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heumen-Loeffen
Jan de Kleijn en overleden familie, Hent Janssen, 
familie van Heumen-van der Wielen, Ben Weeren, 
overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-
Jansen, Paul Jansen, overleden familie van der 
Aa-Broekman, overleden ouders Remmers-Grim.

Gelieve de misintenties voor de maand novem-
ber voor 10 oktober in te leveren.
bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 
0487-531191, of  per mail: misintentiesjudocus@
gmail.com

OUDERENBIJEENKOMST
Op dinsdagmorgen 1 oktober om 10.00 uur bent 
u weer van harte welkom in de Mijlpaal, om sa-

men te bidden en gezellig 
koffie of thee te drinken en 
bij te praten.

H. georgius - Heumen

ALLERZIELEN

Op 2 november om 19.00 uur is er een Al-
lerzielenviering. In deze viering worden alle 
overledenen van onze geloofsgemeenschap her-
dacht en speciaal de mensen die het afgelopen 
jaar zijn overleden. Iedereen is hiervoor uitge-
nodigd. De nabestaanden van de overledenen 

van het afgelopen jaar 
krijgen hiervoor een 
uitnodiging. Na de vie-
ring gaan we naar de 
begraafplaats.  De pas-
tor zal voor wie dat wil 
het graf zegenen. 

De contactraad
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pascHalis baylon - WoeziK

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Met voor iedereen die bij deze vergadering 
aanwezig was, maar ook voor iedereen die er 
niet was, de wens van de morgenzon begint 
Truus onze eerste bijeenkomst na de vakantie. 
De morgenzon als symbool voor iets kleins dat 
als bijvoorbeeld water voor planten de aanzet 
kan zijn voor grootse dingen. Precies de spirit die 
past aan het begin na even niets voor de mees-
ten. Afgelopen weekend nog vierden we dat de 
kerk met Paschalis Baylon als beschermheilige al 
tachtig jaar onderdak biedt aan de gelovigen uit 
Woezik en omgeving. Een warme viering met 
mooie woorden door Ad Blommerde die zich 
vereerd voelde deze eucharistieviering  te mo-
gen voorgaan bij zijn eerste keer in onze kerk.
• Als vertegenwoordiger vanuit het parochiebe-
stuur was de recent aangewezen Rudy de Kruijf 
in de vergadering. In zijn functie als adviseur van 
het parochiebestuur volgt hij in die hoedanig-
heid Pierre Duijkers op die sinds kort geen zitting 
meer heeft in het bestuur. Wel blijft Pierre nog 
steeds lid van onze contactraad. Rudy vertelde 
dat het pastoresteam zich behalve met heel veel 
gangbare zaken, ook bezighoudt met de toe-
komst van de geloofsgemeenschappen en wat 
daarvoor belangrijk is. Bij hen sluit Rudy ook wel 
eens aan om zijn rol als adviseur zo goed moge-
lijk te kunnen vervullen. 
• In aanloop naar de Apostelviering werd nog 
besproken wat voor ons als contactraad belang-
rijk gevonden wordt en er kwam naar voren dat 
eenieder zich er thuis moet kunnen voelen. Van 
jong tot oud en met welk talent (zingen, hulp in 
de viering of anderszins) dan ook. Om de vitali-
teit van onze geloofsgemeenschap niet uit het 
oog te verliezen is afgesproken om in een kleiner 
comité dit eens nader te bespreken in de nabije 
toekomst.
• Tot slot kan op het gebied van de verkoop van 
de pastorie worden gemeld dat zaken als water-
aansluiting en dergelijke ter hand zijn genomen 
om dit gescheiden te hebben indien zich een ko-
per meldt. 

Namens de contactraad, Gerard Arts 

OPROEP
Zoals bekend is het jeugdkoor in de Woezik nog 
het enige jeugdkoor van De Twaalf Apostelen.
Wij zingen in de Paschaliskerk het komend 
schooljaar  nog  zes vieringen. Dat gaat met het 
huidige koor en de nodige invallers wel lukken 
om deze te 'bemannen'.
Maar… waar ik me wel zorgen over maak,  is dat 
het aantal leden te weinig is om iedere maand 
mee te trekken met de Kinderkaravaan.
Dus vandaar deze oproep: welke kinderen vanaf 
zeven jaar willen maandelijks meezingen met 
ons  jeugdkoor bij de Kinderkaravaan???
Zingen is zo leuk!!!!
Wat zou het goed zijn als we met een groot kin-
der/ jeugdkoor de Kinderkaravaan opluisteren.
We repeteren iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 
uur in de Paschaliskerk  in de Woezik.
We hebben enthousiaste muzikanten die ons be-
geleiden op de piano, de gitaar en de drums en 
een enkele keer op de cello.
Je bent van harte welkom.
Voor vragen mag je mij altijd bellen: 024-6411841
Ook mag je gerust een keertje komen kijken of 
je het wat vindt.

Groetjes van Els Bergman (dirigent)

GEDOOPT
1 september 2019

Amber Hanna van Raaij

PASCHALISKERK 80 JAAR!!!
zonDag 8 september 2019
Niet een officieel  jubileum, maar wel werd er 
enige aandacht  aan besteed dat onze kerk van-
daag tachtig jaar oud is.
De kerk zag er prachtig uit in herfsttooi, versierd 
met zonnebloemen. De viering werd goed be-
zocht. Ondanks dat het de eerste keer was dat 
pater Ad Blommerde in onze kerk voorging, 
voelde het zeer vertrouwd. Hij had in zijn tek-
sten en overweging heel goed verwoord dat we 
blij en trots mogen zijn dat dit kerkgebouw voor 
onze geloofsgemeenschap al tachtig jaar hier in 
de Woezik staat. En dat er al die jaren mensen 
heengingen en heengaan om te vieren in vreug-
de maar dat het ook een plek is voor verdriet 
en troost. Ook sprak hij uit dat we vertrouwen 
moesten hebben in God en in de toekomst.
Van mevrouw Van Casteren hebben wij een mooi  
fotoboek ontvangen waarin haar man Piet alles 
zorgvuldig had bijgehouden. Hij had al die jaren 
het wel en wee met foto’s en teksten omtrent de 
Paschaliskerk  opgetekend. Piet heeft zich jaren-
lang ingezet als vrijwilliger van onze kerk. Wij 
zijn dan ook dankbaar dat hij ons dit nagelaten 
heeft. In het begin van de viering werd er een 
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H. joHannes De Doper - balgoij

VANUIT DE CONTACTRAAD
De contactraaD

De contactraad van Balgoij is in een veranderde 
samenstelling bij elkaar geweest op 10 septem-
ber.
Wijnand Eling is gestopt met zijn werk in het 
bestuur van de parochie De Twaalf Apostelen. 
Hij was voor de contactraad van Balgoij het aan-
spreekpunt binnen het bestuur. Nu heeft Rudy 
de Kruijf deze functie als adviseur overgenomen. 
Rudy ondersteunt bestuursfuncties als adviseur 
binnen de parochie van De Twaalf Apostelen. 

terugbliK afscHeiD van pastor aloys van veltHoven 
Op 25 augustus is uitgebreid afscheid genomen 
van pastor Aloys in de kerk van Overasselt.
In een bomvolle kerk was er eerst een hele mooie 
H. Mis, gezongen door vijf koren van de Maas-
dorpen en voorgegaan door bijna alle pastors 
met als extra gast pastor Sander Kesseler met als 
thema ‘Een nieuwe weg met open handen’. Ook 
de gildes van Nederasselt, Overasselt en Heumen 
gaven acte de présence, vóór, tijdens en na de 
kerkdienst. Daarna volgde een druk bezochte 
receptie in het Verenigingsgebouw waar Aloys 
in het zonnetje werd gezet. Als afscheidscadeau 
kreeg hij een prachtig kunstwerk met de naam 
‘Verbinding’, waar in olieverf de verbinding 
tussen de kerkdorpen aan de Maas was uitge-
beeld door kunstschilder Pieter van Bernebeek. 
Ook was er een e-bike voor de scheidende pas-
tor. Dank aan het organiserend comité voor dit 
mooie afscheid.

H. vormsel en eerste communie

Pastor Yves gaat met Marianne van den Boogaard 
de basisscholen bezoeken om informatiefolders 
over de eerste communie en het vormsel uit te 
delen. De eerste bijeenkomst voor de ouders van 
de eerste communie is in de Emmanuelkerk in 
Wijchen op 2 oktober. Daarna volgt een tweede 
bijeenkomst voor de vier Maasdorpen (Heumen, 
Overasselt, Nederasselt en Balgoij) in Overasselt.
De eerste bijeenkomst voor de vormelingen 
is op 10 oktober in het parochieel centrum in 
Overasselt. De start van de voorbereidingen van 

het vormsel is op vrijdag 29 november tijdens 
de adventsviering, de opening van het nieuwe 
kerkelijk jaar. In welke kerk de adventsviering 
plaatsvindt is nog niet bekend.
Er wordt voor het vormsel en voor de eerste com-
munie  in de hele parochie met dezelfde mappen 
gewerkt. Jongerenpastor Lara van der Zee is het 
aanspreekpunt.

Het KerKgebouW

Het kerkgebouw is in goede staat. De Monumen-
tenwacht heeft het gebouw gecontroleerd. De 
dakgoten zijn nog extra gecontroleerd door het 
bedrijf Lelie en zijn in orde bevonden. De rio-
lering moet nog nagekeken worden en ook de 
buitenlamp moet nog geplaatst worden. De af-
stelling en onderhoud van de verwarming wordt 
door Lelie gedaan en wordt nog nader bekeken. 
Het raam- en houtwerk van de kerk is onlangs 
door een bedrijf  grondig schoongemaakt zowel 
van binnen als van buiten. De verlichting in de 
kerk is in 2018 geheel vernieuwd.

scHoonmaKen van De KerK

Er is een groep dames benaderd die het koper 
van de kerk gaat poetsen. Dit gebeurt twee 
keer per jaar. Een andere groep dames wordt 
gevraagd de kerk mee schoon te maken. Om de 
twee maanden  en bij eventuele extra diensten 
kan op toerbeurt schoongemaakt worden. Hier 
wordt een rooster voor opgesteld. 

KerKHof

16 september wordt er een zitbankje geplaatst 
op het kerkhof ter hoogte van de Calvarieberg 
door de kerkhofwerkers. Aangeboden door Wij-
chen Gezond.

Kosters

Na het vertrek van Petra de Groot als koster van 
onze kerk zijn er enkele nieuwe mensen bereid 
gevonden dit werk in de kerk te verrichten. Ans 
van Erp,  al een hele lange tijd vaste koster in 
onze kerk,  krijgt ondersteuning van  Piet Vonk 
en indien nodig van Rona Laurant.

stukje voorgelezen uit dit boek over de patroon-
heilige van onze kerk, H. Paschalis Baylon.
Na afloop was er koffie met vlaai.
We denken dat we mogen terugkijken op een  
mooie viering en dat de verbondenheid in onze 
geloofsgemeenschap duidelijk aanwezig was.

Dank aan alle mensen die hebben meegewerkt 
aan de viering van deze zondag. Het geeft ver-
trouwen voor de toekomst.
Met vriendelijke groet,

Truus,  Marijke en Els
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Vol liefde kom ik hier mijn ouders regelmatig be-
zoeken. Ik houd van dit mooie plekje.

Ik hoop dat ome Antoon, opa en oma en alle 
overledenen het goed hebben in de hemel en 
dat God goed voor ze zorgt. Rust zacht!

De volgende vergadering is op 22 oktober 2019 
om 20.00 uur bij Albert.

mariaKapel

Het eerste boek met intenties aan Maria bij het 
branden van een kaarsje is vol. In de Apostelbo-
de zullen wij verschillende keren enkele intenties 
plaatsen.

Een goed plan om deze kapel te bouwen. Geeft 
rust voor het vervolgen van de pelgrimsreis. We 
komen van ver, maar voelen ons verwant! Pel-
grims 

Voor zieke familieleden laat ik deze kaarsjes 
branden.

Kaarsjes voor alle slachtoffers in Parijs

Een kaarsje voor ons mam. We missen je. Het is 
stil!

Een kaarsje voor Annie. Dat de operatie zal sla-
gen. Ze houdt van jou!!

Bedankt Maria, dat we een gezonde kleindoch-
ter mochten krijgen en veel gezondheid voor 
moeder en kind.

Dank Maria voor steun in moeilijke tijden.

Een noveenkaars voor mijn lieve man en onze 
vader.

VERSLAG KINDERKARAVAAN
Zondag 1 september kwam de  Kinderkaravaan 
naar Niftrik. Het koor Doremifasol  Woezik kwam 
mee om te zingen. In het nieuwe seizoen gaat 
het over schatgravers. 
Deze keer werd er gezocht naar muntjes. In het  
Bijbelverhaal   vraagt men  aan Jezus waarom 
Hij praat met mensen die anders nooit naar de 
kerk kwamen. Jezus antwoordt met drie ver-
halen.  Het verhaal van de verloren zoon, het 
verhaal  van het verloren schaap, en het verhaal 
van de vrouw die een zilveren muntje kwijt was. 
Zij zocht net zo lang totdat ze het gevonden had. 
Toen ze het gevonden had was ze zo blij dat ze 
een feestje gaf. Zo is God ook blij als iemand die 
verloren lijkt toch weer bij Hem terugkomt. Na 
het vertellen van het verhaal, zochten de kinde-
ren muntjes in de kerk. Toen ze alles gevonden 
hadden  was er net als bij de vrouw uit het ver-
haal  een feestje met versiering en een traktatie.

Er was ook een echte schatgraverskaart. Daarop 
kun je zien waar de Kinderkaravaan overal naar-
toe gaat.  Iedere keer als je de kaart meeneemt 
krijg je er een mooie glimmende sticker op.
Ook als je maar één keer komt.
Zondag 6 oktober gaat de Kinderkaravaan naar 
Alverna. Zullen de schatgravers daar ook iets vin-
den?
Het was een mooie viering met veel kinderen !

H. Damianus - niftriK
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emmanuelKerK - WijcHen

VANUIT DE CONTACTRAAD
•  Bij de sluiting van de H. Victorkerk in Batenburg 
hebben we als Emmanuelkerk enkele onderde-
len van de inventaris mogen overnemen. Tot nu 
toe zijn de kaarsenkandelaars het meest opval-
lend. Ook de kruisweg uit Batenburg krijgt een 
plaatsje bij ons, maar daar is nog wat onder-
houd nodig, voordat we die kunnen ophangen. 
Daarnaast krijgt het tabernakel uit de Everardus-
kerk bij ons een plaats, maar daaraan moet eerst 
nog wat poetswerk worden verricht (hulp is van 
harte welkom). Ons tabernakel, dat voor ons ei-
genlijk te klein is, gaat daarna naar Overasselt.
   
•  Onze kerk mag zich verheugen in een ruime 
belangstelling van koren. Op maandagavond re-
peteert ‘di Capelli’ en op donderdagavond het 
koor van het hospice uit Wijchen.

•  Op 9 oktober wordt in onze kerk wederom de 
Apostelvergadering gehouden.

•  Op zondag 13 oktober hebben we onze Oude-
renzondag.

•  Allerzielen vieren we op zondag 3 november.

•  Op zondag 10 november komt de Kinderkara-
vaan weer bij ons langs. Deze viering is om 11.00 
uur en dan is er geen viering om 09.30 uur.
•  Op 20 november om 19.30 uur vergadert de 
contactraad.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
Op elke eerste en derde woensdag van de maand 
drinken we thee en koffie in de herberg van onze 
Emmanuelkerk. Doorgaans is er ook een koekje 

bij. De komende gelegenheden zijn 
op 16 oktober en 6 en 20 november. 
Van 10.00 tot 11.30 uur staat de deur 
wijd open. U bent van harte welkom 
en kom gerust met z’n tweetjes of 
meer!!!

Tini Poos
GEDOOPT

8 september 2019
Tess Opstal

H. anna - bergHaren

OPROEP BERGHAREN
Kerst lijkt nog ver…
…maar in de kerk komen de voorbereidingen al 
op gang!

Daarom deze oproep gericht aan álle leeftijden: 
Wie wil graag meewerken aan of meedoen in de 

gezinskerstviering in Bergharen op kerstavond 
2019?

Meewerken of meedoen kan in het groot of in 
het klein. Dat maakt niet uit. Variërend van een 
idee aanreiken, graag iets willen doen in de vie-
ring, een boekje maken, een feestelijk accent, 
muziek… 

Reacties graag naar: 
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

Pastoraal werker Jack Steeghs 

GEDOOPT
Kapelberg Bergharen

25 augustus 2019
Julia Basten
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Te Heemstede is overleden Fran-
çoise Andrèe Thérèse Severin-Picq. Zij werd 
begraven bij haar man op het kerkhof in Wijchen. 
Françoise is in Parijs geboren en zij heeft daar tot 
haar achtste gewoond met haar ouders en zus-
je. Door een briefwisseling kwam ze in contact 
met een Nederlander, ze trouwde met hem en 
ze kregen samen vier kinderen. Later verhuisde 
ze naar Wijchen. Françoise hield van de natuur, 
de bloemen en de seizoenen. Ook was ze erg cre-
atief met naald en draad. Ze had een hart voor 
God, op jonge leeftijd al besloten voor Hem te 
leven. In het bijzijn van 
haar familie is ze rustig 
ingeslapen. Haar uitvaart 
was op 15 augustus.

Op 22 augustus om 22.22 
uur is op 86-jarige leeftijd 
Carel Peeters overleden. 
Hij was gehuwd met Rika 
van der Vaart, vader, opa 
en overgrootvader. Hij 
was een man van weinig 
woorden, maar met een 
hart van goud voor dege-
nen die hij mocht. In zijn 
oude rode bus ging hij er 
graag op uit, naar zijn bootje en schuurtje, of om 
her en der een koffietje te drinken. De uitvaart 
voor Carel was in de Antonius Abtkerk te Wij-
chen. Daarna heeft de crematie plaatsgevonden.

Op 28 augustus overleed in de gezegende leef-
tijd van 93 jaar pater Kees Bak o.f.m. Met een 
plechtige uitvaart op 3 september in de H. Jo-
zefkerk te Alverna hebben we afscheid van hem 
genomen, waarna hij werd begraven op het 
kloosterkerkhof.  

Het leven van Jo van Dreumel-Wessels begon 
op 8 oktober 1939 op Alverna. Zij trouwde met 
Koos. Uit hun liefde werden vier kinderen gebo-
ren.  Het oudste kind overleed een dag na de 
geboorte. Zij kon een hele lieve oma voor haar 
zes kleinkinderen zijn. Zij was de spil van het ge-
zin en ze genoot van de familieweekenden en 
vakanties. Op 29 juni is het 55-jarig huwelijk nog 
gevierd.  Wij hebben afscheid van haar genomen 
op 30 augustus in de Antonius Abtkerk en daar-
na is zij overgebracht naar het crematorium.

Op 31 augustus hebben wij afscheid genomen 
van Geert Elbers. Hij werd geboren op 9 april 
1934. Geert is niet gehuwd geweest. Hij was een 
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zeer bekende man in Wijchen. Hij is onderwijzer 
aan de Franciscusschool geweest. Vele kinderen 
heeft hij mogen begeleiden. Op verzoek van de 
toenmalige kapelaan heeft hij de scouting opge-
richt. Ruim veertig jaar is hij verbonden geweest 
aan de scouting. Eerst was hij hopman en daarna  
voorzitter van het bestuur. Leden van de scou-
ting hebben hem de kerk in- en uitgedragen. In 
de Antonius Abtkerk te Wijchen hebben wij zijn 
uitvaart gevierd. Daarna hebben zijn vier zussen 
hem overgebracht naar het crematorium.

’’Maar ik vertrouw op U, 
Heer, ik zeg: U bent mijn 
God’’ staat op het ge-
dachtenisprentje van 
Loes Bloo-Rosmalen. Op 
31 augustus is Loes na een 
kort ziekbed overleden. 
De geloofsgemeenschap 
van Overasselt en omstre-
ken zijn geschokt door 
dit verlies. De rode draad 
in het leven van Loes was 
haar gedrevenheid, zor-
gen voor anderen, vooral 
zieken en eenzamen. Zij 
was actief betrokken bij 

haar kinderen en kleinkinderen, maar zette zich 
ook in als vrijwilliger bij Samen aan tafel, Pas-
toraat van nabijheid en Geloven Nu. In de kerk  
van Overasselt hebben wij haar uitvaart gevierd. 
Daarna is zij overgebracht naar het crematorium. 
Wij zijn dankbaar voor haar grote inzet voor 
onze parochiegemeenschap.

Annie Dinnissen - Van Stippen is op 2 septem-
ber in de leeftijd van 83 jaar overleden. Zij was 
de weduwe van Koos Dinnissen, de moeder van 
drie kinderen  en de trotse oma van drie klein-
kinderen. Tijdens de afscheidsviering lazen wij in 
het evangelie: “In het huis van Vader is plaats 
voor iedereen”. In het huis aan de Hoeveweg, 
waar Koos met zijn vrouw is ingetrokken bij 
zijn ouders, was ook veel plaats. Het was er al-
tijd gezellig druk, wanneer de familie thuis was. 
Dit bleef ook na het overlijden van de ouders en 
van Koos. Wij hebben haar uitvaart op 7 septem-
ber in de H. Johannes de Doperkerk te Balgoij 
gevierd en haar aldaar te ruste gelegd op de be-
graafplaats.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u 
dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze 
bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenad-
ministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven 
bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email 
sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl 
Woont u buiten de parochie dan worden portokosten 
in rekening gebracht.

Naam: ...................................................................

Adres: ............................................................................
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Postcode+Woonplaats ................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Piet van Erp
Piet van Kerkhof  
Donny Merx 
Theo van der Weegen 
Hennie Witsiers 

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

De dromenvanger komt oor-
spronkelijk van Ojibweg, een 

Indianenstam uit Noord-Amerika. De Ojibweg 
geloven dat het zelf maken en 
ophangen van een dromen-
vanger boven het bed nare 
dromen weert. Eeuwenlang 
al maken ouders dromen-
vangers om boven bedje of 
draagwieg van hun kinderen 
te hangen. Men gaat ervan 
uit dat de hemel doorweekt is 
met dromen, goede dromen, maar ook slechte 
dromen. Tijdens de nacht worden de slechte 
dromen gevangen in het web en volgens de 
overlevering glijden ze er dan in de morgen af en 
drogen ze op in de ochtendzon. Goede dromen 
kunnen ongehinderd hun doorgang in het cen-
trum van de dromenvanger vinden en treden 
daarmee het leven binnen van de dromer.

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

AGAPÈVIERINGEN IN HET KOETSHUIS

Elke twee weken komen katholie-
ken en protestanten bij elkaar in het 
Koetshuis in Beuningen voor een 
Agapèviering.
We luisteren naar meditatieve mu-
ziek, we lezen de bijbeltekst van 
de komende zondag en delen onze gedachten 
daarover. We delen brood en wijn, we doen 
voorbeden, wensen elkaar vrede en tot slot zin-
gen we een lied.
Rond kwart over acht drinken we een kopje
koffie of thee. Zo is de liturgie van de Agapèvie-
ring.
Aanvang 19.15 uur. Van harte uitgenodigd!
In 2019:  9 en 23 okt.; 6 en 20 nov.; 4 en 18 dec. 
In 2020: woe. 22 jan., 5 en 19 febr., 4 en 18 mrt., 
1 en 15 apr., 29 apr. en 13 mei. 
Koetshuis, Beuningen (aanbellen aan de voor-
deur van de pastorie, Dorpssingel 2, tegenover 
de Corneliuskerk). 

Info: pastor Marike Meek
t 024-6416250, marike.meek@gmail.com

 pastor Ruud Roefs 
t 024-6771271, ruud.roefs@johannesXXIII.nl

najaarsexpositie:  6 oKtober- 27 oKtober

‘bonHoeffer 75’ met WerK van jeltje HoogenKamp.
Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de 
Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd te-
rechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de 
gevangenis brieven, gedichten en gebeden. Jeltje 
Hoogenkamp maakte schilderijen bij de nieuwe 
vertaling van de gedichten en gebeden. Het zijn 
dertien kunstwerken met twee inleidende pane-
len. Ze vormen samen een reizende expositie. In 
de maand oktober zijn ze in De Schakel te zien.
De expositie is te bezichtigen vóór en na de 
lezing over Bonhoeffer op 8 okt.  En op zater-
dagmiddag 19 okt. van 14 – 16 uur.  

De Schakel, Wijchen
Info : Margreet van der Meij

t 024-6450563, margreetvandermeij@hetnet.nl

ALBERTINUMLEZINGEN

religie en Het gebroKen miDDen van De samenleving

Datum: 3 oktober 2019, 19.30 uur
Spreker: prof. dr. Hans Boutellier, directeur Ver-
wey-Jonker Instituut en hoogleraar VU.

Het volK en De intellectueel

Datum: 10 oktober 2019, 19.30 uur
Spreker: prof. dr. René ten Bos, hoogleraar filo-
sofie Radboud Universiteit, in 2018 ‘Filosoof des 
Vaderlands’.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een 
koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur ge-
legenheid om vragen te stellen en opmerkingen 
te maken. Dominicuskerk Prof. Molkenboers-
traat 5. Nijmegen. Entree € 7

Informatie: Ans Metz, 024-3228285 
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

  Martin Claes           pastoor  024-6412627
  Yves Mambueni Makiadi priester  024-6221276
  Hennie Witsiers          diaken  06-20541732
  Andreas Inderwisch  pastoraal werker  024-6412627
  Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m 
do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

FEEST
We pakten de fiets en gingen richting rommel-
markt. Het was heerlijk septemberweer en alle 
spulletjes lagen verleidelijk te blinken in de zon. 
Een zeventigdelig servies voor slechts vijfentwin-
tig euro, wat wil je nog meer? Je moet stevig in 
je schoenen staan, voor je het weet ga je met een 
goedgevulde fietstas terug naar huis. Ik keek zo-
als gewoonlijk mijn ogen uit, alles wat je in een 
mensenleven kunt verzamelen lag te koop voor 
weinig geld, soms bijna voor niets. 
Kijk, zo’n vaas stond bij ons op de 
kast, en zo’n spiegel hing in de gang. 
Ik heb nu de leeftijd dat ik veel din-
gen herken. Mijn vader rookte af en 
toe een pijpje, ik heb zijn houten ta-
bakspot bewaard, de geur van de pijp is nog niet 
verdwenen.  Deze pot mag niet naar de markt, 
mijn vader zit er nog een beetje in.  We slenter-
den op ons gemak langs de kraampjes vol vaasjes, 
beeldjes, boeken die bijna uit elkaar vielen, je kon 
het zo gek niet verzinnen of het lag er uitgestald. 
Ik begon er huizen bij te bedenken waarin ge-
zinnen met kinderen of alleenstaanden  hadden 
gewoond. Al die spulletjes hadden iets betekend 
voor iemand, en nu kregen ze een tweede leven 
bij de kopers van deze zonnige zondag. Ik moest 
denken aan het familiefeest van een week eer-
der. Eergisteren werden de foto’s via de computer 
doorgestuurd. De feestelingen waren vijftig jaar 

getrouwd, een lange periode waarover je een dik 
boek zou kunnen schrijven. Ze zagen er stralend 
uit met hun witte haren en zo hier en daar een 
ingesleten rimpel. Ik vind het mooi als ik zie hoe 
mensen langzaamaan ouder worden en plaats 
maken voor de volgende generaties, zo hoort 
het te gaan. Het is toch bijzonder als je ziet dat 
een van de kleinkinderen de oogopslag heeft van 
haar moeder, familietrekken zijn onverwoest-
baar. Waarom zou je eeuwig jong willen zijn?  Je 

kunt alleen je eigen weg blijven volgen 
en van het laatste stuk iets waardevols 
proberen te maken.  Herinneringen 
opbouwen voor de achterblijvers. Mis-
schien drinkt de kleindochter later haar 
koffie uit jouw lievelingsbeker  terwijl 

ze de foto’s bekijkt van de gouden bruiloft 
uit 2019. Het was een mooi feest met hartverwar-
mende toespraken en met zorg samengestelde 
albums vol terugblikken op een lang leven. Aan 
al deze dingen moest ik denken toen wij langs de 
overvolle kraampjes liepen. De spullen zijn nog 
van weinig waarde, maar er zitten verhalen aan 
vast. Pas als de verhalen verbleken belanden de 
spulletjes op de schappen van de rommelmarkt. 
Ik bewaar de geest van mijn vader zo lang mo-
gelijk in de tabakspot en het gezicht van mijn 
moeder in de spiegel die bij ons in de gang hangt. 
Ik wens het gouden bruidspaar nog vele goede 
jaren, en dat de verhalen van hun leven nog vaak 
in de volgende generaties verteld zullen worden 
met een glimlach om de lippen.                

COLUMN
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franciscus - ontmoeting met dieren
De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met 
armen en zieken verandert het leven van Fran-
cesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te 
zeggen en afstand te doen van al zijn aardse be-
zittingen. Hij neemt zijn intrek in het klooster bij 
de San-Damianokerk in Assisi. Franciscus’ leven 
staat vanaf dat moment in dienst van God.

Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Fran-
ciscus in de omgeving te preken. Zijn boodschap 
is liefde: liefde voor de Schepper, voor de mens, 
voor dieren en planten. Hij noemt alle levende 
wezens zijn broeders en zusters. Hoewel er spot 
wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook 
velen die hem bewonderen om zijn compassie.
Franciscus’ houding tegenover dieren komt mooi 
naar voren in het onderstaande citaat dat aan hem 
wordt toegeschreven: “Alle schepselen op aarde 
voelen als wij, streven naar geluk als wij… God 
wenst dat wij de dieren bijstaan 
wanneer ze hulp nodig hebben… 
We hebben een hogere opdracht 
ze van dienst te zijn wanneer ze 
ons nodig hebben… Mensen die 
enig schepsel Gods uitsluiten van 
hun compassie en medelijden zul-
len op soortgelijke wijze handelen 
tegenover hun medemensen.”
Naast Franciscus’ compassie voor 
dieren is er de legende dat hij met 
dieren kan praten. Zo zijn er verha-
len over een preek van Franciscus 
voor een groep vogels. In plaats 
van weg te vliegen, luisteren ze – 
volgens het verhaal – aandachtig 
naar zijn redevoering.
Nog beroemder is de legende over een wolf, 
die de inwoners van het dorp Gubbio voortdu-
rend aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan 
met de wolf en laat hem beloven, dat hij geen 
mensen meer zal aanvallen. In ruil hiervoor zul-
len de bewoners van Gubbio hem iedere dag te 
eten geven. De wolf gaat akkoord met Francis-
cus’ voorstel en de wolf en de dorpelingen leven 
voortaan in vrede met elkaar.

Een ander verhaaltje. Zo trokken de mensen met 
hun dieren door de stadspoorten van Assisi naar 

het marktplein. Het was er een oorverdovend la-
waai.  Hier en daar raakten een paar kerels aan 
het vechten, omdat ze het oneens waren over de 
prijs.

Er was in een nauw steegje een ezeltje gevallen. 
Dat steegje was zo steil dat men er een trap van 
had moeten maken, anders was het een glijbaan 
geworden. Het ezeltje was gestruikeld over een 
steen en lag nu voorover, half bedolven onder 
zijn eigen lading. Zijn baas sloeg hem onbarm-
hartig met een grote stok en schreeuwde dat het 
moest staan. Machteloos bleef het liggen en de 
slagen regenden neer op zijn rug en op zijn po-
ten en het werd nog uitgelachen bovendien. “Sla 
hem dood, de luiaard!” De eigenaar van het ezel-
tje werd nog bozer. Hij hief zijn stok hoog boven 
zijn hoofd om het arme dier een gemene slag op 
zijn neus te geven, toen er opeens iemand tussen 

hem en de ezel sprong. 
Niemand wist waar hij vandaan 
was gekomen, niemand had hem 
tot dusverre opgemerkt.  Hij sprak 
geen woord. Hij keek die woeden-
de man alleen maar aan met zijn 
grote, donkere ogen. Het gejoel 
verstomde plotseling. De opgehe-
ven arm zakte machteloos neer, de 
knuppel viel op de grond. Dade-
lijk wendde de monnik zich af en 
boog zich over de ezel. Zwijgend 
gespte hij de riemen los, waarmee 
de al te zware last op de rug was 
gebonden. Met zijn armen om 
de buik van het dier hielp hij het 
opstaan. Het beest trilde op zijn 

poten. Toen nam de monnik de grote last van de 
grond en laadde die op zijn eigen rug. Diep ge-
bogen strompelde hij op zijn blote voeten naar 
de markt.

Al vanaf 1929 wordt Werelddierendag op 4 ok-
tober gevierd. Deze datum is gekozen omdat het 
de sterfdatum van de heilige Franciscus van Assisi 
is. Hij is de patroonheilige van zowel de dieren 
als de planten. 

Diaken Hennie Witsiers


