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OM TE NOTEREN

doet u al mee? Rekening: 
nl65 RaBo 0135 4634 59

o.v.v. actie keRkBalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 
2020, hartelijk dank.

DE VOLTOOIING NABIJ

Getsemane,
gewijde grond,

in de luwte van Uw gaarde
is dit het uur van duisternis.

Diep bedroefd,
tot stervens toe

smeekt Hij
“In Uw handen rust Mijn Geest,

Vader, plant Uw wil in Mij”.

Joke Plamont - Mees

Zolang de corona-maatregelen 
duren gaat de Inloopmorgen niet 
door.
  Annie, Nel, Toos en Waldi

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
2 mei t/m 7 juni (vieringen t/m 
14 juni). Schrijft u mee? Kopij 

kan tot en met 9 april per e-mail worden gezon-
den naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, 
of ingeleverd worden op het parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Coronavirus bepaalt de agenda. 
vanwege het Coronavirus zijn alle vermelde aCtivi-
teiten onder voorbehoud. 
Volg a.u.b. de media en kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

3 april 09.30 uur  pasChaliskerk

Eerste-vrijdag-van-de-maandviering. Deze keer 
zonder koffiedrinken of lunch. 
9 april inleverdatum kopij 
Apostelbode nr 4 (2020)
* 16 april 10.15 – 11.45 uur paroChieCentrum 
'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep, Oos-
terweg 4 Wijchen 
*18 t/m 21 april

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, 
België
26 april

Gildedag Heumen

2 mei 19.30 uur antonius abtkerk wijChen

Vrijheidsconcert door Parnassuskoor in samen-
werking met de gemeente Wijchen, entree €5,-
3 mei 20.00 uur protestantse kerk bergharen

Concert 'Vrijheid bezongen'
*23 mei

Bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus 
in Wittem 
* 28 mei 19.30 – 22.30 uur paroChieCentrum

'Geloven Nu', afsluiting cyclus met een filmavond
Oosterweg 4 Wijchen
* 17 t/m 24 oktober (herfstvakantie)
jongeren- en gezinsbedevaart naar lourdes

INGANGSDATUM NIEUW VIERINGENSCHEMA
Omdat het onder de huidige omstandigheden 
vanwege de uitbraak van het coronavirus onvol-
doende overzichtelijk is hoe weekendvieringen 
in de komende tijd zullen kunnen plaatsvinden, 
hebben we in het pastoresteam besloten de im-
plementatie van het nieuwe vieringenschema uit 
te stellen tot 1 juli 2020.

PASSION 2020

Geen Passion dit jaar.
Vanwege de corona-maatregelen voelen de 
gezamenlijke kerken van Wijchen zich genood-
zaakt de geplande Passion-activiteit op 9 april 
a.s. NIET door te laten gaan. 
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vieringen palmzondag, goede week en pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben met pijn 
in het hart besloten om de beperkende maatre-
gelen met betrekking tot publieke vieringen te 
verlengen tot en met maandag 13 april. Dat be-
tekent dat er ook in onze parochie geen publieke 
vieringen zullen plaatsvinden op Palmzondag, in 
de Goede Week en met Pasen. Een ongekende 
onderbreking in het ritme van vieren in onze pa-
rochie.
Omdat we er als pastoresteam aan hechten dat 
we zeker in deze tijden waarin we onze kwets-
baarheid ervaren gezamenlijk bidden, zullen we 
in de kleine besloten kring van het pastoresteam 
Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
(kruisweg), de paaswake en paaszondag vieren. 
We weten ons dan met name verbonden met 
onze parochianen en bidden en vieren namens 
hen die niet in staat zijn er fysiek bij aanwezig 
te zijn. Deze vieringen in de Antonius Abtkerk 
te Wijchen zijn niet publiekelijk 
toegankelijk. Wel zullen we via 
de vaste camera en het YouTube-
kanaal parochianen in staat stellen 
mee te kijken en te bidden. 
Op Palmzondag worden palmtak-
jes gezegend. Deze zullen in de 
Goede Week onder de geloofsge-
meenschappen worden verdeeld 
en uitgedeeld. 
Tijden:  
Palmzondag 5 april 11.00
Witte Donderdag 9 april 19.00
Goede Vrijdag (kruisweg) 10 april 15.00
Paaswake 11 april  20.30 
Paaszondag 12 april  11.00
We hopen op deze wijze het lijden, sterven en 
verrijzen van onze Heer, die aan ons allen de 
kracht geeft om deze onzekere tijd te doorstaan, 
op een waardige manier te kunnen vieren.

Pastoor Martin Claes

PALMZONDAG - GOEDEWEEK - PASEN

Sinds zondag 16 maart 2020 is het leven in Ne-
derland in een andere fase terechtgekomen. Wij 
denken daarbij aan veel mensen:
•  Aan de mensen die erg vatbaar zijn voor de 
virussen, omdat ze diabetes of COPD hebben of 
ernstig ziek zijn;
•  Aan de mensen in de zorg en het onderwijs die 
onder grote druk staan;
•  Aan de ondernemers, klein en grote, die op al-
lerlei creatieve manieren moeten proberen deze 
crisis door te komen;
•  Aan de mensen die deeltijdontslag krijgen of 
die helemaal thuis komen te zitten buiten hun 
eigen wil;
•  Aan de ouderen die nauwelijks nog bezoek 
krijgen;
•  Aan de nabestaanden van de overledenen ten 
gevolge van het virus.

Als pastoraal team van onze parochie moeten we 
zo goed mogelijk proberen om te 
gaan met deze situatie. We willen 
graag zichtbaar zijn, maar we kij-
ken wel waar dat verantwoord kan. 
Een van de eerste dingen die we 
gedaan hebben, is het uitzenden 
van de zondagse eucharistieviering 
om 11.00 uur via het YouTube-ka-
naal Antonius Abtkerk Wijchen, 

te bereiken via de button KERKTV bo-
venaan rechts op onze website www.

detwaalfapostelen.nl of rechtstreeks  via YouTu-
be: www.youtube.com/watch?v=NOpsrMtK_no 
Deze viering is zonder kerkgangers en vanuit de 
Antonius Abtkerk te Wijchen. Zo kunnen we als 
parochie toch een beetje verzameld zijn rond-
om Gods woord. Mocht u behoefte hebben aan 
een gesprek met een lid van het pastoresteam, 
dan kunt u dit aanvragen via de telefoon (024-
6412627  of het alarmnummer 06-13934368). Dan 
kunnen we kijken of wij u kunnen bezoeken als 
dat enigszins verantwoord is of dat het gesprek 
middels de telefoon op dat moment plaatsvindt.

De eerste lezing van zondag 15 maart ging over 
het morrende volk Israël. Ze zijn dankzij God 
en Mozes in de woestijn beland. God heeft ze, 
door Mozes als middelaar, dan al twee keer uit 
de nood geholpen: door een weg te banen door 
de zee en door, als de honger toeslaat, voor man-
na – brood in de woestijn – te zorgen. In deze 
lezing dreigt het volk door gebrek aan water 
om te komen. Opnieuw slaat de paniek toe.  Er 
komt water uit de rots als Mozes God de klach-
ten van het volk voorlegt. Mozes noemde die 
plaats Massa en Meriba (‘beproeving’ en ‘twist', 

ONZE PASTORES OVER HET CORONAVIRUS

viering via YouTube op TV
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omdat de Israëlieten daar verwijten hadden ge-
maakt en omdat ze daar de Heer op de proef 
hadden gesteld door te vragen: “Is de Heer nu in 
ons midden of niet?”
Dit is een tijd waarin die vraag opnieuw opkomt: 
“Is de Heer in ons midden?” Zo’n vraag dwingt je 
met andere ogen te gaan kijken naar de wereld: 
uitgestoken handen, ontluikend groen, een po-
sitief verhaal, mensen die voor elkaar klaarstaan, 
een telefoontje. Is dat dan het ‘water’ waar wij 
nu naar verlangen, waarin God ons tegemoet 
komt?

Wij zijn voor u beschikbaar als u dat wenst. 
Schroom niet om dat ons te laten weten! Vrede 
en alle goeds in deze moeilijke en verwarrende 
tijd.

Het pastoraal team

BEDEVAART NAAR WITTEM

Op zaterdag 23 mei gaan we vanuit de regio 
Nijmegen voor de tachtigste keer op bedevaart 
naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is:
Geloof - Hoop - Liefde met kracht van de H. Geest.
Een dag van gebed en ontmoeting en de moge-
lijkheid om onze intenties, ook schriftelijk, aan 
de H. Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak 
van deze heilige kloosterling, die ruim tweehon-
derdvijftig jaar geleden in Materdomini in Italië 
is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keer-
tje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil 
maken kan zich aanmelden:
Mevrouw Nellie Arts-Albers, Pioniershof 6, 
Alverna; telefoonnummer 024-6418221;
Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24, Batenburg; 
telefoonnummer 06-20541732.
Ten gevolge van het dalend aantal pelgrims zijn 
we nu genoodzaakt een bijdrage voor een vol-
wassene te vragen van € 25,00 per persoon; voor 
jongeren t/m 15 jaar € 10,00 per persoon.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 24 april 
2020.
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u bij 
deze bedevaart te mogen ontmoeten.

Bestuur en Wijchense contactpersonen
regio Nijmegen

Op 2 mei a.s. om 19.30 uur verzorgt het Par-
nassuskoor in samenwerking met de gemeente 
Wijchen een vrijheidsconcert. De uitvoering zal 
plaatsvinden in de Antonius Abtkerk te Wijchen. 
Het koor zal ondersteuning krijgen van gastzan-
gers van het Mediorenkoor en het Boskapelkoor 
uit Nijmegen. Er worden onder andere liederen 
van Karl Jenkins, Wolfgang Amadeus Mozart en 
John Rutter ten gehore gebracht. Plaatsbewijzen 
zijn te verkrijgen bij Haarmode Van de Water, 
Kaas- en notenhandel Verkleij en ook via ons 
mailadres info@parnassuskoor.nl kunt u deze 
bestellen. 
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 
€ 5,00. U bent allen van harte welkom. 
De kerk is open vanaf 18.45 uur.

VRIJHEIDSCONCERT ONDER VOORBEHOUD
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Broeders en zusters in Christus,
Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus 
lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. 
Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. 
Ikzelf werd donderdag tijdens de eucharistie in 
de Sint-Jan geraakt en gesterkt door de prachti-
ge woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is 
hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig  weet 
bij Hem (Jer. 17: 7).
Op dit moment leeft er veel onzekerheid in 
ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? 
Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? 
Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van 
sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat 
betekent het virus voor de werkgelegenheid en 
bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij 
op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig 
dan de mens die zich geborgen weet bij God.
Wij leven in de veertigdagentijd. Wij mogen 
Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Op-
nieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft 
weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor 
zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle 
nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en 
bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn 
lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel 
Ik mijn Geest (Lucas 23: 46). 
De Nederlandse bisschoppen hebben, om de 
verspreiding van het virus in te dammen, een 
moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en 
op zondag worden in onze kerken tot minstens 
het begin van de maand april geen publieke 
liturgische vieringen meer gehouden. De ere-
dienst aan God mag geen bron van besmetting 
van mensen worden.
Maar deze maatregel nodigt ons uit om op an-
dere manieren onze verbondenheid met de Heer 
gestalte te geven. Priesters worden bijzonder 
uitgenodigd privé of met hun teamleden op zon-
dag in besloten kring de eucharistie te vieren. 
Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend 
gebed en mogen ons zo met geheel de parochie 
in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen 
thuis bidden of in onze open kerken en kapellen 
een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen 
hun toevlucht willen zoeken bij Maria, de moe-
der van de Heer. 
Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest 
onze zorgen te bedwingen en ons tot mens van 
vertrouwen en overgave maken.
Laten wij heel bijzonder bidden voor mensen die 
getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle 
artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit 
hard werken om de nood van zieken te lenigen. 
In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze 
dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, 

WOORD TER BEMOEDIGING heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. 
Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woor-
den van paus Franciscus, gestalte te geven aan 
een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. 
Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via 
telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar 
nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan.
Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij 
de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoor-
waardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik 
bijzonder met u en geheel het bisdom verbon-
den.

+ Dr. Gerard de Korte, 
bisschop van ’s-Hertogenbosch.

HULP BIJ DISTRIBUTIE APOSTELBODE
wie wil mij komen helpen? 
Tien keer per jaar is het vrijdags in het paro-
chiecentrum ‘alle hens aan dek’. Tegen elf uur 
levert de drukker daar namelijk dik vijfduizend 
exemplaren van ons parochieblad af, zeg maar 
zo’n doos of dertig. Als eerste moeten die dozen 
dan gesplitst worden naar geloofsgemeenschap 
en daarna moeten voor de geloofsgemeenschap 
van de Antonius Abt in Wijchen zo’n vijftig bun-
dels klaargemaakt worden. Om welke vrijdagen 
het gaat, ligt voor de rest van het jaar al vast. 

Theo van der Weegen, 024-6414814

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Omdat het momenteel onder de beperkende 
maatregelen ter voorkoming  van verspreiding 
van het coronavirus niet mogelijk is om de res-
terende voorbereidingen en bijeenkomsten 
voor zowel vormsel als eerste communie te la-
ten plaatsvinden, hebben we in overleg met het 
pastoresteam helaas moeten besluiten om de ge-
plande vormselviering van 19 april af te gelasten. 
We zoeken in het najaar naar een nieuwe moge-
lijkheid, hopelijk in rustiger tijden.
Hetzelfde geldt voor alle geplande eerste 
communievieringen. Omdat er onvoldoende ge-
legenheid is om de voorbereidingen onder de 
huidige omstandigheden te laten plaatsvinden 
en ook onvoldoende zekerheid dat de geplande 
vieringen ook daadwerkelijk doorgang zullen 
kunnen vinden, hebben we in het pastoresteam 
besloten om de resterende voorbereidingen en 
de geplande eerste communievieringen af te 
gelasten. We zoeken in het najaar naar nieuwe 
mogelijkheden.

Pastoor Martin Claes
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OPENING KAPELBERGSEIZOEN BERGHAREN

Op de eerste zaterdag van de meimaand begint 
in Bergharen traditiegetrouw een nieuw Kapel-
bergseizoen. Op zaterdag 2 mei zal om 19.00 
uur de eerste viering van 2020 in de openlucht 
plaatshebben. Gedurende deze Mariamaand zul-
len er meer plechtigheden zijn van verschillende 
groepen die als bedevaartgangers de weg naar 
de Kapelberg weten te vinden om even dicht bij 
Maria te zijn, om haar te danken voor verkregen 
gunsten of om de noden aan haar voor te leggen, 
ondersteund door het branden van een kaarsje 
en om even haar warme troost te ervaren.

Vanaf 1939 zetelt het genade-
beeld van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood Gods onafgebroken op het 
hoogste punt van het Land van 
Maas en Waal. De Mariadevotie 
heeft daar een lange geschiede-
nis. In 1312 werd in Bergharen 
door de abdij van Camp, een 
plaats net over de Duitse grens, 

'de Molenberg' gekocht. De orde der cisterciën-
zers bouwde er later een kapel. Daarin werd het 
beeld van de Moeder van Smarten, een zoge-
naamde piëta, geplaatst. Maria is gezeten op een 
rotsblok met het lichaam van haar op het kruis 
gestorven zoon Jezus op de schoot. We zien bij 
Hem de vijf wondentekenen op handen, voeten 
en in de hartstreek. Tijdens de reformatie werd 
de kapel met de grond gelijkgemaakt. Het beeld 
werd tijdig in het kasteel van Hernen in veiligheid 
gebracht en vandaaruit later naar de plaatse-
lijke kerk. Na veel geharrewar kwam het beeld 
uiteindelijk in 1929 weer terug in Bergharen. 

Vanaf de opening 
op 2 mei tot en 
met zaterdag 30 
augustus wordt er 
elke zaterdagavond 
om 19.00 uur een 
viering op de Kapel-

berg gehouden, mits de weersomstandigheden 
dat toelaten. Anders wordt de viering gehouden 
in de plaatselijke H. Annakerk. De jaarlijkse Ka-
pellentocht op tweede pinksterdag om 10.00 uur 
en de grote Maas en Waalse Mariabedevaart op 
zondag 16 augustus om 16.00 uur zijn speciale 
vieringen die nu al op de kalender staan. 
Meer informatie over de Kapelberg en onder 
meer de agenda zijn te vinden op de website 
www.mariakapelbergharen.nl

J.J. Arntz

HERINNERING VASTENACTIE 2020

gezond door slapen onder een muskietennet voor 
zwangere vrouwen en kinderen in kameroen.  
Het doel van dit project is om het aantal mensen 
die ziek worden of sterven aan malaria te vermin-
deren in de regio Bomono. Er wordt begonnen met 
het bereiken van de meest kwetsbare groepen: 
zwangere vrouwen en kinderen. Als men merkt 
dat het aantal malariagevallen afneemt en de 
voorlichtingsbijeenkomsten gecontinueerd wor-
den door geënthousiasmeerde vrouwen, zullen 
ook de andere dorpelingen bereikt worden en zal 
het slapen onder een muskietennet 'gewoon' wor-
den. Malaria zorgt naast veel lichamelijke klachten 
ook voor veel arbeidsverzuim en in Kameroen is 
geen werk geen inkomen. Doordat veel zwangere 
vrouwen 'zichtbaar' voor de gezondheidswerkers 
worden, is het makkelijker met hen te praten over 
zwangerschapscontroles, begeleide bevallingen, 
vaccinatieprogramma's voor de kinderen en fami-
ly-planning.
In dit project krijgen zwangere vrouwen en 
kinderen tot vijf jaar (na voorlichting) een geïm-
pregneerd muskietennet. Zij krijgen uitleg over 
het gebruik, maar ook hoe ze kunnen sparen om 
na drie jaar een nieuw net te kopen.
Als zwangere vrouwen en kinderen ondanks al-
les toch ziek worden en malaria krijgen, krijgen ze 
een anti-malariabehandeling. Zo voorkomen we 
ernstige zieke kinderen en voorkomen we dat kin-
deren hierdoor gehandicapt raken! Zo werken we 
aan ons motto: elk kind een kans in Kameroen.
De maatregelen rondom het coronavirus hebben 
invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. 
Dus ook op de campagne van Vastenactie.
Binnen onze parochie zouden op een drietal plaat-
sen maaltijden worden georganiseerd. Helaas 
zijn deze maaltijden afgelast. Mogelijk kunnen 
deze maaltijden nog op een later tijdstip gehou-

den worden. De Landelijke 
Vastenactie stelt voor de 
collectes in een andere pe-
riode te houden. Binnen 
onze parochie zal de huis-
aan-huiscollecte dan ook na 

Pasen gehouden worden. De precieze periode zal 
t.z.t. aangegeven worden.
U kunt wel uw financiële bijdrage rechtstreeks 
storten op de bankrekening van de Vastenactie: 
IBAN NL21 INGB 000 000 5850 onder vermelding 
van project 401384. Hartelijk dank voor uw mede-
werking.
Namens de zwangere vrouwen en de kinderen in 
Kameroen danken wij u heel hartelijk voor uw fi-
nanciële bijdrage. Uw gebed is ook noodzakelijk.

Parochiële werkgroep Vastenactie
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PASEN EN NIEUW LEVEN

Pasen is een groot feest. Het voornaamste feest 
van het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang, ge-
durende de vasten, bereiden wij onszelf er op 
voor. We doen dat door een beetje soberder te 
leven, door eens wat vaker en misschien beter 
te bidden en meer aandacht te schenken aan 
onze medemens, vooral aan hen die het op de 
een of andere manier moeilijk hebben. Concreet 
gesproken komt het erop neer dat we meer 
over hebben voor een medemens in nood. Dat 
mag ons gerust wat kosten. Je moet het immers 
kunnen voelen, anders raakt het je niet. Op die 
manier komen we misschien weer een beetje 
in het voetspoor van Jezus zelf. Daar gaat het 
immers in de vasten om. Het feest van Pasen is 
voornamer, groter dan Kerstmis. De voorberei-
ding op Kerstmis duurt vier weken (advent) maar 
om ons op Pasen voor te bereiden hebben we zes 
weken nodig.
Pasen wordt gevierd in de 
lente. Pasen valt dit jaar wat 
later en de lente is dit jaar 
vroeg aangebroken. Het is 
een tijd dat we de natuur 
als het ware hebben zien 
herleven. Overal komen er 
bloemen uit de grond tevoor-
schijn en de kale bomen die 
er heel de winter doods heb-
ben bij gestaan zijn weer tot 
leven gekomen en staan al 
weer in blad en bloem. Heel 
de natuur herleeft. Het weer zien opbloeien van 
de natuur, het nieuwe leven dat we overal zien 
ontluiken, geeft een fijn gevoel.
Met Pasen viert de hele christengemeenschap de 
verrijzenis van Jezus. De apostelen mochten al 
spoedig na de dood van Jezus ervaren dat zijn 
lijden en sterven niet het einde waren, maar eer-
der een begin. Ze voelden dat Jezus voortleefde 
in hun midden. Ze waren vol van Hem en de 
verrijzenisverhalen en de getuigenissen van zijn 
verschijningen aan hen laten ons zien hoe con-
creet hun geloof in de verrezen Heer was.
Het vervulde hen van blijdschap en enthousi-
asme. Die vreugde en dat enthousiasme wilden 
ze delen met hun omgeving, met de mensen om 
hen heen. Hun eerste verkondiging was dan ook 
die van Jezus die de dood heeft overwonnen 
door eruit op te staan. De vreugde van Pasen is 
door de eeuwen heen blijven klinken. Nog steeds 
vervullen de blijde klanken van het alleluja van 
Pasen de harten van de gelovigen, Pasen is leven, 
Pasen is nieuw leven, Pasen zegt vreugde. De 
symbolen liegen er niet om. Op de eerste plaats 
de paaskaars, de grote, mooi versierde kaars 

die gedurende de paaswake wordt gezegend. 
Het is het symbool van Jezus die uit de dood is 
opgestaan. Dat Hij leeft in ons midden. Bij alle 
plechtige vieringen in de Kerk wordt de paas-
kaars ontstoken, maar vooral bij plechtigheden 
waarbij we stilstaan bij keerpunten in ons leven 
zoals doop, huwelijk en overlijden. We kennen 
ook allemaal het symbool van het paasei. Niet 
van chocolade maar het echte paasei, gekleurd 
of niet, zoals wij die in onze jeugd plachten te 
rapen en die daar op mysterieuze wijze rond het 
huis waren terechtgekomen. Op sommige plaat-
sen vielen die uit de klokken die terugkwamen 
uit Rome, op andere werden ze door de nog mys-
terieuzere paashaas ‘verstopt’ voor de kinderen. 
Zowel het ei als de paashaas zijn zeer oude sym-
bolen van leven en vruchtbaarheid. Het ei omdat 
het de kiem van nieuw leven in zich draagt. De 
haas wordt in oude verhalen ook wel voorge-

steld als een zachtmoedig dier 
dat altijd redding brengt.
Een ander symbool van Pasen 
is het lammetje. Het doet ons 
denken aan de lente en aan 
het nieuwe leven, maar voor 
ons is het ook een symbool 
van Christus. Hij wordt verge-
leken met het paaslam dat in 
de joodse traditie met Pasen 
werd geslacht in herinnering 
aan de uittocht uit Egypte. 
Het joodse volk werd toen 
gered door het bloed van de 

geslachte lammeren dat op de deurstijlen van 
hun huizen was uitgestreken.
En Christus wordt vergeleken met het nieuwe 
paaslam dat is geofferd om onze bevrijding te 
bewerkstelligen. Daarom zien we het lam vaak 
afgebeeld op voorwerpen die met onze eredienst 
te maken hebben. We zien het op gewaden, 
kaarsen, kelken, kerklinnen en afbeeldingen.
Van oudsher is Pasen een tijd van vernieuwing. 
Vroeger deden we onze paasbiecht, ook nu nog 
nemen sommige mensen deel aan een boetevie-
ring. Zij willen als nieuwe mensen uit de vasten 
komen en samen Pasen vieren. En dat doen ze 
op hun ‘paasbest’. Mogen we allemaal ook iets 
van die innerlijke vernieuwing ervaren dit ko-
mende paasfeest. Dan wordt het inderdaad een 
zalig paasfeest in de oorspronkelijke betekenis 
van het woord. En dat wens ik u allen graag toe.

Diaken Hennie Witsiers
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terugblik op de laatst gehouden gesprekskring grond 
van leven. wat vooraf ging aan de laatste kring – wat 
is grond van leven?
Wat na de zomer van 2018 in parochie De Twaalf 
Apostelen begon als een kring in Hernen-Leur 
en Bergharen is uitgegroeid tot aanbod gericht 
op alle geloofsgemeenschappen in de parochie. 
Niet omdat het moet maar omdat het zo vanuit 
de praktijk is gegroeid. Gedurende vier avonden 
komen vijf tot acht volwassenen in huiskamersfeer 
bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over hun 
leven tot nu toe, zoals het gegaan is. Vanuit de 
deelthema’s ‘Geboortegrond’, Geboortegrond-
waarden’, ‘Grond die we delen’ tot aan de laatste 
avond waarin deelnemers elkaar toevertrouwen 
wie die God is van wie we in de kerken belijden 
dat deze God dag na dag met ons meetrekt en ons 
voedt. De laatste avond noemen we dan ook: ‘Hu-
muslaag in onze ondergrond.’ Nu kijk ik met twee 
deelnemers terug op de kring waaraan zij deelna-
men. Voor het eerst een kring waarvoor ik samen 
met dominee Henk Fonteyn heb geworven in de 
katholieke parochie én in de protestantse streek-
gemeente Bergharen-Hernen-Leur-Horssen.  

waarom deed je mee?
Ricky: Ik las een artikel in de Apostelbode en werd 
nieuwsgierig. Dat komt ook omdat ik geïnteres-
seerd ben in meer dan alleen liturgische vieringen.
Renée: Ik hoorde ervan en las erover zodat ik dacht 
‘hier wil ik graag bij zijn’.

welke verwaChtingen had je vooraf?
Ricky: Ik stapte er open in en werd verrast door het 
oecumenische gehalte.
Renée: Ik werd door een bekende aangemoedigd 
en zou het wel gaan zien. Ik had geen bijzondere 
verwachtingen.
in hoeverre zijn je verwaChtingen uitgekomen?
Ricky: Het bevestigde wat ik vermoedde, dat de 
verhalen die mensen met zich meedragen waarde-
vol zijn. Voedend voor elkaar. 
Renée: Ik houd van mensen ontmoeten en zuiver 
luisteren naar wat we elkaar te zeggen hebben. 
Meedoen is verrijkend.

TERUGBLIK GESPREKSKRING
wat wil je lezers van dit artikel meegeven?
Ricky: Gewoon doen. En slapen er twee geloven op 
een kussen, dan ligt daar een heel prettig duiveltje 
tussen.
Renée: Samen zijn we sterk. 
hoe voegt deze kring iets toe aan de oeCumene?
Ricky: Doordat deelnemers vrijuit vertellen van hoe 
het er bij hen thuis vroeger aan toe ging.
Renée: Elkaars verhalen weten zorgt voor meer on-
derling begrip. Er is zoveel dat we delen.

Volgende keer meedoen?
Henk en ik hebben alvast de startdatum voor de 
volgende kring gepland: dinsdag 22 september 
van 19.30 – 21.30 uur. Locatie: bij een van de deel-
nemers thuis. Op de startavond plannen we met de 
deelnemers de overige drie avonden. Heb je inte-
resse, laat het alvast weten!

Pastoraal werker Jack Steeghs
jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

06-26989411
Dominee Henk Fonteyn

henkfonteyn@gmail.com
06-14230579

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

El Puente is een van de pioniers 
van de fairtradebeweging en is de 

derde grootste fairtradeorganisatie in Duitsland. 
Al sinds 1972 staat El Puente als een brug tussen 
noord en zuid en heeft het samengewerkt met 
kleine bedrijven en coöperaties in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. Het werk van El Puente is 
niet winstgericht. Door de import en distributie 
van fairtradeproducten ondersteunt de organi-
satie meer dan honderdveertig handelspartners 
in veertig verschillende landen. Het assortiment 
bestaat uit ongeveer vijfduizend handwerk- en 
voedingsartikelen. Het assortiment varieert van 
sieraden en tassen tot servies en decoratieve 
stukken, tot koffie, chocolade en kruiden.
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250 JAAR BEETHOVEN

Het is dit jaar 250 jaar geleden dat de geniale 
componist Ludwig van Beethoven op 16 decem-
ber 1770 in Bonn werd geboren. Zijn familie 
kwam uit Mechelen in het huidige België. Van 
de zeven kinderen van Jean van Beethoven en 
Maria Magdalena bleven drie jongens in leven, 
waarvan Ludwig de oudste was. De grootva-
der van Ludwig was een bekwaam zanger en 
kapelmeester. Daarnaast had hij een 
wijnhandel. Vader Jean probeerde het 
ook in de muziek, maar mislukte. Hij 
was een falende vader, die aan lager 
wal raakte en aan de drank ten onder 
ging. Hij overleed in 1792. Ludwig had 
met zijn moeder een heel goede band. 
Zij overleed al in 1787. Uiteindelijk 
moest hij de verantwoordelijkheid voor 
het gezin op zich nemen. Later werd 
hij ook nog voogd van zijn neefje Karl, 
het zoontje van zijn overleden broer 
Kasper (1774-1815). Die taak nam Beet-
hoven zeer serieus. Voor zijn neef richtte hij een 
huishouding in, zorgde ervoor dat hij katholiek 
werd opgevoed en de sacramenten ontving. Zelf 
had Beethoven niet veel met de Kerk. Hij was 
wel gedoopt, maar moest niets van de kerkelijke 
leer hebben. Hij voelde zich wel aangetrokken 
tot spiritualiteit, wat ook sterk in zijn muziek tot 
uitdrukking komt.
In de liefde is Ludwig nooit gelukkig geweest. Hij 
was vaak verliefd, met name op de knappe Jo-
sephine, maar zijn opvliegend karakter en naar 
eigen zeggen ook zijn lage afkomst waren de 
oorzaak van mislukte relaties. Ook zijn doofheid 
deed er geen goed aan. Hij heeft die vrijgezelle 
situatie zijn hele leven als een gemis ervaren. Als 
hij geen hulp had, was het in zijn huis vaak een 
grote puinhoop.
Na een verblijf in Bonn verhuisde hij voor zijn 
werk als componist en musicus naar Wenen, 
waar hij 35 jaar op vele verschillende locaties 
heeft gewoond. Als gevolg van een ziekte werd 
hij geleidelijk aan doof. Een ramp voor een musi-
cus. Maar ondanks zijn volledige doofheid vanaf 
ongeveer zijn veertigste levensjaar heeft hij nog 
schitterende werken gecomponeerd. Hij is op 26 
maart 1827, 57 jaar oud, ziek en volledig uitge-
put gestorven.
Beethoven was een muzikaal genie. Hij wordt in 
één adem genoemd met Bach, Mozart, Haydn 
en Händel. Hij heeft een tijdje les gehad van 
Mozart, die al doorhad dat Beethoven een hele 
grote zou worden. Op 7-jarige leeftijd speelde 
hij al fenomenaal piano, veel uit het hoofd. Hij 
werd 's avonds uit bed gehaald om voor fami-
lie en bekenden in huiselijke kring te spelen. 

Ook gaf hij al pianoconcerten. Hij ontwikkelde 
zich snel door zelfstudie en hij kreeg les van be-
kende musici uit zijn omgeving. Hij schreef vele 
pianosonates, strijkkwartetten, vijf pianocon-
certen, negen beroemde symfonieën en enkele 
missen. Het genre opera lag hem niet zo erg. In 
dat opzicht was hij jaloers op Mozart, die furore 
maakte met zijn opera's. Uiteindelijk is het hem 

toch gelukt een opera te componeren 
met geweldige muziek: Fidelio. De ou-
verture heette aanvankelijk Eleonore. 
Ook bekend is zijn Egmond-ouverture.
Geleidelijk aan kreeg hij bekendheid 
in de hogere adellijke kringen. Zij 
gaven hem allerlei muzikale opdrach-
ten, waarmee hij de kost verdiende. 
Meestal moest hij onderhandelen over 
de hoogte van het honorarium. Beet-
hoven had een vrij zakelijke instelling. 
Hij toonde wilskracht en was een vech-
tersbaas. Meningsverschillen en ruzies 

kwamen regelmatig voor. Die hebben hem ook 
de nodige vrienden gekost.
Een hoogtepunt in zijn oeuvre is de Negende 
Symfonie. Tijdens het componeren had hij aan 
instrumenten alleen niet genoeg. In het fina-
ledeel schakelde hij de menselijke stem in. Dat 
was in die tijd een revolutie in de muziek. Het 
thema werd 'Alle Menschen werden Brüder'. Hij 
gebruikte teksten uit het gedicht van Schiller 'An 
die Freude'. De uitvoering van deze 70 minuten 
durende symfonie vraagt een groot orkest, een 
zeer groot koor en uitstekende solisten. Aan alle 
medewerkers, inclusief de dirigent, stelt dit stuk 
de hoogste eisen.
Toch beschouwt Beethoven zijn Missa Solemnis 
als zijn meesterwerk. Hij kreeg de opdracht om 
een feestelijke mis te componeren ter gelegen-
heid van de ambtsaanvaarding van aartshertog 
Rudolf tot aartsbisschop van Olmütz. Beethoven 
deed grondig voorwerk. Hij bestudeerde het Re-
quiem van Mozart en de Messiah van Händel. 
Hij oriënteerde zich op middeleeuwse gezangen 
van de monniken en ging te rade bij Palestrina. 
Hij vertaalde de Latijnse misgezangen om te we-
ten wat die woorden betekenden en ging aan 
de slag. Mede door andere opdrachten kreeg hij 
de mis niet op tijd klaar, zodat voor de ambts-
aanvaarding in 1820 naar een alternatief moest 
worden gezocht. Een grote teleurstelling voor 
Beethoven. Ook miste hij een behoorlijk salaris. 
Uiteindelijk voltooide hij de mis, die anderhalf 
uur duurt en daarmee niet geschikt is voor de 
liturgie. Het is een schitterend werk, waarin de 
verschillende misteksten zoals het 'Incarnatus 
est', 'Et homo factus est', 'Benedictus' en 'Dona 
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nobis pacem' op ontroerende wijze zijn getoon-
zet. Het werk kreeg in Beethovens tijd al grote 
bekendheid en werd op verschillende locaties 
vaak uitgevoerd. Zelf noemde hij deze composi-
tie 'Mis voor de Vrede'. De bekendheid van deze 
mis heeft Beethoven mede te danken aan het 
portret dat door Joseph Karl Stieler is geschilderd 
in 1820, zeven jaar voor zijn dood (zie bijgaande 
afbeelding). Uit dit portret spreekt het karakter 

Woordzoekpuzzel / kleurplaat 
‘RONDOM PASEN’
Probeer telkens met de woorden uit twee of drie 
eieren een nieuw woord te maken, dat te maken 
heeft met Pasen of onze parochie. Je kunt ook 
de eitjes, die bij elkaar horen (zoals De-Twaalf-
Apostelen) dezelfde kleur geven. Je mag elk eitje 
maar één keer gebruiken. Als je alles goed hebt 
gecombineerd blijft er geen eitje meer over.

      ©Leo Bijmans

EVEN PUZZELEN

GESLAAGDE GEZINSDAG
Op zondag 8 maart hebben we een mooie ge-
zinsdag gehad. Vanuit alle hoeken van De Twaalf 
Apostelen hadden gezinnen zich verzameld in de 
Paschaliskerk. We zijn begonnen met een viering 
van de Kinderkaravaan, waarbij de slinger van 
kinderen die rondtrokken door de kerk zo lang 
was dat het begin van de stoet het eind van de 
stoet bijna raakte. Daarna hebben we samen ge-
noten van een lekkere lunch met soep, broodjes 
knak en boterhammen. 
Het thema van de dag was ‘schatgraven: talen-
ten’. In de viering hebben we de parabel gehoord 
over de dienaars die de opdracht kregen om te 
werken met de talenten die ze hebben ontvan-
gen. De kinderen hebben nagedacht over welke 
talenten ze zelf hebben en hoe ze die kunnen ge-
bruiken om te werken aan Gods Nieuwe Wereld. 
In het middagprogramma zijn ouders en kinde-
ren samen in spelvorm verder op zoek gegaan 
naar hun talenten. Er zijn heel wat schatten ge-
vonden! Er waren honderdtachtig mensen bij de 
viering, waarvan er ruim zeventig zijn gebleven 
voor het middagprogramma. Wat fijn om te zien 
dat er zoveel jonge mensen betrokken zijn bij 
onze parochie! 

pastoraal werker Lara van de Zee

VORMELINGEN 2020
De vormelingen van dit jaar zijn enthousiast be-
zig geweest met de voorbereidingen voor hun 
vormsel. Naast de bijeenkomsten waarin ze meer 
leren over het christelijk geloof en nadenken 
over wat dat voor henzelf betekent, is er ook elk 
jaar een uitstapje. Op woensdag 11 maart zijn de 
vormelingen met het pontje de Maas overgesto-
ken naar Megen om daar een bezoek te brengen 
aan het klooster van de franciscanen. Broeder 
Loek heeft ons daar een boeiende rondleiding 
gegeven. 

van Beethoven. Kenmerkend voor dit schilderij is 
dat hij de partituur van de Missa Solemnis in de 
hand heeft en nadenkt over de volgende noten. 
Dit portret is nog steeds het bekendste dat wij 
van de componist hebben. Het stuk heeft Beet-
hoven geen windeieren gelegd. Wij mogen ons 
gelukkig prijzen, dat we nog steeds van deze 
prachtige compositie kunnen genieten.

Koos Leemker   

Omdat het momenteel onder de beperkende 
maatregelen ter voorkoming  van verspreiding 
van het coronavirus niet mogelijk is om de res-
terende voorbereidingen en bijeenkomsten 
voor zowel vormsel als eerste communie te la-
ten plaatsvinden, hebben we in overleg met het 
pastoresteam helaas moeten besluiten om de ge-
plande vormselviering van 19 april af te gelasten. 
We zoeken in het najaar naar een nieuwe moge-
lijkheid, hopelijk in rustiger tijden.
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BIJ EEN ONVERWACHT AFSCHEID

Het bericht dat op dinsdag 10 maart heel plotse-
ling Pierre Duijkers is overleden, werd door heel 
veel mensen binnen onze geloofsgemeenschap-
pen met ongeloof en groot verdriet ontvangen. 
Enkele dagen eerder had hij in ‘zijn’ Paschaliskerk 
nog enthousiast foto’s gemaakt bij een drukbe-
zochte Kinderkaravaan en daags ervoor was hij 
nog gewoon op het parochiecentrum geweest. 
'Onwerkelijk' is één van de woorden die vielen tij-
dens een bijeenkomst van de contactraad waarvan 
Pierre zo lang deel had uitgemaakt. Terwijl er links 
en rechts de nodige tranen werden weggepinkt, 
brandde er bij zijn vaste plaats aan de vergader-
tafel een klein lichtje. In de schaduw van een 
witte roos lag ook het gedachteniskruisje dat bij 
het afscheid op zaterdag 14 maart een plaats zou 
krijgen in de Paschaliskerk. Tijdens de afscheids-
plechtigheid sprak Martin Claes warme woorden 
van waardering en troost en klonken de warme to-
nen van het koor, dat voor deze gelegenheid was 
aangevuld door de stemmen van enkele betrok-
ken parochianen. Dat het afscheid op het laatste 
moment moest plaatsvinden in besloten kring 
voelde vreemd, maar paste misschien ook wel bij 
het bescheiden karakter van Pierre. Nooit had hij 
de behoefte om op de voorgrond te treden en 
steeds was hij in grote dienstbaarheid bereid om 
zijn gaven en talenten in te zetten voor de men-
sen en organisaties die een beroep op hem deden. 
Zijn passie voor techniek was alom bekend, maar 
de aanwezigen in de kerk moesten toch wel even 
glimlachen toen zijn jongste zoon een opsomming 
gaf van alles wat er in huize Duijkers aanwezig was. 
Zo’n 116 elektrische apparaten, 186 usb-kabels 
en drie wifi-routers. Bij ‘Vraag en Aanbod’ werd 
overigens dankbaar gebruik gemaakt van de ken-
nis van Pierre en er was bijna geen apparaat dat 
niet door zijn handen ging voor het in de winkel 
te koop werd aangeboden. Toch kwamen enkele 
van die apparaten nooit in de schappen terecht 
omdat hij er een bestemming voor had in onze 
Twaalf-Apostelengemeenschap. Als secretaris van 
het parochiebestuur had Pierre een goed overzicht 
van wat er allemaal nodig was in onze kerken of 
in het parochiecentrum en omdat hij nu eenmaal 
niet van verspilling hield, keek Pierre meestal eerst 
eens goed rond in de kringloopwinkel voordat er 
iets nieuws werd aangeschaft. Zijn spaarzaamheid, 
oog voor detail en accuratesse zijn voor de parochie 
van groot voordeel geweest en zijn lange jaren als 
bestuurslid waren in vele opzichten betekenisvol. 
Talloze uren investeerde hij in het secretariaat en 
de controle van facturen en er was bijna niets dat 
aan zijn aandacht ontsnapte. In september 2019 
werden er bij zijn afscheid als bestuurslid dan 
ook welgemeende en warme woorden van dank 

gesproken. Het is niet gemakkelijk om Pierre in en-
kele woorden te karakteriseren, maar als we het 
toch zouden proberen dan in elk geval met: toege-
wijd, betrouwbaar, harde werker, gelovig mens en 
betrokken vrijwilliger. Als parochiegemeenschap 
verliezen we in Pierre een markante en dierbare 
tochtgenoot wiens naam nog lang genoemd zal 
worden. Onze gedachten gaan in deze moeilijke 
dagen heel bijzonder naar Gerda, Roel en Michiel 
en hun beider gezinnen. Pierre was een familie-
mens die zijn ‘meèdje’ op handen droeg en dol 
was op zijn kinderen en kleinkinderen. We wensen 
hun voor de tijd die komen gaat elkaars nabijheid 
toe. Bovenaan de rouwbrief van Pierre stonden 
de volgende woorden: “Laat mij nu gaan, ik ben 
geborgen en vind de rust, een nieuwe morgen.” 
Verdrietig laten we hem nu gaan en bidden dat 
hij in het licht van de nieuwe morgen van Pasen 
mag rusten aan Gods hart. Pierre, bedankt voor al-
les wat je voor ons betekend hebt. We zullen je 
nooit vergeten!

Bestuur en pastores van De Twaalf Apostelen

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

in verband met de uitbraak van het Coronavirus zijn 
alle aCtiviteiten tijdelijk uitgesteld tot nadere be-
riChtgeving
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
(Onder voorbehoud)

25 april / 26 april
• 3e zondag van Pasen

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21
☼ Evangelie: Lc. 24,13-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zondag

09.30 Gildeviering/
           Vrijwilligersdag
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni
zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

02 mei / 03 mei
• 4e zondag van Pasen
• zondag van de Goede Herder

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Hand. 2,14a.36-41
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 2,20b-25
☼ Evangelie: Joh. 10,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Ad Blommerde

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
New Challenge
Sander Kesseler

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistie op de Kapelberg
Opening Kapelbergseizoen
Gemengd Koor
Martin Claes
zondag

11.00 Eucharistieviering
Voice
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

18 april / 19 april
• 2e zondag van Pasen
• Beloken Pasen 

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Hand. 2,42-47
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 1,3-9
☼ Evangelie: Joh. 20,19-31
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sa
m

en
st

el
lin

g 
& 

La
yo

ut
: A

le
xa

nd
er

 d
e 

Ha
as

.

Na afloop



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 13nummer 2, maart 2020
Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
(Onder voorbehoud)

25 april / 26 april
• 3e zondag van Pasen

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 1,17-21
☼ Evangelie: Lc. 24,13-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zondag

09.30 Gildeviering/
           Vrijwilligersdag
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni
zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

02 mei / 03 mei
• 4e zondag van Pasen
• zondag van de Goede Herder

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Hand. 2,14a.36-41
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 2,20b-25
☼ Evangelie: Joh. 10,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Ad Blommerde

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
New Challenge
Sander Kesseler

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistie op de Kapelberg
Opening Kapelbergseizoen
Gemengd Koor
Martin Claes
zondag

11.00 Eucharistieviering
Voice
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

18 april / 19 april
• 2e zondag van Pasen
• Beloken Pasen 

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Hand. 2,42-47
☼ Tweede lezing: 1 Petr. 1,3-9
☼ Evangelie: Joh. 20,19-31
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sa
m

en
st

el
lin

g 
& 

La
yo

ut
: A

le
xa

nd
er

 d
e 

Ha
as

.

Na afloop

 
BIJZONDERE VIERINGEN

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN (ONDER VOORBEHOUD)

Dodenherdenking
maandag 04 mei 18.30 uur Dodenherdenking in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. 
  Yves Mambueni / Ds. Derk Jan Deunk.
  Aansluitend herdenking bij het monument gelegen tussen Nederasselt en Overasselt.
  Thema: ‘75 jaar vrijheid‘.
maandag 04 mei 18.45 uur Dodenherdenking in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. 
  Martin Claes.
  Aansluitend herdenking bij het monument in Wijchen.
  Thema: ‘75 jaar vrijheid‘.

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via 
U kunt deze vieringen live volgen op                 via het kanaal: Antonius Abt Wijchen. 

Wijchen | H. Antonius Abt
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 29 maart 11.00 uur Eucharistieviering zonder kerkgangers. Yves Mambueni. Uitzending via 
zondag 05 april 11.00 uur Palmpasen. Eucharistieviering zonder kerkgangers. Martin Claes. Uitzending via 
donderdag 09 april 09.00 uur Géén Woord en Communieviering i.v.m. Witte Donderdagviering.
donderdag 09 april 19.00 uur Witte Donderdag. Eucharistieviering zonder kerkgangers. Uitzending via
vrijdag 10 april 15.00 uur Goede Vrijdag. Kruisweg zonder kerkgangers met vertoning staties. Uitzending via
zaterdag 11 april 20.30 uur Stille Zaterdag. Paaswake zonder kerkgangers. Uitzending via 
zondag 12 april 11.00 uur Eerste Paasdag. Eucharistieviering zonder kerkgangers. Uitzending via
zondag 03 mei 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Wijchen | Emmanuel
vrijdag 10 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 8 mei 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
zondag 10 mei 17.00 uur Kroatische eucharistieviering. Koffie na afloop.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 24 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon
vrijdag 03 april 09.30 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 01 mei 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef
vrijdag 17 april 09.30 uur Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

Overasselt | H. Antonius Abt
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 20 april 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 04 mei 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.

Overasselt | De Mijlpaal
dinsdag 14 april 10.15 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 28 april 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Anna
vrijdag 03 april 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 01 mei 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Hernen | H. Judocus
dinsdag 07 april 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 05 mei 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Leur | Dorpskerk
zondag 26 april 19.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.

        = Eucharistieviering           = Woord- en Communieviering           = Gebedsviering           = Taizéviering          
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pasChalis baylon - woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD PASCHALIS
In een vergadering zo kort na het overlijden van 
ons gewaardeerd lid Pierre Duijkers hebben we 
geprobeerd in zijn geest onze blik op de horizon 
voor ons te blijven richten. Door een gedicht van 
Tanja Helderman dat werd uitgezocht door José 
werd de gedachte aan hem nog eens versterkt: 
Pierre was al jaren zeer nauw verbonden met de 
Paschalis en ging daarvoor een ‘eigen’ weg. 

Pad
Houd hoop en bouw 
houd vast vertrouw

Geloof versta
laat los en ga

Bepaal je  koers 
verleg de lat

en volg vooral 
je eigen pad

In de vergadering is verder gesproken over de 
plannen voor het vieringenschema en de voorbe-
reiding op het hoogfeest van Pasen dat naderbij 
komt. De aanstaande wijziging in de frequentie 
waarin gevierd gaat worden in alle kerken van 
onze parochie heeft de aandacht van ons als con-
tactraad. Tegelijkertijd brengt het overlijden van 

3 APRIL 
Elke eerste vrijdag van de maand is er om 09.30 
uur in de Paschalis Baylonkerk een ontmoe-
tingsviering. Deze viering staat in het teken van 
ontmoeten.
De viering op de eerste vrijdag 3 april om 9.30 
uur gaat gewoon door. Het pastoresteam be-
schouwt dit als een doordeweekse viering met 
beperkte deelname.

de viering is in tegenstelling tot anders in de kerk 
zelf en aansluitend is er geen koffie / thee.

Iedereen, dus niet alleen de mensen van de 
Paschalis-geloofsgemeenschap, is van harte wel-
kom. Mocht u graag willen komen maar is het 
vervoer een probleem, neem dan contact met 
ons op en wij zorgen ervoor dat u opgehaald 
wordt en weer thuisgebracht. 
We houden ons wel aan de regels van het RIVM.

U kunt contact opnemen met Truus Laurant 024-
6414514 of Marijke de Groot 024-3503344

De werkgroep eerste vrijdag-ontmoetingsviering
Paschalis Baylon

emmanuelkerk - wijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• In de maand mei bidden we de rozenkrans 
weer. Dat doen we op donderdagavond om 
19.00 uur. Het gaat om 7, 14 en 28 mei. Vanwege 
Hemelvaart gaat dit op 21 mei niet door.
• Op woensdag 29 april om 19.30 uur vergadert 
de contactraad weer.

Namens de contactraad, Tini Poos

AFSCHEID NA 73 JAAR
Op zondag 26 april vieren we een bijzonder af-
scheid. Gerard Broekhuijsen gaat stoppen als 
koster en lector. Dat is de laatste grote taak die 
Gerard neerlegt en dat doet hij na ongeveer 
veertig jaar. Gerard was in de tijd van pastoor 
Janssen een van de eerste drie mannen die als 
lector zijn begonnen in de weekendvieringen 

in de H. Antonius Abt in Wijchen. Maar de start 
van de werkzaamheden ligt drieënzeventig jaar 
achter ons; hij begon als 
misdienaar, maar dat was 
in Arnhem. In de Emma-
nuelkerk heeft Gerard 
van alles gedaan en daar 
gaan we in de viering van 
26 april met veel dank-
baarheid op terugkijken. 
Na afloop drinken we 
koffie. U bent van harte 
uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn.

Gerard kreeg in 2013 de Apostelspeld

Pierre ieders kwetsbaarheid naar voren. Laten 
we proberen te zorgen dat onze weg zoveel mo-
gelijk in het verlengde of evenwijdig loopt aan 
die van Jezus en daardoor onze verbondenheid 
blijft bestaan.

Gerard Arts
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h. judoCus - hernen

De lente is begonnen, 
die heeft het van de winter gewonnen. 
Bollen en zaden komen uit de grond, 

De paasbevrijding volgt terstond. 
We hebben ons hierop veertig dagen bezonnen.

Zalig Pasen wensen we elkaar, een hand, een 
kus, een liefdevol gebaar. 

Daarmee kunnen we weer een jaar verder; 
volgen we lijdzaam De Goede Herder, 

al valt dat misschien soms zwaar.

Toon van Duifhuizen

OVER PASEN GESPROKEN…
Vanwege de geboorte van een kind en licht in 
duistere dagen spreekt Kerstmis misschien gemak-
kelijker tot de verbeelding dan Pasen. Toch is Pasen 
niet voor niets het belangrijkste feest in de katho-
lieke kerk. Dat zit vooral in de zelfgave van Christus 
in elke eucharistieviering en – in een verwijzende 
vorm – ook in elke woord- en communieviering. 
De zelfgave van Jezus gebeurde niet alleen toen,  
tijdens het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), 
ook nu is die gave elke keer weer realiteit. Tenmin-
ste, als we het Christusmysterie aanvaarden en tot 
ons willen nemen als richtinggevend in ons leven.

Eenieder van ons kan zich goed voorstellen wat 
het betekent als iemand talentvol is en daarmee 
bekendheid geniet. Denk bijvoorbeeld aan een be-
roemde sporter of musicus. Dan komen talent en 
inzet tot volle bloei. Zoiets speelt ook in de kerk.

MISINTENTIES
Omdat er een tijdlang geen vieringen zijn, wordt 
er contact opgenomen met de nabestaanden 
over de opgegeven misintenties. 

DOPEN
U heeft ze vast wel zien hangen in de kerk: de 
doopschelpen. We dopen met schelpen en in de 
schelp staat de naam van de dopeling met doop-
datum vermeld. Zo willen we laten weten dat 
het nieuwe, jonge leven gevierd wordt en wel 
met het doopbord met schelpen.
Binnenkort komen er weer drie schelpen op het 
bord te hangen, want Jaycen Vermeulen en Sem 
en Lotte van Elferen worden in onze kerk ge-
doopt. We feliciteren ze en wensen ze alle goeds 
met hun ouders en broers/zussen.

En het maakt verschil of je een verhaal over God 
en mensen voorleest vanaf papier, of dat je ie-
mand bent die datzelfde verhaal concreet in het 
leven van alledag voorleeft. De consequenties van 
voorleven verwijzen direct naar Pasen. Jezus leefde 
zijn hele (korte) leven geheel naar Gods bedoeling 
en is zo het levende voorbeeld bij uitstek gewor-
den. En daarom ook leven wij vanaf Aswoensdag 
gedurende zes weken naar Pasen toe. Een goede 
voorbereiding vraagt tijd. De paasviering bij uitstek 
is de paaswake. Daarin komen alle kernelementen 
van ons gedeelde geloof naar voren. 

Pastoraal werker Jack Steegh

h. viCtor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
In deze uitgave van de Apostelbode wil ik in het 
kort iets schrijven over een van onze allereerste 
pastoors, namelijk pastoor Johannes Antonius 
van Heesch. Op 15 december 1845 verscheen bij 
de ambtenaar der gemeente Oss, Cornelis van 
Heesch, van beroep koperslager, oud 28 jaren 
en wonende te Oss. In tegenwoordigheid van 
twee getuigen, Pierrot van Drunen, van beroep 
bouwman, oud 73 jaren, en Dirk van Heesch, van 
beroep kleermaker, oud 24 jaren, beiden wonen-
de binnen deze gemeente, heeft hij verklaard 
dat zijn echtgenote Anna Maria van Uden, oud 
29 jaren, zonder beroep en wonende te Oss, be-
vallen is van een kind van het mannelijk geslacht, 
geboren op diezelfde dag om zes uur ‘s morgens, 
welk kind zal genoemd worden: Johannes Anto-
nius (gegevens geboorteregister gemeente Oss).
Na de lagere school en het seminarie te hebben 

doorlopen werd hij in 1871 priester gewijd in ’s-
Hertogenbosch en werd vervolgens kapelaan te 
Sommeren op 31-12-1871, kapelaan te Boekel 
op 30-1-1878 en kapelaan te Leeuwen in 1882. 
Dan wordt hij in 1890 benoemd tot pastoor te 
Batenburg, waar hij ook is overleden op 4-3-1902 
op de leeftijd van 56 jaar. Pastoor Johannes van 
Heesch is bijgezet in het priestergraf op de Cal-
varieberg in Batenburg.
Een bijzonderheid die ik ben tegengekomen in 
deze korte levensbeschrijving is het volgende: 
Bij zijn geboorte is deze pastoor ingeschreven als 
Johannes in het geboorteregister, echter in het 
bevolkings/migratie- en overlijdensregister ko-
men wij zijn naam vaak tegen zonder de h. Zelfs 
op zijn bidprentje missen wij deze derde letter, 
en waarom? Ik heb het niet kunnen achterhalen.

Hans Vermeulen
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VRIJWILLIGERSFEEST 21-11-2019
Op donderdag 21-11-2019 was het weer zover, ons 
jaarlijks vrijwilligersfeest. De avond begon met 
koffie of thee met cake. Jack opende de avond 
met een stuk over geestverwantschap van Hans 
Bouma. Daarna bedankte Jack alle vrijwilligers 
en benadrukte dat onze geloofsgemeenschap 
vrijwilligers hard nodig heeft. De drankjes en 
hapjes waren lekker en de gesprekken over en 
weer deden ons goed. De sfeer was gezellig. Ook 
was er de fotopuzzel. De vraag was: Waar stond 
(straat) de fotograaf toen deze foto gemaakt 
werd? (Even tussendoor: BEDANKT fotograaf 

Antoon.). De fotopuzzel was avondvullend en 
riep op tot vele discussies. Daarna viel Lies in 
de prijzen bij het verloten van de paaskaars. De 
avond werd afgesloten met een broodje kroket 
of frikandel. Kortom het was weer gezellig en 
fijn om elkaar te zien en te spreken.
Wellicht tot volgend jaar.

Tiny

h. anna - bergharen

VANUIT DE CONTACTRAAD
herdenking 4 en 5 mei

Het is alweer vijfenzeventig jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd van onze onderdrukker, 
nazi-Duitsland. Er heeft zich veel goeds, maar 
ook veel kwaads afgespeeld in die tijd. Velen 
hebben daar nog herinneringen aan. Maar het 
worden er steeds minder. Om mensen blijvend 
uit te leggen wat er toen speelde is het goed om 
te herdenken. Hier volgt een speciaal program-
ma rondom de 4 en 5 meiherdenking voor de 
inwoners van Bergharen.

• Op 3 mei is er in de protestantse kerk in Berg-
haren een concert, 'vrijheid bezongen'. Er wordt 
medewerking verleend door Joost Langeveld 
(organist Stevenskerk Nijmegen) en door Gerry 
Vermeulen (mezzosopraan). Er worden vader-

landse liederen ten gehore gebracht en liederen 
gezongen die in de periode 40-45 populair wa-
ren. De inloop is om 19.30 uur, de aanvang om 
20.00 uur. De toegang is gratis. U bent van harte 
uitgenodigd.

• Op 4 mei is de dodenherdenking, zoals al jaren 
bekend in Bergharen. Let u op de berichtgeving. 
U bent van harte welkom.
Op 5 mei is er voor de inwoners van Bergharen een 
speciaal Engels ontbijt. Het is in de openlucht. De 
locatie zal zijn in de Dorpsstraat en op het plein 
voor de H. Annakerk. Er wordt gebruik gemaakt 
van een mobiele veldkeuken uit het leger en er is 
livemuziek aanwezig. Er komen estafettelopers 
vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur om 
bij het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat te 
herdenken. Dit alles zal plaatsvinden tussen 9.00 
en 11.00 uur. Te zijner tijd komen er flyers in de 
Zandloper te liggen waarop u zich kunt aanmel-
den. De kosten zijn € 1,00 per persoon. Voor dit 
ontbijt bent u van harte uitgenodigd.

• Tot slot is er een speciale expositie in de bi-
bliotheek van de Zandloper, op initiatief van 
dominee Henk Fonteyn. Het gaat om de militaire 
missies van na de Tweede Wereldoorlog. We kij-
ken vanuit het perspectief van de militairen die 
hieraan hebben deelgenomen. De tentoonstel-
ling belicht dat er eerlijke, mooie en moeilijke 
kanten zijn aan zo’n vredesmissie. De tentoon-
stelling is vrij toegankelijk op alle momenten dat 
de Zandloper open is. In de bibliotheek wordt 
lectuur neergelegd over oorlog en vrede, bezet-
ting en bevrijding. Later volgt een bijeenkomst 
voor belangstellenden waarbij veteranen hun 
ervaringen willen delen met ons. Als u geïnteres-
seerd bent in deze tentoonstelling, loop gerust 
eens binnen.

De contactraad
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antonius abtkerk - wijChen

GEDOOPT

16 februari 
Jaylinn en Livayno Jansen

Levy en Romy Swinkels 

VANUIT DE CONTACTRAAD 
Op 3 maart is het volgende besproken:
• Met vertegenwoordigers van de koren hebben 
we de lopende zaken besproken. Zowel Soli Deo 
Gloria als het Parnassuskoor bereiden zich voor 
op een concert. Met de activiteitencommissie 
worden de praktische zaken kortgesloten. Ver-
der kwamen aan de orde onze aanvraag voor 
een nieuwe geluidsinstallatie, dat de AVG-regels 
het noodzakelijk maken dat de camerabeelden 
in principe nooit via internet opvraagbaar mo-
gen zijn en de consequenties voor de koren van 
het geringer aantal vieringen in de parochie.

• Het parochiebestuur vindt het goed dat we de 
brochure voor de vrijwilligers binnen onze ge-
loofsgemeenschap gaan distribueren, maar voor 
de hele parochie willen ze dit soort informatie 
liever verspreiden via de nieuwe website (waar 
op dit moment aan gewerkt wordt).

• Vanwege het oprukkende coronavirus hebben 
de Nederlandse bisschoppen vanaf afgelopen 
weekend de regels aangescherpt: communie uit-
reiken door zo weinig mogelijk personen, geen 
handen meer schudden bij de vredeswens en de 
wijwatervaten bij de buitendeuren leeg houden.

• De parochiële arbocommissie heeft het voor-
touw genomen om de veiligheid in onze 
gebouwen te verbeteren. Daartoe dient de 
contactraad elke maand een ander aspect te 
onderzoeken. Op dit moment gaat het om het 
gebruik van huishoudchemicaliën en bestrijdings-
middelen en de inhoud van de EHBO-trommel. 
Ton Wouters beheert binnen onze contactraad 
de portefeuille arbozaken.

contactraad Antonius Abt Wijchen

25 JAAR GELEDEN

Eind maart 1995 verscheen de allereerste Abtbo-
de! Onze geloofsgemeenschap had toen al lang 
geen eigen informatiebulletin meer, terwijl 
Emmanuel en Paschalis lieten zien dat het wel 
degelijk kon. Toen in 1994 binnen de kerkraad 
de discussie op gang kwam om met een eigen 
blaadje te beginnen, overheerste de scepsis: 
velen dachten dat we te weinig vrijwilligers 
zouden vinden om het rond te brengen. Al snel 
werd duidelijk dat we ons moesten beperken tot 
het gebied tussen het spoor en het meer. Een 
groepje enthousiastelingen begon toch met de 
voorbereiding. Sjaak Wintjes deelde de kerk-
balansdeelnemers in dertig lopersroutes in en 
zegde loperslijsten toe, Rob van der Wielen zou 
de opmaak gaan verzorgen, Donny Merx nam 
de jeugdrubriek voor haar rekening, de repro-
groep zou het gaan stencillen, de vouwgroep 
zou er boekjes van maken en onder de vorme-
lingen meldden zich veel lopers aan. In februari 
1995 gaf de kerkraad zijn fiat aan de operatie 
en het eerste nummer kreeg een oplage van 
achtienhonderd stuks. De frequentie werd in 
twee stappen verhoogd tot tien nummers per 
jaar. Begin 2001 ging het blaadje op in het 
Hoeksteenblad, dat op zijn beurt in 2010 opge-
volgd werd door de Apostelbode. Enkele lopers 
van het allereerste begin, zorgen trouwens nog 
steeds voor hun wijk!

Theo van der Weegen
(redactie: medewerker vanaf dag  één)
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h. johannes de doper - balgoij

KNUTSELEN MET COMMUNICANTEN EN 
VORMELINGEN

Het thema voor 
de communie 
en het vorm-
sel van dit jaar 
is 'Samen op 
weg'. 
Op zaterdag 7 
maart hebben 
de communi-

canten en vormelingen 
uit de geloofsgemeen-
schappen Heumen, 
Nederasselt, Balgoij 
en Alverna daarvoor 
samen geknutseld. Tij-
dens deze gezellige 
middag in Balgoij heb-
ben alle kinderen hun 
eigen bloempot ver-
sierd. Die  bloempot 

wordt voor elk 
kind ook nog 
voorzien van 
een kleurrijke 
'wegwijzer'.
Pastor Yves 
en een aantal 
enthousiaste 
ouders waren 

er die 
middag bij om de kin-
deren te helpen. Het 
was een creatieve en 
gezellige middag. De 
versieringen van de 
kinderen komen ui-
teraard in de kerk 
te staan tijdens de 
voorstellingsmis, de 
communie en het 
vormsel.

Namens de ouders,
Ilse Mol-van den Boogaard

VANUIT DE CONTACTRAAD
Tijdens de jaarvergadering van het gemengd 
zangkoor Balgoij en Alverna is er teruggekeken 
op een jaar van samengaan. Dit is een samen-
werking tot grote tevredenheid. Het koor heeft 
tijdens de jaarvergadering een nieuwe naam 
voor het koor gekozen.
Het koor heet nu Andiamo, wat betekent:  let’s 
go, kom op we gaan, hier gaan we.

Er is momenteel weinig nieuws te melden. Van-
daar een bloemlezing uit het gastenboek van de 
Mariakapel.

Maria was ontvankelijk voor uw woord God, zij 
was uw trouwe dienstmaagd. Schenk God, ons 
op haar voorspraak de Geest van verbonden-
heid! Dat wij het kwade overwinnen door het 
goede.
                                    **
Rust zacht mijn lief! Ik mis je elke dag en de arm 
om mij heen.
                                    **
Voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Dat het goed zal gaan.
                                    **
Ik hoop dat opa en oma op een goede plek zijn, 
waar ze gelukkig zijn.
                                    **
Dank Maria voor alle goede gaven!
                                    **
Wil Wim begeleiden op zijn 55 km route, zodat 
hij geestelijk de ruimte krijgt om opgewekt en 
open in het leven te staan.
                                    ** 
Lieve Maria, ik vraag u dat u zorg, liefde en steun 
stuurt naar Susan zodat zij kan genezen van de 
tia’s, botbreuk en nog een aantal medische zaken 
die haar eigenlijk kwellen. Maria helpt u haar 
a.u.b. en iedereen die het nodig heeft. Dank u!
                                    **                                                       
Lieve Maria steun ons in deze moeilijke tijd. Laat 
de uitslag positief zijn!
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h. antonius abt nederasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
Vanaf april 2020 komt het spreekuur op de pas-
torie van Nederasselt te vervallen. Pastor Yves 
gaat elke donderdag op zieken- of huisbezoek 
in Nederasselt van 16.00 – 18.00 uur. Indien u het 
op prijs stelt dat pastor Yves bij u aan huis komt, 
dan kunt u een afspraak maken via de pastorie 
van Overasselt, telefoon 024-6221276.

Tijdens de jaar-
vergadering hebben we afscheid genomen van 
bestuurslid Petra Jans. Zij is in 1990 begonnen 
als bestuurslid van het Astrildekoor uit Balgoij. 
Na de fusie met het koor Voices uit Nederasselt 
is zij aangebleven als bestuurslid en vandaag 11 
maart hebben we dus afscheid genomen van 
haar. Nogmaals bedankt voor het vele werk dat 
je in al die jaren als secretaris voor het koor hebt 
verricht. We hebben die avond ook meteen de 
nieuwe secretaris gekozen en verwelkomd bij 
het bestuur: Patricia van Beuningen. 

Tijdens de jaarvergadering zijn er ook drie  jubila-
rissen gehuldigd: Marianne de Valk vijfentwintig 
jaar lid, Miranda van Kaauwen veertig jaar lid en 
Jeanne Schaap vijftig jaar lid.  Alle drie van harte 
gefeliciteerd.

CARNAVALSVIERING
Op 22  februari  werd traditiegetrouw de car-
navalsmis gehouden in de kerk van Nederasselt. 
Pastor Yves, prins Hennie vur den twidde keer, 
jeugdprins Mart en het hele gevolg waren in de 
kerk om de carnaval op een passende wijze in te 
wijden. De beide prinsen lazen een tekst voor en 
de jeugdpages de voorbede. De overweging van 
pastor Yves begon met een lied: Waarom? Waar-
om? Waarom zijn de bananen krom. Vorig jaar 
had pastor Aloys dit als thema voor de viering 
en pastor Yves refereerde hieraan. Met ludieke 
verwijzingen naar het evangelie en de carnaval 
werd het een overweging die alle mensen in de 
kerk aansprak. Mazing Joy zorgde tijdens de vie-
ring voor passende liederen in carnavalsstijl.
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ant. abt - overasselt

DE KNIPSELKRANT KORT EN KLEIN VAN 
1984 T/M 2019

vier dames die lange tijd als vrijwilliger voor deze 
krant hebben gewerkt zitten  gezellig rond mijn keu-
kentafel te vertellen.
Een van hen zegt spontaan: "Vanuit 'mien kiend 
zijn' ben ik zo het PMC en het Missiethuisfront 
ingerold".
Omdat in de vorige eeuw tientallen priesters en 
zusters uit Overasselt en omgeving vertrokken 
naar missiegebieden in o.a. Brazilië, Chili, Congo, 
Tanzania en Trinidad was er het contactblad  'Mis-
siethuisfront' dat per luchtpost werd verstuurd 
naar exotische streken. Nadat voortzetting van 
dit tijdschrift niet meer mogelijk was, had het 
Parochieel Missie Comité besloten om een knip-
selkrant samen te stellen om de werkers overzee 

CARNAVALSVIERING
Zondag 23 februari  is in 
onze kerk de carnavalsvie-
ring geweest. 
Het was de eerste keer 
dat pastor Yves Mambue-
ni Makiadi voorging in de 
carnavalsviering in Heu-
men. Carnavalsvereniging 
‘de Roare Schutters’ uit 
ons dorp met prins Den-

nis en carnavalsvereniging ‘de Dwarsliggers’ uit 
Malden met prins Marcel en de jeugdprinsen 
Bram en Guus waren met hun gevolg in deze 
viering aanwezig. 
Koor New Challenge 
en carnavalsorkest Na-
ovenant hebben de 
viering opgeluisterd 
met passende muziek.  
Pastor Yves haak-
te nog in op de 
overweging van 
pastor Aloys vo-
rig jaar: ‘waarom 
zijn de bananen 
krom’.
Aan het einde van 
de viering bedankte president Michel van de 
carnavalsvereniging van Heumen pastor Yves. 
Pastor Yves werd onderscheiden door prins Den-
nis en prins Marcel en de jeugdprinsen Bram en 
Guus. Pastor Yves wenste iedereen hele fijne car-

h. georgius - heumen

navalsdagen toe met veel liefde en vriendschap. 
Het was een mooie viering.
Het carnavalsfeest is op Aswoensdag afgesloten 
met het askruisje en daarna gingen de Roare 
Schutters in hun locatie nog haringhappen.

GILDEDAG – VRIJWILLIGERSFEEST
Dit jaar is de Gildedag op zondag, 26 april, de 
eerste zondag na de feestdag van de H. Geor-
gius. Keizer Jan Kerkhoff, koning Sam Huting en 
jeugdkoning Danny van Veghel en de gildebroe-
ders van het Sint-Georgiusgilde Heumen zullen 
in de eucharistieviering aanwezig zijn. ’s Mid-
dags is er weer het traditionele koningschieten.
Ook wordt op deze dag het vrijwilligersfeest 
gehouden. Alle vrijwilligers van onze geloofs-
gemeenschap zijn voor deze viering van harte 
uitgenodigd.
De eucharistieviering begint om 09.30 uur. Het 
gezellig samenzijn voor de vrijwilligers, als dank 
voor al het werk dat het afgelopen jaar weer 
is verzet, zal worden voortgezet in dorpshuis 
‘Terp’. Noteer deze dag in je agenda.

De contactraad

op de hoogte te blijven houden van het grote, 
kleine, blijde en droevige nieuws uit Overasselt 
en omliggende dorpen. Als herinnering aan een 
veelgelezen rubriek in Missiethuisfront werd 
'Kort en Klein' geboren in november 1984. Het 
werd een krantje, samengesteld  uit knipsels van 
regionale kranten die keurig gesorteerd werden 
in categorieën. Knipsels en foto’s werden op een 
A4'tje gepast. Als het niet rechtop lukte, dan 
maar dwars over de pagina.
Het allereerste nummer bevatte bijvoorbeeld  
een mop, een reisverslag van pater  Jan van Wa-
genberg door Kivu in Zaïre, de raad van Antoon 
Theunissen om er een landkaart bij te pakken, 
een gedicht van Koos van Casteren, een bericht 
dat de gemeente Heumen op 31 december 1983 
11.855 inwoners telde, een 'WITAM' (welkom) 
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Afscheid in 2017 van de knipselkrant 
Van links naar rechts Pieta Theunissen, Anny Arts, 

pastor Aloys, Leida Arts, Dora van Haren

WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel 
gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er 
geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijk-
heid om tekst aan te leveren die 500 tekens incl. spaties 
beslaat.

Theo Willems werd geboren in Balgoij op 24 au-
gustus 1960 en is overleden op 4 februari 2020 in 
Velp (NB). Theo was de jongste uit een gezin van 
vier kinderen. Hij was een bescheiden, vriende-
lijke, liefdevolle en zorgzame man. De man met 
veel creativiteit en een groot organisatievermo-
gen, als 'regelneef' die altijd bepaalde hoe alles 
moest worden gedaan in zijn geliefde dorp Bal-
goij. Theo had een liefde  voor Maria, ging naar 
Kevelaer en naar Den Bosch op bedevaart. Hij 
bleef trouw aan zijn geloof, hij bouwde jaarlijks 
de kerststal in de kerk en in zijn huis. Op zijn 
bidprentje heeft de familie een bekend gedicht 
van Toon Hermans genomen: 'Je hebt iemand 
nodig stil en oprecht, die voor je bidt en voor je 
vecht….'Na de uitvaart is er afscheid genomen in 
het crematorium. 

Rieky Arntz – van Kerkhof overleed op vrijdag 21 
februari in De Weegbree te Wijchen, maar bijna 
haar hele leven woonde ze aan de Molenweg in 
Bergharen. Daar zag ze het levenslicht in 1928. 
Rieky was sinds 2015 weduwe van Toon Arntz. 

Haar hele leven stond in het teken van creativiteit 
en zorgzaamheid. Ze hield haar grote gezin graag 
op haar manier bijeen en kon met volle teugen 
van het leven genieten. Makkelijk heeft ze het 
zeker niet gehad. Maar altijd was daar de kracht 
en humor om voor het leven te gaan. Totdat haar 
kinderen merkten dat haar wereld kleiner en klei-
ner werd. Donderdag 27 februari namen we met 
een volle Annakerk afscheid van haar.

Anneke Spanjaards is geboren in Wijchen op 18 
augustus 1943 en overleden 24 februari 2020 in 
Heumen. Anneke was een vrouw met het hart 
op de goede plaats. Zij kreeg een dochter en 
twee kleinzonen waar ze enorm trots op was. 
Altijd stond zij voor haar familie en voor ande-
ren klaar, niets was haar teveel. In plaats van 
een bidprentje kreeg iedereen een zakje met 
zaadjes, waarop te lezen stond: 'Vergeet mij 
nietjes, bij ieder afscheid wordt een herinnering 
geboren.Vergeet mij niet, plant deze zaadjes in 
liefdevolle herinnering aan Anneke Spanjaards- 
Derks'. Haar uitvaart was in Heumen, we hebben 
haar uitgeleide gedaan naar het crematorium in 
Waalstede.

Piet Sengers werd geboren in Balgoij op 17 de-
cember 1936 en is overleden op 27 februari 2020. 

voor de Poolse kinderen die in Overasselt vakan-
tie kwamen vieren, het parochiefeest van pater 
Heurkens uit Nederasselt en vooral veel bidprent-
jes en rouwadvertenties. Moeilijk was het voor de 
dames om het verzoek, de namen van overlede-
nen uit de omringende dorpen op te nemen, te 
weigeren. Een abonnement kostte acht gulden 
voor zes kranten per jaar. Veel animo was er voor 
deze papieren versies uit tweede hand in bin-
nen- en buitenland. De mond-op-mondreclame 
sloeg enorm aan. Zo ontving de penningmeester 
eens een grote envelop uit Amerika met daarin 
een pak Amerikaanse dollars. Moest ze helemaal  
naar Nijmegen afreizen om deze in te wisselen. 
De groep maakte ook missiekalenders en hon-
gerdoeken om meer geld in het laatje te krijgen. 
Geld dat de heerooms en missiezusters ont-
vingen, besteedden ze  aan het oprichten van 
huishoud- en ambachtsscholen, het stichten van 
bibliotheken en opleidingen. Een dankbare taak 
dus voor de vrijwilligers die het al die jaren als 
hun 'hartswerk' hebben beschouwd. Teveel na-
men om hier op te noemen.
Een warm dank je wel voor allen. Van knippers, 
sorteerders, plakkers, vouwers,  verzenders, be-
zorgers, secretariaat en rekeningbeheerder,  
sponsor van de portokosten  tot en met pastor 

Aloys die de kopij vaak afgaf bij drukkerij Druk 
en Vorm.
Door de vergrijzing van missionarissen, de af-
name van abonnees, het vertrek van de sponsor 
en de intrede van het digitale tijdperk zijn wij 
genoodzaakt te stoppen met Kort en Klein.

Trudy Derksen
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'Je werd op handen gedragen', stond er op het 
gedachtenisprentje, 'door je vrouw, door de kin-
deren, kleinkinderen, familie en vrienden'. Na 
de landbouwschool heeft Piet niet verder kun-
nen studeren, maar hij heeft zich ontwikkeld 
tot iemand die midden in de 
wereld stond, die gesprekken 
kon voeren met diepgang, 
maar vooral ook kon plagen. 
Dat was waardoor hij iemand 
uit de tent kon lokken, dan 
had hij vaak de lachers op zijn 
hand en kon iedereen mee-
genieten. Na het overlijden 
van zijn vrouw was er een 
moeilijke periode, maar toch 
sloeg hij zich hier doorheen. 
Na de uitvaart in Balgoij, is er 
afscheid genomen in het crematorium. Wij hou-
den nu de herinnering, die dragen we mee in 
ons hart.

Jan van der Aa overleed op zaterdag 29 februari 
in Bergharen, in de nabijheid van zijn kinderen. 
De laatste maanden wist Jan dagelijks de weg 
naar het graf van zijn vrouw Bep te vinden, die 
de dag voor kerst overleed. Hij heeft zijn hele 
leven aandacht voor anderen vooropgesteld, zo-
wel in zijn werk voor de vee- en vleescentrale 
als privé. We hebben hem op woensdag 4 maart 
geëerd met een mooi afscheid.
Het gedachteniskruisje laat een schildering van 
de achterdeuren van de boerderij zien. En in een 
van de ramen een gezicht ter grootte van een 
speldenknop: dat is Jan, die de gewoonte had 
om visite altijd uit te laten. Betrokkenheid tot 
op het laatst. 

Hoewel al enkele jaren samen met zijn echtge-
note woonachtig in Eindhoven, was Gwan Hiem 

(Harry) Tjan verbonden met onze parochie in 
Wijchen. Hij was jarenlang een trouwe bezoeker 
van de vieringen in de Antonius Abtkerk te Wij-
chen. Hiem overleed op 3 maart en werd 94 jaar 
oud. Samen met zijn vrouw Catherine werd hij 

geïnspireerd door de katholie-
ke charismatische vernieuwing 
en hij reisde samen met Ca-
therine naar plaatsen over de 
wereld waar Maria verscheen 
en op bijzondere wijze vereerd 
werd. We hebben Hiem Tjan 
uitgeleide gedaan vanuit de 
Antonius Abtkerk te Wijchen 
op 10 maart. Hij werd begra-
ven op het kerkhof aldaar.

Geheel onverwacht is Pierre 
Duijkers op 10 maart op 77-jarige leeftijd over-
leden. Als oudste thuis groeide hij op in een 
mijnwerkersgezin in Zuid-Limburg. Dat zijn vader 
op jonge leeftijd overleed gaf Pierre een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij werkte ruim 40 
jaar bij Philips, was bijna 50 jaar getrouwd met 
Gerda en in de parochie en bij Vraag en Aan-
bod al vele jaren een kernvrijwilliger. Hij was een 
zorgzame, lieve man voor zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen. Op 13 maart konden slechts 
een beperkt aantal mensen zijn afscheidsviering 
in de Paschaliskerk bijwonen. Pierre is in de Woe-
zik begraven.

Op donderdag 12 maart 2020 is pater Jan van 
Haandel plotseling overleden. De uitvaart heeft 
op dinsdag 17 maart 2020 in zijn communiteit 
in besloten kring plaatsgevonden. Wij willen op 
een later tijdstip voor pater Jan van Haandel een 
herdenkingsdienst houden. Moge hij rusten in 
vrede. Missiethuis Hier en Ginder.
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

  Martin Claes           pastoor  024-6412627
  Yves Mambueni Makiadi priester  024-6221276
  Hennie Witsiers          diaken  06-20541732
  Andreas Inderwisch  pastoraal werker  024-6412627
  Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Tijdelijk gesloten tot nader bericht.
 www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

KLEUR
De soep smaakte prima, donkerrode goulash-
soep, een feestje in het diepe bord. We zouden 
raar opkijken als bovengenoemde soep spierwit 
of blauw zou zijn. De hele dag door leven we 
met allerlei kleuren. Ik zit nu zwarte letters te ty-
pen op een witte achtergrond terwijl een grijze 
lucht buiten de avond aankondigt. Vanmorgen 
stond ik vroeg op, het ochtendlicht sijpelde naar 
binnen. Ik kleedde me aan na het douchen, keek 
in de spiegel, maar wat ik zag beviel 
me niet. Ik had de verkeerde kleu-
ren gekozen, ze pasten niet bij de 
dag. Misschien overdreven, ik ging 
me omkleden en voelde me meteen 
beter. We stapten even later in de 
auto en reden richting Druten, de 
snelste weg heen, maar terug ko-
zen we voor de route binnendoor. 
We kwamen langs dorpen en weilanden waar 
de lente heel voorzichtig al aan de bomen hing 
met kleine roze bloemetjes. Bij de boerderijen 
zag ik bloeiende witte en gele struiken. Het is 
pas maart, maar ik voel het overal kriebelen en 
verheug me op de zomertijd. Ik ben blij dat er zo 
goed als geen sneeuw gevallen is in de winter, ik 
voel me niet thuis in een spierwitte wereld.
Toch zijn er ook periodes in mijn leven geweest 
dat de wereld alleen grijs en somber leek. Maar 
al die tijd waren de kleuren er wel, ze lagen te 

wachten totdat ik weer in staat was ze te zien. En 
als dat dan lukt is de wereld uitbundiger dan ooit 
en omhelzen je al die kleuren die verdwenen le-
ken als nooit tevoren.
We vervolgden onze weg. Gelukkig staan er in 
Nederland nog veel prachtige oude kerken met 
gebrandschilderde ramen. Als daar de zon door-
heen schijnt word je ondergedompeld in een bad 
vol felle kleuren. Wie heeft al die afbeeldingen 
ontworpen, en welke mensen hebben er met 
veel vakmanschap aan zitten werken? Ik kan er 
zeer van genieten. 

Ik herinner me de tijd rond 
Pasen uit mijn kinderjaren. Som-
bere kleuren in de Goede Week. Ik 
werd altijd bedroefd als ik dacht 
aan de man aan het kruis, maar 
ik vond dat het lijdensverhaal wel 
erg lang duurde, zeker als het 
voorgelezen werd door de lang-
zaamste priester uit de parochie. 

Maar al die droefenis en somberheid verdwenen 
als sneeuw voor de zon als het paasfeest begon.  
Iedereen liep opgewekt in nieuwe kleren rond, 
en buiten lagen gekleurde paaseieren tussen de 
gele narcissen. Ik vraag mij wel eens af wat er 
overgebleven is van mijn katholieke opvoeding. 
In ieder geval geeft deze tijd van het jaar mij 
nog altijd het gevoel dat er betere tijden kun-
nen aanbreken voor wie het nodig heeft. Ik blijf 
het hopen en ik wens iedereen een regenboog 
achter de grijze luchten.
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geef je geloof dooR
wie ben je, op welke manier ben je betrokken bij de 
paroChie en wat inspireert jou?

Mijn naam is Peter van 
der Loop, in 1956 ge-
boren en getogen in 
een boerengezin in 
Overlangel en met de 
ruilverkaveling van de 
zestiger jaren in het 
naburige Keent te-
rechtgekomen. Veel 
later leerde ik aldaar 

de weduwe van Wim Reijs en haar vier kinde-
ren kennen:  Tonnie. Met haar ben ik getrouwd: 
vader worden zat er voor mij niet in maar opa 
worden wel. Nu wonen we alweer jaren in Berg-
haren. Ik ben werkzaam rondom landbouw/zorg 
en werk graag met mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

In de parochie ben ik lector/koster, actief in 
de MOV en van daaruit betrokken bij de vas-
tenmaaltijden hier in de dorpen Bergharen en 
Hernen-Leur. Verder ondersteun ik de kerk-
hofploeg. Wat mij inspireert? Mensen en hun 
verhalen. Hoe ze met vallen en opstaan hun le-
ven leiden, graag deel uitmakend van een groter 
geheel. 

wat zou jij willen doorgeven van je geloof? 
Het besef dat het leven gedragen wordt en ge-
dragen mag worden. Met vallen en opstaan 
krijgt ons leven vorm. In de kerk wordt bij de 
vredeswens vaak gebeden: ‘Let niet op onze 
zonden maar op het geloof in uw kerk’. Dat vind 
ik zo mooi. Want als mensen doen we allemaal 
ons best maar dat lukt niet altijd. Met vallen en 
opstaan komen we samen verder.  
Dat gedragen worden geeft mij vertrouwen en 
hoop. Dat het gewoonweg goed komt. Ik hoef 
alleen maar dat wat ik doe met zorg te doen en 
het op een gegeven moment over te laten aan 
een volgende generatie.

estafettevraag uit de vorige apostelbode: hoe 
kunnen we meer mensen enthousiast maken om vrij-
williger te worden in onze geloofsgemeensChap?
De hele (kerk)geschiedenis kent fases van val-

len en opstaan. Machtsuitoefening bederft het 
opstaan vaak. Ik denk dat we als kerk nu in de 
fase van loutering zitten. Dat is het besef dat we 
weten dat de kerk niet leeft van successen maar 
van mensen die elkaar in Gods naam dragen. Pas 
vanuit zo’n besef kan enthousiasme groeien.
Deze estafettevraag doet mij denken aan een es-
tafetteloop, een wedstrijd. Maar geloof is geen 
wedstrijd om wie de snelste of sterkste is. Geloof 
is iets van hart en ziel, iets met heel je kracht en 
verstand. Geloof is voor mij blijven leren van het 
leven zoals het gegeven is. Als iets niet lukt is dat 
niet erg.  

Bij een estafette is het de 
grote kunst om het stokje 
goed aan te nemen. Als 
je het stokje hebt, als het 
jouw tijd is, zet dan iets 

neer waarbij jij je talenten goed gebruikt. En tot 
slot het stokje écht doorgeven: de nieuwe ge-
neratie heeft vertrouwen nodig. Vernieuwing 
verloopt altijd anders dan mensen denken. Kijk 
naar de vogels en hun jongen die vanuit het nest 
uitvliegen. Ook kleine kinderen gaan vroeg of 
laat allemaal lopen. Loslaten is bij het begin van 
alle leven door de Schepper meegegeven. We 
hoeven het alleen maar te doen. 

estafettevraag voor de volgende apostelbode: in 
hoeverre durven we de nieuwe generatie los te laten 
en het geloof op hun manier vorm te laten geven? en 
verklaar je nader.

Pastoraal werker Jack Steeghs


