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De Apostelbode

Vrijwilligerswerk is weliswaar 
vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend
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Harry Vogels overleden

Harry Vogels en ons parochieblad

Zijn plotselinge dood heeft iedereen overvallen, 
ook de redactie. Harry was een zeer gewaardeer-
de schrijver van allerlei artikelen. 
Vanaf het begin van de Apostelbode, maar ook 
in de jaren daaraan voorafgaande in het Hoek-
steenblad, maakte hij voor èlk nummer een 
pastoraal artikel klaar. Altijd stipt op tijd, keu-
rig aansluitend bij de tijd van het jaar, sterk van 
inhoud en foutloos in taalgebruik en spelling. 
Ook voor dit nummer had hij zijn bijdrage twee 
weken voor de inleverdatum bij de redactie ge-
deponeerd (zie pagina 11). 
Zijn teksten blonken uit door leesbaarheid en 
gaven de lezer altijd stof tot nadenken. Hij kon 
zijn gevoelens en levensovertuiging heel precies 
verwoorden, zijn artikelen zullen nog vele jaren 
de moeite van het lezen waard zijn.
Harry had ook zijn olijke kant. Niet alleen in ge-
zelschap of bij feestjes. Hij kon zelf geweldig 
genieten van dierbare herinneringen en daar 
heel smakelijk om lachen. 
In Harry Vogels verliest de redactie niet alleen 
een gewaardeerd schrijver, we zullen hem vooral 
als mens blijven herinneren. Hij had altijd oog 
en tijd voor een ander, kon met iedereen goed 
overweg en was altijd positief ingesteld. 
Harry was een warme persoonlijkheid, een groot 
mens. 
We wensen zijn vrouw Marijke, zijn (schoon)kin-
deren Çoisan & Bianca, Jolie, Lisette & Roy,  en 
zijn kleinkinderen Roan, Job, Mara en Thom heel 
veel sterkte.

De Redactie

  19 maart 1939
† 19 mei 2011

Catechetisch Beraad

Het Catechetisch Beraad is diep geraakt door het 
geheel onverwachte overlijden van Harry Vogels. 
Vanaf de oprichting van het beraad in het najaar 
van 2004 is Harry een inspirerend en betrokken 
lid geweest. In ons overleg was hij steeds creatief 
door zijn inhoudelijke bijdragen. Zijn deskundig-
heid werd alom gewaardeerd. Ook was hij bereid 
om de ideeën om te zetten in concrete cursus-
sen en programma’s. In de uitvoering toonde hij 
zich een ervaren leraar. Zo verzorgde hij de bij-
belcursus over het Evangelie van Marcus. Hij had 
een grote rol in het programma ‘Op weg naar 
de kerk van morgen’, waarin zijn zorg over de 
ontwikkelingen binnen de katholieke kerk sterk 
naar voren kwamen. Hij was kritisch, maar trouw 
en constructief meedenkend.
In de cursus “Zin in Beeld” bleek zijn affiniteit 
met film als bijdrage aan de catechetische vor-
ming. Niet vergeten mag worden zijn inzet voor 
de toerusting van pastorale vrijwilligers binnen 
onze parochie.
Harry, we danken je voor je collegialiteit en je 
catechetische deskundigheid. We zullen je mis-
sen. Rust in vrede.

Namens het Catechetisch Beraad,
Koos Leemker, voorzitter    

Ontmoetingsvieringen

Zestien jaar lang houden wij elke 
eerste zaterdag van de maand een 
ontmoetingsviering in de Emmanuel-
kerk. Door de jaren heen raakten wij steeds meer 
hecht met elkaar verweven. Door  het overlijden 
van Harry is in onze groep een groot gat gevallen. 
Harry wist de ideeën die bij onze samenkomsten 
ontstonden te verwoorden in teksten. Hij schreef 
hoopvolle verhalen, verhalen over lichtbrengers. 
Hij schreef met vuur, vanuit zijn hart, geïnspi-
reerd door de oude verhalen.
Voor onze ontmoetingsviering van 4 juni schreef 
hij de volgende tekst naar aanleiding van het 
pinksterfeest. Wij als werkgroep vonden het een 
prachtige tekst:

‘Het vuur, de zon, de wind, de hemel maakt zich 
meester van de mens, het zet de mens in vuur en 
vlam, maakt begeesterde mensen, die anderen 
iets te vertellen hebben. En wat ze te vertellen 
hebben is de taal van het leven, van de geest. 
En ieder die handelt en spreekt in de geest van 
het leven zal die taal verstaan in Nederland 
en in Libië, in Japan en Syrië, in de Homberg 
en in Wijchen-Zuid. Het is de taal van de geest 
die internationaal is: aandacht, medeleven en 
medelijden, een aai over de bol, een knipoog, 
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stiltecentrum
zuiderdreef Wijchen

Geopend iedere werkdag en zaterdag van: 
09.30 - 17.00 uur.

Harry Vogels en de Elsthof en Sint Jozef

Medio 2009 belde Harry mij op met de vraag of 
hij langs mocht komen; hij had een vraag aan mij. 
We maakten een afspraak en hij viel gelijk met de 
deur in huis. Hij vertelde dat hij per 1 januari 2010 
definitief ging stoppen met zijn werk als pastoraal/
geestelijk verzorger op de Elsthof en Sint Jozef.
De pastorale zorg in strikte zin (vieringen, bedie-
ningen en pastorale gesprekken) zouden door 
een van de pastores van toen nog de Hoeksteen 
worden overgenomen. De andere taken zouden 
vervuld kunnen worden door enkele leken.Verder 
te noemen als pastorale dienst van de verzorgings-
huizen. Harry vroeg me of ik interesse had om 
samen met enkele anderen die taak op me te gaan 
nemen.
Daar ik al enkele jaren elke zaterdag in de Elsthof 
de vieringen in de kapel mee verzorgde, wist ik 
dat er naast de lichamelijke en huishoudelijke hulp 
grote vraag  is naar geestelijke hulp/verzorging. Er 
wordt immers in onze maatschappij wel financieel 
geïnvesteerd in lichamelijke verzorging en huis-
houdelijke hulp. En hoewel menig verzorgende 
meer tijd en energie zou willen steken in aandacht 
voor de bewoners, is daar vaak geen of te weinig 
tijd voor. Op mijn vraag wat die taak in zou gaan 
houden, noemde Harry de volgende punten: 
•	 nieuwe bewoners bezoeken
•	 zieken bezoeken
•	 momenten van eenzaamheid doorbreken
•	 bij verdriet of vreugde aanwezig zijn
•	 signaleren van situaties die om meer (pastora-

le) aandacht vragen
•	 hulp bieden op vraag van personeel, teamlei-

ding of case-manager
•	 eventueel (mee)voorbereiden van vieringen
•	 eventuele taak bij uitvaarten van bewoners
•	 etc.
Harry zag mij slikken, klopte me op mijn schouder 
en zei ‘Het lijkt misschien veel, maar het valt reuze 
mee, je hoeft het niet alleen te doen en het is zo’n 
mooi werk, heel dankbaar en je krijgt er veel voor 
terug. Denk er maar eens rustig over na.’
Er volgden enkele bijeenkomsten met de andere 
mensen, die Harry benaderd had. Het werd alle-

maal steeds concreter voor me. Uiteindelijk bleven 
van de 4 benaderde personen Annie van Zwam en 
ik over. Vanaf eind september 2009 draaiden we 
met Harry in beide huizen mee, zodat de overna-
me in januari 2010 geleidelijk zou verlopen.
Tijdens die inloopperiode merkten we hoe geliefd 
en gezien Harry in beide huizen was.
Ook de manier van omgaan met zowel, de leiding 
als het personeel en de bewoners maakte diepe 
indruk op mij. In maart 2010 kreeg Harry een 
verdiend en passend afscheidsfeestje in zowel de 
Elsthof als St. Jozef.
En toen ... gingen wij zonder hem aan de slag. Dat 
viel in het begin niet mee. Het duurde even voor-
dat wij het vertrouwen gewonnen hadden. ‘Jullie 
zijn toch geen pastoor’ en ‘Meneer Vogels, deed 
dat heel anders’, waren uitspraken die wij nogal 
eens te horen kregen. Gelukkig werd er vanuit de 
parochie al gauw een eerst aanspreekbare pastor 
aangesteld voor de Elsthof en St. Jozef, in de per-
soon van Cees Janssen.
Ook ervoeren wij dat 2 leken in de pastorale dienst 
toch erg weinig is. Dus gingen we op zoek naar 
nieuwe mensen. Sinds november 2010 wordt de 
groep versterkt met Joke van Dorst en Theo de 
Kleijn. En pas nu, ruim een jaar nadat Harry stopte 
met zijn werk in de verzorgingshuizen, begint het 
te lopen, weten wij wat er van ons verwacht wordt 
en hebben wij het vertrouwen gewonnen en zelf 
ook het vertrouwen gekregen dat we op pastoraal 
gebied samen iets kunnen betekenen voor de be-
woners van de Elsthof en St. Jozef.
De naam van HARRY VOGELS, PASTOR VOGELS, 
MENEER VOGELS, horen wij bij de bewoners nog 
dagelijks noemen en dat moet zo blijven, zal zo 
blijven.

Ricy Loeffen
werkgroep pastoraal/geestelijke verzorging 

een schouderklop. Bloemen ontluiken, de aarde 
krijgt kleur. Je wordt aangeraakt door het vuur. 
De hemel komt op aarde. Maar dan begint het 
pas, de vruchten moeten nog komen.’

Harry, je was een begeesterd mens, in vuur en 
vlam gezet, aangeraakt door de hemel en je had 
ons veel te vertellen over het leven en de geest. 
Je hebt volop vrucht gedragen. We zullen je erg 
missen, maar je leeft verder in onze harten.

Namens de werkgroep, Liesbeth Bary
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om te noteren

Week van de missionarissen 2 t/m 13 juni

Dit jaar staat de Pinksteractie in het teken van 
Brazilië.
Het land van zon, strand en carnaval maakt de 
laatste jaren een snelle ontwikkeling door en 
behoort tot een van de opkomende grote eco-
nomieën. Maar achter het masker van pracht en 
praal gaat een heel andere werkelijkheid schuil: 
van mensonterende armoede en uitsluiting.

Voor deze mensen vraagt de Week Nederlandse 
Missionaris dit jaar uw aandacht.
Daarmee helpen we de landloze boeren in het 
noordoosten van Brazilië, de kinderen in de 
sloppenwijken en de inheemse bevolking in het 
regenwoud: vrouwen en mannen die onder de 
zwaarst denkbare omstandigheden proberen 
hun hoofd boven water te houden.
Die dagelijks proberen  hun kinderen van voed-
sel te voorzien. En voor de missionarissen en 
missionair werkers die samen met hen vechten 
voor een beter bestaan.

Alleen dankzij uw bijdrage kan de Week Neder-
landse Missionaris hen blijven ondersteunen.

Achter het masker van Brazilië

Tweede Pinksterdag Kapellentocht

Op tweede Pinksterdag 13 juni wordt alweer 
voor de vijfde keer de Kapellentocht gehouden.
Wandelen, fietsen, met scootmobiel of auto 
langs de verschillende kapellen in onze streek, 
en dan om 10.00 uur een gezamenlijke eucharis-
tieviering op de Kapelberg. Op die dag is onze 
Mariakapel een rustpunt, maar ook een ontmoe-
tingsplek voor de deelnemers. Vanaf 9 uur staat 
er koffie en thee klaar. Voor alle deelnemers is 
de kerk van Hernen-Leur een verzamelpunt om 
samen verder te trekken. Doe je mee? 

29 mei 12.00-13.30 uur 
De Kijkzolder, nieuwe expositie “De Kerk van
wieg tot graf” naast Antonius Abtkerk Wijchen
4 juni vanaf 10.00 uur

DE WANDELING, Start vanuit Parochiecentrum 
4 juni 19.00 uur

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk
7 juni 10.00 - 11.30 uur

Inloopcafé
Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen  
7 juni vanaf 10.00 uur

Ouderenbijeenkomst, H. Judocus Hernen
9 juni

Vrijwilligersavond H. Anna Bergharen
Zandloper Bergharen 
13 juni (Tweede Pinksterdag) 10.00 uur

Kapellentocht 2011 en viering op Kapelberg 
Bergharen 
18 juni 16.30 – 20.30 uur

Talentenveiling, geldinzameling voor een crèche 
in Hwidiem. De Schakel Wijchen
21 juni10.00 - 11.30 uur

Inloopcafé
Parochiecentrum, Oosterweg 4, Wijchen 
25 juni 20 uur

Voorstelling “DE PELGRIM” van muziektheater 
Carmina Ludens. (E12,-)Antonius Abtkerk Wijchen 
26 juni

Openluchtviering geboortedag Johannes de Do-
per Oude Toren Balgoij
 2-3 juli

Bedevaart naar Trier en Echternach 
3 juli 9.30 uur

Afscheid dirigent Mike Hegeraat van het Alver-
nese dames- en herenkoor H. Jozefkerk Alverna 
3 juli 10.30 uur
Jaarlijkse oecumenische viering van de ZLTO
Kapelberg Bergharen 
30 juli – 6 augustus

Zeilkamp voor jongens van 12-17 jaar 
op het onbewoonde Holtus-eiland 
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actie voor crèche in Hwidiem, Ghana

Veiling en gevarieerd programma 
Op zaterdag 8 juni 2011 wordt in De Schakel een 
talentenveiling gehouden. Hiermee zamelen we 
geld in voor een crèche in Hwidiem. Met talen-
ten bedoelen we iets wat iemand kan aanbieden 
wat een ander nodig heeft.
Tijdstip: 16.30 u. – 20.30 u.

Aanmelden

Kunt u iets waar een ander belang bij heeft of hebt 
u iets wat u wilt aanbieden? Vul dan het formulier 
in op: http://www.wijchenwereldwijd.nl/veiling/

Het gaat als volgt

Mensen kunnen hun talenten aanbieden. Bij op-
bod worden deze aanbiedingen dan verkocht. 
De opbrengst is voor de crèche in Ghana. Wat 
kunt u aanbieden? Dat kan in principe van alles 
zijn. Te denken valt aan: aanbieden organiseren 
kinderfeestjes, haarknippen, autowassen, com-
putercursus, bakken taart, bereiden maaltijd, 
verkoop kinderbedjes Eerste Stap, judoles, tui-
nieren, clinic bergklimmen etc. 

Maar er is nog veel meer

Naast de veiling is er een gevarieerd programma. 
Zo is er: muziek, dans, twirl, Afrikaanse percus-
sie, kraampjes voor eten en drinken (gevarieerd), 
schminken voor kinderen, een springkussen en 
een fotograaf. Bij de ingang koopt u Ghanese 
(monopoly)dollars waarmee u kunt betalen. De 
gehele opbrengst komt ten goede aan de crèche 
in Hwidiem. Het programma is geschikt voor jong 
en oud. Neem dus uw kinderen mee en kom ook 
gezellig mee-eten en drinken. Het tijdstip is zo 
gekozen dat u dit goed kunt inpassen in uw mid-
dag- of avondprogramma. U kunt ook een uurtje 
binnenkomen. We heten u van harte welkom!

Waaraan wordt het geld besteed?
De crèche in Hwidiem (spreek uit Wiediem) in 
Ghana, wordt gebruikt voor de opvang van kin-
deren zodat hun ouders in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Hwidiem, is het centrum van 
wat genoemd wordt de “Holy Spirit Parish”. De 
Parish is een kleine gemeenschap met 5 buiten-
gebieden. Hwidiem heeft een kerkpopulatie van 
vijfhonderd mensen. De meesten van hen zijn 
kleine boeren. De crèche wordt op dit moment 
door 103 kinderen bezocht. Er zijn 7 leiders en 
verder nog 2 koks. De kinderopvang heeft 2 
klaslokalen, een speelruimte, toiletten en een 
administratieruimte voor het hoofd. Sinds 6 jaar 
worden de kosten voor de voorziening betaald 
door de school en de kerk.

Het is de bedoeling dat er ook maaltijden voor 
de kinderen worden bereid. In het gebouw is 
hiervoor wel een keuken aanwezig maar deze 
is niet ingericht. Verder hebben de ruimtes geen 
ventilator. Ventilators zijn nodig voor een pret-
tig binnenklimaat, omdat het anders te warm 
wordt.

Rolf Kuilder

Schoolproject Ghana

Nu de Vastenaktie afgerond is en we druk be-
zig zijn om de stortingen te verwerken wil ik alle 
lopers in onze parochie via deze weg bedanken 
voor hun inzet. Maar ook gaat er grote dank uit 
naar alle mensen die hebben bijgedragen om 
onze projecten in Ghana te kunnen verwezenlij-
ken. Op dit moment is de tussenstand € 25.575,-.
We houden u in dit blad op de hoogte van de 
ontwikkelingen in Ghana. U kunt de projecten 
ook volgen op www.wijchenwereldwijd.nl

Namens de werkgroep Vastenaktie,
Alexander de Haas

vastenaktie 2011
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kloosterrecepten

Bron: uit de kloosterkeuken; Elise Boulding-Broeder Victor 
Antonio Avila-Zuster Jean-Marie Pearse

 
Anijspudding (8 personen)
85 gr. boter	 1 theelepel vanille
1 ltr melk	 ½ theelepel brandewijn
75 gr. bloem	 1mespuntje nootmuskaat
85 gram poedersuiker  ½ theelepel anijs
¼ ltr slagroom	  ¼ theelepel nootmuskaat
Schil van ½ citroen in dunne reepjes gesneden
500 gram perziken in schijfjes of blokjes
10 of 12 lange vingers gedrenkt in anisette 
4 eieren met de suiker geklopt
100-150 gram suiker	
	
	
Boter smelten in de bakpan. 
Melk, bloem en citroenschil 
mengen en door de gesmol-
ten boter roeren. Op het 
vuur zetten en roeren tot 
het mengsel opstijft.
Voor het aan de kook komt, geklopte eieren, anijs, 
nootmuskaat en vanille toevoegen. Citroenschil 
verwijderen. U schept het mengsel in lagen in een 
schotel, telkens afgewisseld met een laag lange 
vingers en perziken.  Zorg dat u ‘beslag’  genoeg 
overhoudt voor de bovenlaag. Slagroom, brande-
wijn, poedersuiker en nootmuskaat opkloppen en 
over de bovenlaag strijken. 4-8 uur laten staan in 
de koelkast.

inspiratie & bezinning

Geïnspireerd door de twaalf apostelen op weg naar 
een nieuwe toekomst

Tiny, Bert, Liesbeth, Harry, Marjon, Teun, Lucy en 
Annie zijn zomaar enkele namen van mensen, die 
samen met andere vrijwilligers uit de parochie 
De Twaalf Apostelen op zaterdag 14 mei in het 
parochiecentrum inspiratie opdeden en inspiratie 
deelden in het voetspoor van de apostelen uit de 
vroege kerk, zoals Petrus, Paulus en Jakobus.
In het kader van het speerpunt “roeping en 
vorming” hadden Martin Claes en Harry Vogels 
in twee dagdelen een bezinningsprogramma 
opgesteld rondom het Bijbelverhaal over de eer-
ste bijeenkomst van apostelen (Hand. 15, 1-29) 
waarbij die allereerste gelovigen samen een 
probleem moesten oplossen. Samenwerking is 
immers van levensbelang voor alle werkers in de 
kerk. Dat was in die tijd zo en dat is nu niet an-
ders. We probeerden tijdens deze bezinningsdag 
met elkaar inspiratie op te doen uit de manier 
waarop de apostelen samen spraken en samen 
werkten. Snel bleek hoe herkenbaar de proble-
men en conflicten uit de vroege kerk waren en 
hoe gemakkelijk je ze kon vertalen naar onze 
tijd en onze parochie. Vanuit het verhaal uit de 
bijbel hebben we daarna geprobeerd te vinden 
wat onze eigen rol en inspiratiebron is, om zo 
energiek en enthousiast ons pastorale werk te 
kunnen voortzetten in de toekomst.
Kernbegrippen zoals verantwoordelijkheid, ge-
zag, respect voor elkaar, loyaliteit en luisterend 
oor werden genoemd als basis voor een goede 
samenwerking binnen de parochie. Opvallend 
was dat er uit de verscheidenheid van de aanwe-
zige mensen en de tegenstellingen die soms op 
tafel kwamen een enthousiasme en optimisme 
groeide, dat door iedereen als erg inspirerend 
werd ervaren. Boeiende en bewogen discussies, 
die met hart en ziel werden gevoerd en waarin 
iedereen zich betrokken voelde. De zoektocht 
naar inspiratie liet zien dat vrijwilligers op heel 
veel manieren binnen en buiten de parochie 
inspiratie opdoen, maar nog belangrijker dat 
vrijwilligers dus ook elkaar kunnen inspireren en 
motiveren om zich in de geest van Jezus in te zet-
ten voor de parochie.
Voor alle aanwezigen was helder dat deze be-
zinningsdagen de moeite waard zijn en voor 
herhaling vatbaar. We zijn een grote parochie 
die een grote verscheidenheid laat zien in de 
twaalf kerken die er deel van uitmaken. Juist die 
verscheidenheid bleek in de vroege kerk en in 
de groep vrijwilligers die op 14 mei samen kwam 
een bron van inspiratie, dus kom ook de volgen-
de keer en doe mee. 

Piet van Erp

Tomaten met visvulling (4 personen)
225 gram visfilets
1 ei even opgeklopt	
1 mespuntje nootmus-
kaat
4-6 sneden brood in 
blokjes
4 grote tomaten
Een beetje melk	
zout, peper, peterselie, basilicum of dille

Verwarm de oven op 1800C. De vis fijnsnijden. 
Afhankelijk van de droogte van het brood een 
hoeveelheid melk nemen en het geklopte daar-
doorheen roeren. Brood in melkmengsel soppen. 
Vis, brood en kruiderijen bij elkaar doen en 
mengen. Tomaten van kroon ontdoen en dan uit-
hollen. Opvullen met vismengsel en 45 minuten 
bakken in een ingevette vuurvaste ovenschaal 
tot de vis gaar is.
Dit is een uitstekende manier om visrestjes op te 
maken. In dat geval dient de baktijd korter te 
zijn ± 30 minuten. De vulling kan ook alleen ge-
bakken worden en dan gebruikt voor omeletten 
of flensjes etc.
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in gesprek met ... 

In gesprek met de heer Ben Otten.			 
	
Voor deze ontmoeting ga ik deze keer naar 
Overasselt;  de mooie woning van de familie Ot-
ten is snel gevonden. Zo komen we ook snel aan 
de praat. Direct vertelt de heer Otten dat hij is 
geboren in Velp (bij Arnhem) en sinds 1968 in 
Overasselt woont. Hij is in 2002 met pensioen 
gegaan en sindsdien doet hij wat vrijwilligers-
werk o.m. bij randgroepjongeren in Nijmegen. 
Daarnaast is hij tot vorig jaar penningmeester 
geweest van M.O.N.: Motor Organisatie Neder-
land.
De heer Otten is 42 jaar getrouwd en heeft 3 
kinderen die allen getrouwd zijn en zelfstandig 
wonen. Het echtpaar heeft inmiddels 7 kleinkin-
deren.

Hoe bent u in contact gekomen met de kerk?
Er komt dan een opmerkelijk verhaal: de jongste 
zoon van de heer Otten is getrouwd en woont in 
Rotterdam. Zijn vrouw heeft een heeroom in de 
familie. Samen kwamen zij naar Overasselt om 
een kleinkind te dopen. Na afloop kwam pastor 
Aloys van Velthoven nog eens informeren naar 
de doopnamen van de kleinzoon en zo kwam 
men in gesprek en kwam het vroegere beroep 
ter sprake!
Enige tijd daarna kwam er een lid van het toen-
malige kerkbestuur van de Maaskantparochie 
vragen of hij geen penningmeester van de nieu-
we Twaalf Apostelen parochie wilde worden!

Wat was uw beroep?
“Ik ben mede oprichter van “Oostendorp-Otten 
-Van Boekel”, accountants en belastingadviseurs 
in Wijchen. Als firmant/mede-eigenaar heb ik 
daar 23 jaar gewerkt. Ik ben accountant- admi-
nistratief consulent/register belasting adviseur in 
ruste”.

Met die achtergrond: een uitstekende penningmees-
ter!
“Mijn taak bestaat uit de zorg en het beheer van 
de kerkelijke bezitingen. We moeten vooral heel 
zorgvuldig omgaan met geld en goederen. Er is 
ook in de toekomst van de kerk veel  geld nodig. 
We zullen nu toekomstgericht moeten werken, 
willen we alles in stand kunnen houden. Voor de 
jaarlijkse begroting komen de contactraden van 
alle geloofsgemeenschappen met voorstellen, 
die door het bestuur worden goed- of afge-
keurd. Tot de jaarlijkse vaste lasten horen o.m. 
de salarissen,  de stookkosten, de verlichting, etc. 
Voor het onderhoud moeten we soms de reser-
ves aanspreken.
Als we nog even hierover doorpraten, vertelt de 
heer Otten dat de kosten voor de kerk momen-
teel  hoog zijn. De afgelopen 10 jaren was de 
inflatie erg hoog en dat heeft de prijzen opge-
jaagd. Jammer, want de kerkgemeenschap heeft 
eigenlijk eeuwenlang gespaard en was altijd heel 
zuinig, maar door de inflatie is het spaargeld nu 
minder waard. 

Hoe heeft u nu de begroting samengesteld?
Het blijkt dat de penningmeester op basis van 
het verleden en de vastgestelde prioriteiten al-
lerlei gegevens heeft verzameld en zo tot een 
begroting is gekomen.  Met betrekking tot de 
administratie wordt de bestaande situatie zoveel 
mogelijk gehandhaafd. Plaatselijk wordt aan 
de administratie gewerkt, maar alles wordt nu 
centraal vastgelegd in de administratie van de 
Twaalf Apostelen.

Want vindt u van het samengaan van al die paro-
chies?
“We moeten wel de weinige pastores met elkaar 
delen en ook de financiele lasten met elkaar dra-
gen. Met een goed beleid kunnen we de kerk 
overeind houden”.

Mijnheer Otten, u wilde er vooral geen lang ver-
haal van maken. Toch heeft u ons een beetje inzicht 
gegeven over de materiële zaken van de nieuwe paro-
chie. Bedankt daarvoor!

Henk van Zwam

inloopcafÉ

In ons parochiecentrum aan de Oosterweg in 
Wijchen komen allerlei ouderen zo nu en dan bij 
elkaar voor een stukje gezelligheid. 

In de maand juni is dat op dinsdag 7 
en 21 juni. Vanaf 10 uur is de koffie 
en thee klaar!  
De dames Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi 

heten u van harte welkom!
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HOE ZIT DAT?
En wat zijn dan de andere geheimen van 
de rozenkrans?
Vormelingengroep 2011 Wijchen

Hoe je de Rozenkrans bidt en welke de Blijde Ge-
heimen van de Rozenkrans zijn heb je gelezen in de 
Apostelbode van mei.  
Na de Blijde Geheimen volgen de Geheimen van Licht. 
Deze geheimen heeft Paus Johannes Paulus II, de 
Paus die enkele weken geleden Zalig verklaard is, 
toegevoegd. Dit zijn gebeurtenissen uit het leven van 
Jezus die verrassend zijn. Gebeurtenissen die laten 
zien dat Jezus bijzonder is. Eigenlijk kun je zeggen dat 
het voorvallen zijn die licht geven of een lichtje doen 
opgaan. 
1.	 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan (Marcus 

1,9-11) 
2.	 Jezus verandert water in wijn op de bruiloft in 

Kana (Johannes 2,1-11) 
3.	 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot 

bekering (Marcus 1,14-15) 
4.	 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor 

(Marcus 9,2-9) 
5.	 Jezus viert het laatste avondmaal en stelt de Eu-

charistie in (Lucas 22,15-10) 
Het verhaal  van de Bruiloft van Kana ken je vast 

en ook het verhaal van het Laatste 
Avondmaal.  Misschien ken je de andere 3 
geheimen niet zo goed. Maar wat heeft 
zo’n geheim nu met ons leven te maken?
Ik kan me wel voorstellen dat het meema-

ken van zulke gebeurtenissen je met open mond laten 
staan. 

Je zult maar een doop meemaken (1e Ge-
heim van Licht) en plotseling hoor je een 
stem die zegt: “Dit is mijn zoon, ik houd van 

hem met hart en ziel.”  En toch geloof ik dat bij de 
doop van een kind of volwassene God opnieuw zegt: 
“Dit is mijn zoon, dit is mijn dochter. Ik houd van hem/

haar met hart en ziel.” We vragen bij de 
doop aan God om met de nieuw gedoopte 
mee op weg te gaan. We geven een kaars 
mee, symbool van Jezus die ook het Licht 
van de Wereld wordt genoemd. Bij de kaars 

bidden we dat de gedoopte op de weg door het le-
ven Jezus als lichtend voorbeeld houdt  en licht mag 
zijn voor ieder die hem of haar ontmoet.

Of dat je ergens met een groep vrienden 
zit (3e Geheim van Licht) en je beste vriend 
zegt plotseling: “Alles wordt anders. Het 
wordt mooier en beter, er komt een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Maar dan moet 

je wel willen veranderen, je moet een nieuwe mens 
worden.” Misschien dat je even denkt: “Waar haalt hij 
het lef vandaan om mij te zeggen dat ik anders moet 

worden!” Maar daarna voel je, weet je en geloof je 
dat er wel iets te veranderen valt. Je kunt met elkaar 
kiezen om de wereld mooier  te maken. 
Bij het 4e Geheim van Licht lees je dat Jezus vol van 
God is, helemaal vol van Gods Liefde. De vrienden 
die met Jezus op die berg waren merkten dat. Jezus 
straalde. Als wij vol zijn van Gods Liefde dan merken 
anderen dat. 
Al deze Geheimen van Licht kun je leven en beleven. 
En…door wat je doet en zegt kun je ook zelf een 
spoor van licht achterlaten. 

Ineke Wintjes

PS. Heb jij ook nog een vraag voor HOE ZIT DAT, mail 
dan naar Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl

Gemeente lintje voor Gijs de Wildt

Vrijdag 29 
april 2011 
gaat Gijs niets 
vermoedend 
naar school. 
Daar wordt hij 
met een grote 
limousine op-
gehaald om 

naar het kasteel te Wijchen gebracht te worden. 
De andere kinderen zijn wel een beetje jaloers 
op Gijs, want zij hadden ook graag in die grote 
limo gezeten.
Ik mocht ook in het kasteel zijn en werd ook ver-
rast zoals Gijs zeker verrast is. De raadzaal van 
het kasteel zat vol belangstellenden, die kwa-
men kijken naar de mensen, die een Koninklijke 
onderscheiding kregen. De gemeente Wijchen 
heeft de laatste jaren de gewoonte om met de 
Koninklijke Onderscheiding een gemeentelijk 
lintje (Kinder en jongerenlintje) uit te reiken. Gijs 
mocht het “Kinderlintje” in ontvangst nemen. 
De burgemeester vertelde dat de jury Gijs uit-
gekozen had, omdat hij zijn ernstig zieke vader 
(Jan) met veel toewijding en grote inzet helpt bij 
vele dagelijkse zaken. De burgemeester noemde 
dit bewonderenswaardig en was van mening 
dat dit beloond moest worden. De burgemees-
ter betrok hierbij ook moeder Karin, broer Tom 
en zus Anne. In de persoon van Gijs werden alle 
kinderen van Jan en Karin gehuldigd  voor hun 
dagelijkse inzet en hulp.
Gijs en zijn familie was trots op deze gemeente-
lijke onderscheiding. Gijs, Tom en Anne van harte 
proficiat met dit lintje en blijf zo doorgaan. 

Pastor Hennie Witsiers
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piano gevraagd m’n urste zonde

Ik weet nog als de dag van gister, wak toen dur-
staon heb. 
Het was in 1944. Op 16 april hak de urste heilige 
communie gedaon. In dieje tijd war ut heel nor-
maal, nee da moeste, um elke merrege naor de kerk 
te gaon en te communie vurda ge naor schôl ging. 
En vrijdagsmiddigs um de anderste week, laoter 
werd da ins in de maond, gaon biechten. 
Ut war op un maondagmerrege da ik van huis liep 
um, um acht uur in de kerk te zijn. We hân vrijdags 
pas gebiecht dus ik war nog “zondevrij “. 
Van ons huus naor de kerk was tog gauw zun goeie 
4 kilometer lope. Mar dieje maondag hak geluk, 
want ik war nog mar net bij ons ut pad uit of d’r 
kwam un boer mit un volle kar mit appelen anrije 
um in Nimwege naor 
de veiling te gaon, ut 
kon nie mooier. 
Ik ging dus achter an 
dieje kar hange en 
liet me zo moi gra-
tis vervoere totda ik 
er af mos um dur un 
binnepad nor de kerk 
te gaon.  Maaaar ... vurda’k er afsprong greep ik erst 
zunne lekkere appel uit unne kist en die hek toen 
meteen opgegete vur da’k naor de kerk ging. Dus 
ik kon ok nie mer te communie, want toen moeste 
nog vanaf de vurrige aovend 12 uur nuchter zijn. 
Da was nog nie ut ergste, mar ik haj dieje appel ge-
jat en da was un zonde! 
Het zevende gebod zegt ons: Gij zult niet stelen. 
En ut duurde nog zowa twee weken vurda we wer 
ginge biechten. 
Als ik daor an terug denk, was da de grôtste zonde 
die ik van m’n leven gedaon heb.

De groete van  de Rietkikker 
Jan Theunissen

Heeft u een piano over?
In de grote zaal van het paro-
chiecentrum van onze parochie 
De Twaalf Apostelen staat een 
piano. Deze piano wordt door 
verschillende koren gebruikt bij 

het repeteren. Ook bij activiteiten als de Kerst-
brunch is deze piano een welkom instrument. 
Enige tijd geleden is deze piano gestemd. De pi-
anostemmer meldde dat bepaalde onderdelen  
van het pianomechaniek te erg versleten zijn 
om langer dan acht weken stemvast te blijven. 
Vervanging van het hele mechaniek is een oplos-
sing, maar volgens de pianostemmer te kostbaar. 
De vraag van de Contactraad Antonius Abt 
Wijchen is nu of er in onze parochie misschien 
mensen zijn die een goede piano hebben, maar 
deze zelden of nooit gebruiken en hem willen 
schenken.  Bent u die persoon of weet u ie-
mand die een piano heeft staan: Denk of praat 
er eens over. Wij zijn er erg mee geholpen. Uw 
reactie kunt u sturen naar  antoniusabtwijchen@
detwaalfapostelen.nl of bellen met het parochie-
centrum tijdens de openingstijden 024-6412627.

Ineke Wintjes 
 

verspreiding apostelbode

Voor onze abonnees in Alverna, Woezik en 
Wijchen verandert er dit jaar niets, zij blijven 
gewoon het parochieblad in de brievenbus ont-
vangen. Maar in de overige dorpen verandert 
het wel. Na de zomer zal het parochieblad daar 
niet meer huis aan huis worden verspreid. Alleen 
de huishoudens die er expliciet om hebben ge-
vraagd zullen het blad blijven ontvangen. Als u 
het blad wilt blijven ontvangen (gratis) en u hebt 
zich nog niet aangemeld (bijvoorbeeld d.m.v. de 
rose inlegvelletjes die bij de afgelopen nummers 
zijn verspreid) dan moet u dat alsnog doen. Dat 
kan via internet (www.detwaalfapostelen.nl on-
der Apostelbode en Aanmelden) of via de bon 
op pagina 30.

De Redactie

mededeling

Onlangs is bij een van de emeriti die af en toe in 
onze parochie assisteerde, een voor ons onaccep-
tabele voorgeschiedenis aan het licht gekomen. 
Daarom hebben we in overleg met hem besloten 
in de toekomst geen gebruik meer van zijn dien-
sten te zullen maken. De contactraden van de 
geloofsgemeenschappen zijn reeds op de hoog-
te gesteld. 

Pastoor Rudy de Kruijf
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In memoriam

Petrus Bernardus Xaverius 
Maria van Thiel, pastoor

(1925-2011)
Op zaterdag 7 mei heeft 
de geloofsgemeenschap 
Overasselt in een plech-
tige eucharistieviering 
afscheid genomen van 
emeritus pastoor Piet van 
Thiel. Pastoor van Thiel 
was pastoor van Overas-
selt van januari 1969 tot 
februari 1995.

De uitvaartdienst werd bijgewoond door de fa-
milie van Thiel, door medepriesters, met name 
oud-klasgenoten en natuurlijk door vele parochi-
anen en oud-parochianen. 
Pastor Aloys van Velthoven en pastoor Rudy de 
Kruijf gingen voor in de viering, waarbij ook 
monseigneur Hurkmans aanwezig was. Er werd 
gezongen door gemengd koor Sint Cecilia van 
Overasselt. Voorafgaand aan de avondwake op 6 
mei was er gelegenheid om persoonlijk afscheid 
te nemen van de pastoor, die was opgebaard in 
“zijn eigen kerk”, de kerk van de H. Antonius Abt 
in Overasselt. In de avondwake zong het gemengd 
koor van Nederasselt, want ook in Nederasselt is 
pastoor van Thiel korte tijd waarnemend pastoor 
geweest.
In de uitvaartdienst, waarvan de teksten door 
pastoor Van Thiel zelf waren gekozen, werd ge-
sproken door een neef en een nicht van pastoor 
van Thiel, alsmede door oud-kerkbestuurslid Leny 
Rooijakkers. Het levensverhaal van de pastoor is 
samengesteld uit hun verhalen.

Piet van Thiel werd op 7 november 1925 als twee-
de geboren in een Tilburgs ondernemersgezin 
met acht kinderen, waarvan er vijf volwassen zijn 
geworden. Hij kon heel goed leren en was erg se-
rieus. Voorbestemd voor het priesterschap ging 
hij als elfjarige naar Sint Michielsgestel en in 1942 
naar het grootseminarie in Haaren.
In 1949 werd hij in ‘s-Hertogenbosch tot priester 

gewijd. Zijn ou-
ders waren erg 
trots. Er werd 
een kelk voor 
hem gemaakt 
waarin bloed-
koralen van zijn 
moeder waren 
verwerkt. 

Tijdens de uitvaartdienst stond deze kelk op zijn 
kist. De kelk blijft nu in Overasselt.
Na zijn wijding ging Van Thiel naar Rome waar hij 
vier jaar kerkelijk en Romeins recht heeft gestu-
deerd. Hij studeerde magna cum laude af en leek 
voorbestemd voor een carrière binnen de kerke-
lijke hiërarchie. 
Nadat hij enkele jaren kapelaan te Oisterwijk was 
geweest werd hij in 1956 rector van de kweek-
school in ‘s-Hertogenbosch en secretaris van de 
vicaris van het bisdom. In 1960 werd hij conrector 
van het Groot Ziekengasthuis.
Van dikdoenerij hield pastoor Van Thiel niet. Hij 
was weliswaar een levensgenieter, maar ook zeer 
bescheiden. Volgens zijn neef zou dat de reden 
geweest kunnen zijn waarom hij op 43-jarige 
leeftijd, op eigen verzoek, terugkeerde naar de 
pastorale zorg in een parochie. Die parochie was 
Overasselt waar hij in 1969 pastoor van Hout als 
herder opvolgde. Hij heeft er met hart en ziel ge-
werkt. In 1995 ging hij met emeritaat. Omdat hij 
zijn opvolger niet voor de voeten wilde lopen, 

1995

50-jarig priesterjubileum

Pastoor van Thiel (links) met zijn opvolgers pastoor Van den 
Muijsenberg ofm. cap. (rechts) en pastoor Van Mil s.s.s.

vestigde hij zich in Oss. Daar werd hij in 2003 ge-
troffen door een herseninfarct. Hiervan wist hij na 
lange revalidatie redelijk te herstellen. Hij bleef 
weliswaar last houden van woordvindingsproble-
men, maar hij was nog even helder als daarvoor 
en hij kon weer lopen. Vanuit het verpleeghuis 
betrok hij opnieuw een eigen flat in een ver-
zorgingshuis in Oss waar hij tot zijn dood heeft 
gewoond. Daar ontving hij familie en oud-paro-
chianen. Als men hem belde nam hij steevast de 
telefoon op met de woorden “Goeiemiddag, met 
pastoor Van Thiel”. Zijn gastvrijheid, betrokken-
heid, medemenselijkheid en onbaatzuchtigheid 
waren bijna spreekwoordelijk. 
Enkele jaren geleden werd bekend dat hij een 
ernstige ziekte had. Daaraan is hij uiteindelijk op 
30 april overleden.
Pastoor van Thiel is begraven op de begraafplaats 
van Overasselt.

Contactraad Overasselt
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Wanneer ik je vraag waarom je van iemand 
houdt dan zul je waarschijnlijk allerlei kwalitei-
ten, karaktereigenschappen, hoedanigheden 
enz. op gaan noemen. Maar uiteindelijk zul je 
zoiets verzuchten als “ja, gô, waarom hou ik ei-
genlijk van hem of haar? Nou ja, gewoon, omdat 
ik van hem of haar hou”. Met andere woorden 
echte liefde is met geen woorden te omvatten, 
en niet echt te begrijpen of te grijpen. Wanneer 
je precies zou kunnen omschrijven waarom je 
van de ander houdt, dan ga je voorbij aan het 
mysterie van de liefde.
En die liefde kent een bron, komt ergens van-
daan en stroomt ergens naar toe. In de Bijbel 
wordt God Liefde genoemd.  Voelen dat die bron 
er is, is al voldoende om de liefde te laten stro-
men. 

Druppeltjes liefde

Liefde overkomt je, wordt je geschonken. We 
zijn uit een bron voortgekomen, niet uit een 
blind noodlot. Wat kunnen we doen om liefde 
vorm te geven? Doen wat je hart je ingeeft, laat 
gebeuren, wees ontvankelijk, luister, wordt stil, 
schouw, proef, hier en nu. Liefde gebeurt om 
niet. Liefde is geen prestatie. Liefde stroomt naar 
je toe, in een glimlach, een hoofdknik, een leuke 
kaart.
Hoeveel momenten van liefde zijn er niet? 
Wat roept een kleinkind niet in je wakker? Je 
realiseert je dat je bij het afrekenen van je bood-
schappen de caissière niet eens hebt aangekeken. 
De blik van de verzorgende, die je helpt bij het 
aankleden, heb je niet gezien. De zorg van het 
personeel in de supermarkt, het meedenken van 
de juffrouw in de kledingzaak heb je niet opge-
merkt. Allemaal kansen voor liefde. Druppeltjes 
liefde, want liefde wordt doorgegeven.

Liefde openbaart zich

Liefde openbaart zich in tekenen die ons hart 

raken. Liefde komt naar ons toe in levende men-
sen, die de glimlach van de Eeuwige uitstralen. 
Liefde overwint de dood: in sprookjes kust de 
prins vol van liefde de dode tot leven.

Maar liefde hoeft niet uitbundig te zijn. Het is de 
stille liefde die bevestigt, die zegt dat jij waarde-
vol bent. De stille liefde die positief wil kijken. 
Het is de stille liefde die aanwezig is in heel je 
doen en laten en denken en voelen. De liefde 
openbaart zich altijd en hoe dan ook. De liefde 
gaat stromen en krijgt vorm. Ik hoef alleen maar 
in te gaan op de uitnodiging van de liefde, want 
de liefde is er al.

Liefde begint met eerbied en verwondering voor 
mijn eigen bestaan en dat ik leven mag voor ande-
ren.
Liefde is tedere aandacht voor ieder ding, voor ie-
dere persoon.
Liefde berekent niet, telt geen bezwaren.
Liefde gaat tot het uiterste in vrijgevigheid en me-
dedogen.
Liefde blijft stromen, ondanks alle belemmeringen.
Ik heb lief en ik ben geliefd.
Liefde is God en God is Liefde.
Liefde vergaat nooit.
Liefde omvat heel ons leven.

Twijfelmomenten

Maar als liefde intens wordt beleefd en ervaren 
kan ook de andere kant om de hoek komen kij-
ken. Is het wel echt?
Ja, maar…is het wel verstandig? 
Liefde duurt maar even en gaat toch weer voorbij. 
Kan ik er wel echt op vertrouwen dat het is zoals 
het lijkt? 

Allemaal kleine duiveltjes die de liefde bedreigen. 
Toch horen die kleine duiveltjes ook wezenlijk bij 
de liefde. Als ik niet echt lief zou hebben zouden 
die gedachten me niet bedreigen. Juist omdat ik 
lief heb komen ze in me op. Zij voorkomen dat 
mijn liefde zou vervlakken, dat mijn liefde een 
vanzelfsprekendheid zou worden, een sleur. Die 
twijfelmomenten houden mijn liefde wakker. Zij 
vragen me: heb je nog altijd en onvoorwaarde-

lijk lief?

Harry Vogels †

DRUPPELTJES LIEFDE 
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pinksteren

Het is vreemd in onze 
kerk, maar we kennen 
wel de “Kersttijd”, de 
“Paastijd”, maar zeker 
niet de “Pinkstertijd”.
Een tijd vol verwach-
ting, die ons brengt naar 
Kerstmis, het feest van 
Christus’ geboorte in ons 
hart, aan het begin van 
het kerkelijk jaar, de Ad-
ventstijd. De “Kersttijd”, 

die ons het wonder van Gods komst op aarde in 
de gestalte van een mens nader wil brengen. 
De Vastentijd, met zijn voorbereiding naar en op 
de Goede Week, waarin we het Tridium Sacrum 
vieren, de drie grote Feest- en gedenkdagen van 
ons geloof. 
Dan natuurlijk het Paasfeest. Centrum en ba-
sis van ons geloofsleven en overgang naar de 
50-daagse “Paastijd”, waarin we weer groeien 
naar Hemelvaartsdag en Pinksteren.
En dan is het Pinksteren en vieren we twee da-
gen lang de komst van de Heilige Geest.
Maar diezelfde Heilige Geest komt er bij ons 
maar bekaaid vanaf. Niks “Pinkstertijd”. Geen 
speciale 40- of 50 dagen waarin we Zijn komst 
gedenken.

Christus heeft ons zijn Helper en Trooster beloofd 
en geschonken. Een Geest, die constant aanwe-
zig is in zijn  Kerk en in de ledematen van zijn 
Kerk, dus in ons. Dezelfde Helper en Trooster, 
die we met Pinksteren bezingen in dat prachtige 
lied “Veni Creator Spiritus”. Kom Heilige Geest 
en schenk ons uw gaven zevenvoudig.
Welke gaven? 
De gaven van Gods genade en liefde, die vervat 
zijn in de zeven sacramenten. En die gaven mo-
gen we elke dag weer ontvangen. Elke dag weer.
De zevenvoudige gaven van de Heilige Geest 
zijn: 
•	 wijsheid, 
•	 inzicht, 
•	 raad, 
•	 sterkte, 
•	 kennis, 
•	 vroomheid en 
•	 ontzag voor God. 
Al die  dingen verlangen, dat je oprecht en eerlijk 
naar jezelf kijkt. Zonder je zwakke en kwetsbare 
kanten te verbergen. Het heeft geen zin om je 
voor het Alziend Oog te verbergen.
Je mag best aan jezelf en aan Hem toegeven dat 
je zwak bent en menselijk. Dat je faalt als het gaat 
om jezelf en je omstandigheden te accepteren. 

Want die Heilige Geest kan in jouw leven juist 
dat enorme verschil maken. Als je Hem echt ac-
cepteert als Trooster en Helper, als Iemand die 
voor jou wil zorgen en je wil helpen. Die je lief-
heeft, juist omdat je zo  klein en hulpeloos bent, 
dan zul je zeker ook de genade van zijn Kracht 
en Troost ervaren.
De lente heeft alles in volle bloei gezet. Nu is het 
de tijd voor de zomer. Warmte en licht zijn volop 
aanwezig in de wereld. Nu is het de tijd om iede-
re dag weer te maken tot een dag van de Geest.
De zeven  gaven van de H. Geest wens ik je toe.

Pastor Hennie Witsiers

De personele bezetting van onze parochie is te 
beperkt, waardoor niet alle taken zo uitgevoerd 
kunnen worden als wenselijk is. Daarom is het 
bestuur bezig met personeelsuitbreiding van de 
pastors. 
Pastor Annemarie Gooiker is bereid gevonden 
om meer te gaan werken, per 1 maart is zij voor 
24 uur in dienst.

Daarnaast wordt er be-
keken of er nog extra 
uitbreiding kan komen, 
hiervoor lopen er gesprek-
ken met betrokkenen.  

De commissie communica-
tie zoekt mensen vanuit de 

verschillende geloofsgemeenschappen die input 
kunnen leveren voor op de website. Per geloofs-
gemeenschap is er ruimte voor informatie. Die 
informatie kan gevuld worden met nieuws, fo-
to’s en andere plaatselijke zaken. 
Als u het leuk vindt om dit zelf te gaan doen, 
dan kunt u dit door middel van eenvoudige 
instructies makkelijk zelf leren. U kunt ook de 
informatie aanleveren en dan zet de commissie 
communicatie het op de website. Hebt u zin om 
ons te helpen? Graag uw naam doorgeven via 
communicatie@detwaalfapostelen.nl.

Bea Schouten 

vanuit het bestuur
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H. Antonius Abt - Overasselt

Ook in Overasselt gaan kinderen ter Eerste Hei-
lige Communie. En wel op zondag 15 mei om 
11.00 uur met als voorganger Aloys van Veltho-
ven. Ze zijn met 12 kinderen uit Overasselt en 1 
gastkind uit Malden. Hun namen zijn:  Jim Derks, 
Tim Brons, Demi Stevens, Lauryn Gijsbers, Isa van 
de Groes, Tessa Dinessen, Luke Derks, Sem van 
Dijk, Teun Schoenmakers, Dries Jilesen, Imke Ger-
rits, Iris Theunissen en Vera de Grunt.
Als groep zijn ze verschillende middagen samen 
met René geweest en hebben in hun werkboek 
gewerkt en naar de verhalen uit de Bijbel ge-
luisterd, ze hebben dit allemaal als erg leuk en 

Dopen
5 juni 2011   

Sien van Kaauwen
Valentijn Derks

 
H. Antonius Abt - Nederasselt

Palmpasen met de kinderen 
Op donderdag 14 april hebben we na school palm-
paasstokken gemaakt. We kregen allemaal een stok 
en die mochten we versieren met gekleurde linten: 
rood, blauw, geel en wit. Je mocht ook een touwtje 
met krentjes er aan rijgen en pinda’s. En ook nog 
schuimpjes. Toen als laatste kregen we een brood-
haantje er op. Voor ons leek het broodhaantje op 
een eekhoorn of eend. Op zondag 17 april hebben 
we Palmpasen gevierd in de kerk. Alle kinderen die 
een Palmpasen stok hadden gemaakt moesten ach-
ter in de kerk gaan staan en daarna in een rij twee 
aan twee door de kerk lopen en werden de stokken 
voor in de kerk gezet. Ze waren heel mooi gewor-
den. Het kinderkoor had weer mooi gezongen en 
pastor Aloys van Velthoven was best weer grappig. 
Het was een hele leuke morgen.

Carmen Roelofs

leerzaam ervaren. Ook hebben de kinderen een 
fotospeurtocht in de kerk gedaan en daar werd 
door verschillende vrijwilligers uitgelegd wat er 
allemaal in de kerk moest gebeuren. 
Zo hebben ze in de biechtstoel gezeten, mochten 
ze bij Maria een kaarsje aansteken en zijn ze op 
het kerkhof geweest, ook werd uitgelegd hoe 
het zat met de pijen van Aloys, dit was een hele 
leuke middag.
De kinderen zijn nu bezig met de laatste 
voorbereidingen en hebben heel veel zin in deze 
belangrijke dag, waarin het thema, Samen Groei-
en, centraal staat.

werkgroep eerste communie

eerste communie

Elk jaar wordt er door de dames van de bloemsiergroep 
een paastuin gecreëerd bij ons in de kerk.

Het is erg mooi om te zien hoeveel creativiteit deze dames 
tentoonstellen.

De paastuin
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H. Georgius - Heumen

VASTENAKTIE  2011  
SCHOOLPROJECT  GHANA

Nu de Vastenaktie achter de rug is wil ik graag 
alle collectanten van Heumen, Overasselt en Ne-
derasselt bedanken voor hun inzet en motivatie, 
om dit project in Ghana te helpen slagen.
Met jullie hulp is dit weer gelukt.
Natuurlijk ook een woord van dank aan alle in-
woners van deze drie dorpen, want dankzij jullie 
gulle gaven kunnen we  een steentje bijdragen 

Eerste Heilige Communie Heumen
Na een voorbereiding van enkele maanden was 
het op zondag 8 mei 2011 zover.
Negen communicantjes gingen hun Eerste Hei-
lige Communie doen.
Ze verschenen verwachtingsvol en een beetje 
zenuwachtig bij de kerk. Eerst met z’n allen op 
de foto, ze zagen eruit om door een ringetje te 
halen.
Pastor Aloys van Velthoven leidde, op zijn eigen, 
voortreffelijke manier, de dienst. “Samen Groei-
en” was het thema. Een mooie boom met negen 
namen erin pronkte al sinds de voorstellingsmis 
in de kerk. Nu werden daar bladeren met foto’s 
bij gehangen, voorzichtig klommen de commu-
nicantjes een voor een op de ladder om bij de 
hoge takken te komen. Deze (levens)boom stond 
symbool voor het samen groeien, in het geloof, 
in de gemeenschap, in de natuur van onze we-

reld, in hun hele verdere leven.
Er heerste duidelijk een feeststemming, de kerk 
was prachtig versierd met bloemen en vrolijke 
ballonnen. Alle communicantjes hebben een 
tekstje voorgelezen en deden dat geweldig! Zij 
zongen samen een leuk liedje voordat zij voor de 
allereerste keer ter communie gingen. Het koor 
New Challenge zong mooie liederen. De vrolijke 
muziek van Fanfare Vlijt en Volharding maakte 
het extra feestelijk.
Toen na afloop van de dienst de grote deuren 
van de kerk open gingen en de zon naar binnen 
straalde kon de dag eigenlijk al niet meer stuk. 
De serenade van de fanfare namen de commu-
nicantjes glunderend in ontvangst. Als stralend 
middelpunt stonden ze op het kerkplein, blij om 
iedereen te zien en klaar om thuis het feest voort 
te zetten!

werkgroep eerste communie

bij de bouw van het 
nieuwe toiletgebouw 
bij de school in Gha-
na.
Een speciaal woord 
van dank aan onze 
jeugd. Zij hebben met 

hun spaardoosjes, ingeleverd op Witte Donder-
dag, bijna € 80 ingezameld. Geweldig!	
				    Leo van Oss

(Redactie: zie ook pagina 5)
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

zaterdag 04 juni

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
Samenzang
Martin Claes

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/
Rudy de Kruijf

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
17.45 Woord en Communie
Hennie Witsiers

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

zondag 05 juni
• 7e zondag van Pasen

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bert Oosterveer/
Herman Mulder

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Bert Oosterveer/
Herman Mulder

09.30 Eucharistieviering
Kinderkoor De Kerkkids
Martin Claes

11.00 Gezinsviering
Voice
Martin Claes

zaterdag 11 juni

19.00 Eucharistieviering
Speciaal voor Vormelingen
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
Neo Nata
Jack Leo

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

17.30 Eucharistieviering
Rudy de Kruijf
17.45 Eucharistieviering
Martin Claes

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
04 juni t/m 11 juni
(Voorgangers onder voorbehoud)
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zondag 12 juni
• Eerste Pinksterdag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Bert Oosterveer/Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag 18 juni

19.00 Gezinsviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

19.00 Woord en Communie
           op de Kapelberg
Neo Nata
Annemarie Gooiker

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

17.30 Woord en Communie
Annemarie Gooiker
17.45 Woord en Communie
Cees Janssen

zondag 19 juni
• Heilige Drie-eenheid

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Annemarie Gooiker

09.30 Eucharistieviering
            met kindernevendienst
New Voice
Rudy de Kruijf

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Cees Janssen

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

11.00 Gezinsviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

Géén viering

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
12 juni t/m 03 juli
(Voorgangers onder voorbehoud)
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zaterdag 25 juni

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

19.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Cees Janssen

19.00 Woord en Communie
           op de Kapelberg
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Herman Mulder

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
17.45 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag 26 juni
• Sacramentsdag

11.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Eucharistieviering
Pallaskoor
Herman Mulder

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Aloys van Velthoven

11.00 Woord en Communie
Seniorenkoor
Hennie Witsiers

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag 02 juli

19.00 Eucharistieviering
Dankviering Communicanten
New Challenge
Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
Dankviering Communicanten
Voice
Annemarie Gooiker/Martin Claes

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
17.45 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag 03 juli
14e zondag door het jaar

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen

11.00 Woord en Communie
Dankviering Communicanten/	
	       Vormelingen
Mazing Joy
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Dankviering Vormelingen
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Dankviering Communicanten/	
	       Vormelingen
Koor onbekend
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker
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Bijzondere VIERINGEN

Doordeweekse vieringen

iedere maandag	 19.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere dinsdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere woensdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere donderdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere donderdag	 19.00 uur	 Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
		  (vanwege Hemelvaartsdag niet op donderdag 02 juni)

Tweede Pinksterdag
maandag 13 juni	 10.00 uur	 Eucharistieviering op de Kapelberg Bergharen.
	 Voorgangers:  Ad Blommerde/Rudy de Kruijf/Aloys van Velthoven/Hennie Witsiers
NB: Vanwege deze gezamenlijke viering, zijn er géén vieringen in de kerken in onze parochie.

Ontmoetingsviering
zaterdag 04 juni	 19.00 uur	 Ontmoetingsviering in de Emmanuelkerk Wijchen.

Taizéviering

zondag 19 juni	 19.00 uur	 Taizéviering in de Emmanuelkerk Wijchen.

Overige vieringen
vrijdag 03 juni	 09.30 uur	 Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop.
vrijdag 03 juni	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen.
dinsdag 07 juni	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen.
donderdag 09 juni	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik.
vrijdag 10 juni	 09.30 uur	 Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. 
maandag 13 juni	 14.00 uur	 Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
dinsdag 14 juni	 10.15 uur	 Viering in de Mijlpaal Overasselt.
vrijdag 17 juni	 09.30 uur	 Viering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop.
vrijdag 24 juni	 09.30 uur	 Viering in “de Muts”, Diepvoorde 22e straat, Wijchen. 
		  Koffie na afloop.
zondag 26 juni	 19.00 uur	 Oecumenische viering in Leur. Thema: Extase.
maandag 27 juni	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Victorkerk Batenburg.
maandag 27 juni	 14.00 uur	 Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
vrijdag 01 juli	 09.30 uur	 Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop.
vrijdag 01 juli	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen.
zondag 03 juli	 10.30 uur	 Oecumenische viering van de ZLTO op de Kapelberg Bergharen.
		  Thema: “Op weg naar een duurzame samenleving”.
		  Voorgangers: Bert Oosterveer/Ds. M. Hartman.
dinsdag 05 juli	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen.
donderdag 07 juli	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik. 
vrijdag 08 juli	 09.30 uur	 Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. 
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Wij gedenken

Sjef, ome Sjef de Bruin overleed plotseling op 3 
april. Hij werd 84 jaar oud. De laatste tijd zag hij 
minder en was daardoor meer beperkt in zijn le-
ven. Toch was hij graag in zijn tuin bij zijn huis aan 
de Woordsesteeg, met zijn vrouw Dien. Hij was 
meer een man van daden dan van woorden. Zo 
vormde hij met de kinderen van overleden fami-
lieleden een nieuw gezin in Alverna. Sjef genoot 
van de mensen om hem heen. We hebben hem 
uitgeleide gedaan op zaterdag 9 april vanuit de 
Antonius Abtkerk in Wijchen. Sjef vond zijn laat-
ste rustplaats in het crematorium in Beuningen. 

Joop Langen overleed op 71-jarige leeftijd nadat 
hij al een tijd ziek was. Joop was in zijn werk-

zame leven stukadoor en werkte in de bouw. 
Nadat hij met de VUT ging kluste hij nog wel, 
maar moest er mee stoppen omdat zijn condi-
tie achteruit ging. Samen met zijn vrouw Kitty 
woonde hij aan de Tunnelweg. Joop was gek op 
zijn kleinkinderen en trok er graag op uit met de 
caravan. Hij overleed op 8 april. Op 13 april heb-
ben we voor Joop de uitvaartdienst gehouden 
in de Paschaliskerk en hem uitgeleide gedaan 
naar zijn laatste rustplaats in het crematorium 
van Beuningen. 

Zittend aan de keukentafel en genietend van 
zijn kopje koffie wordt Jan van den Broek ge-
troffen door een nieuw herseninfarct. Deze was 

Een vijftiental vrijwilligers die in onze parochie 
pastoraal actief zijn, ontmoetten elkaar op een 
zaterdag in mei. Een bezinningsdag om inspiratie 
en energie op te doen. Elders in deze Apostelbode 
vindt u een impressie van de dag.
Tijdens de vele discussies bleek regelmatig dat God 
vele gedaanten heeft. De mens kiest een Godsbeeld 
dat het best bij hem en bij zijn omgeving past. God 
de Vader, God de Herder, God is Liefde, om enkele 
voorbeelden te noemen. Niet altijd zijn mensen 
het eens, niet elk Godsbeeld telt even zwaar mee. 
Heftige discussies soms, ook op die zaterdag. Maar 
ook eensgezindheid; de opmerking van een van de 
vrijwilligers, dat de Heilige Geest voor haar vaak 
een inspiratiebron was, kreeg bijval van iedereen.  
 
Onze God is veel complexer dan de 
mens kan begrijpen. Een mooi voor-
beeld is dat wij katholieken drie 
vormen van God erkennen, God de 
Vader, Jezus Zijn zoon, en de Heilige 
Geest. Alle drie de vormen tezamen 
verwijzen naar de “Heilige Drievuldig-
heid”. Voor veel niet-katholieke christenen is het 
concept van de Heilige Drievuldigheid niet van-
zelfsprekend, aangezien het niet direct in de Bijbel 
wordt genoemd. Echter, voor de katholieke gelo-
vigen is geloven in de Heilige Drie-eenheid logisch! 
De beste manier om uit te leggen hoe de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, die drie personen 
vertegenwoordigen, een God is, wordt gevon-
den in het concept van de Heilige Drievuldigheid. 
 
De Heilige Geest is het wezen van God. De Heilige 
Geest van God is het vuur, de drive van christelijke 
gelovigen. De Heilige Geest woont in alle christenen 
die gedoopt zijn in de naam van Jezus. De Heilige 
Geest kan verlichten, versterken en helpen. Het is 

algemeen aanvaard dat de apostelen van de oude 
kerk, de auteurs van de boeken in de Bijbel, werden 
vervuld met de Heilige Geest, en daarom volhielden 
in tijden van verdeeldheid en ongeloof, ook toen. 
 
De Heilige Geest wordt vaak weergegeven door 
symbolen. De meest voorkomende symbolen 
zijn de witte duif en vuur. De duif kan vrijheid 
en schoonheid representeren en vuur kan macht 
en kracht vertegenwoordigen. Omdat de Heilige 
Geest een deel van God is, is die overal, in de hele 
mensheid en kan zo geloof doen ontwaken. Het 
maakt de communicatie met onze God mogelijk en 
helpt mensen groeien in geestelijke vrijheid. Het is 
deze geestelijke vrijheid, die we in de afgelopen 
decennia met name mochten ervaren. Toch heeft 
die het voor ons niet gemakkelijker gemaakt. Het 

zou een inspiratiebron moeten zijn om 
meer kerk te zijn, om meer voor elkaar 
te betekenen en dichter tot God te ko-
men. De praktijk bleek moeilijker en 
we hebben nog een lange weg te gaan.  
 
De Heilige Geest wordt beschouwd 
als de bron van alle heiligheid, en is 

ook de basis voor de eenheid van de kerk; leidt 
en ondersteunt de kerk. De doop is een nieuwe 
geboorte in God de Vader, door Zijn Zoon, en in 
de Heilige Geest. Jezus zonder de Geest is ondenk-
baar, is onmogelijk. De Heilige Geest maakt ons 
wakker in geloof. Hoewel de Heilige Geest altijd 
al heeft bestaan, was het het laatste deel van de 
Drie-eenheid dat werd onthuld. De Heilige Geest 
openbaarde zich pas echt na de opstanding van 
Christus. In tijden van verdeeldheid, van twijfel en 
ontkenning speelt de Heilige Geest een hoofdrol; 
mag je er wat van verwachten. Dat gold toen en is 
ook nu actueel. Pinksteren, het vieren waard.

Piet van Erp

vrijwilligers in de geest van pinksteren
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fataal en hij overleed op 7 april 2011. Hij was 
net 83 jaar geworden. Opgewekt en zorgzaam 
heeft hij geleefd. Hij heeft ook genoten van zijn 
hobby vissen. Zo genoot hij van Gods natuur. Op 
12 april hebben wij in de Antonius Abtkerk in 
Wijchen afscheid van hem genomen, waarna we 
hem begeleid hebben naar het crematorium in 
Beuningen.

Thuis, op de plaats waar hij het liefste was over-
leed op 8 april Jan Schraven. Hij werd 80 jaar 
oud. Meer dan 50 jaar was hij samen met zijn 
vrouw Annie. Ze woonden aan de Patrijsstraat. 
Jan leefde eenvoudig, op zijn eigen manier en 
in zijn eigen tempo. Doordat zijn conditie de 
laatste tijd minder werd, was hij meer aan huis 
gebonden of reed hij met zijn scootmobiel. Jan 
was handig en hielp veel anderen met klussen. 
We hebben op paaszaterdag, 23 april, de uit-
vaart voor Jan gehouden in de Paschaliskerk. 

Op 10 april is na een kort ziekbed overleden Piet 
Grim. Een man die meer voor anderen zorg had 
dan voor zichzelf. Een man die op z’n tijd kon 
genieten, maar zich ook kon terugtrekken. Nooit 
klagend, nooit vragend. Werd al vroeg vanwe-
ge gezondheid afgekeurd voor het werk. Na de 
afscheidviering in de H. Jozef hebben we Piet be-
geleid naar het crematorium te Beuningen.

Terwijl de natuur weer tot leven komt, het be-
gin van de lente in de tuin, de fruitbomen en 
de kas, overleed Thé de Groot zondag 10 april 
op 85-jarige leeftijd. Thé werd geboren aan de 
Zesweg in een gezin met zeven kinderen. Vocht 
in de Tweede Wereldoorlog en daarna voor vier 
jaar mee in Nederlands Indië. Samen met Mien 
kreeg hij vier zonen en na een periode in Alverna 
gewoond te hebben kwamen zij weer terug op 
hun stek aan de Zesweg. Thé was zorgzaam, een 
man van weinig woorden, maar met veel daden. 
Na een arbeidzaam leven in de bouw, maar ook 
thuis als boer en tuinder, kon Thé genieten van 
de rust rondom zijn huis samen met zijn vrouw. 
Op 15 april hebben we afscheid genomen in de 
Paschaliskerk te Woezik waarna hij begeleid is 
naar het crematorium te Beuningen.

Ans Jansen-Lamers was 
creatief en hield van 
kleur. Ze overleed op 16 
april na een kort ziek-
bed op de plaats waar ze 
graag was: de Wighener-
horst in Alverna. Samen 
met Hans woonde ze 
daar sinds enige jaren. 
Ans bruiste in haar goe-

de tijd van optimisme, was een mensen-mens die 
zich door haar kwetsbare gezondheid het leven 
niet liet onthouden. Ze leefde haar creativiteit 
uit in het maken van beelden. We hebben haar 
uitgeleide gedaan op 2 mei vanuit de Paschalis-
kerk, waarna crematie in Nijmegen.  

Op 14 april is Door Jansen-de Bruijn op 86-jarige 
leeftijd overleden. Jarenlang woonde Door met 
haar man Jan op de boerderij aan de Teersdijk. 
Ze was een zorgzame moeder en oma voor haar 
kinderen en kleinkinderen. Het overlijden van 
haar man ruim 12 jaar geleden was een grote 
klap voor haar. Ze trok zich nog meer op zichzelf 
terug. Enige jaren geleden verhuisde ze naar ver-
zorgingshuis Sint-Jozef. Op 19 april hebben we 
afscheid van haar genomen in de Sint-Jozefkerk 
op Alverna, waarna we haar op het kerkhof al-
daar bij haar man begraven hebben.

Op 15 april 2011 is Lam Jetten overleden. Hij was 
geboren op 16 juni 1941 in Nederasselt en kwam 
uit een gezin van 15 kinderen. In 1967 trouwde 
hij met Zus Martens en zij gingen in Overasselt 
wonen. Samen kregen zij twee dochters en vier 
kleinkinderen. Lam was ook erg actief in het ver-
enigingsleven. Hij was jaren lid van de harmonie, 
het gemengd koor en later het seniorenkoor. In 
november kreeg hij te horen dat hij kanker had 
en dat het zich snel had ontwikkeld. Op 20 april 
hebben we in de Antonius Abtkerk van Overas-
selt afscheid van hem genomen.

Op 16 april overleed thuis op het Marktpad: Miem 
Giesbers, weduwe van Bart Reijnen. Ze werd in 
september 1928 op Alverna, op het heiveld ge-
boren, en was de derde uit een gezin van zes 
kinderen. In 1956 gaven zij en haar Bart elkaar 
hun jawoord; Bart overleed vlak na de gouden 
bruiloft. Miem hield van de eenvoudige dingen 
van het leven: van de natuur, de fietstochten 
met haar man, een kaartje leggen. Het verlies 
van hun dochter Lenny, een van hun vier kinde-
ren, in 2000,  was een zwarte bladzij in haar en 
hun leven. Op Goede Vrijdag namen we in de 
H.Jozefkerk afscheid en vond daarna in Beunin-
gen de crematieplechtigheid plaats.  

Op 21 april is overleden Willemien Jans-Hoog-
straten. Een gezellige optimistische vrouw, een 
natuurmens. Geboren op een boerderij te Nijme-
gen, waardoor de natuur en alles wat daarmee 
verbonden is als een rode draad door haar le-
ven heeft gelopen. Ook zeer sociaal betrokken 
op mensen en dat waren er velen. Lange tijd 
ook lid van het koor Soli Deo Gloria geweest in 
de H. Antonius Abt Wijchen. Na een sfeervolle 
afscheidsdienst hebben we haar begeleid naar 
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haar laatste rustplaats op het kerkhof naast de 
kerk. Ze mocht 88 jaar worden.

In de Goede Week is Mien Lamers-Smit in het 
verpleeghuis Waelwick vrij plotseling van ons 
heengegaan. Zij is geboren in Beuningen en 
mocht 94 jaar worden. Zij was moeder van vijf 
kinderen. Zij heeft zich voor de Niftrikse gemeen-
schap  ingezet. Zij was lid van ons Parochieel 
Zangkoor. Op 3e Paasdag 25 april is in de H. Da-
mianuskerk te Niftrik de uitvaartdienst voor haar 
gehouden, waarna we haar op het kerkhof bij de 
kerk te rusten hebben gelegd.

Op vrijdag 29 april was in de Paschaliskerk de 
uitvaart voor Koosje Jacobs, beter bekend als 
‘Koosje van de pastoor’. Op 1 april vierde zij nog 
haar honderdste verjaardag, maar een ernstige 
val, enkele weken voor haar verjaardag, maakte 
dat zij niet meer de oude kon worden. Vanaf 
1950 diende Koosje de paters Franciscanen en 
de geloofsgemeenschap Paschalis vele jaren als 
huishoudster en kosteres. In 2004 verhuisde zij 
naar huize ‘La Verna’, waar ze echt op haar plek 
was en nog een aantal goede jaren heeft gehad. 
Op tweede Paasdag overleed zij, voorzien van 
het sacrament der zieken, en op de vrijdag voor 
Beloken Pasen hebben we haar bij de kerk en bij 
haar moeder begraven, na een mooie afscheids-
viering voor haar.

Op 87-jarige leeftijd is Johannes Gerrits op 30 
april 2011 overleden. Hij is in Groesbeek geboren 
en ging op jonge leeftijd met zijn ouders, broer 
en zus in Overasselt  op de Schoonenburg wo-
nen. In 1953 trouwde hij met Pieta Rutten en zij 
kregen vier kinderen. Hij genoot van zijn klein- 
en achterkleinkinderen, maar vond het moeilijk 
om toe te geven dat alles niet meer zo ging als 
hij wilde. Door een ongelukkige val kwam hij in 
het ziekenhuis terecht en is hij uit het leven weg 
gegleden. Op vrijdag 6 mei was de uitvaart in de 
kerk van Overasselt en hebben we hem aldaar op 
het kerkhof te rusten gelegd.

Op zaterdag 7 mei was in de Paschaliskerk de 
uitvaart voor Albert Pouwels, weduwnaar van 

Mina Janssen. Hij werd 94 jaar. Albert was een 
boer in hart en nieren; totdat hij in 1983 samen 
met Mina in de Veenhof kwam wonen, had hij 
zijn boerenbedrijf in Wezel, vlakbij de ouderlijke 
boerderij van hem en zijn vijf broers. Hij werd 
destijds in Alverna geboren. Na de Veenhof 
woonde hij de laatste zeven jaren van zijn lange 
leven in de Elsthof.
Het laatste halfjaar ging zijn gezondheid snel 
achteruit, en hij overleed op 3 mei j.l., vijf dagen 
nadat hij het sacrament der zieken had ontvan-
gen.  Na de uitvaart hebben we hem op het bij 
de kerk gelegen kerkhof, bij zijn Mina begraven. 

Op 7 mei is Nelly Bruijsten op 87-jarige leeftijd 
in Nijmegen overleden. Nelly was getrouwd met 
Jan Berben. Ze hadden een fruitbedrijf in Balgoij, 
samen kregen ze vier kinderen. Het overlijden 
van hun zoon Jan had een grote invloed op hun 
leven. Nelly had een duidelijke mening en nam 
haar leven in eigen hand. Ze was altijd bezig en 
heel zorgvuldig als het om gezond eten ging. 
Het laatste jaar moest ze steeds meer inleveren. 
In Piushove in Nijmegen leek ze een nieuwe start 
te maken, helaas bleek het van korte duur. Op 12 
mei hebben we in de H. Johannes de Doperkerk 
in Balgoij afscheid van haar genomen en haar 
begraven bij haar zoon Jan.

Gewoon een heel bijzondere man is overleden, 
Wil Smits, familiemens, in de leeftijd van 68 jaar. 
Hij was met Marie 43 jaar getrouwd en ze had-
den drie kinderen en zes kleinkinderen. In zijn 
werkzame leven was Wil facilitair medewerker 
in de Radboud. Hij fietste graag met Marie een 
rondje, kaartte met zijn broers en puzzelde thuis 
veel. Wil was een trotse superopa. Op zondag 8 
mei is hij na afscheid genomen te hebben van 
zijn dierbaren in het ziekenhuis overleden. Wil 
was een man van weinig woorden, maar zijn 
ogen spraken boekdelen. Zijn avondwake vond 
plaats in de Paschaliskerk, waarna Wil uitgeleide 
gedaan is in het crematorium te Beuningen op 
12 mei. 

Op 9 mei is Hans de Man op 61-jarige leeftijd 
plotseling overleden, alleen in zijn eigen huis. Als 
kind had Hans al te kampen met nierklachten. 
Uit zijn eerste huwelijk werden twee kinderen 
geboren. Hans moest een aantal jaren geleden 
stoppen met werken. Wel genoot hij ervan om sa-
men met zijn zoon Hans in de vrachtwagen erop 
uit te trekken. Vroeger zat hij achter het stuur, 
nu zijn zoon. Een aantal keren per week ging hij 
zijn moeder in de Elsthof bezoeken. Op 19 mei 
hebben we in de Antonius Abt kerk afscheid van 
hem genomen, waarna we hem begeleid heb-
ben naar het crematorium in Beuningen.
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impressie dag van de zieken 2011

opgave misintenties

inleidingpastor Annemarie

samen kerk zijn

met volle aandacht

St. Patrickzegen
door pastoor Rudy

elkaar weer 
ontmoeten, 

het bijpraten 
en daarna huis-
waarts met een 
palmtakje en 

een bloemetje 
en “tot volgend 

jaar”

koor van de Emmanuel
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Emmanuelkerk - Wijchen

Glanzend antiek
Op vrijdag 15 april was er in Achterlo een vie-
ring voor ouderen en zieken. Deze viering is een 
jaarlijks terugkerend gebeuren vanuit een aan-
tal kerken van onze parochie in samenwerking 
met het wijkcentrum. Deze middag bestaat uit 
drie delen. Er wordt gestart met thee/koffie in ‘t 
Achterom, daarna een viering in de Emmanuel 
en als afsluiting een hapje en drankje in ‘t Ach-
terom met daarbij muziek en zang.
Het is prachtig om te zien hoe iedereen in zijn 
of haar beste outfit voor de dag komt. Boven-
dien vallen er weinig stiltes, de gesprekken gaan 
maar door. Wat ook opvalt is de keur aan ‘trans-
portmiddelen’; het lijkt wel of de leverancier van 
rolstoelen en rollators een show heeft georgani-
seerd.
Rudy de Kruijf en Annemarie Gooiker verzorg-
den een hele mooie viering met voor iedereen 
een ziekenzalving; dit is een indrukwekkend 
gebeuren. Het samenzijn in ‘t Achterom is erg 
gezellig. Er gaat vrijwel niemand voortijdig naar 
huis en als het ‘feest’ is afgelopen zijn er weinig 
mensen die haast hebben. Bij het vertrek wordt 
iedereen uitgezwaaid met een bloemetje.
Als ik over antiek schrijf, is dat misschien niet zo 
netjes, maar hier spreekt grote achting uit voor 
een groepering mensen die, met alle ongemak-
ken die ze meedragen, een fantastische middag 
vieren met zijn allen samen. En daarbij een dik-
ke pluim voor degenen die dit mogelijk maken. 
Naast de genoemde pastores zijn dat de leden 
van werkgroep ziekenpastoraat en de medewer-
kers van ‘t Achterom: HULDE!

Tini Poos

Uit de contactraad en 
de stuurgroep pastoraat 

Er is met veel tevredenheid teruggekeken op 
de vieringen van de Goede Week en Pasen. Er is 
besloten om de viering voor de ouderen en de 
viering van Goede Vrijdag te handhaven.

•	 Ons wordt regelmatig gevraagd hoe het met 
Jo Verbruggen gaat. We vertellen dit het 
liefst bij de mededelingen in de viering op 
zondag. Een mededeling in de Apostelbode 
kan al weer achterhaald zijn op het moment 
dat het blad uitkomt; de gegevens voor dit 
blad worden namelijk drie weken voor ver-
schijning aangeleverd. 

•	 Tijdens de Apostelvergadering op 13 april is 
de maatschappelijke stage aan de orde ge-
weest zoals die op scholen in het voortgezet 
onderwijs wordt gedaan. Vanuit de Emma-
nuelkerk zal Maria de Jong aan het overleg 
hierover deelnemen. 

•	 Op zaterdag 4 juni om 19.00 uur is de laatste 
Ontmoetingsviering van dit seizoen. 

•	 De eerstvolgende Taizé-viering is op zondag 
19 juni om 19.00 uur.

•	 De laatste vergadering in het lopende sei-
zoen van de contactraad is op dinsdag 28 juni 
om 20.00 uur. 

 
Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

H. Antonius Abtkerk - Wijchen

gedoopt
8 mei  

Luc Petters
Indy Rutten

parochiemuseum De Kijkzolder

Nieuwe expositie

Het kerkelijk museum “De Kijkzolder” is 29 mei 
a.s. geopend.
De vrijwilligers hebben een nieuwe expositie ge-
maakt "De Kerk van wieg tot graf". 
Museum “De Kijkzolder”  is iedere laatste zon-
dag van de maand geopend van 12.00 uur tot 
13.30 uur. 

Groepen kunnen voor een bezoek buiten deze 
tijden een afspraak maken.

Informatie op tel: 024 6414659.
Bezoekadres:
Oosterweg 4
6602 HD Wijchen

U wordt van harte uitgenodigd om eens langs te 
komen. 

Werkgroep “De Kijkzolder”

Het parochiemuseum heeft een nieu-
we expositie. Ieder laatste zondag van 
de maand te bezichtigen na de viering 
van 11.00 uur.
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H. Jozefkerk - Alverna

De vastenaktie 2011 heeft in Alverna  het mooie 
bedrag van € 1928,00 opgebracht.
Daarnaast is er op de basisschool geld ingeza-
meld voor een kinderproject. (Red: zie pagina 5)

Mededelingen
De bereikbaarheid van de pastorie H. Jozef is
op maandag en vrijdag van 9.00 uur - 10.00 uur 
en op woensdag van 9.00 uur - 11.00 uur.
Telefoonnummer 024-6411171.
Zonodig b.g.g.  Rina Smits-Burgers  024-6414885
Misintenties kunnen worden doorgegeven 
•	 op uren van bereikbaarheid pastorie telefo-

nisch 024-6414885
•	 in de brievenbus van de pastorie nr. 32 

Gedoopt
17 april 

Joidy en Andy van Eldonk
24 april 

Lotte Kersten

Afscheid dirigent dames- en heren-
koor ‘Laudate Dominum’ 

Tijdens de eucharistieviering op zondag 3 juli 
2011 om 9.30 uur neemt de heer Mike Hegeraat 
afscheid van het Alvernese dames- en herenkoor 
‘Laudate Dominum’. Hij is dan 47 jaar koorlid ge-
weest, waarvan de laatste 19 jaar dirigent. 

Na de viering, die wordt voorgegaan door Cees 
Janssen en Rudy de Kruijf, is er gelegenheid om 
onder het genot van een kop koffie of thee en 
een traktatie, officieel afscheid te nemen van 
Mike Hegeraat. Wij stellen uw aanwezigheid 
zeer op prijs en hopen dat u in groten getale 
aanwezig bent. 

Tevens kunt u kennismaken met de nieuwe di-
rigent: de heer Martien Hoenselaar uit Malden.  

Graag tot ziens op zondag 3 juli 2011. 

Met vriendelijke groeten,
Dames- en herenkoor ‘Laudate Dominum’ en 

Contactraad H. Jozef Alverna. 

H. Paschalis Baylon - Woezik

Vakantie Pastor Oosterveer
Pastor Oosterveer is vanwege vakantie afwezig 
van 13 tot en met 30 juni. Hij gaat dan o.a. naar 
Israel toe, als voorbereiding op een mogelijke 
parochiereis naar het Heilig Land in 2012.

VIERING KAPELBERG ZLTO
Op zondag 3 juli vindt op de Kapelberg te Berg-
haren weer de jaarlijkse oecumenische viering 
van de ZLTO plaats, waarbij overigens ook niet-
leden van harte welkom zijn. Dit jaar luidt het 
thema: “Op weg naar een duurzame samenle-
ving”. Voorgangers zijn pastor B. Oosterveer uit 
Wijchen en Ds. M. Hartman uit Druten. De zang 
wordt dit jaar verzorgd door een aantal kinder-
koren, o.a. uit de Woezik en Batenburg. 
De viering begint om 10.30 uur. 

Dopelingen
Op 15 mei is gedoopt: 
Lieke Gradussen, 
dochter van Inge en Henry 
Gradussen-Willems.
22 mei is gedoopt:
Loïs de Graaf, 
dochter van Anke en René de Graaf-Rossen.

Pinksterzondag 12 juni worden gedoopt: 
Merel Hormes en Thijs van ’t Hof.
Voor de doopzondagen tijdens de zomervakan-
tiemaanden juli en augustus, kan met pastor 
Oosterveer persoonlijk een afspraak worden ge-
maakt (bert.oosterveer@detwaalfapostelen.nl).

kindernevendienst
Als contactraad van de Paschaliskerk zijn we ver-
heugd te kunnen melden dat we erin geslaagd 
zijn te zorgen voor een kindernevendienst bij de 
vieringen van New Voice. Geregeld zaten in die 
vieringen kinderen die een kindernevendienst 
wilden bezoeken, onder andere van de koorle-
den zelf. Nu kunnen deze, maar ook alle andere 
kinderen, vanaf 29 mei de kindernevendienst be-
zoeken. De vieringen die New Voice verzorgd zijn 
in de regel op de derde zondag van de maand 
om 9.30 uur.



Parochie de twaalf apostelen Pagina 25nummer 5, juni-2011

H. Anna - Bergharen

Dankviering eerste communie 2011
Op 8 mei hebben 18 communicanten hun eer-
ste communie ontvangen. Om een periode van 
voorbereiding en samen vieren af te sluiten, no-
digen we alle kinderen en hun familie uit voor 
de dankviering. Dat zal zijn op 2 juli om 19.00 
uur op de Kapelberg te Bergharen. Voice zal dan 
zingen en pastor Jos en pastor Annemarie vieren 
met jullie mee.

H. Johannes de Doper - Balgoij

Vanuit de contactraad

De Kaski Statistiek van onze geloofsgemeen-
schap is ingevuld en wordt opgestuurd naar 
parochie De Twaalf Apostelen te Wijchen.

Pastor Jo Verbruggen heeft te kennen gegeven 
dat hij zich terugtrekt uit zijn actieve functie bin-
nen het pastoraat van Balgoij.

Binnen de bouwcommissie heeft er een persone-
le vervanging plaatsgevonden, Piet Oosterhout 
blijft echter verantwoordelijk voor Balgoij.

Over het komend kermisgebeuren zijn gesprek-
ken gaande.
De contactraad volgt de besluitvorming.

Op maandag 11 april j.l. heeft een afvaardiging 
van het parochiebestuur en de kerkhofadmi-
nistratie van de Twaalf Apostelen te Wijchen 
onze kerk te Balgoij bezocht. Marianne van den 
Boogaard en Albert Thijssen waren er namens 
de contactraad. Verder waren de aanwezige 
kerkhofwerkers hierbij betrokken. Tijdens deze 
bijeenkomst kon een ieder zijn of haar zegje 
doen. En dit was gewenst, aangezien er toch wel 
wat onvrede bestond betreffende het kerkhof-
gebeuren. Het overleg was goed verlopen, doch 
er zullen nog wel vervolggesprekken c.q. contac-
ten gewenst zijn.

De verspreiding van de Apostelbode zal over 
enkele maanden veranderen van huis aan huis 
bezorging naar bezorging aan de hand van 
adreslijsten.

Gedoopt
In de geloofsgemeenschap 
van de H. Anna zijn in de 
voorbije maanden gedoopt:

21 november 	 Luuk Theunissen
9 januari	 Lars Zuidam
17 april	 Evi Rikken 
8 mei	 Puck Pelser
28 mei	 Daphne van Nuland

De vrijwilligers in het zonnetje
Ruim honderd vrijwilligers zijn er werkzaam in 
de Bergharense geloofsgemeenschap. Dat strekt 
zich uit over alle werkzaamheden die er voor-
komen; van schoffelen op het kerkhof en het 
koper poetsen in de kerk tot het voorgaan in een 
avondwake of het bezoeken van zieken.
Steeds zijn er ook weer nieuwe mensen nodig 
die zich op basis van vrijwilligheid willen inzetten 
tot het leefbaar houden van die gemeenschap. 
Iedereen die er iets voor wil doen, is dan ook 
van harte welkom. Wanneer je een gastvrije ge-
loofsgemeenschap bent, heeft het geen pas om 
daarbij door een bestaande groep van vrijwilli-
gers te worden uitgesloten. 
En in het kader van de opkomende vergrijzing 
ontkomt een kleine gemeenschap er niet aan om 
met andere groeperingen die op hetzelfde vlak 
werkzaam zijn, samen te werken om bepaalde 
voorzieningen in stand te houden.
Bergharen heeft in het verleden al vaker te ma-
ken gehad met pastoorloze tijdperken. Daarin 
werd al steeds een grotere inzet gevraagd van 
onze vrijwilligers, ook op bestuurlijk vlak. Het 
gevaar dat erin schuilt – en dat vormt naar mijn 
idee ook een voedingsbodem voor conflicten - 
is dat mensen zo gewend raken aan de taken 
die ze dan tijdelijk op moeten nemen, dat het 
moeilijk wordt om weer een pas terug te doen 
wanneer er een nieuwe benoeming komt. Vooral 
wanneer er in die periode iets naar eigen inzicht 

DANKVIERING
Op vrijdag 17 juni 2011 wordt er op de Kapel-
berg te Bergharen een Dankviering gehouden 
bij gelegenheid van het burgerlijk huwelijk van 
Rob Theunissen en Annelies Peters.
Deze viering is om 13.00 uur en diaken H. Wit-
siers is de voorganger.
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H. Judocus - Hernen

13 juni feest van de Heilige Antonius 
Besteden we aan Sint Antonius een woord.
Hij weet alles terug te vinden na noveen akkoord.
Ik bedoel natuurlijk Antonius van Padua te prijzen. 
Die van het varken moet zich nog bewijzen.
Over diens terugvind akties heb ik nog weinig ge-
hoord.

Heilige Antonius goede vrind
Geef dat ik mijn spullen vind
Negen dinsdagen heb ik tot u gebeden
Al is dat al lang geleden
Maar zo leerde ik het als kind.

Toon van Duijfhuijzen

 gedoopt 
1 mei 

Meerle Peters

Juni Zomermaand
De lente was fantastisch mooi. En nu hopen we 
ook op een mooie lange zomer, met van die war-
me zomeravonden lang in het  licht, zodat je nog 
uren buiten kunt zitten. Ook de vakantie komt er 
weer aan, waarop je je moet voorbereiden. Alles 
bij elkaar een mooie tijd. Wij wensen, dat het voor 
iedereen zal gelden. En als dat niet zo is, dan ho-
pen we, dat er genoeg mensen om je heen zijn die 
je steunen.

19 juni de jaarlijkse stratenmarkt
Tot nu toe alle jaren een groot succes, een plezierig 
evenement, met vele ontmoetingen. We mogen 
de organisatoren wel dankbaar zijn voor zo’n gro-
te gebeurtenis in ons mooie dorp Hernen-Leur. De 
opbrengst van deze stratenmarkt is bestemd voor 
het sociaal-cultureel leven in ons dorp. Tijdens de 
stratenmarkt is onze kerk open. Kom eens binnen 
kijken, als je er al een tijdje niet geweest bent. 
Onze kerk behoort tot de mooiste van Gelderland. 
In de kerk staan een aantal prachtige monumen-
ten, zoals de doopvont, de preekstoel, het altaar. In 
een vitrine kunt u enkele kunstschatten van onze 
parochie bezichtigen. En kijk vooral ook naar de 
grote rijkdom aan versiering in deze kerk, die de 
architect heeft aangebracht.  In de kerk hebben we 
voor u in de aanbieding het bijzondere gedenk-
boek over de St. Judocuskerk en de geschiedenis 
van de parochie, een boek, dat zeer de moeite 
waard is.  Van harte welkom.

van “leken” wordt opgebouwd, is het moeilijk 
voor hen wanneer de clerus het weer voor het 
zeggen krijgt. Voorbeelden zijn er te over. En de 
pers smult van dergelijke zaken om ze breeduit, 
dus vergroot en vaak ook buiten proporties, te 
beschrijven. Dergelijke berichten doen vaak pijn 
bij al die vrijwilligers die het wel goed bedoelen 
en in alle rust en met volle inzet bezig zijn voor 
hun kerk en gemeenschap.
Op 9 juni wordt er voor de vrijwilligers van 
Bergharen een gezellige avond gehouden in de 
Zandloper. Daarmee wordt dank betuigd aan 
hun inzet want zonder vrijwilligers kan een ge-
loofsgemeenschap niet draaien. 
Het was volgens mij ook Mgr. Hurkmans die ooit 
zei dat de vrijwilligers het smeermiddel van de 
maatschappij zijn. 

Sjaak Arntz

Dinsdag 7 juni ouderenbijeenkomst
Een maand is heel gauw voorbij. Dinsdag 7 juni 
is het alweer onze bijeenkomst voor ouderen, 
met een korte viering waarbij Annemarie Gooi-
ker voorgaat. Dan koffie en thee op de pastorie 
en bijpraten met elkaar. U komt toch ook weer?!

Kapelbergseizoen
Met een warme, ingetogen viering is op 7 mei jl. 
tijdens een drukbezochte viering het Kapelberg-
seizoen geopend. Rudy de Kruijf en Annemarie 

Gooiker gingen daarin voor, samen met pater 
Jan van Haandel, Bergharenaar van geboorte en 
werkzaam in het Afrikaanse Mali. 
Daarmee is weer begonnen met de openlucht-
viering op de zaterdagavonden tot aan de grote 
bedevaart. 
Die zal zijn op zondag 21 augustus om 4 uur ’s 
middags. Daarin zullen pastor Bertus Visschedijk 
(m.h.m.) uit Winssen, diaken Hennie Witsiers en 
pastor Annemarie Gooiker voorgaan. 
De weekendvieringen van onze geloofsge-
meenschap zullen dus steeds op zaterdagavond 
plaatsvinden. In die periode zullen ook weer een 
aantal groepen speciaal naar de Kapelberg trek-
ken om hun noden aan Onze Lieve Vrouw ter 
Nood Gods voor te leggen en die in een geza-
menlijke viering ook uitspreken. 
Denk daarbij onder andere aan de KVO en het 
ZLTO. Kinderen zullen er weer gedoopt wor-
den, huwelijken worden gesloten en incidenteel 
wordt op die bijzondere plaats ook afscheid ge-
nomen van dierbaren.

Sjaak Arntz

In het kerkje van Leur 
10 april  Jelle de Bruin

10 april Guusje de Bruin
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Als de kerkklok luidt…
Als op zondagmorgen om kwart voor elf de 
klokken luiden, dan is er in onze  kerk, als voor-
bereiding op de viering, al heel wat gebeurd. 
De deuren zijn geopend, kaarsen zijn aangesto-
ken op het altaar, op de credens, bij Maria en 
Sint Jozef, in de Calvariekapel bij de kruisjes van 
de overleden parochianen. Naast het brood en 
de wijn staan de kelk en de hostieschaal klaar, 
samen met het water en de handdoek voor de 
handwassing. De binnenkomstmuziek is aange-
zet, de lampen zijn ontstoken en de misboekjes 
klaargelegd. De kerk is gereed voor de ontvangst 
van de gelovigen. Als kerkganger zie je dat er 
niet aan af, maar ik weet dat er veel tijd, precisie 
en zorg voor nodig is. Dat is de verantwoorde-
lijkheid van onze kosters Jan van Heumen, Jan 
Hendriks, Jeanne Hendriks, Herman Hendriks, 
Annie Hendriks (geen familie van elkaar!!), en  
Toon van Duifhuizen is de speciale koster voor 
de uitvaarten.

Bij het klingelen van de kerkbel…
Op klokslag 11.00 uur wordt door 
de misdienaar de kerkbel geluid. 
Dan komen ze binnen, voorop 
twee misdienaars, bij feesten vier, 
met rode toog, witte superplie 
en daarover de rode pelerine, 
gevolgd door de lectoren en de 
voorganger(s). Zo’n binnenkomst 
zou met trompetgeschal gepaard moeten gaan. 
De misdienaars met hun diensten dragen zeker 
heel mooi bij aan de ambiance van de viering. 
We houden onze adem in, als de kleinste met 
zo’n grote brandende kaars, voetje voor voetje 
naar de lessenaar komt uit eerbied voor de woor-
den van het evangelie. Soms gieten ze de wijn 
druppeltje voor druppeltje in de kelk en plonsen 
ze de druppel water met grote vaart in de kelk. 
Och, dan kun je ze toch alleen maar met een 
glimlach bedanken. Sommigen zeggen, je moet 
ze meer trainen, maar dit is voor mij veel mooier!
Van zulke misdienaars als Berry Burgers, Anne en 
Jasper van der Aa en Leo de Sonnaville mogen er 
voor mij echt wel heel veel meer zijn. 

Door microfoon en luidspreker...
We vertellen in de liturgie verhalen. Verhalen 
over de zin, de waarde en de bedoeling van het 
leven. Het zijn verhalen van mensen, die door de 
geschiedenis heen, vanuit hun geloof in God, het 
leven hebben leren verstaan. Bijna altijd uit het 
Eerste (Oude) Testament en soms als een modern 
verhaal. Het zijn voor ons verhalen van God. We 
vertellen elkaar die verhalen, want we willen 
elkaar inspireren en bemoedigen, maar vooral 
willen we met elkaar ons leven vieren, onze zor-

gen en verdriet, onze hoop en toekomst met 
elkaar delen. Voor de microfoon staan onze lec-
toren, Betty van der Aa, Cor van der Aa, Hermien 
van der Aa, Tien van de Burgt, Twan Cruisen, Tiny 
van Dreumel, Toon van Duifhuizen, Nelly Hen-
driks, Jeanne Hendriks, Petra Hopman, Hans van 
Kerkhof. Zij vertellen die verhalen en leggen 
onze gebeden aan God voor. 

Wij zijn blij met onze kosters, lectoren en misdie-
naars. En als iemand in onze kerk koster, lector 
zou willen worden is zij, hij, altijd welkom. Maar 
we hebben vooral uitbreiding van het aantal 
misdienaars nodig! 

Namens de redactiecommissie J. van Minderhout

Dankviering eerste communie 2011
Op 15 mei j.l. hebben 21 communicanten hun 
eerste communie ontvangen. Om een periode 
van voorbereiding en samen vieren af te sluiten, 
nodigen we alle kinderen en hun familie uit voor 
de dankviering. Dat zal zijn op 2 juli om 19.00 
uur op de Kapelberg te Bergharen. Voice zal dan 
zingen en pastor Jos en pastor Annemarie vieren 
met jullie mee.

Misintenties 
Donderdag 2 juni, 11.00 uur (Hemelvaart)
Overl. Fam. De Kleijn-Hendriks

Zondag 5 juni, 11.00 uur

Ciska Kuijpers-Aarts, Wim en Gon Hebing, Hen-
drik en Paulina Burgers (Namens de buurt)

Zaterdag 11 juni, 19.00 uur – (Pinksteren)
Hendrik en Oda van Uden-Peperkamp, Thea v/d 
Berg-Seegers, Aggie van Heumen-v/d Wielen, 
Thé Reuvers, Jan en Bert de Kleijn, Wim en Gon 
Hebing, Jan van Heumen, Marie Derks-Van Beu-
ningen, tot een zekere intentie

Zondag 19 juni, 11.00 uur

Annie van Heumen-Jansen, Gerrit Reuvers, Jan 
van Heumen

Zaterdag 25 juni, 19.00 uur

overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jan-
sen, Aggie van Heumen-v/d Wielen, overl. ouders 
Remmers-Grim, Gemma Peters, Tom van Lieshout

Opgave misintenties voor de maanden juli en 
augustus s.v.p. voor 14 juni opgeven bij Jeanne 
Hendriks, Eikenweg 1, Hernen. Tel.: 0487-560540
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H. Damianus - Niftrik

H. Victor - Batenburg

MAANDELIJKSE OUDERENBIJEENKOMST
Sinds kort wordt de ouderenbijeenkomst op 
maandag gehouden. Achteraf is gebleken dat 
toch niet iedereen kan of dat de maandag toch 
geen goede dag is.
Tijdens de bijeenkomst van 2 mei j.l. is dit op-
nieuw besproken en gezocht naar een andere 
dag. Er is gekozen voor de eerste donderdag van 
de maand. 
Daar op de eerste donderdag van juni het feest 
van Hemelvaart wordt gevierd en dus zondag is, 
is besloten de ouderenbijeenkomst van juni te 
houden op donderdag 9 juni a.s.
Wij hopen dat iedereen, die er voorheen was,  
weer aanwezig is. Andere belangstellenden zijn 
ook van harte welkom. Het is een gezellig mo-
ment in de maand om met elkaar het nieuws 
van Niftrik uit te wisselen. Daarnaast is het een 
moment om aandacht aan de eenzaamheid te 
besteden.
Wij zien u graag op donderdag 9 juni a.s.

Pastor Hennie Witsiers en de gastvrouwen

UIT DE CONTACTRAAD

•	 De Vormselviering is geëvalueerd. Vastge-
steld is dat het een mooie viering is geweest. 
De kinderen waren erg betrokken bij deze 
viering.

•	 De vieringen voor de Goede Week en Pasen 
zijn doorgenomen.

•	 Het verloop van de Apostelbode en aanmel-
ding van de abonnees.

•	 De definitieve financiële afrekening van de 

restauratie (3e fase/afrondende fase) van de 
r.k. kerk en de afsluiting van de bouwreke-
ning.

•	 Aandacht voor de parochiegids en de jaarre-
kening 2010.

•	 Bespreking van het verzoek van de dames uit 
Batenburg, die zich aangesloten hebben bij 
het koor Voice uit Hernen, om te zingen in 
onze parochiekerk.

•	 Het buitenschilderwerk van de pastorie.
•	 Apostelvergadering van 13 april 2011.

Dankviering eerste communie 2011
Op 22 mei hebben 6 communicanten hun eer-
ste communie ontvangen. Om een periode van 
voorbereiding en samen vieren af te sluiten, no-
digen we alle kinderen en hun familie uit voor 
de dankviering. Dat zal zijn op 2 juli om 19.00 
uur op de Kapelberg te Bergharen. Voice zal dan 
zingen en pastor Jos en pastor Annemarie vieren 
met jullie mee.

gedoopt
16 april

Fay Rutten

T o u w s l a g e r s b a a n   8  -  W i j c h e n

Bij Wereldwinkel Wijchen vindt u veel heerlijke, 
verantwoorde Fair Trade lekkernijen in de schap-
pen. Zo ook een aantal verschillende specerijen 
mixen, verkrijgbaar in praktische molentjes. De 
kruidenmolentjes zijn er in vier verschillende va-
rianten, namelijk de pepermix, de zeezoutmix 
groene kruiden, de zongedroogde tomaatmix 
en de pittige Harissa mix. 

Deze zogenaamde grinders 
koopt Fair Trade Original via 
de Zuid-Afrikaanse handels-
partner Turqle Trading. 

Wilt u meer informatie weten 
over de kruidenmolentjes van Fair Trade Origi-
nal? Voor deze producten en meer, bent u van 
harte welkom in Wereldwinkel Wijchen!

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper
 (coördinator Wereldwinkel Wijchen), 024-6414972 

www.wereldwinkelwijchen.nl 
 info@wereldwinkelwijchen.nl
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MOEDER AARDE HI OK GEVüL

D’n hof ligt er wer netjes bij. Tevrejen stao ik 
ernaor te kieken. De urste tekens van leven kom-
men al boven de grond uit piepen. De aardbeien 
hebben al blümkes, de spinazie gift al klein grün 
blaoijkes, d’n appelboom stao al volop in bloei. 
Mi m’n haand in m’n zakken loop ik deur d’n hof 
en ik ben ‘nne gelukkige mens.
“Staode ’t de grond uit te kieken?”  ’n Vriende-
lijke vrouwenstem roept me van de straot af toe. 
Ik ken ’t mens nie. Ze springt van d’rren fiets af 
en kumt op me toegelopen. 
“Ge het er wel plezier aon, zo te zien. Niks veur 
mèn zonnen hof. Veul te veul werk. Vrüger bij 
ons tös hadden ze ok  zonnen lap grond. Ons Vad 
zaat er altij in te fruten. En wij moesen dan hel-
pen. ‘Gullie eet er ok van’, zee ie dan. En ’n hekel 
da’k daor aon ha: werken in d’n hof. Ik heb dan 
ok gezworren: noit ginnen hof. De Supermert is 
hil wa hendiger. Daor hoefde ’t maor te vatten 
en klaor is Kees.”
Ik zee da’s ze daor wel gelijk in ha: ’t was hen-
diger. Maor werken op ’t land gaaf ok veul 
ontspanning en ge kont al oew zörgen mee in 
de grond stoppen. En bovendien was alles onbe-
spoten en dus veul gezonder.
Ze keek me aon mi ’n paor grote ogen. “Minde 
da nou, da van die zörgen? Stopte gij die in de 
grond? Wannen onzin.”
En toen kreeg ik ’n hil verhaol over vrüger bij 
hun tös. Da d’r ouwelui hil veul zörgen hadden 
gehad en da hunne Vad veul in de grond ha 
gewerkt, maor da de zörgen nie minder waren 
geworren, irder grotter. En over dat ’t gezonder 
was geleufde ze ok nie, want ze was noit ziek en 
kocht de grünte gewoon bij de Super. Enfin, alles 
wa’k verteld had was volledige kwats.
Ik had er intussen ’t zwijgen maor toe gedaon, 
want tegen da mens was nie op te boxen. Da 
kreeg ze waarschijnlijk in de gaoten. 
“Wa zedde inenen stil? Heb ik oe overtroefd? 
Moette oew ège nie aontrekken, heur. Bij ons 
tös doen ze da ok nie. M’nne mens en de kien-
der zeggen altij: ons Moed lult nog as ze dood 
is. Witte, ik zeg altij wa’k denk en daor zijn ze ’t 
nie altij mee ins en dan doen ze net of da’k niks 
gezeed heb. Kunnen ze lekker d’rren ège gang 
gaon. Maor zo zijn we nie getrouwd. Da weten 
ze ondertussen ok.”
Veurda’k nog meer verhaolen te heuren kreeg 
vroeg ik: “Wonde hier ergend in de bürt?”
Ze bleek ’n paor straoten wijerop te wonen, in 
’n appartement in ’n grote flat. Ha ze ok ginne 
laast van ‘nnen tuin, want ‘nnen tuin was zeker 
zo erg als ‘nnen hof.
Ik daocht: ha’k die vraog maor nie gesteld. En ik 
ha da nog nie gedaocht of ze begon ’n hil ver-

haol over hoe erg ’t toch wel was als ge ‘nnen 
tuin had. 
Halfweg d’r verhaol kwaam er ‘nne manskerel 
aongefietst. Bleek d’rren mens te zijn. Aachter 
op z’n fiets stond ’n mendje mi viooltjes. Was wel 
aardig in de bloembekskes op ’t balkon, zee ie. 
Vroegen ok nie zoveul onderhoud.
Ze keek ‘m aon mi ‘nnen vertederende blik in d’r 
ogen. “Wa vein ik da toch lief van oe. Zo’n blüm-
ke fleurt da smerrige balkon echt op. Hebben we 
toch nog ’n klein bloementuintje aon hös.” 
We zeeën mekaore goejendag en zij fietsten 
weg en ik ging naor binnen. Ik heb nog ‘nnen 
hillen tèd nao zitten denken. Ben ik nou gek of 
is zij gek? Of kumt ’t umda zij een vrouw is en 
ikke ‘nne manskerel? Iets klopt er nie, maor ik 
weet nie zo goed wa of dat ‘r mis is. Een ding is 
wel duidelijk: m’n tevrejen gevül was weg. Tot 
overmaot van ramp begon ’t ok nog te regenen. 
’t Leek wel - toen ik naor böten keek – of m’nnen 
hof laag te janken. Kan ik me ok wel veurstel-
len, want die ha alles natuurlijk gehörd. Ik zal 
mèrgen de schoeffel maor ’s ter hand nemen en 
m’nnen hof gaon verwennen. Per slot van reke-
ning hi moeder aarde ok gevül. As ge nie van d’r 
houdt zal ze oe ok niks geven. Al is ’t alleen al 
een gevül van tevrejenheid.

De groeten van Hend

Hallo ´t is Frans hier. Hend z´nne zoon. ´t Is um te 
vertellen da us Vad plotseling is komme te over-
lijden. Niemes die dè hà zien ankomme. Dus ´t 
overdonderde ons ok noggal.
Gullie zult ut dus vurtoan zonder de stukskes van 
ons Vad moeten doen heloas.
Ik ken da toch nie zo skon vertellen als onze pa. 
Ik hoop dè gullie genoten hèt van de stukskes 
van ons Vad en ´m goed zult gedenken, mi un 
borrelke misschien.

Groeten van Frans van Hend
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Wilt u het parochieblad ontvangen en krijgt u dit 
nog niet? Knip dan deze bon uit en stuur die naar 
het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen. 
U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke
geloofsgemeenschap.

Naam:................................................................

Adres:................................................................

..........................................................................

Postcode+Woonplaats......................................
..........................................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Martin Claes 
Piet van Erp		
Donny Merx 
Theo v.d. Weegen	
Hennie Witsiers	

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

koninklijke onderscheidingen

Dit jaar zijn 4 parochianen  vanwege hun vrijwillige 
inzet voor kerk en gemeenschap benoemd zijn tot 
lid in de orde van Oranje Nassau: Pierre Duijkers, 
Toon Jansen, Liza Matijssen en Adriaan Strik.

Pierre Duijkers is al meer dan 35 
jaar actief op allerlei terreinen 
binnen de geloofsgemeen-
schap van Paschalis Baylon in 
de Woezik. Tot voor kort was 
hij 10 jaar actief in het bestuur 
van het CDA in Wijchen. Hij is 
al jaren bezig binnen Vraag 
en Aanbod om elektronische 
apparatuur te beoordelen en 

eventueel te repareren voor de verkoop. Ook de 
elektronica van de voormalige Hoeksteenparochie 
hield hij nauwlettend in de gaten. Sinds ander-
half jaar is hij secretaris van het parochiebestuur. 
Vanuit zijn voormalige werk bij Philips, Nijmegen 
assisteert hij in het museum aldaar. 

Toon Jansen is al meer dan 50 
jaar lid van het zangkoor Soli 
Deo Gloria van de Antonius 
Abtkerk in Wijchen. Niet alleen 
als zanger, maar ook vele jaren 
als voorzitter van het bestuur. 
Daarnaast was hij actief in de 
besturen van de Huttenkamp 
en de biljartclub van de Hut-

tenkamp, van Toneelvereniging de Eendracht en 
de Veteranensportclub V.S.W. Hiermee wordt zijn 
grote betrokkenheid met kerk en samenleving ge-
typeerd en gehonoreerd.

Liza Matijssen is een vrijwil-
ligster die zich al meer dan 
40 jaar bovengemiddeld inzet 
voor de gemeenschap en de 
kerk. Voor haar eigen geloofs-
gemeenschap de Ant. Abt in 
Nederasselt, maar ze was ook 
heel actief binnen de voorma-

lige parochie De Maaskant (Heumen, Overasselt en 

Nederasselt). Sinds kort is ze ook lid van het bestuur 
van parochie De Twaalf Apostelen. In de gemeen-
schap heeft ze veel gedaan voor activiteiten als 
fancy fairs voor goede doelen, volksdansgroepen, 
sport en het Gilde. 

Op vrijdag 29 april 2011 was Hennie Witsiers als 
pastor aanwezig zijn bij de uitreiking van de Ko-
ninklijke Onderscheidingen. Een ervan werd aan 
een inwoner van Batenburg uitgereikt. En wel aan 
de heer Adriaan Strik (red: derde persoon van links 
op de groepsfoto).
De heer Strik heeft zich bijna 51 jaar ingezet als 
beheerder van de kasteelruïne te Batenburg. Daar-
naast heeft hij enkele jaren in het parochiebestuur 
zitting gehad en heeft hij zich in die tijd voorname-
lijk ingezet voor het onderhoud van de gebouwen, 
die de r.k. kerk in bezit had. Zijn grootste complex 
was de aanvang (1e fase) van de restauratie van de 
St. Victorkerk aan de Molendijk. Hij maakt ook deel 
uit van de gemeentelijke Monumentencommissie.
Dit was voor de koningin aanleiding om ook de 
heer Strik te benoemen tot lid in de orde van Oran-
je Nassau.
Wij wensen de heer Strik toe dat hij nog jaren in 
een goede gezondheid van deze onderscheiding 
kan genieten. In deze onderscheiding werd ook zijn 
vrouw Tiny betrokken. Zij heeft altijd naast hem 
gestaan en hem gesteund bij zijn werkzaamheden. 
Mijnheer en mevrouw Strik van harte proficiat.

Parochie De Twaalf Apostelen feliciteert deze per-
sonen en is trots dat zij in ons midden zijn.
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column

H. Antonius Abt • Oosterweg 4 
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2 
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

R. de Kruijf	 pastoor 	 024-6412627
M. Claes	 priester	 024-6412627
A. van Velthoven	 priester           024-6221276
C. Janssen	 diaken	 024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 • 
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpstraat 32 
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8 
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5 
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11 
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

H. Witsiers	 diaken	  06-20541732
A. Gooiker	 pastoraal werker	  024-6412627
B. Oosterveer	 pastoraal werker	  024-6412627
J. Verbruggen	 pastoraal werker	  024-6420437

Parochiecentrum•Oosterweg 4• 6602 HD Wijchen• Tel: 024-6412627
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl. 
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar  via alarmnummer 06-13934368

Pastoraal team

column

Pastoraal team

Buren
In dit blad staan altijd korte levensbeschrijvin-
gen van overleden mensen uit onze parochie. 
Al lezend moest ik ineens aan onze allereerste 
buurman denken, hij is inmiddels al meer dan 
tien jaar dood. Toen wij een kleine dertig jaar 
geleden hier kwamen wonen was hij in onze 
ogen al een tamelijk oude man. Wat leeftijd be-
treft kon hij mijn vader zijn, maar in alle andere 
opzichten was hij verrassend anders dan de stille 
man uit Heerlen. Buurman J. was zeer duidelijk 
aanwezig. Hij was een prima timmerman, zijn 
garage had hij omgetoverd tot werkplaats waar-
uit voortdurend geklop en gezaag klonk met 
als extraatje het snerpende geluid van de draai-
bank. Soms hoorde je zijn vrouw mopperen als 
hij voor de zoveelste keer natte houtkrullen ach-
terliet op haar pas gepoetste vloer. Hij was altijd 
in voor een praatje en een kop koffie. Op zekere 
dag vroeg hij of ik een schoon hemd aan had, zo 
ja, dan kon ik mooi zijn bril poetsen. Kwamen 
hij en zijn vrouw op visite, dan dronk hij gemak-

kelijk  vijf, zes cognacjes 
waarna hij steeds snel-
ler ging praten. Toen 
onze schoorsteen lekte 
heeft buurman J. voor 
een fles cognac het lek 
gedicht, en tot op heden 

is er geen druppel meer 
op het  nachtkastje te-
rechtgekomen. Hij was 
dol op halve haantjes en 
tompoezen, en niet te 
vergeten zijn blinkende 
vuurrode grote  auto. 
Wij mochten hem graag 
en waren snel gewend 
aan de dagelijkse tim-
mermansgeluiden en 
zijn drukke manier van 
praten. Ooit heb ik om half negen ’s morgens bij 
hem aangebeld toen het hevig begon te onwe-
ren en ik alleen thuis was. Ik mocht onmiddellijk 
binnenkomen. Hij ging koffie voor mij zetten en 
kletste me de oren van het hoofd totdat de bui 
over was. Helaas werd hij ernstig ziek. Wij hebben 
nog zijn vijftigjarig huwelijk mee mogen vieren, 
maar enkele weken daarna is hij overleden. Ik 
herinner mij nog de prachtige kist waarin hij 
werd begraven, helemaal passend bij zijn vaar-
dige timmermanshanden. Wij hebben na hem al 
verschillende keren nieuwe buren gehad, zo gaat 
het nu eenmaal in een doodgewone straat. Zeer 
binnenkort zullen er weer andere mensen naast 
ons komen wonen, het blijft toch altijd weer ‘n 
beetje spannend. Ik wens de nieuwelingen in ons 
huizenblok alle goeds, ik hoop dat zij zich thuis 
gaan voelen in onze kleine straat. En ik denk af 
en toe met een brede glimlach terug aan onze 
allereerste buurman J.
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Het werk van Kerk en Samenleving wordt voor 
een belangrijk deel gedragen door de vrijwil-
ligers. De werkzaamheden die de vrijwilligers 
verrichten variëren van koffiezetten tot het 
geven van taalles. Deze vrijwilligers hebben 
aandacht voor hun medemens en begrijpen dat 
mensen het soms moeilijk kunnen hebben en 
zich buitengesloten kunnen voelen.

Vrijwilligers zijn onmisbaar en onbetaalbaar. 
Zonder vrijwilligers kan zowel de kerk als de sa-
menleving niet afdoende functioneren, omdat 
er door de verzakelijking van de samenleving 
een heleboel werk niet of niet goed wordt ge-
daan. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de kerk en 
voor de samenleving. Veel organisaties kunnen 
hun maatschappelijke taak dan ook alleen maar 
goed verrichten dankzij de inzet van vrijwilligers.
Bovendien zijn vrijwilligers een aanwinst, omdat 
zij vanwege verschillende motieven zeer gemo-
tiveerd zijn om vrijwilligerswerk te verrichten en 
alle capaciteiten waarover zij beschikken ten vol-
le willen inzetten ten behoeve van een persoon, 
een kerk, een organisatie of zelfs de gehele sa-
menleving.

Een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk is de maat-
schappelijke stage voor jongeren, die tijdens 
hun middelbare schoolperiode vrijwilligerswerk 
doen. Ze maken kennis met iets doen voor een 
ander of voor de kerk of voor de samenleving 

zonder dat je er voor betaald wordt. Maatschap-
pelijke stage is goed voor de organisatie waar de 
jongeren aan de slag gaan en hun doelgroepen, 
maar vooral ook voor de persoonlijke ontwikke-
ling van jongeren zelf. Leerlingen mogen hun 
stage uitvoeren bij de kerk, een maatschappe-
lijke organisatie, een maatschappelijk project of 
bij voorbeeld een vereniging.
Mooi is dat de jonge vrijwilligers net dat beetje 
extra persoonlijke aandacht kunnen geven aan 
mensen waar betaalde krachten helaas niet altijd 
aan toe kunnen komen. En de mensen genieten 
vaak van het contact.

Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar het 
is niet vrijblijvend. Daarom kan het van belang 
zijn dat de rechtspositie van de vrijwilliger en de 
organisatie wordt geregeld, middels het expliciet 
formuleren van de rechten en plichten van beide 
partijen. Uit de praktijk blijkt dat in het algemeen 
de vrijwilliger zelf niet bezig is met zijn rechtspo-
sitie, hij/zij wil slechts zijn/haar werkzaamheden 
zo goed mogelijk en met zoveel mogelijk plezier 
verrichten.
De rechtspositie komt pas in zicht op het moment 
dat er iets verkeerd gaat en het veelal te laat is 
om nog regelingen te treffen. Daarom is het van 
belang dat vrijwilligers net als professionele ar-
beidskrachten op de hoogte gesteld worden van 
hun rechten en plichten op het moment dat zij 
besluiten vrijwilligerswerk te gaan verrichten. 
Bovendien voorkomen duidelijke afspraken te-
leurstellingen en onduidelijkheden.
In een goed geoliede organisatie wordt de toe-
gevoegde waarde van het vrijwilligerswerk goed 
zichtbaar en functioneel.  

Pastor Hennie Witsiers


