
				  

     

H.Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt, 
H. Damianus-Niftrik, H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum,  Emmanuel-Wijchen-Achterlo,  H. Paschalis Baylon-Woezik

Jaargang 1 
nummer 7, september 2011

De Apostelbode

Vrede hebben met jezelf, met anderen 
en je situatie is essentieel om geluk te 
vinden in je leven. 
En vrede met God hebben?
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om te noteren

29 augustus 20.00-22.00 uur

Repetitie apostelenkoor in H. Joh. de Doper Balgoij
4 september 10.00-17.00 uur

Wijchen Present in het Mozaïk Oosterweg Wijchen. 
Onze parochie zal hier vertegenwoordigd zijn
5 september 20.00 uur 
Kennismaking speerpunt “roeping en vorming” 
pastorie Bergharen
6 september 20.00-22.00 uur

Repetitie apostelenkoor in H. Judocus Hernen
6 september 19.30 uur

Voorlichtingsavond voor ouders van alle  kinde-
ren van groep 4, Eerste Communie H. Antonius 
Abt Wijchen
10 september 14.30-16.30 uur

ziekenmiddag voor Nederasselt, Overasselt en 
Heumen in de Vereniging in Overasselt
12 september 20.00-22.00 uur

Repetitie apostelenkoor in H. Antonius Abt Over-
asselt
13 september 19.30 uur

Informatieavond Griekenland reis 2012
De Schakel, Pius XIIstraat Wijchen 
17 september 
Bedevaart naar Kevelaer
17-25 september 
Vredesweek “elk mens een veilig bestaan”
19 september 20.00 uur

Kennismaking speerpunt “roeping en vorming” 
Emmanuelkerk
20 september 20.00-22.00 uur

repetitie apostelenkoor in H. Antonius Abt Wijchen
24 september

burendag Achterlo Wijchen
25 september 11.00 uur

Apostelviering H. Antonius Abtkerk Wijchen
1 oktober 10.00 uur

De Wandeling start parochiecentrum Oosterweg 
4 Wijchen
8 oktober 10.00-16.00 uur

Impuls bijeenkomst parochiecentrum Wijchen
16 oktober 10.45 uur

Gambiaviering Overasselt tgv Wereldmissiedag
16 oktober Kasteel

Middeleeuwse brunch 11-13 uur
of high tea 15.30-17.30 uur

inloopcafÉ

Na de vakantie starten we weer op 30 augus-
tus met ons inloopcafé. Vervolgens 
gaan we op 13 en 27 september weer 
verder, telkens vanaf 10.00 uur tot 
ongeveer 11.30 uur. Alle ouderen uit 

onze gehele parochie zijn dan welkom in het pa-
rochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen.

Gerry, Tiny, Nel, Anni en Waldi

Harry Vogels 
19 maart 1939 - 19 mei 2011

VAN HARTE willen wij iedereen 
bedanken voor de aanwezigheid 
bij de uitvaart en begrafenis van 

Harry. Ook uw medeleven, via vele lieve kaarten, 
brieven, mails, bloemen en troostende woorden 
is hartverwarmend en ervaren wij als grote steun. 
Het deed ons goed om te horen, dat Harry aan 
zo velen een beetje licht, een beetje liefde mocht 
brengen, in welke vorm dan ook.
In de apostelbode van juni jl. schreef Harry in zijn 
laatste artikel:
“De liefde kent een bron, komt ergens vandaan en 
stroomt ergens  naar toe. Voelen dat die bron er is, 
is al voldoende om de liefde te laten stromen en 
door te geven. Ik hoef alleen maar in te gaan op de 
uitnodiging van de liefde, want de liefde is er al.”
Wij wensen u, in Harry’s geest heel veel “druppel-
tjes liefde”.

Marijke Vogels- vd Heijden
Kinderen en kleinkinderen

dankbetuiging

Vanaf dit nummer wordt De Apostelbode nergens 
meer huis aan huis bezorgd, alleen personen die 
daar om gevraagd hebben krijgen het voortaan 
nog thuis in de brievenbus.  Voor de geloofsge-
meenschappen van Balgoij, Batenburg, Bergharen, 
Hernen/Leur, Heumen, Nederasselt, Niftrik en Over-
asselt is dat een grote verandering. Indien we 
aanmeldingen over het hoofd hebben gezien (fou-
ten zijn immers menselijk) of als parochianen het 
blad alsnog thuis bezorgd willen krijgen dan kun-
nen ze de antwoordstrook op pagina 26 invullen en 
inleveren. De Apostelbode is overigens altijd gratis 
te downloaden via www.detwaalfapostelen.nl.

De aanmeldbriefjes werden door sommige parochi-
anen gebruikt om op- of aanmerkingen te plaatsen.  
Enkelen lieten merken dat ze de voorgangers van 
De Apostelbode goed genoeg vonden en dat ze 
nu niet alles lezen. De redactie snapt dat goed! Als 
de Hoeksteen, de Maaskant en het Kruispunt zelf-
standig waren gebleven dan was er zeker geen 
gemeenschappelijk parochieblad gekomen. Maar 
met de komst van de nieuwe parochie is een nieuwe 
situatie ontstaan, lokale gemeenschappen kunnen 
nog in veel opzichten op de oude voet verder gaan, 
maar er zal steeds meer gemeenschappelijk wor-
den gedaan en alle geloofsgemeenschappen zullen 
leren van elkaars ideeën en initiatieven. We zullen 
steeds meer samen één parochie worden.

De Redactie

distributie apostelbode
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De Wijchense kerken naar Ghana

Van 17 tot en met 29 oktober gaat een afvaardi-
ging van de Wijchense kerken naar Ghana. Rudy 
de Kruijf, Manon Linders en Bea Schouten van de 
Twaalf Apostelen en Pim Vissers en Riet en Bas 
Voordendag van de Schakel gaan samen kijken 
hoe de gelden die de gezamenlijke kerken tot op 
heden bij elkaar gespaard hebben besteed zijn. 
Verder zal bekeken worden hoe volgende acties 
besteed kunnen worden. 
Via de stichting Wijchen Wereld Wijd (www.Wij-
chenwereldwijd.nl) zijn vele acties gevoerd voor 
het plaatsje Hwidiem in Ghana, de laatste twee 
jaar ook als eigen project voor de landelijke Vas-
tenaktie. 
Er is geholpen bij het verzamelen van lakens 
voor het ziekenhuis, er is geld ingezameld voor 
de bouw van een gastenverblijf bij het plaatse-
lijke ziekenhuis en dit jaar voor de renovatie van 
een streekschool in Hwidiem. Bij de laatste actie 
(samen met kinderopvangorganisatie de Eerste 
Stap ) is geld bijeengebracht voor een betere in-
richting van de crèche. 
Om tijdens ons verblijf ook daadwerkelijk iets 
te kunnen aanbieden willen wij de maand sep-
tember tot en met half oktober actie voeren. Wij 
willen graag de scholen in Hwidiem iets schen-
ken en bij navraag lijken schriften, kleurboeken, 
pennen en (kleur)potloden daarvoor het meest 
geschikt en het meest praktisch omdat het in de 
handbagage meegenomen moet worden. Wij 
zullen via de media en via de Wijchense scholen 
hier ook aandacht voor vragen. 
Graag vragen wij alle parochianen om lege 
schriften en kleurboeken, (goede) pennen en 
kleurpotloden die u kunt missen te brengen op 
het Parochiecentrum, op werkdagen geopend 
van 9.00-12.00 uur. Wij zullen er dan voor zor-
gen dat het een goede bestemming krijgt in 
Hwidiem. 

Rudy de Kruijf, Manon Linders en Bea Schouten

Wijchen/Beuningen naar Kevelaer

Zaterdag 17 september 2011 Bedevaart Kevelaer.
Ook dit jaar gaan pelgrims uit Wijchen en Beu-
ningen met omliggende parochies gezamenlijk 
naar Kevelaer. Steeds meer pelgrims bezoeken 
Kevelaer. Dankzij de grote deelname kunnen we 
beschikken over de mooie basiliek voor de vie-
ring van de plechtige Hoogmis. De afsluitende 
viering met zegening wordt gevierd in de H. 
Antoniuskerk. Beide vieringen zullen worden 
opgeluisterd door de harmonie D.O.V. en leden 
van diverse koren. Pelgrims mogen een korte 
persoonlijke intentie op een briefje schrijven. 
Deze worden onder de hoogmis voorgelezen.

Dagindeling:
09.15 uur	 Aankomst in Kevelaer 
	 (opstellen van processie)
09.45 uur	 Ontvangst en welkomswoord in 
	 Pax Christi kapel
11.30 uur	 Plechtige Hoogmis in de Basiliek
15.00 uur	 Kruisweg in de Pax Christi kapel
16.30 uur	 Afsluitende viering in 
	 de H. Antoniuskerk
17.30 uur	 Vertrek uit Kevelaer

Aanmelding:
Zaterdag 3 en zondag 4 september na de dien-
sten in:
Batenburg bij Hennie Witsiers;
Bergharen bij Hennie Witsiers;
Hernen bij Piet van Heumen/Hennie Witsiers;
Niftrik bij Hennie Witsiers;
Balgoij bij Annie de Valk;
Achterlo bij Tonnie Scholten;
Alverna bij Wichta Loeffen;
Nederasselt bij Bep Derks-Derksen;
Heumen en Overasselt bij Riet Dinnisen in 
Overasselt
Woezik bij Nel Jansen-Brink;
Parochieel Centrum, Oosterweg 4;
Opgave minder-validen alléén bij Diny Scholten, 
tel: (024) 64 200 65.
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HOE ZIT DAT?
En wat zijn dan de laatste vijf Geheimen 
van de Rozenkrans?
Vormelingengroep 2011 Wijchen

Na de Blijde Geheimen, de Geheimen van Licht en de 
Droevige Geheimen volgen de Glorievolle Geheimen. 
Als je iedere dag de Rozenkrans zou bidden dan bid 
je op woensdag en zondag de Glorievolle Geheimen.
Glorievol is een woord dat je misschien nog nooit 
gehoord hebt. Het betekent zoiets als glansrijk, 
schitterend, groots en het woord ongelooflijk past 
er ook bij. Deze vijf geheimen vertellen iets van de 
schitterende gebeurtenissen uit het leven van Jezus 
en Maria:

•	 Jezus verrijst uit de doden (Pasen)
•	 Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart)
•	 De Heilige Geest daalt neer over de apostelen 

(Pinksteren)
•	 Maria wordt in de hemel opgenomen (Maria-

Tenhemelopneming)
•	 Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin 

van hemel en aarde (Maria Koningin)

Deze vijf geheimen gaan over voorvallen die voor 
ons mensen niet logisch zijn. Je kunt zeggen dat ze 
boven onze pet gaan, we kunnen er met ons gewone 
verstand niet bij. Ja, en dan is ‘geloven’ het  enige 
wat je kunt doen. Maar, al meer dan 2000 jaar ver-
tellen de volgelingen van Jezus deze gebeurtenissen 
door aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat gebeurt 
toch niet zomaar? 

Het eerste geheim heeft te maken met 
Geloof. Mijn geloof en jouw geloof dat 
de dood niet het einde is, maar dat er na 
onze dood een ander leven is. 
Het tweede geheim heeft met Hoop te 
maken. Ik hoop echt dat het nieuwe le-
ven in een soort van hemel is. Een plaats 
waar geen pijn en verdriet is, maar alleen 
liefde. 
Het derde geheim heeft met liefde en vuur 
te maken. God houdt van ons, van jou en 
mij. Door zijn Geest aan ons te geven laat 
Hij zien dat we het leven niet alleen hoe-
ven te leven. Het vierde en vijfde geheim 
vertellen ons dat Maria een bijzondere 
vrouw is en een speciale plaats heeft 
in de Hemel. Wij mogen haar zien als ko-
ningin en moeder van hemel en aarde. We 
zijn altijd bij haar welkom met vragen en 
gebeden. 

Dit waren dus alle geheimen van de Rozenkrans. Aan 
jou de uitnodiging om hem te bidden.

Ineke Wintjes
PS. Heb jij ook nog een vraag voor HOE ZIT DAT, 

mail dan naar Ineke.wintjes@detwaalfapostelen.nl

De Wereldjongerendagen

Wat zijn de Wereldjongerendagen (WJD)? 
De WJD is het grootste internatio-
nale jongerenevenement ter wereld.
Honderdduizenden jongeren, overal 
vandaan, komen bij elkaar om sa-
men het katholieke geloof te vieren. 
Wereldjongerendagen staan voor 
nieuwe vrienden ontmoeten, lol 
maken, afzien, eucharistie vieren, 
multiculti socializen, een indrukwekkende erva-
ring om nooit te vergeten! Meer informatie vind je 
op www.wjd.nl of op de website van ons bisdom: 
www.bisdomdenbosch.nl
 Pelgrimstocht

Deelnemen aan de WJD is een echte pelgrimstocht: 
de reis is intensief en de maaltijden en voorzienin-
gen zijn eenvoudig. Maar dat mag de sfeer niet 
drukken! Juist door deze eenvoudige omstandig-
heden blijkt dat de band met elkaar alleen maar 
hechter wordt.
De WJD in Madrid

De jongeren uit onze parochie komen in de weken 
na de WJD in de kerken van de Twaalf Apostelen 
vertellen over hun ervaringen.

De WJD thuis volgen

Via www.wjd.nl en www.bisdomdenbosch.nl kun 
je de WJD volgen, zelfs na 21 augustus. 
Misschien wel leuker is het om de WJD te volgen 
met behulp van de nieuwe sociale media; zo staat 
er een dag tot dag verslag in de vorm van een 
weblog op de website van het bisdom en kun je 
via twitter met #wjd of #wjdmadrid actuele info 
krijgen.  Wordt lid van de WJD-hyves 2011 in Ma-
drid en blijf zo op de hoogte van alle info! 
http://wjd2011.hyves.nl/.  Je kunt ook op facebook 
zoeken naar RKK WJD Madrid of World Youth 
Day en je vindt heel veel foto’s en filmpjes over 
het evenement.  Sluit je aan en doe mee, dan blijft 
WJD levend ook na 21 augustus. 

Piet van Erp

Vrijwilligerswerk, waar ook u wat aan 
heeft

De Telefonische Hulpdienst Sensoor 
is bereikbaar voor iedereen die ergens mee zit 
en anoniem het hart wil luchten. Onze goed op-
geleide vrijwilligers hebben een luisterend oor 
voor hun medemens.  Wilt u ook anderen dat 
steuntje in de rug bieden, neem dan contact op 
met Sensoor Gelderland Zuid (in Nijmegen) en 
bel 024-3245609.

Voor meer informatie www.sensoor.nl/gelderland

sensoor
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Vredesweek  2011

Van 17 tot en met 25 septem-
ber 2011 staat de vredesweek 
2011 in het teken van
‘elk mens een  veilig bestaan’.

Vredesorganisatie IKV Pax 
Christi wil zo veel mogelijk mensen in Nederland 
betrekken bij vraagstukken over vrede en veilig-
heid met een ministerie van vrede.
Onder het motto: `elk mens een veilig bestaan’ 
zetten we bestaande en nieuwe vredesinitia-
tieven in de schijnwerpers. Om dit initiatief te 
ondersteunen, willen wij vanaf alle kerken van 
de Twaalf Apostelen de hele week de vredesvlag  
laten wapperen.
De mov werkgroep van Overasselt, Heumen en 
Nederasselt heeft voor de viering in het ope-
ningsweekend van deze vredesweek een aantal 
suggesties op papier gezet.
Deze kunnen gebruikt worden als aanvulling op 
de bestaande liturgieboekjes: liturgie van Hees-
wijk. Voor iedere gemeenschap van de Twaalf 
Apostelen kan deze bundel een leidraad zijn 
om in een vredesviering nog meer aandacht te 
schenken aan het motto:	  		

Elk  mens  een  veilig  bestaan

namens MOV werkgroep van Overasselt, 
Heumen en Nederasselt,  Leo van Oss

16 oktober wereldmissiedag

Zondag 16 oktober 2011 
Gambiaviering in Overasselt

Op zondag 16 oktober, Wereldmissiedag, is in de 
parochiekerk van Overasselt voor de vijfde keer 
een viering in het teken van de ontwikkelingspro-
jecten van Stichting-OOG (Ontwikkeling Ouderen 
Gambia).

Gambiadag 2010

Stichting-OOG stelt zich als doel het duurzaam 
verbeteren van de leefomstandigheden van de al-
lerarmsten in Gambia. Dit doet de stichting door 
haar steun te geven aan basisonderwijs voor vol-
wassenen en hulp bij o.a. een groentetuin voor 
de vrouwen uit het dorp Sanyang en in de regio 
Kiang Central. Deze combinatie van onderwijs en 
inkomen helpt de vrouwen om hun levensomstan-
digheden verbeteren: ze zijn daardoor beter in 
staat en gemotiveerd om kinderen goed te eten te 
geven en ze naar school te laten gaan. 

De Eucharistieviering begint om 10.45 uur in de 
R.K. kerk Antonius Abt in Overasselt. Pater Aloys 
zal in deze dienst voorgaan en zijn preek zal in het 
teken staan van het thema: ‘Samen Werken, Sa-
men Eten’. De kerk zal ingericht zijn in Afrikaanse 
sfeer en het koor ‘Mazing Joy’ uit Nederasselt zal 
de viering opluisteren met Afrikaanse liederen die 
zij speciaal voor deze viering hebben ingestudeerd! 
Tijdens deze dienst vertelt iemand van Stichting-
OOG over de ervaringen die we in het afgelopen 
jaar hebben gehad tijdens onze bezoeken aan de 

projecten in Gambia en hoe Stichting-OOG het 
‘Samen Werken, Samen Eten’ met de Gambiaan-
se vrouwen en mannen probeert vorm te geven. 
Evenals andere jaren zal de opbrengst van de col-
lecte naar het project gaan. 

Wij denken dat het opnieuw een bijzondere vie-
ring zal worden. 

Aansluitend nodigt het bestuur van Stichting-OOG 
iedereen tot ongeveer 13.00 uur uit voor een gratis 
kop koffie in het Verenigingsgebouw in Overasselt, 
waar ook ons ‘winkeltje’ is ingericht met Gambi-
aanse cadeauartikelen en zelfgemaakte kaarten. 

Anders dan afgelopen jaren is vanaf 17.00 uur 
een sponsordiner in het Verenigingsgebouw. U 
kunt hierover informatie en een inschrijfformu-
lier vinden op onze website www.stichting-oog.
nl of contact opnemen met Joke Knoope tel. 024-
3731995 e-mail  joke.knoope@live.nl 

We hopen u op 16 oktober te ontmoeten.
U bent van harte welkom!

Het bestuur van Stichting-OOG
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lezing Albertinum

Het voltooide leven

Een lezingencyclus over levenseinde en euthana-
sie,  van het scheppen van voorwaarden voor wat 
het Albertinumgenootschap een humaan en zelf 
gekozen levenseinde noemt en de vragen die het 
oproept, belicht vanuit verschillende invalshoeken. 
Vragen komen aan de orde als: wat betekent het 
zelfbeschikkingsrecht van het individu ten aanzien 
van het levenseinde? In hoeverre moeten wij leven 
en dood in eigen beheer (willen) nemen? Welke 
rol speelt de relatie met anderen in de omgang 
met het eigen levenseinde? 
•  22 september 2011: Dilemma’s van artsen, door 
Drs. Gert van Dijk, als medisch ethicus werkzaam 
bij KNMG. •  29 september 2011: De rol van de 
herinnering, door Dr. Elena Bendien, onderzoeks-
medewerker aan de Universiteit van Humanistiek 
te Utrecht. •  6 oktober 2011: Aan de knoppen 
van je bestaan, door Prof. dr. Paul van Tongeren, 
hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. •  Datum: 13 oktober 2011: 
Rondom het sterfbed, door Dr. Annemarieke v.d. 
Woude, predikant-geestelijk verzorger in een ver-
pleeghuis te Renkum
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te 
Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.  Entree E 5,00 per 
lezing

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
 024-3228285 (Ans Metz)

informatieavond 1e communie

In de Antonius Abt Wijchen, Paschalis- en de H. 
Jozefkerk zullen in mei 2012 weer een aantal 
kinderen uit groep 4 van de basisschool hun Eer-
ste Communie doen.
Ook uw kind zou daaraan kunnen deelnemen.
Deelname aan de Eerste Communie is een be-
langrijke stap in de geloofsopvoeding van uw 
kind na het doopsel. Het is verder ingroeien in 
de geloofsgemeenschap, waarvan wij allemaal 
deel uit maken.
Naar de kerk gaan is niet meer de gewoonte van 
iedereen, maar gelukkig zien we dat ouders, aan 
de hand van hun kind vanaf de voorbereiding 
weer mee gaan doen.
Misschien is de Eerste Communie van uw kind 
ook een uitnodiging naar u toe, om ook weer 
meer aan eigen geloven toe te komen.
Om te kunnen beslissen of u en uw kind mee 
willen doen aan de voorbereiding van de Eerste 
Communie hebben wij als werkgroep, een alge-
mene en oriënterende bijeenkomst gepland. Wij 
willen u dan meer vertellen over de Eerste Com-
munie en over de voorbereiding hierop. Ook is er 
voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.
Deze bijeenkomst is voor alle ouders/verzorgers 
van kinderen uit groep 4 van heel Wijchen en 
wordt gehouden op: 

Dinsdag 6 september a.s. om 19.30 uur in de An-
tonius Abt kerk (Oosterweg 4 in Wijchen)

Na afloop van deze bijeenkomst, kunt u uw in-
schrijvingen bij ons achterlaten of later bij de 
kerk waar uw kind de Eerste Communie gaat 
doen inleveren. Inschrijven kan uiterlijk tot don-
derdag 15 september a.s. 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met  
Pastor Cees Janssen tel. 024-6412627 op di/wo/vr 
09.00-12.00 uur.
 
IWEC (interparochiële werkgroep eerste communie): 

Bianca Spanings, Antonius Abt
Angelique Haas, H. Jozef

Ans van der Wielen,  Paschalis

kennismakingsavonden

Rondom het speerpunt “Roeping en Vorming” 
zullen er kennismakingsavonden georganiseerd 
worden voor alle vrijwilligers die zich, in meerdere 
of mindere mate met pastoraal werk bezighouden.
Alle leden van de groepen ziekenpastoraat, avond-
wake, contactraad, stuurgroep zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd. Doel van de avond is nadere 
kennismaking met elkaar en met pastor Martin 
Claes, die eventuele bijscholingscursussen zal gaan 
verzorgen toegespitst op de vragen die leven bij 
de vrijwilligers.
•	 Voor de medewerkers van de voormalige paro-

chie “Het Kruispunt” zal dat zijn op maandag 
5 september in de pastorie van Bergharen, aan-
vang 20.00 uur.

•	 Voor de medewerkers van de voormalige paro-
chie “De Hoeksteen” zal dat zijn op maandag 
19 september in de Emmanuelkerk, aanvang 
20.00 uur.

•	 Voor de medewerkers van de voormalige paro-
chie “De Maaskant” moet in overleg nog een 
datum gevonden worden.

De werkgroepen zullen ook nog een uitnodiging 
krijgen vanuit de contactraad.

Marion Eling / Martin Claes
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De website 

Onze website www.detwaalfapostelen.nl wordt 
op dit moment 100-150 keer bezocht per dag, 
waaruit blijkt dat zij in een behoefte voorziet. De 
site biedt basisinformatie over de parochie en de 
geloofsgemeenschappen, het actuele vieringen-
schema, actueel nieuws en toegang tot de andere 
informatievormen, Apostelbode en Nieuwsbrief.  
De wekelijkse column van het pastoraat op de 
hoofdpagina en het vieringenschema maken de 
website actueel, waardoor parochianen regelma-
tig komen kijken. Met name hiermee willen we 
onze ambitie waarmaken om een frisse, actuele 
communicatiebron te maken voor alle parochia-
nen.
Het is de bedoeling om deze website stapsgewijs 
nog verder uit te breiden. Zo willen we bijvoor-
beeld op korte termijn met de mogelijkheid voor 
elke geloofsge-
meenschap komen 
om zelf informatie 
middels het inter-
net aan te bieden 
(zie testvoorbeeld). 
Heel veel men-
sen dragen hun 
steentje bij om 
onze parochie een 
levende gemeenschap te laten zijn. Een gemeen-
schap waar elke kerk en waar eenieder tot zijn 
recht komt. Dit kunnen we alléén bereiken als we 
elkaar de ruimte gunnen en elkaar niet alleen te-
genkomen, maar écht zullen ontmoeten en met 
elkaar in gesprek gaan en blijven. We hopen dat 
onze website helpt u wegwijs te maken in onze 
parochie! We hopen dat de kerk-specifieke pa-
gina’s nog meer mogelijkheden bieden om te 
informeren en kennis te maken. Maar méér nog: 
we zouden het fijn vinden om u te ontmoeten bij 
(parochie brede) vieringen en activiteiten, in de 
kerk of in het parochiecentrum. WEES WELKOM!

Commissie communicatie

Binnen de gemeente Wijchen wonen ouderen 
die niet meer geheel voor zichzelf kunnen zorgen 
en daarom zijn zij aangewezen op een zorgin-
stelling. Mogelijk weet u dat  zorgorganisaties 
in toenemende mate niet altijd meer geheel in 
staat zijn, voldoende invulling te geven aan met 
name het welzijnsaspect. 
Dit is dan ook de reden waarom de initiatiefgroep 
Goud voor Oud probeert met evenementen ex-
tra inkomsten te genereren. De opbrengsten van 
deze evenementen worden verdeeld over de zor-
ginstellingen de Elsthof, Sint Jozef, de Weegbree 
en de Hagert. 

Wilt u, eventueel met uw gezin, eens lekker ver-
wend worden tijdens een Middeleeuwse Brunch 
of een High Tea in het mooie kasteel in Wijchen, 
dan is zondag 16 oktober 2011 een mooie dag 
hiervoor.

De Brunch vindt plaats van 11.00 uur tot 13.00 
uur. Voor deelname vragen wij een bedrag van  
€ 17,50 per persoon.

De High Tea vindt plaats van 15.30 uur tot 17.30 
uur. Voor deelname vragen wij een bedrag van   
€ 17,50 per persoon. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 1 oktober 2011:

Telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 
16.00 uur bij de receptie van Woonzorgcentrum 
de Elsthof telefoon: 024-89 01 380 of per e-mail   
ReceptieDeElsthof@zzgzorggroep.nl

Aanmelding deelname Brunch 
(11.00 uur – 13.00 uur) of High Tea (15.30 – 17.30)
Bij aanmelding graag het volgende vermelden:
- 	 Aan welke activiteit u wilt deelnemen 
	 (Brunch of High Tea)
-	 Met hoeveel personen u wilt komen
-	 Uw naam
-	 Uw adres 
-	 Uw telefoonnummer 
-	 Uw e-mail adres

U krijgt een (digitale) bevestiging) van uw deel-
name.

Betaling

Gelieve contant en gepast te betalen op zondag 
16 oktober 2011.

Initiatiefgroep Goud voor Oud

middeleeuwse brunch en-of high tea

Kapel woonzorgcentrum

Beste bezoekers van de zaterdag dienst in de kapel 
van woonzorgcentrum St. Jozef,
De kapel van St. Jozef is  na  20 augustus 2011 ge-
sloten vanwege verbouwingswerkzaamheden. 
Deze werkzaamheden zullen twee á drie maan-
den gaan duren. Tot die tijd is er geen dienst in 
St. Jozef. De laatste dienst voor de verbouwing 
vindt dus plaats op zaterdag  20 augustus.
Na de verbouwing van de kapel,  tot ontmoe-
tingsruimte voor bewoners,  worden de diensten 
hervat in een andere ruimte dan de kapel. Te zij-
ner tijd zal ik u hierover verder informeren.

Christa Nollen, Locatiemanager
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Trotse Dames (Proud Ladies).
Vanaf nu kunt u in de We-
reldwinkel beelden van de 
kunstenaar Aaron Kapembeza 
uit Zimbabwe kopen. Het gaat 
om figuratieve beelden van 
trotse vrouwen, gehouwen uit 
de zeer harde steensoort springstone en opal. 
Opvallend bij de Proud Ladies beelden zijn de 
verschillende texturen die de kunstenaar gebruikt 
om contrast te creëren tussen bijvoorbeeld huid 
en kleding. Het assortiment bestaat uit trotse da-
mes in verscheidene houdingen en groottes.
 

Contactpersoon:Mevr. W. Schipper, 024-6414972
info@wereldwinkelwijchen.nl

T o u w s l a g e r s b a a n   8  -  W i j c h e n

op reis

14-daagse reis naar Griekenland in 2012!
Op dit moment, voorafgaande aan de informatie-
avond op dinsdag 13 september 2011 in kerkelijk 
centrum  ‘de Schakel’ aan de Pius XII-straat in 
Wijchen, is er meer informatie beschikbaar.

De 14-daagse reis begint na de vliegreis van Schip-
hol naar Athene in Griekenland op woensdag 2 
mei. Daar blijven we 2 dagen, en vervolgens ma-
ken we een rondreis over de Peloponnesos naar 
het noorden van Griekenland en weer terug 
naar Athene.  

Een aantal lezingen in de eerste maanden 
van 2012 zal tot doel hebben de deelnemers 
vertrouwd te maken met de persoon en opvat-
tingen van Paulus, alsmede met de verschillende 
beschavingen, zoals wij die tijdens de reis zullen 
tegenkomen. Ook wordt ingegaan op de rijke 
historie van de Grieks-Orthodoxe Kerk en haar 
gebruiken en de vieringen, zoals die in de kerken 
en kloosters zichtbaar en hoorbaar worden.

Ondergetekenden hebben reeds een 6-tal reizen 
tussen 2000 en 2010 georganiseerd. Deze had-
den allen tot doel die  landen te bezoeken die 
in het verleden een relatie hadden met de apos-
tel Paulus. Aangezien tijdens de door ons in het 
verleden georganiseerde reizen  bleek, dat ook 
vanuit de Parochie de Twaalf Apostelen hiervoor 
belangstelling bestond, willen we u graag in de 
gelegenheid stellen aan de voorgenomen reis 
deel te nemen.

Als u geïnteresseerd bent geraakt in deelname 
aan deze reis, bent u op dinsdag 13 september 
a.s. van harte welkom. Ook kunt U dan met even-
tuele vragen bij ons terecht.
De avond begint om 20.00 uur; koffie en thee 
staan vanaf 19.30 klaar.

De reisleiding,
Riet van Gils en Hawald  Kema

Saltshof 1520, 6604 EJ Wijchen.

Telefoon 024 6411468; e-mail: hekema@scarlet.nl

Na de vastenactie afgelopen jaar, waarin een 
groep mensen samen kookten en aten bij pastor 
Aloys, bleek de behoefte te bestaan om de ge-
zamenlijke maaltijden eenmaal per week voort 
te zetten. Na een half jaar “Samen aan Tafel” 
kan er gezegd worden dat de doelstelling: sa-
men genieten van een smakelijke maaltijd en 
daarbij elkaar ontmoeten, bijbuurten en zo 
nodig ondersteuning bieden, wordt gehaald. 
Het was heel fijn om gedurende de vakantieslui-
ting van het Verenigingsgebouw door te kunnen 
gaan met de gezamenlijke maaltijden. De eige-
naars van eetcafé De Zon waren zo hartelijk hun 
deuren voor de gasten te openen. De maaltijden 
beginnen om 12.30 uur en de prijs van de maal-
tijd is E 6,50,  keuzeformulieren kunnen worden 
opgehaald en/of ingeleverd  bij:

Mw. Anneke Peters, tegenover de kerk,
Huisartsenpraktijk, Verenigingsgebouw

“samen aan tafel”
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in gesprek met ... 

Aan het begin van een nieuw werkjaar wil ik 
u nu voorstellen aan onze secretaris: (de heer) 
Pierre Duijkers, die in de Woezik woont samen 
met zijn vrouw Gerda. Het echtpaar heeft twee 
zonen. Pierre heeft altijd bij Philips gewerkt, 
eerst zo’n 12 jaar in Heerlen en daarna in Nijme-
gen, samen ruim 41 jaar. Aanvankelijk woonde 
het paar ’n paar jaar in Dukenburg (Nijmegen), 
maar vonden in 1975 hun woning in de Woezik.  
Toen eind 1974 pastoor Lemmen ofm naar Woe-
zik kwam, werd Pierre al snel gevraagd zitting 
te nemen in de parochieraad van de H. Paschalis 
Baylon parochie.     
                                                                                                                           
En buiten de kerk ook actief?                                                                                                                                
In Wijchen ben ik 8 jaar lid geweest van het 
plaatselijke CDA bestuur. Ik werk ook in de kring-
loopwinkel van Vraag en Aanbod. Daarnaast 
werk ik met een groepje oud collega’s aan de his-
torie van Philips Nijmegen (nu NXP) in het NEM.
                                                                                                                                                             
Binnen de Wijchense kerkgemeenschap ben jij altijd 
heel actief geweest!
“Dat mag je wel zeggen. Met name binnen de 
parochie van de Woezik en de Dekenale Raad 
van het  toenmalige dekenaat Wijchen”. Het 
blijkt dat Pierre in de Woezik van alles heeft ge-
daan en nog doet, zoals allerlei technische zaken 
en klussen en het bouwen van de kerststal ieder 
jaar. Na het vertrek van Pastoor Lemmen, heeft 
hij jarenlang de uitgave van het parochieblad 
“Paschalisbode” verzorgd, eerst samen met Toon 
Jans en later met Bert Oosterveer. Later werd 
deze opgenomen in  “de Hoeksteen”. Eerst lid 
van de parochieraad, werd hij later ook gevraagd 
als lid van het kerkbestuur van de Paschalisparo-
chie. Toen in 1988 de Hoeksteenparochie werd 
opgericht werd Pierre lid van het parochieverga-
dering. Vanaf 2003 maakte hij deel uit van het 
parochiebestuur van “De Hoeksteen”. 

En in 2010 lid van het nieuwe parochiebestuur van 
de Twaalf Apostelen!
“Je wordt dan gevraagd en je weet dat er veel 
werk aan verbonden is, dus ik was niet zo enthou-
siast. Uiteindelijk heb ik toch ja gezegd”.	

Binnen dit bestuur ben jij de secretaris?
 “Ja, en daarnaast behartig ik momenteel ook 
de kerkhof zaken”. Pierre vertelt dan dat hij 
contacten heeft met alle 12 contactraden en de 
dagelijkse zaken regelt samen met pastoor Rudy 
de Kruijf en Wijnand Eling(dagelijks bestuur). 
Verder komt er dagelijks post binnen, veel via de 
mail, die aandacht vraagt. Hij heeft hierover veel 
contact met Det Bax en Jeanette van Reijmers-

dal. Op het parochiecentrum aan de Oosterweg 
is Pierre ook vaak te vinden voor allerlei tech-
nische zaken zoals de computers, kerk TV en 
telefooninstallatie. 
Voor de Paschalisgemeenschap verzorgt Pierre 
al 10 jaar de website: http://home.xmsnet.nl/pa-
schaliskerk/. Minimaal een keer per maand werkt 
hij deze bij.                                                             	
	
Waarom doe je al dit werk?                                                                                                                                       
Pierre zegt daarover, dat hij zeker niet met te-
genzin dit werk doet. Integendeel hij vindt het 
leuk en probeert de dingen goed te doen. Alles 
bij elkaar kost hem dit wel minimaal zo’n 20 uur 
per week. 

Wat vindt jij van dat samengaan met 12 kerken?                                                                                                       
“Het is nu een noodzaak. Vroeger hadden we 
allemaal een eigen pastoor en als ’t nodig was, 
was er altijd wel een pater te vinden. Dat is ver-
leden tijd”. Pierre zoekt de oplossing voor het 
personeelsprobleem in samenwerking en ‘n  toe-
name van vrijwilligerswerkzaamheden, want 
ook ”onze taken breiden geleidelijk aan uit”. We 
kunnen elkaar ook wat meer steunen en samen-
werken met name ook binnen de werkgroepen. 
Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren. 
We zullen de voordelen moeten gaan ontdek-
ken.                                                                                                                                       

Pierre, heel veel dank voor dit gesprek.                                                                                                                   
Henk van Zwam
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Wandelen in eenvoud, betrokken, kwetsbaar en vre-
delievend

      	  
Wandelen met anderen rondom een verdiepend 
thema uit de franciscaanse spiritualiteit. De 
Franciscaanse Beweging organiseert een aantal 
wandelingen per jaar; ontmoeting, verbinding 
en bezinning staan hierbij voorop. We vertrek-
ken vanuit een gezamenlijk punt, wandelen ong. 
15 km en sluiten af met een bezinnend moment.
Tijd: 12.30-17.30 uur. 
Kosten:  € 5,00 voor niet-leden/€ 3,50 voor leden 
(ter plekke te voldoen). 

*	 Zondag 28 augustus, Deventer 
	 Broederenkerk, Broederenstaat 18

*	 Zondag 16 oktober, Den Bosch 
	 Franciscushuis, Van der Does de 
	 Willeboissingel 11

*	 Zaterdag 14 januari 2012, Veenendaal,
	 ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2

Aanmelding via de Franciscaanse Beweging:
073-6131340/info@franciscaansebeweging.nl

wandelen met franciscus De Wandeling: Surpriseshow!?

Waar slaat dit nou weer op? Een surpriseshow 
die in verband staat met De Wandeling van 1 
oktober?  Surprise is toch - wanneer je het uit-
spreekt als surprais - een verrassing. Inderdaad, 
in die zin willen we van de eerste wandeling van 
het derde seizoen een surprise maken.
En hoe gaan we dit dan doen? Bij de oorspron-
kelijke surpriseshow - u weet vast wel, die van 
Hennie Huisman - wordt een nietsvermoedend 
iemand verrast. Een droomwens gaat in vervul-
ling. Bij ons gaat het allemaal iets bescheidener. 
Van een droomwens is geen sprake, van een ver-
rassing wel.
Hoezo verrassing? Om te beginnen vertellen we 
niet waar we naartoe gaan. Misschien wel kin-
derachtig, maar toch! Bovendien geven we niet 
aan waar we gaan pauzeren en wat ons daar 
te wachten staat. De te lopen afstand is geen 
verrassing. Ook nu kunt u rekenen op een kilo-
metertje of veertien. 
En bovenal doen we aan u een oproep. We gaan 
u vragen voor de ander een verrassing te dur-
ven zijn. Een soort surprise - lees op zijn Frans 
surpriese - die zich gaandeweg laat uitpakken. 
We hopen dat u de verschillende lagen cadeau-
papier, om uzelf  dan, onderweg laat uitpakken. 
Onderzoek wijst uit dat 80% van de treinreizigers 
geen praatje durft aan te knopen 
met een medereiziger, terwijl meer 
dan 60% dat wel zou willen. 
Een wandeling, onze Wandeling is 
een uitgelezen kans om te tonen 
dat wij dat wel durven. De Wande-
ling van de Twaalf Apostelen is een ontmoeting 
van en voor mensen die elkaar iets te vertellen 
hebben. Niet per se als gelovige, maar als mede-
mens.
We beginnen op 1 oktober aan het derde sei-
zoen met koffie en thee en vertrekken rond half 
11. Het ijs is tegen die tijd al gebroken en alle 
kansen liggen voor handen om jezelf te openen. 
Geef jou en de ander de mogelijkheid een sur-
prise, een verrassing te zijn. We beloven u een 
heerlijkheid! Als deze wandeling net zo’n succes 
wordt als de vorige, is dat onze gezamenlijke 
verdienste.
Ook deze keer is er een korte inleiding met als 
titel DE VERRASSING. U kunt zich opgeven tot 

vrijdag 30 september (024-6414946).

Namens werkgroep De Wandeling *,
Peter van Gils

*Deelnemers aan eerdere wandelingen krijgen 
automatisch per e-mail een uitnodiging.
U bent van harte uitgenodigd.

kloosterrecepten

Bron: uit de kloosterkeuken; Elise Boulding-Broeder Victor 
Antonio Avila-Zuster Jean-Marie Pearse

Kartuizer pudding

Voor 6 personen: 
170 gram melkchocolade of bittere chocolade 
(of 85 gram ongezoete chocolade) 
75 gram suiker
8 deciliter melk
2 eetlepels tapioca
25 gram bloem
1 theelepel vanille
slagroom (naar believen).

Chocolade en suiker in de melk smelten; net tot 
aan het kookpunt brengen. Tapioca en bloem 
toevoegen. Onder voortdurend roeren 10 minu-
ten laten koken, tot de pudding opstijft. Goed af 
laten koelen. Eventueel met slagroom serveren.
Deze pudding is bijzonder geschikt voor vormen.
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H. Georgius - Heumen

   
H. Antonius Abt - Overasselt

Gedoopt 
14-08-2011
 Iris Jaspers

Zondag, rustdag
Zoals het sabbatjaar de joden, zo was het ‘com-
mune-ideaal’ de christenen van stonde  af aan 
te machtig. In onze dagen lijkt de zondag, rust-
dag, onder druk te bezwijken. De profeet Amos 
noemde de grote bekoring: ‘Gij zit te popelen 
tot de rustdag voorbij is en je de markt op kunt 
om je koren te verpatsen’ (Amos 8, 4-7). Aan die 
mentaliteit van hebben-en-halen, waardoor het 
besef ‘gegéven te leven’ en dus ‘samen te delen’ 
verbleekt, is tóen het sabbatjaar en nú de zondag 
bezweken. Het heeft tóen rampzalige gevolgen 
gehad (2 Kronieken 36,21; Leviticus 26,34-35).
En nú ?

Toch zijn ze er …
Christenen die het niet kunnen laten bezig te 

zijn in dienst
van de gerechtigheid.

Zonder droom of visioen,
zonder theologie van de hoop,

zonder te spreken over
de messiaanse toekomst.

Zij  werken verder, niet wanhopig
of verbitterd; niet krampachtig.

Zonder illusies; zonder grote woorden.
 Alleen: in dienst.

En zo verbonden met Hem, die sprak: 
Ik ben onder u een die dient.

                        (Krijn Strijd 1983)

Vindplaats: De Roerom April 2003
Inzender: Jan Bloo  

Tweemaal afscheid
Ger Vertogen

Afgelopen 14 juli was het de laatste keer dat 
Ger Vertogen voorging in het wekelijkse Don-
derdagavondgebed in de kerk van Overasselt. 
In 2006 is dit gebed op donderdagavond mede 
op initiatief van Ger van start gegaan. Daarnaast 
heeft Ger zich ook een aantal jaren ingezet in 
de werkgroep avondwake en als gespreksleider 
van bijeenkomsten rondom de Bijbel op het pa-
rochiecentrum in Overasselt. En natuurlijk was 
hij de persoonlijk begeleider van pastor Aloys 
van Velthoven bij diens opleiding tot priester. 
De contactraad is hem zeer dankbaar voor al 
het werk dat hij voor onze geloofsgemeenschap 
heeft verricht.

Op de foto ziet u Ger na afloop van het don-
derdagavondgebed van 14 juli in de sacristie 
afscheid nemen van de vaste bezoekers.
Pastor Van Velthoven zal na de zomervakantie 
het wekelijkse gebed voortzetten.

Angela Thelosen-Kocken

Een ander afscheid is dat van Angela Thelo-
sen-Kocken. Angela was sinds 2005 lid van de 
werkgroep Eerste Heilige Communie. De leden 
van deze werkgroep zijn de contactpersonen 
tussen de parochie en de ouders van de com-
municanten, zij starten het project van de Eerste 
Communie op en zorgen voor een vlot verloop 

ervan. Angela heeft zich voor deze taken steeds 
ten volle ingezet en de contactraad is haar dan 
ook zeer erkentelijk.
Intussen is Astrid Theunissen-Wenger bereid ge-
vonden om de werkzaamheden van Angela over 
te nemen. Samen met Ria Derks-Toonen vormt 
zij nu de werkgroep. Wij zijn erg blij dat er een 
opvolgster voor Angela is gevonden en wensen 
Ria en Astrid veel succes.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt
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In memoriam Gerard Rooijakkers (1930-2011)
Op 30 juni 2011 heeft de geloofs-
gemeenschap van Overasselt 
afscheid genomen van Gerard 
Rooijakkers, een zeer actieve en 
betrokken parochiaan en vrijwil-
liger.
Gerard heeft zich in de loop 

der jaren vele malen belangeloos en deskundig 
ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Zo redi-
geerde hij, samen met anderen, het boek “Een 
eeuwfeest rond Sint Antonius Abt”. Dit boek ver-
scheen in 1991 ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de parochies Overasselt en Nederas-
selt. Gerard verzorgde tevens de illustraties voor 
het gehele boek. 
Zeer belangrijk voor de geloofsgemeenschap 
was zijn werk in de archiefcommissie. Van eind 
1996 tot eind 1999 werkte hij daarin aan het op 
orde brengen van het tot dan toe ongeorden-
de kerkarchief, een enorm karwei. Hierin is ook 
opgenomen het archief van het schoolbestuur, 
het armbestuur en de Boerenbond.   De orde-
ning werd afgesloten met de verschijning in het 
jaar 2000 van een “Inventaris archief parochie H. 
Antonius Abt Overasselt 1729–1980”, waarin bo-
vendien een kleine geschiedenis van de parochie 
is opgenomen, samengesteld door Gerard. Voor 
het toenmalige kerkbestuur was het een ver-
ademing om het archief keurig geïnventariseerd 
te weten. Ook het archief van na 1980 is onder 
anderen door hem geordend en afgesloten met 
een inventaris.
Zijn bouwkundige kennis heeft Gerard op ver-
schillende manieren ten goede laten komen aan 
de kerk. Voor de aanpassing en inrichting van de 
in 1999 ingezegende Maria-kapel in de kerk van 
Overasselt maakte hij de tekeningen en sinds de 
oprichting van de commissie bouwtechnische za-
ken van de voormalige streekparochie Maaskant 
is Gerard daarvan adviserend lid geweest.
Daarnaast zong Gerard vele jaren als tenor in het 
kerkkoor Sint Cecilia.
Hoewel hij al enkele jaren ernstig ziek was is hij 
zich tot kort voor zijn overlijden als lid van dit 
koor, maar ook op andere wijze, blijven inzetten 
voor de kerk. Zo heeft hij vorig jaar nog samen 
met Wim Kuijpers en de contactraad het kerke-
lijk kunstbezit opnieuw geïnventariseerd.
Op 25 juni 2011 is Gerard overleden. De contac-
traad wenst zijn vrouw Leny en zijn kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

Vacature werkgroep vormsel
Al snel na de zomervakantie gaan de voorberei-
dingen voor de Eerste Communie en het Vormsel 
weer van start. 
Om te zorgen dat alles goed verloopt zijn er van-
uit de parochie werkgroepen ingesteld die de 
coördinatie verzorgen tussen communicanten of 
vormelingen, ouders en parochie. De werkgroe-
pen bereiden de ouderavonden voor, verdelen 
de verschillende taken over de ouders en funge-
ren in het algemeen als vraagbaak.
De werkgroep Eerste Communie bestaat uit 
enkele vaste personen die enkele jaren achter 
elkaar de beschreven taken uitvoeren. Als een 
van de leden van deze werkgroep stopt probeert 
men iemand anders te vinden die haar/zijn taken 
overneemt. Tot nu toe is dat goed gelukt.

Bij de werkgroep Vormsel ligt het helaas een 
stuk moeilijker. Sinds meerdere jaren bestaat 
deze groep uit één persoon die al enige tijd op 
zoek is naar (liefst) twee opvolgers. Zolang er 
geen opvolgers worden gevonden is het elk jaar 
weer de vraag of de voorbereidingen voor het 
Vormsel doorgang kunnen vinden. Vandaar dat 
de contactraad een oproep doet aan ouders om 
lid te worden van deze werkgroep. 
In eerste instantie komen ouders van kinderen in 
groep 8 in aanmerking die ook nog kinderen in 
jongere groepen hebben. 
Het zou fijn zijn als enkele ouders zich bereid 
verklaren om als werkgroep de coördinatie van 
het Vormsel op zich te nemen. Maar uiteraard 
zijn ook anderen van harte welkom.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met 
Hoogstraat 5 (tel. 6221276) en het antwoordap-
paraat inspreken of een briefje in de brievenbus 
doen.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

 
H. Antonius Abt - Nederasselt

geen berichten ontvangen
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

zaterdag 03 september

19.00 Gezinsviering
            met kindernevendienst
Kinderkoor 
Bert Oosterveer

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

 
 
 
 

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker
 

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Rudy de Kruijf

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
           Géén viering

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

zondag 04 september
• 23e zondag door het jaar

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Cees Janssen/Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Bert Oosterveer

 
 

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen/Rudy de Kruijf

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Bert Oosterveer

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

11.00 Eucharistieviering
Herenkoor
Aloys van Velthoven

 
 
 

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

11.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker/ Martin Claes

zaterdag 10 september

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Rudy de Kruijf

19.00 Eucharistieviering
Neo Nata
Jos van Minderhout

17.30 Eucharistieviering
Rudy de Kruijf
           Géén viering

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
03 sept. t/m 10 sept.
(Voorgangers onder voorbehoud)
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zondag 11 september
• 24e zondag door het jaar

11.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag 17 september

19.00 Gezinsviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

Géén viering i.v.m.
een viering ‘s middags t.g.v.
25-jarig huwelijk

17.30 Woord en Communie
Ricky Loeffen
           Géén viering

zondag 18 september
• 25e zondag door het jaar
• Vredeszondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Rudy de Kruijf
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jan van Mil

09.30 Woord en Communie
            met kindernevendienst
New Voice
Annemarie Gooiker

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Jan van Mil

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

11.00 Gezinsviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Voice
Rudy de Kruijf

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
11 sept. t/m 02 okt.
(Voorgangers onder voorbehoud)
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zaterdag 24 september

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Bert Oosterveer

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
           Géén viering

zondag 25 september
• 26e zondag door het jaar
• Apostelviering

11.00 Eucharistieviering
i.v.m. 1e verjaardag parochie
Gelegenheidskoor
Gehele Pastoresteam
Kinderopvang (0-6 jaar)

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

Géén viering i.v.m. 
gezamenlijke viering in
de Antonius Abtkerk Wijchen

zaterdag 01 oktober

18.00 Eucharistieviering
Startviering Communicanten
Jeugdkoor Happy Joy
Cees Janssen/Rudy de Kruijf

19.00 Ontmoetingsviering
Werkgroep 
ontmoetingsvieringen

19.00 Gezinsviering
            met kindernevendienst
Kinderkoor
Bert Oosterveer

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

19.00 Gezinsviering
Voice
Annemarie Gooiker/Martin Claes

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
           Géén viering

zondag 02 oktober
• 27e zondag door het jaar

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Cees Janssen/Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Bert Oosterveer

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen/Rudy de Kruijf

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Aloys van Velthoven

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Bert Oosterveer

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

11.30 Eucharistieviering
Gildefeest
Parochieel Zangkoor
Rudy de Kruijf/Hennie Witsiers
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Bijzondere VIERINGEN

Doordeweekse vieringen
iedere maandag	 19.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere dinsdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere woensdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere donderdag	 09.00 uur	 Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen.
iedere donderdag	 19.00 uur	 Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.

Oecumenische vieringen
zondag 18 september	 11.00 uur	 Oecumenische viering in De Schakel Wijchen.
		  Voorgangers: Hennie Witsiers en Ds. Marco Luijk.
zondag 25 september	 19.00 uur	 Oecumenische viering in Leur. Thema: “Het koninkrijk van God”.

Taizéviering
zondag 18 september	 19.00 uur	 Taizéviering in de Emmanuelkerk Wijchen.

Overige vieringen
donderdag 01 september 	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik. 
vrijdag 02 september	 09.30 uur	 Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop.
vrijdag 02 september	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. 
maandag 05 september	 14.00 uur	 Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
dinsdag 06 september	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen.
vrijdag 09 september	 09.30 uur	 Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. 
dinsdag 13 september	 10.15 uur	 Viering in de Mijlpaal Overasselt. 
vrijdag 16 september	 09.30 uur	 Viering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop.
maandag 19 september	 14.00 uur	 Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
vrijdag 23 september	 09.30 uur	 Viering in “de Muts”, Diepvoorde 22e straat, Wijchen. 
						      Koffie na afloop. 
maandag 26 september	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Victorkerk Batenburg.
vrijdag 30 september	 09.30 uur	 Viering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop.
maandag 03 oktober	 14.00 uur	 Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
dinsdag 04 oktober	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen.
donderdag 06 oktober	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik. 
vrijdag 07 oktober	 09.30 uur	 Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. 
vrijdag 07 oktober	 10.00 uur	 Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. 

Wij gedenken

Op 17 juni 2011 is Piet van Tilburg te Overasselt 
overleden in de leeftijd van 67 jaar. Hij was ge-
trouwd met Thea Wintjes. Samen kregen zij twee 
zonen en twee kleinkinderen. Hij wist al geruime 
tijd dat hij niet meer beter zou worden en op don-
derdag 23 juni hebben we in de Antonius Abtkerk 
van Overasselt afscheid van hem genomen.

Lidy Braakhuis-Boers overleed op 21 juni en 
werd 61 jaar oud. Lidy was een mensen-mens en 
maakte van haar hobby haar werk: telefoneren. In 
Twente geboren kwam ze met haar man Wim naar 
Wijchen. Ondanks haar veelvuldige gezondheids-
problemen bleef ze positief en goed gehumeurd. 
We hebben Lidy uitgeleide gedaan vanuit de Anto-
nius Abt kerk te Wijchen op zaterdag 25 juni.

Onverwacht is op 22 juni 2011 Willie Renkens op 

57-jarige leeftijd overleden. Hij groeide op in een 
gezin van negen kinderen in Overasselt en is zijn 
hele leven daar blijven wonen. In 1977 trouwde hij 
met Anne-Marie Schiks, zij kregen 3 kinderen en hij 
was de trotse opa van een kleinzoon. Het was een 
man die hield van het buitenleven. Op dinsdag 28 
juni was de afscheidsviering in de kerk van Overas-
selt en hebben we hem naar zijn laatste rustplaats 
begeleid.

Op 25 juni is overleden Dien van den Broek, in de 
leeftijd van 83 jaar.
Zij was een vrijgezelle en vrij gezellige tante, bij 
wie je niets te kort kwam. Ze stond voor ieder-
een klaar en zeker de kinderen van haar neven en 
nichten konden het goed met haar vinden. Tijdens 
haar werkzame leven kende iedereen haar van 
het witte Dafje waarmee zij  voor de post de te-
legrammen rondbracht in Wijchen en omgeving. 
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Ook voor zichzelf wist Dien alles 
goed te regelen en schoof heel 
gemakkelijk aan tafel aan, zodat 
ze zelf niet hoefde te koken. Ze is 
ook jarenlang akela bij Scouting 
geweest. Op 30 juni hebben we 
in de Antonius Abt Wijchen af-
scheid van haar genomen en haar 
begeleid naar het crematorium 
te Beuningen.

Op 81-jarige leeftijd is Gerard 
Rooijakkers op 25 juni 2011 overleden, echtge-
noot van Leny Rooyakkers-Raaijmakers. Zij hebben 
twee dochters en vier kleinkinderen. Hij is geboren 
te Gemert en door zijn werk kwam hij in Overasselt 
wonen. Veel heeft hij gedaan voor de historische 
vereniging maar ook voor de gemeenschap van 
Overasselt. Op 30 juni hebben we in de Antonius 
Abtkerk van Overasselt afscheid van hem geno-
men en hem begeleid naar  het kerkhof aldaar.

Op 30 juni is overleden Chris de Kleijn-de Swart, 
in de leeftijd van 96 jaar. Ik heb een mooi leven 
gehad en heb er vrede mee, ‘t was goed zo. Haar 
dankbaarheid heeft zij in een afscheidsbrief aan 
haar kinderen kenbaar gemaakt. In haar actieve 
leven was ze er ook voor anderen, zoals de Zon-
nebloem en de minder bedeelden in Roemenië. 
Na de dood van haar man verhuisde ze van de 
Bullenkamp, naar de Homberg om vervolgens te 
verhuizen naar St. Jozef, waar ze nog een heel 
goede tijd heeft gehad. Op 5 juli hebben we in de 
H. Jozef afscheid van haar genomen en haar te rus-
ten gelegd bij haar man Piet.

Op 1 juli 2011 is op 81-jarige leeftijd Joop Lelie-
veld in verzorgingshuis Maldenburch overleden. 
Hij is in Nijmegen geboren en trouwde in 1957 
met Gonnie Vloedmans. Zij kregen 3 kinderen. 
In 1997 verhuisden zij naar Heumen waar zij met 
veel plezier woonden. Doordat hij de dingen ging 
vergeten werd hij in 2009 definitief opgenomen in 
het verzorgingshuis. Op 7 juli hebben we in de kerk 
van Heumen afscheid van hem genomen. 

In het Zorgcentrum Maaszicht is in de leeftijd van 
83 jaar Marietje Bruijsten-van Lieshout op 3 juli 
2011 overleden. Zij is geboren in Mill en toen zij 
trouwde met Jan Bruijsten kwam zij naar Overas-
selt. Na het overlijden van haar man is zij tegenover 
de kerk gaan wonen. Met Anneke Peters opende 
ze elke dag de deur van de Mariakapel. Toen de 
ziekte Parkinson verergerde kon ze niet meer zelf-
standig blijven wonen. Op vrijdag 7 juli hebben we 
afscheid van haar genomen in de Antonius Abt-
kerk van Overasselt en haar te rusten gelegd op 
het kerkhof aldaar.

Op 5 juli is in de haar zo ver-
trouwde omgeving overleden 
Iet Straten-Peters, in de leef-
tijd van 81 jaar. Samen met 
haar man had ze een tuinders 
bedrijf en na de verkoop er-
van konden ze samen gaan 
genieten tot het moment dat 
haar man ziek werd en in 2007 
overleed. Hoewel destijds ook 
de gezondheid van Iet te wen-
sen over liet, knapte ze op en 

kon zij weer genieten van haar gezin en vooral 
de kleinkinderen bij wie zij heel betrokken was. 
Op 9 juli hebben we, in de H. Jozef, in een bij Iet 
passende viering, afscheid genomen van haar en 
Iet begeleid naar haar laatste rustplaats op het 
kerkhof bij haar man Ab.

Op 6 juli 2011 is Toos Jansen na een verblijf van 10 
jaar in een verpleeghuis, op 84-jarige leeftijd over-
leden. Toos is in Heumen geboren en heeft haar 
leven lang hard gewerkt. Na een foute heupope-
ratie kwam zij in een rolstoel terecht en kon niet 
meer werken. Zij heeft veel troost gehad aan haar 
geloof en ging iedere week een bloemetje zetten 
bij Maria. Op 11 juli was de afscheidsviering in de 
kerk van Heumen en hebben we haar aldaar te rus-
ten gelegd.

Lin Paau werd 84 jaar oud en overleed toch nog 
onverwacht op 15 juli. Hij was al langere tijd ziek, 
maar nog volop aanwezig. Hij was een graag 
geziene figuur in Heumen, vooral dankzij zijn ac-
tiviteiten voor SV Heumen. Samen met zijn vrouw 
Nel kreeg hij drie zonen. Hij genoot van zijn klein-
kinderen en had na de dood van Nel met Jes mooie 
jaren. De uitvaart voor Lin was in de H. Georgi-
uskerk te Heumen op woensdag 20 juli waarna 
begrafenis op de begraafplaats.

Op 15 juli 2011 is Nellie Jacobs-van Gerwen 
overleden. Zij mocht bijna 88 jaar oud worden en 
dit was eigenlijk op 28 juli. IJverige handen zijn 
nu stil gevouwen. Haar handen stonden nooit stil. 
Niets was haar te zwaar, zij stond altijd voor haar 
man, kinderen en kleinkinderen klaar. Ze wordt 
bewonderd om haar zorgzaamheid, wilskracht en 
doorzettingsvermogen. Na de afscheidsviering op 
21 juli 2011 in de kerk van de H. Antonius Abt te 
Wijchen hebben we haar lichaam te rusten gelegd 
op het kerkhof behorende bij de H. Judocuskerk 
te Hernen.

Op 17 juli overleed Henk Remmits. Geboren te 
Oijen werkte hij als wegenbouwer in Wijchen. 
Henk was een harde werker. Samen met zijn vrouw 
Annie kreeg hij 5 kinderen. Hij verhuisde later naar 
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Heumen en woonde daar in alle rust. Hij genoot 
van de simpele dingen van alledag: het stoken 
van zijn kacheltje, zijn dieren. We hebben Henk 
uitgeleide gedaan op zaterdag 23 juli in de H. Ge-
orgiuskerk in Heumen.

Op 21 juli is thuis in haar huisje aan de Damianus-
straat Dora Toonen-Helmink op 91-jarige leeftijd 
overleden. Zij werd geboren aan de Zesweg in Wij-
chen. Na haar huwelijk met Wim Toonen kwam ze 
op Alverna te wonen. Ze kreeg twee kinderen, Ans 
en Herman. Ook toen ze de deur uitgingen bleef ze 
voor hen zorgen. Het overlijden van haar man Wim 
en kort daarop haar schoonzoon Marius was een 
grote klap voor haar. Ze was zelfs tijdelijk van de 
been. Uiteindelijk wist ze mede dankzij haar humor 
het leven weer op te pakken. Dagelijks kookte ze 
voor Ans en ook het gezin van Herman schoof regel-
matig mee aan. Trots was ze op haar kleinzoon Jim. 
De laatste jaren werd ze steeds slechter ter been. 
Op 26 juli hebben we na een viering in de H. Jozef 
te kerk te Alverna op het kerkhof aldaar begraven.

Op 22 juli is overleden Zuster Maria Bernadette 
Fontijn in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde in 
Huize Portiuncula op Alverna. Na de uitvaart op 28 
juli volgde haar begrafenis op het kloosterkerkhof.

Op 23 juli 2011 is op 86-jarige leeftijd Walter den 
Brok overleden. Hij is geboren in Duitsland,  waar 
hij met een broer en zus opgroeide in het dorpje Al-
tendorf. Toen hij met Riek Ariëns trouwde kwam hij 
in Nederasselt wonen. Zij kregen 4 zonen, 5 klein-
kinderen en 1 achterkleinkind. Op zijn 48e  kreeg hij 
een hartaanval en moest het daarna rustig aandoen 
en zijn gezondheid is altijd wat broos gebleven. Op 
28 juli hebben wij in de Antonius Abtkerk van Ne-
derasselt afscheid van hem genomen.

Op 24 juli, op de verjaardag van haar overleden 
zoon Gerard, is Annie Derks-de Waal 
overleden. Voor haar was niets te veel. 
Ze was een licht in het leven van haar 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, omdat ze van alles de 
positieve kant wist te ontdekken. Een 
geweldige tijd had zij in de Muts waar 
zij als oudste en langste bewoonster 
heeft gewoond. In de afscheidsviering 
van 28 juli 2011- de verjaardag van haar 
overleden dochter - in de kerk van de 
St. Antonius Abt te Wijchen hebben wij haar leven 
herdacht. Daarna heeft de crematieplechtigheid 
plaatsgevonden. Zij mocht bijna 98 jaar oud wor-
den.

Op 24 juli is thuis in Hernen Frans van der Wielen 
op 72-jarige leeftijd plotseling overleden. Een week 

daarvoor had hij met succes de Nijmeegse Vier-
daags gelopen. Frans is opgegroeid in een groot 
samengesteld gezin met in totaal 18 kinderen. Op 
de ambachtsschool leerde hij het timmervak, in de 
avonduren werkte hij zich op tot aannemer. Tim-
meren, zeker het maken van trappen, bleef zijn 
passie. Hij trouwde met Tonnie van Heumen met 
wie hij drie kinderen kreeg.  Hij kon het goed vin-
den met zijn schoonzonen en -dochter en was dol 
op zijn kleinkinderen. Na de VUT bleef hij het druk 
houden, ook met het rijden voor de Opstap en 
Margriet. Hij genoot van de kaartavonden en de 
wandelingen. Een ernstige ziekte veranderde zijn 
leven, hij kon het niet loslaten. Op 29 juli hebben 
we na een viering in de H. Judocuskerk te Hernen 
hem aldaar te rusten gelegd. 

Theo Vlijminx overleed op 29 juli en werd 73 jaar 
oud. Hij woonde zijn leven lang in de Kraaijenberg 
en het laatste jaar in de Elsthof. Hij werkte bij de 
post. Duiven waren zijn grote hobby, maar daar-
naast was Theo erg actief in het vrijwilligerswerk. 
Hij werd daarvoor geridderd. Theo was graag met 
zijn kleinkinderen bezig. We hebben de uitvaart 
voor Theo gevierd in de Antonius Abt kerk te Wij-
chen op 3 augustus.

Op 30 juli is in verpleeghuis de Waelwick Riet van 
Haren op 82-jarige leeftijd overleden. Zij is gebo-
ren in Nederasselt. Koken was haar grote passie. In 
het verleden kookte ze voor bruiloften, die toen 
vaak thuis werden gevierd en jarenlang was ze 
kok bij het Derde Orde huis. Ze had daar ook haar 
woning, waar ze het bij de zusters prima naar de 
zin had. Riet stond voor velen klaar, ze was er voor 
haar neven en nichten, maar ook de buurt kon op 
haar rekenen. Na haar pensionering zette ze zich 
in voor de Zonnebloem, het bezoeken van gasten 
en ook het handwerken voor de fancy fair. Ook 
was ze jarenlang actief voor de bloemsiergroep 

in Alverna.  Op 3 augustus hebben 
we in in de H. Jozefkerk afscheid van 
haar genomen, waarna we haar heb-
ben begeleid naar het crematorium in 
Beuningen.

Op 5 augustus is in haar eigen huis 
Marian Verbroekken-Toonen na 
een ziekbed op 63-jarige leeftijd over-
leden. Marian is geboren op Alverna. 
Na haar huwelijk met Peter Verbroek-

ken kwam ze in Wijchen te wonen, meer dan 
dertig jaar in de Putterstraat. Samen kregen ze 
twee kinderen. Marian was jarenlang actief voor 
onze parochie. Ze was lid van het koor SDG en een 
van de gastvrouwen van ons parochiecentrum. 
Ze genoot van haar tuin, het dansen, maar voor-
al toch van haar twee kleinkinderen. Vorig jaar 
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werd ze ziek, maar ze bleef vertrouwen houden, 
helaas tevergeefs. Op 10 augustus hebben we in 
de Antonius Abt kerk in Wijchen afscheid van haar 
genomen, waarna we haar begeleid hebben naar 
het crematorium in Beuningen.

Op 19 mei is overleden Wilko Tijsse Klasen, hij 
was 44 jaar. Wilko was een zorgzame, vriendelijke 
en behulpzame man, die beter voor anderen dan 
voor zichzelf kon zorgen. Een man ook 
die maar moeilijk over zichzelf sprak 
en zich de laatste jaren steeds meer 
terug trok. Op 12 augustus hebben 
we afscheid van hem genomen in de 
H. Antonius Abt te Wijchen en hem te 
rusten gelegd op het kerkhof.

Na een ziekteperiode van ongeveer zes maanden 
is Tien Janssen op Alverna overleden. In oktober 
zou hij 80 jaar worden. Tien was een stille man met 

weinig woorden en in stilte is hij van ons heen-
gegaan. Tien is heel zijn leven chauffeur op een 
grondwagen geweest. Zijn werk was zijn hobby. 
Hij heeft bijna veertig jaren mogen werken en hij 
heeft ervan genoten. Hij was gelukkig met zijn 
werk. Op de feestdag van Maria Hemelvaart, 15 
augustus, heeft de crematiedienst in het crema-
torium te Beuningen plaatsgevonden. De Maagd 
Maria was voor hem een bijzondere vrouw, die hij 

altijd heeft vereerd op de vele bede-
vaarten naar Kevelaer. 

Hayley Smulders is de dochter van 
Geert en Hanh Smulders. Ze overleed 
voor haar geboorte op 10 augustus. Ze 
was meer dan welkom na een mooie 
tijd van verwachting. We hebben haar 

uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abt kerk te 
Wijchen op woensdag 16 augustus. Hayley is be-
graven op het kinderkerkhof van de begraafplaats. 

Emmanuelkerk - Wijchen

Jo Verbruggen
Op 19 juni werden we opgeschrikt door het bericht 
over het plotseling overlijden van Jo. In de voor-
gaande uitgave van de Apostelbode hebben we 
daarbij stilgestaan.
We wisten al dat Jo zou stoppen als eerst aan-
spreekbare pastor van onze kerk maar dit abrupte, 
verdrietige einde kon niemand voorzien. Ook weten 
we nog niet wie hem in deze functie gaat opvolgen.
Daarom is in de stuurgroep bekeken hoe we de 
periode zonder eerst aanspreekbare pastor gaan 
overbruggen.  De volgende afspraken zijn al ge-
maakt waarbij we niet de pretentie hebben alles al 
helemaal geregeld te hebben.

•  De viering op de tweede vrijdag van de maand 
wordt door de pastores meegenomen in het rooster.
•  Rond de zondagvieringen worden enkele zaken, 
waaronder de mededelingen, verzorgd door de 
voorganger of de kosters/lectoren.
•  Een aderlating wordt de verjaardagskaart die 
iedere vrijwilliger kreeg; dit was zo eigen aan Jo, 
dat we dit niet zullen voortzetten. Vanaf deze plek 
willen wij  mevrouw en mijnheer Rutten alvast van 
harte bedanken, want zij hebben de kaarten jaren-
lang bezorgd.
•  In de stuurgroep is een voorlopige jaarplanning 
gemaakt, maar daar zitten nog een paar open eind-
jes in; uiteraard pakken we die snel aan.
•  Voor vieringen in de Emmanuelkerk zijn misin-
tenties nog steeds op te geven! Dat kan via de 
enveloppen in de hal of, persoonlijk, op de zondag 
voor de viering tussen 9.00 uur en 9.15 uur.

Uit de contactraad en 
de stuurgroep pastoraat 

•  Ons Gemengd Koor is opgehouden te bestaan 
bij gebrek aan voldoende leden. Een groot deel 
van het koor gaat met een beperkter repertoire 
wel verder als Emmanuelkoor en zal onder lei-
ding staan van Gerard Wesseling. Uschi Krawczik 
blijft de piano bespelen. Wij wensen het koor 
veel succes en plezier.
•  Voor het opgeven van intenties bij de vie-
ringen kan men terecht bij de kosters/lectoren; 
daarnaast kan men gebruik maken van de enve-
lopjes die in de hal op tafel liggen.
•  Het gospelkoor Lift your Voice start op 1 okto-
ber met een nieuwe dirigent; we zijn benieuwd, 
en we wensen ook Lift your Voice veel succes en 
plezier.
•  Op zaterdagmiddag 24 september wordt in 
onze wijk Achterlo de jaarlijkse burendag geor-
ganiseerd. Rondom het wijkcentrum zijn diverse 
activiteiten die de moeite meer dan waard zijn: 
laat u verrassen!
•  Op 1 oktober start de werkgroep Ontmoe-
tingsviering haar 17e seizoen. Om 19.00 uur is 
iedereen weer welkom in de Emmanuelkerk.
De eerstvolgende vergadering van de contact-
raad is op de dinsdag 4 oktober om 20.00 uur.

Namens stuurgroep en contactraad, Tini Poos

Er blijven nog wel wat punten over, maar ook daar 
gaan de stuurgroep pastoraat en de contactraad zo 
snel mogelijk mee aan de gang.

Marion Eling en Tini Poos
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H. Paschalis Baylon - Woezik

Contactraad
Kort verslag bijeenkomst Contactraad 6 juli 2011.

Openingswoord verzorgd door Rob Holthuizen.
•  De ledenlijst van parochievrijwilligers wordt 
beheerd door Pierre Duijkers en staat in het Pa-
rochiecentrum. Mutaties graag doorgeven aan 
Pierre én aan adm Parochiecentrum. Mutatiefor-
mulieren zijn in de diverse parochies aanwezig.
•  Voor de financiële administratie  op het Paro-
chiecentrum is iemand gevonden. 
•  Er is nog geen opvolging voor Jeannette als 
voorzitter gevonden. Henk van de Wielen zal 
voorlopig als gespreksleider de vergaderingen 
voorzitten. We zoeken nog verder.
•  José neemt de taak van Jeannette binnen de 
kerkbalans voor Paschalis over.
•  Tijdens de weekendviering van 24/7, 31/7 en 
7/8 zal er geen koor zijn. Henk Franssen zal wél 
met orgelmuziek de samenzang begeleiden.
•  25/9 is de Apostelviering in de Abtkerk. Rudy en 
Bert verzorgen deze met een gelegenheidskoor 
uit de gehele parochie. Uiterlijk 31/8 kunnen 
voordrachten gedaan worden voor de Apostel-
speld.
•  Niet bekend is of de verslagen van het Paro-
chiebestuur verspreid worden onder de leden 
van álle contactraden. Dit is wel de bedoeling! 
Binnen de Paschalis gebeurt het wel en zijn dus 
alle leden van bestuursbeslissingen op de hoog-
te.
•  Er is een tarievenlijst t.a.v. gebruik kerk door 
derden. Deze geldt voor alle Apostelkerken. Per 
keer zal bekeken worden wie als gastheer/vrouw 
fungeert.
•  Er komt een verslag rondom kerkhofzaken in 
de Apostelbode en de komende Wegwijs.
•  Er wordt een werkgroep gevormd om de mo-
gelijkheden t.a.v. verandering van het bestaande 
Priesterkoor eens te bekijken. 
•  Begroting 2012 moet begin november binnen 

SPREEKUUR/BEREIKBAARHEID
Doordeweeks op maandag t/m donderdag, is er 
telkens tussen 9 en 10 uur ’s morgens iemand in 
de Paschaliskerk aanwezig om de telefoon te 
beantwoorden of om voor u de deur te openen 
als u iets wilt bespreken of afspreken. Pastor 
Bert Oosterveer is met ingang van 1 september 
op woensdagmorgen (tussen 9 en 10 uur) op 
het Parochiecentrum aan de Oosterweg aanwe-
zig en bereikbaar, en op de donderdagochtend 
(tussen 9 en 10 uur) in zijn werkkamer van de 
Paschaliskerk (024-6413232). U kunt altijd een 
boodschap inspreken in de voicemail van de Pa-
schaliskerk, dan wordt u zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. U kunt ook een e-mailbericht stu-
ren naar paschalis@detwaalfapostelen.nl of voor 
pastor Oosterveer persoonlijk: bert.oosterveer@
detwaalfapostelen.nl. In noodgevallen belt u het 
alarmnummer van de parochie (06-13934368).

DOPELINGEN
In augustus zijn gedoopt: 

Cynthia van Heck, 
dochter van Joop en Ria van Heck 

Fu Xin Wang Hendriks, 
zoon van Monique en Mark Hendriks

Doopzondag in oktober zal de vierde zondag, 
zondag 23 oktober zijn. 
Ook in november de vierde zondag: zondag 27 
november.
Aanmelding telefonisch via 6413232 of per email: 
paschalis@detwaalfapostelen.nl

zijn. Rob zal bouwkundige zaken bekijken. An-
dere zaken kan iedereen inbrengen en zullen bij 
Bert en de kosteressen verzameld worden en in 
de vergadering van 12/10 besproken worden.
•  Datum vrijwilligersmiddag: 13 of 20 november. 
Volgende vergadering 31 augustus.

Namens Contactraad Pachalis, José Aalbers

H. Jozefkerk - Alverna

Gedoopt
10 juli 

Renè Bergman
Babette en Benn Meijer

7 augustus
Sam Stortels
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H. Johannes de Doper - Balgoij

Mooie openluchtviering in Balgoij
Op zondag 26 juni,  twee dagen na de geboor-
tedag van de H. Johannes de Doper, vond er een 
openluchtviering plaats op een unieke plek in 
Balgoij, bij de Oude Toren, op de plek waar tot 
bijna 100 jaar geleden de St. Janskerk de kern van 
het toenmalige Balgoij markeerde. In 1913-1914 
werd vol vuur en enthousiasme een nieuwe kerk 
gebouwd aan de Boomsestraat en schoof het 
centrum van Balgoij een stukje op; een markeer-
punt in de geschiedenis van de Balgoijse mensen. 
Toch is het goed om af en toe terug te keren naar 
de oorspronkelijke plek, waar eeuwenlang men-
sen zoals wij met vuur en geest hebben gewerkt 
en gebeden, hebben geleefd. Bij de oude toren 
wordt heden en verleden bij elkaar gebracht. 
“Vuur en Geest” was daarom het thema van de 
openluchtviering. Afgeleid ook van wat de hei-
lige Johannes de Doper zelf heeft gezegd. Over 
Jezus. In het Matteüsevangelie zegt hij: “Hij zal 
jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.” 

Vuur en Geest, dat is wat Jezus ons komt bren-
gen. Vuur zodat we mensen worden die er écht 
toe doen. Vurig in geloof. Vurig in naastenliefde. 
En Gods Geest brengt ons: liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid en trouw. Is dat 
niet een mooie omschrijving voor onze geloofs-
gemeenschap en onze parochie?  Dat is toch wat 
we samen willen. Een gemeenschap met men-
sen die ons inspireren met hun geloof in God.  
Het was een mooie viering met veel bezoekers. 
Voorganger Aloys van Velthoven had nog een 
verrassende mededeling. Hij kondigde namens 
de contactraad aan, dat er een actie van start 
ging voor een Mariakapelletje in Balgoij bij gele-
genheid van het 100-jarig bestaan van de nieuwe 
kerk in 2014. Na afloop was er vanzelfsprekend 
koffie en thee en werd er nog lang nagepraat. 
Bovendien had de heemkundewerkgroep Pagus 
Balgoye in de Oude Toren bidprentjes uitgestald 
en waren plaquettes te bezichtigen met namen 
van mensen die ooit op deze unieke plek begra-
ven waren. 

Piet van Erp

Gehuwd 
27 mei 2011

Angela Hammen & Ron van der Rijt

22 juli 2011
Anneke van Erp & Sebastiaan Bouwman  

Gedoopt
10 juli 2011

Enrica Hendrina Wilhelmina Maria Peters

14 augustus 2011
Janne Hanna Colien Aalbers
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H. Antonius Abtkerk - Wijchen

Van gezinsvieringen naar 
familievieringen

Vele jaren was er in de Antonius Abt Wijchen op 
de 3e zaterdag van de maand een gezinsviering, 
al dan niet geïntegreerd met de voorbereiding 
van de kinderen voor de Eerste H. Communie. 
Het kinderkoor zong tijdens de vieringen en alles 
was gericht op de kinderen  van de basisschool-
leeftijd.
Maar het gezin bestaat uit meer dan alleen maar 
kinderen in die leeftijd.
Er zijn oudere en of jongere kinderen in het gezin 
en er zijn ook volwassenen zoals de ouders. Vaak 
kwamen ook opa en oma mee naar de viering, 
maar aan de volwassenen werd geen of nauwe-
lijks aandacht besteed. Het afgelopen jaar zijn 
we met elkaar gaan brainstormen over een an-
dere invulling en vormgeving van de viering met 
als doel dat iedere leeftijdscategorie aan bod 
zou komen in de viering. Met andere woorden 
dat ieder op zijn of haar niveau aangesproken 
kan worden. We hebben ook wat geëxperi-
menteerd, zoals met de viering van Palmpasen, 
hetgeen zeer goed is bevallen. Het komende jaar 
willen we, mede op basis van de ingeleverde en-
quête,  in principe, op de 3e zondag (tenzij er 
een bijzondere aanleiding is om daar van af te 

gedoopt 
19 juni 

 Don van Ewijk
Jelle Voncken

3 juli 
Milan Oosterhout
Sem van der Lugt
Mathijs Lokven

Sem Kersten

 gehuwd
20 mei  

Hanneke Jansen & Gregor Lewandowski 

8  juli    
Manon Groeliken & Erwin de Haan

wijken) van de maand om 11.00 uur in de Anto-
nius Abt Wijchen een familieviering houden. De 
eerste viering is gepland op 18 september. Wij 
nodigen u graag uit, laat u verrassen en wij ho-
ren achteraf graag uw reactie.

Pastor Cees Janssen

H. Victor - Batenburg

BATENBURGSE DAG
De jaarlijkse Batenburgse Dag, gehouden op 
zondag 31 juli 2011, is voor onze geloofsgemeen-
schap een groot succes geweest. Vele mensen 
hebben onze St. Victorkerk bezocht en genoten 
van de mooie teruggehaalde schilderingen en 
ramen. Vele goede en kritische reacties hebben 
wij gekregen. Ze waren zeer hartverwarmend. 
Voor de vrijwilligers moet dit een stimulans zijn 
om door de te gaan en het schilderwerk verder 
af te maken. Wij danken al deze vrijwilligers, die 
regelmatig dinsdag ’s avond aan het werk waren. 
Na de vakantie willen zij hun werkzaamheden 
wederom op pakken.
Daarnaast heeft de verkoop van de koffie en de 
boeken ook goede gelopen. Met deze verkoop 
hebben wij ± € 925,00 verdiend. Met de op-
brengst van de collectebus en de bijdrage van de 
Stichting kunnen wij € 1.100,00 in het restaura-
tiefonds doen. Een gedeelte hiervan zal besteed 
worden aan de aanschaf van verf en materialen.

VANUIT DE CONTACTRAAD.
In de laatste vergadering van de Contactraad zijn 
aan de orde geweest:
•	 De nieuwsbrief “Energie voor Kerken”.
•	 Voorstellen tot revisie van het Smitsorgel in 

de kerk.
•	 Het beheer van de gebouwen namens het 

bestuur.
•	 Procedure voor de begroting 2012.
•	 Regeling gebruik kerken.
•	 Maatschappelijke stages.
•	 Schilderwerk van de pastorie.

De Contactraad

Wij danken de vrijwilligers/vrijwilligsters voor 
hun inzet, tijd en arbeid. Met de hulp van hen is 
dit mogelijk geworden.
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vrijwilligers in Batenburg
Onverwachts kom ik op een avond in Batenburg. 
De deuren van de kerk staan uitnodigend open 
en als ik binnenkom zie ik direct ’n paar men-
sen aan het werk. Mevr. Janssen is druk doende 
de banken te boenen. Ze doet dat heel zorvul-
dig met een kwast. Als we aan de praat raken, 
vertelt zij dat er gewoonlijk op dinsdagavond 
zo’n 6 à 7 mensen uit Batenburg hier actief zijn. 
Mevrouw Lepoutre komt iedere dinsdag koffie 
brengen met iets lekkers, dat zijzelf thuis ge-
maakt heeft.  Achter in de kerk is de heer Tonnie 
Gesthuizen aan het schilderen. Hij probeert de 
oude vormen en kleuren die in de kerk waren, 
weer terug te brengen. Hij vertelt me, dat deze 
kerk in het verleden prachtige kleuren had, maar 
een voormalige pastoor heeft alles geheel en al 
grijs laten verven.Niet alleen de muren, maar 
ook de gewelven, pilaren, beelden, altaren en 
preekstoel, etc.

Een heel karwei:
Een paar mensen zijn eigenlijk al zo’n 2½ jaar 
bezig om die verf te verwijderen en daarna te res-
taureren. Toen ik  rondkeek, viel mij allereerst de 
muren op. Die zijn nu voorzien van mooie oude 
tegels, waarbij ook opnieuw gevoegd is. De grij-
ze verf en plamuur is verwijderd met behulp van 
plakband en vervolgens met krabben. Na herstel 
van de tegels  is er 2 x een latex op aangebracht. 
Ook de pilaren en gewelven zijn gerestaureerd. 
Tonnie vertelde, dat ze op een hoogte van zo’n 
9 meter hadden gewerkt op steigers, die gratis 
door een bezoeker ter beschikking werden ge-
steld. Als het nodig was, werd het steigerwerk 
verplaatst, zodat men de gehele kerk boven 
kon restaureren. Mooi is, dat boven de ramen 
aan een zijde, weer afbeeldingen van engeltjes 

te voorschijn zijn gekomen. Ook de pilaren heb-
ben nu frisse kleuren in gele en bruine tinten. 
De ornamenten heeft men eerst helemaal groen 
gemaakt, en daarna met rood en bruin meer ac-
cent gegeven, dat geeft nu diepte. Het geheel 
ziet er prachtig uit. 
Als je de kerk verder doorloopt, zie je in het koor 
en aan de rechterzijde mooie gebrandschilderde 
ramen. Volgens Tonnie, heeft men die ramen 
“gevonden”  in de kelder. Ze zijn door een gla-
zenier opgeknapt en terug geplaatst. Er is een 
kruisweg aanwezig, maar aan herstel is men nog 
niet toegekomen. 

Stomen:
Voor in de kerk zijn 2 dames druk doende met 
een stoomapparaat de preekstoel te ontdoen van 
die grijze verf. De oude kleuren: rood, groen, zil-
ver, gouden biezen, etc , komen langzamerhand 
weer te voorschijn. Het is een enorm karwei, 
waar je heel veel geduld voor moet opbrengen, 
want het goed verwijderen van die verf is lastig. 
Bij het Maria altaar aangekomen, zie je dat hier-
aan al gewerkt is: de bovenzijde is van een witte 
kleur voorzien, het eigenlijke beeld is nog erg 
bleek, maar daar zoekt men nog naar een beter 
passende tint. Volgens Tonnie probeert men zo-
veel mogelijk de oude kleuren terug te brengen, 
en waar dat niet lukt zoekt hij met  behulp van 
internet naar een goede alternatieve kleur. Aan 
het hoogaltaar is nog niet gewerkt: alles is grijs. 
Op een enkele plaats is die grijze kleur iets ver-
wijderd, en dan zie je een prachtige kleur. Het 
plan is, om ook dit altaar terug te brengen in 
de oude kleuren, maar mocht dat niet helemaal 
lukken, dan zoekt men thuis naar een oplossing. 
Gedacht wordt om een grote zwart/wit foto te 
maken en die verder in te kleuren, zodat er een 
plan van aanpak ontstaat.

Vrijwilligerswerk:
Al een paar jaar is deze groep vrijwilligers hier 
bezig. Volgens Tonnie Gesthuizen heeft de groep 
nog wel een paar jaar werk, voordat het hele 
karwei geklaard is. Maar het is een geweldige 
club mensen die het hele jaar door iedere dins-
dagavond aan de slag gaat, ook in de winter als 
het koud is. Tonnie vertelt, dat ook op maandag 
overdag hieraan gewerkt wordt. 
Als ik de kerk verlaat, is Mevr. Janssen met haar 
80 jaren nog steeds bezig met de boenwas en dat 
kun je goed ruiken!  Geweldig, dat mensen op 
vrijwillige basis zo enthousiast werken om hun 
St. Victorkerk in oude luister te herstellen. Dank, 
dat ik jullie onverwachts even mocht storen voor 
dit verhaal.

Henk van Zwam
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H. Judocus - Hernen

De maand september heeft geen overheersend groot 
kerkelijk feest!
We leven mee met Joachim en Anna in onze geest
Want we vieren dat hun dochter Maria werd geboren
Die gedachte gaat niet verloren,
Haar naam horen we het meest.

Toon van Duifhuizen

Bijeenkomst van dank en trots op 
zondag 21 augustus

Voor al onze vrijwilligers van Hernen-Leur.
Als ik dit schrijf  is nog maar net de uitnodiging 
binnen gekomen voor de jaarlijkse gezellige 
bijeenkomst van onze vrijwilligsters en vrijwilli-
gers. We doen dit, omdat we trots zijn op onze 
vrijwilligsters en vrijwilligers en hen allen willen 
bedanken. En als je dit leest is die bijeenkomst 
al geweest, maar we willen daar toch melding 
van maken. Onze contactgroep heeft deze bij-
eenkomst, - van groot belang voor een door 
vrijwilligers gedragen parochie -, weer mooi voor 

De Judocuspagina in de Apostelbode
Ons eigen kerkblad “ONDER ONS” is sinds sep-
tember vorig jaar opgegaan in de Apostelbode. 
De redactie heeft geprobeerd om de eigenheid 
van de Judocusparochie vorm te geven op de 
speciale Judocuspagina in de Apostelbode.  De 
redactie van deze Judocuspagina wil graag ho-
ren of we het goed gedaan hebben, maar vooral 
of er wensen zijn, veranderingen nodig zijn, of 
er ergens speciale aandacht aan besteed moet 
worden. Als je commentaar hebt, iets bevalt je 
niet, of je hebt een ander idee, laat het maar we-
ten. Bij Marijke Reijnen, Toon Duifhuizen, Henk 
Beaart, Ben van Nuland, Jos van Minderhout kun 
je terecht voor je reacties. Doe het! 

De vakantie voorbij... 
De regelmaat begint weer. Het waren toch goeie 
vakantieweken, met tussen de zon de regenbui-
en, of voor sommigen tussen de  regenbuien af 
en toe de zon. Dat is nou eenmaal gewoon Hol-
lands zomerweer. Maar als je hoort over de grote 
watervallen die neerkwamen op vele andere 
plaatsen in Nederland, waardoor zoveel mensen 
werden getroffen, dan zaten wij wel in de goede 
hoek.  

Wij waren lekker vrij en deden allerlei dingen, 
waar we anders niet aan toe komen. Zulke zo-
merse vakantiemaanden, waarin veel anders 
is, geven toch een extra cachet aan ons leven. 
Ik hoop maar, dat het voor velen een bijzonder 
tijd was. Maar we weten ook, dat het voor som-
migen onder ons een zorgelijke, verdrietige tijd 
was, omdat ze een slecht bericht kregen, of om-
dat er een geliefde stierf.  Voor hen hopen we, 
dat zij veel meeleven hebben gekregen.
Nu beginnen we weer aan een nieuw werkjaar, 
op school, in de kerk, in allerlei werkgroepen, in 
de verenigingen, op werk, kantoor en winkel. De 
regelmaat neemt bezit van ons leven. Hopelijk 
een jaar met veel goeds voor u allen en sterkte 
als er  minder goede dingen gebeuren.

Jos van Minderhout

gedoopt
3 juli Lisa van Dorland

We gedenken met 
groot respect 

onze vrijwilliger met het timmer-
mansoog  Frans van der Wielen.
Het was een schok te horen, 
dat Frans zo plotseling dood 
was. Je kunt je het niet voor-
stellen, omdat Frans zo’n 
degelijke, rustige mens was. 

Voor onze  parochie was Frans de contactpersoon 
van de werkgroep technische ondersteuning. We 
kennen hem als een sympathieke vrijwilliger, op 
wie je altijd een beroep kon. Met zijn ongeken-
de kwaliteit als timmerman, zijn vakmanschap 
met een scherp timmermansoog, heeft hij veel 
hersteld aan kerkbanken en allerlei kostbare 
objecten. Frans was heel kundig en precies in 
het vernieuwen van versieringen aan banken, 
aan altaar e.d. Hij stond er op om ieder stukje, 
dat ergens van afbrak, goed te bewaren, want 
dan kon hij het opnieuw bevestigen, of het heel 
mooi namaken.  Het knekelhuis op het kerkhof, 
deuren van kerk en sacristie, etc.,  Frans heeft 
met zijn inzet bijgedragen aan de uitstraling van 
onze Judocuskerk, dat een groot monument is. 
Op deze wijze willen we Frans daarvoor danken. 
Een groot verlies voor zijn vrouw, zijn kinderen 
en kleinkinderen. We wensen hen, namens onze 
parochie, namens alle medewerkers en mede-
werksters veel moed toe.

mekaar gekregen. Net als vorig jaar zal deze ont-
moeting plaats vinden, natuurlijk na de viering 
van elf uur, in het enige Hernense en unieke tref-
centrum “De Toekomst”. 

Jos van Minderhout
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Ouderenbijeenkomst
De eerste dinsdag 6 september beginnen we weer 
met onze ontmoetingsbijeenkomsten. Een korte 
viering in de kerk om even aandacht te schenken 
aan onze verbondenheid met God en daarna ko-
men we samen op de pastorie, met koffie of thee 
en met allerlei verhalen. Welkom! Pastor Anne-
marie Gooiker is de voorganger. Hopelijk komen 
degenen ook, die al wel eens wilden komen, 
maar er nog niet aan toe kwamen. Als je een-
maal geweest bent blijf je komen! We denken, 
dat in de wirwar, drukte en eenzaamheid van het 
leven onze bijeenkomsten een verademing kun-
nen zijn. Bovendien hebben we iedereen nodig 
om onze parochiegemeenschap in stand te hou-
den. 

Misintenties 
Zaterdag 3 september, 19.00 uur 
Jan van Heumen, Wim en Gon Hebing, Thé van 
Oss en Dora van Oss-V. Duifhuizen, Wilhelmina 
Peters-Derks, Frans v/d Wielen

Zondag 11 september, 11.00 uur 
Overl. ouders Peperkamp-Jansen en Weeren-Jansen, 
Maria Derks-Van Beuningen, Ciska Kuijpers-Aarts

Zaterdag 17 september, 19.00 uur
Aggy van Heumen-v/d Wielen, Johan en Nelly de 
Wildt-Peters, Jan en Betsy Hendriks-Huberts

Opgave misintenties voor de maand oktober 
s.v.p. voor 5 september opgeven bij Jeanne Hen-
driks, Eikenweg 1, Hernen. Tel.: 0487-560540

Ouderenviering Niftrik
Het aantal deelnemers aan de maandelijkse ont-
moeting op de eerste donderdag van de maand 
loopt terug. De laatste keer waren er slechts da-
mes. Voor die terugloop worden enkele redenen 
genoemd, zoals: mensen worden ouder en kun-
nen dan minder goed komen en worden ziek. 
Dit is ook waar, want ik ken een aantal perso-
nen die ziek zijn geworden en daardoor niet zo 
gemakkelijk kunnen komen. Ik denk dat er nog 
andere personen zijn, die nog wel kunnen ko-
men en hen wil ik van harte uitnodigen om op 
de eerste donderdag van de maand om 10.00 uur 
in de pastorie aanwezig te zijn. Het 
is best gezellig om gezamenlijk koffie 
te drinken en elkaar bij te praten over 
het wel en wee in het dorp. Het blijkt 
nog steeds dat we elkaar nog dikwijls 
nieuws kunnen vertellen. Ik reken de volgende 
keer, 6 oktober 2011, op u. Kom vrijblijvend een 
kijkje nemen.

Pastor Hennie Witsiers

H. Damianus - Niftrik

Vieringen op zaterdagavond
Een enkele keer per jaar komt het voor dat er 
in onze kerk op zaterdag een uitvaart, een hu-
welijksviering of een jubileumviering is. Het was 
traditie, wanneer dit het geval was, dat er de vie-
ring van zaterdagavond komt te vervallen. In de 
contactraad hebben wij dit opnieuw besproken 
en in de bijeenkomst van de pastores is dit ook 
aan de orde geweest. 
Rekening houdende met de kleine gemeenschap 
van Niftrik en het feit dat vele kerkbezoekers de 
bijzondere genoemde vieringen  bezoekt, is be-
sloten de traditie voort te zetten. 
Dat betekent dat er op die zaterdag geen avond-
viering is. 
Bij een huwelijksviering of jubileumviering kan 
dit tijdig afgekondigd worden. Bij een uitvaart is 
dit niet mogelijk en zult u dit in de gaten moeten 
houden. 

De contactraad.

H. Anna - Bergharen

Gedoopt
10 juli 

Luuk Mooren
Yuno Cornelissen

gehuwd
8 juli 

 Loes van Leeuwen & Bart van Hulst
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Wilt u het parochieblad ontvangen en krijgt u dit 
nog niet? Knip dan deze bon uit en stuur die naar 
het redactieadres: Oosterweg 4 6602 HD Wijchen. 
U kunt deze bon ook afgeven bij uw plaatselijke
geloofsgemeenschap.

Naam:................................................................

Adres:................................................................

..........................................................................

Postcode+Woonplaats......................................
..........................................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Martin Claes 
Piet van Erp		
Donny Merx 
Theo v.d. Weegen	
Hennie Witsiers	

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

stiltecentrum zuiderdreef Wijchen

Geopend iedere werkdag en zaterdag van: 
09.30 - 17.00 uur

Dagelijks zijn er mensen die 
even ruimte en rust willen 
om tot zichzelf te kunnen ko-
men, om inspiratie op te doen, 
om in stilte een moment te 
mediteren of te bidden. De Ge-
rarduskalender biedt voor elke 
dag diepgang via spreuken, 
bijbel- en bezinningsteksten, 
gebeden enz. En de achterzijde 

van de scheurblaadjes biedt luchtige ontspanning 
in puzzeltjes, interessante informatie, praktische 
tips en mopjes.
De prijs van de kalender bedraagt € 5,45. De 
opbrengst van de Gerarduskalender is bestemd 
voor missionaire en pastorale werk van de 
redemptoristen. De kalender kan ook een ver-
rassend cadeau zijn bij feestdagen, verjaardagen 
of speciale gelegenheden...

Te koop bij: 
Mw. M. Rouw-Manders, Kasteellaan 26n, 

6602 DE Wijchen, 024-6414500
of Dhr H. van den Berg, Korenstraat 7, 

6617 CB Bergharen,  0487-531708

gerarduskalender 2012impulsbijeenkomst 8 oktober 2011

Missionair vrijwilliger zijn in de parochie in de geest 
van Jezus: wat betekent dat voor mij?

Nadat we in mei ons hebben laten inspireren door 
de wijze waarop de apostelen zich in de jonge 
kerk ondanks conflicten lieten inspireren door 
de Geest om verschillen te kunnen overbruggen, 
gaan we nu kijken naar de manier waarop Paulus 
zijn bezieling probeerde uit te dragen. Hij reisde 
over zee en kwam o.a. in Athene, een wereldse 
stad die een smeltkroes was van verschillende 
leef- en denkwijzen.
Paulus schuwde de confrontatie niet en begaf 
zich naar de Areopagus, dè plek waar debatten 
over zin en zingeving, over geloof en onge-
loof werden gevoerd in die tijd. Hij hield een 
redevoering en ging het gesprek aan met de an-
dersdenkenden uit die tijd. Met respect voor het 
anders-zijn, maar ook met een duidelijk besef 
van de eigen inspiratie.

Uitgaande van deze tekst, zullen we op zaterdag 
8 oktober bij deze 2e impulsbijeenkomst stil staan 
bij de tekst uit Handelingen waarin van Paulus’ 
gesprekken verslag wordt gedaan. (Hand. 17, 
16-34) Doel is om onze eigen inspiratie te verdie-
pen. Maar we staan ook stil bij de vraag hoe we 
over ons geloof kunnen communiceren. 

Zoals de vorige keer, zal het programma bestaan 
uit twee dagdelen. In de ochtend lezen we de 
Bijbeltekst gevolgd door een toelichting. Daarna 
zullen we wat we hebben gehoord proberen te 
verbinden met wat we zelf ervaren en beleven 
in een werkvorm. Na de lunch zullen we een ge-
loofsgesprek hebben over het thema van de dag: 
‘Missionair vrijwilliger zijn in de parochie in de 
geest van Jezus: wat betekent dat voor mij?’ Op-
gave via martin.claes@detwaalfapostelen.nl 

Martin Claes
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column

H. Antonius Abt • Oosterweg 4 
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2 
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

R. de Kruijf	 pastoor 	 024-6412627
M. Claes	 priester	 024-6412627
A. van Velthoven	 priester           024-6221276
C. Janssen	 diaken	 024-6412627

H. Anna • Dorpsstraat 48 • 
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpstraat 32 
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8 
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5 
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11 
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

H. Witsiers	 diaken	  06-20541732
A. Gooiker	 pastoraal werker	  024-6412627
B. Oosterveer	 pastoraal werker	  024-6412627

Parochiecentrum•Oosterweg 4• 6602 HD Wijchen• Tel: 024-6412627
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl. 
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar  via alarmnummer 06-13934368

Pastoraal team

column

Pastoraal team

Zingen

Toen mijn vader ruim dertig jaar geleden in een 
verzorgingshuis in Heerlen woonde, ging ik re-
gelmatig zondags met hem naar de kerkdienst in 
de grote koffiezaal. Daar zong een koortje van 
zes oude dames terwijl een vrolijke jongeman 
hen begeleidde op een heel klein orgeltje. Ik be-
nijdde hem en wenste dat ik ook zo muziek kon 
maken, ik had nog nooit een toets aangeraakt. 
Maar via allerlei kronkelwegen van het leven 
belandde ik in Wijchen in de kapel van de Elst-
hof, waar ik nu wekelijks het ouderenkoor mag 
begeleiden. Is dit toeval of heeft het zo moeten 
zijn? Hoe dan ook, ik vind ons koor een zeer bij-
zonder koor. Gisteren, 5 augustus, zag ik tussen 
twee akkoorden door hoe de dirigent heel vluch-
tig Nelly aanraakte, een aai over haar spierwitte 
krullen. Zij hoopt binnenkort negenennegentig 
te worden en komt nog bijna elke week naar de 

repetitie. Af en toe dommelt ze even in, maar 
meestal zingt ze opgewekt mee, heel veel liedjes 
kent ze grotendeels van buiten. Ik kan het hele 
koor overzien vanaf de orgelbank en ik vind het 
prachtig. De jongste is vierenzestig, maar Nelly 
loopt aan kop met haar bijna negenennegen-
tig jaren. Ik ben ongeveer twintig jaar bij het 
koor, heel veel mensen zijn intussen overleden, 
ik zou heel veel stukjes kunnen schrijven, maar 
ik gedenk al die gestorven zangers in deze co-
lumn. Waarom houdt ons breekbare koor het 
zolang vol? Hoe komt het dat wij steeds nieu-
we koorleden vinden? Misschien juist omdat de 
mensen een heel lang leven achter de rug heb-
ben en even los willen komen van de dagelijkse 
beslommeringen. Tijdens het zingen vallen de 
leeftijden weg en blijft de muziek over. Men-
sen vinden ook troost bij elkaar. Heel veel leden 
zijn hun partner kwijt, maar de meesten komen  
heel snel weer naar de repetities, de groep is 
belangrijk. Jos Verbeten, voormalig wethouder 
in Wijchen, heeft ruim vijfendertig jaar geleden 
het koor Wijbeko opgericht, en daar heeft hij 
goed aan gedaan. Niemand kan zeggen hoelang 
wij nog door zullen gaan, wij zijn nu eenmaal 
een breekbaar koor. Het is 
niet ondenkbaar dat Nelly 
honderd zal worden. Wie 
weet, een aai over de bol 
en een schouderklopje 
van de dirigent kunnen 
wonderen verrichten.



god in ons dagelijkse leven

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt tenminste 8 keer per jaar. Het 
eerstvolgende nummer komt uit in oktober 2011.  
Kopij voor dit nummer inleveren voor 8 september 2011 op het parochiecentrum Ooster-
weg 4 6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door 
onduidelijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de re-
dactie. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten 
zonder de inhoud geweld aan te doen. 

‘Je moet niet willen wat je niet kunt, je moet wil-
len wat je kunt.’ De wijsheid van deze uitspraak 
klinkt nogal tegendraads en onmodieus. In onze 
tijd noemen mensen hun levensprojecten im-
mers ‘uitdagingen’ en zijn er allerlei trainingen 
te volgen om je tot een succesvol presterend 
mens te maken. ‘Willen wat je kunt’ klinkt dan 
weinig ambitieus en ‘niet willen wat je niet kunt’ 
weinig stimulerend. 

Toch schuilt er veel levenservaring in die zin. 
Vrede hebben met jezelf, met anderen en je situ-
atie is essentieel om geluk te vinden in je leven. 
Niet iedereen is het er mee eens als we zeggen 
dat ook vrede met God hebben een belangrijke 
voorwaarde is. Je hoort het vaak genoeg zeg-
gen: ‘als ik mijn medemens maar goed behandel 
leef ik goed.’ 

Veel mensen leven goed, maar ervaren deson-
danks dat we soms momenten tegenkomen dat 
we steun zoeken in ‘iets van daarboven.’ Kaarsjes 
bij Maria, gebedsintenties in het boek, mensen 
die de rust van het stiltecentrum zoeken, een on-
danks twijfel uitgesproken gebed in de stilte van 

het eigen hart bij een slapeloze nacht in een zie-
kenhuis. Mensen leven niet alléén. Mensen leven 
met elkaar en met God.

Op de vraag wie die God is, zal niet iedereen het-
zelfde antwoord geven. Voor de een is Hij een 
iets, voor de ander een Niets en weer een ander 
ziet Hem in het gelaat van de ander. Afhankelijk 
van hoe we ons God voorstellen, zullen we Hem 
tegenkomen door ons leven heen. Soms als een 
overweldigende ervaring, vaker waarschijnlijk in 
de kalme regelmaat van het gewone weekritme 
van werken, eten, slapen en ontspanning. 

Om religieus of gelovig te zijn hoef je niets bij-
zonders te doen. Je moet op een bijzondere 
manier naar het dagelijkse leven leren kijken. 
Dan kan het zijn dat je vrede ervaart in de ge-
wone dingen van alledag, of in het bijzondere 
dat op je levenspad is gekomen. 

Als we iets over God willen weten kunnen we het 
beste naar de mens Jezus kijken: hoe Hij deed, 
wat Hij deed. Maar God wordt door velen erva-
ren als aanwezig-afwezig en afwezig-aanwezig. 
Juist die tegenspraak maakt Hem moeilijk te vat-
ten in taal en denken. Laat staan dat we over 
God anderen de les kunnen lezen. God is niet 
uit Nederland vertrokken. Dat blijkt uit de vele 
vragen die over Hem worden gesteld en door de 
vele mensen die naar vervulling in hun leven zoe-
ken. Hij zal niet altijd als God worden herkend, 
maar is in ieder geval aanwezig in ons denken en 
leven. De dichter Gerrit Achterberg omschreef 
het als volgt:

Aanwezigheid

Gij zijt bij mij den nacht,
den dag, den nacht.

Eens hebt Gij het heelal mij toegedacht,
maar dat is tot dit lichaam teruggebracht.

Gelijk de wind die om de huizen is,
zo zijt Gij mij een wenseloos gemis.

Ik heb U lief, het is zoals het is. 

Martin Claes


