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2012 is begonnen, werk aan de winkel

Werk aan ons huis

We willen een thuis zijn voor elkaar

Waar we God kunnen ontmoeten
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vanuit bestuur en pastores

Gebeurtenissen van het afgelopen jaar

Het zag er zo goed uit. De fusie was met veel sa-
menwerking en met het accent op een goed en 
nabij pastoraat naar tevredenheid van velen ver-
lopen. Wij zijn daarbij ook dankbaar voor de inzet 
van emeriti die in de parochie aanwezig zijn en 
mee helpen om zo veel mogelijk vieringen te blij-
ven houden in alle geloofsgemeenschappen van 
de parochie. Het eerste jaar in de fusieparochie 
met een breed aanwezige Apostelbode, een di-
gitale Nieuwsbrief  en 3 Apostelvergaderingen 
verliep in een positieve en harmonieuze sfeer. 
Via de drie Apostelvergaderingen bleven de con-
tactraden van de geloofsgemeenschappen ook bij 
het hele proces betrokken. 
Veel vrijwilligers hebben zich extra ingezet om de 
organisatie bestuurlijk en administratief goed te 
laten functioneren. De invoering van het Navision 
systeem, voor de financiële en ledenadministratie 
en voor de registratie van de Actie kerkbalans, 
heeft extreem veel werk en frustratie gekost, 
maar het lijkt te lukken, met de hulp van het 
Bisdom, maar vooral dankzij het doorzettingsver-
mogen van de betrokken vrijwilligers en de inzet 
van extra vrijwilligers. Er kwam steeds meer rust 
en vrede in de parochie en de Apostelviering van 
september jongstleden, een jaar na de oprichting, 
was een succes. 

Door overlijden verliezen we helaas Harry Vogels 
en Jo Verbruggen, twee pastoraal werkers met 
een grote inbreng. Daardoor dreigde er een te-
kort aan pastorale zorg, waar wij nu juist prioriteit 
aan wilden geven. Het bestuur in overleg met de 
pastors wilde er iets aan doen en vroeg uitbreiding 
bij het Bisdom van 5 uur voor Annemarie Gooiker 
en 20 uur tijdelijke uitbreiding voor iemand die 
de speerpunten mede kon uitvoeren. Het Bisdom 
keurde dit goed in het voorjaar van 2011. Rond de 
zomer vroeg Bert Oosterveer of hij een voltijdse 
aanstelling in de parochie kon krijgen en dus in 
aanmerking kon komen voor de toegewezen 20 
uur, maar dan voor de rest van zijn loopbaan of-
tewel voor 6 jaar. Het bestuur ondersteunde dat 
en heeft vervolgens het Bisdom voorgesteld om 
Bert contractuitbreiding te geven naar een volle-
dig dienstverband en hem de vacature in te laten 
vullen.
Het verzoek om de halve functie van Bert voltijds 
te maken werd afgewezen door de staf van het 
Bisdom, omdat de parochie een jaarlijks tekort 
had. Het pijnlijke voor de parochie was dat de 
korte afwijzing door de staf van het Bisdom niet 
inging op de uitgebreide motivatie en financiële 
onderbouwing van de uitbreiding van uren. Rudy 

en het bestuur drongen aan op een gesprek met 
het Bisdom hierover, dat duurde helaas lang. 
Maar dan gebeurt wat niemand verwacht of 
voorzien heeft: het vertrek van eerst onze pastoor 
Rudy de Kruijf en recentelijk Bert Oosterveer. Het 
vertrek van deze twee zeer gewaardeerde pasto-
res heeft veel beroering en commotie gegeven. 
Wij willen proberen om meer helderheid te geven 
over het vertrek van Rudy de Kruijf en Bert Oos-
terveer.

Rudy de Kruijf  was een zeer gewaardeerde pasto-
rale en bestuurlijke collega en een persoonlijkheid 
die voor iedereen zichtbaar was. Hij liet iedereen 
zoveel mogelijk in zijn waarde en had de goede 
instelling om de fusie, samen met zijn collega’s tot 
een succes te maken. Het vertrek van Rudy zat niet 
in een lege accu, niet in zijn samenwerking met 
collegae en het bestuur, niet in problemen met het 
Bisdom. Het Bisdom had geen problemen met het 
functioneren van Rudy in de parochie. Het pro-
bleem zat in Rudy zelf. 
Rudy heeft  in overleg met zijn begeleider van het 
Bisdom besloten om te vertrekken en dat vertrek 
laten plaatsvinden een halve week  nadat het 
besluit aan collegae en bestuur bekend was ge-
maakt. Het bestuur en het pastoresteam hadden 
geen andere keus dan zijn vertrek te accepteren. 
Wij hebben begrip voor de noodzaak van Rudy 
om tot bezinning te komen en te bepalen hoe zijn 
toekomst er uit gaat zien. Voor de zeer betrok-
ken periode van 9 jaar in Wijchen is iedereen hem 
dankbaar. 

Ook met betrekking tot het vertrek van pastoraal 
medewerker Bert Oosterveer geldt dat een zeer 
gewaardeerde pastorale werker na vele jaren van 
goede samenwerking heeft besloten om te stop-
pen. Ondanks een goede samenwerking in het 
pastoresteam en alle medewerking van het be-
stuur om terug te komen van zijn ziekteperiode 
en de pogingen om te bewerkstelligen dat Bert 
een voltijdse baan binnen de parochie kon krijgen. 
Uit veel reacties van parochianen blijkt onbegrip, 
kwaadheid, ergernis, onvrede. Wij begrijpen dat 
goed. 
Het bestuur is echter van mening dat zij er alles 
aan gedaan heeft om Bert een fulltime plek in de 
parochie te geven. Het bestuur was daarover in 
overleg met het Bisdom. 
Op 23 december is  Mgr. Liesen, de voorzitter is van 
de benoemingscommissie komen praten over de 
opvolging van Rudy, Bert was daarbij aanwezig. 
Het gesprek met Mgr. Liesen verliep in een goede 
sfeer. Tijdens dit gesprek hebben wij bij Mgr. Liesen 
de situatie rond Bert zijn uitbreiding aangekaart. 
Mgr. Liesen gaf aan dat de benoemingscommissie 
niet op de hoogte was  van de financiële onder-
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bouwing die het bestuur naar 
de Bisschop gestuurd had over 
de aanstelling van Bert. Hij nam 
de stukken mee om ze in een 
vergadering van de staf op-
nieuw ter discussie te stellen. 
Bert heeft een besluit van het 
Bisdom helaas niet meer af kun-
nen wachten. Een groot verlies 
voor de parochie, maar wij heb-
ben begrip voor de keuze van 
Bert. 

In een reactie in de Gelderlander stelt het Bis-
dom dat de benoeming van Bert onverantwoord 
zou zijn, omdat de parochie een tekort heeft van 
twee ton. Het tekort van twee ton wordt voor een 
groot deel veroorzaakt door gelden die apart ge-
zet moeten worden (ze worden opgenomen in de 
begroting, maar niet uitgegeven in het jaar van 
de begroting) voor toekomstig onderhoud aan 
de kerkgebouwen. De financiële onderbouwing 
die naar het Bisdom gestuurd is voor de voltijdse 
aanstelling van Bert tot zijn pensioen over 6 jaar, 
vertoonde een jaarlijks tekort van 16.000 euro. Dit 
bedrag is door het aanwezige vermogen een zeer 
bescheiden tekort en mag volgens het bestuur 
geen reden zijn om het pastoraat geen prioriteit 
te geven. 
Het bestuur had graag eerder persoonlijk overleg 
gehad met het Bisdom over de financiële situatie. 
Helaas heeft een dergelijk overleg nooit plaatsge-
vonden en hebben wij het gevoel dat economie 
nu belangrijker is dan pastoraat. 

Inmiddels had Mgr. Liesen een afspraak voor ons 
geregeld. Op 12 januari zijn Martin Claes, Pierre 
Duijkers en Wijnand Eling op uitnodiging van Mgr. 
Mutsaerts en diaken P. Broeders, econoom van het 
Bisdom, naar Den Bosch geweest.
Aanleiding vanuit het Bisdom was de bespreking 
van de penibele pastorale situatie van onze pa-
rochie met daarbij de financiële situatie nu en 
in de toekomst. We hebben de situatie uitvoerig 
kunnen toelichten en er is begrip voor onze stand-
punten, men wil naar oplossingen zoeken, maar 
die liggen niet kant en klaar “op de plank”. Een 
nieuwe pastoor en zeker een zoals Rudy is niet 
voorhanden. Een uitbreiding zoals we met de be-
noeming van Bert voor ogen hadden zit er op dit 
moment niet meer in. Daarbij wordt vanuit het 
Bisdom nadrukkelijk gewezen op het tekort dat 
de parochie heeft op de begroting. Een als maar 
oplopend begrotingstekort mede door aanvulling 
in pastorale zorg kan niet zonder maatregelen te 
nemen om de financiële situatie van de parochie 
gezond te maken. Wij vonden het een goed en 
positief gesprek, waar twee uur aan besteed is. Er 

was respect voor de wederzijdse 
standpunten, ook al verschillen  
de visies. Er is dan ook afgespro-
ken dat er vervolggesprekken 
zullen plaatsvinden om de pasto-
rale zorg weer op peil te krijgen.  
Door ons is voorgesteld om 
goede oplossingen tijd te geven 
door eventueel tijdelijk pastorale 
krachten in te zetten. Het Bisdom 
zal het in het beraad betrekken.

Afsluitend: de parochie moet verder zonder Rudy 
en Bert. Wij zetten ons in om een goede opvolging 
voor Rudy en Bert te krijgen, maar daarvoor is tijd 
nodig. Het bisdom werkt positief met ons mee. 

De komende periode wordt een lastige voor de pa-
rochie. Niet alles kan doorlopen zoals we gewend 
zijn, zeker vanaf maart als Bert definitief vertrok-
ken is. Belangrijk is dat wij als parochianen mee 
blijven doen, meehelpen om de pastorale zorg 
weer op peil te krijgen en onze financiële situatie 
weer gezond te maken. Wat gebeurd is, is verle-
den tijd en daar kunnen we niets aan veranderen, 
maar aan de toekomst kunnen we werken en dat 
willen wij ook. Blijf daarom meedoen en blijf ons 
steunen onder andere via de Actie Kerkbalans. 
Laat het negatieve sentiment dat er was u er niet 
van weerhouden om toch mee te doen. We heb-
ben het nodig.

Pastoresteam en bestuur van 
parochie De Twaalf Apostelen

ingezonden brief

Wijchen, 30 december 2011 
Monseigneur,
In De Apostelbode, het contactblad van parochie 
De Twaalf Apostelen van de regio Wijchen van 10 
december j.l. wordt in een mededeling van het 
parochiebestuur het plotselinge vertrek van pas-
tor Rudy de Kruijf gemeld. 
Als reden van wat door mij bijna als een vlucht 
wordt ervaren, wordt een dreigend vastlopen ge-
noemd, alsook de wens van Rudy de Kruijf zich te 
bezinnen op zijn toekomst. 
Deze vage motivering in combinatie met het plot-
selinge vertrek roept meer vragen op dan dat er 
iets wordt verduidelijkt.

Een kort interview in het Wijchense weekblad De 
Wegwijs van 21 december j.l. geeft iets meer in-
formatie omtrent de beweegredenen, die Rudy 
de Kruijf tot zijn drastische stap hebben gebracht:
1. niet altijd kunnen zeggen “wat hij van dingen 
vindt”; 
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2. “gezeur van bovenaf” zowel als “van onderaf” 
over zaken die er zijns inziens niet echt toe doen; 
3. “verhalen die over mij rondgaan, over een 
vriendin”.

Hierbij wil ik graag aan de hand van wat deze 
jonge pastor/deken overkomt, en op basis van bo-
venstaande drie punten mijn mening geven over 
wat ik als ‘beminde gelovige’  vind van wat hier 
zo dicht bij mijn bed gebeurt.

Alle drie punten hebben te maken met de hui-
dige cultuur van omgaan met elkaars mening in 
de Kerk. 
Het is duidelijk, dat na het Tweede Vaticaans Con-
cilie de openheid naar de wereld, die daar dankzij 
paus Johannes XXIII zo duidelijk werd nagestreefd, 
van bovenaf zo goed als ongedaan is gemaakt. 
Sindsdien heeft de polarisatie toegeslagen als ge-
volg van een restauratieve kerkpolitiek, waarbij 
mensen die vernieuwingen nastreefden, stukje bij 
beetje uitgerangeerd werden; een proces van in-
middels veertig jaar, dat nog volop gaande is. Eén 
aspect daarvan is het marginaliseren, miskennen 
en wegwerken van de pastoraal werkenden. 

Het “gezeur” waarvan Rudy de Kruijf spreekt, had 
al lang plaats kunnen en moeten maken voor con-
structief met elkaar in gesprek zijn; behoudend 
zowel als vooruitstrevend denkende kerkleden 
hadden op aangeven van het episcopaat rond de 
tafel moeten zitten, zoals dat ook voorafgaand 
aan het Pastoraal Beraad van eind jaren zestig van 
de vorige eeuw gebeurde. Dat had ook de onder-
linge band en het begrip tussen alle kerkleden 
bevorderd, waar nu de polarisatie steeds meer om 
zich heen grijpt. 
Helaas heeft het episcopaat sindsdien niet de visie 
gehad die Kardinaal Alfrink c.s. hadden. Nu lijkt 
meer de gedachte te zijn: wie het niet eens is met 
de huidige gang van zaken moet zijn heil maar 
elders zoeken; een “heilige rest” moet dan maar 
overblijven. Zie de gang van zaken rond de San 
Salvator.

Dat pastor Rudy de Kruijf mede is afgeknapt op 
wat hij noemt “verhalen die over mij rondgaan, 
over een vriendin”, brengt weer eens de celi-
baatskwestie in de aandacht.
Dat Anglikaanse geestelijken door paus Benedic-
tus XVI binnen de Rooms-Katholieke Kerk een 
plaats aangeboden krijgen, wijst erop, dat het on-
gehuwd-zijn geen essentiële voorwaarde is voor 
het priesterschap binnen onze Kerk. Ongeacht of 
er een grond voor “praatjes” is: een facultatief 
celibaat zou gesmiespel hebben voorkomen en 
pastor de Kruijf ellende hebben  bespaard. 
Gehuwde voorgangers zouden dan misschien 

niet door álle gelovigen in gelijke mate gewaar-
deerd worden, maar de grote waardering die veel 
kerkgangers hebben voor de nog overgebleven 
pastoraal werkenden, wijst erop, dat gehuwde 
voorgangers recht van bestaan hebben. Was trou-
wens de apostel Petrus, de eerste paus, ook niet 
gehuwd?

Hiermee kom ik op een gebeurtenis die me ter 
ore komt terwijl ik deze brief schrijf: een van de 
meest gewaardeerde pastoraal werkers -pastor 
Bert Oosterveer- van de Paschaliskerk in Woezik 
/ Wijchen heeft zijn ontslag bij u ingediend! Het  
werkklimaat tussen hem en het bisdom laat hem 
geen andere keus.....
Een volledig dienstverband van deze zeer ge-
ziene, beminde en gewaardeerde Herder heeft 
u ondanks aandringen van o.a. het parochiebe-
stuur, tot twee maal toe van de hand gewezen, 
terwijl je -gezien het nijpende “personeelsge-
brek”-  zou mogen verwachten, dat u hem weer 
met warmte en met graagte in een volledige 
functie zoudt hebben ontvangen, vooral gelet op 
het pastoraal belang dat u voor uw gelovigen in 
Woezik toch wordt verondersteld na te streven. 
Kerkpolitiek (wég met de ‘namaakpriester’) gaat 
vóór het zieleheil en de warme banden van een 
geloofsgemeenschap met zijn voorganger!

Nu hij voor de Paschaliskerk én de Twaalf Aposte-
lenparochie als verloren moet worden beschouwd, 
valt te vrezen, dat het gebrek aan voorgangers 
hiermee nóg nijpender wordt. Het valt te vrezen, 
dat dit waarschijnlijk met noodgrepen vanuit de 
leiding van het bisdom met gewijde priesters van 
(ver) over de grenzen, zal worden ‘opgelost’, in de 
verkeerde veronderstelling dat de bisschop wel 
weet wat goed voor de kerkgemeenschap is. De 
gemeenschap zélf komt hierbij niet aan het woord, 
en krijgt al helemaal geen stem in het kapittel. 
Het kerkbeeld van vóór Vaticanum II wordt dus in 
‘ere’ hersteld: hiërarchie gaat vóór Volk Gods, ter-
wijl de meerderheid van het wereldepiscopaat daar 
toen anders over dacht. Alles wordt ondergeschikt 
gemaakt aan het  in stand houden van de klassieke 
rol van de priester; die we overigens (maar dan in 
een modernere rol) niet kunnen missen. 

In dit verband wil ik aanhalen wat em. Prof. 
Hermann Häring van de Radboud Universiteit 
Nijmegen zei in zijn inleiding op het Mariënburg-
congres van 16 oktober 2010: “Want de nieuwe 
parochiestructuren die het dramatische pries-
tertekort moeten verdoezelen, leiden tot de 
ineenstorting van de klassieke pastorale ziel-
zorg(...).”  Die ineenstorting lijkt weer een stap 
dichterbij gekomen.
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Contactraad Paschalis
Woezik, 11 januari 2012

Na de eerste emoties voelen we de pijn ….
Het is nu 13 dagen geleden dat onze eerst aan-
spreekbare pastor Bert Oosterveer, na 23 jaar onze 
voorganger te zijn geweest, ons op de hoogte 
bracht van zijn besluit om zijn ontslag aan te bie-
den aan de bisschop van bisdom Den Bosch. 
Het zal u niet verbazen dat dit bericht inclusief de 
achterliggende motivatie zeer hard is aangeko-
men bij de leden van onze contactraad evenals bij 
veel van onze kerkgangers. De gezondheid en het 
welbevinden van de pastores weegt zwaarder dan 
de rest. Daar moet rekening mee worden gehou-
den. Het beroep van pastoraal werker is in deze 
tijd zodanig zwaar en intensief dat het zeer van 
belang is dat een pastor zich volledig gesteund 

Sinds Vaticanum II heeft de gelovige leek onder 
begeleiding van vooruitstrevende geestelijken 
geleerd en steeds beter begrepen, dat hij/zij iets 
meer te doen heeft in de Kerk dan het consumeren 
van de genadegaven. Hij/zij dient verantwoorde-
lijkheid te nemen. (Het grootste deel van de San 
Salvatorgemeenschap in Den Bosch handelt daar 
trouwens naar.)
 
Bovengenoemde ontwikkeling is (aangestuurd 
door Rome) van meet af aan door behoudend den-
kende leiders en dito medestanders bestreden. 
Langzamerhand wordt ook steeds duidelijker 
welk een vooruitziende blik spreekt uit “Kerk en 
Ambt”, het vernieuwende document van de Ne-
derlandse Dominicanen van september 2007.
Vooralsnog lijkt een noodzakelijke verlegging 
van de koers van de Kerk in Nederland verder weg 
dan ooit, en blijven we zitten met het verdriet van 
wéér iemand die moet afhaken in dit kille kerk-
klimaat en een gelovige gemeenschap die daar de 
dupe van wordt.

Ik eindig met woorden van Prof. E. Schillebeeckx, 
die in het voorwoord van zijn boek Mensen als 
Verhaal van God het volgende stelde: 
“De blijdschap tot die kerk te behoren, die sterk 
toenam tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en 
de eerste jaren daarna, wordt het laatste decen-
nium zwaar op de proef gesteld.”

Theo Thier
(Graafseweg 645A  6603CD Alverna / Wijchen)

voelt door de leiding 
van de kerk en dat hij/zij 
blijvend in staat wordt ge-
steld om zoveel mogelijk 
inspiratie te halen uit een 
goede samenwerking tus-
sen verantwoordelijken 
en vrijwilligers binnen de 
kerkgemeenschap. 
Zowel voor een pastoraal 
werker als voor een pries-
ter is het van belang dat 
zij zich volledig moeten 

kunnen inzetten voor het verlenen van een goede 
pastorale zorg als een gemeenschap of een lid van 
onze gemeenschap daarom vraagt. Voor behoud 
van vitaliteit van een kerkgemeenschap is het van 
belang om zoveel mogelijk kansen te creëren om 
elkaar te inspireren in geloof en de kansen die 
zich voordoen ook zo goed mogelijk te benutten. 
Dat is waar we de laatste 2 decennia binnen onze 
kerkgemeenschap zo trots op waren en waar kerk-
gangers en vrijwilligers samen met onze pastores 
steeds opnieuw weer met elkaar hard aan hebben 
gewerkt. Volgens onze pastor Bert Oosterveer zijn 
voor hem de vrijwilligers het hart van een geloof-
gemeenschap. Voor veel vrijwilligers is de pastor 
naast een herder het hart van een geloofgemeen-
schap. Op een moment als dit groeit het besef 
bij ons allemaal hoezeer wij elkaar tot inspiratie 
kunnen zijn en al zijn geweest. Onze belangrijkste 
zorg is dan ook dat dit verbroken wordt. Het be-
sef dat sommige zaken mogelijk zullen veranderen 
waardoor het elkaar inspireren in geloof mogelijk 
onder druk komt te staan. 
Zorgen om het kerkbezoek en de financiële gevol-
gen waren er in het verleden ook al en zijn voor 
ons geen reden om bij de pakken neer te zitten. 
Hoop voor de toekomst is er altijd. Ook bij de lei-
ding in ons bisdom werken mensen die zorgvuldig 
hun afwegingen maken. 
Wij hebben veel vertrouwen in de leden van het 
parochiebestuur van De Twaalf Apostelen, dat zij 
het best mogelijke voor dit moment eruit zullen 
slepen. 
We wensen ons allen daarbij alle sterkte en veel 
wijsheid toe en bidden dat dit ons inzicht verder 
mag verbreden en ons nog dichter bij elkaar zal 
brengen. Wij zijn pastor Bert Oosterveer veel dank-
baarheid verschuldigd. Natuurlijk zullen wij op 4 
maart a.s. op gepaste wijze afscheid van hem ne-
men. Een hernieuwde samenwerking valt nooit uit 
te sluiten. Wij gaan door en willen er graag samen 
met u als gelovige het beste van blijven maken. Uw 
steun daarbij is voor ons zeer van belang.

Namens de contactraad Paschalis,
Henk van der Wielen, plv. voorzitter

Gerard Arts, secretaris

emoties en pijn

Het pastoresteam en het bestuur nemen nadrukkelijk 
afstand van de inhoud van deze ingezonden brief. 
Wij komen er alleen maar beter uit als we positief 
aan de toekomst werken. De brief komt dus helemaal 
voor rekening van Theo Thier. 
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OVERLEDEN: henk van zwam

Diaconie

Henk was vanaf de oprichting in oktober 1995 als 
secretaris actief betrokken bij de vormgeving van 
het Diaconaal Beraad. Inhoudelijk, met vragen als: 
wat is diaconie, welke activiteiten vloeien daaruit 
voort, hoe ga je dat in praktijk brengen, hoe bevor-
der je de diaconale houding binnen de parochie, ga 
je als geloofsgemeenschap binnen je woonplaats 
het maatschappelijk debat aan en hoe doe je dat. 
Praktisch door metterdaad het maatschappelijk de-
bat aan te gaan, mensen in nood aan de deur van 
het parochiecentrum te bemoedigen en te onder-
steunen, mee te helpen aan de oprichting van de 

kringloopwinkel Vraag&Aanbod 
en de plaatselijke afdeling van 
de Voedselbank, de logistiek 
van de kerstpakkettenactie ter 

hand te nemen, artikelen over 
diaconie te publiceren in het paro-

chieblad, de jaarlijkse diaconale 
zondag mede voor te bereiden. 

Een van Henks belangrijkste ver-
diensten is het op vasthoudende 

wijze onder de aandacht brengen van de slechte 
organisatie van de schuldhulpverlening in onze ge-
meente. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een 
duidelijk gemeentelijk actieplan om mensen met 
schulden adequaat te helpen. Dit plan diende later 
als landelijk voorbeeld.
Henk deed dit alles op zijn eigen wijze: deskundig, 
zorgvuldig, bedachtzaam, genuanceerd, betrok-
ken, snel handelend als het moest.
Vanwege zijn slechter wordende gezondheid moest 
hij in juni 2006 zijn werkzaamheden voor het Dia-
conaal Beraad beëindigen, maar zijn geest bleef er 
waaien.
Op dinsdag 10 januari hebben wij afscheid van 
Henk genomen tijdens de requiemmis in de Anto-
nius Abtkerk van Wijchen. Onze gedachten gaan 
ook uit naar zijn vrouw Annie, ook actief in onze 
parochie.

Namens het Diaconaal Beraad,
Anna Verlouw

Nog maar kort nadat hij 
zijn werk op het schippers-
centrum moest stoppen 
vanwege reuma, het was 
in 1995, hadden wij het 
geluk, ik was toen pastoor 

van de Hoeksteen, dat Henk medewerker zou wil-
len zijn op het parochiecentrum. Dat was voor onze 
parochie een grote aanwinst. We waren in die jaren 
bezig om de parochie een diaconale uitstraling te 
geven. Als onze parochie in die jaren betreffende 
het diaconale werk in de gemeente Wijchen een 
goede naam had, was dat voornamelijk  aan Henk 
te danken. Henk was dagelijks op het PC aanwezig, 
mensen in nood wisten dat blijkbaar, want er waren 
toen regelmatig mensen met een hulpvraag aan de 
deur. Zijn deskundigheid als sociaal raadsman en 
maatschappelijk werker betekende in die tijd heel 
veel. Aan ieder persoonlijk verhaal gaf hij alle aan-
dacht, zonder zich te laten verleiden. Vóór hem, 
had ik al meerdere keren geld gegeven aan mensen 
met meelijwekkende verhalen en grote beloftes om 
terug te betalen. Iedere gulden, en euro uit onze 
diaconale pot, die Henk aan iemand gaf was verant-
woord. In de maandelijkse bijeenkomsten van het 
diaconaal beraad kwamen alle diaconale groepen 
ter sprake, keken we samen naar de ontwikkelin-
gen en problemen en namen we initiatieven. Henk 
was daarin altijd nuchter, evenwichtig en vasthou-
dend om de draad niet te verliezen en het doel te 
bereiken.

Naast het diaconale werk, hield Henk ook de biblio-
theek bij, met de diaconale werken en tijdschriften 
en de theologische, religieuze boeken. Hij bracht 
ordening aan, en legde de toegankelijkheid vast in 
een computerprogramma. Hij stelde de aanschaf 
van bepaalde werken en tijdschriften voor, maar 
net zo goed ook om af te bestellen en te verwij-
deren. Boekjes die weg konden legde Henk achter 
in de kerk en velen daarvan werden meegenomen. 
Daar was Henk dagelijks mee bezig op het paro-
chiecentrum. Bij de laatste herinrichting van het 
parochiecentrum werden deze bibliotheken, sa-
men met de liturgische bibliotheek waar Angelien 
Blankendaal voor zorgde, samengevoegd en onder-
gebracht beneden in de Abtzaal.
Veel werd weggesorteerd, alles moest opnieuw ge-
ordend worden en werd opnieuw in de computer 
gezet. Daarmee kreeg deze bibliotheek een mooie 
nieuwe uitstraling en bruikbaarheid. Net voor kerst-

*		  31-1-1935
†      	  4-1-2012

mis zei Henk, dat hij er zowat mee klaar was. Dat 
hebben we dan nog mooi aan hem te danken. 

Jos van Minderhout

Henk van Zwam heeft veel voor ons parochieblad 
betekend. Jarenlang heeft hij trouw interviews 
geschreven en daarmee velen in de parochie 
bekend gemaakt met interessante personen en 
werkgroepen. Maar we zullen Henk vooral als 
mens gaan missen. Hij was bescheiden, betrouw-
baar, aimabel en hij had speciaal aandacht voor 
de mens in de verdrukking. We wensen zijn na-
bestaanden sterkte toe met het verwerken van 
dit grote verlies.

De redactie
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Afscheid

Door weer en wind op de 
fiets was Henk van Zwam 
bijna dagelijks op het pa-
rochiecentrum te vinden. 
Actief op het gebied van 
diaconie, de sociaal en fi-
nancieel minder bedeelden 
wist hij weer hoop te geven op een betere toe-
komst. Ook als pastor deed je nooit tevergeefs een 
beroep op Henk.
Zijn activiteiten binnen het parochiecentrum, als 
het gaat om het opzetten en onderhouden van 
de bibliotheek op het gebied van diaconie, socio-
logie en filosofie. Toen deze ingekrompen moest 
worden als voorbereiding op de reorganisatie van 
het centrum had Henk daar moeite mee. Daarbij 
kwam dat ook de documentatie op het gebied van 
liturgie erbij gevoegd moest worden.
Maar er was ook voordeel voor Henk. De nieuwe 
bibliotheek kwam beneden in het centrum in de 
oude Abtzaal en Henk hoefde niet meer de voor 
hem zo lastige trap op. 
Jarenlang was hij de man die van de soms inge-
wikkelde discussies in de pastoraatsgroep toch 
duidelijke en goed leesbare verslagen wist te ma-
ken. En wie kent niet de interviews met vrijwilligers, 
bestuur en pastores bij bepaalde gelegenheden in 
het parochieblad. Eerst in het parochieblad “de 
Hoeksteen”, later voor de Apostelbode. Op eigen 
wijze stelde hij de vragen, goed voorbereid en 
zorgvuldig verwoord. Ze werden door velen met 
plezier gelezen. We zullen het gaan missen. 
Henk was een kanjer van een mens.
Henk je was een kanjer van een vrijwilliger.

Namens het bestuur, 
het pastoresteam en alle vrijwilligers:

Dank voor alles wat je voor de parochie hebt 
gedaan

Het vertrouwde beeld van
Henk op zijn fiets,
Henk in zijn auto,
Henk in zijn stoel voor het raam,
Henk bij de vergadering van de kerkraad,
Henk in de Ontmoetingsviering,
Henk en de persoonlijke interviews in het Hoek-
steenblad en de Apostelbode,
Henk op het parochiecentrum,
Henk die veel werk verzet,
Het zal er niet meer zijn.
Het beeld van de rustige rots in de branding 
zal blijven en wij wensen Annie met dat beeld 
sterkte in deze en de komende tijd.

Namens de Emmanuelgemeenschap,
Tini Poos, secretaris Contactraad Emmanuel

Op 5 januari kwam 
het bericht binnen 
dat Aalmoezenier 
Piet Linssen was 
overleden. Piet 
heeft als priester 
zich ingezet voor 
het dorp Heumen 
en zo nu en dan uitvaartdiensten gedaan in de 
verschillende kerken van parochie De Twaalf Apos-
telen.  Hij betekende veel voor mensen met wie hij 
was en genoot daarvan, hij was er trots op. Ging uit 
van de menselijke basiswaarden liefde, geloof, ge-
lijkheid, vriendschap en eenvoud. Met zijn charisma 
en organisatietalent bereikte hij veel; hij creëerde 
er de ruimte mee om eigenzinnig, strijdlustig en kri-
tisch zijn eigen koers te bepalen. Dat deed hij ook 
buiten de kerkelijke wereld. Hij sprak vele, en veel-
soortige, mensen aan. 
Piet werkte als hoofdaalmoezenier en kolonel en 
werd officier in de orde van Oranje-Nassau. Diende 
en werkte als priester, huisgenoot en tuinier tot na 
zijn 50 jarig jubileum dankbaar en energiek in Mal-
den en omstreken. Doopte, verbond en begroef 
zeer vele gelovigen, vrienden en familieleden en zal 
ook daardoor niet vergeten worden. Gastvrij was 
hij, nabij en toegewijd. Hij stond altijd open voor 
een grap, een dans, een glas wijn en een goed ge-
sprek. Was levensgenieter en deelde dat graag met 
anderen, groot en klein. 
In de parochiekerk van Milsbeek was de uitvaart op 
12 januari. Piet Linssen werd gecremeerd. Hij rust in 
vrede.

OVERLEDEN: Piet linssen

Ons café is ook in februari weer open voor alle 
ouderen uit onze parochie. 
Deze keer is dat op 14 en 28 
februari, vanaf 10.00 tot on-
geveer 11.30 uur. Het is een 
mogelijkheid voor onderlin-
ge contacten in een gezellige 
sfeer met een kopje koffie of 
thee. We komen altijd bij elkaar in het parochie-
centrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel en Gerda

inloopcafÉ

*	 7-4-1929
†     	 5-1-2012
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 Begroting Begroting Jaarcijfers  

 
t.o.v. begr. 

 
t.o.v. werk. 

 

 2012  2011 2010 

 
2010 

 
2009 

LASTEN 

Persoonskosten………………………............. € 288.000  € 306.400   € 274.527  -6,0% 
 

4,9% 

Kosten onroerend goed:         
 

  

- Kerkelijke gebouwen…………………………  € 410.000   € 385.973   € 405.163  6,2% 
 

1,2% 

- Ov. kerkelijke onroerende goederen………  € 34.500   € 49.065  € 29.386  -29,7% 
 

17,4% 

- Beleggingen……………………………………  € 3.000   € 2.110   € 850  42,2% 
 

252,9% 

Rente en lasten van schulden en fundaties…  € 13.500   € 20.023   € 12.324  -32,6% 
 

9,5% 

Kosten eredienst………………………………..  € 65.000   € 64.685   € 69.236  0,5% 
 

-6,1% 

Kosten pastoraal………………………………..  € 47.000   € 47.035   € 47.181  -0,1% 
 

-0,4% 

Verplichte en vrijwillige bijdragen………….  € 122.000   € 136.081   € 138.102  -10,3% 
 

-11,7% 

Beheerskosten………………………………….  € 53.500   € 57.625   € 53.002  -7,2% 
 

0,9% 

Incidentele lasten………………………………        € 256    
  

 
€ 1.036.500   € 1.068.997   € 1.030.027    

 
  

BATEN         
 

  

Bijdragen parochianen……………………….  € 491.500   € 543.535   € 516.294  -9,6% 
 

-4,8% 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  € 326.000   € 372.569   € 341.480  -12,5% 
 

-4,5% 

Functionele inkomsten……………………….. 
  

€ 550    
  Incidentele baten………………………………   

  
  

 
  

Nadelig saldo…………………………………...  € 219.000   € 152.893   € 171.703  

 € 1.036.500   € 1.068.997   € 1.030.027  

In de tabel heeft u een overzicht van de financiën van de parochie vanaf 2009 tot de begroting 
van 2012. Er is een tekort van 219.000 euro in de begroting van 2012. Er zijn meerdere 
redenen voor. De opbrengsten van de bezittingen/beleggingen zijn in de crisistijd 
teruggelopen. Vervanging van aflopende beleggingen leveren minder op. De opbrengsten van 
collectes en van de Aktie kerkbalans worden minder. Helaas konden we de parochianen in het 
afgelopen jaar niet op de hoogte houden van het verloop omdat het Navision systeem nog 
niet goed werkte. Zoals het er nu uitziet zal dat dit jaar wel kunnen. Een groot deel van het 
tekort komt op rekening van de gelden die nodig zijn voor voorzieningen voor onderhoud 
gebouwen. Dat zijn bedragen die op de begroting gezet moeten worden en in de toekomst 
uitgegeven kunnen worden voor onderhoud. Die bedragen zijn een percentage van de 
herbouwwaarde van het kerkgebouw. Wij zien de laatste jaren dat de verzekeraars de 
gebouwen opnieuw komen taxeren, waarna de herbouwwaarde van de gebouwen sterk, tot 
wel een verdubbeling kan toenemen. Dat heeft dan weer grote gevolgen voor de bedragen 
die nodig zijn voor de voorzieningen en de premie van de verzekering in de begroting. We 
zullen dus moeten gaan bezuinigen in de begroting. Wij zijn in gesprek met het Bisdom over 
deze problematiek en hopen hen er van te kunnen overtuigen dat we dat niet op het gebied 
van de personele kosten oftewel de pastorale zorg hoeven te doen. Voor u als parochianen 
geldt: vergeet a.u.b. niet om mee te doen in de vieringen en bij de Aktie Kerkbalans.  

In de tabel heeft u een overzicht van de finan-
ciën van de parochie vanaf 2009 tot de begroting 
van 2012. Er is een tekort van 219.000 euro in 
de begroting van 2012. Er zijn meerdere rede-
nen voor. De opbrengsten van de bezittingen/
beleggingen zijn in de crisistijd teruggelopen. 
Vervanging van aflopende beleggingen leveren 
minder op. De opbrengsten van collectes en van 
de Aktie kerkbalans worden minder. Helaas kon-
den we de parochianen in het afgelopen jaar 
niet op de hoogte houden van het verloop om-
dat het Navision systeem nog niet goed werkte. 
Zoals het er nu uitziet zal dat dit jaar wel kunnen. 
Een groot deel van het tekort komt op rekening 
van de gelden die nodig zijn voor voorzieningen 
voor onderhoud gebouwen. Dat zijn bedragen 
die op de begroting gezet moeten worden en 
in de toekomst uitgegeven kunnen worden voor 
onderhoud. Die bedragen zijn een percentage 
van de herbouwwaarde van het kerkgebouw. 
Wij zien de laatste jaren dat de verzekeraars de 
gebouwen opnieuw komen taxeren, waarna de 
herbouwwaarde van de gebouwen sterk, tot wel 
een verdubbeling kan toenemen. Dat heeft dan 
weer grote gevolgen voor de bedragen die nodig 
zijn voor de voorzieningen en de premie van de 
verzekering in de begroting. We zullen dus moe-
ten gaan bezuinigen in de begroting. Wij zijn in 
gesprek met het Bisdom over deze problematiek 
en hopen hen er van te kunnen overtuigen dat 
we dat niet op het gebied van de personele kos-
ten oftewel de pastorale zorg hoeven te doen. 

Voor u als parochianen geldt: vergeet a.u.b. niet 
om mee te doen in de vieringen en bij de Aktie 
Kerkbalans. 

Het parochiebestuur

T o u w s l a g e r s b a a n   8  -  W i j c h e n

Het biologische cacaopoe-
der van Fair Trade Original, 
eindigde tijdens een blinde 
smaaktest van het televisiepro-
gramma KASSA! op de eerste 
plaats. De vijf juryleden, allen 
fijnproevers en chocoladeken-
ners, proefden 10 merken 

chocolademelk en verkozen de drank, ge-
maakt met cacao van Fair Trade Original tot de 
beste: ‘Echte chocola, in balans, niet te zoet’. 
 
Kiest u voor cacao van Fair Trade Original, dan is 
deze niet alleen extra lekker: u doet ook iets goeds 
voor de boeren. Ze kunnen bij hun coöperatie 
goedkope plantjes kopen voor hun groentetuin. 
Zo kunnen zij deels in hun eigen eten voorzien.

Contactpersoon: Mevr. W. Schipper 024-6414972 
 info@wereldwinkelwijchen.nl

begroting 2012
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schenkingen aan de parochie

Onze parochie kan niet zonder financiële bijdra-
gen van haar parochianen. De bijdrage via de 
collecte, de gift voor gebedsintenties en de Actie 
Kerkbalans kent waarschijnlijk iedereen. Maar er 
zijn ook andere vormen. Sinds het begin van 2006 
zijn die extra aantrekkelijk geworden omdat de 
parochie geen belasting meer hoeft te betalen 
over ontvangen gelden, alle gelden die parochia-
nen overmaken komen voor 100% ter beschikking 
van onze parochie!

Actie Kerkbalans en de Geef wet 2012
De kerk is bij de belastingdienst geregistreerd als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat u de giften aan de kerk mag 
aftrekken bij uw belas-
tingaangifte.
Het is daarbij van belang 
dat u dit kunt aantonen. 
Onderstaand wordt ver-
der ingegaan op een 
aantal mogelijkheden.

Gift (bijv. Aktie Kerkbalans)
U maakt een bedrag over op een van de reke-
ningnummers van de parochie met vermelding 
van “gift” en/ of het specifieke doel waaraan het 
geld besteed moet worden. Dit geldt ook voor uw 
bijdrage op het banknummer van de Aktie Kerk-
balans. U kunt nu een deel van het bedrag bij uw 
opgave van de inkomstenbelasting als gift aftrek-
ken. Voorwaarde is dat er in dat jaar minstens 
€60,- aan ANBI doelen moet zijn gegeven. Alles 
wat meer dan 1% en minder dan 10% van het 
“verzamelinkomen” wordt geschonken mag dan 
worden afgetrokken.

storte bedrag aftrekbaar is bij uw aangifte. Zo’n 
periodieke gift kan het beste worden vastgelegd 
bij de notaris, het heet dan een “akte schenking 
lijfrente”. Daarin wordt het bedrag en de betalings-
termijn vastgelegd. De akte vervalt bij overlijden; 
mocht de parochiaan dus binnen 5 jaar overlijden, 
dan vervalt daarmee ook de betalingsverplichting. 
In het algemeen zal een notariskantoor kosten in 
rekening brengen. Mocht u van plan zijn een bij-
drage als periodieke schenking over te maken  dan 
is het  goed om van te voren contact op te nemen 
met de parochie. De parochie kan de hoeveelheid 
tijd voor het kantoor verminderen door de ge-
gevens gestructureerd aan te leveren (volledige 
persoonsgegevens van de schenkers, het bedrag 
en de betalingstermijnen).

Rekenvoorbeeld gift via schenking lijfrente
Inkomen 25.000 25.000
Totaal periodieke giften 200 400
Drempel (1%) n.v.t. n.v.t.
Fiscaal aftrekbaar 200 400

Rekenvoorbeeld   gift 
Inkomen 25.000 25.000
Totaal giften goede doelen 200 400
Drempel (1%) 250 250
Fiscaal aftrekbaar 0 150

Het bedrag dat u terugontvangt van de belastin-
gen hangt af van de hoogste belastingschijf waar 
uw inkomen onder valt en kan dus max. 52% be-
dragen.

Uw bijdrage in het kader 
van de Aktie Kerkbalans 
als Periodieke schenking

Als u zich verplicht om 
5 jaar lang een bepaald 
bedrag te schenken, 
dan vervalt in fiscale 
zin de drempel van 1% 

en het plafond van 10% zodat 100% van het ge-

Testament

Elke meerderjarige kan bij de notaris per testament 
laten vaststellen dat na zijn of haar overlijden een 
bepaald bedrag (“legaat”) of goed (“erfstelling”) 
moet overgaan naar de parochie. In dat geval hoeft 
er geen belasting betaald te worden, noch door 
(de erfgenamen van) de parochiaan noch door de 
parochie.

Fundatie

Een parochiaan kan regelen dat er na zijn of haar 
overlijden gedurende een langere periode ge-
bedsintenties worden gehouden. De parochiaan 
betaalt een bepaald bedrag aan de parochie (be-
lastingtechnisch is dat dan een gift), van de rente 
worden gebedsintenties betaald en na uiterlijk 20 
jaar vervalt het bedrag aan de parochie. Zo’n fun-
datie moet bij het bisdom geaccordeerd worden.

brief misbruik

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aan-
leiding van het verschijnen van het rapport 
Deetman over het misbruik in de Katholieke Kerk 
op de vierde zondag van de advent een brief ge-
maakt om voor te lezen in de kerken. Door een 
vergissing is deze brief in onze parochie op die 
zondag niet in alle kerken voorgelezen. De ver-
vangende pastor beschikte op dat moment niet 
over de brief. 
De tekst is opvraagbaar via internet:
www.rkkerk.nl onder actueel en datum 16-12-
2011. U kunt ook aan de gastvrouwen van het 
parochiecentrum een kopie vragen.

Martin Claes

 Begroting Begroting Jaarcijfers  

 
t.o.v. begr. 

 
t.o.v. werk. 

 

 2012  2011 2010 

 
2010 

 
2009 

LASTEN 

Persoonskosten………………………............. € 288.000  € 306.400   € 274.527  -6,0% 
 

4,9% 

Kosten onroerend goed:         
 

  

- Kerkelijke gebouwen…………………………  € 410.000   € 385.973   € 405.163  6,2% 
 

1,2% 

- Ov. kerkelijke onroerende goederen………  € 34.500   € 49.065  € 29.386  -29,7% 
 

17,4% 

- Beleggingen……………………………………  € 3.000   € 2.110   € 850  42,2% 
 

252,9% 

Rente en lasten van schulden en fundaties…  € 13.500   € 20.023   € 12.324  -32,6% 
 

9,5% 

Kosten eredienst………………………………..  € 65.000   € 64.685   € 69.236  0,5% 
 

-6,1% 

Kosten pastoraal………………………………..  € 47.000   € 47.035   € 47.181  -0,1% 
 

-0,4% 

Verplichte en vrijwillige bijdragen………….  € 122.000   € 136.081   € 138.102  -10,3% 
 

-11,7% 

Beheerskosten………………………………….  € 53.500   € 57.625   € 53.002  -7,2% 
 

0,9% 

Incidentele lasten………………………………        € 256    
  

 
€ 1.036.500   € 1.068.997   € 1.030.027    

 
  

BATEN         
 

  

Bijdragen parochianen……………………….  € 491.500   € 543.535   € 516.294  -9,6% 
 

-4,8% 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen  € 326.000   € 372.569   € 341.480  -12,5% 
 

-4,5% 

Functionele inkomsten……………………….. 
  

€ 550    
  Incidentele baten………………………………   

  
  

 
  

Nadelig saldo…………………………………...  € 219.000   € 152.893   € 171.703  

 € 1.036.500   € 1.068.997   € 1.030.027  

In de tabel heeft u een overzicht van de financiën van de parochie vanaf 2009 tot de begroting 
van 2012. Er is een tekort van 219.000 euro in de begroting van 2012. Er zijn meerdere 
redenen voor. De opbrengsten van de bezittingen/beleggingen zijn in de crisistijd 
teruggelopen. Vervanging van aflopende beleggingen leveren minder op. De opbrengsten van 
collectes en van de Aktie kerkbalans worden minder. Helaas konden we de parochianen in het 
afgelopen jaar niet op de hoogte houden van het verloop omdat het Navision systeem nog 
niet goed werkte. Zoals het er nu uitziet zal dat dit jaar wel kunnen. Een groot deel van het 
tekort komt op rekening van de gelden die nodig zijn voor voorzieningen voor onderhoud 
gebouwen. Dat zijn bedragen die op de begroting gezet moeten worden en in de toekomst 
uitgegeven kunnen worden voor onderhoud. Die bedragen zijn een percentage van de 
herbouwwaarde van het kerkgebouw. Wij zien de laatste jaren dat de verzekeraars de 
gebouwen opnieuw komen taxeren, waarna de herbouwwaarde van de gebouwen sterk, tot 
wel een verdubbeling kan toenemen. Dat heeft dan weer grote gevolgen voor de bedragen 
die nodig zijn voor de voorzieningen en de premie van de verzekering in de begroting. We 
zullen dus moeten gaan bezuinigen in de begroting. Wij zijn in gesprek met het Bisdom over 
deze problematiek en hopen hen er van te kunnen overtuigen dat we dat niet op het gebied 
van de personele kosten oftewel de pastorale zorg hoeven te doen. Voor u als parochianen 
geldt: vergeet a.u.b. niet om mee te doen in de vieringen en bij de Aktie Kerkbalans.  
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HOE ZIT DAT?

Kun je wat meer vertellen over de mensen die 
het Evangelie hebben geschreven?

In de onze kerk lezen we in iedere viering een 
verhaal over Jezus. De pastor zegt dan: Uit het Evangelie 
volgens….en dan volgt er een naam: Mattheüs, Marcus, 
Lucas of Johannes. Evangelie betekent blijde of goede 
boodschap en deze mannen noemen we de evangelisten, 
brengers van de blijde boodschap. In veel kerken kun je 
hen ook bij de beelden vinden. 
In de Antonius Abt in Overasselt staan de 4 evangelisten 
op het oude hoofdaltaar, ieder met zijn eigen symbool. 
In de Antonius Abt in Wijchen zijn ze te vinden op de preek-
stoel. 
Wat zijn de symbolen die bij deze mannen horen en waar-
om?
In het boek Openbaring vertelt Johannes over zijn visioe-
nen. Hij schrijft in hoofdstuk 4:6-8: “En rondom de troon 
waren  vier dieren,  bezaaid met ogen voor en achter. 
En  het eerste  dier geleek op  een leeuw en  het twee-
de op een jonge stier, en het derde dier had een gelaat als 
van een mens en het vierde dier geleek op een adelaar in 
zijn vlucht.” Heel lang geleden heeft een Paus deze 4 dieren 
gekoppeld aan de evangelisten. 

De leeuw is een woestijndier en daarom ge-
koppeld aan Marcus. 

Bij Lucas hoort de stier omdat zijn evangelie 
begint met het verhaal van Zaccharias (de 
vader van Johannes) die priester in de syna-
goge was en offers brengt om de God van 
Israël gerust te stellen. 

Het ‘dier’ met een mensengelaat (later vaak 
uitgebeeld als een engel) hoort bij de evan-
gelist Mattheüs omdat zijn Evangelie begint 
met het noemen van de opa’s, overgroot-
vaders, betovergrootvaders van Jezus. 

Marcus begint zijn evangelie door te vertellen over Jo-
hannes in de woestijn. 

Johannes gebruikt in zijn evangelie best veel 
moeilijke en dichterlijke woorden. Hij gebruikt 
woorden die best moeilijk zijn om te snappen, 
ze gaan een beetje te hoog en daarom heeft 
hij de adelaar als symbool. 

Waren deze mannen allemaal apostelen?
Er wordt gezegd dat Mattheüs een bekeerde tollenaar 
is en inderdaad één van de apostelen.  In het evangelie 
van Mattheüs lees je dat in hoofdstuk 9:9 en 10:3. Maar 
helemaal zeker is dat niet. 
Hoewel ook Marcus nergens zijn naam bekend maakt in 
het evangelie wordt gedacht dat hij een medewerker van 
Paulus en Barnabas was. Hij hoorde niet bij de apostelen.

Lucas is ook geen apostel. Men denkt dat hij een dokter 
was en medewerker van Paulus. Hij heeft ook een vervolg 
op het evangelie geschreven. Dat boek is De handelingen 
van de apostelen. Hierin beschrijft hij wat de apostelen 
hebben gedaan nadat Jezus met Hemelvaart in een wolk 
van de aarde was opgestegen. 
Johannes,  de vierde evangelist, was wel een apostel. Je 
leest in het evangelie een aantal keer iets over ‘de leerling 
van wie Jezus veel hield’. Men denkt dat dit Johannes is en 
dat hij het evangelie geschreven heeft.

Nu weet je al iets meer over de evangelisten en als je een 
keer in een kerk bent ga ze dan maar eens zoeken. Je vindt 
ze vast wel.

Ineke Wintjes

om te noteren

2-9-16 februari 20.00 uur 
Lezing Albertinumgenootschap
Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen 
Toegang  € 5.00
8-11-15-22-29 maart 20.00 uur 
Lezing Albertinumgenootschap 
Prof. Molkenboerstraat 5 Nijmegen
Toegang  € 5.00
11 maart 16.00 uur Verenigingsgebouw Overasselt

Informatiebijeenkomst over Endelea-Tanzania 
project (Vastenaktie)
15 maart 20.00 uur Emmanuelkerk Wijchen

Informatiebijeenkomst over Endelea-Tanzania 
project (Vastenaktie)
24 maart dorpshuis De Oase

Vrijwilligersavond H. Jozef Alverna in 
7 april 10.00 uur parochiecentrum 
Oosterweg 4 Wijchen Start De Wandeling
14 april

H. Vormsel in Niftrik
15 april

Vrijwilligersfeest Emmanuelkerk Wijchen
21 april

H. Vormsel in H. Judocus en H. Anna Bergharen
21 t/m 24 april Beauraing, België

Meerdaagse- en dagbedevaart 
27 april Emmanuelkerk en Achterom Wijchen

Jaarlijkse ziekendag in 
5 mei 19.00 uur

Openingsviering Kapelbergseizoen.
6 mei ’s middags

Concert op de Berg
13 mei H. Anna Bergharen

Eerste H. Communie 
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in gesprek met ...

Redactie: Henk van Zwam was altijd ruim op tijd met 
zijn kopij aanleveren. Vandaar dat we in dit nummer 
nog een interview van zijn hand kunnen plaatsen.

In gespek met Annie van Eldijk-van Dongen

Jarenlang heeft Annie van 
Dongen gewerkt bij de 
Thuiszorg in Wijchen e.o. 
Haar eigen “thuis” ligt  in 
Niftrik, waar zij met haar 
man en kinderen woont. 
Het paar heeft 3 dochters 
en 1 zoon die allen nog 
naar school gaan: 3 in Wij-
chen en 1 in Den Bosch.
Jullie zijn helemaal op Nif-
trik georiënteerd?
“Dat klopt wel: we zijn op 
allerlei terreinen actief bin-

nen de gemeenschap van Niftrik. Ikzelf ben hier 
geboren en getogen, mijn man komt van Alverna, 
maar werkt al jaren hier in Niftrik. De kinderen 
hebben hun sportaktiviteiten ook in Niftrik, de 
dochters zijn bij de korfbalclub en de zoon voetbalt 
in Niftrik”. Als moeder help je mee, waar nodig. 
Annie vindt het belangrijk, dat je goede contacten 
en vriendschappen hebt binnen je eigen dorp. 
Wat voor vrijwilligerswerk doe je allemaal?
Als eerste noemt Annie de veldlessen bij het Dijk-
magazijn in Beuningen. Klassen leerlingen van 
scholen probeert men iets van de natuur bij te 
brengen. Dat gaat via opdrachten. ‘n Vrijwilliger 
helpt  mee, vaak in de middaguren en vooral in de 
lente en herfst.
Daarnaast collecteert Annie jaarlijks voor de Hart-
stichting en het Gehandicapte kind.
Annie was ook betrokken bij het maken van een 
dorpsplan op verzoek van de gemeente. Dat vond 
ze leuk werk. Zij zat in een groepje van 2 vrouwen 
en 1 man, waarin het thema “identiteit en cultuur” 
werd uitgewerkt.
Als je onze nieuwe Parochiegids bekijkt, dan valt op 
dat je veel vrijwilligerswerk voor de plaatselijke Da-
mianuskerk doet!
“Ja, er staat collectanten, maar ik collecteer niet in 
de kerk”. Wel is Annie betrokken bij de organisatie 
van de jaarlijkse actie Kerkbalans en de Vastenac-
tie. Ze vindt het jammer dat bij de Kerkbalans er 
geen bezoeken meer aan huis worden gebracht. Ze 
is bang dat mensen met een acceptgirokaart niets 
doen. Bij de Vastenactie komt men nog wel aan 
de deur. De mensen kennen elkaar en dat speelt 
een grote, positieve rol. “In ’t dorp geef je, doe je 
mee!” De kinderen krijgen het bekende doosje, 
zodat ze ook mee kunnen doen.
Er dan staat er: misdienaars en gezinsvieringen.
“Bij de misdienaars ben ik niet meer betrokken, 
onze kinderen doen dat niet meer, er is geen 
liefhebberij”. Gezinsvieringen bereiden we voor, 
samen met de parochie Hernen/Leur. We hadden 

’n groepje van vijf vrouwen, maar dat worden er 
binnenkort slechts drie!  Annie vertelt dan, dat ze 
bezig zijn met de voorbereiding van de Kerstvie-
ringen, samen ook voor het eerst met Batenburg 
en Bergharen o.l.v. Annemarie Gooiker. In Niftrik 
komt er op 1e kerstdag een kerstspel door kinde-
ren. Over het algemeen werkt de school in Niftrik 
veel mee.
Verder nog betrokken bij andere liturgische vieringen?
“We organiseren soms een themaviering bij iets 
dat speelt in Niftrik. Bij een bepaald evenement, 
zoals “Niftrik Cultureel”. Er was het afgelopen jaar 
om 12 uur een brunch, maar dan kunnen we ook 
van te voren God danken, dat we weer samen zijn 
in de Eucharistie”. 
Verder werkt het groepje mee voor de vieringen 
van grote feesten, zoals Pasen en Kerstmis. De vie-
ringen bij de Eerste H. Communie en het H.Vormsel 
worden voorbereid door de ouders.
Annie merkt op, dat het moeilijk is om jonge ou-
ders te vinden, die iets voor de kerk willen doen. 
Het lukt vaak wel, als je iets vraagt voor de ge-
meenschap, zoals Carnaval, de Gildefeesten of het 
voetbal.
Maar jij bent volgens de parochiegids ook betrokken 
bij de groep “Missie en Ontwikkeling”.
“We organiseren in de Vastentijd wel iets in de 
kerk, zoals posters ophangen, folders verspreiden 
etc. We bezoeken de mensen die willen meedoen 
en brengen daar het bekende vastenzakje en ha-
len dat natuurlijk weer op. De opbrengst gaat 
naar de contactraad van onze kerk en die regelen 
het verder wel”. Vervolgens vertelt Annie, dat zij 
ook participeert in de MOV groep van de parochie 
“de Twaalf Apostelen”. Er is een keuze gemaakt 
voor het vastenproject in 2012. Het gaat dit jaar 
om waterpompen die nodig zijn in Tanzania. An-
nie vertelt, dat het moeilijk is om een project te 
kiezen dat voldoet aan de eisen van de landelijke 
vastenactie.
Waarom doe je al dit vrijwilligerswerk?
 “Je wilt bezig zijn. Kijk, mijn gezin, de kinderen 
komen op de eerste plaats, maar je zoekt toch ook 
iets van voldoening. Ik vind het leuk om buiten het 
gezin ook actief te zijn, dat geeft mij voldoening. 
Je moet er wel bij bedenken, dat vrijwilligerswerk 
niet vrijblijvend is. Ik ben er daarom pas mee be-
gonnen, toen de kinderen wat ouder waren”.
Annie, jouw kijk op het leven in de plaatselijke kerk en 
binnen de dorpsgemeenschap is leerzaam voor anderen. 
Bedankt voor dit prettige gesprek.

Henk van Zwam  †
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de wandeling

Ik zei DOEN!
We schrijven zondag 2 januari. Het aantal aan-
gemelde deelnemers voor De Wandeling blijft 
steken bij een miezerig aantal van 10. De uitno-
diging naar de ‘vaste’ deelnemers is de deur uit. 
De komende weersomstandigheden zijn weinig 
hoopvol. 
Het gaat weliswaar niet om de kwantiteit maar 
om de kwaliteit. Maar toch … het knaagt.  Ik zei 
DOEN! Maar als ze toch liever op die zaterdag 
lekker uit willen slapen, valt dat niemand kwalijk 
te nemen. Een paar dagen later groeit het aan-
tal uit naar 15! Niet slecht en zeker geen enkele 
reden om af te gelasten. Het aantal afzeggers 
neemt toe: vakantie naar Aruba, een onverwacht 
feestje, wilgen knotten, een begrafenis.

Toestroom

En dan begint het bin-
nen te stromen! Aan 
de vooravond staat 
een aantal deelne-
mers genoteerd van 
36! Onmogelijk? Ver-
keerd geturfd? Is één 

kan koffie toereikend? Hebben we voldoende 
koekjes? Zijn er zitplaatsen genoeg? 
Om 9.40 uur staat de eerste trappelend van on-
geduld in de keuken. Drie kwartier later stopt 
de teller bij 43!! Een groot aantal deelnemers is 
nieuw. Hoe hebben zij de weg naar onze wande-
ling gevonden?

Voornemens

Bij het inleidend praatje verwijs ik nog naar 
de gemiddelde Nederlander die niet gelooft in 
goede voornemens. Een cartoonist zet op 31 
december een uitgezakt echtpaar neer met de 
woorden: ‘Nog één nachtje slapen en alles blijft 
zoals het is.’ 
Een foto van een verregend stel, zeldzaam ge-
lukzalig kijkend, is illustratief voor de stelregel: 
‘Het is maar hoe je ermee omgaat!’ De Wijchense 
wandelaar is niet voor een gat gevangen. 

Boeddhistische Omroep

Ik zei doen! De deelnemers krijgen de tip te kij-
ken naar een uitzending van De Boeddhistische 
Omroep met de titel: ‘KLAAR VOOR DE DOOD.’ 
Ik volg ook zelf die raad op en word de volgen-
de dag geraakt door een herbegrafenis en as 
uitstrooiing. Integere televisie met een stevige 
impact.

Trots

En dan gaan we op pad. Een lange sliert van wan-

delaars begint aan een tocht van zo’n 14-tal km. 
Wat een geluk dat velen zich hebben afgemeld. 
De groep is nu al bijzonder in aantal en dreigt 
binnenkort de 50 te gaan halen. 
Allereerst richting Huurlingsedam.

Wat een prachtwijk! 
Gevarieerde bouw van huizen en weidse uitzich-
ten wisselen elkaar af. 
Wanneer we ruim over de helft Hoogeerd aan-
doen, staat daar de koffie dampend op ons te 
wachten.
Trots aanschouw ik ONZE WANDELAARS! Wat 
een geweldig gezicht: imposant en indrukwek-
kend. Ik ben van trots vervuld. En niet alleen dat. 
De wijdse blik van het hoogstaande water werkt 
verstillend.

Verjaardagen

Waar gaan we met zijn allen met Onze Wande-
ling naartoe? Wijchenaren spreken elkaar in het 
dorp aan op De Wandeling. Ben jij er niet bij ge-
weest? Jammer, een gemiste kans. Sterker nog, 
ook op verjaardagen blijkt De Wandeling onder-
werp van gesprek. Gekker moet het niet worden.

Aftellen

Wanneer ik me de volgende dag joggend loop 
uit te sloven, word ik staande gehouden: ‘Ja, 
jammer, ik kon niet. Ik kijk er zo naar uit, tel de 
dagen af. Was mijn zus er wel?’ Ja, hallo, alsof ik 
de namen van die 43 allemaal op een rijtje heb. 
Kortom, het jaar wordt momenteel ingedeeld in 
weken vóór en ná De Wandeling. Wat hebben 
we toch teweeggebracht?!

Ik zei doen of niet dan!?
Bereid je er maar vast op voor: 7 april 
gaan we beginnen aan de tweede STIL-
TEWANDELING. Verras ons opnieuw! 

Graag zelfs!!

Namens werkgroep De Wandeling,
Peter van Gils
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kapelberg 700 jaar

Opening Kapelbergseizoen zaterdag 5 mei.
Gebruikelijk worden vanaf begin mei tot en 
met de grote bedevaart op de zondag na het 
feest van Maria Tenhemelopneming op de za-
terdagavonden de weekendvieringen van de 
geloofsgemeenschap van Bergharen bij goed 
weer gehouden op de Kapelberg. Aan de eerste 
van die reeks openluchtvieringen wordt een ex-
tra tintje toegevoegd door het originele beeld 
van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods niet alleen 
daarbij aanwezig te laten zijn, maar in dit jubile-
umjaar in processie van de plaatselijke kerk naar 
de Kapelberg te begeleiden. Door deelname aan 
die stoet van gilden, verenigingen, geloofsge-
meenschappen en talrijke gelovigen zal dat een 
mooi schouwspel worden. De openingsviering 
zal aansluitend om 19.00 uur plaatsvinden.

Het boek van Annemarie Gooiker. 		
“Een jongen uit de stad gaat in de zomervakantie 
drie weken logeren bij zijn opa op de boerderij 
in Hore. 
Daar doet hij een bijzondere ontdekking, dat 
hem niet alleen een spannend avontuur ople-
vert, maar ook nieuwe vrienden.” 
Het is een tipje van de sluier die Annemarie 
Gooiker oplichtte bij de presentatie van het pro-
gramma over een jeugdboek wat zij op 5 mei 
gaat presenteren en waarin zij de historie van 
de Kapelberg met name voor jongeren heeft be-
schreven.

Concert op de Berg zondag 6 mei.
In de middag zal, met medewerking van de Gre-
goriaanse Schola Cantorum Karolus Magnus uit 
Nijmegen, de in het Land van Maas en Waal ver-
maarde Koninklijke gemengde zangvereniging 
“Orpheus” uit Druten en Die Reifholzkapelle uit 
Boven-Leeuwen, een mooi muzikaal programma 
worden gepresenteerd. 
Natuurlijk zullen daarbij een aantal van de ontel-
bare, aan Maria toegewijde liederen ten gehore 
worden gebracht. 
Met de Schola, onder leiding van Stan Hollaardt, 
wordt een link gelegd met de cisterciënzer mon-
niken die ooit het fundament voor de Kapelberg 
hebben gelegd. 
Orpheus met dirigent Maarten-Jan Dongelmans 
is bekend door een veelzijdig repertoire met 
klassieke en ook moderne koorwerken. 
Die Reifholzkapelle behoort tot een van de bete-
re blaasorkesten van Nederland met Egerländer 
repertoire en staat onder leiding van kapelmees-
ter Johan van den Berg.

KERSTPAKKETTENACTIE
Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of 
andere wijze betrokken zijn geweest bij de 
voorbereiding of uitvoering van onze jaarlijkse 
kerstactie hartelijk dank zeggen: mensen (orga-
nisaties) die adressen opgaven, die de inhoud van 
de pakketten hebben medebepaald, die inge-
pakt hebben, die bezorgd hebben, die hand- en 
spandiensten hebben verricht, die bloemstukjes 
hebben bezorgd en niet te vergeten de leveran-
cier en de bloemist.
Dit jaar ging het om 210 pakketten en 130 atten-
ties in de vorm van een bloemstukje. Bovendien 
is er lekkers bezorgd bij verzorgingshuizen voor 
huiskamers en dagopvang. Vele vrijwilligers heb-
ben zich ingezet om onze actie te doen slagen. 
Zonder deze hulp is het niet mogelijk zo’n actie 
te organiseren.
Daarnaast eveneens onze hartelijke dank aan al-
len die onze actie financieel gesteund hebben, 
via collectes, Antoniusbrood, enveloppen met 
inhoud en bankrekening, zonder hun bijdragen 
is het evenmin mogelijk zoiets te organiseren! 
Het is hartverwarmend dat zovelen zich hebben 
willen inzetten voor onze actie.

In voorgaande berichten is melding gemaakt 
van samenwerking met de Kerstengelenactie 
van Frans Verheijen/Bert Oosterveer. In verband 
met de korte voorbereidingstijd heeft de samen-
werking zich helaas moeten beperken tot het 
doorgeven van adressen. Aanmeldingen die bij 
ons binnenkwamen nadat onze pakketten reeds 
bezorgd waren hebben we doorgegeven, even-
als adressen van grote gezinnen die wel een 
extra-pakket konden gebruiken.

Anna Verlouw, werkgroep kerstactie 
 

dank je wel



Parochie de twaalf apostelenPagina 14 nummer 1, februari-2012

Omgaan met het kwaad

Mensen zijn niet alleen slachtoffer van het kwaad, 
maar vaak zelf ook dader. We lijden aan en onder 
het kwaad, maar doen ook kwaad. Mensen kunnen 
bovendien lijden aan het kwaad dat ze zelf aanrich-
ten. Kwaad is een complex verschijnsel. Dit maakt 
de vraag naar het wezen en waarom van het kwaad 
moeilijker maar des te klemmender.
We zoeken naar antwoorden op vragen; niet alleen 
theoretisch, maar ook vanuit de praktijk van het 
dagelijkse leven en handelen, het concrete omgaan 
met het kwaad.
2 februari 2012: Schuld, verantwoordelijkheid, aan-
sprakelijkheid door P. A. van Gennip, em. bijzonder 
hoogleraar wijsbegeerte TU Delft.
9 februari 2012: Boete, straf, vergelding door Prof. 
dr. E. Brugmans, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte 
aan de Universiteit van Leiden en universitair hoofd-
docent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit.
16 februari 2012: Vergeving en verzoening door 
Prof. dr. N. Schreurs, emeritus hoogleraar syste-
matische theologie van de Theologische Faculteit 
Tilburg.

Recht op geluk?
Geluk - iedereen wil het, maar niemand weet precies 
wat het inhoudt. Is het een recht of een geschenk, 
is het voor iedereen hetzelfde, is geluk iets indivi-
dueels of alleen bereikbaar samen met anderen? Is 
geluk te meten, kun je je er bewust op richten, of is 
het alleen achteraf aan te wijzen? 
Is geluk een recht of veeleer een geschenk? Maakt 
ieder mens zichzelf of maken wij elkaar gelukkig? 
En: maakt God gelukkig?

8 maart 2012: Geluk - wat was het, wat is het, wat 
zal het zijn? door Prof. dr. M. Karskens, emeritus 
hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit.
15 maart 2012: De meetbaarheid van geluk door Dr. 
J. de Boer, onderzoeker aan de Universiteit van Am-
sterdam en docent wetenschapsfilosofie TU Delft.
22 maart 2012: Maakt God gelukkig? door Prof. dr. 
M. Sarot, hoogleraar geschiedenis en wijsbegeerte 
van religiestudies en theologie aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht.
29 maart 2012: De beleving van geluk door Dr. J-J  
Suurmond, predikant-geestelijk verzorger, Gestalt-
therapeut en columnist van dagblad Trouw.

Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, 
Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree  e5,-.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en
 024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl

lezingen Albertinum

Op 18 december 2011 is Vaclav Havel op 75-ja-
rige leeftijd overleden. Hij was een Tsjechisch 
schrijver, dissident en politicus. Hij was de laatste 
president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van 
Tsjechië.
Havel gaat de geschiedenis in als een groot poli-
tiek figuur uit de 20e eeuw. De moedige dissident 
die als schrijver en als president bleef hameren 
op een tolerante democratie. 
Eind jaren ‘80 was hij het boegbeeld van de zo-
genaamde fluwelen revolutie: de vreedzame 
omwenteling in Tsjecho-Slowakije, die het einde 
betekende van het communisme in zijn land. 
Vlak daarna werd Havel gekozen tot president.
De opsplitsing van zijn land in een onafhankelijk 
Tsjechië en Slowakije ervoer Havel als een per-
soonlijke nederlaag. In juli 1992 trad hij daarom 
af.
In februari 1993 was Havel terug. Nu als de eer-
ste president van de Tsjechische republiek. Maar 
de magie van zijn leiderschap kwijnde weg. De 
verbeelding en inspiratie waren weg. De functie 
van president was uitgekleed door premier Klaus 
en het parlement. De hooggestemde idealen van 
Havel bleken onbruikbaar voor problemen als 
werkloosheid en inflatie. 
In het buitenland bleef Havel onveranderd po-
pulair. Ook in Nederland. In 1995 kreeg hij van 
toenmalig premier Wim Kok de Geuzenpenning 
uitgereikt. Daarnaast kreeg hij voor zijn vreedza-
me en voor zijn politieke werk tientallen andere 
prijzen en onderscheidingen, waaronder de Eras-
musprijs, de Olof Palmeprijs en de Karel de Grote 
prijs.

Geduldig

We moeten leren wachten
zoals we moeten leren scheppen.
 
Geduldig de graankorrels zaaien,
de aarde waarin ze gezaaid zijn
koppig water blijven geven en 
de planten verder hun eigen tijd gunnen.

Net zomin als een plant, kunnen we
de geschiedenis naar onze hand zetten.

Wel kunnen we haar water geven,
met veel geduld, elke dag, met begrip,
heel bescheiden; en met liefde.

                            Vaclav Havel
            Ingezonden door Jan Bloo

vaclav havel
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pacht wezeldseveldweg leur

Inschrijving pachtgrond Wezeldseveldweg Leur.
Door het bestuur van de R.K. Armen Hernen/Leur 
worden in geliberaliseerde pacht aangeboden 
ter inschrijving:
2 aaneengesloten percelen landbouwgrond ge-
legen aan de Wezelseveldweg te Leur met de 
kadastrale aanduidingen:
   - Bergharen D 314 en D 301, 
samen groot : 2.00.90 ha.
Gebruik als weiland of akkerbouw is toegestaan. 
De percelen worden opgeleverd in huidige toe-
stand.

Procedure inschrijving:
De percelen worden als één kavel aangeboden 
voor de periode van 5 jaar en 11 maanden, in-
gaande 1 februari 2012 en eindigend op 31 
december 2017.
Door een notaris van de KNB  wordt een pacht-
overeenkomst gemaakt als bedoeld in artikel 7: 
397 lid 1 BW met R.K. Armen Hernen/Leur voor 
de percelen D 314 en D 301.

Inschrijving dient onvoorwaardelijk en zonder 
voorbehoud te geschieden voor 25 februari a.s..
Inschrijvingsformulieren en meer informatie over 
de inschrijving en de pachtovereenkomst zijn te 
verkrijgen bij Dhr. J. Brouns Tel.:  0487 531635 
e-mail: josbrouns@xmsnet.nl.

vastenaktie 2012

Parochie De Twaalf Apostelen omarmt het ENDE-
LEA–TANZANIA project van huisarts Rob Dijkstra uit 
Overasselt. We wachten echter nog op goedkeuring 
van dit project door de Vastenaktie.
Een ander voorgesteld project om voorzieningen 
voor gehandicapten te realiseren in Kameroen 
wordt ondersteund door verschillende Wijchense 
scholen. Wat vorig jaar in gang gezet is d.m.v. een 
benefietconcert met de “Mis der Onderdrukten” 
zal dit jaar een vervolg krijgen in onze parochie.
Het Endelea project van huisarts Rob Dijkstra is veel 
omvattend.  Er wordt aandacht geschonken aan 
moeder en kindzorg, aan gezondheidsvoorlichting 
en schoon drinkwater d.m.v. twee pompen met bij-
behorende putten in andere dorpen.
Ook kleine projecten, zoals een kippenhouderij 
en een groentetuin worden opgezet om eiwitrijk 
voedsel te oogsten en inkomen te vergaren.
Bijzonder is dat de bevolking zelf het onderhoud ter 
hand neemt van deze pompen.   
 
Rob Dijkstra heeft een aantal jaren in het Bukumbi 
Ziekenhuis in Tanzania gewerkt en een project van 
zes verpleegkundigen voor moeder- en kindzorg 
steeds ondersteund. Zij ontdekten dat veel kinde-
ren  last hadden van diarree en soms kwamen te 
overlijden door het drinken van vervuild drinkwater 
en eenzijdige voeding.
In het dorp Sanjo is reeds in 2010 een waterput en 
pomp in gebruik genomen en andere dorpen in de 
omgeving zien nu het belang in van schoon drink-
water. Deze hebben de wens te kennen gegeven 
om ook over een pomp en een waterput te kunnen 
beschikken. Wij weten maar al te goed hoe belang-
rijk schoon drinkwater is. 
Daarom gaan we ons inzetten om in twee andere 
dorpen ook een pomp te plaatsen. 

In alle kerken zal in de Vastentijd aandacht besteed 
worden aan dit project.  In iedere viering zal een 
speciaal Vastenaktielied ten gehore worden ge-
bracht. Op www.endelea.nl kunt u meer over dit 
project vinden.
Ook zullen er informatiebijeenkomsten gehouden 
worden; zondag 11 maart om 16.00 in het Vereni-
gingsgebouw te Overasselt en donderdag 15 maart 
om 20.00 uur in de Emmanuelkerk te Wijchen. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Een aantal parochies kampt met een tekort aan col-
lectanten om de Vastenzakjes op te halen. 
Als u interesse heeft en zich in wilt zetten voor dit 
prachtige doel bent u van harte uitgenodigd om 
zich op te geven op het volgende telefoonnr. 024-
6412627.

namens de werkgroep Vastenaktie,  Leo van Oss 

Ook dit jaar heeft het bestuur uit dankbaarheid 
voor de inzet van vrijwilligers binnen onze pa-
rochie een kerstkaart ontwikkeld. Er werd door 
veel mensen gewerkt aan de kerstkaarten. He-
laas is het niet helemaal vlekkeloos gegaan, 
sommige adressen ontvingen meer dan 1 kaart 
omdat meerdere gezinsleden vrijwilliger zijn. En 
sommige vrijwilligers hebben ten onrechte na-
bestaanden kaarten ontvangen. Als u naast de 
gewone tekst op uw kaart ook nog een tekst over 
verlies had staan komt dat door verwisseling van 
kaarten. Onze excuses daarvoor. Iedereen harte-
lijk dank voor zijn inzet en hulp!

Bea Schouten

communicatie
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Parochie De Twaalf aPosTelen

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
04 febr. t/m 19 febr.

04 februari / 05 februari
• 5e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Job 7: 1-4, 6-7
☼ Tweede lezing: 1 Kor 9: 16-19, 22-23
☼ Evangelie: Mc 1: 29-39
zondag

11.00 Eucharistieviering
Maas- & Waals Mannenkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Bert Oosterveer

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Thema: ‘Bidden‘
Kinderkoor, Kindernevendienst
Bert Oosterveer
zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Woord en Communie
Seniorenkoor
Bert Oosterveer

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Voice
H. Witsiers/J. van Minderhout
zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Neo Nata
A. Gooiker/J. van Minderhout
zaterdag

19.00 Gezinsviering
Voice
Annemarie Gooiker/
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen

11 februari / 12 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Lev 13: 1-2, 45-46
☼ Tweede lezing: 1 Kor 10: 31 - 11: 1
☼ Evangelie: Mc 1: 40-45
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo 

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

18 februari / 19 februari
• 7e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes 43: 18-19, 21-22, 24b-25
☼ Tweede lezing: 2 Kor 1: 18-22
☼ Evangelie: Mc 2: 1-12
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Herman Mulder
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Pallaskoor
Herman Mulder

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Bert Oosterveer

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Bert Oosterveer

zaterdag

19.30 Carnavalsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

10.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

10.30 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Carnavalsviering
Neo Nata
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Bert Oosterveer
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Bert Oosterveer
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

H. Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

De Elsthof

St. Jozef

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema
22 febr. t/m 04 maart

22 februari
• Aswoensdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Joël 2: 12-18
☼ Tweede lezing: 2 Kor 5: 20 - 6: 2
☼ Evangelie: Mt 6: 1-6, 16-18
woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Elkerlyckkoor
Martin Claes

woensdag

16.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

woensdag

14.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

woensdag

19.30 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

woensdag

18.30 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

25 februari / 26 februari
• 1e zondag veertigdagentijd
    Vastenaktie

lezingen

☼ Eerste lezing: Gen 9: 8-15
☼ Tweede lezing: 1 Petr 3: 18-22
☼ Evangelie: Mc 1: 12-15
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Bert Oosterveer/Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Tevens Kindernevendienst
New Voice
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Bert Oosterveer

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Herman Mulder

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

03 maart / 04 maart
• 2e zondag veertigdagentijd
    Vastenaktie

lezingen

☼ Eerste lezing: Gen 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18
☼ Tweede lezing: Rom 8: 31b-34
☼ Evangelie: Mc 9: 2-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

zondag

14.00 Eucharistieviering
Afscheid Bert Oosterveer
Alle koren
B. Oosterveer/M. Claes/A. Gooiker
zondag

09.30 Woord en Communie
Jongerenkoor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Presentatie Vormelingen
Mazing Joy
Aloys van Velthoven
zondag

11.00 Woord en Communie
Seniorenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Presentatie Vormelingen
Voice
Annemarie Gooiker
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Presentatie Vormelingen
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Jack Leo
zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

    Vastenaktie     Vastenaktie
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Vieringenschema
04 febr. t/m 19 febr.

04 februari / 05 februari
• 5e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Job 7: 1-4, 6-7
☼ Tweede lezing: 1 Kor 9: 16-19, 22-23
☼ Evangelie: Mc 1: 29-39
zondag

11.00 Eucharistieviering
Maas- & Waals Mannenkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Bert Oosterveer

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Thema: ‘Bidden‘
Kinderkoor, Kindernevendienst
Bert Oosterveer
zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Cees Janssen

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Woord en Communie
Seniorenkoor
Bert Oosterveer

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Voice
H. Witsiers/J. van Minderhout
zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Neo Nata
A. Gooiker/J. van Minderhout
zaterdag

19.00 Gezinsviering
Voice
Annemarie Gooiker/
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen

11 februari / 12 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Lev 13: 1-2, 45-46
☼ Tweede lezing: 1 Kor 10: 31 - 11: 1
☼ Evangelie: Mc 1: 40-45
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo 

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

18 februari / 19 februari
• 7e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes 43: 18-19, 21-22, 24b-25
☼ Tweede lezing: 2 Kor 1: 18-22
☼ Evangelie: Mc 2: 1-12
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Herman Mulder
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Pallaskoor
Herman Mulder

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Bert Oosterveer

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Bert Oosterveer

zaterdag

19.30 Carnavalsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

10.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

10.30 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Carnavalsviering
Neo Nata
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Bert Oosterveer
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Bert Oosterveer
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Vieringenschema
22 febr. t/m 04 maart

22 februari
• Aswoensdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Joël 2: 12-18
☼ Tweede lezing: 2 Kor 5: 20 - 6: 2
☼ Evangelie: Mt 6: 1-6, 16-18
woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Elkerlyckkoor
Martin Claes

woensdag

16.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

woensdag

14.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

woensdag

19.30 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

woensdag

18.30 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

25 februari / 26 februari
• 1e zondag veertigdagentijd
    Vastenaktie

lezingen

☼ Eerste lezing: Gen 9: 8-15
☼ Tweede lezing: 1 Petr 3: 18-22
☼ Evangelie: Mc 1: 12-15
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Bert Oosterveer/Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Tevens Kindernevendienst
New Voice
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Bert Oosterveer

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Herman Mulder

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

03 maart / 04 maart
• 2e zondag veertigdagentijd
    Vastenaktie

lezingen

☼ Eerste lezing: Gen 22: 1-2, 9a, 10-13, 15-18
☼ Tweede lezing: Rom 8: 31b-34
☼ Evangelie: Mc 9: 2-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

zondag

14.00 Eucharistieviering
Afscheid Bert Oosterveer
Alle koren
B. Oosterveer/M. Claes/A. Gooiker
zondag

09.30 Woord en Communie
Jongerenkoor
Annemarie Gooiker

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Presentatie Vormelingen
Mazing Joy
Aloys van Velthoven
zondag

11.00 Woord en Communie
Seniorenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Presentatie Vormelingen
Voice
Annemarie Gooiker
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Presentatie Vormelingen
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers/Jack Leo
zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

    Vastenaktie     Vastenaktie
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Wij gedenken

In de bijeenkomst van dankbaarheid en gedenken 
in het crematorium Beuningen namen we afscheid 
van Veronika in’t Hout-Zonneveld. Zij kwam op 18 
juli 1923 op deze aarde in Castricum, in een groot 
gezin. Haar thuis was een degelijk katholiek gezin 
en het geloof heeft voor Veronika 
tot het laatst toe veel betekend. Ze 
trouwde in 1973 met de weduwnaar 
Thijs in ’t Hout en aanvaardde de zorg 
voor zijn gezin. Toen Veronika vanuit 
de stadse cultuur, aan het Woezikse 
Hazenpad kwam wonen, vroeg dat 
wel veel aanpassing. Samen met Thijs 
mocht ze oud worden en beleefde 
goede, gelukkige jaren. Veronika 
overleed, op 25 oktober 2011

Met eerbied gedenken we Jozèf Adriaanse, die 
9 november 2011 overleed. Hij trouwde in okto-
ber 1962 met Ine Kleijnen. Het uitgangspunt voor 
zijn huwelijk was om samen beter mens te wor-
den. Dat heeft hem geluk en rijkdom gebracht. 
We zijn Jozèf dankbaar, omdat hij door zijn doen 

en laten hele mooie kanten van 
het leven heeft laten zien. Zijn le-
ven wordt getekend door liefde, 
zorg voor zijn gezin, door liefde-
volle aandacht, behulpzaamheid 
en meeleven voor familie, vrien-
den, buurt, altijd vriendelijk en 
opgeruimd.  Een rechtschapen, 
integere mens. Zijn huwelijksge-
luk werd aangevuld met dochter 
Isabelle en hij werd trotse opa van 

Parochie De Twaalf aPosTelen

Doordeweekse vieringen
iedere maandag 19.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes. 
iedere woensdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Hennie Witsiers.
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.

Carnavalsviering
zaterdag 18 februari 18.00 uur Carnavalsviering in de Antonius Abtkerk Wijchen. Popkoor Event. Cees Janssen.
 
Ontmoetingsvieringen
zaterdag 04 februari 19.00 uur Ontmoetingsviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Werkgroep Ontmoetingsviering.
zaterdag 03 maart 19.00 uur Ontmoetingsviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Werkgroep Ontmoetingsviering.

Oecumenische Open Leurviering
zondag 26 februari 19.00 uur Oecumenische viering in het Kerkje te Leur. Thema: Goed gek.

Overige vieringen
maandag 30 januari 10.00 uur Ouderenviering in de pastorie van de H. Victorkerk Batenburg. Hennie Witsiers.
donderdag 02 februari 10.00 uur Ouderenviering in de pastorie van de H. Damianuskerk Niftrik. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 februari 09.30 uur Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 03 februari 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Annemarie Gooiker.
zondag 05 februari 11.00 uur Doopdankviering in de H. Jozefkerk Alverna. Cees Janssen.
maandag 06 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 07 februari 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Annemarie Gooiker.
vrijdag 10 februari 09.30 uur Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
dinsdag 14 februari 10.15 uur Viering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 17 februari 09.30 uur Viering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 20 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 24 februari 09.30 uur Viering in “de Muts”, Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 27 februari 10.00 uur Ouderenviering in de pastorie van de H. Victorkerk Batenburg. Hennie Witsiers.
donderdag 01 maart 10.00 uur Ouderenviering in de pastorie van de H. Damianuskerk Niftrik. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 maart 09.30 uur Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Bert Oosterveer.
vrijdag 02 maart 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Jos van Minderhout.
maandag 05 maart 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 06 maart 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Jos van Minderhout.
vrijdag 09 maart 09.30 uur Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

BijzOnDere VierinGenbijzondere vieringen
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twee kleinkinderen. Jarenlang was Jozèf voorzitter 
van het kerkbestuur van de Antonius Abt-Wijchen 
en daarna van parochie De Hoeksteen. Hij had 
daarop een duidelijke visie en voelde het als een 
grote verantwoordelijkheid, want hij hield van de 
Kerk. Van zo’n mens mogen er tallozen zijn. 

In de avond van 19 november kregen wij het be-
richt van het overlijden van Harry Jans. Hij werd 
geboren op 19 september 1912 te Balgoij. Harry 
trouwde met Truus van Overbeek. 
Samen kregen zij vier kinderen. Hij wist veel te 
verhalen over Balgoij en haar omgeving. Geze-
gend met een goede gezondheid kon hij hard 
werken. Vooral voor de boerenbond maakte hij 
vele uren. Tegen de tijd dat hij vijfenzestig zou 
worden werd zijn vrouw Truus ziek. Na haar over-
lijden heeft Harry langzaam zijn dagelijks leven 
opgepakt. Tot op hoge leeftijd werkte hij nog 
voor de boerenbond. Toen dat niet meer nodig 
was ging hij vooral tuinieren 
en puzzelen. Zo had alles zijn 
tijd. Met de zorg van de kinde-
ren kon hij in zijn vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Op 
24 november 2011 hebben wij 
afscheid genomen van Harry in 
de H. Johannes de Doper kerk in 
Balgoij natuurlijk! 

Heel onverwacht is overleden 
op 26 november 2011 Aad van Heijningen in de 
leeftijd van 81 jaar. Een nog vitale en levenslustige 
man, vrolijk en enthousiast met veel sociale contac-
ten en vrienden. Meer dan 50 jaar deelde hij lief en 
leed met Suzan en zij kregen 4 kinderen. Na zijn 
pensionering, Aad werkte als electrotechnicus bij 
de NAVO, ging hij met Suzan in Wijchen wonen. 
Samen reisden ze veel en Aad werd de knoppen-
man van de Wijchense Omroep. In zijn achtertuin 
had hij zijn groentetuintje, dat herinnerde aan zijn 
afkomst uit een tuindersfamilie. Een groot verlies 
in zijn  leven was de dood van zijn zoon Nanno, 
anderhalf jaar geleden. We hebben afscheid ge-
nomen van Aad in de Antonius Abtkerk-Wijchen 
waarna we hem begeleid hebben naar het crema-
torium.

Een goede, lieve, eenvoudige en zorgzame moe-
der en oma, Antonetta van den Heuvel-Kusters is 
op 29 november 2011 te Nijmegen overleden. Zij 
was de weduwe van Henk van den Heuvel, moeder 
van twee zonen en oma van zes kleindochters. Zij 
mocht 69 jaar worden. Met haar geliefden hebben 
wij op vrijdag 2 december 2011 in de Antonius Abt 
te Wijchen afscheid van haar genomen en haar op 
het kerkhof te rusten gelegd.

Piet van Wijk was een buitenman en hield van 
de natuur. Lange tijd woonde hij samen met zijn 
vrouw Joke op een boerderij. Dat was zijn lust en 
zijn leven. Samen met de kinderen vormden ze een 
gezin, waar hard gewerkt moest worden. Piet was 
ook als grafdelver actief in Wijchen en omgeving. 
Alles wat met eten te maken had was zijn passie. 
Piet overleed op 29 november en werd 82 jaar oud. 
We hebben hem uitgeleide gedaan op zaterdag 3 
december vanuit de Antonius Abt kerk-Wijchen, 
waarna crematie in Nijmegen. 

Op 1 december 2011 is op 90 jarige leeftijd Jacques 
Gijsbers overleden. Het was een man met gevoel 
voor gemeenschapszin en hij was maatschappelijk 
erg actief. In veel besturen heeft hij jarenlang zijn 
bijdrage geleverd. Hij was getrouwd met An Jen-
niskens. Zonder het te laten merken was hij trots 
op zijn kinderen en genoot hij van zijn kleinkinde-
ren. De laatste weken realiseerde hij zich dat het 

einde nabij was. In de Anto-
nius Abt kerk van Overasselt 
hebben we afscheid van hem 
genomen. Daarna heeft de 
crematie plaats gevonden.

Op 6 december 2011 overleed 
Zuster Mamelta Hummelink 
in de leeftijd van 88 jaar. Zij 
woonde op La Verna in Al-
verna. Na haar uitvaart op 9 

december 2011 is zij begraven op het kloosterkerk-
hof.

Op 6 december overleed, na een kort en heftig 
ziekbed: Gertjan Jans.  Hij werd 53 jaar. Gertjan 
groeide op in de Woezik, was o.a. misdienaar des-
tijds in de Paschaliskerk. Als jurist werkte hij bij de 
Gemeente Nijmegen, en hij woonde ook in Nijme-
gen. Samen met zijn vader, zussen, naaste familie 
en vele goede vrienden namen we op 10 december 
afscheid van hem. Na de uitvaartdienst hebben we 
hem op de begraafplaats van Woezik bij zijn moe-
der en zijn  broer Ruud begraven.

Op 10 december 2011 overleed op 63 jarige leeftijd 
Corry Kersten na een kort, maar moedig gedragen 
ziekbed. In een groot tuindersgezin met tien kin-
deren groeide Corry op. Al snel werd ontdekt dat 
Corry ‘anders’ was. Eenmaal volwassen verhuisde 
Corry naar een gezinsvervangend tehuis en later 
naar haar eigen huisje in Groesbeek. Daar voelde 
ze zich op haar gemak. Ze werkte eerst nog op de 
sociale werkplaats, maar later was het voor haar 
beter dat ze niet werkte en haar eigen dingen kon 
doen. Corry kon attent zijn op haar manier. Ze hield 
van jokeren en rikken, maar haar grote hobby was 
smyrnaknopen. We hebben afscheid van Corry ge-
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nomen in de Antonius Abt kerk-Wijchen en haar 
begeleid naar het crematorium.

Op 16 december 2011 is plotseling overleden Henk 
van Capelle in de leeftijd van 73 jaar. Een man die 
het hart op de goede plaats had, voor zijn gezin, 
maar ook voor veel instellingen en verenigingen 
waar hij actief bij betrokken was. Een geliefd man, 
getuige de vele aanwezigen bij zijn warme af-
scheidsdienst in de Antonius Abtkerk-Wijchen en 
dienst op het crematorium te Beuningen. Een man 
die met de mond en de pen aan mensen heel veel 
te bieden had, doch met zijn handen om te klus-
sen afhankelijk was van zijn twee schoonzoons. 
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zullen hem 
node missen.

Op zondagavond 18 december overleed thuis, zeer 
plotseling en onverwacht: Jan Laurant hij werd 47 
jaar. Hij werd geboren in Wijchen en groeide er 
ook op, als jongste in een gezin van drie kinderen.  
In Nijmegen werkte hij vanaf zijn opleiding op het 
laboratorium van het Radboudziekenhuis. Hij was 
daar een zeer gewaardeerd medewerker, zo bleek 
ook uit de toespraak die namens al zijn collega’s tij-
dens zijn uitvaart in de Antonius Abtkerk-Wijchen 
werd gehouden. Na afloop van de uitvaart heb-
ben we hem op het bij de kerk gelegen kerkhof 
begraven.

Op 20 december 2011 is 
overleden  Annie Wouters-
van Vlijmen in de leeftijd 
van 89 jaar. Gedurende 
haar leven altijd in de weer 
geweest voor haar man 
en het gezin, hoewel ze 
al snel beperkt werd door 
haar slechte gehoor. Regel-
matig was ze samen met 
haar man Frans in Lourdes 
te vinden. Na het overlij-
den van haar man in 2007 
brak een moeilijke tijd aan 
voor Annie, te meer daar haar gezondheid steeds 
verder achteruit ging en ze verlangde er naar om 
weer bij haar man te kunnen zijn. Op 24 decem-
ber hebben wij afscheid van haar genomen in de 
Antonius Abt-Wijchen en haar naar het kerkhof 
begeleid.

Op 21 december overleed in het CWZ ziekenhuis: 
Rinus Hendriks, echtgenoot van Fien Jansen. Hij 
werd aan het Startven (Wijchen-Noord) geboren, 
als zesde in een groot gezin, en zou 9 januari j.l. 
87 jaar zijn geworden. Samen met Fien nam Rinus 
de ouderlijke boerderij over en later boerden ze 
verder aan de Wezelsedijk. Hier heeft hij samen 

met zijn gezin altijd hard, maar met veel plezier 
en liefde gewerkt. Hij was een echt buitenmens, 
eenvoudig maar wijs. Na de uitvaart voor hem in 
de Paschaliskerk, vond op derde kerstdag in Beu-
ningen de crematieplechtigheid plaats.

Op 23 december 2011 moesten we afscheid ne-
men van Wim Vonk, een echt missionaire mens 
en zeer bemind door veel Filippijnse mensen. Zijn 
huwelijk met Co van Huisseling bleef kinderloos, 
maar als leraar had Wim een vaderlijke bezorgd-
heid voor leerlingen, dat het goed met hen zou 
gaan. Terugkijkend op het leven van Wim, vallen 
een paar dingen op: hij vloog over de wereld om 
familie te bezoeken. Het tekent zijn levenskeuze, 
zorg en dienstbaarheid voor de minste der mijnen 
en aandacht en meeleven met familie en vrienden. 
Jarenlang was Wim lid van onze werkgroep Missie 
en Ontwikkeling, altijd met verhalen van de bijzon-
dere kracht en de positieve blijheid van mensen in 
de ontwikkelingslanden. Met grote bewondering 
denken we aan Wim terug.

In dankbare herinnering willen wij ook denken aan 
Leen van Maasdijk-Derks. Zij is op 28 december 
overleden. Leen werd geboren op 11 november 
1933 en trouwde met Gerrit van Maasdijk. Zij kre-
gen geen kinderen maar Leen zorgde voor de 
buurt, de familie en vrienden. Het ging haar niet 

om carrière of veel geld ver-
dienen maar vooral om er 
te zijn voor anderen. Zij was 
vooral een sterke vrouw die 
samen met Gerrit het leven 
deelde. Met een druk be-
zochten kerkdienst hebben 
wij afscheid genomen in de 
Antonius Abt kerk-Wijchen 
waarna de crematie heeft 
plaats gevonden. Leen, rust 
in vrede. 

Op 2 januari is overleden An-
nie van Zuijlen – van Uuden 

in de leeftijd van 68 jaar. Annie werd in Wijchen ge-
boren en heeft daar haar hele leven gewoond. Het 
was een zorgzame vrouw, zichzelf daarbij soms ver-
getend. Samen met haar man Jo hebben ze heel wat 
fietstochten gemaakt. De onverklaarbare pijnen en 
de beperkingen die dat met zich meebracht, wer-
den Annie uiteindelijk te veel. Op 9 januari hebben 
we in de Antonius Abt-Wijchen afscheid van haar 
genomen en haar begeleid naar het crematorium 
te Beuningen.

Op 3 januari overleed Cis Tas-Schipperijn, sinds 56 
jaar gehuwd met Wim Tas. Wetend dat haar leven 
een einde zou nemen heeft zij in de weken voor 
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haar dood samen met Ger Vertogen haar uitvaart 
voorbereid, waarin zij graag aandacht wilde voor 
vrede en gerechtigheid, een thema dat heel haar 
actieve leven beheerst heeft: Cis was onder meer 
lid van het MOV en van de Women International 
League for Peace and Freedom. Heel bijzonder was 
zij betrokken bij het lot van de indianen in Equador. 
Dat land bezocht zij in 1992 samen met een inter-
kerkelijke groep. Cis is de kerk trouw gebleven, al 
deden de kille muren van het huidige kerkbestel 
haar groot verdriet. De vele aanwezigen bij haar 
uitvaart hebben haar oproep gehoord: “Waag het 
er op, je voor vrede, gerechtigheid en 
heelheid van de schepping in te zetten”. 
Cis is 82 jaar geworden.

7 januari 2012 is Zuster Logina Kops over-
leden op La Verna Alverna. Zij werd 91 
jaar. Op 12 januari volgde na de uitvaart 
haar begrafenis op het kloosterkerkhof 
Alverna.

Op 8 januari 2012 is Fest Fleuren op 88 
jarige leeftijd overleden. Hij was bijna 60 jaar ge-
trouwd met Nellie Fleuren en samen hebben zij 
zeven kinderen gekregen. “Samen” was een be-
langrijk woord. Het samen zijn met zijn gezin, 
maar ook samen iets ondernemen. Fest had altijd 
belangstelling voor het nieuws in de politiek. Zijn 
liefde voor muziek vond hij bij de Harmonie “Kunst 
Na Arbeid” waar hij veertig jaar lid van was. Op 12 
januari was de uitvaart in de Antonius Abt kerk van 

Overasselt. Daarna hebben wij zijn lichaam te rus-
ten gelegd op het kerkhof aldaar. 

Het afscheid van Jo Kooijmans op 8 januari 2012 
kwam niet onverwacht, maar wel veel te snel en 
veel te vroeg. Hij wilde nog zoveel doen, samen 
met zijn gezin en zijn reisgezel, want er was nog 
een buitenlandse reis gepland. Zijn leven was nog 
lang niet af. Ondanks de zware strijd die hij gele-
verd heeft is hij altijd opgewekt en vrolijk gebleven. 
Hij heeft zijn ziekte met karakter gedragen. Op 
zaterdag 14 januari 2012 hebben wij zijn lichaam 

na een uitvaartdienst in de St. Victorkerk te 
Batenburg te rusten gelegd op het kerkhof 
aan de Kasteelse Allee.

Hartelijk, belangstellend, zorgzaam.
Nieuwsgierig was Bert Dahm, die op 9 janu-
ari 2012 is overleden.  Hij groeide op in een 
groot gezin. Het grootste deel van zijn leven 
bracht hij door bij Synprodo, als voorman 
monteur Technische Dienst. Met Annie van 
Hees deelde hij ruim 31 jaren lief en leed, 

totdat hij vanwege een slopende ziekte afscheid 
van haar moest nemen. Hij had geleerd altijd alles 
met anderen te delen en ook voor anderen klaar te 
staan. Zijn laatste jaren heeft hij doorgebracht met 
Ria. Dat was een mooie tijd, totdat hij zelf getrof-
fen werd door een slopende ziekte. Op vrijdag 13 
januari 2012 hebben wij van hem afscheid geno-
men in de Antonius Abt-Wijchen en hem begeleid 
naar het crematorium te Nijmegen.

H. Georgius - Heumen

Gedoopt
8 januari  Yeke Noy

oproep sensoor franciscaanse beweging

Kun jij echt luisteren ? 
Echt luisteren naar anderen is wat de vrijwillige 
medewerkers van Sensoor doen. Dat houdt meer 
in dan een verhaal aanhoren. Het vraagt oprechte 
aandacht, een open houding en goede vaardighe-
den. 
Daarom start Sensoor een basistraining voor nieu-
we vrijwilligers, die via telefoon, chat of e-mail echt 
willen luisteren naar verhalen van anderen. 
Aanmelden voor deze training kan op www.sens-
oor.nl/gelderland of via de telefoon 024 32 45609. 
Een informatiepakket is ook via de mail of de tele-
foon op te vragen.

De Franciscaanse Beweging organiseert zaterdag 
11 februari (13.00-17.00 uur) in Den Bosch een 
studiemiddag ‘Kijk en zie; met aandacht zien en 
aanschouwen’ naar aanleiding van de viering van 
het 8e eeuwfeest van de Clarissen, de zusters die 
zich laten inspireren door Clara van Assisi. Locatie 
is het Franciscushuis aan de Van der Does de Wille-
boissingel 11.  Tijdens de drie bezinningsmiddagen, 
ook afzonderlijk te volgen, worden korte lezingen 
en workshops gegeven.   De twee andere data zijn 
zaterdagmiddag 14 april en 15 september. Kosten 
(ter plekke te voldoen): €20,-. Inloop: vanaf 12.30 
uur.  Opgave via de mail: info@franciscaansebewe-
ging.nl of via telefoonnummer: 073-6131340.
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Het verhaal van de nieuwe 
altaartafel in Overasselt

Centraal in een katholieke kerk staat het altaar, 
de tafel waarop tijdens de eucharistie brood en 
wijn worden geplaatst. Zo ook in de kerk van de 
H. Antonius Abt te Overasselt, waar, toen na het 
tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de pries-
ter voortaan met het gezicht naar het volk de 
mis opdroeg, een teakhouten altaartafel werd 
aangeschaft.

In 2007 gaf diaken Van Velthoven 
aan de beheerscommissie de aan-
schaf van een nieuwe altaartafel 
in overweging. Hij vond dat de 
oude altaartafel niet echt paste in 
de negentiende-eeuwse kerk met 
eikenhouten interieur. Verschillen-
de mogelijkheden zijn sindsdien 
door de beheerscommissie, later 
contactraad, onder de loep geno-
men en weer terzijde geschoven. 
Zo is in 2008, op advies van zuster 
Regina Mattens van het bisdom 
‘s-Hertogenbosch, een tekening 
gemaakt van de als plantensteuntjes in gebruik 
zijnde pilaartjes, met een altaarblad erop. Een 
half jaar later werd dit idee echter door het toen-
malige pastoraatsteam verworpen en haalde de 
beheerscommissie het nieuwe altaar tijdelijk van 
de prioriteitenlijst.

Toen Wim Dinnissen de kerk van Overasselt een 
erfenis bleek te hebben nagelaten, werd medio 
2009 besloten om deze te gebruiken voor de aan-
schaf van een nieuw altaar.  Dit zou dan meteen 
een mooie herinnering aan de oud-koster zijn.

Maar hoe moest dit altaar eruit zien?
Een foto van een altaar op Malta werd uitein-

Reiniging orgel in kerk Overasselt
Bij de jaarlijkse inspectie afgelopen augustus van 
het grote orgel op de koorzolder kwam John 
Blummel, van de gelijknamige firma uit Oss, tot de 
ontdekking dat het in de pijpen aanwezige gruis 
fors was toegenomen. Er zit namelijk geen kast om 
het orgel, waardoor steentjes vanuit de gewelven 
er gemakkelijk in terecht kunnen komen. 

delijk als uitgangspunt gekozen. Naar voorbeeld 
hiervan werd een tekening gemaakt die door 
het pastoraatsteam werd goedgekeurd. In de 
periode daarna zijn offertes opgevraagd bij ver-
schillende meubelmakers, maar er leek niet echt 
schot in de zaak te komen. Tot in het voorjaar 
van 2011 parochiaan en oud-timmerman Toon 
den Brok werd benaderd. Hij besprak zijn idee-
ën met de pastor en met de kosters. Vanwege 
de omvang van de klus werd dorpsgenoot Jan 

Dinnissen gevraagd om hem te hel-
pen. De samenwerking van Toon en 
Jan heeft een prachtig eindresultaat 
opgeleverd in de vorm van een ro-
buuste eikenhouten tafel met vier 
ronde poten op een onderstel en 
een bijpassende lezenaar.

Op zondag 18 december is het nieu-
we altaar door pastor Aloys van 
Velthoven, in het bijzijn van vele 
parochianen, tijdens een plechtige 
eucharistieviering gezegend.  (Het 
meubel was voor de meeste aanwe-
zigen toen al geen verrassing meer. 
De week ervoor was er al een foto 

van gepubliceerd in de Regiodiek.)

Na de besprenkeling met wijwater en de bewie-
roking spreidden de makers van het altaar de 
altaardwaal over het nieuwe altaar, zetten de 
kosters de kandelaars met kaarsen en het kruis 
erop en ontstak misdienaar Jenny de kaarsen. De 
voorzitter van de contactraad plaatste tot slot 
een bloemetje op het nieuwe altaar.
Tijdens de koffie, die na afloop van de viering 
werd geschonken, konden mensen nog even 
naar voren lopen om het altaar (en de nieuwe 
bijpassende lezenaar) van dichtbij te bekijken.

Voor het hert bij de bron, afkomstig uit het koor-
hek van Wim Klabbers, dat in 2007 in de oude 
altaartafel was verwerkt, zal in overleg met de 
kunstenaar een andere bestemming in de kerk 
worden gezocht.

Contactraad

 
Antonius Abt - Overasselt
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Mieneke van Haren stopt met de 
werkgroep kerkversiering

Na jarenlang het gezicht te zijn geweest van de 
werkgroep kerkversiering heeft Mieneke van Ha-
ren-Duijghuisen besloten om met ingang van het 
nieuwe jaar haar activiteiten voor de werkgroep 
te beëindigen. Vanwege lichamelijke klachten 
moest zij het werk dat zij zo graag deed opgeven.
Veertien jaar lang, vanaf begin 1998, heeft 
Mieneke zich met groot enthousiasme en des-
kundigheid ingezet voor de werkgroep en ervoor 
gezorgd dat de kerk altijd tot in de puntjes was 
versierd. 

In de beginjaren was het nog vooral het verzor-
gen van de aanwezige bloemen, maar vanaf 2000 
werd zij contactpersoon van een nieuw opgerich-
te werkgroep die ook zelf bloemen ging schikken. 
Talentvol en creatief als Mieneke is, was zij daar-
voor de juiste persoon. 
Niet alleen zorgde zij met haar dames dat de kerk 
bij de gewone weekendvieringen was versierd, 
maar ook bij bijzondere vieringen zoals huwe-

lijken en uitvaarten. Het contact met de families 
en het bespreken van hun wensen voor de ver-
siering vond Mieneke altijd erg plezierig.  Maar 
haar hart lag bij het uitzoeken van bloemen - en 
in de zomer het plukken ervan op het land van 
het boerenmuseum - om ze vervolgens te schik-
ken tot prachtige kunstwerken.

Haar laatste grote klus was de versiering van de 
kerk tijdens de afgelopen kerstdagen. Dit is altijd 
weer heel veel werk, maar iedere keer weer is het 
de dames gelukt om alles op tijd voor elkaar te 
krijgen. 

Ook de adventskransjes die elk jaar in de advent  
aan parochianen die men een hart onder de riem 
wil steken worden aangeboden waren vaak van 
Mienekes hand. Het laatste adventskransje, dat 
pastor Van Velthoven in 2011 uitreikte, was voor 
Mieneke zelf.

Na nieuwjaar heeft Mieneke het stokje door-
gegeven aan Riek Wientjens die een nieuwe 
werkgroep is begonnen. De overgebleven dames 
van de oude werkgroep hebben zich bij deze 
nieuwe groep aangesloten.
De nieuwe groep zal de bloemen verzorgen voor 
de weekendvieringen. Voor uitvaarten en hu-
welijken kan gebruik worden gemaakt van de 

bloemen die in de kerk 
aanwezig zijn, of fami-
lies kunnen zelf een 
bloemist benaderen.
Mieneke heeft offici-
eel afscheid genomen 
van “haar dames” 
tijdens een gezellig sa-
menzijn op zaterdag 

14 januari. Daarbij waren onder meer ook pastor 
Van Velthoven,  Jo van Haren, (“chauffeur” van 
de werkgroep) en de kosters aanwezig.

Contactraad

Hoewel het grote orgel niet zoveel meer wordt 
gebruikt sinds de koren van de koorzolder naar 
beneden zijn verhuisd, is besloten over te gaan 
tot grondige reiniging. Deze reiniging is op 8 de-
cember j.l. door John Blummel, met behulp van 
organist Cappy Wintjes en koster Tien Theunis-
sen, uitgevoerd. 

Behalve dat het gruis uit de pijpen is verwijderd 
zijn de registers op stemming gecontroleerd 
en waar nodig gecorrigeerd. De windmachi-
ne is voorzien van nieuwe olie en er werd een 
nooddraad aangelegd ten behoeve van het pe-
daalregister.

De klank van het orgel heeft door de reiniging 
aan helderheid gewonnen: Cappy heeft ons dit 
de afgelopen weken al verschillende malen laten 
horen.

Contactraad
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Antonius Abt - Nederasselt

Kerst 2011 is al weer ruim een maand voorbij. 
We hebben mooie vieringen gehad en in alle 
vieringen was de kerk goed bezocht door onze 
parochianen en van daar buiten. We hadden 
deze keer ook iets extra’s te bieden om naar 
te komen kijken. De oude beeldengroep in de 
kerststal van Nederasselt was niet meer van deze 
tijd. Deze was ruim 35 jaar oud en toentertijd 
door een groep creatieve vrijwilligers gemaakt. 
Het huidige budget stond niet toe om een nieu-
we kerststal te kunnen kopen voor onze kerk. 
De contactraad had vorig jaar daarom besloten 
aan alle bewoners een brief te sturen om een 
vrijwillige bijdrage te geven voor een nieuwe 
beeldengroep. De opbrengst van deze actie gaf 
ons de gelegenheid een aanbetaling te doen om 
een nieuwe beeldengroep. Wij zullen nog een 
nieuwe actie moeten houden om het resterende 
bedrag te kunnen afbetalen. Ook de stal was aan 
vernieuwing toe en een vrijwilliger uit Nederas-
selt was bereid om een nieuwe stal te maken, 
wat tot een mooi resultaat heeft geleid.
De zondag voor kerst heeft pastor Aloys de beel-
dengroep ingezegend. Met kerstmis konden we 
genieten van een mooie kerststal met nieuwe 
beelden. Langs deze weg willen wij alle paro-
chianen die een bijdrage hebben geleverd om 
dit te kunnen realiseren bedanken. Wij hebben 

heel veel positieve reacties ontvangen van de 
parochianen uit het dorp en ze vonden het een 
mooie aanwinst in onze kerk.

De contactraad.

Dorpshuis “Ons Huis” 
Nederasselt 50 jaar

In 2012 bestaat het dorpshuis “Ons Huis” te Ne-
derasselt 50 jaar. Dit wordt uitgebreid gevierd in 
een feestelijk weekend van 20 april 2012. Voor 
jong en oud worden er diverse activiteiten geor-
ganiseerd.

Bij een dergelijke aangelegenheid hoort een 
terugblik van 50 jaar “Ons Huis”. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar anekdotes, verhalen, foto’s en 
ander materiaal/informatie. Wie kan ons hieraan 
helpen? Wellicht op zolder of ergens in een oude 
doos zitten nog foto’s/ herinneringen. U zou ons 
en de dorpsbewoners een groot plezier doen.

Heeft u informatie of kunt u ons helpen, neem 
dan gerust contact met ons op via ons_huis@
hotmail.com of zet het verhaal of de informatie 
op papier, doe het in een envelop met uw ge-
gevens erop en deponeer deze in de brievenbus 
van dorpshuis “Ons Huis”, Kerklaantje 17 te Ne-
derasselt.

Commissie Dorpshuis “Ons Huis” 50 jaar

nieuwe kerststal
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H. Paschalis Baylon - Woezik

Vanuit de contactraad
In de vergadering van de contactraad van de 
Paschaliskerk van 11-01-2012 is uiteraard de no-
dige tijd besteed aan de gebeurtenissen van de 
laatste tijd in onze parochie. Na een openings-
woord over de overgang van het oude naar het 
nieuwe jaar met de kans tot reflectie en vooruit-
zien naar een te wensen gezegend nieuw jaar is 
een ingekomen brief van dhr. Thier voorgelezen. 
Deze ook aan onze bisschop mgr. A. Hurkmans 
gestuurde brief is een reactie op de recente ont-
wikkelingen binnen onze parochie.
Na het bekend worden van het vertrek van Rudy 
de Kruijf is in de laatste dagen van 2011 ook nog 
het besluit naar buiten gekomen dat Bert Ooster-
veer zijn ontslag heeft ingediend bij het bisdom.  
Door Bert zijn bijzondere band met de Pascha-
liskerk en de mensen die zich daar betrokken 
bij voelen is het aangekondigde vertrek binnen 
onze kerkgemeenschap zeer hard aangekomen. 
De vele vrijwilligers en de andere kerkgangers 
werden verrast door dit voor de meeste mensen 
plotselinge opstappen. 
Wij als contactraad steunen Bert in zijn keus 
om zijn gezondheid niet opnieuw in gevaar te 
brengen en om niet langer twee werkgevers te 
blijven dienen. De periode waarin hij gedwon-
gen werd het allemaal rustiger aan te doen om 
zijn leven  weer op de rit te krijgen staan ons al-
len nog vers in het geheugen. Het moeilijk ‘nee’ 
kunnen zeggen bij zijn werkzaamheden bij zelfs 
twee werkkringen met een sterk appellerend 
karakter op pastorale zorg maakte het dat Bert 
graag wilde gaan voor een van beide. Na een 
zorgvuldig afwegen koos Bert voor de Twaalf 
Apostelen parochie en verzocht dit te regelen via 
het parochiebestuur. Ondanks meerdere pogin-
gen door het parochiebestuur en persoonlijke 
inzet van onder andere Rudy de Kruijf werd dit 
door het bisdom niet gehonoreerd. 
Zoals bijna iedereen hebben ook wij eerst onze 
gedachten moeten ordenen. Onze vergadering 
van afgelopen woensdag gaf iedereen de gele-
genheid om zijn of haar gevoelens en gedachten 
te uiten. Iedereen heeft dit besluit, door Bert in 
een zeer emotionele bijeenkomst op 29 decem-
ber aangekondigd, geprobeerd te plaatsen voor 
zichzelf en voor Bert en zijn familie. Dat we daar 
nog niet mee klaar zijn lijkt duidelijk maar een 
reactie door de contactraad vinden we het min-
ste. 
De vragen die gerezen zijn, of nog bij u en bij 
eenieder opkomen, zijn waarschijnlijk nog niet 

allemaal te beantwoorden. Een voorgestelde 
informatiebijeenkomst heeft daardoor helaas 
nu nog niet zo veel zin omdat het uiteindelijke 
doel, antwoorden geven, veelal nog niet kan. 
Wij als contactraad zijn zeker niet tegen zo’n bij-
eenkomst maar alleen dan wanneer de insteek 
zal zijn om niet met zijn allen te gaan klagen 
en mopperen maar om te proberen het een zo’n 
positief mogelijk vervolg te geven. Deze hou-
ding heeft Bert onze hechte gemeenschap ook 
toegewenst en lijkt de enige mogelijkheid om 
al de criticasters de mond te snoeren die onze 
geplaagde katholieke kerk toch al zo in de hoek 
proberen te zetten. Een en ander neemt niet 
weg dat een positief kritische blik van binnenuit 
ons ertoe zet te streven naar verbeteringen of 
in elk geval de best mogelijke oplossing. In dit 
licht kunnen we melden dat ons parochiebestuur 
zich nog niet definitief heeft neergelegd bij de 
antwoorden tot nu toe op de vraag om uitbrei-
ding van uren voor het pastoraat. Wij hopen dat 
ons bisdom de wijsheid heeft om alle gerezen 
vragen binnen afzienbare tijd op een manier te 
beantwoorden die een stimulans biedt voor ons 
gezamenlijk kerk zijn. Juist nu moeten we als 
gezamenlijke gelovigen elkaar steunen in plaats 
ons af te wenden zodat onze stem serieus blijft 
meetellen.
In de vergadering zijn verder nog de voorbije 
advent- en kerstperiode doorgenomen en is ge-
constateerd dat de vieringen behoorlijk goed 
zijn bezocht. De versiering is kort voor de kerst 
gecompleteerd met nieuwe kandelaars aan de 
pilaren. Ook de komende Vastenaktie die projec-
ten gaat steunen om waterputten te realiseren 
verdient de komende tijd alle steun. 
Na een lange, enerverende vergadering wordt 
afgesloten in de hoop op en benieuwd naar po-
sitieve reacties binnen onze kerk.

Namens de contactraad van Paschalis,
Gerard Arts, secretaris

Henk van de Wielen, plv. voorzitter

Dopelingen
In de maand januari zijn gedoopt: 

Jesper Ian Christ
Thijs In den Bosch

In februari worden gedoopt: 
Pepijn en Floris Sutmuller en Daan Dinnissen.
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H. Antonius Abtkerk - Wijchen

Emmanuelkerk - Wijchen

Vanuit de Contactraad
van 10 januari 2012
•  Allereerst voor iedereen de beste wensen met 
stabiliteit na de tumultueuze laatste maanden  
van 2011.
•  De evaluatie van de Advent maakte duidelijk 
dat het huis met de vier ramen en deur tot de 
verbeelding had gesproken. Opgemerkt werd 
nog dat elke geloofsgemeenschap haar eigen 
invulling hieraan gegeven had en dat was goed.
•  Kerstmis is naar tevredenheid verlopen. Met 
name tijdens de gezinsviering van kerstavond en 
de viering van eerste kerstdag bleek de kerk te 
klein.
•  Dat er geen nachtmis om twaalf uur was is 
door een aantal mensen als een gemis ervaren.
• Het Kerstkind mocht zich in een grote 
belangstelling verheugen. Ongeveer tweehon-
derdvijftig grote- en kleine- mensen zijn op 
bezoek geweest.
•  De brunch op tweede kerstdag mag zeer ge-
slaagd genoemd worden. De grote zaal was tot 
de laatste plaats bezet en het eten smaakte voor-
treffelijk.
•  Er hebben zich drie personen gemeld voor 
klein onderhoud op de begraafplaats. We zoe-
ken nog meer liefhebbers, maar het begin is er.
•  De viering van Oudjaar was goed bezocht maar 
de dienst van Nieuwjaar lijkt minder mensen aan 
te spreken.

•  De enveloppen voor de Kerkbalans zijn ver-
zonden en we wachten met belangstelling op de 
respons.

Annie Kloosterman

gedoopt
4 december Lotte Thijssen

11 december Bodé Verburgh
18 december

Aron van Nuland
Jari Liebregts
Daaf Visser

Vanuit de contactraad en 
de stuurgroep pastoraat

•  Het komt tot onze grote spijt nog wel eens 
voor, dat er zieken zijn in onze kerkgemeen-
schap, terwijl dat niet bekend is bij de werkgroep 
ziekenpastoraat. Als een zieke bezoek zou willen 
ontvangen, dan heel graag een berichtje naar 
Hermien van Eldonk (024-6414829).
•  In de werkgroep kerkversiering is behoefte aan 
een of twee nieuwe mensen. Vindt u omgaan 
met bloemen een leuke bezigheid, schroom dan 
niet om te bellen met Joke van den Dobbelsteen 
(024-6418047)
•  Met tevredenheid hebben we teruggekeken 
op de periode Advent-Kerstmis-jaarwisseling, 
waarbij vooral de viering op de avond van oud-
jaar heel bijzonder was. We sloten een bewogen 
Emmanuel-jaar af en dat werd in de overweging 
heel mooi verwoord.

•  Net als in de aanloop naar Kerstmis zal er ook 
in de week voor Pasen een speciale viering zijn 
voor de ouderen. Dat zal dit jaar zijn op woens-
dag 4 april. Het precieze programma komt nog.
•  Op 27 april wordt de jaarlijkse ziekendag ge-
houden met een viering in de Emmanuelkerk; 
ook hiervan volgt het programma nog.
•  Het Pallaskoor zal op zondag 5 februari na de 
viering koffie schenken: gezellig!
•  Het feest voor onze vrijwilligers zal plaats vin-
den op zondag 15 april. Het programma is nog 
niet geheel ingevuld, maar het zal zich in de och-
tend en middag afspelen. Wordt vervolgd.
•  De eerste Ontmoetingsvieringen zijn op de za-
terdagen 4 februari en 3 maart; de aanvang is 
steeds om 19.00 uur.
•  De eerstvolgende vergadering van de contact-
raad is op dinsdag 7 februari.

Tini Poos

Interieurverzorging 
Enkele dames van deze werkgroep hebben aan-
gegeven in de loop van 2012 te willen stoppen 
met het schoonmaken van de Antonius Abtkerk. 
Het zou fijn zijn als er nieuwe vrijwillig(st)ers 
zouden komen. Meld u aan voor dit dankbare 
werk.

de interieurverzorgsters, tel: 024-6412627
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H. Jozefkerk - Alverna

Vrijwilligersfeest 
Op zaterdag 24 maart 2012 wordt wederom 
een vrijwilligersavond georganiseerd voor alle 
vrijwilligers van geloofsgemeenschap H.Jozef te 
Alverna in dorpshuis ‘De Oase’. 

De organisatie van dit feest stelt het erg op prijs 
als werkgroepen, kerkkoren of andere personen 
bereid zijn om een voordracht te verzorgen. Mo-
menteel is nog voldoende tijd beschikbaar om 
dit voor te bereiden. 

Degenen die belangstelling hebben, kunnen 
contact opnemen met Herma van Nuland, secre-
taris van de Contactraad Alverna, tel.nr. 6423507.   

Contactraad

Hartelijk dank
Nu de Kerst voorbij is en de jaarwisseling heeft 
plaatsgevonden blikken wij nog even terug op 
de voorbereidingen voor de Kerstdagen, de 
kerstvieringen en de Nieuwjaarsviering in ge-
loofsgemeenschap H. Jozef te Alverna. Graag 
bedankt de Contactraad de volgende werkgroe-
pen en personen voor hun geweldige inzet: 

•  de Kerkhofgroep voor het rooien en plaatsen 
van kerstbomen afkomstig van ons eigen kerkhof 
en voor het aanbrengen van de kerstverlichting 
in en om het kerkgebouw.
•  de dames van de Versiergroep die met hun 
nieuwe bloemsier ideeën hun steentje heb-
ben bijgedragen om de sfeer van Kerstmis te 
benadrukken. Het altaar en de wanden waren 
prachtig versierd.
•  Diny Bardoel en Theo Albers die elk jaar met 
veel enthousiasme de kerststal neerzetten en de 
aankleding van de kerstgroep verzorgen.
•  het dames- en herenkoor ‘Laudate Dominum’, 
Between en het Jongerenkoor, die ontzettend 
veel uren hebben besteed aan het instuderen 
van kerstliederen, waarvan vele meerstemmig 
ten gehore werden gebracht.
•  de kosters die ook dit jaar weer hun uiterste 
inspanning hebben geleverd, waardoor alles 
soepel kon verlopen.
•  de collectanten, die weer hun bijdrage hebben 
geleverd.
•  Els Holland en Joke Cillisen die zoals altijd veel 
aandacht besteedden aan het verzorgen van het 
interieur. Het ziet er dan ook iedere keer bijzon-
der netjes uit. 
•  Anny Rosmalen en Rina Smits die hun werk, 
met name op pastoraal gebied, weer keurig ge-
daan hebben.
•  Grote waardering gaat dit jaar uit naar het 
Pastoresteam, die ondanks het overlijden van 

Jo Verbruggen en Harry Vogels en het vertrek 
van Rudy de Kruijf, bijna alle diensten hebben 
kunnen voorgaan in de kerken van parochie ‘De 
Twaalf Apostelen’. 

•  Mochten we iemand vergeten zijn, die op wel-
ke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd in 
onze kerk, dan danken wij ook hen hiervoor. 

De belangstelling tijdens de kerstvieringen en 
de Nieuwjaarsviering was toch weer minder dan 
vorig jaar. Laten we de wens uitspreken dat 2012 
een rustiger jaar mag worden voor parochie ‘De 
Twaalf Apostelen’. Wij wensen iedereen een ge-
zond en voorspoedig 2012 toe.        

Contactraad   

Kyan van Thiel 

gedoopt
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Aswoensdag 22 februari
De veertigdagentijd gaat weer beginnen. We ope-
nen deze periode van bezinning en omkeer  ‘s 
avonds om 19.00 uur met koor en met het askruisje. 
Om te beseffen, we weten het wel, dat een nieuwe 
oriëntering, best wel bij ons past. En ook al ben je 
niet zo´n kerkganger, dan is dit toch wel een bijzon-
dere gelegenheid om naar je eigen levensrichting, 
je dagelijks doen en laten, te kijken. Zo´n bezinning 
betekent, dat je serieus met je eigen en elkaars leven 
om wilt gaan. Om dát te beleven en uit te drukken is 
er de Aswoensdag met het askruisje. 

Misintenties februari, 
Zaterdag 4 februari, 19.00 uur 
Annie van Mullekom-Hopman, Gerda van Heu-
men-Loeffen, Aggie van Heumen-v/d Wielen
Zondag 12 februari, 11.00 uur
Ciska Kuijpers-Aarts, Wim en Gon Hebing, Wil-
helmina Peters-Derks
Zondag 19 februari, 11.00 uur 
Wim en Gon Hebing, Leo Broekman
Zondag 26 februari, 11.00 uur
Overleden weldoeners van onze kerk

Opgave misintenties maand maart:
Voor 7 februari opgeven bij Jeanne Hendriks, 

Eikenweg 1 Hernen. Tel. 0487-560540

H. Judocus - Hernen

In de supermarkten zie ik overal filet pangasius
Maar waar is toch de Heilige Blasius?
Op diens feest moesten we zeker naar de kerk
Gewijde kaarsen maakten onze kelen sterk
Zijn feest vieren we op drie februarius

Een doorn in een kinderkeel
Werd het kind bijna te veel
Volgens de kerkelijke taal 
begint in 316 n.C. in Armenië dit verhaal.
Blasius maakte het kind weer heel

Toon van Duifhuizen

De winter gaat aan ons voorbij?
Het was een mooie binnentijd, december, kerstmis, 
oud en nieuw 2011-2012, een paar weken wat meer 
naar binnen. De winter was guur en het waaide 
soms erg hard, maar de temperaturen waren hoog. 
Heel wat anders dan vorig jaar toen we een witte 
kerst hadden en het stevig vroor. Nu zie je narcissen 
en krokusjes in bloei staan en kunnen we het territo-
riumgefluit van de vogels horen. De dagen lengen, 
zo gaan we langzamerhand weer naar de lente toe, 
ook al kan er nog veel winter zijn. In februari komen 
we met een mooi feest op gang, Maria Lichtmis. Het 
is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in 
de Tempel”. Het is de laatste feestdag, waarvan 
de datum verbonden is aan die van Kerstmis, hij 
valt namelijk 40 dagen daarna. Op Maria-Lichtmis 
worden traditioneel de kerkkaarsen gewijd en een 
kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de 
naam lichtmis. Met die kaarsen beschermde Blasius 
ons vooral tegen keelziekten. Toon heeft daar weer 
een prachtige limerick op geschreven. In veel talen 
verwijst de naam van het feest rechtstreeks naar 
kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur). 
Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis 
pannenkoeken gegeten worden. Dit wordt uitge-
drukt in het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo 
arm, of ze maakt haar pannetje warm.

Ouderenbijeenkomst 
dinsdag 7 februari.
Ook deze keer zal het nog wel koud zijn in de 
kerk. Daarom komen we in de pastorie bij elkaar. 
We beginnen met een korte viering en gaan 
daarna over tot lekkere warme koffie en thee, 
met veel gepraat over alles wat we meemaak-
ten. Er zijn heel wat ouderen, die het zo druk 
hebben en daarom geen tijd hebben om bij ons 
te komen. Dat is toch jammer, je mist dan wel 
veel contact met elkaar. Dus kom ook eens op 
dinsdag 7 februari. Je zult het vast en zeker fijn 
vinden samen met pastor Annemarie Gooiker.

En al wie uitbundig carnaval viert, omdat hij-zij 
van het leven houdt, die doet toch ook mee om 
zijn-haar leven een nieuwe oriëntatie te geven 
Van harte welkom!

Vormsel 2012
8 kinderen uit groep 8 zijn begonnen met zich voor 
te bereiden op het sacrament van het Vormsel. Zij 
gaan aan de slag met het project: “Het spoor zoe-
ken”, dat dit jaar voor het eerst in heel de parochie 
in gebruik genomen wordt. Op zaterdagavond 3 
maart vieren we met de vormelingen in een ge-
zinsviering en besteden we aandacht aan zowel de 
vastentijd als aan de voorbereiding van de kinde-
ren op het vormsel.  Vasten en vormen: heeft dat 
met elkaar te maken dan? Jazeker! Van veel ouders 
hoor je dat zij hun kind willen vormen, met de hulp 
van de Geest van God, tot een gelukkig en tevre-
den mens, dat zich bekommert en inzet voor andere 
mensen. Zeker als het gaat om de mens in nood. En 
juist in de vastentijd schenken we extra aandacht 
aan die mens in nood.  Dat past mooi bij elkaar. Op 
zaterdag 21 april om 19.00 uur zal de Vormselvie-
ring plaatsvinden. Wij wensen de vormelingen en 
hun ouders een heel plezierige en mooie tijd toe!

Namens de vormselwerkgroep, pastor Annemarie
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H. Anna - Bergharen

UNIEK STARTSCHOT 
“VIERING 700 JAAR KAPELBERG” 

Als parochianen kregen wij een uitnodiging van 
het kerkbestuur voor de officiële opening van 
het 700 jaar bestaan van de Kapelberg. 
Zaterdag 7 januari was er een eucharistieviering 
ter ere van Driekoningen. Na de viering kwamen 
de Driekoningen Caspar, Melchior en Balthasar 
met hun gaven goud, wierook en mirre, de kerk 

Vormsel en Eerste Communie
In onze geloofsgemeenschap gaan op zaterdag 
21 april 15 jongeren het Vormsel ontvangen en 
op zondag 13 mei gaan 23 kinderen hun Eerste 
Communie ontvangen. 
De voorbereidingen zijn inmiddels al van start 
gegaan en we wensen alle kinderen en hun ou-
ders een goede tijd toe!

Melody: Bedankt!
Op Kerstavond hebben de 
Zingzangertjes van kinderkoor 
Melody voor het laatst ge-
zongen. Zij hebben afscheid 
genomen omdat er geen bege-
leider meer was voor het koor. 
Het was een mooie viering, 
waarin Melody de liederen zong 
tijdens het kerstspel van de kin-
deren van de basisschool. De 
andere liedjes werden met alle 
mensen in de kerk gezongen 
en dat klonk ook heel goed! Als 
slotlied zong soliste Aniek: Er is 
een kindeke geboren op aard’. 
Het koor zong haar steeds na. Het was heel mooi 
en tegelijk natuurlijk jammer dat er een eind ge-
komen was aan bijna 10 jaar kinderkoor. Speciale 
dank gaat uit naar oprichters: Wally Soute, Tiny 
bruisten en Jolanda Reijs. Zij hebben al die ja-
ren gezorgd voor de begeleiding, maar ook voor 
leuke uitjes, sinterklaasavonden en bezoekjes 
aan de Sint Jan. Groot hoogtepunt was die keer 
dat Melody eerste werd bij een korenwedstrijd 
en toen een eigen cd op mocht nemen. Wie die 
cd nog heeft mag daar zuinig op zijn. 

Pastor Annemarie
PS: Wist je dat een paar meiden van Melody bij 
het Jongerenkoor van Wijchen gaan zingen? Om 
de week repeteren ze op vrijdag van 17.30 uur 
tot 18.30 uur. We verheugen ons erop ze een 
keer terug te horen in Bergharen. En we kunnen 
natuurlijk ook een keer in Wijchen naar de kerk!

in om deze heilige geschenken bij de kribbe neer 
te leggen. 
Daarna werd iedereen uitgenodigd om achter 
hen aan te lopen naar het dorpshuis “De Zandlo-
per”. Veel parochianen en ook niet-parochianen 
gaven gehoor aan deze gezellige bijeenkomst.  
Het bestuur van de stichting “700 jaar kapel-
berg” gaf uitleg over het veelzijdige programma. 
De Driekoningen gaven op een ludieke wijze 
hun commentaar hierop. Vanaf mei zijn er elke 
maand vieringen en evenementen w.o. proces-
sie, feestconcert, Maas en Waalse Bedevaart, 
ziekenbedevaart, kapellentocht, open luchtspel, 
meditatie rond Maria, schoolproject over de 
Kapelberg, historisch ommetje, Kruisweg met 
lampionnen  en tot slot een levende kerststal. 
Onder het genot van een hapje en een drank-
je werd er nog wat nagepraat over het mooie 
Bergharense initiatief. Ik denk dat ik namens alle 
aanwezigen wel mag zeggen: dank aan de men-
sen die deze kar gaan trekken. 
SUCCES!!!!
	 Bea Cronenberg

zie www.mariakapelbergharen.nl
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u 
dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze 
bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redac-
tie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij 
uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u bui-
ten de parochie dan worden portokosten in rekening 
gebracht.

Naam:................................................................

Adres:................................................................

..........................................................................

Postcode+Woonplaats......................................

..........................................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Martin Claes 
Piet van Erp		
Donny Merx 
Theo v.d. Weegen	
Hennie Witsiers	

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

stiltecentrum 
Zuiderdreef Wijchen

Geopend iedere werkdag en zaterdag van: 
09.30 - 17.00 uur.

promotie martin claes

Het was goed om op de 22e december veel men-
sen uit Wijchen en omgeving te zien in de aula 
van de universiteit van Tilburg.  Het was voor 
mijzelf de afsluiting en bekroning van een lan-
ge weg van studeren en schrijven. De vragen 
waren niet gemakkelijk, de opluchting tijdens 
de receptie des te groter. Veel mensen hebben 
meegeleefd in de loop van de jaren: parochia-
nen, vrijwilligers, collega’s en bestuur van onze 
parochie. Zonder de steun van al die mensen zou 
zo’n groot project nooit tot een goede afloop 
kunnen komen. Daarom veel dank voor alle sup-
port, felicitaties en cadeaus.

Martin Claes

Op 22-12-2011 verdedigde Martin Claes zijn 
proefschrift: “Exercitatio mentis als casus - Een 
onderzoek naar Augustinus als pedagoog”. Na 
zelf een korte inleiding gegeven te hebben voor 
het aanwezige publiek van familie, vrienden 

en collega’s werd hij 
ondervraagd door 
hoogleraren over 
de inhoud van zijn 
proefschrift. Martin 
hield zich goed staan-
de en liet blijken niet 
alleen over veel in-
houdelijke kennis te 
bezitten, maar ook 
zeer betrokken te 

zijn met het werk van Augustinus. Aan het eind 
van de academische plechtigheid werd hij bevor-
derd tot doctor in de theologie. Het proefschrift 
is uitgegeven door Parthenon in Almere. 
http://www.uitgeverijparthenon.nl (redactie)

aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigda-
gentijd. Op deze dag wordt op het voorhoofd 
van de kerkganger met as een kruisje getekend. 
Dit wordt gedaan om de kerkganger aan te spo-
ren tot bezinning, boete en bekering.
Aswoensdag is een verplichte vastendag.
In de katholieke kerk werd het in de 2e eeuw 
gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vas-
ten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de 
drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later 
werd dat uitgebreid naar de hele Goede week. 
Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de 
veertig dagen voor Pasen in zwang als een door-
lopende tijd van vasten en boete, naar analogie 
van de veertig dagen die Jezus zelf in de woestijn 
verbleef.
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige aan het 
begin van de viering het zogeheten askruisje. 
Terwijl de pastor het askruisje zet, zegt zij/hij 
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: 
“Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren’. Deze tekst is gebaseerd op het 
‘doodvonnis’, dat God na de zondeval over de 
mensheid uitsprak.

We heten onze nieuwe illustratrice Erma Bernts uit 
Bergharen hartelijk welkom bij onze redactie.
Haar werk kunt u zien op pagina 1, 31 en 32
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H. Antonius Abt • Oosterweg 4 
6602 HD Wijchen • Tel: 024-6412627

H. Johannes de Doper • Boomsestraat 2 
6613 AH Balgoij • tel: 024-6412462

H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437

H. Paschalis Baylon • Woeziksestraat 324
6604 CC Wijchen Tel: 024-6413232

H. Jozef • Heumenseweg 32
6603 CZ Alverna • Tel: 024-6411171

vacant	 pastoor 	 024-6412627
M. Claes	 priester	 024-6412627
A. van Velthoven	 priester           024-6221276

H. Anna • Dorpsstraat 48 • 
6617 AE Bergharen • Tel: 0487-531265

H. Georgius • Dorpstraat 32 
6582 AN Heumen • Tel: 024-3580707

H. Antonius Abt • Kerklaantje 8 
6612 BB Nederasselt • Tel: 024-6221215

H. Antonius Abt • Hoogstraat 5 
6611 BT Overasselt • Tel: 024-6221276

St. Victor • Stadswal 24
6634 AK Batenburg • Tel: 06-20541732

H. Damianus • Kerkstraat 11 
6606 AJ Niftrik • Tel: 06-20541732

C. Janssen	 diaken	  024-6412627
H. Witsiers	 diaken	  06-20541732
A. Gooiker	 pastoraal werker	  024-6412627
B. Oosterveer	 pastoraal werker	  024-6412627

Parochiecentrum•Oosterweg 4• 6602 HD Wijchen• Tel: 024-6412627
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m do 19.00 - 20.00 www.detwaalfapostelen.nl. 
Buiten de openingstijden alléén in dringende gevallen bereikbaar  via alarmnummer 06-13934368

Pastoraal team

Liedje
Ik word er stil van. Sommige mensen doven uit 
als een kaarsje. Ze ligt warm toegedekt onder 
een paarse deken, haar lievelingskleur. Zelfs haar 
sokken zijn paars. Ik had haar een hele poos niet 
meer bezocht, ik voelde me machteloos omdat ik 
haar niet meer kon bereiken. Nu zit ik naast haar 
en speel voorzichtig een paar liedjes op mijn blok-
fluit. Ze was heel muzikaal, speelde lang geleden 
blokfluit en dwarsfluit en luisterde altijd naar 
klassieke zenders op de radio. Toen ik haar een 
jaar of twintig geleden leerde kennen lagen de 
fluiten al werkeloos naast de muziekstandaard 
omdat spelen niet meer lukte. Haar woonkamer 
was kleurrijk en mooi, veel voorwerpen aan de 
muur waren door haar gemaakt in haar goede 
jaren. Ze was heel creatief, maar haar lichaam 
wilde al lang niet meer.  Toch probeerde ze zo 
veel mogelijk te genieten van de mooie dingen 
in het leven, en daarom zocht ze iemand die haar 
af en toe wilde vergezellen. Wij hebben samen 
allerlei uitstapjes gemaakt. Ik herinner mij een 
bijzonder stormachtige dag, in haar aangepaste 
auto reed zij bijna roekeloos door de stromende 
regen naar Den Bosch. Ik zat met het zweet in de 
handen naast haar en vreesde het tochtje niet te 
zullen overleven. Toen na enkele jaren het rijden 
ook niet meer lukte was haar geest echter nog 
lang niet uitgeblust. Ik heb heel wat spelletjes 

Scrabble met haar gespeeld die uren konden 
duren. De gekste woorden werden opgezocht 
in het dikke woordenboek dat altijd voor het 
grijpen lag. Maar alles gaat voorbij, zo is het le-
ven. Nu zit ik naast haar en verwonder mij dat 
iemand die er zo broos uitziet nog kan ademen. 
Ze wordt verzorgd in een rustige landelijke om-
geving. Haar stoel wordt dikwijls bij het raam 
gezet zodat ze misschien nog kan genieten van 
de natuur. Ik weet zeker dat zij op haar manier 
alles uit het leven gehaald heeft wat mogelijk 
was. Ik wilde op mijn manier afscheid nemen 
van haar, zonder woorden, maar met een paar 
melodietjes op mijn blokfluit. Hoe verschillend 
zijn mensenlevens! Als de vogels over een paar 
maanden weer in gezang uitbarsten zal ik aan 
haar denken. Zal ze het voorjaar nog halen? Of 
zit ze dan misschien een klein liedje te fluiten in 
de boom voor ons huis?



2012: werk aan ons huis!

Dit is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe 10 keer per jaar. Het 
eerstvolgende nummer komt uit in maart 2012.  
Kopij voor dit nummer inleveren voor 9 februari 2012 op het parochiecentrum Oosterweg 4 
6602 HD Wijchen of apostelbode@detwaalfapostelen.nl Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduide-
lijke kopij en ingezonden mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De 
redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud 
geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de overige vieringen) valt onder de verantwoorde-
lijkheid van het pastoresteam.

Heeft u dat ook? Zo’n katergevoel in de maand 
januari? Na een feestelijke maand december 
wordt begin januari de kerstboom en sfeerver-
lichting weggehaald en is het gedaan met de 
gezelligheid, zo lijkt het. De dagen zijn nog 
steeds kort en donker, de wind waait guur om 
het huis en de regen slaat tegen de ramen. 
Maar ‘gezelligheid’, een ‘verlicht’ huis is niet af-
hankelijk van het aantal kaarsjes dat brandt of 
de hoeveelheid lichtjes aan de dakranden. Dat 
heeft veel meer te maken met de mensen zelf, 
die in het huis wonen en leven. 

Ook in januari geldt wat we als parochie in de 
kerstboodschap verkondigden: ‘Een thuis zijn 
voor elkaar is een huis waar God kan wonen’. 
Dat betekent vrede en menslievendheid voorop 
laten staan en je niet laten bepalen door de eco-
nomie en financiën. Ook al horen we overal over 
bezuinigen, voorop staat voor ons nog altijd: 
‘Menselijke warmte is kostbare energie. Laten 
we daar vooral niet op bezuinigen’. Dit geldt 
voor vele huizen in onze samenleving: in uw 
eigen huis, gezin, maar ook op school, op het 
werk en binnen de verenigingen. En natuurlijk 
ook voor onze parochie. 

Onze parochie heeft pijn, is verdrietig en onrus-
tig om wat er gebeurd is in het afgelopen jaar. 
Het parochiebestuur en de pastores doen in 
deze Apostelbode een poging om wat rust en 
vertrouwen terug te krijgen in ons huis. We blik-
ken terug op 2011 en kijken vooruit. Maar wat 
graag willen we weer een thuis zijn voor elkaar. 
Een thuis waarin we God kunnen ontmoeten, 
daar waar mensen tot elkander komen in Jezus’ 
naam en bezorgd zijn om elkaar. Het wordt tijd 
dat we ons hierop weer sterker gaan richten. En 
dat gaan we doen ook!

2012: We bidden om de eenheid in de kerken 
in de gebedsweek die begint op 15 januari, de 
vastenactie komt eraan, de zieken worden be-
zocht, de nabestaanden getroost en bemoedigd, 
de eerste communicanten en vormelingen gaan 
verder met hun voorbereidingen en baby’s wor-
den opgenomen in de kerk door het H. Doopsel. 
De activiteiten ter gelegenheid van het 700-jarig 
bestaan van de Kapelberg te Bergharen zal velen 
bij elkaar brengen in geloof. Maria als toevluchts-
oord voor velen blijft een belangrijke boodschap, 
zeker in deze tijd. Er staan al enige huwelijken 
gepland, cursussen worden weer aangeboden 
ter verdieping en persoonlijke ontwikkeling en 
het vieren in alle kerken is elke week bij de pas-
tores aan de orde. Kortom: een bedrijvig huis, 
waarin het pastoraat voorop staat. Menselijke 
warmte geïnspireerd vanuit het Evangelie. 
2012 is begonnen, werk aan de winkel! 
Wat zeg ik? Werk aan ons huis! 
U leest alles over dit opbouwwerk in deze Apos-
telbode. 

Pastor Annemarie Gooiker


