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De Apostelbode

Inspiratie wordt je gegeven. 
Het is God, die ons, 

inspireert tot het doen van het goede.
Laat je bezielen en geniet!   
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Dor kum t´n aap uwt d´n boom
Maak mij een instrument van uw vrede

Heer,
Maak mij een instrument van uw vrede:

Laat mij liefde brengen waar haat is,
Eenheid waar mensen verdeeld zijn,

Vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

Geloof aan wie twijfelt;
Laat mij licht brengen waar het duister is
En vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij.
(Franciscus van Assisi)

De volgende activiteiten in het kader 
van 700 jaar Kapelberg staan alweer 
voor de deur: -Het openluchtspel: 
“Dor kum t´n aap uwt d´n boom”.
De molen en de lindeboom hebben 

jarenlang op de Kapelberg het een en ander zien 
gebeuren en denken er het hunne van. Een uit 
het leven gegrepen periode is nader uitgewerkt 
en wordt door diverse spelers uit het Maas en 
Waalse veelal in dialect voor het voetlicht ge-
bracht. De weduwe van Piet d´n Mulder speelt 
een centrale rol. Haar leven wordt met roddel 
en achterklap begeleid. Maar niet iedereen is 
van smetten vrij. En alles is lang niet zoals het 
lijkt. Dat blijkt tenminste uit de verrassende ont-
knoping. Drie uitvoeringen van het stuk staan 
gepland voor de avonden. Een extra voorstelling 
zal op de zondagmiddag worden gegeven. (de 
voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. In de 
volgende Apostelbode meer over dit openlucht-
spel)

Boek ter gelegenheid van 700 
jarig bestaan Kapelberg

Het zwaard van opa Tio, ge-
schreven door Annemarie 
Gooiker.
Bernd, een jongen van elf 
uit de stad, gaat in de zo-
mervakantie drie weken 
logeren bij zijn opa Tio op 
de boerderij in het dorpje 
Hore. Bernd is een jongen, 
die graag op zijn slaap-

kamer boeken leest en op die manier allerlei 
avonturen beleefd met de hoofdpersonen uit de 
verhalen. Bij opa Tio is hij vastbesloten op ont-
dekkingstocht te gaan in de grote boerderij. Na 
een gesprek met de molenaar, die verderop in 
de molen woont, wordt zijn nieuwsgierigheid 
gewekt naar een andere bijzondere plek in het 
dorpje. Het avontuur lokt en dat brengt Bernd 
in een wereld van geheime zolders, schatten en 
nachtelijke speurtochten. Daarnaast moet er op 
de boerderij ook gewerkt worden. Bernd maakt 
kennis met Hannus, de knecht van boer Tio. Sa-
men gaan ze op zoek naar antwoorden op de 
vragen, die ze op hun ontdekkingstocht tegen-
komen. Want opa Tio is toch niet helemaal de 
opa, die zij dachten dat hij was. En hoe zit het 
eigenlijk met die lieve mevrouw met die vriende-
lijke, maar ook verdrietige ogen? 

Verkoopadressen: Parochiecentrum de Twaalf Apos-
telen Wijchen, pastorie Bergharen, Buurtsuper Pekel 

Bergharen, Bezoekerscentrum Leur, Bruna Wijchen 
en via www.mariakapelbergharen.nl. T o u w s l a g e r s b a a n   8  -  W i j c h e n

De goede herder

‘Ik zal als een herder
het zieke genezen
en het gewonde verbinden …’ (Ez. 34,16) 
Bid om mensen die gaan
met die zelf niet kunnen
waken en zorgen aan een ziekbed,
stervenden vergezellen.

‘Ik zal als een herder
het verdwaalde en vermiste
van overal thuis brengen …’      (Jer. 23,1)
Bid om mensen die
het bonte palet van rassen,
kleuren talen één ziel geven,
allen een hoopvol hart
onder de riem willen steken.

 ‘Ik geef als een herder          
Mijn leven voor mijn schapen …’   (Joh. 10,11-12)
Gedenken wij de miljoenen     
Die voor vrede en vrijheid,
Voor leven en toekomst
Van anderen hebben gestreden,
Hun leven gegeven.

(Ingezonden door Jan Bloo) 
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Bas van dijk om te noteren

Mijn naam is Bas 
van Dijk. 
Ik ben 52 jaar oud 
en opgegroeid 
in Rotterdam en 
omgeving en in 
het Overijsselse 
Zwolle en Hol-
ten.
In 1981 ben ik 
theologie gaan 
studeren in Til-
burg en heb die 
studie met veel 
plezier gedaan.
Na mijn afstu-
deren in het vak 
liturgie ben ik in 

1996 diaken gewijd en vervolgens benoemd in 
Tilburg. 
Daar vond mijn ingroei plaats in het pastoraat, 
eerst in een binnenstadsparochie en daarna in 
een arbeiderswijk. Tegen het einde van mijn 
Tilburgse periode ben ik priester gewijd en aan 
de slag gegaan in Eindhoven in de oude (dorps)
wijken Gestel en Strijp. Het lijkt mij een mooie 
uitdaging om nu als pastor in Wijchen actief te 
worden. 
Misschien zal het anders zijn dan de stedelijke 
sfeer van Tilburg en Eindhoven maar ook hier wil 
ik er als pastor graag aan meewerken dat er tussen 
God en mensen een betekenisvolle ontmoeting 
tot stand komt. Een parochiegemeenschap kan 
daarvoor, denk ik, een goed kader bieden. 
Het is voor ieder in de geloofsgemeenschap een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar-
aan te werken. Mijn hoop is dat ik daaraan mijn 
steentje kan bij dragen.

Bas van Dijk

inloopcafÉ

Ons café is op dinsdagmorgen 5 en 19 juni weer 
open voor alle ouderen uit onze parochie, vanaf 
10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Dan is er de 
mogelijkheid voor onderlinge contacten in een 
gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. 
Tot ziens in het parochiecentrum aan de Ooster-
weg in Wijchen. Welkom!

Waldi, Annie, Nel  en Gerda

26 mei 19.00 uur

H. Vormsel in Antonius Abt Wijchen
28 mei 10.00 uur

Kapellentocht dekenaat Druten-Wijchen
29 mei

Doordeweekse stiltewandeling
start parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
2 juni 10.00 uur

De Wandeling start parochiecentrum Oosterweg 
4 Wijchen
2 juni 19.00 uur

Ontmoetingsviering Emmanuelkerk Wijchen
2 juni 19.00 uur

Thomasviering Antonius Abt Wijchen
3 juni

Eerste H. Communie in Batenburg
5 juni vanaf 10.00 uur

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
9 juni 20.00 uur

Opluistering viering door het AFRIKA-ENGAKOOR 
H. Judocuskerk Hernen
10 juni 11.00 uur

Viering in Antonius Abtkerk Wijchen tgv 50 jarig 
jubileum pater Folkert Kruis
15 juni van 10.00 uur – 12.00 uur

Meditatiebijeenkomst rond Maria
Praktijk Reneé Smits, Elzendweg 5 Bergharen
19 juni vanaf 10.00 uur

Inloopcafé parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
22 juni van 18.30 uur – circa 23.00 uur

BBQ - Tuinfeest voor jongeren van 16-30 jaar
kosten € 5,- , pastorietuin, 
Oosterweg 2 - 4 Wijchen
24 juni 11.00 uur

St. Jan’s openluchtviering bij Oude Toren Balgoy
4 – 11 augustus

Zeilkamp op Holtuseiland voor jongens 12-17 
jaar.

stiltecentrum 
Zuiderdreef Wijchen

Geopend iedere werkdag en zaterdag van: 
09.30 - 17.00 uur.
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vanuit het bestuur

	 Onlangs mochten we de mededeling doen 
dat ons pastoresteam wordt versterkt met pater 
Ben Frie die per 1 mei bij ons komt werken en dat 
pastor Martin Claes met ingang van dezelfde da-
tum waarnemend pastoor van onze parochie zal 
worden.
We zijn verheugd dat nu ook de verdere invulling 
van het pastoresteam rond is. Met ingang van 1 
september zal pastor Bas van Dijk in onze parochie 
komen werken en wonen. Hij volgde zijn studie 
aan de Universiteit van Tilburg, werd priester ge-
wijd in 2001 en werkte sinds 1996 in het pastoraat 
in Tilburg. Tot op heden is hij werkzaam in paro-
chies in Eindhoven. Hij zal komen wonen in het 
woonhuis naast de Paschalis kerk in de Woezik en 
zal voltijds voor onze parochie beschikbaar zijn. 
We zijn met hem in gesprek over de taken die hij 
in onze parochie zal gaan verrichten.
Met ingang van dezelfde datum zal pastor Mar-
tin Claes worden benoemd als pastoor van onze 
parochie. De datum van zijn installatie als pastoor 
wordt later bekend gemaakt.

	 Vanaf heden is er elke zondag van 8.00 
uur tot 9.00 uur een eucharistieviering op de Wij-
chense Omroep radio. Het betreft een opgenomen 
eucharistieviering van de week ervoor. Daarnaast is 
er wekelijks een eucharistieviering op Wijchen TV 
(alleen voor glasvezel) te zien, via kerktv, om 11.00 
uur. Deze uitzending is ook later terug te zien via 
uitzending gemist. 

	Dirigent Jan Willem Bökkers stopt 
in de zomer met zijn dirigenten- 
werk binnen de Twaalf Apostelen. 
Hij is zo actief met zijn theaterwerk-
zaamheden dat het niet langer te 
combineren is met zijn dirigenten- 
werk. Jammer voor ons, maar fijn 
voor Jan Willem dat zijn theater-
werk zo goed loopt. 
Er wordt gekeken naar oplossingen 
voor de vier koren die Jan Willem 
dirigeerde.

bert oosterveer zzp-er

Recent is er een overleg geweest tussen het team 
van pastores en Bert Oosterveer. Bert nam op 4 
maart afscheid van onze parochie waarin hij 23 jaar 
als pastoraal werker actief is geweest. Aanleiding 
voor het gesprek was de verwarring en ook onrust 
rondom het wel of niet inschakelen van Bert bij 
pastorale zaken binnen de parochie. Zeker als het 
gaat om goede bekenden, vrienden van Bert, pa-
rochianen met wie hij een band opgebouwd heeft. 
Bert kan en mag altijd gevraagd worden voor 

Op 9 juli 1961 is pater Folkert Kruis tot pries-
ter gewijd. Hij is lid van de congregatie van de 
paters van Mill-Hill (mhm), die gevestigd zijn in 
Oosterbeek bij Arnhem. Zijn eerste H. Mis heeft 
hij twee weken na zijn priesterwijding in Wij-
chen gevierd (red: zie foto).
Door zijn Congregatie werd hij 11 november 
1961 uitgezonden naar het Afrikaanse land Ke-
nia, waar hij op verschillende plaatsen nog steeds 
werkt als leraar en pastoor. In de periode van 20 
mei tot 20 augustus 2012 is hij hier in Neder-

land, in het klooster te 
Oosterbeek. Het is zijn 
wens om deze beide 
mijlpalen in zijn leven 
hier in Wijchen te vie-
ren met zijn familie, 
met  zijn medebroe-
ders uit Oosterbeek, 
met kennissen en 
vrienden en zeker ook 
met de parochianen 
van Wijchen. Mede 
dankzij hun financiële 
steun heeft hij in Ke-
nia veel kunnen doen. 
Hij is momenteel werk-

zaam in Kaplamai in Kenia.
Als parochie willen wij aan zijn wens voldoen. 
Op zondag 10 juni 2012 om 11.00 uur zal er een 
plechtige eucharistieviering in de H. Antonius 
Abtkerk-Wijchen gehouden worden. Na deze 
viering is er gelegenheid in de kerk hem te fe-
liciteren.
Wij hopen dat vele Wijchenaren aanwezig zullen 
zijn.

Pastor Hennie Witsiers

begeleiding en voor rituelen rondom scharnier-
momenten in het leven. Wat niet meer mogelijk 
is, is het voorgaan in de kerken binnen onze paro-
chie. Dit omdat Bert zijn contract bij de parochie 
beëindigd heeft en daarmee zijn zending terugge-
trokken is. 
Bert wil graag verder, naast zijn werk bij Pluryn, als 
zelfstandig ondernemer (actief in Zingeving, Zorg 
en Pastoraat). Als zodanig kan hij bijvoorbeeld 
voorgaan bij afscheidsvieringen in crematoria e.d.. 
Mocht u dus van zijn diensten gebruik willen ma-
ken, dan kunt u zich direct tot hem richten. Het is 
niet nodig om de parochie daar toestemming voor 
te vragen, omdat Bert zelfstandig werkzaam is.
We hopen, met Bert, dat met deze mededeling 
wat meer duidelijkheid komt over zijn toekomstige 
functioneren. We steunen hem hierin en wensen 
hem alle succes!

Het pastoresteam en parochiebestuur

50 jaar priester/missionaris
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in gesprek met ...

Marijke de Groot en Gerard Arts.
Na het vertrek van Bert Oosterveer zit de Pa-
schalisgemeenschap zonder eerst aanspreekbare 
pastor. Hoe gaat men daarmee om? Hoe denkt 
men dat aan te kunnen pakken? Over die vragen 
had ik een gesprek met Marijke de Groot  en Ge-
rard Arts.

Hoe is jullie taakverde-
ling?
Marijke legt uit dat zij 
als lid van de stuurgroep 
pastoraat vooral de pas-
torale zaken in de gaten 
houdt. Die gaan over de 
organisatie van de vierin-
gen en bijvoorbeeld ook 
over de gebedsintenties.  
Gerard is als secretaris 
van de contactraad het 
vangnet voor dingen die 
niet via de stuurgroep 
pastoraat lopen.

Missen jullie nu vooral een 
centrale figuur van de ge-
loofsgemeenschap?
Gerard: “Ja, we hopen voordat we het echt gaan 
merken, dat we een nieuwe eerst aanspreekbare 
pastor mogen begroeten. Wat we nu missen is het 
stuwende, het sturende, het begeleidende, een 
extra handvat krijgen voor iets, een aanreiking 
krijgen in een thematiek, waar je als werkgroep 
even behoefte aan hebt, een bevestiging krijgen 
‘je zit in de goede richting’, bijvoorbeeld voor de 
doopkapel, voor een mis of een liturgische pe-
riode, dan is de eerst aanspreekbare pastor het 
aanspreekpunt.”
Marijke vult aan: “De werkgroep gezinsviering 
wil echt wel weten welke kant ze uit moeten. 
Vroeger deed Bert dat allemaal.”

Hoe is het contact met de pastores?
Pastors nemen het heel goed op.  We zien echt 
wel dat ze een stapje extra doen. Het is fijn dat 
we de verslagen van de vergaderingen van het 
pastoresteam krijgen. Zo weten we ook wat de 
actiepunten van de pastores zijn, wat er nog ge-
daan moet worden en wie, waar actie in gaat 
ondernemen.
Alle vrijwilligers, van pastors tot de tuingroep, 
hebben het idee dat ze iets extra’s moeten geven 
omdat het nu nodig is. Dat is het fijne van de Pa-
schalisgemeenschap. Iedereen helpt mekaar. Dat 
geeft ook de kracht om door te gaan. Dat geeft 
een goed gevoel.

Hoe is jullie contactraad georganiseerd?
In de contactraad zitten 10-12 mensen die vrijwel 
allemaal kunnen spreken vanuit een werkgroep. 
Die zitten zo te zeggen met hun voeten in de 
parochie. Zij kennen de problematiek en de 
gangbare zaken. Op een gegeven moment le-
ren de mensen de gezichten wel kennen. Vrijwel 
alle leden van de contactraad worden zo maar 
aangesproken. We komen om de 6 weken bij 

elkaar en gebruiken moderne hup-
middelen zoals e-mail om zo nodig 
tussentijds sneller een beslissing te 
kunnen nemen. We hebben geen 
voorzitter, wel een gespreksleider. 
Alles wat bij Gerard “ter info” bin-
nenkomt, gaat meteen door naar 
alle leden van de contactraad.  Er 
is geen soort van dagelijks bestuur, 
iedereen wordt geïnformeerd. Om-
dat we veel goede mensen op de 
goede plek hebben zitten, loopt 
het best goed.

En de stuurgroep?
De stuurgroep pastoraat komt elke 
maand bijeen. Het vergaderroos-
ter loopt een beetje synchroon 

met de vieringenschema’s. De belangrijkste 
werkgroepen worden afgedekt. Als werkgroe-
pen vragen hebben dan kunnen ze de leden 
van de stuurgroep  ook meteen aanspreken. De 
lijntjes zijn heel kort. De stuurgroep vergadert 
meestal  ’s ochtends. Dan kunnen ze gemakke-
lijk aangesproken worden door de werkgroepen 
(poetsgroep, etc.) .

Hoe communiceren jullie met jullie parochianen?
Over het vertrek van Bert hebben we als contact-
raad twee stukken geschreven en beide stukken 
hebben we in de apostelbode laten afdrukken 
Ook richting Bert hebben we verwoord wat we 
voelden. Dan ben je niet alleen lid van de con-
tactraad, maar ook parochiaan. Niet alleen Bert 
en Corrie, er hebben veel mensen positief op ge-
reageerd.

Zien jullie bepaalde knelpunten?
Het korenrooster is nu tot de zomervakantie 
rond. Maar na de zomervakantie breekt de be-
langrijke periode van de kerst aan en we hopen 
dat we dan weer een stuwende kracht terug 
hebben!

Marijke en Gerard, succes met jullie homogene 
geloofsgemeenschap en bedankt voor deze toe-
lichting!

Theo van der Weegen
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Tuinfeest met BBQ voor jongeren van 16-30 jaar op 
het Parochiecentrum in Wijchen

Nu lijkt het misschien nog ver weg, maar het is 
toch echt bijna zover: de zomervakantie! 
Heb jij al plannen gemaakt voor vakantie? Ga je 
ver weg de zon opzoeken of juist hard aan het 
werk? Wat je ook van plan bent, één ding staat 
al vast: je kunt de zomervakantie gezamenlijk 
aftrappen met alle andere jongeren van het bis-
dom van ’s-Hertogenbosch. Dit jaar is er namelijk 
weer het traditionele tuinfeest en jij bent van 
harte uitgenodigd!
WAT: tuinfeest voor jongeren van 16 tot 30 jaar
WANNEER: Vrijdagavond 22 juni van 18.30 tot 
circa 23.00 uur
WAAR: Kerk H. Antonius Abt-Wijchen en naast-
gelegen pastorietuin, Oosterweg 2-4 in Wijchen
KOSTEN: € 5,= p.p.
AANMELDEN: Vóór 15 juni via de website
Vermeld bij je aanmelding s.v.p. ook eventuele 
bijzonderheden zoals dieetvoorschriften!

We beginnen de avond samen met Mgr. Hurk-
mans om 18.30 uur met een H. Mis in de kerk H. 
Antonius Abt in Wijchen. In deze viering kunnen 
we alles van het afgelopen jaar aan God geven 
en Hem vragen ook komend jaar weer met ons 
op weg te gaan. 
Aansluitend is het tijd voor de traditionele barbe-
cue! Natuurlijk is er ook muziek voor de nodige 
sfeer. Kortom een gezellige en smaakvolle avond 
én een perfect begin van je vakantie!

Mocht je nog vragen hebben over het tuinfeest, 
mail dan naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Aloys van Velthoven, Alexander de Haas en 
Ineke Wintjes

TWEE GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN

De basisschool St. Jan Baptist heeft twee kinderen 
voorgedragen voor de jaarlijkse onderscheiding 
bestemd voor zgn. “helden’. Deze kinderen 
hebben zich in hun vrije tijd regelmatig op 
dinsdagavond mee ingezet voor het herstel/res-
tauratie van het binnen schilderwerk in de kerk. 
Zij weten nu hoe het oude schilderwerk weer te-
rug kon komen. Met plakband de verflaag er af 
trekken en het schilderwerk zo min mogelijk te 
beschadigen.
De jury van de gemeente heeft geoordeeld dat 
deze twee kanjers in aanmerking kwamen voor 
de medaille “helden van de gemeente Wijchen”.  
Over wie hebben wij het dan. Nou het gaat over 
Tieke Kuijpers en Wouter Gesthuizen. Tieke 
kwam met haar moeder mee en hielp ook wel 
eens mee met het schoonmaken van de banken 
en de vloer en Wouter kwam met zijn opa mee 
en hielp bij het verwijderen van de verflaag. 
Voorheen waren daar ook bij Lonneke Reijers en 
Bart Kuijpers. Die medailles zijn ook een beetje 
voor hen als dank voor hun grote inzet. Wij zijn 
als gemeenschap trots op jullie, dat jullie dit in 
je vrije tijd hebben gedaan. Jullie worden als 
voorbeeld gezien voor de andere kinderen en 
jongeren. Een voorbeeld voor het goed besteden 
van je eigen vrije tijd; een voorbeeld voor het 
meedoen aan het vrijwilligerswerk.

Hennie Witsiers
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foto impressie dag van de zieken

WIE REIST ER MET JE MEE?
27 april 2012  van de geloofsgemeenschappen: 
Emmanuel Wijchen Achterlo
H. Paschalis Baylon Wijchen
H. Johannes de Doper Balgoij
H. Antonius Abt, Wijchen Centrum 
Voorgangers: 
Pastor A. Gooiker en Pastor H. Witsiers. 

Wie loopt er met je mee? 
Ontmoetingen met elkaar en met God.
Onderdeel van het lied dat tijdens de commu-
niedienst werd gezongen door het koor van de 
Emmanuelkerk

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken 
dat geen mens een eiland is. 

Zegening en 
handoplegging St. 
Patrickzegening

Mensen waren diep 
onder de indruk van het 
oplezen van de intenties tijdens 
de dienst en de zegening na de dienst. 
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afrika-engakoor

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de 
Hernense Stratenmarkt komt het Afrika-Enga-
koor in H. Judocuskerk Hernen.

Het AFRIKA-ENGAKOOR uit Nistelrode en omge-
ving komt op zaterdagavond 9 juni naar Hernen. 
In de H.Judocuskerk zal het koor de viering van 
20.00 uur opluisteren met  liederen uit diverse 
Afrikaanse landen: o.a. Congo, Kenia, Namibië, 
Zambia, Zuid-Afrika en uit het Engagebied in 
Papua Nieuw Guinea. Het koor wordt begeleid 
door percussionisten en de dirigente op accor-
deon. 
Het belooft een bijzondere viering te worden 
met geweldig warme muziek, die van begin tot 
eind blijft boeien. De vreugdevolle muziek uit de 
landen van herkomst komt via dit koor in de har-
ten van de bezoekers. 

Het Afrika-Engakoor is op 8 september 1997 
opgericht als gelegenheidskoor dat twee mis-
sionarissen uit Nistelrode bij hun gezamelijke 
thuiskomst wilde verrassen door liederen uit hun 
werkgebieden te zingen: Pater Toon van Kessel, 
in Zambia in Afrika en Zuster Henrilena van der 
Laar, in het Engagebied in Papua Nieuw Guinea. 
Het enthousiasme bij de toehoorders en de zan-
gers was zo groot, dat men besloot door te gaan. 
Er zijn inmiddels 85, meest Nederlandse, leden in 
de leeftijd van 15 tot 85 jaar. Ze komen uit ver-
schillende plaatsen in N.O. Brabant, met name 
uit Nistelrode en omgeving. Het repertoire is uit-
gebreid met liederen uit andere landen in Afrika. 
Via persoonlijke contacten in Afrika en Papua 
Nieuw Guinea zijn de originele teksten en melo-
dieën naar de dirigente, Mayke Hendriks-van der 
Ven gekomen. In overleg met de missionarissen 
en door te luisteren naar bandjes heeft zij de mu-
ziek voor vierstemmig gemengd koor bewerkt. 
In kleurige Afrikaanse kledij gestoken, treedt dit 
vrijwel blanke koor ongeveer 25 keer per jaar op, 
zowel in Brabant als daarbuiten. Het wordt be-
geleid door een percussie-groep en de dirigente 

op accordeon. Een aantal liederen wordt a-ca-
pella gezongen. Inmiddels heeft het koor bijna 
300 optredens verzorgd en daarmee geld inge-
zameld voor ‘Dichtbij’ projecten waarvan zeker 
is dat de opbrengsten er geheel aan besteed 
worden. 
Thuis kunt u nog nagenieten, want de mu-
ziek van het koor is op CD opgenomen: 
De vierde ‘Siyabonga’ is uitgebracht in maart 2010 
De opbrengsten van deze CD’s gaan ook geheel 
naar de ‘Dichtbij Projekten’. 
Om te komen delen in vreugde is iedereen, ook 
de kinderen, op 9 juni a.s. van harte welkom in 
de H.Judocuskerk. Aanvang 20.00  uur.  

Voorproefje van muziekfragmenten, teksten 
en video op www.afrika-engakoor.nl   

Wat is jouw beeld van Maria en ben je haar in je 
leven tegengekomen? Wat heeft Maria jou ge-
bracht? 
Op vrijdag 15 juni wordt de mogelijkheid gebo-
den tussen 10.00 en 12.00 uur dieper in te gaan 
op de betekenis van Maria voor jou. Het vormt 
de leidraad in een bijeenkomst onder leiding van 
Renée Smits. In de sfeervolle ruimte van haar 
praktijk aan de Elzendweg 5 wordt in een kleine 
groep geprobeerd met elkaar in gesprek te ko-
men en ervaringen uit te wisselen. Daarna gaat 
de groep naar de Kapelberg om er een kleine 
wandeling te maken met een overweging, die je 
meeneemt tijdens die wandeling. 
Deelname is gratis. 
Deelnemers kunnen zich voor 1 juni aanmelden 
via info@mariakapelbergharen.nl (wellicht is er 
bij het ontvangen van deze Apostelbode nog 
plaats, dus meld u toch nog even aan als u mee 
wilt doen! U kunt zich ook melden bij Annema-
rie Gooiker of het bestuur van de Stichting.)

meditatiebijeenkomst rond Maria

Maria in de kruisweg rond de 
kapelberg
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impulsdag 12 mei

Op 12 mei j.l. was er voor de vrijwilligers van 
onze parochie een impulsdag met als thema: Wie 
is God voor ons? Met Mozes op ontdekkingsreis.

De gespreksleiders waren Martin Claes en Koos 
Leemker. Aan de hand van verschillende teksten 
en muziekstukken zijn wij, met ruim 20 men-
sen, op een gemoedelijke wijze op onderzoek 
uit gegaan en soms tot nieuwe inzichten geko-
men. Tussen de middag was er een lekkere lunch 
verzorgd door de gastvrouwen van het parochie-
centrum. Al met al een inspirerende dag.

 
Antonius Abt - Overasselt

In memoriam Gerard Derks (1934-2012)
Op 16 april 2012 heeft de geloofsgemeenschap 
van Overasselt afscheid genomen van Gerard 
Derks.
Oud-kerkbestuurslid Gerard Derks was sinds vele 
jaren lid van het kerkcomité in Overasselt, dat 
verantwoordelijk was voor de ledenadministratie 
van de parochie. Hij had de wijk Schoonenburg 
en omgeving onder zijn hoede. Het was zijn taak 
om zo goed mogelijk bij te houden welke paro-
chianen er uit die wijk vertrokken en bijkwamen. 
Ook bezorgde hij elk jaar de acceptgiro’s van de 
actie Kerkbalans in zijn wijk en collecteerde hij 
er voor de jaarlijkse Vastenaktie. De geloofsge-
meenschap is hem er zeer dankbaar voor.
Op 11 april 2012 is Gerard overleden. De con-
tactraad wenst zijn vrouw Johanna en overige 
familieleden heel veel sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt

geDoopt
3 juni  2012   

Siep Renkens

Instandhouding kerkgebouw 
Overasselt

Zoals u in maart al heeft kunnen lezen zou de 
kerk van Overasselt in het voorjaar in de steigers 
komen te staan. Dit in het kader van het in 2009 
opgestelde “periodiek instandhoudingsplan”, 
waarvan een deel van de kosten wordt gesub-
sidieerd vanwege het Besluit Rijkssubsidiëring 
Instandhouding Monumenten (BRIM). 
Als alles volgens plan van aannemer Van Dinther 
uit Schaijk verloopt zijn de werkzaamheden op 
29 mei van start gegaan. Wat staat er zoal te ge-
beuren?
Een deel van de transeptgevel aan de zuidzijde 
zal opnieuw worden gevoegd. Van onder meer 
de dakkapellen wordt het houtrot hersteld, 
evenals de noodaansluitingen en de leiwerken. 
De houten kapconstructie wordt gerepareerd en 
de loden muts van het dakkruis vernieuwd. Tot 
slot zullen de bliksemafleiders worden aange-
past en waar nodig opnieuw aangebracht.
Wij hopen dat onze kerk na afloop van de reno-
vatie weer een hele tijd mee kan.
(De foto’s  op de volgende pagina zijn genomen 
tijdens de herstelwerkzaamheden van 1989.)

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt
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Op zondag 13 mei 2012 hebben acht kinderen in 
de kerk van Nederasselt hun Eerste Communie 
gedaan. Een aantal maanden zijn deze kinderen 
bezig geweest met de voorbereiding voor deze 
grote dag. Met een stralende dag in een mooi 
versierde kerk hebben deze kinderen samen 
gelezen en gebeden en voor het eerst de com-
munie mogen ontvangen.
Het kinderkoor uit onze eigen gemeenschap 
o.l.v. Jeanne Schaap zorgde voor de muzikale be-
geleiding, zodat het een heel feestelijke viering 
is geworden. 

 
Antonius Abt - Nederasselt

Op de foto, gemaakt door Kees Pouwels: Pastor Aloys met 
de communicanten Joep van Haren, Stan van Uden, Sanne 

de Groot, Maud Peters, Evi Theunissen, Hanne van den 
Broek, Jens Theunissen en Dylan Kersten.

renovatie werkzaamheden 
in 1989

GeDoopt
3 juni   

Janne Brans

gehuwd
1 juni 2012 11.00 uur

Heleen v.d. Boogaard en Robert v. Boldrik
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H. Georgius - Heumen

Er zijn vanuit Heumen geen berichten ontvangen

Wij gedenken

Op 11 april 2012 is Gerard Derks 
op 78-jarige leeftijd overleden. Hij is in Malden 
geboren en was nummer acht in een gezin van 
vijftien kinderen. De middelbare landbouwschool 
opende de deur naar zijn toekomst die niet thuis 
op de boerderij lag, maar wel op het dierenla-
boratorium en later op de Radboud-boerderij in 
Overasselt. Hij is bijna 41 jaar getrouwd geweest 
met Johanna van de Kamp. Op 16 april hebben 
wij afscheid van hem genomen in de Antonius 
Abtkerk in Overasselt en hem aldaar op de be-
graafplaats te ruste gelegd.

Op 13 april overleed Toon Arnoldussen in de ge-
zegende leeftijd van 95 jaar. Toon was tuinder, 
een tevreden man met veel humor en leefde met 
zijn vrouw Annie en hun 5 zoons een sober leven. 
Eerst in Neerbosch, later aan de Woeziksestraat 
te Wijchen. Het was hard werken, maar Toon 
klaagde nooit. Ook niet toen hij verlies in zijn le-
ven te verwerken kreeg of toen zijn gezondheid 
achteruit ging. Hij genoot van Toon Hermans en 
de zon. In alle eenvoud een bijzonder mens en 
natuurmens. Zijn familie zal hem missen. Na de 
afscheidsdienst in de Paschaliskerk hebben we 
hem te ruste gelegd bij Annie op het kerkhof.

Willy van de Heuvel-Broekman woonde een 
groot deel van haar leven in Sittard. Met haar 
man Albert had ze daar een goed leven. Willy 
was zorgzaam en vond het daarom niet altijd ge-
makkelijk zelf zorg te moeten ontvangen toen 
ze de laatste jaren zelf ziek werd. Ze werd 84 jaar 
oud en overleed op 16 april. Haar uitvaart vond 
plaats op 21 april in de Antonius Abt kerk te Wij-
chen. Willy is begraven op 
het kerkhof aldaar.

Op 17 april 2012 is in Huize 
“Kalorama” Pieta Perquin-
Steeg overleden op 88-jarige 
leeftijd. Zij is geboren te Leur 
in een gezin van 13 kinderen.  Zij stak haar 
mening en opvattingen niet onder stoelen of 
banken. Zieken in de familie werden door haar 
regelmatig en trouw bezocht en konden op een 
ondersteunend woord rekenen. Bijna twee ja-
ren is zij opgenomen geweest omdat zij meer en 
meer vergeetachtig werd. Op 21 april hebben we 
afscheid van haar genomen in de kerk van de H. 
Judocus en haar te ruste gelegd op de begraaf-
plaats te Hernen.

Gerda Kocken-Vissers overleed op 21 april 2012 
en werd 75 jaar. Ze heeft het in haar leven niet 
gemakkelijk gehad. Als jonge vrouw werd zij ge-
troffen door een herseninfarct. Dit beperkte haar 
in haar bewegingsvrijheid. Desondanks was zij 
een opgewekte vrouw die graag lachte. Ze hield 
van een vast ritme: op tijd koffie/thee drinken, de 
krant lezen en op tijd eten. Ze is met haar man 
opgenomen geweest in de Weegbree.  De uit-
vaart voor Gerda vond plaats in de H. Jozefkerk 
te Alverna. Op het kerkhof aldaar is zij te ruste 
gelegd. 

Cor van Kerkhof werd geboren in Hernen, met 
het bericht, dat hij het niet lang zou maken. Toch 
is hij bijna 92 jaar geworden.  Met Cor verliezen 
we op 23 april een stuk geschiedenis van Hernen-
Leur. Boer in hart en nieren, man van het land,  
zuinig en behoudend. Bankier, kassier  eerlijker 
dan goud en heel degelijk, je kreeg het geld niet 
zomaar. Meer dan menigeen wist hij wat er zich 
in Hernen-Leur afspeelde, maar nooit kwam er 
één woord daarvan over zijn lippen. Het mooiste 
was zijn huwelijk met Mien Gradussen uit Deest 
en zijn drie zoons en twee dochters. Naast alles 
wat hij deed, was dit gezin de basis van waaruit 
hij al zijn werk kon ondernemen. We zijn Cor van 
Kerkhof dankbaar voor de manier waarop hij de 
waarde van het leven heeft laten zien. Zo blijft 
hij bewaard in het hart van zijn kinderen, in het 
hart van velen.

Sjef Verasdonck was een werker: als onderne-
mer was hij zeer betrokken bij het oprichten van 
pleisterplaatsen voor beroepschauffeurs. Tot op 
hoge leeftijd bleef hij bij zijn werk betrokken en 
hij vond het belangrijk zijn ervaring door te ge-
ven. Met zijn vrouw en, na haar overlijden, zijn 
partner Joke kon hij desalniettemin op zijn eigen 
manier genieten van het leven door uit eten te 
gaan of een glas wijn te drinken. Sjef overleed 
op 92-jarige leeftijd op 25 april. De uitvaart werd 
voor hem gehouden op 1 mei in de Antonius Abt 
kerk te Wijchen.

Geboren is Gerda Bolder-Kuppens op 4 maart 
1931 en overleden  op 23 april 2012. Zij kwam 
in 1960 vanuit Arnhem in Wijchen wonen. Met 
haar man richtte zij de eerste zelfbedieningszaak 
in Wijchen op, waar ze best trots op was. Na het 
overlijden van haar man Toon brak voor haar een 
moeilijke tijd aan, want zij kon hem niet missen. 

vervolg op pagina 15
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Nederasselt

Vieringenschema
26 mei t/m 10 juni

26 mei / 27 mei
• Pinksteren
    Pinksteractie

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand 2: 1-11
☼ Tweede lezing: Gal 5: 16-25
☼ Evangelie: Joh 15: 26-27, 16: 12-15
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Pallaskoor
Herman Mulder

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Kindvriendelijke dankviering
Communicanten & Vormelingen
Mazing Joy
Aloys van Velthoven
zondag

11.00 Kindvriendelijke dankviering
Communicanten & Vormelingen
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven
zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Neo Nata
Jack Leo
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Herman Mulder

02 juni / 03 juni
• Heilige Drie-eenheid

lezingen

☼ Eerste lezing: Deut 4: 32-34, 39, 40
☼ Tweede lezing: Rom 8: 14-17
☼ Evangelie: Mt 28: 16-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Gezinsviering
Kinderkoor
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Woord en Communie
Jongerenkoor
Cees Janssen

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Seniorenkoor
Ben Frie

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eerste Communieviering
Voice
Jos van Minderhout/
Hennie Witsiers
zondag

11.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Gemengd Koor
Jack Leo
zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen

09 juni / 10 juni
• Sacramentszondag

lezingen

☼ Eerste lezing: Ex 24: 3-8
☼ Tweede lezing: Hebr 9: 11-15
☼ Evangelie: Mc 14: 12-16, 22-26
zondag

11.00 Eucharistieviering
Folkert Kruis 50 jaar missionaris
Parnassuskoor
Martin Claes/Hennie Witsiers
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Hennie Witsiers/Ben Frie

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ben Frie

zondag

11.00 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ben Frie

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Herenkoor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jos van Minderhout

zaterdag

19.00 Woord en Communie
op de Kapelberg
Gemengd Koor
Hennie Witsiers
zaterdag

20.00 Eucharistieviering
Afrika-engakoor
Jos van Minderhout

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

    Pinksteractie

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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16 juni t/m 01 juli

16 juni / 17 juni
• 11e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Ez 17: 22-24
☼ Tweede lezing: 2 Kor 5: 6-10
☼ Evangelie: Mc 4: 26-34
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Ben Frie/Cees Janssen
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Cees Janssen

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ben Frie

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Gezinsviering
Joy4all
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.00 Gezinsviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Samenzang
Annemarie Gooiker/Ben Frie
zondag

11.00 Gezinsviering
Voice
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen

23 juni / 24 juni
• Geboorte Johannes de Doper

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes 49: 1-6
☼ Tweede lezing: Hand 13: 22-26
☼ Evangelie: Lc 1: 57-66, 80
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elkerlyckkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Werkgroep Gebedsdienst

zondag

09.30 Eucharistieviering
Tevens Kindernevendienst
New Voice
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistie op de Kapelberg
Dankviering Communicanten
Neo Nata
Jos van Minderhout
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Ricy Loeffen

30 juni / 01 juli
• 13e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Wijsh 1: 13-15, 2: 23-24
☼ Tweede lezing: 2 Kor 8: 7, 9, 13, 15
☼ Evangelie: Mc 5: 21-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Koor onbekend
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Gemengd Koor
Martin Claes/Annemarie Gooiker
zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ben Frie
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ben Frie

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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16 juni / 17 juni
• 11e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Ez 17: 22-24
☼ Tweede lezing: 2 Kor 5: 6-10
☼ Evangelie: Mc 4: 26-34
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Ben Frie/Cees Janssen
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Cees Janssen

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ben Frie

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Gezinsviering
Joy4all
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.00 Gezinsviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Samenzang
Annemarie Gooiker/Ben Frie
zondag

11.00 Gezinsviering
Voice
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Cees Janssen
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Cees Janssen

23 juni / 24 juni
• Geboorte Johannes de Doper

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes 49: 1-6
☼ Tweede lezing: Hand 13: 22-26
☼ Evangelie: Lc 1: 57-66, 80
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elkerlyckkoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Pallaskoor
Werkgroep Gebedsdienst

zondag

09.30 Eucharistieviering
Tevens Kindernevendienst
New Voice
Martin Claes
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistie op de Kapelberg
Dankviering Communicanten
Neo Nata
Jos van Minderhout
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jos van Minderhout

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Ricy Loeffen

30 juni / 01 juli
• 13e zondag door het jaar

lezingen

☼ Eerste lezing: Wijsh 1: 13-15, 2: 23-24
☼ Tweede lezing: 2 Kor 8: 7, 9, 13, 15
☼ Evangelie: Mc 5: 21-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Koor onbekend
Annemarie Gooiker

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Herman Mulder

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Aloys van Velthoven

zondag

11.00 Eucharistieviering
Joy4all
Herman Mulder

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Aloys van Velthoven

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
op de Kapelberg
Gemengd Koor
Martin Claes/Annemarie Gooiker
zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Annemarie Gooiker

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ben Frie
zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ben Frie

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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bijzondere vieringen

Eucharistieviering vanuit de H. Antonius Abtkerk Wijchen op radio, televisie en internet

Vanaf heden wordt elke zondag van 08.00 uur tot 09.00 uur de eucharistieviering op de Wijchense Om-
roep radio (106,5 Mhz) uitgezonden. Het betreft de opgenomen eucharistieviering van de week ervoor. 

Daarnaast kunt u wekelijks, indien u het digitale pakket van glasvezel hebt, om 11.00 uur de eucharis-
tieviering ‘live’ meevieren op Wijchen.TV, via Kerk TV. 
Via onze eigen website kunt u deze viering ook ‘live’ volgen. Kiest u hiervoor de knop KerkTV. Enkele 
dagen later is deze viering hier ook terug te zien via de keuze ‘Uitzending Gemist’. 

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

Doordeweekse vieringen
iedere maandag 19.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes. 
iedere woensdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Viering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Hennie Witsiers.
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de H. Antonius Abtkerk Overasselt.

Tweede Pinksterdag
maandag 28 mei 10.00 uur Eucharistieviering [Kapellentocht] op de Kapelberg Bergharen. Apostelkoor.
  Aloys van Velthoven / Annemarie Gooiker / Ad Blommerde.
  èNB. Alle kerken van De Twaalf Apostelen zijn deze dag gesloten!

Heilig Vormselviering
zaterdag 26 mei 19.00 uur Heilig Vormselviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. 
  Jongerenkoor. Kanunnik drs Cor Mennen / Cees Janssen.

Thomasviering
zaterdag 02 juni 19.00 uur Thomasviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. Thema: ‘Free your mind’.
  Jongerenkoor. Martin Claes.

Ontmoetingsviering
zaterdag 02 juni 19.00 uur Ontmoetingsviering in de Emmanuelkerk Wijchen. Werkgroep Ontmoetingsviering.

Jongerenviering
vrijdag 22 juni 18.30 uur Eucharistieviering in de H. Antonius Abtkerk Wijchen. 
  Aansluitend tuinfeest voor jongeren uit Bisdom van ‘s-Hertogenbosch.
  Jongerenkoor. Monseigneur A.L.M. Hurmans / Aloys van Velthoven / Ben Frie / Cees Janssen.

Overige vieringen
maandag 28 mei 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 01 juni 09.30 uur Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Annemarie Gooiker.
vrijdag 01 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Annemarie Gooiker.
dinsdag 05 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Annemarie Gooiker.
donderdag 07 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 juni 09.30 uur Viering in de Emmanuelkerk Wijchen. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.
maandag 11 juni 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 12 juni 10.15 uur Viering in de Mijlpaal Overasselt. Aloys van Velthoven.
vrijdag 15 juni 09.30 uur Viering in de H. Jozefkerk Alverna. Koffie na afloop. Cees Janssen. 
vrijdag 22 juni 09.30 uur Viering in “de Muts”, Diepvoorde 22e straat, Wijchen. Koffie na afloop. Cees Janssen.
maandag 25 juni 10.00 uur Ouderenviering in de H. Victorkerk Batenburg. Hennie Witsiers.
maandag 25 juni 14.00 uur Viering met Dichterbij in de H. Antonius Abtkerk Overasselt. Aloys van Velthoven.
dinsdag 03 juli 10.00 uur Ouderenviering in de H. Judocuskerk Hernen. Jos van Minderhout.
donderdag 05 juli 10.00 uur Ouderenviering in de H. Damianuskerk Niftrik. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 juli 09.30 uur Viering in de H. Paschalis Baylonkerk Wijchen. Koffie na afloop. Annemarie Gooiker.
vrijdag 06 juli 10.00 uur Ouderenviering in de H. Annakerk Bergharen. Jos van Minderhout.

BiJzONDere VieriNGeN
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Later leerde zij Theo kennen. Na zijn overlijden 
heeft zij met veel steun van haar kinderen en 
vriendinnen dit verdriet verwerkt. Na de uitvaart-
dienst  op 28 april 2012 in de Abtkerk te Wijchen 
hebben we haar te ruste gelegd op het kerkhof.

Geheel op zijn eigen wijze is Ben Roldaan op 25 
april 2012 van zijn familie heengegaan. Hij mocht 
slechts 66 jaar worden. Ben hield van zijn eigen 
muziek en die zal er nooit meer zijn. Nooit zal hij 
meer met zijn kinderen en kleinkinderen er op 
uit kunnen trekken met de caravan. Nooit meer 
de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei bijwo-
nen. Nooit meer naar het Carnaval. Maar voor 
altijd in herinnering. De uitvaartdienst heeft op 1 
mei 2012 in de Abtkerk plaatsgevonden. Na deze 
dienst is de crematie gehouden in het cremato-
rium te Beuningen.

Op 26 april is Trees Ren-
kens-Kersten overleden 
in de leeftijd van 82 jaar. 
Een actieve en zorg-
zame vrouw, de spil van 
het gezin, zichzelf daar-
bij wel eens vergetend. 
Uitkijkend naar het nieuwe appartement in de 
Elsthof,waar wat meer bewegingsruimte zou 
komen heeft ze helaas niet meer mee mogen ma-
ken. Een grote operatie, waar ze tegenop zag, 
werd haar uiteindelijk noodlottig. Op de 53-jarige 
trouwdag hebben we afscheid van haar genomen 
in de Antonius Abt en haar aansluitend begeleid 
naar het Crematorium te Beuningen.

Vrij onverwachts is op 29 april 2012 overleden 
Mientje Elmans-Derksen op de leeftijd van 81 
jaar. Mientje groeide op in een gezin van zeven 
kinderen. Tijdens haar huwelijk heeft zij op de 
boerderij gewoond en later op de Homberg. Haar 
leven bestond voornamelijk uit zorgzaamheid en 
liefde voor haar gezin. Na een val veranderde haar 
hele leven in een heel korte tijd en ging het snel 
achteruit. Haar “motortje” kon/wilde niet meer. 
De uitvaart was op 4 mei 2012 in de Abtkerk-Wij-
chen en hebben we haar herenigd met haar man.

Ans Roelofs-van Ooijen, overleden op 4 mei 2012, 
uitvaart vrijdag 11 mei in de Antonius Abtkerk te 
Wijchen. Ans van Ooijen genoot een beschermde 
jeugd, maar beleefde een moeilijke oorlogstijd. 
Met Henk ging ze een gemengd huwelijk aan,  in 
die tijd niet vanzelfsprekend. In 49 gelukkige hu-
welijksjaren bereikten ze veel met hard werken. 
Zij schrijft aan haar kinderen, die haar prijzen om 
haar wijsheid: “Ik hoop dat God mij vergeeft wat 
ik niet goed zou hebben gedaan en de weg naar 
je vader wijst als dat kan.

Zuster Paula Maria Vrijmoed overleed op 5 mei 
in de leeftijd van  100 jaar. Zij woonde in Huize 
Portiuncula te Alverna. Op 10 mei is haar uitvaart 
gehouden met daaraan volgend de  begrafenis 
op het kloosterkerkhof.

Op 6 mei, bij zijn huis teruggekomen van zijn we-
kelijkse rondje door het Leurse bos, werd Frans 
Geene getroffen door een hartstilstand in de 
leeftijd van 56 jaar. Een zorgzame en betrokken 
man, familieman en vrienden man. Maar het be-
langrijkste was zijn gezin om samen te zijn en 
samen dingen te doen. Met een sfeervolle viering 
hebben we afscheid van Frans genomen in de An-
tonius Abt en hem daarna te ruste gelegd op het 
kerkhof.

Waar zij zich niet mee bezig hield-het sterven-is 
toch gebeurd. Op 8 mei 2012 is Rie van Zelst-
Driessen overleden. Zij werd 90 jaar. De laatste 
tijd  leefde zij in een droomwereld en herleefde zij 
enkele vakanties opnieuw in haar dromen. Haar 
man schreef op het gedachtenisprentje het vol-
gende. “De tijd ging snel in 65 jaar, tussen rouw 
en trouw. Wij waren echt een paar en bleven el-
kander trouw. Maar het einde is nu daar, jouw 
strijd is nu volbracht. Dus … Rietje … rust maar 
zacht. Na de eucharistieviering op 12 mei 2012 
in de Emmanuelkerk heeft de crematiedienst te 
Beuningen plaatsgevonden.

Stien Straten-Rossen is na een langdurige ziekte 
op 9 mei 2012 overleden. Zij werd met haar twee-
ling zus aan de Pas te Wijchen op 18 mei 1925 
geboren en was bijna 87 jaar. Met haar man Henk 
en haar kinderen heeft zij een gelukkig gezin ge-
vormd. Opvallend in het leven van Stien was dat 
zij haar tijd al ver vooruit was. Zij had naast haar 
moeder zijn al een baan, wat in die tijd nog niet 
gebruikelijk was. Zij was een vrolijke en hardwer-
kende vrouw. Op 14 mei 2012 hebben wij in de 
Abtkerk van haar afscheid genomen. De crematie 
heeft in het crematorium te Beuningen plaatsge-
vonden.

Na jaren van liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Portiuncula is op 10 mei 2012 Trees 
Hendriks-Palmen overleden. Zij werd 84 jaar.  
Mede na een aantal inbraken in hun juwelierszaak 
hebben haar man en Trees besloten te stoppen 
met de zaak. Zij zijn in Wijchen gaan wonen en 
hebben zich volledig in het vrijwilligerswerk-zo-
wel in als buiten-de kerk gestort. In dit werk vond 
zij haar voldoening. Diverse hobby’s heeft ze ge-
had. Ze was zeer creatief. Ze schilderde graag en 
heeft hiermee ooit een prijs gewonnen.  Wij heb-
ben haar na de uitvaartdienst op 15 mei 2012 in 
de Abtkerk te ruste gelegd bij haar man Rien.

vervolg van pagina 11
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Antonius Abtkerk - Wijchen

Franciscusreliëf in pastorietuin 
Antonius Abtkerk Wijchen

Het Franciscusreliëf komt dit jaar terug in het 
straatbeeld van Wijchen. Het reliëf bestaat uit 
twee elementen: Franciscus en de vogels. Het is 
een kunstwerk van Daan Wildschut (Grave1913 
- Bunde 1995), bevestigd op de voorgevel van 
de voormalige Franciscusschool (opgeleverd in 
1958) aan de Oosterweg. Sinds de sloop van de 
school in 2008 liggen de genummerde stukken 
in dozen verpakt in een loods op industrieter-
rein Bijsterhuizen, wachtend op herplaatsing ten 
dienste van de Wijchense gemeenschap.
De Gemeente Wijchen wil het kunstwerk behou-
den en heeft voor herplaatsing een substantieel 
bedrag gereserveerd.
Parochie De Twaalf Apostelen, decennialang 
bediend door de paters Franciscanen en in 
het verleden nauw verbonden met de Fran-
ciscusschool,  wilden het reliëf graag op eigen 
grond herplaatst zien. De locatie moet duidelijk 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en in de 
nabijheid van de oorspronkelijke plek. De pas-
torietuin voldoet aan deze voorwaarden en past 
bij het franciscaanse verleden van de parochie.  
De afgelopen jaren heeft constructief overleg 
plaatsgehad tussen de gemeente (ambtenaar 
beeldende kunst en monumentencommissie) en 
de parochie (werkgroep Franciscusreliëf). 

De voorbereiding zijn op dit moment zover, dat 
aan de uitvoering kan worden begonnen. 
Beide elementen van het wandreliëf worden 
op platen cortenstaal gelijmd. De stukken wor-
den op een underlayment uitgelegd en daarna 
uitgetekend. Vervolgens wordt dit in staal uit-
gestoken. Deze werkwijze zorgt voor optimale 
transparantie van het kunstwerk.
De afmetingen van de wanden:
Franciscus: ongeveer 500 hoog x 300 breed
Vogels: ongeveer 250 hoog  x 150 breed
De beide wanden worden op korte afstand van 
elkaar geplaatst, zodat het kunstwerk vanaf de 
Oosterweg als een eenheid wordt gezien, zoals 
de kunstenaar het bedoeld heeft.
De financiering is echter nog niet rond, zodat 
een beroep wordt gedaan op bedrijven en in-
stanties in Wijchen, maar ook op de parochianen 
van De Twaalf Apostelen en allen die bereid zijn 
dit kunstproject financieel te ondersteunen.
De totale kosten zijn geraamd op € 33.000,- in-
clusief een post onvoorzien.
De gemeente neemt € 26.000,- voor haar re-
kening, zodat het nog gaat om een bedrag van 
ongeveer € 7000,-.
De Kringloopwinkel ‘Vraag en Aanbod’ heeft 
voor herplaatsing van het kunstwerk reeds €250,-
geschonken. De werkgroep van de parochie 
hoopt, dat velen dit voorbeeld zullen volgen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Banknummer : ABN/AMRO 49.85.26.127
parochie De Twaalf Apostelen, 
Oosterweg 4 te Wijchen, onder vermelding van 
Franciscusreliëf.

Werkgroep Franciscusreliëf
Rob Holthuizen, Koos Leemker,

Piet Oosterhout, Jan van de Zande

Deze foto is een projectie van het beeld in de tuin

gedoopt 
22 april 

Sepp Claus
Liana Geertruida 
Timo van Oosten
Job Roelofsma

Op 6 mei
Noortje Lucassen
Gijs van de Water

Meike van de Water
Jurre Janssen 
Stijn Janssen



Parochie de twaalf apostelen Pagina 17nummer 5, juni-2012

H. Paschalis Baylon - Woezik

GEDOOPT
6 mei  

Devie van der Horst bijgenaamd Linders

Vanuit de Contactraad 
9 mei 2012.
Bert Arnts opent de vergadering met een gedicht 
uit de bundel Anneke. Anneke is zijn nichtje en  
overleed na een 5-jarig ziekbed aan de gevolgen 
van kanker. Ze heeft zelf in die tijd een aantal 
gedichten geschreven en deze zijn onlangs uit-
gegen, aangevuld met teksten door haar ouders 
en familieleden. Een zeer indrukwekkend boek-
je.
•  Met dank aan Gerard worden de notulen van 
28 maart goedgekeurd.
•  Binnen de Parochie van De Twaalf Apostelen 
zijn twee nieuwe aanvullingen van het Pastores-
team. 
•  T.b.v. een lange-termijn-beleid binnen het Bis-
dom moet er van elke kerk een overzicht komen 
m.b.t. onderhoud, bezoekersaantallen, inkom-
sten etc. 
•  Het aantal misintenties na een uitvaart is in 
elke parochie twintig.
•  Kosten vieringen bij jubilea: via pastoresteam 
geregeld.
•  Voordracht Apostelspeld indienen voor 01-09-
2012.
•  Volgende Apostelviering 23 september, volgen-
de Apostelvergadering 24 oktober (Overasselt)
•  Binnen de stuurgroep Paschalis loopt het 
prima. Van Jeanette krijgen we de nodige info 
tijdig door. Marijke en Nel komen wekelijks in  
PC Wijchen. 
•  Er wordt aan Pierre (of Alexander) gevraagd 
om een mail-adres op de werkcomputer in de 
vergaderruimte te installeren.
•  Er is een gesprek geweest tussen vz New Voice 
en Gem. koor met bestuur 12 Apostelen. Er is een 
en ander duidelijk geworden en in werking ge-
zet. Het uren-rooster wordt aangepast.

•  De viering op de Kapelberg op 6 mei j.l. is door 
een aantal leden van de vergadering bezocht en 
zeer positief beleefd. 
•  Els is met het kinderkoor een middagje op pad 
geweest. Een mooie speurtocht in het bos en 
daarna gezellig pannenkoeken eten. 23 Perso-
nen waren aanwezig.
•  Aktie Kerkbalans: We brainstormen over di-
verse mogelijkheden. Bezorging Apostelbode 
wordt gekoppeld.
•  Mevr. Toonen is nieuw bij de poetsgroep.
•  Rob Holthuizen heeft een tekening met begro-
ting ingediend inzake de herinrichting van het 
Priesterkoor. Dankzij het legaat van Koosje Ja-
cobs (Koosje van de pastoor) kunnen wij dit laten 
realiseren!!!!!
•  Volgende vergadering 27 juni a.s.

H. Jozefkerk - Alverna

Gedoopt
06 mei 

Kiano Dickhoff (Arnhem)

Nieuwe Koster
Sinds enige maanden is ons kostersteam uitge-
breid met een nieuwe koster, in de persoon van 
Jo v. Eldijk. Jo is voor onze parochie niet onbe-
kend hij is lid van de kerkhofgroep  en loper van 
de apostelbode. We zijn er heel erg blij mee dat 
ons aantal nu staat op 4, een hecht groepje wat 
elkaar prima ondersteund. Jo heel veel succes en 
dank je wel voor je goede inzet ga zo door.

Geloofsgemeenschap H. Jozef Alverna

Mw. Nel Janssen-Brink kreeg op 27 april een 
lintje van Hare Majesteit uitgereikt door onze 
burgervader.
Proficiat.
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H. Johannes de Doper - Balgoij

Emmanuelkerk - Wijchen

Vanuit de contactraad en 
de stuurgroep pastoraat

•	 Voorheen had Jo Verbruggen de gewoonte 
om iemand uit de gemeenschap de ‘oude’ Paas-
kaars te schenken. De Paaskaars van 2011 was de 
laatste waar Jo mee had gewerkt. We hebben deze 
kaars als teken van verbondenheid aan Josefien 
gegeven.
•	 In een gemeenschappelijke vergadering 
van stuurgroep pastoraat en contactraad hebben 
we wederzijds nader kennis gemaakt met Martin 
Claes in zijn functie van eerst aanspreekbare pastor 
voor onze kerk. Het geheel verliep zeer geanimeerd 
en geeft volop vertrouwen voor de toekomst.
•	 In de vorige uitgave van de Apostelbode 
meldden we dat Michel Willemse was gestopt met 
zijn werkzaamheden als koster en lector in onze 
gemeenschap. Nu heeft ook Aggie aangegeven 
ermee op te houden. Ook zij heeft zich maar liefst 

32 jaar met volle overtuiging op diverse fronten 
ingezet voor de Emmanuelkerk en daarvoor kun-
nen we alleen maar grote bewondering hebben. 
In kleine kring zullen Aggie en Michel uitgezwaaid 
worden.
•	 We kijken zeer tevreden terug op de vierin-
gen in de Goede Week en met Pasen. Het waren 
goede vieringen en de belangstelling was prima. 
Tevens zag de kerk er weer mooi uit. Op die ma-
nier zie je maar weer waartoe Emmanuel-mensen 
in staat zijn.
•	 Op zondag 24 juni zingt het Pallaskoor. Na 
de viering zorgt het koor voor en kopje thee en 
koffie en daarvoor is iedereen van harte uitgeno-
digd.
•	 In juni wordt weer een seizoen afgesloten. 
Dat zien we bij de Ontmoetingsviering op zater-
dag 2 juni; om 19.00 uur en met de vergadering 
van de contactraad op dinsdag 26 juni (20.00 uur). 
Daarna nemen we even wat gas terug.

Tini Poos

openluchtviering
Op zondag 24 juni vieren we in Balgoij  het feest 
van Sint Jan. Dan vindt de jaarlijkse openlucht-
viering plaats bij de oude toren in de Torenstraat, 
een van de mooiste plekjes van het dorp. Een 
plek waar je echt stil kunt worden en je het ge-
voel krijgt dat de tijd even stil staat. De H. Mis 
met als thema “nieuw leven” begint om 11.00 
uur en wordt voorgegaan door pastor Aloys van 
Velthoven en wordt muzikaal opgeluisterd door 
het Gemengd Zangkoor, Mazing Joy en har-
monie Kunst en Vriendschap. Na afloop kan er 
gezamenlijk een kopje koffie worden gedron-
ken en zal er in de oude toren een expositie zijn 
van Anton Nauwens, getiteld “mooi Balgoij” 
(ingekleurde pentekeningen van boerderijen uit 
Balgoij). Iedereen is van harte uitgenodigd.

Namens heemkundekring Pagus Balgoye,
Piet van Erp

Wijchense brandweer en 
Balgoijse kerk helpen elkaar

De Wijchense brandweer beschikt sinds eind vorig 
jaar over een nieuw voertuig, een zogenaam-
de hoogwerker. Het redvoertuig is een Hilton 

320T die op een 
Volvo chassis is 
gemonteerd. De 
maximale werk-
hoogte is 32 
meter. Om met 
dit redvoertuig te 
kunnen werken, 
zijn  een 17-tal 

chauffeurs en bedieners opgeleid.  De opleiding 
moest worden afgesloten met een praktijk exa-
men. De kerk in Balgoij en het kerkplein bleken 
daarvoor een zeer geschikte locatie.
In februari van dit jaar is met een stevige wind-
stoot een wijzer van de klok van de kerktoren 
afgewaaid. Als dank voor de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het kerkplein heeft de 
brandweer de wijzer met de nieuwe hoogwerker 
weer aan de klok bevestigd. Fijn dat we op deze 
manier elkaar hebben kunnen helpen.

Ans van Erp

Gedoopt
29 april 2012 

Seline Ria Margaretha van den Bogaard 
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H. Anna - Bergharen

700 jaar Kapelberg
Na ruim twee jaar voorbereiden is in het week-
end van 5 en 6 mei het jubileumjaar van start 
gegaan. De Kapelberg bestaat 700 jaar en dat 
wordt gevierd! Op 5 mei met een processie, eu-
charistieviering en presentatie van ‘Het zwaard 
van opa Tio’. Op 6 mei met een feestelijk open-
luchtconcert. Ja, het was wel een beetje koud 
buiten, maar op de Kapelberg was het warm met 
zovele mensen samen rondom Maria. Met dank 
aan allen die erbij waren. En ook een dankjewel 
aan alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben 
om er zo’n mooi weekend van te maken.
Hier een impressie van dit openingsweekend 
met foto’s gemaakt door parochianen. 

gedoopt
19 mei Lars Tax 

18 mei Emi van Heck

doop
30 juni Wouter van Welie

50 jarig huwelijksjubileum 
Dankviering van Jan en Bep van der Aa
zaterdag 30 juni 13.30 uur in de kerk
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H. Judocus - Hernen

De pinkstergeest heeft ons goed gedaan
In de kapellentocht zijn we bij 

Maria langs gegaan
We trokken in processie de berg op

En bogen nederig onze kop
Onze Lieve Vrouw ter Nood is 
al 700 jaar met ons begaan.      

Toon van Duifhuizen                                         

Onze kerkhofmuur

We hebben jaren moeten kijken
Of de kerkhof muur zou bezwijken
Veel mannen jong en oud 
Hebben dagen lang gesjouwd
Zij wisten het Hernense dorpshart weer te ver-
rijken

De penningmeester kijkt niet zuur
Want onze vrijwilligers zijn niet duur
Zij kwamen in grote getalen
Werkten en vertelden verhalen
Ze staat er weer prachtig bij onze kerkhof muur.

Geen wonder als je als kerkhofmuur al ruim hon-
derdtien jaar bestaat. Zolang reeds heeft onze 
kerkhofmuur mensen met een baar, waarop hun 
dierbare overledene, langs zien komen. Als ste-
nen konden spreken, zouden ze vertellen van de 
eerste die op het kerkhof begraven werd, (voor 
zover we dat konden nagaan is dat) Maria Bas-
tiaans op 10 januari 1881 tot de laatste vorige 
week, toen Cor van Kerkhof naar zijn graf werd 
gedragen. 

Maar onze muur was op, behalve dan de koppen, 
die waren ooit eerder al een keer opnieuw ge-
voegd. Wat is er dan mooier, en dat is dan typisch 
Hernen-Leur, als er van alle kanten vrijwilligers 

bijspringen om het hoog noodzakelijke herstel 
van die 60 meter lange kerkhofmuur ter  hand 
te nemen. Het gebeurt allemaal met de hand. 
Sommigen breken de ene steen na de andere af, 
van vroeg in de morgen tot laat in de middag 
bikken anderen de oude stenen tot hergebruik, 
weer anderen, echte vaklui, leggen steen voor 
steen weer in het nieuwe cement. Kijk, dat 
wordt weer een mooie oude muur. En weet je, 
dat kost helemaal niets, niet meer dan een paar 
zakken cement. Een sieraad voor onze kerk. Tot 
slot zeg ik er maar bij: die muur is een symbool 
voor onze vrijwilligers, die altijd weer spontaan 
klaar staan. Voor mij mogen ze hun namen in de 
stenen schrijven.

Toon van Duifhuizen / p. Jos van Minderhout

Gezinsviering Hernen/Leur
Op 17 juni om 11.00 uur is er een gezinsviering, 
speciaal samengesteld voor kinderen en hun ou-
ders. Het thema is: Vader. Want op die dag is het 
Vaderdag! Iedereen van harte uitgenodigd!

Misintenties juni
Zondag 3 juni 11.00 uur
Gerda van Heumen, Jan en Bert de Kleijn, Wim en 
Gon Hebing, Wilhelmina Peters-Derks, Johanna 
van Mullekom-Hopman, Petronella  Perquin-
Steeg, Maria Thoonsen-van Heumen

Zaterdag 9 juni 20.00 uur
Johanna van Mullekom-Hopman, The Reuvers

Zondag 17 juni 11.00 uur
Overleden ouders Remmers-Grim, Overleden 
ouders Peperkamp-Jansen,  Weeren-Jansen, Hen-
drik van Uden-Peperkamp, Mevrouw Guelen-van 
Riet, Cor van Kerkhof, Petronella Perquin-Steeg, 
Jan van Heumen

Zaterdag 23 juni 19.00 uur
Wim en Gon Hebing, Gemmy Peters, Tom van 
Lieshout

Zondag 1 juli 11.00 uur
Jan en Bert de Kleijn, Maria Thoonsen-van Heu-
men, Petronella Perquin- Steeg, Cor van Kerkhof.

Opgave misintenties maanden  juli en augus-
tus opgeven voor maandag 11 juni, bij Jeanne 
Hendriks, Eikenweg 1 Hernen, of telefonisch 
0487-560540
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Zomer
De zomer komt er aan. Ramen en deuren open. 
Buiten leven, buiten eten, elkaar meer dan anders 
tegenkomen. Op vakantie gaan. Spelen op het 
strand. Genieten van alles wat er groeit en bloeit. 
Vrij zijn. Al het negatieve van je afschudden. Maar 
ook nog genieten van moeizaam verder gaan. 
Met je rolstoel, je rollator in de zon staan. Net iets 
meer kunnen. Misschien maakt de warmte, het 
licht en de zon, de pijn wat minder. Wij, corres-
pondenten Judocuspagina, wensen iedereen een 
warme, zonnige en vriendelijke zomer. 

Een speciale viering op  9 juni om 20.00 uur, als ope-
ning van de twintigste Stratenmarkt.
Op zaterdag houden we een speciale  ope-
ningsviering van de Stratenmarkt. Deze begint, 
vanwege de kampioenwedstrijden voetballen,  
om 20.00 uur.  Met groot genoegen mogen we 
melden dat het Afrika-Engakoor deze viering zal 
meemaken met hun bijzondere zang en muziek. 
Menigeen zal weten, dat dit koor al enige  malen 
eerder een lustrumviering van de Stratenmarkt 
heeft mee  vorm gegeven. 

De Stratenmarkt is altijd een groot succes, een 
plezierig evenement, met vele ontmoetingen. Be-
halve dan,  als  het weer roet in het eten gooit. 
Tijdens de Stratenmarkt op zondag is onze kerk, 
zoals de laatste jaren, open. Kom eens binnen kij-
ken, als je er al een tijdje niet geweest bent. Onze 
kerk behoort tot de mooiste van Gelderland. In de 
kerk staan een aantal prachtige monumenten, zo-

Dinsdag 5 juni en 3 juli 
ouderenbijeenkomst

Een maand is heel gauw voorbij. Dinsdag 5 juni is 
het alweer onze bijeenkomst voor ouderen.
Met een korte viering, Annemarie Gooiker gaat 
voor,  en daarna koffie en thee op de pastorie en 
bijpraten met elkaar. U komt toch ook weer! Om-
dat de Apostelbode later uitkomt vermelden we 
hier, dat de volgende ouderenviering op 3 juli is.

als de doopvont, de preekstoel, het altaar.  Maar 
ook de buitenkant is te bewonderen. In de kerk 
hebben we voor u in de aanbieding het bijzon-
dere gedenkboek over de St. Judocuskerk en onze 
kerkgemeenschap, een boek, dat zeer de moeite 
waard is.  Van harte welkom bij de bijzondere vie-
ring en natuurlijk ontmoeten we u graag op de 
Stratenmarkt, wandelend en genietend langs de 
talloze kramen met hun aanbiedingen .

H. Damianus - Niftrik

De heg voor de kerk en de pastorie liet al een 
hele tijd, misschien wel een jaar, enkele gaten 
zien. Op die plekken was de heg “dood” gegaan. 
Deze dode stukken heg zijn weggedaan en op 
die plaatsen zijn er nieuwe planten gepoot. Zo 
vormt de heg weer één geheel.

In de pastorie had de geloofsgemeenschap nog 
een ruimte, waarin het archief was opgeslagen 
en waar de vergaderingen gehouden werden. 
Door de nieuwe huurders is deze ruimte mee ge-
huurd. Dat betekende dat deze ruimte ontruimd 
moest worden. Inmiddels is dit gebeurd en zijn 
deze spullen naar de sacristie verhuisd. De sacris-
tie is een behoorlijk grote ruimte, waar nog wat 
bijgeplaatst kan worden en het overige is op de 
gang tussen de pastorie en de sacristie geplaatst. 
In deze gang zal een scheidingswand geplaatst 
moeten worden om de scheiding aan te geven. 
Daarnaast zullen er nog enkele wijzigingen aan-

gebracht worden zoals het aanbrengen van een 
nieuwe wc-ruimte en sanitaire voorzieningen. 

Op 14 mei waren Koos van Dongen en Marie van 
Dongen-van Heumen 60 jaar getrouwd. Met hun 
kinderen en kleinkinderen zijn zij deze feestdag 
begonnen met een plechtige Eucharistieviering 
in de kerk. Vele familieleden, vrienden, kennis-
sen en mensen uit Niftrik hebben deze viering 
bijgewoond. Deze viering werd opgeluisterd 
door het Parochieel Zangkoor van Niftrik, aange-
vuld met enkele zangers uit Batenburg en pastor 
Jos van Minderhout hield een mooi woordje.
Koos en Marie hebben van deze viering genoten. 
Wij wensen hen van harte proficiat en een mooie 
toekomst toe.

Nieuw telefoonnummer
In verband met verhuur van de pastorie wijzigt 
het telefoonnummer per 1 juni: 024-6412627
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u 
dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze 
bon invullen, uitknippen en opsturen naar de redac-
tie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, of afgeven bij 
uw plaatselijke geloofsgemeenschap. Woont u bui-
ten de parochie dan worden portokosten in rekening 
gebracht.
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VANUIT DE CONTACTRAAD
5 mei 2012
•  De regeling voor dirigenten en musici van het 
Parochiebestuur is voor kennisgeving aangeno-
men. Ons koor voldoet aan de normen voor de 
repetities en de bijhorende uitvoeringen.
•  Wij zijn voornemens eind september een 
vrijwilligersavond te houden. De betrokken 
vrijwilligers / vrijwilligsters zullen hiervoor uitge-
nodigd worden.
•  Er is aandacht geweest voor de Eerste Commu-
nieviering op 3 juni 2012 om 11.00 uur.
•  Het binnen schilderwerk is bijna ten einde. In 
overleg met het parochiebestuur zal bekeken 
worden hoe we hieraan aandacht kunnen beste-
den en de vrijwilligers kunnen bedanken. T.z.t. 
zal hierop nader teruggekomen worden.
•  De brieven van de bisschop, Mgr. Drs. A. Hurk-
mans van 12 april 2012 betreffende vorming van 
de nieuwe parochies en de daarbij behorende 
uitvoeringen en van 20 april 2012 betreffende 
de reorganisatie van het bisdomkantoor zijn be-
sproken.
•  Er is nog steeds een vacature in de contact-
raad. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een 
nieuw lid. Als iemand denkt dat hij/ zij zich hier-
voor geroepen voelt, laat hij/zij zich dan melden. 
Wij zijn dringend naar u op zoek. Voor eventuele 
informatie kunt u zich wenden tot pastor Hennie 
Witsiers.
•  Dit jaar doen wij opnieuw mee aan de Baten-
burgse Dag. We zullen onze boekenkraam weer 
opzetten en voor een kleine vergoeding kunt u 
een aantal boeken meenemen. Mogelijk zullen 
er nog enkele cd’s liggen. Eveneens zullen we 
weer de koffie verzorgen. De kerk zal eveneens 
open zijn en kan dan bewonderd worden.
•  De volgende vergadering wordt gehouden op 
19 juni 2012.

Hennie Witsiers

H. Victor - Batenburg

3 juni 2012 om 11.00 uur 
Eerste Heilige Communie

foto: Staand van links naar rechts: Annemiek van Heumen; 
Sven Kocken; Joris de Jong; Stan Kuijpers (naar achteren); 

Sam Lepoutre; Roy Jansen; Jochem Gesthuizen; Zittend 
van links naar rechts: drie jongen Stijn Geurts; Bart van 
de Dobbelsteen en Stefan Kuiper; vier meisjes: Chantal 

Banken; Michelle van Haren; Anne Frederiks; en Felice Lim 
(naar achteren).

Op vrijdag 11 mei 2012 is de 5e stap gehouden. 
Daarbij was pastor Jos van Minderhout aanwezig. 
Met pastor Jos hebben de kinderen over de bete-
kenis van de Eucharistie gesproken, de vieringen, 
hoe zij zich moeten inzetten voor de schepping 
en de mensen. Daarna hebben ze een bezoek 
gebracht aan de kerk. Zij hebben gekeken naar; 
de doopvont, de kruisweg, het priesterkoor met 
het altaar en de preekstoel, de kleding voor de 
vieringen. Zij hebben ook het kazuifel voor de 
Eerste Communieviering uitgezocht. Zowel de 
kinderen als de aanwezige ouders hebben het 
een prachtige en leervolle bijeenkomst gevon-
den. Nu wachten zij op de grote dag.

Hennie Witsiers
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H. Judocus • Dorpsstraat 37
6616 AE Hernen • Tel: 0487-531234

Emmanuelkerk • Homberg 25-37
6601 XW Wijchen • Tel: 024-6420437
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Pastoraal team

Wondertje
Ik ga nog even terug naar de eerste week van 
mei. Mijn droefheid wordt ieder jaar groter als 
ik naar de herdenkingsplechtigheden kijk. Ik heb 
de oorlog van 40-45 niet meegemaakt, maar er 
is een grote barst in mijn ziel ontstaan toen ik 
enkele jaren geleden tijdens een vakantie een 
concentratiekamp bezocht. Ik zal het nooit ver-
geten. Ik was blij toen ik in de krant las dat heel 
veel jongeren van nu de herdenkingen van al die 
gruwelen belangrijk vinden. En het jonge meisje 
dat zeer beheerst haar tekst voorlas in een volle 
kerk ontroerde mij. Ik heb met tranen in mijn 
ogen naar de t.v.-uitzending gekeken. Er is nog 
hoop voor de mensheid. Naast al deze indrin-
gende gebeurtenissen in grotere kring gebeurde 
er ook van alles in onze eigen omgeving, mooie 
en droevige dingen liepen door elkaar heen. Dan 
kan je hoofd soms zo vol raken dat de slaap ’s 
nachts niet wil komen. Dus ging ik op zoek naar 
een rustpunt voor mijn ronddolende gedachten, 
naar iets wat altijd en onveranderlijk mooi en vol 
leven is. Soms krijg je dat zomaar cadeau. 
Terwijl ik dit schrijf zit ik met spanning te wach-
ten. Hij was er zoëven nog niet. Misschien is hij 
vader geworden en heeft hij het druk met zijn 
hooggelegen huishoudinkje. Tot dusver kwam 
hij elke avond op bezoek om een uur of zeven. 
Nu is hij over tijd, er zal toch niets gebeurd zijn? 

Hij heeft een vast 
plekje gevonden 
in onze tuin,boven 
op de afgezaagde 
stam van de boom 
die veel te groot 
was geworden.
Weer of geen weer, 
hij floot zo hard 
dat de hele straat 
kon meegenieten 
van zijn muziek.
Ik luister scherp, 
en jawel hoor, in-
eens hoor ik kleine 
geluidjes, hij zit 
voorzichtig te oe-
fenen om straks 
luidkeels afscheid 
te nemen van de 

dag. Deze kleine vogel troost mij, hij blijft zin-
gen dwars door alles heen. Hij leeft met vlag en 
wimpel en ik hou van hem. 
Onze boom moest rigoureus gesnoeid worden, 
er bleef niets over van zijn trotse kruin. Maar en-
kele dagen geleden kwamen er twee zeer kleine 
groene blaadjes uit de kale stam tevoorschijn. De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit. Volgens 
mij heeft de merel de boom tot leven gewekt.
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Aan de basis van een prachtig schilderij, een span-
nend boek, een sfeervol ingerichte huiskamer ligt 
inspiratie. Uit een goed idee en met iemand die 
vol enthousiasme ermee aan de slag gaat, kan 
iets heel moois voortkomen. En dat is niet alleen 
maar als het gaat om binnenhuisarchitectuur of 
kunst. Inspiratie hebben we allemaal nodig en is 
van levensbelang. 

Op het moment dat een mens geboren wordt 
en inademt, is die mens geïnspireerd. Inspira-
tie betekent namelijk letterlijk ‘inademing’. Een 
synoniem voor inspiratie is ‘bezieling’. En die 
tweede betekenis gaat verder dan slechts een 
inademing. Bij de geboorte wordt een mens be-
zield. Een baby ademt in en wordt bezield met 
het leven. Ik geloof dat die adem gegeven is, een 
gave van God. 

Mensen kunnen elkaar inspireren en mensen 
kunnen zich laten inspireren. Als je je leeg en 
inspiratieloos voelt, dan gaat het slecht met je. 
Niets komt uit je handen, niets doet je ervaren 
dat je leeft. Je in- en uitademen is dan slechts 
een automatisch gebeuren, dat in je hersens ge-
regeld wordt, waar je je verder niet echt bewust 
van bent. Maar ben je vol inspiratie, dan brandt 
het vuur in je binnenste. Dan weet je wat je wilt 
en belangrijk vindt. Inspiratie geeft zin aan het 
leven. Denk maar eens aan de apostelen. Hoe 
terneergeslagen ze waren na de Hemelvaart van 
Jezus. Hun inspiratiebron was uit hun leven ver-

dwenen. Maar met Pinksteren werd hun nieuwe 
inspiratie gegeven, door de Geest van God. Zo 
stonden de leerlingen opnieuw in vuur en vlam 
en kreeg hun leven weer zin. Zij gingen verder in 
Jezus’ naam de boodschap van God rondvertel-
len. Zo worden ook wij gelovigen nog dagelijks 
geïnspireerd door het woord van God, door de 
verhalen van Jezus’ leven en door de Heilige 
Geest. 

Inspiratie wordt je gegeven. Het is God, die ons, 
door zijn Zoon Jezus en door Zijn Heilige Geest, 
inspireert tot het doen van het goede, het ma-
ken van de juiste keuzes en bij tegenslag en 
problemen te blijven geloven in het goede. Als 
we ons voor Hem open stellen kunnen we het 
wonderlijke in de alledaagse dingen van het le-
ven ervaren. Dat God in ons is en allen en alles in 
Hem. Als een zieke man in bed zijn kinderen en 
kleinkinderen om zich heen vraagt en hen het 
brood van Jezus geeft. Als kinderen vertellen 
over de processie op de Kapelberg en dat uit-
leggen met de woorden: ‘We hebben met Maria 
gewandeld’. Als er tijdens het afscheid van een 
dierbare een vlinder om je heen komt fladderen. 
Inspiratie wordt je gegeven. Laat je bezielen en 
geniet!   

Pastor Annemarie Gooiker


