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OM TE NOTEREN

doet u al mee? Rekening: 
NL65 RABO 0135 4634 59

o.v.v. actie Kerkbalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

2018 opgeteld 2019 opgeteld verschil

juni 4.750 146.668 2.307 141.271 -5.397

juli 5.558 152.226 4.035 145.306 -6.920

augustus 1.982 154.208 1.277 146.583 -7.625

september 1.801 152.226 2.101 148.684 -7.325

oktober 9.066 165.075 6.965 155.649 -9.426

november 2.522 167.596 1.681 157.330 -10.266

december 4.872 172.468 7.618 164.948 -7.520

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 
2019, hartelijk dank.

Op dinsdagmorgen 4 februari, 18 februari en 3 
maart staat het parochiecentrum van 10.00 tot 
ongeveer 11.30 uur open voor alle ouderen uit 
onze parochie. Dan is er de mogelijkheid voor 
onderlinge contacten in een gezellige sfeer met 
een kopje koffie of thee. Tot ziens in het paro-

chiecentrum aan de Oosterweg 
in Wijchen. Welkom!
	 Annie, Nel, Toos en Waldi

LEVENSBAAN

Eens, meer dan tweeduizend jaar geleden, 
leidde het licht van de hemel de mensheid 

naar een kribbe. 
Sluimerend, in doeken gewikkeld, toonde 

God Zijn warme genegenheid voor de wereld.    
Zijn geliefde zoon Jezus, die kwam opdat wij 

mogen leven. Nu en altijd.
Tot eer van Zijn eeuwige naam maakt Hij ons 
vandaag en in de tijd die komen zal, volgers 
van dit Koningskind, wiens aangezicht over 

ons schijnt op de wegen die wij gaan.

Joke Plamont - Mees

30 januari 20.00 uur De Schakel Wijchen

Lezing: 'Gezondheid voor lichaam en geest'

4 februari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
4 februari 10.00 uur Mijlpaal Hernen

Ouderenbijeenkomst, bijpraten bij de koffie
5 februari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
13 februari Kopij inleverdatum 
Apostelbode: Nr. 2 (2020)
13 februari 19.30 uur De Schakel Wijchen

Film: 'The Way'
18 februari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
18 februari 19.30 uur De Schakel Wijchen

Lezing: 'Heilige onrust', entree €5,-
19 februari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 20 februari 10.15 – 11.45 uur parochiecentrum

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep. Oos-
terweg 4 Wijchen.

1 maart – 12 april De Schakel Wijchen

Expositie: 'De kruisweg'
3 maart vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
3 maart 10.00 uur Mijlpaal Hernen

Ouderenbijeenkomst, bijpraten bij de koffie
4 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
5 maart 19.30 – 21.30 uur Dominicuskerk Nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Oude en nieu-
we rituelen: dynamiek en transformatie'
8 maart 11.00 uur H. Paschalis Baylon Woezik

Kinderkaravaan
12 maart 19.30 – 21.30 uur Dominicuskerk Nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Christelijke soci-
ale leer in beweging'
18 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 19 maart 10.15 – 11.45 uur parochiecentrum

 'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep. Oos-
terweg 4 Wijchen
19 maart 19.30 – 21.30 uur Dominicuskerk Nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Pleidooi voor 
een (her)waardering van burgerlijke waarden'
26 maart 19.30 – 21.30 uur Dominicuskerk Nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Traditie: ballast 
of rijkdom? Een verkenning in dominicaans per-
spectief', 

(Voor alle lezingen in de Dominicuskerk geldt 
een entree van €7,- zie pagina 8)
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VASTENMAALTIJD

BIJ  PASTOR  YVES  MAMBUENI

Voor de elfde keer 
organiseert de 
werkgroep MOV 
van De Twaalf Apos-
telen in de pastorie 
van Overasselt de 

vastenmaaltijden. Deze mooie traditie, naar een 
idee van pastor Aloys, gaat nu verder met pastor 
Yves. We zijn erin geslaagd om een coördinator te 
vinden, die deze taak van Loes Bloo gaat overne-
men. Het is Monique Arts uit Overasselt. Wij zijn 
erg blij dat zij de taak op zich wil nemen. Alvast 
bedankt Monique. Ook dit jaar zal de opbrengst 
van deze vastenmaaltijden naar een eigen pro-
ject gaan van parochie De Twaalf Apostelen. Het 
is weer een project van de Casey Troy Founda-
tion, waar wij al eerder actief voor zijn geweest. 
Meer informatie over dit eigen project kunt u 
lezen in deze Apostelbode. De eerste maaltijd is 
op vrijdag 28 februari 2020. Op de bekende wijze 
zullen er ruim tevoren briefjes achter in de kerk 
liggen om in te schrijven en  posters hangen die 
de maaltijden aankondigen.  

Leo van Oss

Kerstmis is een feest van herkenning van de 
komst van het licht in de wereld maar ook een 
uitnodiging om samen met zorg en aandacht 
voor elkaar een warme Kerstmis te vieren. In 
deze geest ontvingen Diny en haar medewerkers 
ons gastvrij in een warme en mooi aangeklede 
huiskamer op het parochiecentrum. Na een har-
telijk welkom door pastoor Martin Claes en een 
zegening werd het eerste kopje koffie of thee 
met wat lekkers ingeschonken en maakten de 
aanwezigen kennis met elkaar. Mensen herken-
den elkaar van vorige keren, maar ook mensen 
die voor de eerste keer gekomen waren voelden 
zich toch al gauw thuis in deze warme sfeer met 
elkaar. Onder het genot van een glaasje wijn of 
wat anders zette iedereen de schroom van zich 
af en werd leuk gekeuveld onder elkaar. Dat 
Diny goed kon zingen wisten we al. Zij kreeg het 
voor elkaar dat de mensen in de huiskamer met 
de zeer herkenbare kerstliederen uit volle borst 
gingen graag meezingen. 'Wij komen tezamen', 
'Nu zijt wellekome' en het mooie 'Gloria in Ex-
celsis Deo' klonken iedereen bekend in de oren. 
Hierna konden wij die dat wilden de mooie kerst-
stal in de kerk gaan bezichtigen. De tuingroep 
maakt ieder jaar naar eigen ontwerp en met hart 
en ziel deze kindvriendelijke fraaie kerststal. Na 
deze pauze werd het eten opgediend. Een lek-
kere kop soep en een mooi opgemaakte koude 
schotel. Ik moet zeggen iedereen genoot van het 
zeer smakelijke eten, want het was nu muisstil. 
Als toetje stond nog gereed een bavaroispud-
ding en een stukje ijs. Al met al was het een fijne 
kerstmiddag en ging iedereen gesteund door 
deze samenhorigheid voldaan naar zijn eigen 
huiskamer. Menigeen hoorde je bij het afscheid 
zeggen: “Tot volgend jaar”. Ook u bent natuur-
lijk van harte welkom om wanneer in 2020 de 
kerstbrunch wordt gehouden zich hierbij aan 
te sluiten. Tenslotte kan ik niet eindigen dan, ik 
denk namens alle aanwezigen, Diny en al haar 

KERSTBRUNCH 2019

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
7 maart t/m 5 april. Schrijft u 
mee? Kopij kan tot en met 13 
februari per e-mail worden ge-

zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

medewerksters en medewerkers van harte te 
danken voor de goede zorgen en het vele werk 
om ons als gast een fijne middag te bezorgen. 
Bedankt!

Een deelnemer, Ton Wouters
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In het winternummer 2011 van Rondom Gezin 
verscheen in de rubriek ‘In gezin’ het artikel ‘Het 
feest van Driekoningen en van Maria Lichtmis’. 
Stijn Demaré schetst hierin de achtergrond en ei-
genheid van Maria Lichtmis.
Het onderstaande citaat komt uit dit artikel.
“Maria Lichtmis is een oeroud en daarom vrij 
complex feest. Maria Lichtmis is eerst en vooral 
het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, 
maar daarnaast is het tegelijk ook een Maria-, 
een licht- en een kinderfeest.

Godsontmoeting

'Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Sime-
on. Hij was een rechtvaardig en vroom man (…). 
Het was hem door de heilige Geest geopenbaard 
dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias  
van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door 
de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Je-
zus’ ouders hun kind daar binnenbrachten (…) 
nam hij het in zijn armen en loofde hij God. (Lu-
cas 2,25-27).'

In het evange-
lieverhaal van 
Maria Lichtmis 
staat de ont-
moeting van 
de wijze Sime-
on en profetes 
Hanna met het 

kindje Jezus heel centraal. Het doet ook denken 
aan het verhaal van de magiërs uit het Oosten. 
Zowel de magiërs als Simeon en Hanna her-
kennen in Jezus iets heel bijzonders. Het is het 
vertrouwen in God die hen na veel moeite en 
geduld naar Jezus leidt. De magiërs hebben een 
lange weg afgelegd om bij Jezus te geraken, 
Simeon en Hanna hebben veel geduld moeten 
oefenen voordat ze de langverwachte redder als 
kind in hun armen kunnen sluiten. Ze zijn allen 
een soort pioniers, mensen die als eersten hun 
hoop en vertrouwen uitspreken in Gods Zoon. 
Het zijn geen engelen of stemmen uit de hemel 
die hier Jezus’ goddelijkheid verkondigen, maar 
fijngevoelige en vastberaden mensen van vlees 
en bloed. Deze Godsontmoetingen kunnen ons 
inspireren en zorgen ervoor dat ook wij Gods 
reddende kracht in Jezus mogen herkennen.

Maria-, licht- en kinderfeest

'Toen de tijd was aangebroken dat ze zich over-
eenkomstig de wet van Mozes rein moesten 
laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruza-
lem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals 
is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 

eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden 
toegewijd (Lucas 2,22-23)'.
2 februari is – zoals de naam doet vermoeden 
– natuurlijk een Mariafeest. Volgens de Joodse 
traditie moest een vrouw veertig dagen na haar 
bevalling een zuiveringsritueel ondergaan. Jo-
zef en Maria gaan daarom met hun pasgeboren 
zoon en twee tortelduiven naar de tempel. 
Maria Lichtmis is ook een lichtfeest. In oude 
weerspreuken hoorden we dat de dagen rond 
februari zichtbaar lengen: “Het wordt lichter; na 
Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong 
lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met 
Maria Lichtmis een heel uur.” Maria Lichtmis 
vertoont dan ook sterke verwantschappen met 
heidense lichtfeesten zoals bijvoorbeeld het Ier-
se Imbolc, middenin de winter. Het is ook een 
traditie dat op Maria Lichtmis kaarsen worden 
gewijd en kaarsprocessies worden gehouden.
Maria Lichtmis is tot slot ook een kinderfeest. 
Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is 
het de gewoonte om op 2 februari of de eerstko-
mende zondag alle pasgedoopte kinderen met 
hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Dit is 
een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan 
bij de betekenis van het doopsel en de opdracht 
die ouders hebben om hun kind goed en gelovig 
op te voeden.”

 
Over enkele weken breekt 
het carnavalsfeest los. Vele 
onder ons zijn daar vol van 
en kijken ernaar uit. Car-
naval is immer uitgegroeid 
tot een volksfeest, waar 

iedereen aan mee kan doen. Alles staat daarbij 
op z’n kop. Een echte carnavalsvierder vermomt 
zich en zet een masker op. Hij wil iemand anders 
zijn en niet herkend worden. Hoe gekker, hoe 
mooier!
Carnaval is ook het feest van de taal. Tonproaters 
nemen geen blad voor de mond en ook in de 
carnavalsoptocht lopen groepen en eenlingen 
voorbij die rake en gevatte teksten meedragen. 
Alles en iedereen wordt in de maling genomen. 
Vier dagen lang mag de waarheid luidkeels en 
overal verkondigd worden. Wie daar niet tegen 
kan, hoort niet thuis in het rijk van prins carnaval 
en kan beter maar vluchten naar een of ander 
vakantieoord.
Carnaval duurt echter maar een paar dagen. Op 
Aswoensdag is de pret afgelopen en begint het 
gewone leven weer. Dan moet je weer voorzich-
tig zijn met iedereen te vertellen, wat je op je 
lever hebt.
Twee Nederlandse spreekwoorden zeggen: “Ho-

CARNAVAL EEN FEEST VOOR EN MET ELKAAR

MARIA LICHTMIS
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ren, zien en zwijgen” en “Spreken is zilver, maar 
zwijgen goud”. Daar kun je het mee doen. Wij 
Nederlanders zijn niet zo mededeelzaam in onze 
omgang met anderen. Wij laten niet gauw het 
achterste van onze tong zien. Wij houden niet 
van opscheppers die zich bij elke gelegenheid in 
’t zonnetje zetten. “Doe maar gewoon, dan doe 
je gek genoeg”, zeggen we dan.
Er wordt dagelijks wat afgepraat onder mensen. 
Daar zijn vooreerst de kletskousen die als een 
lopend nieuwsblad alle laatste nieuwtjes rondba-
zuinen. Dan volgen de roddelaars, kwaadsprekers 
en lasteraars, die net als veel boulevardbladen 
anderen kwetsen en verdacht maken. Dan ko-
men de vleiers en huichelaars die zichzelf mooier 
voordoen dan zij in werkelijkheid zijn en niet te 
vergeten de fantasten en 
leugenaars die hun eigen 
hersenspinsels voor waar 
aanzien.
Gelukkig zijn er ook nog 
sprekers voor wie de waar-
heid heilig is, mensen die 
recht door zee gaan en 
eerlijk vertellen wat er in 
hen leeft. Dat zijn de men-
sen die spreken en eerlijk 
voor hun mening uitkomen. Daarom hebben 
zij bij anderen zo’n groot vertrouwen. Er wordt 
naar hen geluisterd, want je weet wat je aan hen 
hebt.
Het spreken van de mens is de uiting van wat er 
binnen in hem leeft. Spreken is de buitenkant 
van ons innerlijk. Wie van binnen wijs is, spreekt 
wijze woorden, maar wie van binnen dom is, 
kraamt ook domme taal uit.
Dat bedoelen we ook met de woorden in het 
evangelie. “Een boom kent men aan zijn vruchten 
… een goed mens brengt het goede tevoorschijn 
… maar een slechte brengt het slechte tevoor-
schijn … want waar het hart van vol is, daar loopt 
de mond van over”. 
Levensvreugde en humor zijn de graadmeter 
voor de gezondheid van het individu en onze 
samenleving. Het leert onze eigen grootdoene-
rij en tekorten zien. Toch zullen we ook steeds 
kritisch tegenover onszelf moeten durven zijn. 
Laten we eerlijk en goed bedenken dat iemand 
die misbruik maakt van de carnavalsdagen, 
schade toebrengt aan zichzelf, zijn eigen waar-
digheid als mens komt in het geding. Bovendien 
brengt het schade toe aan anderen die carnaval 
willen vieren als een feest voor elkaar en met el-
kaar.
Maak er plezierige dagen van, want het is zo As-
woensdag …

Diaken Hennie Witsiers

Het Diaconaal Beraad wil allen die op een of 
andere wijze betrokken zijn geweest bij de voor-
bereiding en/of uitvoering van onze jaarlijkse 
kerstpakkettenactie en attenties hartelijk dank-
zeggen:
De mensen en organisatie die de adressen aan 
ons hebben doorgegeven van de personen die 
naar hun mening in aanmerking kwamen voor 
een pakket. Zij hebben dit jaar ook de kerstpak-
ketten thuis bezorgd.
De vrijwilligers van de ziekenbezoekgroepen, die 
aangegeven hebben welke personen een duwtje 
in de rug nodig hebben in de vorm van een bloe-
metje en die dit bloemetje hebben bezorgd. 
De vrijwilligers van het parochiecentrum die op 
een of andere wijze hebben meegeholpen.
De Kerstengelen en de Voedselbank voor de 
prettige samenwerking.
De leveranciers van de broden en de pasjes en de 
bloemisten die de bloemetjes gemaakt hebben.
Zonder hun inzet is het niet mogelijk deze actie 
te organiseren. Wij danken hen nogmaals voor 
de tijd en de inzet die zij hieraan besteed heb-
ben.

Daarnaast past een woord van dank aan allen 
– privépersonen, bedrijven en instellingen – die 
deze actie financieel ondersteund hebben. Dit 
hebben zij gedaan middels de jaarlijkse collec-
te op het feest van Christus Koning (de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar); het zogenoemd 
Antoniusbrood, enveloppen met inhoud in de 
brievenbus en de overgemaakte bedragen op 
onze bankrekening. Zonder uw en hun bijdra-
gen was het niet mogelijk geweest de minder 
bedeelde gezinnen een mooie kerst te geven.
Aan u allen heel hartelijk dank, ook namens ie-
dereen die iets mocht ontvangen.

Het diaconaal beraad

DIACONAAL BERAAD BEDANKT U
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EVEN PUZZELEN

ZOEKPLAATJE
Zijn jullie ook naar die mooie kerststal in de Antonius Abtkerk in Wijchen gaan kijken?
Dan herken je  ongetwijfeld deze grote kameel, die daar zo eigenwijs stond te kijken.
Maar herken je ook alle verschillen tussen de twee foto’s ? Het zijn er meer dan twintig. 
©Leo Bijmans
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van huizen met vergelijkbare insecticiden om ma-
lariamuggen te doden. Beschermende klamboes 
behandeld met langdurige insecticiden voorko-
men beten van malaria-geïnfecteerde muggen 
en doden ze. Het probleem speelt in heideregio’s, 
zowel in de gezondheidsregio van Ikiliwindi als in 
die van Bomono Ba Jedu.  Ikiliwindi is het centrum 

van twaalf dorpen en sommigen lig-
gen op meer dan een uur lopen vanaf 
Ikiliwindi. Het totale verzorgingsge-
bied heeft ruim 75.000 inwoners. 
Sommige wegen zijn onbegaanbaar 
voor auto’s, zeker in de regentijd. Re-
gio Bomono omvat tien dorpen. Het 
gezondheidsgebied valt onder het ge-

zondheidsdistrict Dibombari.

In beide gezondheidsregio’s willen de gezond-
heidswerkers van de Casey Association Cameroon 
in samenwerking met de plaatselijke gezond-
heidscentra bereiken:
•  Uitdelen van muskietennetten aan alle zwan-
gere vrouwen en aan kinderen van nul tot vier 
jaar;
•  Geven van voorlichting over malaria;
•  Behandelen van vrouwen die malaria hebben 
opgelopen;
•  Zwangere vrouwen suppletie geven (ijzer en 
foliumzuur) om ook andere gezondheidsrisico’s 
voor hen en hun baby's te verminderen (zoals 
bloedingen bij de bevallingen en spina bifida bij 
de baby's). 

Doelstelling is om tot 2022 alle zwangere vrou-
wen en kinderen van nul tot vier jaar te bereiken 
in de beide gezondheidsregio’s. Voor de re-
gio Bomono is de schatting dat voor zwangere 
vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar 4859 
muskietennetten nodig zijn. De bevolking van de 
dorpen groeit op dit moment snel door het grote 
aantal vluchtelingen uit de South West Region, 
zodat het er wel veel meer kunnen worden.Wat 
betreft de regio Ikiliwindi is de schatting dat er 
na terugkeer van de rust en veiligheid en dus de 
terugkeer van de vluchtelingen 7500 muskieten-
netten nodig zijn, en in de dorpen moet daar ook 
de malariavoorlichting nog van start gaan.

Voor het jaar 2020 worden de kosten begroot op 
een bedrag van E 25.500,00.  Hiervoor gaan wij 
ons als parochie serieus inzetten en wij vragen u 
hieraan mee te doen. Het is belangrijk dat deze 
mensen door ons geholpen worden. Wij hopen 
dat u de noodzaak van dit project inziet. 
In het volgende nummer van de Apostelbode 
zullen wij u nader informeren over hoe de cam-
pagne verder gaat verlopen.

De parochiële werkgroep Vastenactie

VEERTIGDAGENTIJD

Uw aandacht voor de Vastenactie.
De veertigdagentijd komt eraan en dan is het 
goed toch nog eens de oude naam voor die tijd 
te noemen: vastentijd. U kent het van vroeger.
Veel minder eten en geen vlees gebruiken en 
zelfs geen jus uit vlees bereid.
Die tijd ligt al heel wat jaren achter 
ons. Net zo goed als het vastentrom-
meltje van de kinderen. Afschaffen en 
niets voor in de plaats zetten, vinden 
veel mensen dat. Toch klopt dat niet. 
Vrij snel na het afschaffen van het offi-
ciële vasten is de landelijke Vastenactie 
gekomen, met de bedoeling dat mensen sober-
der zouden leven en van hun overvloed zouden 
geven aan de allerarmsten. Daar werden allerlei 
projecten aangevoerd uit de derde wereld, die 
ertoe dienden om het hongerprobleem uit de 
wereld te helpen. En mensen vonden manieren 
om serieus met dit nieuwe soort vasten bezig te 
zijn. Zo ontstond er bij velen de gewoonte om in 
de vasten werkelijk soberder te leven en het zo 
uitgespaarde geld te schenken aan de vastenac-
tie. Dus toch een vastentrommeltje voor jong en 
oud. Naar me dunkt ook een goed idee voor ons. 
Te zijner tijd ontvangt u het bekende envelopje 
van de Vastenactie om uw offer in te doen.

Onze parochie, De Twaalf Apostelen, wil deze veer-
tigdagentijd gaan werken aan het Malariaproject in 
Kameroen.  

Malaria is niet alleen een probleem in Kameroen. 
Ongeveer een miljoen mensen sterven elk jaar 
aan malaria en de helft van de wereldbevolking 
leeft in gebieden waar het risico bestaat om de 
ziekte krijgen door de beten van geïnfecteerde 
muggen. Malaria is wereldwijd een van de meest 
voorkomende infectieziekten en een groot pro-
bleem voor de volksgezondheid, vooral in Afrika 
en Zuid-Azië. Ongeveer drie miljard mensen in 
109 landen lopen het risico om besmet te raken. 
Elk jaar zijn er naar schatting 250  miljoen gevallen 
van malaria die leiden tot ongeveer een miljoen 
sterfgevallen, vooral van kinderen jonger dan vijf 
jaar. Het organisme dat de gevaarlijkste vorm van 
malaria veroorzaakt, is een microscopische para-
siet met de naam Plasmodium falciparum. Deze 
parasiet wordt overgedragen door muggensoor-
ten die behoren tot het geslacht Anofeles en 
alleen door vrouwtjes van die soort.
De meest effectieve preventiemaatregelen zijn 
het gebruik van muggennetten (klamboes) be-
handeld met langdurige insecticiden – om de 
muggenbeten te voorkomen en om de muggen 
te doden – en het sproeien van de binnenmuren 
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ALBERTINUMLEZINGEN

VOORSTELLING VORMELINGEN
Tijdens de viering bij de opening van de advent 
hebben de vormelingen uit onze parochie zich 
voorgesteld. Het thema van de viering was ‘Zorg 
voor de schepping’. 
Met de jongeren hebben we dat concreet 
gemaakt door voorafgaand aan de viering 
zwerfafval op te ruimen. Van de gemeente heb-
ben we prikkers en hesjes gekregen en toen zijn 
we aan de slag gegaan in de omgeving van de 
kerk van Alverna. Er zijn flink wat zakken afval 

verzameld! Zo hebben we erbij stilgestaan dat 
zorgen voor de schepping iets is dat je ook heel 
concreet moet doen. Na afloop kwam de wet-
houder ook nog op bezoek met een cadeautje 
voor elke vormeling: een linnen tas en een zakje 
zaadjes. Dat sloot weer mooi aan bij de viering, 
waar het niet alleen ging over de zorgen, maar 
ook over hoop. De zaadjes en de grond die de 
jongeren aandroegen symboliseren de hoop op 
groei en een betere wereld. 

pastoraal werker Lara van der Zee

Waarden en tradities in christelijke context 

Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie

Spreker: prof. dr. Paul Post, emeritus hoogleraar 
rituele studies Tilburg University
Datum: 5 maart 2020

Christelijke sociale leer in beweging

Spreker: Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 
’s-Hertogenbosch
Datum: 12 maart 2020

Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke 
waarden

Spreker: drs. Pieter Jan Dijkman, directeur we-
tenschappelijk instituut van het CDA
Datum: 19 maart 2020

Traditie: ballast of rijkdom?
Een verkenning in dominicaans perspectief

Spreker: Joy van der Werf o.p., dominicanes van 
Neerbosch
Datum: 26 maart 2020

De lezingen worden op donderdag gehouden in 
de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, 
uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan 
het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een 
koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur 
gelegenheid om vragen te stellen en opmerkin-
gen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk 
te volgen. De entree bedraagt E7,-. Er is een ring-
leiding beschikbaar.

 meer info: Ans Metz,  024-3228285
e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl
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ROZENKRANS

Als we spreken over de rozenkrans, dan kunnen 
we zowel het snoer van kralen bedoelen, als het 
bidden van een aantal Weesgegroeten en Onze 
Vaders. Het gebedssnoer komt in andere gods-
diensten ook voor, al verschillen de vormen van 
het snoer en heeft het niet te maken met de 
Mariaverering. In ons land zien we het gebeds-
snoer wel eens gebruikt worden door vrome 
moslims. De rozenkrans wordt in de katholieke 
kerk wereldwijd gebruikt en is eeuwen oud, al 
hebben onze protestantse medechristenen deze 
gewoonte na de Reformatie niet meegenomen. 
Soms worden zeer kostbare materialen gebruikt 
voor het vervaardigen van een rozenkrans, zoals 
ivoor, zilver of goud. Meestal zijn ze van hout 
of glas. De rozenkrans bestaat uit een kruisje en 
zes grote en drieënvijftig kleine kralen. De grote 
kralen staan voor het Onze Vader; de kleine kra-
len voor het Weesgegroet.
Tijdens het rozenkransgebed laten we de kralen 
door onze vingers glijden. Zo weten we hoever 
we met het bidden van de rozenkrans zijn. Het 
gebed verloopt als volgt:
1.	 Na het kruisteken bidden we bij het kruisje de 
geloofsbelijdenis;
2.	 Onze Vader;
3.		Driemaal een Weesgegroet, 
waarbij de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest  worden aangeroe-
pen;
4.	 Eer aan de Vader en de Zoon en 
de Heilige Geest, zoals het was in 
het begin en nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen;
5.	 Onze Vader;
Hierna volgen de vijf ‘tientjes’ (tien Weesgegroe-
ten achterelkaar) volgens dit patroon:
6.	 Weesgegroet tien keer;
7.	 Eer aan de Vader....
8.	 Onze Vader.
De nummers 6, 7 en 8 worden nog vier keer her-
haald, waarbij na het allerlaatste Weesgegroet 
geen Onze Vader meer wordt gebeden.
Het rozenkransgebed wordt afgesloten met het 
kruisteken. Daarna wordt soms nog een Maria-
lied gezongen of het bekende ‘Salve Regina’.
Eigenlijk hebben we hiermee het rozenhoedje 
gebeden, want voor het volledige rozenkransge-
bed moeten we bovenstaande volgorde driemaal 
herhalen, zodat we in totaal vijftien tientjes bid-
den. In de praktijk maken we dit onderscheid 
niet en bidden we steeds vijf tientjes onder de 
naam rozenkrans. 
Tijdens het bidden van de zogenoemde tientjes 
van de rozenkrans worden het leven, het lijden 
en de verrijzenis van Jezus overwogen aan de 

hand van de geheimen. Op de geheimen van de 
rozenkrans, de verschillende groepen en de ver-
deling over de dagen van de week ga ik in een 
volgend artikel nader in.
Wij kennen twee maanden in het jaar die speci-
aal aan Maria zijn toegewijd: de meimaand en 
de maand oktober. Op 7 oktober vieren wij het 
feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
Deze feestdag gaat terug op paus Gregorius XIII, 
die dit feest instelde in 1573. Maria de moeder 
van Jezus wordt beschouwd als beschermster van 
de christenheid. De geschiedenis van het rozen-
kransgebed gaat volgens de traditie terug op 
een Mariaverschijning in 1208 aan de heilige Do-
minicus, stichter van de orde der dominicanen.  
Paus Clemens XII plaatste het feest in 1716 op 
de rooms-katholieke heiligenkalender en wel op 
de eerst zondag van oktober. Paus Paulus VI gaf 
het feest in 1969 zijn huidige naam: Onze Lieve 
Vrouw van de Heilige Rozenkrans. 
Paus Johannes Paulus II was een groot Maria-
vereerder en bezocht tijdens zijn pontificaat de 
belangrijkste Maria-bedevaartplaatsen, zoals 
Lourdes in Frankrijk, Fatima in Portugal en Czes-
tochowa in het zuiden van zijn geboorteland 

Polen. Ook paus Franciscus is een 
groot Mariavereerder. In 2017 
noemde hij in een boodschap op 
de Wereldziekendag Maria de 
Moeder van de Kerk.   
Binnen onze parochie heeft bijna 
iedere kerk een Mariakapel; het-
zij in de kerk, hetzij erbuiten als 
een apart gebouwtje. Ook staat 
er een tamelijk nieuwe kapel 

aan de Boskant in de Broekstraat te Alverna. De 
kapellen worden frequent bezocht. Het aantal 
kaarsjes dat jaarlijks wordt opgestoken loopt 
in de duizenden en er worden heel wat rozen-
kransen gebeden. Op Maria-Tenhemelopneming 
op 15 augustus vindt een viering plaats op de 
Molenberg in Wijchen. Op de kapelberg in 
Bergharen zijn in de meimaand vieringen en op 
tweede pinksterdag wordt vanuit de parochie 
een kapellentocht gehouden. 
In de tuin van de Antonius Abtkerk in Wijchen 
bevindt zich een goed onderhouden Mariagrot. 
Bij goed weer wordt daar op maandagavond in 
mei en oktober om 18.30 uur de rozenkrans ge-
beden. Bij slecht weer gebeurt dit in de kapel van 
de kerk.
Onze parochie kent mooie tradities van Maria-
verering, die hopelijk nog lang standhouden.

Koos Leemker
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Op zaterdag 21 december hebben drie samen-
werkende christelijke geloofsgemeenschappen 
van Wijchen weer in en rondom de Antonius 
Abtkerk het Levend Kerstverhaal georganiseerd. 
Terwijl het kasteel en het winkelcentrum in de ban 
waren van sprookjes, lieten de protestantse Scha-
kelgemeenschap, de evangelische gemeenschap 

LEVEND KERSTVERHAAL 2019
Parousia en onze eigen Abtgeloofsgemeenschap 
zien wat het echte kerstverhaal inhoudt. 
Vóór de kerk stond een levende kerststal, in 
de pastorietuin kon men meedoen met een 
spelletjescarrousel en in de kerk waren er vier to-
neelvoorstellingen. De belangstelling was groot, 
het enthousiasme van de vrijwilligers voelbaar 
en de sfeer prima. 

Bron: foto's uit wijchensnieuws.nl
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ACTIE KERKBALANS

Geef voor je kerk is het motto 
van de Actie Kerkbalans  

voor 2020.

De Actie Kerkbalans is 
inmiddels al weer enkele 
weken geleden van start 

gegaan. Half januari hebt 
u van ons een brief hierover 

ontvangen.

Hoe belangrijk is de kerk voor u? 
Voor sommige mensen is het waardevol om 
regelmatig een dienst bij te wonen met ge-
loofsgenoten. Om te bidden als onderdeel van 
je geloofsovertuiging. Voor anderen is de kerk 
een plek om samen te komen op bijzondere mo-
menten in het leven. De kerk is er voor de hele 
gemeenschap. U heeft in het afgelopen jaar wel-
licht een viering bezocht, een vergadering, een 
concert of was u bezoeker van een andere bij-
eenkomst.

Heel veel vrijwilligers zijn actief

Heel veel mensen maken tijd vrij om zich in te 
zetten voor de kerk en de activiteiten in de pa-
rochie. Dit vrijwilligerswerk heeft voor velen ook 
een sociale functie. Samen komen om te zingen 
of samen bezig te zijn met onderhoud, verbete-
ring of versiering van de kerk. Het vervult een 
belangrijke rol in hun leven.

De toekomst

Vertrouwen in de toekomst hebben, betekent 
blijven investeren in de mensen, in het pastoraat, 
in het kerkgebouw en in de activiteiten. Denken 
in kansen en mogelijkheden en samen de schou-
ders eronder.
Met uw deelname aan Kerkbalans draagt u eraan 
bij dat dit alles kan blijven voortbestaan.
                                  Geeft u ook voor uw kerk? 

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans met belasting-
voordeel?

U wilt de parochie met 
de Actie Kerkbalans 
ondersteunen. Dan 
kunt u ervoor kiezen 
om deze gift via een 
overeenkomst vast te 
leggen. Hiermee kunt 
u uw bijdrage met be-
lastingvoordeel aan 
de parochie schenken 
en u betaalt ‘netto’ 
hetzelfde. U heeft 
met elk bedrag recht 
op dat voordeel. Voor 

de belastingsdienst maakt de hoogte van het be-
drag niets uit als het maar in de overeenkomst is 
vastgelegd.
Uw schenking moet aan een aantal voorwaar-
den voldoen voordat het als aftrekpost  in uw 
aangifte inkomstenbelasting meegenomen kan 
worden:
1. Er moet een schenkingsovereenkomst zijn op-
gemaakt voor minimaal vijf jaar. 
2. De parochie moet een ANBI-status hebben. 
(Dat is het geval.) 

Wat moet u doen?
- Het formulier voor de overeenkomst kunt u 
downloaden op de site van de belastingsdienst 
(zoek op: periodieke gift in geld).
- U vult de schenkingsovereenkomst twee keer in 
(punt 4 en 7 zal de penningmeester voor u invul-
len).
- U bezorgt de schenkingsovereenkomst op het 
parochiecentrum in Wijchen. Daar zal de pen-
ningmeester voor u punt 4 en 7 invullen. Daarna 
krijgt u één  exemplaar weer terug voor uw ei-
gen administratie.
- Heeft u een echtgenoot of geregistreerd 
partner? Dan moet die de overeenkomst ook    
ondertekenen.
Hebt u nog vragen dan kunt u per e-mail contact 
opnemen met de parochie via kerkbalans@
detwaalfapostelen.nl

ACTIE KERKBALANS - BELASTINGVOORDEEL
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melden dat we op kerstavond een koor hadden 
dat de viering zou opluisteren. Eén van ons heeft 
er heel veel werk van gemaakt om toch een koor 
te hebben. Het gelegenheidskoor was samenge-
steld uit leden van Di Capelli en het Hospicekoor 
aangevuld met enkele anderen. De genoemde 
koren repeteren wekelijks in onze kerk. De op-
luistering was hartverwarmend.
• Op 29 december hebben we oudjaar gevierd en 
dat was weer reuzegezellig en goed verzorgd.
• De periode rond Kerstmis vraagt van veel vrij-
willigers extra inzet. Voor al die medewerking 
van velen zijn we erg dankbaar, dus voor ieder-
een: dankjewel!

Emmanuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Bij de ingang van de kerk is een mooi houten 
bankje geplaatst met de naam erop van Annie 
Krispijn. Deze eer hangt samen met de konink-
lijke onderscheiding die zij in oktober ontving.
• Op 13 december was het gezellig druk in 
onze kerk. Naast de ouderenviering op de 
tweede vrijdag van de maand heeft een groep 
basisschoolkinderen uit groep 8 gekookt voor 28 
(oudere) mensen uit onze wijk. Door de foto's 
krijgt u een indruk van dit initiatief. Het was heel 
leuk!
• In de vorige Apostelbode konden wij nog niet 

UIT HET ARCHIEF
In deze eerste uitgave van de Apostelbode in het 
nieuwe jaar, wil ik in het kort iets schrijven over 
een oud-inwoonster (en ik denk bij zeer weini-
gen bekend) van Batenburg die haar hele leven 
heeft gewijd aan Jezus en Maria. 
Op 11 mei in het jaar 1878 is in Batenburg het 
huwelijk ingezegend van Antonius Smits (de 
hoefsmid) met Antonetta van den Hooge uit 
Niftrik. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen 
geboren. Een van deze kinderen was Johanna (6 
april 1885). Na de lagere school verhuisde ze naar 
Schijndel in Noord-Brabant, waar ze op 23 april 
1902 intrad in de Congregatie der Zusters van 
Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede 
Bijstand. In dit klooster legde ze op 27 augustus 
1905 de kloostergelofte af en ging door het le-
ven als zuster Maria Philotea. Deze zusters van 
liefde kwamen door schenking in het jaar 1894 
in het bezit van het Sint-Jozefgesticht in Ooijen, 
waar ze in 1913-1914 met huisvesting en onder-
wijs begonnen voor minder begaafde jongens. 
Hier ging zuster Maria Philotea werken en hier 
is ze op 6 januari 1943 voorzien van de H. Sacra-
menten overleden en begraven.

Hans Vermeulen

H. Victor - Batenburg

KERSTAVONDVIERING
Zoals u weet kerkt de katholieke gemeenschap 
vanaf 1 augustus 2019 in de oude St.-Victorkerk 
te Batenburg. De protestantse gemeenschap 
maakt ook gebruik van dit gebouw.  Zowel de 
protestantse gemeenschap als de katholieke ge-
meenschap vieren om de week. 
Op kerstavond wilden beide gemeenschappen 
een eigen viering hebben, maar roostertechnisch 
lukte dit niet. Uiteindelijk hebben we besloten 
een gezamenlijke viering te houden. De eerste 
vraag die dan opkomt is: hoe moet zo’n viering 
eruit zien? Gekozen werd voor een viering van 
Woord en Gebed met zang. 
Op kerstavond kwamen van beide Batenburgse 
gemeenschappen mensen om 19.30 uur bijeen. 
Ons is het opgevallen dat er ook mensen van 
elders gekomen waren. De oude St.-Victor was 

mooi gevuld. Dominee Dick Sonneveld en diaken 
Hennie Witsiers gingen in deze viering voor.  Het 
kerkkoor van de katholieke gemeenschap ver-
zorgde de gezangen met de aanwezigen.
Dominee Dick Sonneveld hield de overweging. 

Er was ook veel aandacht voor de gebeden. 
Na afloop waren er warme chocolademelk en 
glühwein met kerstbrood. Dit was een gezellig 
samenzijn.
De aanwezigen zijn voldaan naar huis gegaan 
en hebben het een mooie viering gevonden. De 
kerststal was opgebouwd en kwam in dit ge-
bouw goed uit.

De contactraad
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• In het begin van 
januari hebben 
we kussentjes ge-
legd op de stoelen 
in onze kerk. Daar 
bleek behoefte 
aan en dat hebben 
we voor elkaar 

kunnen krijgen. Op de foto kunt u zien hoe het 
eruit ziet.
• Op woensdag 19 februari om 19.30 uur is er 
weer een vergadering van de contactraad.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

Elke eerste en derde woensdag van de maand 
drinken we thee en koffie met een koekje in 

de herberg van onze Emma-
nuelkerk. De komende twee 
maanden gaat het om 5 en 19 
februari en 4 en 18 maart. Tus-
sen 10.00 en 11.30 uur bent u 
van harte welkom en breng ge-
rust iemand mee!!!

Tini Poos

Mazing Joy voor de muzikale ondersteuning. 
Door enkele kinderen werd het kerstverhaal 
uitgebeeld. Pastor Yves stelde aan verschillende 
kinderen vragen over het kerstverhaal. Zo kwam 
naar voren dat Jozef geen hotel geboekt had 
maar uiteindelijk terecht kon in een stal. Er was 
geen verloskundige maar Jozef en Maria ston-
den er alleen voor. Er kwamen herders naar de 
stal en kindje Jezus lag in een kribbe van hout 

en stro. Dit alles is een teken 
van nederigheid volgens pas-
tor Yves. We moeten volgens 
hem nederig zijn en blijven en 
vanuit dit standpunt ons leven 
leiden. 
• De contactraad wil alle vrij-
willigers die meegeholpen 
hebben met het opbouwen van 
de kerststal en de kerstversie-
ringen hebben verzorgd heel 

hartelijk danken. Het was weer prima verzorgd 
en gaf onze kerk weer een echte kerstuitstraling.

VANUIT DE CONTACTRAAD
• In Nederasselt is vorig jaar in samenwerking met 
de dorpsraad van Nederas-
selt een kerstboom compleet 
met verlichting geplaatst op 
het Gildeplein. Vooraf was er 
toen ook een bijeenkomst in 
de kerk. 
• Dit jaar werd deze bijeen-
komst georganiseerd door 
het Oranjecomité. Er was ge-
vraagd om een wens in een 
‘kerstbal’ te doen en deze 
kerstbal mee te nemen naar de kerk. Pastor 
Yves opende de bijeenkomst en zorgde voor 
een spirituele inleiding. Daarna werd een kind-
vriendelijk kerstverhaal voorgelezen waarbij 
tussendoor mooie kerstliederen werden ge-
zongen. Er was gezorgd voor warme chocolade 
en glühwein na afloop en daarna vertrokken 
alle mensen naar het Gildeplein om daar de 
kerstballen in de boom te hangen. Bedankt 
Oranjecomité voor de mooie bijeenkomst!!
• Op kerstavond was er een kindvriendelijke 
kerstviering met als voorganger pastor Yves en 

h. antonius abt nederasselt
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H. Jozefkerk - Alverna

VANUIT DE CONTACTRAAD
Ceciliafeest H. Jozef Alverna

Op 23 november vierde het dames- en herenkoor 
het Ceciliafeest. Dit jaar hadden we weer een ju-
bilaris: Agnes de Winkel is twaalfeneenhalf jaar 
lid van ons koor en kreeg van voorganger Hen-
nie Witsiers een onderscheiding opgespeld voor 
haar inzet. Namens de geloofsgemeenschap 
overhandigde Anny Rosmalen haar een boeket 
bloemen. Na de mis werd het feest voortgezet 
in het dorpshuis De Oase waar we genoten van 
een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en drankje. Natuurlijk werd er nog volop 
gezongen. De muziek werd verzorgd door Al-
bert Barsch met zijn accordeon. Na de gezellige 
avond ging iedereen voldaan naar huis. 

MARIAKAPEL
Na een lange afwezig-
heid is het Mariabeeld, 
wat afkomstig is uit de 
kloosterkerk, weer he-
lemaal in oude glorie 
hersteld door Wendy 
Loeffen met het advies 
van, en in overleg met 
manlief Gerd-Jan, de 
naaste buur van onze 
kerk.
We zijn ze daar erg 

dankbaar voor. Hopelijk komen er veel mensen 
‘onze’ Maria weer bewonderen en een kaarsje 
opsteken. Wij als vrijwilligers van de geloofsge-
meenschap Alverna zullen dit zeker vaker doen.
Het beeld is zo mooi opgeknapt dat we het nu 
ook beter kunnen onderhouden.

KERSTMIS 2019
We kunnen weer terugkijken op mooie vieringen 
tijdens Kerstmis, al loopt het bezoek terug, wat 
jammer is. Degenen die er geweest zijn hebben 
er echter positief op gereageerd. De koren heb-
ben mooie diensten verzorgd in samenwerking 
met de voorgangers en de lectoren. Ook onze 
nieuwe kosters hebben de nodige hulp gebracht, 
waar we heel blij mee zijn. Onze dank gaat ver-
der uit naar de versiergroep die de kerk mooi 
versierd had. De kerkhofgroep had de kerststal, 
met bomen en verlichting weer prima verzorgd. 
Zij zijn van vele markten thuis. Iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen aan de kerstvierin-
gen, hartelijk dank.
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H. Damianus - Niftrik

In de geloofsgemeenschap H. Damianus hebben 
we twee kerstvieringen gehad. Op kerstavond 
en op eerste kerstdag. 
De nachtmis was een plechtige viering. Het koor 
zong mooi, de kerk was binnen en buiten ver-
licht en sfeervol versierd. Natuurlijk ontbrak de 
kerststal niet. Het belangrijkste was dat er zo-
veel mensen in de kerk waren. Na afloop was er 
voor iedereen een glas glühwein of warme cho-
comelk.
Op eerste kerstdag was er een gezinsviering. Er 
waren veel kinderen in de kerk, met hun ouders, 

opa’s en oma’s. Eerst werden de adventskaarsen 
nogmaals aangestoken. Iedere kaars heeft een 
boodschap; een verwijzing naar het kerstverhaal.
Daarna kwamen kerstgewoontes en hun bete-
kenissen aanbod. Een kerstkleed, een boom, het 
stalletje, een kerststukje en kaarsen.
Het kerstverhaal werd voorgelezen en na-
gespeeld door de kinderen. Maria en Jozef, 
engelen, herders met de schapen en de drie ko-
ningen. Ook dit jaar was er weer een baby (van 
een paar weken oud) die de rol van Kindje Jezus 
vervulde. De term Kindje Wiegen werd hier let-
terlijk  toegepast.  Maria wiegde vol overgave 
een groot gedeelte van de viering het Kindje. 
Een gelegenheidskinderkoor zong, gedeeltelijk 
begeleid door klokkenspel.

De gezinsviering was voorbereid en (muzikaal) 
begeleid door vier ouders. Maar het was vooral 
een viering voor en door kinderen.

De contactraad wil alle vrijwilligers bedanken 
die in de weken voor kerst en tijdens de vierin-
gen  hun bijdrage  geleverd hebben.

Namens de contactraad, Annie van As

REÜNIE JONGERENKOOR ALVERNA 50 JAAR
Omdat het jongerenkoor inmiddels 50 jaar be-
staat, is het plan ontstaan om een reünie te 
organiseren.
Ben je sinds de oprichting in 1969 op een of an-
dere manier betrokken geweest, dan ben je van 
harte welkom op vrijdag 27 maart 2020 in de 
Oase in Alverna.
Leuk om elkaar weer eens te zien!
Heb je interesse, meld je dan aan op het vol-
gende mailadres onder vermelding van je naam 

(dames graag ook je meisjesnaam): reuniejonge-
renkooralverna@gmail.com

Na aanmelding houden we jullie op de hoogte!
Help mee om dit bericht te verspreiden en geef 
het door aan alle oud-leden die je kent!
* We vragen een eigen bijdrage van €15,00 voor 
de organisatiekosten en enkele consumpties.
Tot dan!

Cor, Herman, Fien, Henriëtte, Jan en Miranda
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 08 februari / 09 februari
• 5e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jes. 58,7-10
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5
☼ Evangelie: Mt. 5,13-16
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ton van Balveren

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ad Blommerde

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

15 februari / 16 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Sir. 15,15-20
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10
☼ Evangelie: Mt. 5,17-37
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Martin Claes

zondag

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Lara van der Zee

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Vochs
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

01 februari / 02 februari
• 4e zondag door het jaar
• Opdracht van de Heer

lezingen           3 
Eerste lezing: Mal. 3,1-4
☼ Tweede lezing: Hebr. 2,14-18
☼ Evangelie: Lc. 2,22-40
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 februari
• Aswoensdag
   Vastenactie

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Joël 2,12-18
☼ Tweede lezing: 2 Kor. 5,20-6,2
☼ Evangelie: Mt. 6,1-6.16-18
woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

woensdag

16.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Yves Mambueni

woensdag

14.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

woensdag

10.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Jack Steeghs

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

29 februari / 01 maart
• 1e zondag veertigdagentijd
   Vastenactie

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,12-19
☼ Evangelie: Mt. 4,1-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

22 februari / 23 februari
• 7e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Lev. 19,1-2.17-18
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23
☼ Evangelie: Mt. 5,38-48
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ton van Balveren

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zaterdag

19.30 Carnavalsviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

10.00 Carnavalsviering
New Challenge/
Blaaskapel Naovenant
Yves Mambueni
zondag

11.30 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Carnavalsviering
Muzanna
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 08 februari / 09 februari
• 5e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jes. 58,7-10
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5
☼ Evangelie: Mt. 5,13-16
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Martin Claes

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Between
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ton van Balveren

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ad Blommerde

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

15 februari / 16 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Sir. 15,15-20
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10
☼ Evangelie: Mt. 5,17-37
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Martin Claes

zondag

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Lara van der Zee

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Vochs
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

01 februari / 02 februari
• 4e zondag door het jaar
• Opdracht van de Heer

lezingen           3 
Eerste lezing: Mal. 3,1-4
☼ Tweede lezing: Hebr. 2,14-18
☼ Evangelie: Lc. 2,22-40
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 februari
• Aswoensdag
   Vastenactie

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Joël 2,12-18
☼ Tweede lezing: 2 Kor. 5,20-6,2
☼ Evangelie: Mt. 6,1-6.16-18
woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

woensdag

16.00 Aswoensdagviering
Samenzang
Yves Mambueni

woensdag

14.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Yves Mambueni

Géén viering

woensdag

10.00 Aswoensdagviering
Gemengd Koor
Jack Steeghs

woensdag

19.00 Aswoensdagviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

29 februari / 01 maart
• 1e zondag veertigdagentijd
   Vastenactie

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,12-19
☼ Evangelie: Mt. 4,1-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang met pianobegeleiding
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Gemengd Koor
Jack Steeghs

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

22 februari / 23 februari
• 7e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Lev. 19,1-2.17-18
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23
☼ Evangelie: Mt. 5,38-48
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Ton van Balveren
Kinderopvang (0-6 jaar)
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Gemengd Koor
Ton van Balveren

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Andreas Inderwisch

Géén viering

zaterdag

19.30 Carnavalsviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Yves Mambueni

zondag

10.00 Carnavalsviering
New Challenge/
Blaaskapel Naovenant
Yves Mambueni
zondag

11.30 Carnavalsviering
Gemengd Koor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Carnavalsviering
Muzanna
Jack Steeghs

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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BIJZONDERE VIERINGEN

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN

Wijchen | H. Antonius Abt
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
zondag 02 februari 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.
zondag 01 maart 19.30 uur Taizéviering. Werkgroep Taizéviering.

Wijchen | Emmanuel
vrijdag 14 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 28 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Koffie na afloop. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon
vrijdag 07 februari 09.30 uur Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.
vrijdag 06 maart 09.30 uur Eucharistieviering. Koffie na afloop. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef
vrijdag 21 februari 09.30 uur Woord en Communieviering. Koffie na afloop. Andreas Inderwisch.

Overasselt | H. Antonius Abt
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 27 januari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 10 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.
maandag 24 februari 14.00 uur Viering met Dichterbij. Yves Mambueni.

Overasselt | De Mijlpaal
dinsdag 11 februari 10.15 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 28 januari 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 25 februari 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Anna
vrijdag 07 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Hernen | De Mijlpaal
dinsdag 04 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
dinsdag 03 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Leur | Dorpskerk
zondag 26 januari 19.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.
zondag 23 februari 19.00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leur.

        = Eucharistieviering           = Woord- en Communieviering           = Gebedsviering           = Taizéviering          

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

De zware regenval die Indonesië trof, heeft over-
stromingen veroorzaakt in het westen van het 
eiland Java. Vooral de regio’s Jakarta en Lebak 
werden getroffen. Meer dan 170.000 mensen 
hebben hun huis moeten verlaten.
Om de mensen die hieronder lijden te steunen, 
heeft de Wijchense Wereldwinkel mooie artike-
len uit Indonesië. Het stimuleert en motiveert 

dat er voor producten als deze een afzetmarkt is 
bij ons. Dit bevordert de wederopbouw in Indo-
nesië na de overstromingen.                       
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H. Antonius Abt - Overasselt

VANUIT  DE CONTACTRAAD
Bouwkundige zaken

• De pastorie is klaar. De nieuwe vloerbedekking 
ligt erin, de woonkamer is opnieuw gesausd en 
de gordijnen zijn vervangen. 
• Ook de gebedsruimte/huiskapel in de pastorie 
heeft een opknapbeurt gekregen: de archiefkas-
ten zijn verplaatst naar het kantoortje en er staat 
een ‘nieuw’ altaar en een ‘nieuw’ tabernakel 

• Het dak van het schuurtje in de pastorietuin is 
vervangen. Binnenkort wordt het schuurtje op-
nieuw geschilderd.
• In april zal de kerk onder handen worden geno-
men. Behalve de onderdelen die vallen onder de 
subsidieregeling instandhouding monumenten 
(dat wil zeggen dat de subsidie 50% van de sub-
sidiabele kosten bedraagt), wordt de verlichting 
van het torenuurwerk vervangen. Dit doen we 
tegelijkertijd omdat er dan maar één keer een 
hoogwerker behoeft te worden ingeschakeld.
• De stal die Jos Poels voor de kerstgroep buiten 
heeft gemaakt zag er mooi uit en is gemakkelijk 
op te zetten en te demonteren. We willen be-
kijken of we de kerststal volgend jaar een nog 
warmere uitstraling kunnen geven.

Kerstconcert 22 december

Het gezamenlijk concert van KNA’s klarinette-
nensemble Mooi van Hout en het koor Engsele 
was prachtig. Er waren veel belangstellenden die 
dit initiatief, dat voor herhaling vatbaar is, zeer 
hebben gewaardeerd. 

Begroting 2020
Voor enkele voorzieningen moet nog een offer-
te worden aangevraagd voordat het bestuur ze 
kan beoordelen. Dit betreft de verfraaiing rond-
om het Heilig Hartbeeld bij de kerk, de cursus 
Thuisbegeleiding/Eenzaamheid voor het pasto-
raat van nabijheid en de nieuwe beplanting in 
de pastorietuin.

Begraafplaats 
• De opdracht voor het verwijderen van grafste-
nen van graven die vorig jaar zijn verlopen en 
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Paschalis Baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD
Allerzielen

Op zondag 3 november was er in onze kerk weer 
de jaarlijkse gedachtenisviering in het kader van 
Allerzielen. Pastor Andreas had deze keer geko-
zen voor het thema ‘Als schelpen in het zand’. 
Het gelijknamige nummer van Frank Boeijen 
was tijdens deze sfeervolle viering te horen, ter-
wijl er op het grote scherm mooie (strand)foto’s 
voorbijkwamen met daarbij de namen van de 
overledenen van het voorbije jaar. Voor het al-
taar hadden de vrijwilligers met zand, schelpen, 
netten, drijfhout en een heuse vuurtoren een 
strandtafereel gemaakt. Bij het noemen van de 
namen mochten de nabestaanden één voor één 
naar voren komen om een lichtje aan te maken 
in het zand. Van het strand mochten ze vervol-
gens een schelp nemen waaraan een gedichtje 
was bevestigd. Zo was er aan deze dag een blij-
vende herinnering. Na afloop werden onder een 
stralende hemel alle graven opnieuw gezegend. 
Een mooie traditie die we graag in ere houden!  

Vrijwilligersochtend

Een andere traditie is de jaarlijks terugkerende 
vrijwilligersochtend. Aansluitend aan de zon-
dagsviering was er voor de vrijwilligers van 
onze geloofsgemeenschap een gezellige och-
tend waarbij de ontmoeting met elkaar voorop 
staat. Deze keer waren er geen jubilarissen om 
in het zonnetje te zetten, maar dat maakte de 
pret beslist niet kleiner. De dames die de ochtend 
hadden voorbereid, hadden weer erg hun best 
gedaan om met een origineel spel op de prop-
pen te komen: ‘zakjes voelen’. De hilariteit was 
natuurlijk groot toen na de koffie alle aanwezi-
gen een zakje om hun hals kregen met daarin 
een voorwerp. Het was de bedoeling om zoveel 
mogelijk voorwerpen op de tast te raden en deze 
in te vullen op een lijst. Voor de vrijwilligers met 
het beste gevoel lagen er mooie prijzen klaar. Als 
afsluiting was er een eenvoudige lunch waarbij 
menig anekdote uit onze geloofsgemeenschap 
met smaak nog eens werd verteld. Langs deze 
weg nogmaals heel veel dank aan alle vrijwilli-
gers die zich in het voorbije jaar hebben ingezet 

voor onze Paschalisgemeenschap!

Ontmoetingsviering

In de toekomst zal er vaker voor een brunch 
worden gezorgd. Het beste houdt  u hiervoor de 
weekendmededelingen in de gaten. Van harte 
welkom op de eerste vrijdag van de maand om 
09.30 uur!

Gerard Arts

niet meer zijn verlengd, is gegeven. Het is nog 
niet bekend wanneer de grafstenen verwijderd 
worden.
• De rechthebbenden van de graven die in de 

eerste helft van 2021 (volgend jaar dus) verlo-
pen, zijn deze en vorige week aangeschreven.

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest:
• Voorbereiding hoveniersborrel
• Extra Apostelvergadering

ONTMOETINGSVIERINGEN
Op vrijdag 6 december 2019 hadden we in de 
Paschaliskerk de maandelijkse ontmoetingsvie-
ring. Zo’n dertig mensen kwam naar onze kerk. 
Ze hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging 
om in de adventstijd met elkaar een inspireren-
de ochtend te beleven. In de viering, die werd 
voorgegaan door pastor Andreas en deze keer 
plaatsvond in de doopkapel, dachten we met el-
kaar na over de vraag of wij God als eens hebben 
ontmoet in ons leven. Was er ooit een moment 
waarop we zijn aanwezigheid hebben gevoeld? 
Na de mooie viering was er in de prachtig ver-
sierde zaal koffie/ thee met lekker kerstbrood 
erbij. Kerstbrood zul u zeggen, het was toch nog 
geen kerst? 
Er was namelijk voor deze keer, in het kader 
van Vitaliteit, een sinter-kerst brunch voor de 
mensen. Onder het genot van heerlijke soep en 
lekkere belegde broodjes werd er nog fijn met 
elkaar gepraat. Dit was een mooie ontmoeting, 
zo voor de kerst. Met een lichtje en adventswens 
ging men om 12.30 uur dankbaar naar huis.

Ook op vrijdag 3 januari 2020 hadden we weer 
een maandelijkse ontmoetingsviering.
Deze keer ging pastor Ad Blommerde voor. Hij 
zei: ”Laat ik vanmorgen maar beginnen met een 
sprookje.
Het sprookje ging over een prinsesje dat voor 
haar verjaardag een klosje garen kreeg. Sprook-
jes bevatten een diepe waarheid. En daarbij 
geldt: Wie oren heeft om te horen, dat hij hore! 
Het sprookje maakte duidelijk, dat we de goede 
en de kwade dagen intens moeten beleven/ ze 
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BEZOEK AAN DE KERSTSTAL 
Peuters van peuteropvang Suikerberg hebben 
genoten van een uitstapje naar de Paschalis 
Baylonkerk. Zij mochten daar de kerststal be-
wonderen die gebouwd is door vrijwilligers. 
We werden hartelijk ontvangen door Marijke, 
pastor Andreas en Maria. In de zijkapel onder 
een prachtige sterrenhemel vonden we de her-
ders met hun schapen, de drie koningen en in 
de stal Jozef en Maria. In de doopkapel hebben 
we samen gezongen en luisterden we naar het 
kerstverhaal. De engel gaf iedere peuter een 
overtuigend 'dank je wel' nadat peuters er zelf 
een muntje in hadden gedaan. Alle vrijwilligers 
die de kerststal opbouwden en de kerk zo prach-
tig versierd hebben, complimenten van ouders, 
kinderen en pedagogisch medewerkers. Dank 
jullie wel namens ons allemaal voor de hartelijke 
ontvangst en de gastvrijheid. 

zijn allemaal de moeite waard. Na de viering 
was er natuurlijk koffie en thee, met iets lekkers 
erbij. Ook waren er bij deze nieuwjaarsbrunch 
weer lekkere soep en belegde broodjes. Na de 
gezellige, dankbare nieuwjaarsbrunch, gingen 
de mensen met de woorden 'We worden ver-
wend' naar huis. Dat geeft de werkgroep veel 
energie om hiermee door te gaan.

De werkgroep eerste vrijdag ontmoetingsviering
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Antonius Abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Annie Kloosterman kwam vertellen dat ze 
besloten heeft met onmiddellijke ingang te stop-
pen met de contactraad. Daarmee verliest de 
contactraad een zeer gewaardeerd lid met veel 
ervaring en een grote inzet. Annie: bedankt!
• Bij het opstellen van de agenda gaan we 
voortaan beginnen met de punten waarvoor de 
inbreng van de eerstaanspreekbare pastor en het 
lid van het parochiebestuur essentieel zijn, zodat 
ze niet gedwongen 
zijn heel lang te blij-
ven.
• Dankzij de in-
zet van velen is de 
drukke periode 
rond Kerstmis en de 
jaarwisseling goed 
verlopen. Alle hulde 

WAT IS BELANGRIJK?
Vaak wordt deze vraag 
gesteld, privé, zakelijk of 
meer in het algemeen. In 

vele vormen wordt de vraag gesteld maar uit-
eindelijk komt het steeds neer op de vraag 'wat 
is belangrijk?' Volgens mij is de vraag belangrijk, 
maar tegelijkertijd ook moeilijk te beantwoor-
den. Bovendien wordt het antwoord dat gegeven 
wordt vaak bepaald door de interesses en om-
standigheden waarin de mens verkeert aan wie 
de vraag wordt gesteld.

Ben je in internationale politiek geïnteresseerd, 
dan springt het conflict USA-Iran eruit. In Neder-
land zijn we vol van de discussies over stikstof, 
milieu en pensioenen. 
Op plaatselijk niveau vraagt de opvolging van 
burgemeester Verheijen en het plan ‘van ​
kasteel tot meer’ onze aandacht. Voor de armen 
en vluchtelingen in onze wereld is ‘overleven’ 
het belangrijkst.

De vraag is uiteindelijk wat we persoonlijk in 

aan de werkgroep familievieringen die de af-
wezigheid van de ingeroosterde pastor op 24 
december 2019 om 18.00 uur wist op te vangen.
• Het externe bedrijf dat onze kerk schoonmaakt 
heeft laten zien het wel degelijk te kunnen. Het 
achterstallige werk is bijna ingelopen. 

H. Georgius - Heumen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Spreekuur pastor Yves

Met ingang van 1 februari 2020 komt er ver-
andering in het spreekuur van pastor Yves. Het 
spreekuur op de maandagavond komt te ver-
vallen. Pastor Yves wil op dinsdagmiddag van 
16.00 uur tot 19.00 uur in Heumen beschikbaar 
zijn voor huis- en ziekenbezoeken. Wie met 
pastor Yves  op de dinsdagmiddag een gesprek 
wil over diverse pastorale zaken, kan hiervoor 
een afspraak maken via telefoonnummer  024–
6221276. Als de pastor niet aanwezig is, kan het 
antwoordapparaat worden ingesproken en zal 
er teruggebeld worden.

CARNAVALSVIERING EN ASWOENSDAG
De eucharistieviering tijdens de carnaval in Heu-
men is dit jaar op zondag 23 februari om 10.00 
uur. Carnavalsvereniging ‘de Roare Schutters’ uit 
ons dorp met prins Dennis I en jeugdprins Bram 
I en carnavalsvereniging ‘de Dwarsliggers’ uit 
Malden met prins Marcel I en hun jeugdprins 
Guus zullen met de Raden van Elf in deze vie-
ring aanwezig zijn. Pastor Yves Mambueni gaat 
dit jaar voor de eerste keer voor in deze carna-
vals-eucharistieviering.  Koor New Challenge en 
blaaskapel  Naovenant zullen deze viering met 
gepaste muziek opluisteren. Iedereen, jong en 
oud, is hierbij van harte uitgenodigd, zodat we 
er een mooie carnavalsviering van kunnen ma-
ken. Op Aswoensdag, 26 februari is iedereen om 
14.00 uur weer welkom voor de viering met het 
uitreiken van het askruisje.

Contactraad Heumen
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GEZOCHT:
Bent u, ben jij de persoon die wil helpen een tra-
ditie te behouden? 
Voor het in stand houden van de inmiddels tien-
jarige traditie om Maria-Tenhemelopneming (15 
augustus) op de Molenberg te Wijchen te vieren 
hebben we een coördinator nodig. Deze taak is 
belangrijk maar wellicht veel minder belastend 
dan je zou denken. De bedoeling is dat vooraf 
geregeld wordt dat de melding wordt gedaan 
bij de gemeente. Dat in overleg het aanleveren 
van de stoelen geregeld wordt en de molenaar 

onze eigen omgeving belangrijk vinden. Dan 
blijkt dat bovenstaande feiten niet het belang-
rijkst zijn maar dat zaken die op de eigen persoon 
betrekking hebben veel belangrijker zijn.
Tijdens de kerstdagen hebben we stilgestaan bij 
vragen als: Wie ben ik en waar sta ik voor? Het 
zijn zaken waar we, ieder op zijn of haar eigen 
manier over nadenken en proberen een ant-
woord op te geven. Het bezoeken van naasten, 
vrienden en zieken en hun aandacht geven is 
normaal. Iets extra’s doen voor hen die onder-
steuning nodig hebben vinden we ook normaal. 
Vooral het thema vrede dat als thema centraal 
staat in de kersttijd is een belangrijk thema om 
over na te denken.

Als katholieken hebben we in de figuur van 
Christus een belangrijke inspiratiebron. Het ge-
boorteverhaal is een extra aansporing om de 
méns centraal te stellen. Samenzijn en samen-
werken zijn cruciaal.
Ik ben ervan overtuigd dat het goede voorbeeld 
dat we gekregen hebben van Christus voor ons 
een leidraad moet zijn voor ons handelen.
 
Ook dit jaar hebben we door de vieringen en 
overige activiteiten weer extra inspiratie ge-
vonden om de vragen te beantwoorden. Bij het 
Levend kerstverhaal op 21 december, de aan-
dacht voor het verzamelen van goederen voor 
een kerstpakket, de extra feestelijke vieringen 
tijdens de kerstdagen, de kerstbrunch voor al-
leenstaanden, het concert van Carmina Ludens 
op 4 januari en de medewerking van vele vrijwil-
ligers: bij alle activiteiten stond steeds de mens 
centraal. Onze geloofsgemeenschap toonde aan 
nog steeds actueel, dus vitaal, te zijn.

Als voorzitter van de contactraad ben ik daar erg 
blij mee en zie ik vele mogelijkheden om ook in 
de toekomst cruciale (deel-)antwoorden te kun-
nen geven op bovenstaande vraag. Iedereen heel 
hartelijk bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 
feestelijke weken.

Hein Kroft

HULDIGING KOOS LEEMKER
Zoals al in vorige Apostelbode  was aangekon-
digd, hebben wij op 15 december Koos Leemker 
gehuldigd met zijn 60-jarig jubileum. Koos heeft 
in verschillende koren gezongen en zingt nog 
steeds met veel plezier. Ook is hij dirigent bij uit-
vaarten en leidt hij het gregoriaans herenkoor. 
Na de dienst hadden we nog een gezellig samen-
zijn, waarbij we Koos in het zonnetje hebben 
gezet.

Anneke de Waal secretaris

ingeseind wordt. En bij slecht weer moet je er-
voor zorgen dat iedereen weet dat de viering 
in de kerk zal plaatsvinden. Voorheen ging hier 
ook nog een processie naar de Molenberg aan 
vooraf maar gebleken is dat dit steeds lastiger is 
geworden om vol te houden. Ondanks dat het 
in de kerk vieren van Maria-Tenhemelopneming 
sfeervol, is getuige de keren dat het op die ma-
nier is gedaan, heeft het vieren in de buitenlucht 
toch altijd weer net iets extra’s in vergelijking 
daarmee. Kunt u, kun jij helpen deze traditie te 
behouden? Neem dan contact op via de contact-
raad van de Antonius Abt te Wijchen met Theo 
vd Weegen (T.vanderWeegen@ru.nl) of meld je 
via het parochiecentrum! 



Parochie de twaalf apostelenPagina 24 nummer 1, februari 2020

H. Judocus - Hernen

De vorige Apostelbode ging twee maanden mee;                                                                                                                 
Kerstmis, Oud en Nieuw, Lichtmis of Sterre der Zee.                                                                                                                               

Tweeduizendtwintig is al helemaal op stoom.                                                                                                                                   
De carnaval beginnen we passend vroom.                                                                                                                          

Hoe verwezenlijken we onze wensen 
van pais en vree?

Je durft er nauwelijks aan te denken                                                                                                                                        
dat we over tien maanden weer 

dezelfde wensen zullen schenken.                                                                                                 
Er kan in die tijd nog zoveel gebeuren,                                                                                                                                        

mogen we hopen dat we niet behoeven te treuren                                                                                                                          
en dat we worden bediend op onze wenken.

Toon van Duifhuizen

GEZINS
KERSTVIERING

Op kerstavond wer-
den de kerkgangers 
buiten ontvangen 
door de herders, 
vergezeld met echte 
schapen. De viering 
was goed bezocht, er 

was geen lege stoel te bekennen. In de kerk werd 
een dans uitgevoerd door leerlingen van Dans-
Sanne en tijdens de gezongen liederen door Voice, 
speelden kinderen en volwassenen samen het kerst-
spel. Mattheüs vertelde het verhaal over de vierde 
wijze, Astiri. De jonge wijze komt te laat om samen 
met zijn drie vrienden op reis te gaan en de ster te 
volgen. Hij besluit toch op zoek te gaan naar de 
Koning. Onderweg geeft hij al zijn edelstenen weg 
om mensen in nood te helpen en komt met lege 
handen aan bij het Kind. Moraal is dat hij door an-
deren te helpen eigenlijk de mooiste geschenken 
heeft gegeven. De kerkgangers verlieten na genot 
van een koekje in de vorm van een ster en bis-
schopswijn of warme chocolademelk, uitgezwaaid 
door de wijzen content de kerk. Op weg naar ‘Drie 
Koningen’, wensen wij u voor het nieuwe jaar veel 
wijsheid, geloof, naastenliefde en dienstbaarheid! 

CARNAVAL
Prins Bas (van Rij) en jeugdprinses Ilsa (Leegstra-
ten) regeren dit jaar over het Wurmensoppersrijk.
De carnavalsviering vindt plaats op zaterdag-
avond 22 februari om 19.00 uur in Hernen. We 
heten jullie allemaal van harte welkom om met 
elkaar  in onze kerk de carnavalsperiode te be-
ginnen.

ASWOENSDAG
Op woensdagavond 26 
februari is er om 19.00 
uur  weer de Aswoens-
dagviering in onze kerk 

als afsluiting van de carnaval en begin van de 
veertigdagentijd.

AFSCHEID VAN PETER VAN EST
Peter van Est was een bijzonder en een bekend 
persoon in Hernen. In 1975 kwam hij samen met 
Mariaan van Kouwen vanuit Druten ons koor 
begeleiden, als dirigent en organist. Dat ging 
beiden goed af en mede daardoor groeide het 

koor snel door naar 
veertig leden. Toen Ma-
riaan in 2003 stopte, 
nam Peter het over en 
dirigeerde en begeleid-
de hij ons koor. Tijdens 
weekendvieringen, jubi-
lea en uitvaartdiensten. 
Hij vond het belangrijk 
dat er goed en zuiver 
gezongen werd. Als het 

goed ging reed hij voldaan terug naar Druten, 
maar als het niet goed ging kregen wij dat op 
maandag voor de repetitie van hem te horen. Hij 
was best streng, maar door zijn kundige profes-
sionele inbreng dwong hij respect af en werd hij 
erg gewaardeerd. Peter, vele mooie momenten 
hebben wij met jou mogen beleven en het mooie 
zingen hebben we van jou geleerd. Je hamerde 
er wel op dat we ‘bogen ’moeten zingen, emotie 
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ALLEMAAL SCHITTERENDE STERREN!
Eind november 2019 kwamen Jack, Meriam en 
Marieke weer op de H. Hartschool in Hernen 
om in alle groepen lessen levensbeschouwing 
te verzorgen. Dit keer hebben we het over so-
ciale vaardigheden, toegespitst op zegenen en 
deugden. Dit past naadloos bij de aandacht die 
de school momenteel geeft aan de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van de kinderen.

‘Zegenen’, wat een moeilijk woord is dat toch... 
We doen het in de kerk met de grootste vanzelf-
sprekendheid, maar daarbuiten… Aan de hand 
van de roeping van Abraham in de woestijn leg-
gen we het bruggetje met de vorige les op school 
– toen we de weg van Gods volk door de woes-
tijn naar het Beloofde Land in gesprek brachten. 
Nu blijven we stilstaan bij de belofte van God 
aan Abraham, dat hij hem zal zegenen met een 
groot volk. Een zegen zo rijk als er sterren aan 
de hemel staan.
Sommige kinderen herkennen het zegenen van-
uit kerkbezoek. Voor anderen is dat lastiger. Wat 
het beste werkt is het ondergaan: Jack doopt de 
kwast in het gewijde water en sprenkelt de ze-
gen uit over de kinderen. Meerdere kinderen 
kunnen er geen genoeg van krijgen…

Hierna gaan we verder met het zegen zijn voor 
elkaar. Zegenen is goedspreken. Hoe doe je 
dat? Na het verhaal van de schipbreuk brengt 
Marieke enkele deugden in gesprek: zorgzaam-
heid, geduld, eerlijkheid, dienstbaarheid. Wat 
betekenen ze? Hoe doe je ze? Er ontstaan leuke 
gesprekjes waarbij je de kinderen ziet nadenken: 
‘Ik kan mama thuis meehelpen’
‘Ik mag meer geduld met mijn broertje hebben’

MISINTENTIES
1 februari: Gerda van Heumen-Lukassen, Gerda 
van Heumen-Loeffen
9 februari:  Riek van Duifhuizen-Hoeks, Wim en 
Gon Hebing, Cor van Kerkhof en Mien van Kerk-
hof-Gradussen, Mien van Nuland-Verploegen, 
voor de overleden weldoeners
15 februari:  Wim en Gon Hebing, Cor en Annie 
van der Aa-van Casteren 
22 februari: De overleden prinsen van de Wur-
mensoppers, Tonny Moors, Toon de Vree, Wim 
Vergeest, Bert Schraven, Harrie Aalbers, Jan de 
Vaal, Jan van der Zande, Toon van Summeren, 
raadslid Henk Spanjaard, page Mike Loermans 
en overige overleden leden van carnavalsvereni-
ging de Wurmensoppers, overleden leden van 
muziekvereniging Sint-Anna en van de vrienden 
van Sint-Anna
8 maart: Mien van Nuland-Verploegen

Gelieve de misintenties voor de maand maart  
voor 10 februari  in te leveren bij: 

Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, 
tel.: 0487-531191, of  per mail: 

misintentiesjudocus@gmail.com

OUDERENBIJEENKOMST
Op dinsdagmorgen 4 februari en op 3 maart 
hebben we weer onze maandelijkse ouderenbij-
eenkomst.

Dan komen we in de Mijlpaal 
voor een korte viering en daar-
na met lekkere warme koffie of 
thee, met veel gepraat over alles 
wat we meemaakten. Dus allen 
tot dinsdag 10.00 uur!

in het zingen vond je belangrijk. Door het tonen 
van emotie in onze zang gingen we beter zingen. 
Het deed je veel verdriet dat je vanwege ziekte 
moest stoppen bij het koor. Ook wij wisten hier 
niet goed raad mee, hoe moest het nu verder? 
Gelukkig kwam Huub Peters op onze radar, die 
in een korte tijd veel van je heeft geleerd over 
het bespelen van het orgel. Je vond het belang-
rijk dat we als koor verder gingen. Vaak kwam je 
samen met Roos naar ons luisteren, hier genoot 
je van. Jammer dat deze slopende ziekte je niet 
bespaard is gebleven. Ik ben ervan overtuigd dat 
jij daarboven het engelenkoor begeleidt met je 
prachtige orgelspel, net zoals je dat de geloofs-
gemeenschap van de H. Judocus hebt gedaan. 
Peter, bedankt voor de mooie jaren en hopelijk 
nog eens tot ziens, we gaan je missen. Heel veel 
sterkte toegewenst voor Roos, zijn kinderen en 
kleinkinderen. 

Voorzitter Harrie van Schadewijk

De verbinding met huiselijke situaties wordt 
vaak gelegd, we horen en zien prachtige voor-
beelden van hoe de driehoek gezin-school-kind 
in de praktijk werkt.  

Start de dag met een lach

We gaan niet zomaar uiteen. Daar waar in de 
jongste groepen het kind dat het best is in com-
plimenten geven een kleurige ketting krijgt 
omgehangen, daar beginnen de grotere kinde-
ren met het verdienen van een knikker. Voor elk 
gegeven compliment een knikker. De klas spaart 
zo met elkaar een pot vol. En dan is het tijd voor 
een mooie beloning voor de hele groep.
Komend voorjaar komen we terug. We zijn nu al 
benieuwd hoe de kinderen en leerkrachten dit 
op gaan pakken en wat eruit gaat komen…

Mede namens Meriam en Marieke,
Pastoraal werker Jack Steeghs
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H. Johannes de Doper - Balgoij

STRALENDE STERREN VOOR 
BALGOIJSE KINDEREN

Balgoijse basisschoolkinderen hebben op woens-
dagmiddag 18 december in het Theehuis van 
Yvonne van Haren een mooie kerstster versierd 
en van lichtjes voorzien. De drukbezochte knut-
selmiddag was een initiatief van Ans van Erp en 
Yvonne van Haren, waarbij mama’s en oma’s van 
de basisschoolkinderen meehielpen bij het ver-
sieren van de sterren. Pastor Ad Blommerde, de 
voorganger van de kindvriendelijke kerstviering, 
en Lara van der Zee, pastoraal werker van paro-
chie De Twaalf Apostelen, waren ook aanwezig 
en zagen hoe enthousiast en fanatiek de kin-
deren bezig waren met hun knutselwerk. Door 
bijdrages van de stichting Balgoy Beter Bekend 
en de kerk waren er voor de kinderen geen kos-
ten verbonden aan de knutselmiddag. 

De gemaakte sterren zijn tijdens de kindvrien-
delijke kerstviering op kerstavond getoond aan 
de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en andere 
Balgoijse mensen. De kindvriendelijke viering 
had als titel: 'Stralen als sterren'. Hierin werd uit-
gelegd, dat als we een ander helpen, we voor 
diegene een stralende ster zijn. Dit verbindt de 
mensen in een gemeenschap, dus ook in ons 
dorp. De stralende ster werd zichtbaar gemaakt 
door de lichtjes op de versierde ster.

In het welkomstwoord van de kindvriendelijke 
kerstviering werd het thema 'stralen als een ster'  
mooi uitgelegd.

Voor elke tocht is er een ster, een 
gids, een woord, een weg, een 
uitweg, een terugweg als het 
moet.
Voor elke tocht is er een ster, een 
vriend, een hand, een huis, een 

thuis, een boek, een beeld, 
een lied misschien.
Voor elke tocht is er een ster, voor ieder mens,
voor oud en jong die wijs wil heten,
voor iedereen die zoekt naar redding en naar recht.
Voor elke tocht is er een ster, die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven in eenvoud wordt ge-
toond,
waar Gods liefdevol geven in kinderogen woont.
Voor elke tocht is er een ster, zoek niet te ver!

Tijdens de viering werd het kerstverhaal uitge-
beeld door de kinderen, die onder andere engel 
en herder waren. Ook Maria, Jozef en het pas-
geboren kindje Jezus ontbraken niet (het kindje 

werd een week later in dezelfde kerk gedoopt). 
Een verteller en vier kinderen met een verlichte 
ster vertelden hoe iedereen de stal in Bethlehem 
wist te vinden met hulp van de stralende sterren. 
Toen iedereen het kindje Jezus gevonden had 
vertelden de kinderen met de ster dat alle men-
sen nu maar moeten zorgen dat dit kindje op kan 
groeien in een wereld die voor iedereen goed is 
om in te wonen. De mensen moeten proberen de 
handen uit de mouwen te steken, omwille van dit 
kindje en hun eigen kinderen. 
De sfeervolle viering in de H. Johannes de Doper-
kerk was drukbezocht en na afloop mochten de 
kinderen de mooie sterren mee naar huis nemen. 
Voor pastor Blommerde en het kindje Jezus was 
tijdens de knutselmiddag ook een ster gemaakt 
als herinnering.

De kerstknutselwerkgroep
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WIJ GEDENKEN

Frans van Eldijk overleed op 13 ok-
tober 2019 en werd 90 jaar oud. Samen met zijn 
vrouw Truus woonde hij de laatste jaren in het 
centrum van Wijchen aan de Touwslagersbaan. 
Geboren aan de Boskant in Alverna, kreeg hij sa-
men met Truus drie kinderen en woonde lange tijd 
aan de Oosterweg. Aanvankelijk als timmerman, 
en later als uitvoerder was Frans betrokken bij de 
totstandkoming van veel 
bouwwerken in Wijchen 
en omgeving. Hoewel 
werk belangrijk was in 
zijn leven, kon hij ook 
genieten van vakanties 
en van de kleinkinderen. 
We hebben Frans uitgeleide gedaan op 19 ok-
tober vanuit de H. Jozefkerk te Alverna, waarna 
crematie.

Riek Verhoeven-Van Summeren werd geboren op 
24 augustus 1941 in Bergharen. Als één na jong-
ste van negen kinderen, groeide ze op in een fijn 
gezin. Ze ontmoette Theo, trouwde, en verhuisde 
naar Alverna, waar ze zich 53 jaar thuis voelde. 
Riek was moeder van twee kinderen en trotse 
oma van drie kleinkinderen. Ze was een tevreden 
vrouw, genoot van haar familie, de vakanties, een 
avond kaarten, of breien en de koffie stond altijd 
voor iedereen klaar. Toen Riek ziek werd, heeft ze 
dit dapper gedragen. Ze voelde zich gesterkt door 
haar geloof in Maria, en heeft samen met Theo in 
2016 een bijzondere en laatste reis naar Lourdes 
gemaakt. De laatste tijd leverde ze steeds meer in, 
maar is toch nog onverwacht overleden op 7 no-

vember 2019. Haar afscheid was 14 november in 
crematorium Waalstate te Nijmegen.

Het leven van Wilhelmus Franciscus van den Bree-
kel  begon op 21 juni 1951 te Oisterwijk. Hij groeide 
op in een groot en gezellig gezin. Hij was bekend 
onder ons met de naam Wil. Hij heeft enkele ja-
ren samengewoond met Marijke Schmitz-Top op 

de Heilige Stoel te Wij-
chen. Hier hebben zij 
samen een mooie tijd 
gehad en genoten van 
de kinderen en klein-
kinderen van Marijke. 
Op 25 november 2019 

is hij plotseling overleden. Wij hebben afscheid 
van hem genomen op 30 november 2019 in de H. 
Paschalis Baylonkerk te Woezik. Daarna is hij over-
gebracht naar het crematorium te Beuningen.

Op 4 december 2019 is na een lange ziekteperi-
ode Joop van Velsen te Bergharen overleden. Zijn 
levenslicht zag hij op 10 november 1929 in Am-
sterdam. Hij mocht dus 90 jaar worden. Joop was 
de echtgenoot van Coby Bust. Joop was een een-
voudige rustige man en was altijd tevreden. Hij 
was ook diepgelovig en heeft de kerk zolang als 
hij kon bezocht. De afscheidsviering heeft op 9 de-
cember 2019 plaatsgevonden in het crematorium 
te Beuningen.

Thijs van Haren werd geboren op 16 april 1941 
in Balgoij, hij was een ’echte Ballegoijse mins’ 
zo stond het op zijn bidprentje. Als oudste zoon 

VANUIT DE CONTACTRAAD
Beveiliging

• Twee lampen met bewegingssensoren zijn ge-
plaatst achter bij de hoofdingang.
Het stopcontact bij het hoofdportaal is gerepa-
reerd.
Verlichten van kerkgebouw

• De kerk van Balgoij is een prachtig gebouw. Het 
zou mooi zijn als de kerk van Balgoij wordt aan-
gelicht. Het aanlichten van de kerk wordt nog 
nader onderzocht met betrekking tot regelge-
ving. In Overasselt wordt de kerk ook aangelicht. 
Eerst informeren hoe men er daar mee omgaat.
Inzameling geld voor onderhoud kerkhof

• Er is geld ingezameld met Allerzielen voor het 
onderhoud van het kerkhof. De financiële zaken 
rond het onderhoud worden nu beheerd door 
de contactraad (Albert).

Fotoboekje van de H. Johannes de Doper Balgoij

• Door Leo Bijmans zijn tien fotoboekjes gemaakt 
van de foto’s van de kerk die gemaakt zijn door 
Diana Nieuwold, De communicanten en de vor-
melingen ontvangen een fotoboekje. Verder zal 
er een boekje ter inzage liggen achter in de kerk.
Riolering kerk

• Er komt een ontstoppingsbedrijf om de rio-
lering van de kerk na te kijken. Nu regelmatig 
stankoverlast.
Verwarming kerk

• De tijdsklok moet handmatig ingesteld wor-
den. De koster draagt daar zorg voor.
Kerststukjes

• Namens de parochie zijn er bij parochianen die 
een moeilijke tijd doormaken of hoogbejaard 
zijn een kerststukje bezorgd.

Volgende vergadering 4 februari om 20.00 uur 
bij Albert.



moest Thijs al op jonge leeftijd zijn deel in het ge-
zin op zich nemen: hij werd verantwoordelijk voor 
de moestuin, d’n hof, zijn trots! Thijs was een man 
met een uitgesproken mening,  hij was betrokken, 
vooral bij wat er in het dorp gebeurde. Bij alles 
wat hij deed, stond gezelligheid centraal waarbij 
tijd geen rol speelde. Thijs zong in verschillende 
koren, dat was zijn grootste hobby. Wij hebben 
afscheid genomen en hem te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof in zijn geboorteplaats. 

Na een werkzaam en productief leven is op 10 
december 2019 Thé van Rossum op Alverna over-
leden. Hij was ruim 50 jaar verbonden met Mientje 
van Rossum-De Grunt. Zij zijn kinderloos gebleven. 
De parochie moet een steunpilaar uit handen ge-
ven. Hij was een groot man op technisch gebied, 
lassen en repareren. Het geloof was voor hem een 
van de steunpilaren in zijn leven. De uitvaartdienst 
heeft plaatsgevonden op 18 december in de H. Jo-
zefkerk te Alverna. Hierna is hij begraven op het 
kerkhof bij de kerk. Wij zijn dankbaar voor zijn 
grote inzet voor de parochie.

Op 18 december overleed 
thuis in zijn vertrouwde 
omgeving Henk Wouters, 
echtgenoot van Mien van 
Rossum. Henk werd 87 jaar. 
Na afloop van de uitvaart-
dienst in het kerkje van Leur, 
werd hij op 23 december bij 
de Paschaliskerk, bij zijn ou-
ders begraven. Henk was 
een vakkundig timmerman. 
Met hamer, zaag en draai-
bank maakte hij van hout de mooiste dingen. 
Thuis bracht hij vele uren door in zijn schuurtje en 
in de (moes)tuin. Hij was heel precies en tegelijk 
bescheiden van karakter. Henk en Mien hebben 
hun drie kinderen en hun partners, alsook hun 
zeven kleinkinderen altijd een fijne jeugd en een 
gezellig thuis gegeven. Binnenkort is het 60 jaar 
geleden dat zij elkaar het jawoord gaven.

Op 19 december overleed op haar kamer in de 
Passerel Riek Grim-Aalbers, echtgenote van Toon 
(Tôn) Grim, die haar in de zomer van 1989 voor-
ging. Zij is 99 jaar geworden. Samen met haar man 
bracht zij acht kinderen groot. Het gezin woonde 
destijds o.a. aan de Zesweg. Het verlies van Tôn 
maar ook van drie dochters en drie schoonzoons 
hebben haar erg aangegrepen. Ze was een vrouw 
van weinig woorden maar ook met sprekende 
ogen en vaak een mooie glimlach om haar lippen.  
Kort en krachtig was 'doorgaan' vaak haar motto. 
De uitvaart en  begrafenis vonden plaats op 24 de-
cember in en bij de Paschaliskerk.

Op maandag 23 december 2019 overleed op 
85-jarige leeftijd Rinus Wessels. Hij was als laatste 
overgebleven van een echt Wijchens gezin met vijf 
kinderen. In 1965 trouwde hij met zijn grote liefde 
Doortje, met wie hij twee kinderen kreeg. Rinus 
was in zijn werkzame leven chef-automonteur en 
hield erg van het Duitse levenslied. Als natuur-
mens ging hij graag wandelen, het liefst in Tirol of 
in Altenahr. Voor zijn kleinkinderen was Rinus een 
geweldige opa met wie ze graag een biertje dron-
ken. We namen afscheid van Rinus op maandag 30 
december in de Antonius Abt te Wijchen, waarna 
we hem bij zijn Doortje te ruste hebben gelegd op 
de begraafplaats van Alverna.

Jan van Buren overleed op dinsdag 24 decem-
ber 2019 in Druten. Bijna zijn hele leven woonde 
en werkte Jan in Bergharen. Vanaf zijn huwe-
lijk met Ada in 1973 veranderde de bakkerij van 
zijn ouders gaandeweg in een dorpswinkel waar 
van alles te koop was: Van Buren was in heel 
Bergharen een begrip. Je kunt gerust stellen dat 
Bergharen zonder de betrokkenheid van Jan er 

heel anders zou hebben uit-
gezien – als middenstander en 
spil in het gemeenschapsleven, 
als vrijwilliger in vele rollen bij 
voetbalclub Uni, later UHC. Hij 
heeft het debuut van zijn oud-
ste kleinzoon in het eerste van 
Dreumel nog mee kunnen ma-
ken. Op maandag 30 december 
hebben we Jan geëerd met een 
volle Annakerk en hem bij zijn 
echtgenote te ruste gelegd.

Bep van der Aa-Peeters Weem overleed op dins-
dag 24 december 2019 in Bergharen, tijdens de 
kerstnachtmis waar zij zo graag naartoe had ge-
wild. De nacht daarvoor nog riep ze haar man Jan 
en hun vier kinderen voor beraad bijeen. Bep is 
het toonbeeld van de sterke vrouw uit de Schrift, 
waarvan we weten dat ze een veilige haven is voor 
al wie op haar levenspad komen en na tegensla-
gen gewoon opstaat en doorgaat. Bep heeft veel 
betekend voor de agrarische emancipatie in het 
algemeen en haar gezin en omgeving in het bij-
zonder. In een overvolle Annakerk hebben we 
afscheid van haar genomen op maandagmiddag 
30 december. We mogen dankbaar zijn voor de 
rijkdom die zij in haar leven met velen heeft ge-
deeld.

John van den Bos bereikte een leeftijd van 82,5 
jaar en overleed op 1 januari. De laatste jaren van 
zijn leven woonde John samen met zijn vrouw 
Mary op de Passerel. Tijdens zijn werkzame leven 
was John boekhouder. Hij was een echte vader 
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voor zijn kinderen en genoot van zijn kleinkinde-
ren. Lange tijd woonde hij met zijn gezin in de 
Heilige Stoel. De uitvaart voor John was in de Em-
manuelkerk op 8 januari, waarna begrafenis op 
het kerkhof bij de Antonius Abtkerk in Wijchen.

Mart van den Broek overleed op 95-jarige leeftijd 
op 6 januari 2020. De laatste periode van zijn leven 
woonde hij in La Verna. Samen met 
zijn vrouw Annie kreeg hij vijf kin-
deren en woonde met zijn gezin op 
verschillende plaatsen in Wijchen. 
Mart was betrokken op mensen 
en genoot van bridge. Hij was van 
jongs af aan gewend om met zijn 
handen te werken en maakte o.a. 
zelfs een vouwwagen. Mart genoot 
van zijn kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. We hebben hem uitgeleide gedaan 
op 11 januari vanuit de Antonius Abtkerk te Wij-
chen en hem begraven op het kerkhof aldaar. 

Corrie Arts-Hafmans werd geboren op 18 decem-
ber 1924 te Sambeek en overleed op 1 december 
2019 in het woonzorgcentrum. Ze werd te ruste 
gelegd op het parochiekerkhof te Balgoij. Haar 
hele leven stond ten dienste van het gezin en het 
boerenbedrijf, zowel in haar jeugd, als toen ze 
trouwde met Rudolf. Met hem kreeg ze twee zo-
nen. Corrie was een echte doener, in haar werk, in 
reizen, ontelbare fietstochten enz. Op latere leef-
tijd verhuisde ze samen met haar man naar Oogst 
in Wijchen. Na het overlijden van haar man vond 
ze weer mogelijkheden om verder te leven, met 
haar kaartclubje en haar interesse voor haar zes 
kleinkinderen. Een lieve, zorgzame, sterke vrouw, 
moeder en oma is van ons heengegaan.

Ter herinnering aan Harry van de Groes, geboren 
op 3 januari 1932 en overleden op 18 december 
2019. De kinderen schreven een gedicht, er loopt 
een regenboog van jouw hart naar dat van mij, je 
bent dan nu wel heel ver weg maar toch dichtbij. 
Een lege plek, een groot gemis, een mooie herin-
nering, is al wat er nog is. Een lieve vader en opa 
is van ons heengegaan. Wij hebben van hem af-
scheid genomen op 24 december, in de kerk van 
de H. Antonius Abt in Overasselt en  aldaar te ruste 
gelegd bij zijn vrouw Ina. 

We hebben afscheid genomen van Bets Schel, ge-
boren op 30 juli 1943 als vierde kind van een groot 
gezin. Bets pakte alles aan, van koeien melken 
tot piepers rooien, behangen enz. Dit werk deed 
ze liever dan het huishouden, zij was een stoere 
vrouw. Bets heeft op latere leeftijd een opleiding 
gevolgd en ging werken bij de thuiszorg. Jaren is 
ze daar inzetbaar geweest. Toen haar broers en 

zussen trouwden en uitvlogen, bleef ze alleen ach-
ter, eerst met haar ouders en later met haar broer 
Hent. Voor alle neefjes en nichtjes was Bets een 
bijzondere tante. Het bericht van afscheid nemen 
kwam als een donderslag. In het bijzijn van vele 
dierbaren is ze op 18 december overleden, haar 
uitvaart was op 23 december in de kerk van de H. 
Antonius Abt in Overasselt, zij ligt te ruste op de 

begraafplaats aldaar.

In herinnering aan Piet Janssen 
geboren op 30 oktober 1928 en 
overleden op tweede kerstdag 2019. 
Piet was een rustige en bescheiden 
man, nooit op de voorgrond, wel 
attent, zoals we op zijn bidprentje 
kunnen lezen: het zijn de kleine 
dingen die het doen, niet veel ne-

men, maar meer geven. Bij iedereen stond hij zo 
bekend, zo zullen wij hem blijven herinneren. Ook 
lezen wij een gedicht:  We moeten ons geluk niet 
baseren op de mening van anderen, wanneer we 
het kunnen vinden in ons eigen hart. Zijn uitvaart 
was in de kerk van Balgoij, hij ligt te ruste op het 
parochiekerkhof  aldaar.

Michael Derks is 24 juli 1931 geboren en geto-
gen op de boerderij de Lage Hof in Overasselt. Hij 
kwam uit een gezin van zeven kinderen. Begin ja-
ren '60 trouwde hij met Jo, en ze gingen samen 
op de boerderij wonen. Ze kregen vier kinderen 
en later twaalf kleinkinderen. Hij was een trotse 
opa. Het verlies van Jo was een groot gemis, hij 
vond het moeilijk om alleen te zijn. Michael is ja-
ren lid geweest van de vrijwillige brandweer, hij 
zat bij sportclub Advendo, legde graag een kaartje 
en bezocht familie. Ook reed hij regelmatig een 
rondje door `t Broek of over de uiterwaarden. Een 
geliefd persoon is op 27 december 2019 van ons 
heengegaan. Wij hebben van hem  afscheid geno-
men in een volle kerk van de H. Antonius Abt in 
Overasselt. Hij is te ruste gelegd bij zijn vrouw op 
de begraafplaats.

Thera Vermeulen-Nicolaassen werd geboren op 
29 december 1927 te Puiflijk. Zij groeide op in een 
gezin van zes kinderen. In de dansschool ontmoet-
te zij Otto Vermeulen uit Batenburg, trouwde in 
1954 met hem en ging met hem in Batenburg wo-
nen. Thera was  moeder van twee kinderen, oma 
van vijf kleinkinderen en overgrootmoeder van 
vier achterkleinkinderen. Zij hield zich vooral be-
zig met haar gezin, het huishouden en poetsen. De 
laatste tijd werd haar gezondheid steeds slechter, 
maar is zij op 11 januari 2020 in het verzorgings-
huis te Druten nog onverwacht overleden. Haar 
afscheid was 16 januari  2020  in crematorium 
Waalstede te Nijmegen.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt u 
dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u deze 
bon invullen, uitknippen en opsturen naar de ledenad-
ministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, afgeven 
bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of een email 
sturen naar administratie@detwaalfapostelen.nl 
Woont u buiten de parochie dan worden portokosten 
in rekening gebracht.

Naam: ...................................................................

Adres: ............................................................................

..................................................................................

Postcode+Woonplaats ................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Piet van Erp
Piet van Kerkhof		
Donny Merx 
Theo van der Weegen	
Hennie Witsiers	

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

ACTIVITEITEN IN DE SCHAKEL

The Way

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St.-Jean 
Pied de Port in Frankrijk om daar de stoffelijke 
resten van zijn zoon op te halen. De jongen is 
omgekomen tijdens een storm in de Pyreneeën. 
Hij was juist begonnen aan het eerste gedeelte 
van zijn pelgrimstocht naar Santiago de Com-
postella. Gedreven door zijn verdriet en het 
verlangen om zijn zoon beter te begrijpen, be-
sluit Tom om de pelgrimstocht van zijn zoon te 
voltooien. Het wordt een reis vol bijzondere ont-
moetingen, ontroerende momenten en enkele 
prachtige dialogen. De cast bestaat onder meer 
uit Martin Sheen, Emilio Estevez en Yorick van 
Wageningen.
Film, donderdag 13 februari, 19.30 uur Pius XII 
Straat 85 Wijchen.

Heilige onrust 
Oude geloofszekerheden verdampen. Mensen 
kunnen minder met de traditionele geloofsleer. 
Maar de behoefte aan spirituele verdieping en 
geloofsvernieuwing leeft enorm. Frits de Lange 
schreef hierover een boek: ‘Heilige onrust. Een 
pelgrimage naar het hart van religie’. Hij zoekt 
in dit boek naar nieuwe wegen en gaat daarvoor 
te rade bij de moderne pelgrim. Voor deze 'pel-
grim 2.0' telt niet de kerkelijke leer, maar veel 
meer de ervaring van de reis zelf. De kern van 
geloven ligt volgens De Lange in het opstaan en 
in beweging komen. Zo dringen we langs oude 
pelgrimswegen door tot het hart van de joods-
christelijke traditie. 
Lezing, dinsdag 18 februari, 19.30 uur, Pius XII 
Straat 85 Wijchen, entree €5,-.

De kruisweg

In de veertigdagentijd zal ‘De kruisweg’ van 
Gerard Ursem in de Schakel te zien zijn. Hij 
maakte een kruisweg van veertien staties naar 
aanleiding van het evangelie van Marcus. Een 
bijbelgetrouwe kruisweg noemt hij het zelf. Hij 
volgt het evangelie en in zijn kruisweg zijn geen 

personen te vinden 
die later in de traditie 
aan het lijdensver-
haal zijn toegevoegd. 
De kunstenaar heeft 
Jezus consequent 
niet afgebeeld. Op 
alle veertien staties 
is Jezus wit gebleven 
papier. Invulling laat 
hij aan de beschouwer 
over. Daarnaast staat 
‘opengelaten wit’ bij 

Ursem voor kwetsbaarheid. In de adventstijd 
lezen we in onze kerkdiensten vier zondagen 
uit het bijbelboek Micha. Het is maar een klein 
boekje, slechts zeven hoofdstukken. Een boekje 
met wee-roepen en klaagzangen, maar ook met 
vergezichten en hoop. Maar wie was hij? Wat 
wilden die Bijbelse profeten? En hebben ze ook 
ons nog iets te zeggen?
Expositie, 1 maart t/m 12 april
Pius XII Straat 85, Wijchen.
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

  Martin Claes	           pastoor	  024-6412627
  Yves Mambueni Makiadi priester	  024-6221276
  Hennie Witsiers	          diaken	  06-20541732
  Andreas Inderwisch	 pastoraal werker	 024-6412627
  Jack Steeghs	  pastoraal werker	 024-6412627
  Lara van der Zee	  pastoraal werker	 024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m 
do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

COLUMN

THUIS
Wij liepen in Den Bosch, we wilden de grote 
kerststal in de St.Jan bekijken. Er stond echter 
een lange rij wachtenden voor de ingang, er was 
geen doorkomen aan. In een hoekje zat een klei-
ne vrouw haar krantjes te verkopen, ze had niet 
veel geluk. Ik wilde eerst voorbijlopen maar ik 
kon het niet. Ik heb haar een euro gegeven maar 
voelde me meteen schuldig. Ik weet nooit waar 
ik goed aan doe. Naast die lange 
rij wachtenden leek de vrouw 
onzichtbaar, het was alsof ze niet 
bestond. 
Wij gingen verder langs de win-
kels vol feestartikelen, kochten 
een paar kleinigheden en dron-
ken nog een kop koffie met wat 
lekkers. Ik dacht aan mijn euro. 
Toen we later op de dag naar huis 
gingen was de kleine vrouw bijna 
verdwenen uit mijn gedachten, 
zo gaat het vaak. Thuis, in onze warme woon-
kamer genoten we nog een poosje na. Toch kon 
ik de vrouw met haar krantjes niet helemaal ver-
geten, daarom heb ik haar teruggeroepen in dit 
stukje. Ik vroeg me af of zij net als wij een thuis 
had waar zij welkom was. Wat weten wij van an-
dermans leven?
De feestdagen vlogen voorbij. Het nieuwe jaar 
ligt aan onze voeten. Ik wil niet weten wat het zal 

brengen, ik laat me verrassen. En ik werd al snel 
verrast door een stem die vroeg of ik een kleine 
bijdrage voor de nachtopvang had. Ik keek naar 
links waar de stem vandaan kwam, er zat een ou-
dere man op de stoep naast de parkeerautomaat 
bij het ziekenhuis. Ik zei dat ik de munten nodig 
had maar kreeg meteen spijt van mijn woorden. 
Ik vond nog een muntstuk en gaf het aan hem. 
Ik keek in een paar vriendelijke blauwe ogen en 
wilde de man eigenlijk omhelzen maar ik durfde 
niet. Weer ging ik met een dubbel gevoel naar 

huis. Hoe lang was de man al dak-
loos?
Ik ben blij met de maand januari, 
alles ligt nog open. Ik zie heel in 
de verte de lente en haar lichtere 
dagen. ’s Morgens komt vaak een 
geweldige zonsopkomst door mijn 
zolderraam naar binnen, en ik ge-
niet van de kale takken die prachtig 
afsteken tegen een oranje hemel. Ik 
heb geen grote plannen voor 2020 
en geen voornemens waaraan ik me 

toch niet kan houden. Ik probeer andere mensen 
niet voorbij te lopen al zal dat niet altijd lukken. 
De wereldproblemen kan ik niet oplossen, maar 
ik hoop dat meer mensen in dit jaar een dak 
boven hun hoofd zullen vinden om zich weer 
thuis te kunnen voelen in onze wereld op deze 
kostbare planeet. Misschien moet ik regelmatig 
terugdenken aan de vrouw met haar krantjes en 
de man met de vriendelijke blauwe ogen.
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geef het door
Dit jaar zullen we op de achterpagina een serie 
estafette-interviews plaatsen. In deze interviews 
worden parochianen gevraagd wat zij willen 
doorgeven aan volgende generaties en hoe ze 
dat proberen te doen.

In dit eerste nummer een dubbelinterview met 
Hugo Voncken (43) en Mirjam Wolf (39).

Kunnen jullie je kort 
voorstellen: wie ben je en 
hoe ben je betrokken bij 
onze parochie?
Hugo: Ik ben opgegroeid 
in Limburg en ben als 
kind altijd misdienaar 

geweest. Eerst in de parochiekerk en daarna bij 
een klooster in de buurt. 
Nadat ik Ilse heb leren kennen zijn we in Wijchen 
komen wonen en kwamen we hier ook naar de 
kerk. Ik vond het fijn dat de sfeer heel laagdrem-
pelig was. Ik heb vijf jaar meegewerkt aan de 
familievieringen. Dat was mooi om te doen. 
Mirjam: Ik ben ook vanwege de liefde naar Wij-
chen gekomen. Wij wonen hier nu dertien jaar. 
Vanaf het begin zijn we betrokken geweest bij de 
Abt. Ik ben opgegroeid met naar de kerk gaan, 
dat beschouwde ik als kind als normaal. Toen ik 
ouder werd ging ik daar wel meer over naden-
ken. Nu kom ik misschien iets minder vaak, maar 
ik ben er wel heel bewust mee bezig. Onze twee 
dochters zijn hier gedoopt, een doet dit jaar de 
communie en de ander het vormsel. Ik zat ook bij 
de werkgroep familievieringen.

Op welke manier vind jij hier inspiratie?
Hugo: De verhalen die gelezen wor-
den in de kerk zijn soms best lastig. 
Tijdens het voorbereiden was er tijd 
om stil te staan bij de betekenis van 
die verhalen. Dat heeft me verrijkt.
Mirjam: Ik ben bij de werkgroep omdat ik graag 
mijn steentje wilde bijdragen. Maar ik heb er 
wel ook veel van geleerd. Ik ben ook altijd wel 
nieuwsgierig, ik vond het leuk om te zien hoe 
dingen achter de schermen werken.
Hugo: Er is een sfeer van openheid en ruimte 
om vragen te stellen. Ik ben daar gemakkelijk in. 

En zo’n vraag brengt dan weer een gesprek op 
gang. Dat gun ik anderen ook: dat je een gele-
genheid hebt om mee te praten en je vragen te 
stellen. 
Mirjam: Ik maak mijn eigen keuzes wat ik uit het 
geloof haal. Voor mij zijn dat vooral rust en be-
zinning. 
Hugo: De kerk is een plek waar alle mensen die 
daar komen iets goeds willen doen en zich willen 
inzetten voor anderen. Dat is mooi om te zien en 
om deel van uit te maken. Ik hoop dat de kerk 
dat ook kan blijven doen zonder te oordelen en 
door open te blijven staan voor iedereen. 
Mirjam: Door het vrijwilligerswerk bij de kerk 
heb ik ook meer gesprekken gehad met mijn 
kinderen. Zij vroegen mij waarom ik dat doe en 
wat ik geloof. Dat zijn vragen waar je niet altijd 
makkelijk een antwoord op geeft. Ik kan nu wel 
makkelijker dat gesprek aangaan.

Je geeft hiermee al een beetje antwoord op de vol-
gende vraag: hoe krijgt geloof een plaats in jouw 
gezin? Wat zou je willen doorgeven?
Mirjam: Ik wil vooral een basis doorgeven, de be-
vestiging dat je ergens bij hoort. Dat het fijn is 
dat er een plek is waar je altijd mag komen. De 
kerk is voor mij een plek van rust en veiligheid. 
Dat gun ik iedereen en zeker mijn kinderen. In 
de kerk kom je dichter bij jezelf. Dat vind ik heel 
belangrijk. Je leert er ook om goed voor elkaar 
te zorgen, daar heeft Jezus heel mooie verhalen 
over verteld. 
Hugo: Ik zou vooral een open kerk door willen 

geven. Als de kerk naar binnen keert, 
sterft ze uit. Ik zou de kerk een lang 
leven gunnen, dat openstaat naar 
buiten.

Ten slotte de estafettevraag: wat zou 
je willen vragen aan de volgende geïn-
terviewde?

Hugo: Wat wil jij bijdragen om ouderen én jon-
geren te bereiken?
Mirjam: Eerder een advies: richt je vooral op de 
mensen die er al zijn. Als die iets positiefs erva-
ren, wordt vanzelf de betrokkenheid groter. 

pastoraal werker Lara van der Zee


