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OM TE NOTEREN

doet u al mee? Rekening: 
NL65 RABO 0135 4634 59

o.v.v. actie Kerkbalans
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

Als u hebt meegedaan 
met de Actie Kerkbalans 

2020, hartelijk dank.

Coronavirus bepaalt agenda

Vanwege het coronavirus zijn alle ver-
melde activiteiten onder voorbehoud. 
Volg a.u.b. de media en kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

2 september 10.00-11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 10 september 10.15-11.45 uur en 14.15-16.00 
uur parochiecentrum Wijchen

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
10 september inleverdatum kopij 
Apostelbode Nr. 8 (2020)
15 september 20.00 uur De Schakel Wijchen

Lezing: 'Christelijke meditatie: een weg naar spi-
rituele verdieping.'
16 september 10.00-11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 22 september 19.30-21.30 uur bij een van de deel-
nemers thuis

Gesprekskring 'Grond Van Leven'
7 oktober 10.00 – 11.30 uur kerkzaal Emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
* 8 oktober 10.15 – 11.45 uur en 14.15 – 16.00 
uur parochiecentrum Wijchen

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep
* 9 november 19.30 – 22.30 uur parochiecentrum 
Oosterweg 4 Wijchen 'Geloven Nu', filmavond

* 3 december 10.15 – 11.45 uur en 14.15 – 16.00 
uur parochiecentrum 
oosterweg 4 Wijchen 'Geloven Nu', maandelijkse 
gespreksgroep
*10 t/m 14 december

Bezinningsdagen Thorn 'Deze tijd is vol verwach-
ting' 

2019 opgeteld 2020 opgeteld verschil

Maart 12.061 122.068 10.210 116.622 -5.446

April 10.655 132.723 7.343 123.965 -8.758

Mei 5.297 138.020 2.999 126.964 -11.056

Juni 2.307 141.271 3.336 130.300 -10.971

Juli 4.035 145.306 5.113 135.413 -9.893

LICHT EN DUISTER

Als U in de stilte spreekt,
dit moment het duister breekt,
ontwaakt het licht,
Uw bron van trouw,
ontmoet de nacht het ochtendblauw.

Als ik al mijn tranen pleng,
U met een lach mijn blijdschap breng,
klopt vurig een teer mensenhart,
soms zielsverheugd, soms zielsverward.

Als ik even bij U ben,
fluistert zacht Uw Vaderstem
“Door licht en duisternissen heen
laat ik jou geen dag alleen.
Weet, dat al jouw levensvragen,
de vreugde en de bittere pijn
eens door mijn Zoon zijn weggedragen,
opdat jij mijn kind zal zijn.”

Joke Plamont-Mees

Zolang de coronamaatregelen 
duren gaat de inloopmorgen 
niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

Lezing 'Christelijke medita-
tie: een weg naar spirituele 
verdieping” 
di. 15 september 20.00 uur 
in De Schakel
Sicco Claus heeft zich laten 
inspireren door de benedic-
tijn John Main (1926-1982) 
die had leren mediteren in 
Maleisië, waarna hij ontdek-
te dat er ook in de westerse, 

christelijke traditie een onderstroom bestaat die 
meditatie begrijpt als het overstijgen van beel-
den en woorden. Sicco Claus neemt ons mee in 
de wereld van de christelijke meditatie en met 
name op de weg die John Main heeft gewezen.

ACTIVITEIT IN DE SCHAKEL
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VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
3 oktober t/m 8 november. 
Schrijft u mee? Kopij kan tot 

en met 10 september per e-mail worden gezon-
den naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, 
of ingeleverd worden op het parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT HET BESTUUR

Apostelviering

Gewend als we zijn om aan het begin van het 
pastorale werkjaar de Apostelviering te houden 
om de stichting van onze parochie De Twaalf 
Apostelen te vieren, is het zeer spijtig dat we 
vanwege de virusproblemen het besluit hebben 
moeten nemen om deze dit jaar geen door-
gang te laten vinden. Juist bij deze viering zijn 
we immers gewend om vanuit alle geloofsge-
meenschappen met velen samen te komen om 
te vieren. Hoewel we gelukkig al wel in kleinere 
groepen kunnen vieren, is het dit jaar helaas niet 
haalbaar om met velen bij elkaar te komen voor 
de Apostelviering. 

Pastoor Martin Claes

ONTTREKKING EREDIENST 
H. GEORGIUS HEUMEN

Na langdurig overleg is op zaterdag 4 juli tijdens 
de viering het besluit medegedeeld dat de H. Ge-
orgiuskerk te Heumen per 1 december aan de 
eredienst zal worden onttrokken. Aan het einde 

van de viering 
werd het de-
creet van de 
bisschop voor-
gelezen, met 
daarin uitleg 
over redenen 
en vervolg. 
Te r u g l o p e n d 
kerkbezoek en 
afnemende vi-
taliteit van de 

plaatselijke geloofsgemeenschap door vergrij-
zing leidden ertoe dat een pijnlijk besluit moest 
worden genomen. Hoewel er verdriet is over het 
naderend afscheid van het vertrouwde kerkge-
bouw, is er ook begrip. Aan het besluit is een 
overleg van jaren voorafgegaan en is besloten 
om vooralsnog verder te vieren in de protes-
tantse kerk tegenover de H. Georgius.  Hoewel 
zonder kerkgebouw, zal de pastorale zorg in de 
gemeenschap verzorgd worden vanuit parochie 
De Twaalf Apostelen te Wijchen. 
Pastor Yves Mambueni Makiadi is veelvuldig ac-
tief voor het pastoraat in Heumen. De laatste 
viering in de H. Georgiuskerk is op zondag 22 
november. 
Herbestemming heeft plaatsgevonden in samen-
spraak met het bisdom en nauw betrokkenen in 
de plaatselijke gemeenschap. In de huidige ka-
tholieke kerk en sacristie/vergaderruimte zullen 
appartementen voor senioren en starters gerea-
liseerd worden.

Bestuur parochie De Twaalf Apostelen Wijchen 
 

In de maand juli is er door een groepje vrijwilli-
gers een informatiebord geplaatst in de voortuin 
van het parochiecentrum.
Het is de bedoeling dat we hierin informatie op-
hangen van activiteiten die in de gehele parochie 
worden georganiseerd. Op die manier kunnen 
we de parochianen en passanten informeren over 
de activiteiten in onze geloofsgemeenschappen.

Vanuit alle geloofsgemeenschapen, het pa-
rochiecentrum en museum De Kijkzolder kan 
informatie worden aangereikt en opgehangen. 
Gelieve aan te leveren middels korte teksten en 
grotere letters. 
Informatie kan per e-mail naar het secretariaat 
(secretariaat@detwaalfapostelen) worden ge-
stuurd of op papier afgegeven worden op het 
parochiecentrum. Annie Kloosterman verzorgt 
de plaatsing in het informatiebord. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
met Gerard Toonen (contactpersoon)   
gttoonen@xmsnet.nl.

Het parochiebestuur

INFORMATIEBORD PAROCHIECENTRUM
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EVEN PUZZELEN

@Leo Bijmans

De coronacrisis heeft ons nog steeds in zijn greep en dat zal nog wel even zo blijven. Ook de kerken zijn 
nog steeds zwaar beperkt in de uitvoering van hun taken. Hierover gaat deze woordzoeker. Probeer 
onderstaande woorden door te strepen, waarbij wij hopen, dat de meeste begrippen niet op u van 
toepassing zijn (geweest).

Afstand houden - Begrafenissen - Crematies - 
Dikke - Doventolk - Eenzaam - Geen contact 
- Geen kerkdiensten - Griepverschijnsel - Het 
goede behouden - Immuun - Kien - Koffieta-
fel - Koorzang verboden - Kosten - Kruispunt 
- Last - Mens - Naald - Nertsenfokkers - Nitwits 
- Nuance - OKbroeder - Onpersoonlijk - Ou-
der - Persconferentie - Qkoorts - Quarantaine 
- Quasi - Quiz - Reizen - Sacrament - Schakeren 
- Serum - Stad - Test-Thee - Vaccin - Vleermui-
zen - Zalving - Zieken - Ziekenbezoek.

GESPREKSKRING GROND VAN LEVEN 

Gesprekskring Grond Van Leven weer van start

Wijchen, 10 augustus 2020
Tot mijn verrassing zie ik op mijn eerste werk-
dag na de vakantie dat er in mijn mailbox enkele 
aanmeldingen bij zijn gekomen: de komende ge-
sprekskring Grond Van Leven, die in september 
start, is nu helemaal volgeboekt. 
Of de komende kring anders zal zijn dan de vo-
rige vier? Mogelijk. Afgelopen lente werd ieders 
leven van de ene op de andere dag ineens an-
ders door de impact van het coronavirus. En het 
is nu nog steeds de vraag hoe het straks zal zijn. 
Wordt het weer ooit gewoon? 

Maar wat is gewoon? Wat is belangrijk in jouw 
leven? Waar leef je voor? Wat is in het verleden 
goed gegaan, wat ging minder? Wat heb je van 
de tegenslagen in jouw leven geleerd? 
Het is gewoonweg voedend om gedurende vier 
avonden in een veilige ambiance in een huis-
kamergroep terug te kijken op je leven en van 
daaruit jouw toekomst tegemoet te gaan. In 
een gemengde groep van mannen en vrouwen, 
een groep die bij voorkeur in leeftijd varieert 
van pakweg 30 tot 90 jaar. En je vervolgens af 
te vragen: hoe is het in mijn leven tot dusverre 
gelopen? 
Vier avonden rondom jouw geboortegrond, over 
de waarden die je daaruit meekreeg, verhalen 
van de grond die je nu deelt tot aan de voedende 
laag: wie of wat is God kennelijk voor jou?

In parochie De Twaalf Apostelen blijven liturgi-
sche vieringen een groot goed en van belang om 
regelmatig met elkaar te delen. Andersoortige 
activiteiten zijn van waarde om het meer per-
soonlijke leven recht te doen. Grond Van Leven 
geeft jou de kans om te vertellen hoe het voor 
jou is!

Net als de vorige kring strekt de komende kring 
zich uit over de hele parochie De Twaalf Apos-
telen. En de komende keer is net als de vorige 
keer tot stand gekomen in samenwerking met 
dominee Henk Fonteijn.

Mocht je dit lezen en interesse hebben om in de 
toekomst mee te doen: bel of mail me gerust 
voor meer info. Zoals het er nu uitziet komt er 
begin 2021 weer een kring. 

Pastoraal werker Jack Steeghs
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

06-26989411 
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H. PAUS JOHANNES II (1920-2005)

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat paus Jo-
hannes Paulus II als Karol Józef Wojtyla op 18 mei 
1920 werd geboren in Wadowice in Polen. In twee 
bijdragen wil ik het leven van deze indrukwek-
kende, heilige paus beschrijven: 
1. van geboorte tot pauskeuze; 
2. van pauskeuze tot heiligverklaring.

I. Van geboorte (1920) tot pauskeuze (1978)
Karol Józef werd geboren in een eenvoudig, zeer 
vroom katholiek arbeidersgezin als jongste van 
drie kinderen. Zijn enige zus stierf al voor Karol 
geboren werd.  Zijn moeder Emilia Kaczorowska 
(1884 - 1929) overleed reeds in 1929, het jaar waar-
in Karol op 9-jarige leeftijd zijn eerste communie 
deed. Zijn vader Karol Wojtyla (1879 
- 1941) was zoon van een kleermaker. 
Hij werd administratief officier voor 
het Oostenrijks-Hongaarse leger en 
later luitenant in het Poolse leger tot 
zijn pensioen in 1927. Karol verloor 
zijn vader reeds op jonge leeftijd 
plotseling aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog in 1941. Ook 
zijn oudere broer stierf in hetzelfde 
jaar 1941, zodat hij als 21-jarige als 
wees achterbleef. 
Na het met succes doorlopen van het plaatselijk 
lyceum, studeert Karol vanaf 1938 aan de Jagiel-
lonische universiteit in Krakau. Deze universiteit is 
al gesticht in 1364 door koning Casimir de Grote 
uit de koningsdynastie Jagiellonen. Filosofie heeft 
zijn grote belangstelling. Hij speelt daarnaast to-
neel, schrijft poëzie, is keeper in een voetbalteam, 
werkt als steenhouwer in een groeve en later in 
een chemische fabriek. Hij werkte vooral om zijn 
studie te kunnen betalen. In deze periode komt 
zijn roeping tot het priesterschap boven.    
Ondanks de gruweldaden van de nazi-bezetting 
bleef de Heilige Geest nog altijd jonge mannen 
tot de dienst van ‘Kerk en Mens’ roepen. Maar de 
situatie vereiste extreme voorzichtigheid. Reeds 
in 1939 hadden de nazi’s geprobeerd het semina-
rie in eigen hand te nemen. Ondanks het verzet 
van aartsbisschop Mgr. Sapieha sloeg de Gestapo 
hard toe en werden vijf seminaristen opgepakt. 
Enkele werden gefusilleerd en de anderen naar 
Auschwitz gevoerd. Karol bleef gespaard. De 
aartsbisschop werd gedwongen het seminarie te 
sluiten. Karol ging in 1942 clandestien naar het 
'seminarie' en zat met enkele collega’s onder-
gedoken in een deel van de eigen woning van 
kardinaal Sapieha. Een eigen bed, een gezamen-
lijke tafel en enkele privé-spullen onder het bed. 
Dat was het. Een zeer eenvoudig, bijna Spartaans 
verblijf. Zij noemden het 'hun huisarrest'. Hun 

dagelijks rooster begon om zes uur en omvatte 
voornamelijk gebed, colleges en persoonlijke stu-
die.
Karol Wojtyla leefde ongeveer twee jaar in dit 
geheime seminarie en werd na hervatting van de 
weer normale studieroute op 1 november 1946 in 
de privékapel van de bisschop tot priester gewijd. 
Hij kreeg de opdracht in Rome verder te studeren. 
Dat hij een briljant student was blijkt wel uit zijn 
daarna behaalde twee doctoraten aan de pause-
lijke universiteit Sint Thomas van Aquino te Rome: 
in de theologie in 1948 en in de filosofie in 1954. 
In dat jaar 1954 werd hij benoemd tot docent aan 
de Jagollienische Universiteit in Krakau, waaraan 
hij eerder had gestudeerd, en tevens aan de Uni-
versiteit van Lublin. 
Toch stond hem een hoge kerkelijke functie te 

wachten. Zijn kritiek op het be-
leid van de Sovjet-Unie en zijn 
veroordeling van het  communisme 
maakte hem tot doelwit van de Pool-
se geheime dienst. Sovjet-agenten 
infiltreerden het Vaticaan al vanaf 
de veertiger jaren. Men wist dat de 
invloed van Karol Wojtyla in Rome 
groeide en men zag hem al in 1972 
als een serieuze kandidaat voor het 
pausschap. Hij zag de voortdurende 
spanningen aan beide zijden van 

het IJzeren Gordijn en ook dat de vooruitzichten 
voor godsdienstvrijheid in Europa, met name voor 
Oost-Europa, uiterst somber waren.
Er wordt wel beweerd, dat zonder de invloed van 
Johannes Paulus II het communisme niet zo snel 
gevallen zou zijn. Dat valt natuurlijk niet te be-
wijzen.
In september 1958 werd priester Karol tot bis-
schop gewijd en benoemd tot hulpbisschop van 
Krakau. Hij was aanwezig tijdens het Tweede Vati-
caans Concilie van 1962 tot 1965, waar hij hielp bij 
het opstellen van documenten over godsdienst-
vrijheid en de Kerk in de moderne wereld, twee 
thema’s waarover hij in zijn dagelijkse praktijk al 
ruime ervaring had opgedaan.
Zijn kerkelijke carrière ging snel. In 1964 werd hij, 
nog tijdens het Concilie, benoemd tot aartsbis-
schop van Krakau. Drie jaar later - in 1967 - werd 
hij op 28 juni tot kardinaal gecreëerd.Tot 16 okto-
ber 1978, de dag van zijn pauskeuze,  bleef Karol 
Wojtyla Polen en de Poolse Kerk trouw en was hij 
met volle overtuiging zijn volk dienstbaar.

Noot
In mei van dit jaar werd in de basiliek van Wado-
wice het zaligverklaringsproces gestart van beide 
ouders van paus Johannes Paulus II. Een bijzon-
dere gebeurtenis.

Koos Leemker
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VASTENACTIE 2020 EN 2021 ZIEKENBEZOEK

GELOVEN NU 2020-2021

nog enkele vrije plaatsen

In september starten we voor de derde keer met een 
reeks van Geloven Nu. Aan de hand van bekende 
en minder bekende verhalen uit de Bijbel proberen 
we met elkaar in gesprek te komen over geloofs- 
en levensvragen. Luisterbereidheid en respect voor 
elkaars verhaal staan daarbij voorop. Soms maken 
we gebruik van beeldmateriaal en steeds is er ook 
muziek. Dit jaar beginnen er twee groepen tegelijk. 
De ochtendgroep is inmiddels vol, maar in de mid-
daggroep zijn nog enkele vrije plaatsen.
We komen samen op donderdagmiddag 10 septem-
ber, 8 oktober, 3 december, 14 januari, 11 februari, 
11 maart en 9 april van 14.15 – 16.00 uur in het pa-
rochiecentrum aan de Oosterweg 4 in Wijchen. Op 
9 november en 6 mei is er voor de deelnemers een 
gezellige filmavond. Deelname is gratis. 
Aanmelding bij pastor Andreas: 06-48256940 of an-
dreas.inderwisch@detwaalfapostelen.nl
 

Eerder dit jaar, in het paasnummer, hebben wij 
aangekondigd dat de collecte voor de Vastenac-
tie 2020 na Pasen op een nader te bepalen tijdstip 
gehouden zal worden. Vanwege het coronavirus 
heeft de Landelijke Vastenactie in overleg met 
de parochies besloten de huis-aan-huiscollecte 
niet te houden.
Parochie De Twaalf Apostelen heeft voor het 
jaar 2020 de opbrengst van de collecte toege-
zegd aan de Stichting Gehandicapte Kinderen 
Kameroen (Casey Troy Foundation). Dit geld zal 
besteed worden voor het malariapreventiepro-
ject in de regio Bomono en Ilkiliwindi.
De Landelijke Vastenactie heeft aan de projecten 
voorgesteld om de projecten van het jaar 2020 
door te schuiven naar het jaar 2021. Het bestuur 
van de genoemde stichting  is met het voorstel 
akkoord gegaan. Dit betekent dat de collecte in 
het jaar 2021 gehouden wordt voor het mala-
riapreventieproject. 
Voorgaande jaren werden de aanvragen voor de 
projecten voor het komende jaar in deze maand 
ingediend. Helaas kan dit jaar voor het jaar 2021 
geen aanvraag ingediend worden. Dit vanwege 
de doorschuiving van het project 2020.
De door ons reeds ontvangen gelden zijn over-
gemaakt naar de Landelijke Vastenactie en door 
u rechtstreeks overgemaakte gelden blijven be-
waard tot het volgende jaar.
De Landelijke Vastenactie heeft wel het eerste 
voorschot aan de stichting overgemaakt en hier 
kan reeds begonnen worden met de voorbe-
reiding/uitvoering van het project. Wij blijven 
hopen op uw gebed en financiële bijdrage. 

De parochiële werkgroep Vastenactie

Ik was ziek en jij hebt mij bezocht!
Dit zijn bekende woorden in het evangelie van 
Matteüs. Jezus wijst zijn leerlingen erop dat we 
geroepen zijn om ons in deze wereld te wijden 
aan werken van barmhartigheid, ieder naar zijn 
of haar mogelijkheden. 
In onze geloofsgemeenschappen bestaan al heel 
lang kleine groepen van vrijwilligers die regel-
matig op bezoek gaan bij mensen die eenzaam 
zijn of ziek. Enkele vrijwilligers brengen bij de 
mensen die daarom vragen ook thuis de commu-
nie. In het verleden waren deze groepen vooral 
gericht op de eigen geloofsgemeenschap. We 
merken dat deze manier van werken minder past 
in deze tijd en ook dat het moeilijker wordt om 
bezoekvrijwilligers te vinden. Toch zijn we ervan 
overtuigd dat juist de aandacht voor mensen die 
het moeilijk hebben een belangrijke manier is 
om handen en voeten te geven aan ons geloof.
We zijn dan ook op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers die in Wijchen willen werken aan een 
toekomstbestendige vorm van ‘pastoraat van na-
bijheid’. Of je nu jonger bent of al wat ouder, als 
je denkt dat je af en toe wat tijd vrij kunt maken 
voor mensen die graag iemand op bezoek krij-
gen, dan staan we heel erg open voor je reactie. 
Bij de juiste klik willen we met elkaar iets gaan 
betekenen voor onze Wijchense gemeenschap. 
Wil je je aanmelden of meer informatie, dan kun 
je telefonisch contact opnemen met Maria van 
Kempen op nummer 06-10484129.

Pastor Andreas Inderwitsch
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VIJFVINGERSGEBED VAN 
PAUS FRANCISCUS
Paus Franciscus bedacht een 
hulpmiddel voor ons gebed namelijk het zo-
genaamde vijfvingersgebed. Heel handig, je 
handen heb je altijd bij je! Het gaat zo:

Duim

Voor alle mensen van wie wij veel houden,
voor onze familie en vrienden
Wijsvinger

Voor de leerkrachten op school, de trainers op de 
sportclub en voor mensen die werken in de zorg
Middelvinger

Voor de leiders in de kerk en voor de bestuurders 
van ons land
Ringvinger

Voor de zieke en arme mensen, voor mensen die 
eenzaam of ongelukkig zijn
Pink

Tot slot bid je voor jezelf. Wanneer je eerst voor 
anderen hebt gebeden, weet je waarvoor je voor 
jezelf wilt bidden.

Na weken zoomen, mailen, bellen en stoepbe-
zoekjes konden we eindelijk weer samenkomen. 
In Bergharen waren de communicanten als de 
barmhartige Samaritaan tijdens 
de vossenjacht. In Overasselt zijn 
de communicanten van Heumen, 
Overasselt, Nederasselt, Balgoij en 
Alverna bij elkaar gekomen in de 
pastorietuin. Dat was een vrolijke 
boel, waarbij zelfs is gedanst. 

LABYRINT BIJ 
DE PASCHALISKERK

De vormelingen zijn ook in de 
buitenlucht bij elkaar gekomen 
en wel op het kerkplein voor de 
Paschaliskerk. Daar hebben ze 
een labyrint getekend en dat vervolgens ook ge-
lopen. We hebben geleerd dat een labyrint iets 
anders is dan een doolhof. Bij een doolhof moet 
je zoeken naar de uitgang. Bij een labyrint is er 
maar één weg naar binnen en loop je dezelfde 
weg ook weer naar buiten. Je loopt eerst naar 
binnen, naar het hart, van het labyrint, maar 
ook van jezelf. Daarna loop je weer naar buiten, 
waarbij je nadenkt over wat je in het hart hebt 
gevonden en hoe je dat in je leven in de praktijk 
kunt brengen. 
Na het lopen van het labyrint hebben de vorme-
lingen een kaarsje aangestoken in de speciale 
kapel die in de Paschaliskerk is gemaakt.

EERSTE COMMUNIE
Volgens de richtlijnen van de bisschoppen mo-
gen er nog geen grote groepsvieringen voor de 
eerste communie gehouden worden. Maar na-
tuurlijk willen we wel graag dat de kinderen de 
communie kunnen ontvangen. We hebben daar-
om per locatie gekeken wat er mogelijk is. 
Het groepje dat zich voorbereidde op de eer-
ste communie in Bergharen is klein genoeg om 
daar wel een viering door te laten gaan. Die zal 
plaatsvinden op zondag 20 september.
De groep van Heumen/Overasselt/Nederasselt/
Balgoij/Alverna wordt opgesplitst. Er is een vie-
ring in Overasselt op 4 oktober en in Balgoij op 
11 oktober. 
Voor de groepen in Wijchen is besloten om de 
viering uit te stellen tot volgend voorjaar. Wel 
is het mogelijk om in kleine groepjes voor het 
eerst de communie te ontvangen tijdens een 
gewone viering. In de Antonius Abtkerk  zullen 
enkele kinderen op die manier hun eerste com-
munie ontvangen tijdens de familievieringen in 
september en oktober. 

Ouders van kinderen die dit jaar hebben deel-
genomen aan de communievoorbereiding in 

de Antonius Abt Wijchen of de 
Paschaliskerk, die hier ook be-
langstelling voor hebben, kunnen 
zich nog melden bij Andreas.in-
derwisch@detwaalfapostelen.nl 
of lara.vanderzee@detwaalfapos-
telen.nl

We zijn op dit moment bezig met 
het opzetten van een programma 
voor de kinderen die nog moeten 
wachten tot volgend voorjaar. Dit 
betekent dat we ook nog niet in 
september zullen beginnen met 

een nieuwe groep. In september zullen we de 
ouders van kinderen die dan in groep 4 zitten 
verder informeren.

VORMSEL
Voor de vormselviering moest ook een nieuwe da-
tum worden gezocht. Dat is zaterdag 10 oktober 
2020 geworden. Het blijft natuurlijk afwachten 
hoe de maatregelen rondom het coronavirus 
zich verder ontwikkelen, maar vooralsnog blij-
ven we ervan uit gaan dat er op 10 oktober een 
mooie groep jonge mensen het vormsel zal mo-
gen ontvangen.
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MARIAVERERING 15 AUGUSTUS 2020

Maria-Tenhemelopneming

Veel werk vooraf door tuingroep en verzorging 
om de Mariaverering voor het eerst te houden 
op het grasveld voor de Lourdesgrot. Jammer ge-
noeg lieten de weergoden het afweten en werd 
er uitgeweken naar de parochiekerk. In een erg 
warme kerk werd een mooie dienst opgedragen 
met medewerking van zes heren van Soli Deo 
Gloria, alles op gepaste afstand. Pastoor Martin 
Claes zei verheugd te zijn dat er zoveel mensen 
(ca. 75) gekomen waren om de viering bij te wo-
nen, maar ook nu moeten wij ons weer aanpassen 
aan de dingen die op ons pad komen. Maria is 
ons voorbeeld hierbij. Het is beslist niet gemakke-
lijk hiermee om te gaan. De gregoriaanse muziek 
onder leiding van Koos Leemker werd mooi ten 
gehore gebracht. De viering werd afgesloten met 
het Ave Maria van Haagh. Na afloop van de dienst 
werd iedereen uitgenodigd om bij de Lourdes-
grot een kopje koffie te komen drinken met een 
mariakaakje erbij. Spontaan werden de stoelen 
op het grasveld toch nog bezet door ca. 65 man. 
De saamhorigheid op afstand was goed te voelen. 
Er werden door drie mannen van Soli Deo Gloria 
spontaan nog wat Marialiederen gezongen. Zal 
Maria vanuit de Lourdesgrot tevreden rondgeke-
ken hebben? Al met al een fijne bijeenkomst in de 
mooie parochietuin. Iets om op terug te kijken! 
Pastoor Martin Claes was zo onder de indruk van 
het gebeuren bij de Lourdesgrot dat hij de vol-
gende dag, zondagmorgen,  in de parochietuin 
de dienst verzorgde op zijn eigen wijze. Er waren 
toen ca. 60 bezoekers. Alles wederom op gepaste 
afstand. Dit jaar was de Mariaverering in de kerk 
en buiten een heel bijzondere gebeurtenis. Deze 
plek heeft een mooi gevoel teweeggebracht. Ho-
pelijk voor herhaling vatbaar! 

Bea Cronenberg

zang tijdens het koffiedrinken en 

op zondag 
buiten vieren

VREDESWEEK 2020

In de derde week van september organiseert 
PAX weer samen met vele anderen de Nationale 
Vredesweek. De groeiende diversiteit in Neder-
land roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en 
vreugde, maar ook racisme en angst voor het 
onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over om-
gaan met die verschillen. Over hoe belangrijk het 
is het verhaal van de ander te leren kennen, in 
plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. 
Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komen-
de Vredesweek voor het thema VREDE VERBINDT 
VERSCHIL.
We leven in een bijzondere tijd. De coronacrisis 
zet ons leven op de kop. Tegelijkertijd zien we 
grote onderlinge verbondenheid en vergaande 
solidariteit. Kunnen we die ook in de toekomst 
volhouden?
Kunnen we de ontmoetingen, die in de corona-
tijd via tekeningen en boodschappen tot stand 
zijn gekomen, voortzetten of verdiepen? Met 
een echt gesprek van mens tot mens? Over waar 
we elkaar vinden in onze wensen en dromen en 
waar we van elkaar verschillen?
Verschillen tussen mensen zijn belangrijk. Precies 
daar waar we van anderen verschillen, ontdek-
ken we wie we zelf zijn en hoe onze unieke 
eigenschappen ons tot mens maken. Huidskleur, 
religie, tradities, de plek waar je geboren bent, 
ze zijn belangrijk voor je identiteit. Evenzo is het 
van belang te weten hoe ons land in het verleden 
is omgegaan met mensen met andere religies of 
een andere huidskleur. Juist als we dit in gesprek 
durven brengen, elkaar durven bevragen op 
wat ons geloof, onze cultuur, onze gewoonten 
of onze huidskleur voor ons betekent, leren we 
elkaar beter kennen en begrijpen. Daarom kiest 
PAX voor de komende Vredesweek voor het the-
ma VREDE VERBINDT VERSCHIL.
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Antonius Abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Vanaf 5 juli kunnen de mensen weer elke zon-
dag in onze kerk de viering bijwonen. Moesten 
we ons sinds 15 maart behelpen met internet, nu 
is de kerk met enkele beperkingen weer open. 
In de kerk zijn honderd plaatsen voorzien van 

een sticker waar men op an-
derhalve meter afstand van 
elkaar kan zitten (mensen 
van hetzelfde huishouden 
mogen uiteraard dichter bij 
elkaar zitten). Bij de deur 
wordt de mensen voor de ze-
kerheid gevraagd of ze geen 

corona-achtige klachten hebben en wordt er 
voor gezorgd dat niet meer dan honderd kerk-
gangers naar binnen gaan. Vooraf aanmelden 
is niet meer nodig. Voor de communie gaan de 
mensen één voor één naar voren, waar de voor-
ganger vanachter een doorzichtig scherm met 
een pincet de hostie aanreikt. Tijdens de viering 
is er geen collecte, de mensen wordt gevraagd 
om bij het verlaten van de kerk de collectestan-
daard niet te vergeten.
Afgelopen weken vertoonde het aantal kerk-
gangers een stijgende lijn, maar met de extreme 
hitte liep dat wat terug. We staan klaar voor uw 
komst!

ZILVEREN JUBILEUM 
PARNASSUSKOOR 

Paula Boek en Wim Co-
bussen zijn dit jaar 25 jaar 
lid van het Parnassuskoor. 
Ondanks de coronacrisis 
konden wij in zaal Sterrebosch de jubilarissen op 
gepaste afstand feestelijk huldigen met een wel-
verdiende zilveren muzieksleutelspeldje en een 
bos bloemen. Tijdens onze bijeenkomst bleek 
hoezeer onze leden weer graag de diensten in 
de Antonius Abtkerk muzikaal zouden willen 
omlijsten. Maar dat zit er begrijpelijkerwijs voor-
lopig nog niet in. Mocht u ons koor toch willen 
beluisteren, dan kunt u een cd bestellen van 
onze uitvoering 'And there was light'. Vanwege 
de coronaperikelen willen wij deze aanbieden 
tegen een symbolisch bedrag, zijnde de kostprijs 
van € 2,50. U kunt daarvoor contact opnemen 
met Wilma Burgers, mailadres wgm.burgers@
gmail.com.

EINDE WERKGROEP AVONDWAKE
Dinsdag 14 juli heeft de werkgroep avondwake 
van de Antonius Abt Wijchen afscheid genomen, 
omdat de behoefte aan avondwaken de laatste 
jaren drastisch terug is gelopen. Werden in bij-
voorbeeld 2008 nog 45 tot 50 avondwaken in 
onze kerk gehouden, afgelopen jaar was er nog 
maar één, net zo veel als in het jaar daarvoor. 
Bij het afscheid memoreerde Martin Claes de 
oorsprong van de avondwake. Vroeger kwam 
men de dagen dat de overledene 'boven de aar-
de stond' thuis bij elkaar. Rond de jaren ‘90 is 
dit overgenomen door de kerk. Men noemde dit 
bijeenkomen op de avond vóór de begrafenis: 
avondwake. De leden van de werkgroep kregen 
een speciale toerustingscursus. Jarenlang werd 
intensief gebruikgemaakt van de mogelijkheid 
om avondwaken te houden, vooral omdat men 
zelf veel suggesties voor de teksten en liedjes 
mocht geven. 
De groep vindt het heel jammer dat er geen 
vraag meer is naar deze vorm van herdenken. De 
laatste drie leden kunnen hier nog smeuïg over 

vertellen. Annie Kloosterman, Frans Westerbeek 
en Ricy Loeffen maakten in 2008 al deel uit van de 
(destijds tienkoppige!) werkgroep. Ze schatten 
in dat ieder van hen ongeveer 250 avondwaken 
heeft geleid. Daar is nu een einde aan gekomen, 
. . . maar het vormde wel een mooie aanleiding 
om hen ‘in de bloemen te zetten’. Annie, Frans 
en Ricy, enorm bedankt!

De contactraad
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H. Victor - Batenburg

UIT HET ARCHIEF
Verslag van een fietstocht 
in 1940 (eerste van drie 
delen)
Het was op een prachtige 
avond in de maand juni, 
toen een onderofficier de 

OPHEFFING R.K. GEMENGD KERKKOOR
Het r.-k. gemengd kerkkoor heeft tijdens de co-
ronatijd  niet kunnen zingen en mag nu nog niet 
zingen. Het koor is in de maanden juli en augus-
tus met vakantie geweest. Voor deze vakantie 
hebben de leden een besluit genomen dat voor 
onze liturgie niet zo goed is. Het gemengd kerk-
koor is in 1974 onder leiding van pastoor Martin 
Brouwers opgericht. Voorheen was er alleen een 
herenkoor.
De leeftijd van de leden van het kerkkoor varieert 
tussen 82 jaar en 90 jaar. Zij hebben voor de va-
kantie met elkaar overlegd en hebben - lettend 
op hun leeftijd en de situatie van hun stem en 
gezondheid - besloten per 1 september 2020 het 
bestaan van dit gemengd kerkkoor te beëindigen.
De contactraad van de geloofsgemeenschap H. 
Victor wil de leden van harte bedanken voor hun 
inzet en zang, gegeven aan onze kerk.
Wij willen op een in deze tijd passende wijze 
afscheid van hen nemen en wel op zondag 13 sep-
tember a.s. tijdens de weekendviering in de oude 
St.-Victorkerk te Batenburg. Deze viering begint 
om 09.30 uur.
Wij wensen de koorleden nog een aantal mooie 
en gezonde jaren toe.

De contactraad

AFSCHEID NEMEN VAN VRIJWILLIGERS
In de voorbije weken hebben wij als geloofsge-
meenschap afscheid moeten nemen van twee 
vrijwilligsters. Het betreft Lies Weijers- Borneman 
en Gonny Banken-Banken.

Lies Weijers-Borneman is geboren op 27 septem-
ber 1924 te Batenburg en overleden op 23 juli 
2020 in haar vertrouwde omgeving. Zij kwam uit 
een gezin van twaalf kinderen, zes meisjes en zes 
jongens. Zij heeft in haar jonge jaren thuis bij haar 
ouders gewerkt. In 1952 is zij getrouwd met Hent 
Weijers. In 1976 overleed Hent en bleef Lies met 
vier kinderen achter. Ze heeft 11 kleinkinderen 
en 15 achterkleinkinderen mogen zien opgroei-
en. Deze kwamen met plezier bij oma voor een 
lekker snoepje. Zij heeft naast de verzorging van 
haar gezin hard gewerkt in diverse huishoudens 
in Batenburg. Daarbij wist zij nog tijd te maken 
voor het wekelijks poetsen in de kerk. Dit heeft zij 
vele jaren gedaan. Wij zijn haar voor haar inzet en 
toewijding erg dankbaar. Inmiddels was zij ook de 
oudste inwoonster van Batenburg geworden en 
dat vond zij heel fijn. Hiervan heeft zij genoten.
Moge zij rusten in vrede.

  
Gonny Banken-Banken is geboren op 30 augustus 
1931 te Batenburg  en overleden op 31 juli 2020 
in verpleeghuis De Weegbree te Wijchen. Gon-
ny kwam uit een gezin van elf kinderen, zeven 
meisjes en vier jongens. In 1959 is zij getrouwd 
met Sjaak Banken. Samen kregen zij vier kinde-
ren. Haar enige zoontje heeft slechts twee dagen 
geleefd. Zij heeft acht kleinkinderen en acht ach-
terkleinkinderen, waarvan zij heeft genoten.
Zij heeft in haar jonge jaren thuis bij haar ouders 
gewerkt. Daar heeft zij het zorgen voor anderen 
geleerd. Tijdens haar huwelijk heeft zij naast de 
zorg van haar gezin ook de zorg voor haar ouders 
op zich genomen. Na hun overlijden nam ze de 
zorg voor een alleenstaande broer op zich. 
Samen met haar echtgenoot heeft zij meegewerkt 
in het champignonbedrijf dat zij samen begon-
nen zijn. Of dit nog niet genoeg was, wist Gonny  
nog tijd te vinden voor vrijwilligerswerk en met 
name in en rond de kerk van St.-Victor te Baten-
burg. Zo heeft zij jarenlang samen met andere 
dames en heren de kerk gepoetst. Daar had zij  
vaste plekken om te poetsen: het zangkoor, het 
onderste gedeelte van de toren en de Mariaka-
pel. Zij was ook een  van de vaste medewerksters 
voor de verkoop van koffie met appelcake op de 
jaarlijkse Batenburgse Dag. Ook hielp zij bij het 
koffiezetten en schenken van de koffie bij bijzon-
dere vieringen. Jaren heeft zij ook de bloemen 
verzorgd in de kerk. Dat deed ze met heel veel 
plezier.
In 1974 is het dameskoor opgericht. Daarvan 
werd zij onmiddellijk lid. Zij was een trouw lid en 
was altijd aanwezig. Zij kwam altijd op een oude 
fiets naar de repetitie en meestal deed het licht 
daarvan het niet. De laatste jaren van haar lid-
maatschap waren moeilijk voor haar, omdat de 
dementie haar steeds meer in beslag nam en zij 
het niet meer wist. Met behulp van de andere le-
den is zij toch nog kunnen blijven zingen. Gonny 
was een actief persoon thuis, maar ook in de kerk. 
Zij deed al deze werkzaamheden met plezier en 
niets was haar te veel. Wij zeggen haar nogmaals 
dank voor haar inzet, ijver en humor.
Moge zij rusten in vrede.

De contactraad



Parochie de twaalf apostelen Pagina 11nummer 7 september 2020

Henk en Mia van der Wie-
len: 25 jaar dienstbaarheid 
in de H. Anna Bergharen

 ‘Ge kunt hier met de 
deur binnenvallen’

Wie met de katholieke 
kerk in Bergharen te ma-

ken krijgt komt onherroepelijk in aanraking met 
de goede werken van Henk en Mia. Of het nu 
een bezoek is aan de Annakerk, de naastgelegen 
pastorie, het plannen van een afspraak met een 
van de vele werkgroepen, kostertaken in en om 
de kerk en de Kapelberg. Noem het en Henk en/
of Mia komen in actie, of hebben vooraf zorg 
gedragen voor uw bezoek. 
Ikzelf vind het nog steeds bijzonder dat als je een 
afspraak op de kalender in de pastorie noteert, 
dat dan op het moment van de afspraak de tafel 
keurig gedekt staat, met altijd iets lekkers bij de 
koffie of thee. En dat al gedurende 25 jaar. Een 
stukje in deze Apostelbode waardig.

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Henk: "Moederdag 1995 hoorden we dat de pa-
rochie Bergharen een beheerdersechtpaar zocht. 
Wij woonden toen met drie jonge kinderen in 
Malden. Ik ben naast mijn baan als productie-
medewerker altijd sociaal en dorps georiënteerd 
geweest. Het paste  in ons plaatje".
Mia: "Malden is toch meer een voorwijk van de 
stad Nijmegen. Ik werkte in de zorg hier in de 

regio. Uiteindelijk heb-
ben wij in die zomer vrij 
spontaan gesolliciteerd. 
En op 1 augustus stonden 
we in Bergharen".

Wat is het meest opvallende 
dat jullie meemaakten in al 
die jaren?

Mia: "We hebben veel pastores zien komen en 
gaan. De ontvangst voelde als een warm bad. En 
de kinderen vonden al die ruimte in en achter de 
pastorie fijn: pastoor van de Pol voetbalde wel 
eens met onze zoon. 
Maar ook in die eerste week in 1995: Henk hielp 
voor de eerste keer mee op de Kapelberg. Er bel-
de een man aan. Een vreemd, onverzorgd type. 
Hij wilde een priester spreken. Ik vertrouwde 
het niet en stuurde hem weg. Hij bleef maar op 
het kerkplein rondhangen. Omdat we nog geen 
mobiele telefoon gebruikten sloop ik uit huis en 
fietste snel naar Henk op de Kapelberg. Toen 
Henk later met deze ongenode gast aan de bab-
bel raakte haalde hij een joint uit zijn fietspomp 
en fietste naar Wijchen".
En de toekomst?
Henk: "Zolang de gezondheid het toelaat willen 
wij graag met ons werk doorgaan".

Dat is fijn. Bedankt voor dit gesprek.
Henk en Mia: "Jij ook Jack".

Pastoraal werker Jack Steeghs

H. Anna - Bergharen

blaasbalg van het 
orgel in de Neder-
lands-hervormde 
kerk te Batenburg 
in beweging bracht 
en de koster-or-
ganist, de heer H. 
van de Bovenkamp, 
zijn bezoeker de 
tonen van het uit 
vijfhonderd pijpen 
bestaande, in 1770 

gebouwde orgel liet horen.
We waren vanuit Appeltern over de dijk langs de 
Maas naar Batenburg gefietst. Men had ons aan-
geraden Batenburg eens te bezoeken, dat stadje 
aan de Maas, een oude onafhankelijke heerlijk-
heid in het wijde land van Maas en Waal, dat 
schuin tegenover het insgelijke onafhankelijke 
Ravenstein ligt. Toen we bij den koster-organist 

den heer H. van de Bovenkamp aanbelden – hij 
woont vlak achter de kerk – was deze direct be-
reid ons het aardige protestantse kerkje te laten 
zien. Hij vertelde ons vele bijzonderheden, waar-
van we verslag willen doen (in drie delen). Van 
de kerk wordt reeds in 1250 melding gemaakt. 
Toen stonden er vier altaren in. In de tegenwoor-
dige kerk treffen we niets aan dat op zo’n hoge 
ouderdom wijst, of het zouden de in verhouding 
tot de hoogte zeer zware muren van de thans 
lage stompe en vierkante toren moeten zijn. De 
ankers van het muurwerk in de zuidzijde der kerk 
geven het jaar 1612 aan. Op een steen in het por-
taal lezen we 1714 en op het toegangshek 1720. 
Alles wijst erop, dat de bouw der tegenwoordige 
kerk heeft plaatsgehad in 1612. De oude kerk, 
waarvan de muren zijn blijven staan, is om en 
nabij dat jaar door branden, die het stadje ge-
teisterd hebben, verwoest en weer herbouwd op 
kleinere schaal in het hiervoor genoemde jaartal.

Hans Vermeulen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 05 september / 06 september
• 23e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Ez. 33,7-9
☼ Tweede lezing: Rom. 13,8-10
☼ Evangelie: Mt. 18,15-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Soli Deo Gloria
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

12 september / 13 september
• 24e zondag door het jaar
• ziekenzondag

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Sir. 27,30-28,7
☼ Tweede lezing: Rom. 14,7-9
☼ Evangelie: Mt. 18,21-35 
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

29 augustus / 30 augustus
• 22e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Jer. 20,7-9
☼ Tweede lezing: Rom. 12,1-2
☼ Evangelie: Mt. 16,21-27
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Kinderkaravaan
op de Kapelberg
Lara van der Zee / Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Géén viering
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 september / 27 september
• 26e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Ez. 18,25-28
☼ Tweede lezing: Fil. 2,1-11
☼ Evangelie: Mt. 21,28-32
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

03 oktober / 04 oktober
• 27e zondag door het jaar
• wereldmissie kinderen

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 5,1-7
☼ Tweede lezing: Fil. 4,6-9
☼ Evangelie: Mt. 21,33-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Ad Blommerde

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eerste Heilige Communie
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

19 september / 20 september
• 25e zondag door het jaar
• vredeszondag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jes. 55,6-9
☼ Tweede lezing: Fil. 1,20c-24.27a
☼ Evangelie: Mt. 20,1-16a
zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Gelegenheidskoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Jack Steeghs

Géén viering

zondag

11.00 Eerste Heilige Communie
Martin Claes/Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Georgius
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 05 september / 06 september
• 23e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Ez. 33,7-9
☼ Tweede lezing: Rom. 13,8-10
☼ Evangelie: Mt. 18,15-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Soli Deo Gloria
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

12 september / 13 september
• 24e zondag door het jaar
• ziekenzondag

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Sir. 27,30-28,7
☼ Tweede lezing: Rom. 14,7-9
☼ Evangelie: Mt. 18,21-35 
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

29 augustus / 30 augustus
• 22e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Jer. 20,7-9
☼ Tweede lezing: Rom. 12,1-2
☼ Evangelie: Mt. 16,21-27
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Kinderkaravaan
op de Kapelberg
Lara van der Zee / Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]
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H. Judocus
Hernen/Leur
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 september / 27 september
• 26e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Ez. 18,25-28
☼ Tweede lezing: Fil. 2,1-11
☼ Evangelie: Mt. 21,28-32
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

03 oktober / 04 oktober
• 27e zondag door het jaar
• wereldmissie kinderen

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 5,1-7
☼ Tweede lezing: Fil. 4,6-9
☼ Evangelie: Mt. 21,33-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Ad Blommerde

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eerste Heilige Communie
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

19 september / 20 september
• 25e zondag door het jaar
• vredeszondag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jes. 55,6-9
☼ Tweede lezing: Fil. 1,20c-24.27a
☼ Evangelie: Mt. 20,1-16a
zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Gelegenheidskoor
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Jack Steeghs

Géén viering

zondag

11.00 Eerste Heilige Communie
Martin Claes/Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via 
U kunt deze vieringen live volgen op                 via het kanaal: Antonius Abt Wijchen. 

H. Antonius Abt | Wijchen
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Emmanuel | Wijchen
vrijdag 11 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

H. Paschalis Baylon | Woezik
vrijdag 04 september 09.30 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 02 oktober 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

H. Jozef | Alverna
vrijdag 18 september 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Zuiderhoek | Wijchen
vrijdag 28 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 25 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Batenburg
dinsdag 25 augustus 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 29 september 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

BEZINNINGSDAGEN IN DE ADVENT

De eerder aangekondigde bezinningsdagen van 
10-14 december 2020 in de Foyer de Charité in 
Thorn zijn met veertien deelnemers intussen 
volgeboekt. Achter in onze kerken liggen nog 
folders over deze dagen. Als u toch nog interesse 
zou hebben, meldt u dan vooral bij pastor An-
dreas. Hij is graag bereid in het voorjaar van 2021 
een extra meerdaags programma aan te bieden. 
Er hebben zich hiervoor al enkele belangstellen-
den gemeld. 
Via e-mail op andreas.inderwisch@detwaalfapos-
telen.nl  of telefonisch op nummer 06-48256940.

Het parochiecentrum in Wijchen is vanaf maan-
dag 24 augustus ook weer op vrijdagochtend 
geopend tussen 9.00-12.00 uur. Het parochiecen-
trum is in de avonduren vooralsnog gesloten. 

OPENINGSTIJDEN PAROCHIECENTRUM

Met enkele parochianen zijn we in de voorbije 
jaren op pad geweest voor bezinningsdagen 
en inspirerende uitstapjes. Volgend jaar (sep-
tember) wil ik voor een groepje parochianen 
een gecombineerde bedevaart- en vakantiereis 
mogelijk maken. Ook staan er weer bezinnings-
dagen gepland. Met het oog hierop  en om de 
onkosten laag te houden, ben ik op zoek naar 
een parochiaan of iemand uit de omgeving van 
Wijchen die tegen vergoeding een personenbus 
(8/9 persoons) ter beschikking zou willen stellen. 
Ik denk daarbij aan zoiets als een Ford Transit, 
Volkswagen Transporter of Mercedes Sprinter). 
Heb jij – of ken je iemand met – zo’n busje dat 
wel een week of twaalf dagen gemist kan wor-
den, neem dan alsjeblieft contact op met pastor 
Andreas: 06-48256940 of andreas.inderwisch@
detwaalfapostelen.nl
Je maakt ons er heel erg blij mee!

Pastor Andreas Inderwisch

GEZOCHT - PERSONENBUS
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Antonius Abt - Overasselt

WEEKENDVIERINGEN NA DE LOCKDOWN
Sinds zondag 5 juli worden er weer weekend-
vieringen gehouden in de kerk van Overasselt. 
Dit nadat deze vanaf 13 maart waren afgelast 
vanwege het coronavirus, dat helaas nog steeds 
rondwaart. Het maximumaantal bezoekers is 
honderd, maar dat aantal werd vóór de corona-
crisis op de meeste zondagen al niet gehaald. 
Tot nu toe is het dan ook niet nodig geweest om 
mensen naar huis te sturen.
Bij de ingang worden de bezoekers opgewacht 
door onze kosters die ervoor zorgen dat men zijn 

handen goed desinfecteert 
en de bezoekers vertellen 
dat men alleen plaats mag 
nemen op een plek waar 
een sticker is aangebracht. 
Op 5 en 12 juli was Andreas 
Inderwisch onze voorgan-

ger. Nu er geen koor zong en ook samenzang 
niet was toegestaan, maakte hij voor de liederen 
gebruik van een miniluidspreker die was aange-
sloten op zijn mobiele telefoon. Bij het uitreiken 
van de communie kwam eerst de ene helft van de 
aanwezigen naar voren en vervolgens de andere 
helft. Tussen de kerkganger en Andreas, die van 
tevoren zijn handen had gedesinfecteerd, stond 
een tafel zodat de afstand van anderhalve meter 
gegarandeerd was. Een collecte op anderhalve 
meter afstand is lastiger, daarom kon iedereen 
na afloop van de viering zijn geldelijke bijdrage 
bij de uitgang in een collectebus deponeren. Ui-
teraard mochten niet alle bezoekers tegelijk naar 
buiten. Dit werd bank voor bank aangepakt, te 
beginnen met de achterste banken.
Op 19 en 26 juli werden de eucharistievieringen, 
met respectievelijk pastor Ton van Balveren en 
pastor Yves Mambueni, op overeenkomstige 
wijze gehouden. In deze vieringen waren er 
trouwens speciale gasten die voor de muzikale 
ondersteuning zorgden: op 19 juli was dat violist 
Rob Engels samen met een pianiste, beiden van 
het Parnassuskoor uit Wijchen, en op 26 juli drie  
zangers van het gemengd koor uit Woezik. Dank 
aan alle vijf!
Hoewel de vieringen op deze wijze prima verlo-
pen, hopen we natuurlijk dat alles spoedig weer 
normaal zal zijn.

Contactraad Overasselt

STILLE VIERDAAGSEVRIJDAG

Normaal gesproken zou het op de vrijdagoch-
tend van de vierdaagse een drukte van belang 
zijn geweest in onze kerk, maar helaas voor het 
eerst in vredestijd was er dit jaar geen vierdaagse. 
Wie het vierdaagsevirus heeft, zal er in de week 
van 20-24 juli zeker aan gedacht hebben. Geen 
polsbandje ophalen op zondag of maandag, niet 
vroeg opstaan om te starten, niet genieten op de 
Wedren of in de stad, nee het was stil en rustig. 
En helaas ook niet op de vierdaagsevrijdag door 
Overasselt wandelen, bekenden begroeten, een 
rustpauze nemen en een kaarsje opsteken in de 
kerk. Het was stil, heel stil op vrijdag 24 juli 2020 
in onze kerk. En Maria … die bleef gewoon in 
haar kapel.
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Rob Oostendorp, voor sommigen 
een oude bekende in de geloofsgemeenschap 
van de H. Jozef. Samen met Ank heb ik in Wij-
chen gewoond en  in 2017 zijn wij verhuisd naar 
Berg en Dal. Ik was actief in de kerk als lector 
tijdens de eucharistievieringen en de avondwa-
ken als voorbereiding op de uitvaardiensten van 
de overledenen. Ook na onze verhuizing blijf ik 
via de Apostelbode op de hoogte van het wel en 
wee van parochie De Twaalf Apostelen, in het 
bijzonder van de geloofsgemeenschap van de H. 
Jozef.
In de laatste Apostelbode stond een herhaalde 
oproep van de contactraad voor administratieve 
ondersteuning van het secretariaat met als con-
tactpersoon Anny Rosmalen, mij wel bekend. Na 
een oriënterend gesprek met Anny bleek dat het 
vooral gaat om voortzetting van de administra-
tieve taken die Rina Smits-Burgers jarenlang met 
grote nauwkeurigheid heeft gedaan. Ook Rina 
kende ik goed en ik dacht: wat is mooier dan om 
in haar voetsporen haar taken voort te zetten. 
Ik ben mij nu aan het inwerken in de veelheid 
van documenten, vooral die over de misintenties 
voor overledenen en die over de weekagenda 
voor de geloofsgemeenschap H. Jozef.
Ik probeer iedere woensdag (10.00-12.00 uur) 
aanwezig te zijn op de pastorie van de H. Jozef.

GEOPENDE DEUREN
Goed nieuws, zij het in 
nog bescheiden mate. De 
deur van de kerk van de 
geloofsgemeenschap H. 
Jozef gaat stapsgewijs 
verder open voor bijeen-
komsten en vieringen. 
Alle activiteiten van de 
kerk vielen in de afge-
lopen periode onder de 
‘lockdown’. De stilte in en 
rond de kerk was soms be-

angstigend. Interessant was wel te zien hoe, met 
moderne middelen en communicatie, de kerk 
heeft geprobeerd zijn activiteiten, waaronder 
eucharistievieringen, op gang te houden. 
Helaas heeft de afgelopen periode van het drei-
gende en weerzinwekkende coronavirus ook 
veel verdriet gebracht. Veel mensen voelden 
zich bedreigd door het virus, zijn ziek geweest 
en zijn overleden. We hopen dat deze periode 
van bedreiging geleidelijk kan worden afgeslo-
ten, ook al blijft een groot aantal preventieve 
maatregelen van toepassing, vóór, tijdens en na 
de vieringen. 
De H. Jozef opent weer zijn deuren, zij het met 
een beperkt vieringenschema.

H. Jozefkerk - Alverna

h. antonius abt nederasselt

Als geloofsgemeenschap Nederasselt zijn we blij 
dat er weer vieringen in onze kerk gehouden 
worden. Uiteraard met de nodige aanpassingen 
wegens corona, maar wel goed bezocht door de 
parochianen uit Nederasselt en andere geloofs-
gemeenschappen.
Op zaterdag 15 augustus ging Jack Steeghs voor 
in een woord- en communieviering. Het thema 
was Maria-Tenhemelopneming. Met gepaste 
Marialiederen werd Maria geëerd. 
Maria was centraal in de kerk gezet en omringd 
met mooie bloemen. We danken de versiergroep 
voor de mooie versieringen.

Corné Schaap
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H. Judocus - Hernen

Lange tijd waren wegens het coronavirus 
de kerken gesloten.

Inmiddels is tot minder zware maatregelen 
besloten.

De plaatsen zijn op anderhalve meter gesteld.
Hopelijk worden we dan niet 

door het virus geveld
En hebben we niet voor niets 

in onze elleboog gesnoten
Toon van Duifhuizen

OUDERENVIERING
In overleg met pastor Jack en diaken Hennie 
hebben we  besloten om de maandelijkse oude-
renviering nog niet op te starten in september. 
Het lukt ons niet om de deelnemers op een 
verantwoorde coronaproofmanier te halen en 
brengen en daarna op afstand samen te vieren. 
Als we denken dat we weer kunnen gaan vieren, 
nemen we vooraf contact op met onze vaste gas-
ten!

Nelly en Marijke

MISINTENTIES:

6 september:  Jan Thoonsen, Gerda van Heumen-
Lukassen, Mien van Nuland-Verploegen, Jan van 
Heumen, Wim en Gon Hebing, Tien van Duifhui-
zen, Marco van Mullekom

12 september: overleden familie Van der Aa-
Broekman, Toon Hendriks, Wim en Gon Hebing,  
Tien van Duifhuizen, Marco van Mullekom

20 september:  Mien van Nuland-Verploegen, Pe-
ter van Est, voor de overleden weldoeners

26  september:  Cor en Annie van der Aa-van Cas-
teren, Gerda van Heumen-Lukassen

4 oktober: Jan Thoonsen, Mien van Nuland-Ver-
ploegen, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand oktober 
voor 9 september  in te leveren bij 

Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, 
tel.: 0487-531191, of  

per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

H. Damianus - Niftrik

TUINGROEP KREEG HULP
Zaterdag 25 juli was het weer zover. De beu-
kenhagen rondom de begraafplaats van Niftrik 
moesten  geknipt worden. Een hele klus.
Maar zoals elk jaar kreeg de tuingroep hulp van 
een paar andere vrijwilligers. Na een ochtend 
flink aanpakken lagen de hagen er weer strak 
geknipt bij. Dat er niet alleen koffiegedronken 
werd (i.v.m. het coronavirus buiten) is te zien aan 
de grote hoeveelheid groenafval.
Bedankt mannen en het volgend jaar weer!

De contactraad

GEEN GILDEVIERING
Jaarlijks herdenkt de kerk op 26 september de 
heiligen Cosmas en Damianus. De H. Damianus 
is de patroon van de geloofsgemeenschap in Nif-
trik en van het gilde te Niftrik.
Dit feest wordt in Niftrik altijd uitbundig gevierd 
met de jaarlijkse kermis en koningsschieten. 
Vooraf wordt er een kerkelijke viering gehou-
den. Maar dit jaar is alles anders. Het coronavirus 
heeft ons dit jaar diep geraakt en vele festivitei-
ten kunnen niet doorgaan. Dit geldt ook voor de 
jaarlijkse kermis en het feest van het gilde. Wij 
hopen met alle mensen uit Niftrik dat het het 
volgende jaar (2021) wel door kan gaan.
Wij wensen u allen toe dat u gevrijwaard blijft 
van dit virus.

De contactraad
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Emmanuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op vrijdag 12 juni hebben we de eerste viering 
in onze kerk gehad na de piek van corona. Het 
was even wennen, maar het was vooral goed om 
elkaar weer te zien.
• Op 5 juli hadden we onze eerste zondagse vie-
ring. Het was druk doordat er ook mensen uit 
andere kerkgemeenschappen aanwezig waren.
• Ook de herbergkoffie is weer opgestart en dat 
is weer gezellig als vanouds, uiteraard wel met 
de benodigde afstand.
• Al jaren hebben we op de tweede zondag in 
oktober een ouderendag in kerk en wijk. Het is 
nog onzeker hoe dit zal verlopen in dit bijzon-
dere jaar.
• De Allerzielenviering wordt dit jaar gehouden 
op zondag 1 november.
• Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar 
personen die de Bezoekgroep willen versterken. 
De leden bezoeken zieken en eenzamen, maar 
zeker in deze periode kan het zijn dat er een 
kaartje wordt gestuurd of telefonisch contact 

is. Dit werk vraagt geen grote tijdsinvestering, 
terwijl het wel heel dankbaar werk is. Mocht u 
belangstelling hebben, laat het ons weten.
• Na de eerste vergadering van 26 augustus komt 
de contactraad weer bijeen op 7 oktober. We 
beginnen voortaan een half uur eerder, dus om 
19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
Elke eerste en derde woensdag van de maand 
drinken we thee en koffie in de herberg van onze 
Emmanuelkerk. Na de piek van corona zijn we 
weer gestart in juli, uiteraard met de bekende 
aanpassingen. De komende tijd hopen we elkaar 
te zien op 2 en 16 september en 7 oktober tus-

sen 10.00 en 11.30 uur. Van harte 
welkom.

Tini Poos

Paschalis Baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD 
vergadering van 8 juli 2020

Opening door Bert Arnts. 
Hij leest een gedicht voor uit de bundel 'Een 
vlinder vliegt voorbij' van Anneke zoals hierna 
weergegeven.
Op het verslag van de vorige vergadering zijn 
geen op- of aanmerkingen.
•	 Besloten wordt om de eerste vrijdagviering 

te verplaatsen naar 10.00 uur.
•	 De problemen en teleurstellingen rond en 

tijdens de coronaperiode worden besproken.
•	 Het pastoresteam heeft besproken hoe er na 

corona moet worden samengewerkt.
•	 Hoe moeten we in de toekomst diensten ver-

zorgen met  muziek en aankleding?
•	 In Heumen is men in gesprek met de her-

vormde gemeente om in haar gebouw te 
mogen vieren.

•	 In alle geloofsgemeenschappen zal nog va-
ker gekeken moeten worden hoe de diensten 
worden verzorgd.

•	 Voor de inrichting van de Mariakapel wordt 
gezocht naar een definitieve oplossing want 

de huidige situatie heeft aangetoond dat er 
veel mensen komen bidden en een kaarsje 
branden.

•	 Met het kinderkoor wordt 25 augustus weer 
gestart.

•	 Voor de eerste communie wil de leiding al-
leen een grote viering. Er wordt naar een 
nieuwe invulling gezocht.

•	 Het ziekenpastoraat zit in zwaar weer en 
zoekt aanwas.

Mammie……….
Ik weet niet hoe het voelt, 
het  getrappel in mijn buik.
Ik weet niet hoe het voelt, 

het verzorgen met een borst en een kruik.
Ik weet niet hoe het voelt, 

de armpjes en de warmte om me heen.
Ik weet niet hoe het voelt, 

het kraaien van een kind dat ligt op m’n been.
Ik weet niet hoe het voelt, 

als ik een kindje zie.
Een kindje dat je stevig vasthoudt en het noemt 

je Mammie……………
Anneke
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H. Johannes de Doper - Balgoij

DE VOORBEREIDING VOOR 
HET VORMSEL

De laatste werkgroepbijeenkomst voor de 
zomervakantie is al weer een paar maanden ge-
leden. Lars startte de ochtend met het voorlezen 
van zijn persoonlijke geloofsbelijdenis waarin hij 
wenste dat er nooit meer oorlog is. Onder het 
genot van ranja en een koekje startten we het 
‘vormselkwartetspel’. 
Groep SIT (Sophie – Ilse – Tess) nam het op tegen 
groep LGL (Lars – Guus – Lena). Zij streden om 
een mysterieuze prijs, een grote rode Italiaanse 
doos die Yves uit zijn rugzak toverde: wat zou 
daar toch in zitten?
Om beurten lazen de groepen een korte tekst 
aan elkaar voor en stelde Yves een vraag over 
de tekst waarmee de groep punten of zelfs bo-
nuspunten kon verdienen. Wat stellen de cijfers 
in ons geloof voor; de 3, de 12 en het cijfer 40? 
Welke betekenis hebben de verschillende dieren 

in de Bijbelse verhalen; de haan, de duif, de vis? 
Welke sacramenten kennen wij en wat betekent 
Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?
Het was een leerzame en vooral spannende och-
tend! De gemoederen liepen hoog op; het spel 
eindigde uiteindelijk in een gelijkspel (11 tegen 
11). Eindelijk mocht de doos open: heerlijke bon-
bons kwamen tevoorschijn. Ieder mocht er twee 
pakken. De rest bewaart Marian voor 29 augus-
tus, dan staat de volgende bijeenkomst gepland. 
(NB. Marian laat nog weten of deze dag/dit tijd-
stip definitief is).
Er is geen huiswerk voor de volgende keer: nu 
vooral genieten van een heerlijke zomer.
 

 KERKDIENSTEN IN BALGOIJ
Vanaf juli zijn er weer om de twee weken kerk-
diensten in de kerk van Balgoij. De zitplaatsen 
zijn aangegeven met stickers, zodat 1,5 meter 
wordt gewaarborgd. 
Bij de ingang kunnen 
de bezoekers de han-
den desinfecteren. De 
hostie wordt met een 
pincetje uitgereikt. Er 
wordt tijdens de dienst 
niet gecollecteerd, 
maar men kan zijn bijdrage bij het verlaten van 
de kerk in een wit kistje doen.

Met vriendelijke groet,
Rose Stevens

WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel 
gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er 
geen pastor bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijk-
heid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. 
spaties beslaat.

Coby Baker-Barends overleed op 13 maart 2020 
in haar woonplaats Cranbrook in Engeland. Ze 
werd 82 jaar oud. Oude, maar sterke banden met 
Wijchen maakten dat Coby en haar echtgenoot 
Bob nog geregeld terugkeerden om vrienden 
te bezoeken. In Den Haag geboren, verhuisde 
Coby naar o.a. Nigeria en later Engeland. Samen 
met Bob kreeg Coby twee kinderen, en later ook 
kleinkinderen. Coby was een hartelijke en sterke 
vrouw die zich goed kon aanpassen aan de veran-
derende levensomstandigheden. Ze was gastvrij, 
ontving graag mensen en was trots op haar tuin. 
We hebben Coby op 18 juli uitgeleide gedaan 

vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna 
de crematie in Beuningen plaatsvond.

Cor Arts is geboren op 17 augustus 1956 te Heu-
men en overleden op 16 juni 2020 te Wijchen.  In 
1987 is hij getrouwd met Petra van de Pol. Uit hun 
liefde zijn twee dochters geboren. Hij mocht opa 
van acht kleinkinderen worden, waarvan hij een 
trotse opa was. In zijn jonge leven heeft hij op 
zijn eigen wijze geleefd en genoten. De laatste 
jaren waren heel anders. Daarin is hij veel ziek ge-
weest en zijn beide benen zijn geamputeerd. Dit 
was een moeilijke tijd voor hem. Op 23 juni 2020 
hebben wij in de H. Jozefkerk op Alverna afscheid 
genomen en daarna zijn lichaam op het kerkhof 
aldaar te ruste gelegd.

Kees de Jonge werd geboren te ’s-Heerenbroek 
op 9 september 1943 en is na een moedige strijd, 
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Op vrijdag 31 juli namen we in de Jozefkerk in een 
kleine kring afscheid van Rinus de Groot (1929-
2020). Meer dan zestig jaar was hij getrouwd met 
Roos Schel en samen kregen ze twee kinderen 
en vier kleinkinderen. Lang woonden ze op het 
stukje familiegrond waar ze in hun vrije tijd hon-
den en paarden fokten. Als natuurmens trok hij 
er graag op uit en genoot van alles wat groeide 
en bloeide. Daarnaast was hij reuzehandig en 
knutselde voor zijn kinderen, kleinkinderen en 
vrienden de mooiste dingen. De verhuizing naar 
Wijchen was niet gemakkelijk, maar als gelovig 
mens had Rinus er vrede mee. Hij overleed thuis 
in het bijzijn van Roos en van zijn jongste zoon. 
We hebben hem aan de aarde toevertrouwd op 
de begraafplaats van Alverna.

Tien van Duifhuizen overleed  9 augustus op de 
plaats waar hij bijna zijn hele leven woonde en 
werkte. Al jong begon hij met het repareren van 
fietsen in de ouderlijke boerderij waar hij op-
groeide op als een na jongste uit een gezin van 
zes. Later werd hij elektricien van beroep, met een 
uitgebreide fietsenzaak daarnaast. Na zijn pensi-
onering nam een zoon zijn beroep over en richtte 
Tien zich meer op de fietsenzaak. Maar hij hield 

ook van tuinieren en was vooral 
begaan met een zuinig gebruik 
van spullen. Na de plotselinge 
dood van zijn vrouw Riek werd 
het anders, maar Tien bleef volop 
leven in alle eenvoud. Vrijdag 14 
augustus hebben we afscheid van 
hem genomen in de H. Judocus 
in Hernen, met veel inbreng van 

kinderen en kleinkinderen.
  
Zuster Clara-Geertruida Margaretha Palstra (cla-
ris) werd in 1924 in Bolsward geboren. Ze begon 
haar religieuze leven in Alverna en werd in 1954 
opgenomen in de orde van de H. Clara. Van 1960 
tot 1989 was ze actief in en rond Nieuwe Niedorp, 
o.m. als abdis en pastoraal werkster. In 1989 ver-
huisde ze naar Nijmegen en in 2012 keerde ze 
terug naar Alverna. Ze had een warme band met 
de gezinnen van haar broer en zus en leefde in-
tens te midden van haar medezusters. Ze overleed 
op 3 juli in Huize La Verna en werd op 10 juli be-
graven op het kloosterkerkhof aldaar.

die hij niet kon winnen, overleden op 16 juni 2020 
te Wijchen. Hij was gehuwd met Han Euwens. Zij 
werden verblijd met twee dochters en drie klein-
kinderen. Kees heeft tot aan het laatste moment 
belangstelling getoond voor zijn eigen bedrijf en 
leiding gegeven. Hij was vaak op reis buiten zijn 
vakanties. Hij hield van vakanties met zijn vrouw 
en hun vrienden. Wij hebben op zaterdag 20 juni 
2020 tijdens een afscheidsviering in de Abtkerk 
te Wijchen in een besloten kring afscheid van 
Kees genomen. Na deze viering vond de crematie 
plaats te Beuningen. 
   
Na een periode van toenemende zorgen is Nell 
Lamers-Bouman (1934-2020), omringd door de 
mensen die haar lief waren, overleden. Twee jaar 
geleden vierde ze samen met haar man Theo 
hun diamanten huwelijksfeest. De burgemeester 
bracht die dag een kopie van de huwelijksakte. Bij 
de afscheidsviering op vrijdag 10 juli in de kerk van 
Alverna, stond deze kopie samen met de huwe-
lijkskaars bij haar kist. Haar man en vijf dochters 
omschreven Nell als een positieve, creatieve en at-
tente vrouw die heel erg gemist zal worden, ook 
door haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Ze had veel vertrouwen in Maria en aan haar 
moederlijke liefde hebben we Nell 
dan ook bijzonder toevertrouwd. 

Janny Peters-Burgers is geboren op 
21 maart 1940 aan de Teersdijk te 
Wijchen in de boerderij van Burgers. 
De zorg voor anderen was een rode 
draad in haar leven. Met liefde, 
zorg en aandacht voor familie en 
vrienden gaf ze waar nodig steun en ondersteu-
ning. In 1966 is zij getrouwd met Herman Peters. 
Hun liefde werd bekroond met de geboorte van 
een dochter en een zoon. Haar dochter is na een 
noodlottig ongeval overleden en Herman in 2008. 
Zij heeft twee kleinkinderen gekregen. Hier was 
ze dolgelukkig mee. Op 7 juli 2020 is zij in de 
Weegbree overleden. Tijdens de afscheidsviering 
in de Abtkerk op 13 juli 2020 hebben wij van haar 
afscheid genomen en haar lichaam bij haar echt-
genoot bijgezet op het plaatselijke  kerkhof.

Op zondag 19 juli 2020 is in haar vertrouwde om-
geving Nelli Waganova-Chorstarjan overleden. 
Zij is geboren op 14 april 1947 in Tbilisi. Zij was 
gehuwd, moeder, oma en overgrootmoeder. Zij 
is ongeneeslijk ziek geworden en ten gevolge 
van deze ziekte overleden. Zij heeft deze ziekte 
met geduld en moed gedragen, nooit klagend en 
vragend. Op vrijdag 24 juli 2020 hebben wij haar 
leven gevierd in de Abtkerk te Wijchen en van 
haar afscheid genomen. Daarna is haar lichaam 
begraven op het naastgelegen kerkhof.

Graag willen we hier onze dank uitspreken aan het perso-
neel van Huize La Verna voor alle goede zorgen. U allen 
danken wij hartelijk voor uw medeleven bij het afscheid 
van onze dierbare zr. Clara. Zusters Clarissen en familie

Op 4 augustus 1933 kwam Riet Hendriks-van 
Gent in Batenburg op deze wereld. Op 13 juli 
2020 heeft zij haar familie verlaten. Na een lange 
verkeringstijd trouwde zij met haar grote liefde 
Tien Hendriks. Ze hebben op een aantal plaatsen 
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in Ravenstein gewoond. Met het 
gouden huwelijk in zicht is Tien 
op 9 december 2008 overleden. 
Zij zijn kinderloos gebleven. 
Een paar jaar geleden werd 
haar lichamelijke conditie lang-
zaam minder. Ten gevolge van 
een val in haar huis moest zij 
opgenomen worden in een reva-
lidatiecentrum te Oosterbeek en 
vervolgens in het zorgcentrum 
Eldenstaete te Arnhem. Op  18 juli 2020 is de uit-
vaartdienst gehouden in de oude Sint-Victor te 
Batenburg. Na deze dienst is haar lichaam bijge-
zet bij haar man op het kerkhof aan de Kasteelse 
Allee te Batenburg.

Op 23 juli 2020 is in haar vertrouwde omgeving 
Lies Weijers-Borneman, de oudste inwoonster 
van Batenburg overleden. Zij is geboren op 27 
september 1924 te Batenburg. Zij is 44 jaar wedu-
we van Hent Weijers. Uit hun liefde werden vier 
kinderen geboren. Zij was de trotse oma van elf 
kleinkinderen en overgrootoma van vijftien ach-
terkleinkinderen. Zij kon mooie verhalen vertellen 
over vroeger en was nu nog bij de tijd. Over-
eenkomstig haar wens heeft de uitvaartdienst 
plaatsgevonden in de St.-Annakerk te Bergharen. 
Haar lichaam is bijgezet in het graf van haar man 
op 28 juli 2020 op het kerkhof aan de Kasteelse 
Allee te Batenburg.

Op de aankondiging van het overlijden van Irm-
gard Pijnappels-Scheider, weduwe van Wim 
Pijnappels, stond: “Het laatste beetje is nu op, veel 
had ik te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, 
gedoofd”. Zij is op 12 juli 1936  geboren, als oud-
ste kind in een gezin van drie kinderen. Zij was 
oma van vier kleinzonen.  Na een kort ziekbed is 
zij op 23 juli 2020 te Nijmegen overleden. Op 29 
juli 2020 hebben wij tijdens de uitvaartdienst in 
de Abtkerk te Wijchen afscheid van haar geno-
men. Haar lichaam hebben we  te ruste gelegd 
bij haar echtgenoot op het kerkhof naast de kerk. 

Op 30 augustus 1931 mocht Gonny Banken haar 
levenslicht te Batenburg zien. Zij was sinds twee 
en een half jaar de weduwe van Sjaak Banken. 
Hun liefde werd bekroond met drie dochters en 
een zoon. De vreugde van de geboorte van haar 
zoontje werd de tweede dag na zijn geboorte 
omgezet in verdriet. God geeft en God neemt. 
Dit verdriet heeft zij haar hele leven meegedra-
gen. Haar acht kleinkinderen zijn supertrots op 
oma en zij hebben haar acht achterkleinkinderen 
geschonken.  Zij was een zorgzame, betrokken 
en liefdevolle vrouw, moeder en oma. De laatste 
jaren van haar leven is zij opgenomen geweest 

in De Weegbree, waar zij nog 
onverwacht is heengegaan. Op 5 
augustus 2020 hebben wij haar 
leven gevierd tijdens de afscheids-
viering in de oude Sint-Victorkerk 
te Batenburg. Daarna hebben wij 
haar lichaam bijgezet in het graf 
bij haar echtgenoot op het kerk-
hof aan de Kasteelse Allee.

Marco van Mullekom is op woens-
dag 12 augustus in Wijchen overleden. Hij groeide 
op als jongste in een boerengezin in Hernen. Marco 
was zijn hele leven eigenzinnig maar ook gevoe-
lig. Op zijn meest gelukkige momenten haalde hij 
met zijn vaders trekker oud ijzer op en brandde 
hij cd’s met de favoriete muziek voor bekenden. 
En zijn scooter bracht hem waar hij maar heen 
wilde. Vorig jaar kende hij een moeilijk moment, 
door ineens te stoppen met medicatie die hij niet 
kon missen. Uiteindelijk kwam hij met steun van 
naasten over deze fase heen. Alles onder contro-
le, dacht iedereen. Wij hopen dat Marco nu de 
vrede heeft gevonden die hij zocht. Op dinsdag 
18 augustus hebben we afscheid van hem geno-
men in de Hernense Judocuskerk.

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond 
van goedheid, eenvoud en eerlijkheid, hebben 
wij afscheid moeten nemen van Harry Derks. Ge-
boren in Overasselt op 19 juli 1929, overleden in 
Beneden-Leeuwen op 3 augustus 2020. Hij is be-
graven na de eucharistieviering in Overasselt bij 
zijn vrouw Mien. Een  trotse vader, schoonvader 
en opa. Zoals de kinderen zeiden, belangrijk is 
niet alleen de weg die je gaat, maar ook de spo-
ren die je achterlaat. Hij was er voor ons in goede 
en slechte tijden. De kleinkinderen herinneren 
hun opa als heel gewoon en daardoor bijzonder. 
Dankjewel voor je rust en belangstelling naar ons. 
Het is heel mooi als je je opa zo in herinnering 
kunt bewaren.
 
Fie Dinnissen-Janssen is geboren in de Overasselt-
se hei op 2 augustus 1928, daar groeide zij ook op. 
Zij trouwde met Thé Dinnissen, haar grote liefde. 
Samen runden ze een gemengd bedrijfje en heb-
ben hun leven lang op de Hessenberg gewoond. 
Zeker mogen we haar gastvrijheid voor iedereen 
niet vergeten. Fie was een vrolijke, liefdevolle, be-
langstellende vrouw.  Ze hield veel van gezegdes 
en spreuken. Na jaren heel gelukkig en tevreden 
te zijn verslechterde haar gezondheid en ging het 
thuis niet meer. Ze verhuisde naar Portiuncula in 
Alverna. Op 14 juli 2020 hebben wij afscheid ge-
nomen tijdens een eucharistieviering en is zij in 
besloten kring begraven op de begraafplaats in 
Overasselt, bij haar geliefde Thé.
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OVERWEGING

Onder de appelboom
Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom

ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom

toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom

en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was

gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
was het die naast mij kwam
onder de appelboom, zeldzaam
zacht en dichtbij
voor onze leeftijd.

Rutger Kopland
uit: ‘Onder het vee’
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1966

In de afgelopen coronatijd had ik veel tijd om te 
lezen. Vaak in de tuin. Zo las ik wat gedichten 
van Rutger Kopland (beroep: psychiater en dich-
ter). Het gedicht 'Onder de appelboom' sprak mij 
erg aan.

Waarom….. wij hebben 
ook een sierappeltjes-
boom waaronder het 
heerlijk mijmeren is.
Ik kwam tot de conclu-
sie dat het eigenlijk wel 
ff heerlijk is om wat na 
te denken, goed voor 
je innerlijke rust. Maar 
ook te genieten van 

de natuur. De bijen en hommels vliegen af en 
aan om nectar uit de bloemen te halen. De libel-
len met hun prachtige kleuren dansen boven de 
vijver. En de vogels fluiten er lustig op los. Een 
roodborstje komt heel dichtbij op een tak zitten 
en kijkt me aan. Wat geniet ik hiervan.
Ook nadenken over wat is geweest en stiekem 
plannen maken als deze tijd weer voorbij is.
Ook dankbaar ben ik dat ik niet alleen in deze co-
ronatijd in ons huis ben. Vaak denk ik aan al die 
mensen die afscheid hebben moeten nemen van 
hun geliefden en deze moeilijke tijd wel alleen 
door moeten brengen. Weliswaar wel aandacht,  
maar dan op afstand.
Wat mijzelf betreft…. het was goed om even tijd 
te hebben voor pas op de plaats, maar het heeft 
nu lang genoeg geduurd. 
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de con-
tacten met anderen zo belangrijk zijn in je leven, 
het er voor elkaar zijn, maar ook met elkaar op-
trekken is zo waardevol. En daarom ben ik blij 
dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Els Bergman, Paschalisgemeenschap

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen



COLUMN

Parochie de twaalf apostelen Pagina 23nummer 7 september 2020

 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

  Martin Claes	           pastoor	  024-6412627
  Yves Mambueni Makiadi priester	  024-6221276
  Hennie Witsiers	          diaken	  06-20541732
  Andreas Inderwisch	 pastoraal werker	 024-6412627
  Jack Steeghs	  pastoraal werker	 024-6412627
  Lara van der Zee	  pastoraal werker	 024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
In verband met het coronavirus is het parochiecen-
trum gesloten. Informatie via de wegwijs en www.
detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

COLUMN

VIJF MINUTEN
Ik zit buiten op de stoel 
naast de keukendeur, 
gezicht in de vroege 
ochtendzon, het is half 
negen. Zo begint vaak 
mijn dag. Zomerbloei-
ers staan er fris bij in de 
potten, en op het tafel-

tje naast mij neemt een forse bij haar ontbijt uit 
de piepkleine bloemetjes van een vetplant. Ik zie 
twee witte vlinders op zoek naar, tja, naar wat? 
Ze dansen een paar rondjes en verdwijnen over 
de schutting. De herfst is nog ver weg, ik zet alle 
stormachtige gedachten voorlopig op een zij-
spoor. Ik denk met plezier terug aan een dag of 
wat geleden. Met mijn twee zussen een rondje 
Wijchen, fantastisch. We kunnen nog steeds om 
dezelfde dingen in lachen uitbarsten. We liepen 
winkel in, winkel uit, kletsten intussen volop in 
ons Limburgse dialect. Ik mis mijn zussen, maar 
in de ochtendzon, met de ogen dicht, kan ik alles 
herbeleven. 
De dagen vliegen voorbij. We blijven dicht bij 
huis en maken korte ritjes met de auto of de fiets. 
We zagen de afgelopen tijd hoe de prille lente  
plaatsmaakte voor de rondborstige zomer terwijl 
om ons heen de wereld nog steeds in verwarring 
was en voorlopig nog wel zal blijven. Ik ben heel 

benieuwd of ik in september weer mag orgelspe-
len bij het ouderenkoor en voor de mensen in de 
Weegbree. Jarenlang waren er twee ochtenden 
waar ik me op verheugde, de maandagmorgen in 
de Weegbree en de vrijdagmorgen in de Mean-
der. Nu lijkt het of ik gedwongen met pensioen 
ben gegaan zonder dat ik mijn werkzaamheden 
goed heb kunnen afsluiten. 
Ik besef heel goed dat er voor alles een laatste 
keer is. Naarmate je ouder wordt moet je steeds 
vaker afscheid nemen, van mensen, van bezighe-
den, van je gezondheid. Eigenlijk begint afscheid 
nemen al bij de geboorte, als je het lichaam van 
je moeder moet verlaten. Daarna ben je al op 
weg naar het laatste afscheid, het verlaten van 
deze prachtige wereld, maar daar kunnen we 
ons helaas niet altijd goed op voorbereiden. De 
voorbije maanden zijn veel mensen overvallen 
door onverwacht en heftig verdriet omdat ze 
geen afscheid konden nemen van hun dierbaren. 
We hebben veel kennis, we zijn verzekerd tegen 
rampspoed, we denken dat we alles onder con-
trole hebben maar het leven loopt niet altijd op 
rolletjes. Ik ben de zeventig voorbij en daar ben 
ik enorm dankbaar voor, al loop ik niet meer zo 
snel als tien jaar geleden. Ik hoop van harte dat 
ik weer mag orgelspelen in de Weegbree en in 
de Meander, en dat ons fluittrio in september 
weer kan beginnen. Ik weet in ieder geval dat de 
stoel naast de keukendeur voorlopig blijft staan. 
Vijf minuten in de zon, dan ben ik helemaal ge-
lukkig.



Kunnen jullie je kort 
voorstellen: Wie ben je 
en hoe ben je betrokken bij 
parochie De Twaalf Apos-
telen?
Yvon: Ik ben Yvon van 
Haren. Ik ben al een 
hele tijd betrokken bij 

de kindvriendelijke vieringen in Balgoij. 
Ans van Erp: Wij zijn in 1992 in Balgoij komen wo-
nen en toen werd ik al vrij snel gevraagd voor het 
parochiebestuur. Sindsdien heb ik allerlei vrijwil-
ligersfuncties gehad, onder andere koster en het 
ziekenpastoraat.
Samen organiseren Ans en Yvon kindvriendelijke 
vieringen en daaraan voorafgaand knutselmidda-
gen voor de kinderen van Balgoij. 
Yvon: Eerst deden we kindernevendiensten. Maar 
de tijd om echt iets met de kinderen te doen is dan 
heel kort. Daarom wilden we liever een hele vie-
ring speciaal voor kinderen, waar kinderen voelen 
dat ze welkom zijn. Ans kwam met het idee om 
daar een aparte knutselactiviteit aan te koppelen.
Ans: Maar we wilden dan wel echt iets moois ma-
ken. Niet iets dat ouders het liefst de volgende 
dag al in de kliko gooien. We investeren daarom 
in goede materialen zodat het ook kwaliteit heeft. 
De kinderen maken iets in hetzelfde thema als 
de kinderkerstviering. Tijdens de viering staan de 
kunstwerken in de kerk en na de viering mogen 
de kinderen hun eigen werk ophalen en mee naar 
huis nemen.

Op welke manier vinden jullie hier inspiratie?
Ans: Als je ziet hoe leuk het is, haal je daar zelf ook 
energie uit. Soms hebben we maar weinig kinde-
ren die meedoen met het spel in de viering, maar 
als we dan bezig zijn komen de kinderen zelf uit 
de bank om mee te doen. Het is ook heel leuk om 
door het dorp te lopen en de kunstwerken voor 
het raam te zien staan. Het zelf maken van de vie-
ring is ook mooi. Je bent dan heel bewust met de 
teksten bezig. De kersttijd is vaak een hectische 
tijd, hierdoor moet je even stil staan en nadenken 
waar het echt over gaat. 
Yvon: De teksten die we vinden zijn vaak heel 
mooi. Die lees ik later ook nog vaak terug.

Hoe krijgt geloof een plaats in je leven? Wat zou je 
van je geloof door willen geven?
Ans: Wij vinden kracht in ons geloof. Mijn geloof 
is niet een geloof van regeltjes, maar van er zijn 
voor anderen. Het gaat niet alleen om de dienst 
in de kerk, maar ook om de koffie daarna. Om-
dat je dan hoort waar anderen mee zitten. Elkaar 
helpen en delen vind ik heel belangrijk. Bidden 
ook, maar dat is voor mij geen vast riedeltje op-
zeggen. Eerder praten met God. En elke dag ook 
even dankjewel zeggen.
Yvon: Ik zou vooral mee willen geven dat je mag 
geloven. Soms lijkt het alsof mensen daar bang 
voor zijn. Het geloof geeft mij rust. Er is altijd ie-
mand voor mij, je bent nooit alleen. Dat ervaar ik 
niet alleen in de kerk, maar eigenlijk altijd. Dat 
geeft mij steun en kracht. God is er voor iedereen, 
accepteert iedereen. Daar moeten wij van leren 
en dat ook proberen te doen. Het is wel fijn om 
dat ook met anderen te delen, om het gevoel te 
hebben dat je ‘bij de club’ hoort.

Kunnen en willen jullie je geloof delen met niet- en 
andersgelovigen en hoe?
Yvon: Veel geloven delen dezelfde kern. De ver-
halen en tradities zijn misschien anders, maar het 
komt er toch op neer dat je moet delen met el-
kaar en voor elkaar zorgen. Dat kunnen we goed 
delen. Ik vind het wel interessant om van anderen 
te horen hoe zij in hun geloof staan.
Ans: Het is wel makkelijker geworden om daar-
over te praten. Vroeger werd je uitgelachen als 
je in de personeelskamer zei dat je naar de kerk 
ging. Nu hebben mensen daar meer respect voor 
en tonen ze eerder interesse. 

Estafettevraag voor de 
volgende Apostelbode?
We delen veel samen 
in onze parochie, maar 
iedere geloofsgemeen-
schap heeft ook een 

eigenheid. Welke eigenheid zou jij willen behou-
den van jouw plek?

pastor Lara van der Zee
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geef het geloof door


