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H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, 
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, 

H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, 
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, 

H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, 
Emmanuel-Wijchen-Achterlo, H. Paschalis-Baylon-Woezik

hemelvaart
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* aanmelden verplicht

OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.

Overzicht per maand

2024 opgeteld 2025 opgeteld verschil

Januari 75.838 73.902 -1.936

Februari 20.214 96.052 17.619 91.536 -2.595

Maart 7.398 103.450 8.025 99.546 627

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, 
hartelijk dank daarvoor.

 doet u al mee? Rekening: 
 NL65 RABO 0135 4634 59
 o.v.v. Actie Kerkbalans

 Parochie De Twaalf Apostelen
  Wijchen

Op dinsdagmorgen 6 en 20 mei staat het parochie-
centrum van 10.00 tot ongeveer 
11.30 uur open voor alle ouderen uit 
onze parochie. Dan is er de moge-
lijkheid voor onderlinge contacten 
in een gezellige sfeer met een kopje 

koffie of thee. Tot ziens in het parochiecentrum aan 
de Oosterweg in Wijchen. Welkom!

Nel, Toos en Waldi

1 mei 19.00 uur de Schakel Wijchen (VOS)
Film: ‘Schindler’s List’
5 mei 19.30 uur protestantse kerk van Heumen

Concert: Zang en Vriendschap Batenburg
5 mei 20.15 uur Antonius Abtkerk Wijchen

Parnassuskoor: Vrijheidsconcert van de gemeente 
Wijchen
6 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
* 6 mei 14.00 – 15.30 uur Parochiecentrum Wijchen

‘Geloven Nu’, maandelijkse gespreksgroep
8 mei inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 5 (2025)
11 mei 14.00 uur protestantse kerk Druten (VOS)
Concert: ‘De vier jaargetijden van het leven’
14 mei 17.00 uur parochiecentrum Wijchen (VOS)
Gespreksavond: Eten in het klooster 
17 t/m 24 mei

Meerdaagse bedevaart naar Lourdes
18 mei Balgoij 
Tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst 
20 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
23 mei aanvang 14.30 uur Emmanuelkerk Wijchen

Film: ‘Wonder’
*24 mei 20.00 uur ’t Achterom, Wijchen

Theatervoorstelling ‘Schreeuw in de ruimte’ Aan-
melden: wresinskicultuur.nl/agenda
25 mei 15.00 uur Antonius Abtkerk Wijchen

Mozartvereniging Gelre/Niederrhein: ‘Mozart Dag-
concert’
25 mei 15.30 uur Antonius Abtkerk te Overasselt

Jubileumconcert van Een voor Twaalf: ‘Juweeltjes’

* 3 juni 14.00 – 15.30 uur parochiecentrum Wijchen

‘Geloven Nu’, maandelijkse gespreksgroep
9 juni – tweede pinksterdag

Kapellentocht met eindpunt Kapelberg in Bergharen

OPBRENGST VASTENTAFEL
Op 9, 13 en 16 april konden mensen weer aan-
schuiven bij de Vastentafel. Het is de manier 
waarop we in Bergharen, Hernen en Leur geld 
inzamelen voor de Vastenactie. Dat leverde een 
mooi aantal eters op, zo'n 175 in totaal. En die 
brachten samen een bedrag van € 1.737,34 bij-
een om de vrouwen in Oeganda schoner te laten 
koken. 

Hermien van der Aa

† 21 april 2025
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ELK NADEEL HEB Z'N VOORDEEL

Hoop voor de toekomst

Parochie De Twaalf Apostelen staat op een kruispunt. 
Dat hoeven we niemand meer uit te leggen. Terug-
lopende kerkgang, steeds minder vrijwilligers en een 
kleiner pastoraal team maken de toekomst onzeker. 
Het nieuwe vieringenschema dat eind vorig jaar is in-
gegaan, heeft dat voor velen tastbaar gemaakt. Op de 
meeste locaties is het aantal weekendvieringen ge-
halveerd, een verandering die begrijpelijkerwijs niet 
door iedereen met enthousiasme is ontvangen.

Toch roept het pastorale team ons op om niet te blij-
ven hangen in wat minder wordt, maar om te kijken 
naar wat blijft en wat mogelijk is. Want uiteindelijk 
leven wij vanuit de kracht van de doop. Geloven is 
niet alleen een houding, maar ook een werkwoord. 
Dat vraagt om inzet, creativiteit en de bereidheid om 
nieuwe wegen te verkennen.

Johan Cruijff zei het al: “Elk nadeel heb z’n voordeel.” 
Misschien dwingt deze situatie ons wel om opnieuw 
na te denken over wat kerk-zijn in deze tijd betekent. 
Moeten we vasthouden aan hoe het altijd was, of is 
het tijd om nieuwe vormen te zoeken?

Het pastorale team werkt aan een tweesporenbeleid: 
enerzijds wordt de parochiekerk als centraal punt 
versterkt, anderzijds worden de kleinere geloofsge-
meenschappen in de wijken en dorpen niet aan hun 
lot overgelaten. Door het model van de eerstaan-
spreekbare pastor te behouden, blijft er nabijheid en 
herkenbaarheid. Ook de gesprekken in de clusters 
van contactraden helpen om een gelovig thuis te blij-
ven bieden, zo dicht mogelijk bij de mensen.

En soms brengt verandering verrassende nieuwe 
mogelijkheden. In de geloofsgemeenschap Balgoij 
is er sinds de invoering van het nieuwe vieringen-
schema nog maar één keer per maand een viering. 
In maart was dat op 16 maart, met Martin Claes als 
voorganger en het koor Soli Deo Gloria. Al ruim voor 
aanvang kwamen de eerste mensen binnen - maar 
opvallend genoeg niet uit Balgoij zelf. Het waren pa-
rochianen uit andere geloofsgemeenschappen, waar 
dat weekend geen viering gepland stond. De Balgoij-
se kerkgangers, die zoals altijd pas vijf minuten voor 

aanvang binnenliepen, waren verrast: hun kerk zat 
al vol. Ook de pastoor was zichtbaar blij, te zien aan 
een glimlach van oor tot oor. Een van de bezoekers, 
afkomstig uit de Emmanuel-geloofsgemeenschap, 
herkende ineens een Balgoijse oud klasgenoot van de 
middelbare school in Oss. Ze hadden elkaar al vijftig 
jaar niet meer gezien! Tijdens de koffie na de viering 
ontstonden er nog meer bijzondere ontmoetingen en 
verhalen. Wat begon als een beperking - minder vie-
ringen - kan ook een kans zijn om elkaar opnieuw te 
vinden en de gemeenschap te versterken.

Een kerksluiting is geen einde van het geloof. Een 
gebouw kan verdwijnen, maar de boodschap blijft. 
Jezus en zijn apostelen hadden geen imposante ker-
ken, geen uitgebreide structuren. Wat ze wel hadden, 
was geloof, moed en de overtuiging dat hun bood-
schap een verschil kon maken. Misschien is het tijd 
dat wij dat voorbeeld volgen.

Dus ja, we moeten realistisch zijn. Maar laten we dat 
realisme combineren met hoop. Laten we niet alleen 
kijken naar wat verdwijnt, maar vooral naar wat blijft 
en wat mogelijk is. De toekomst van de parochie ligt 
niet vast, maar ligt in onze handen.

Wat kunnen wij doen om kerk te zijn in deze tijd? Dat 
is de vraag waar we samen een antwoord op moeten 
vinden. En wie weet, misschien blijkt dat elk nadeel 
toch weer een nieuw voordeel in zich draagt.

Piet van Erp, 
werkgroep communicatie



Parochie de twaalf apostelenPagina 4 nummer 15-04, mei 2025

APOSTELEN 2.0      

www.detwaalfapostelen.nl

Team ‘De Twaalf Apostelen’: altijd actief en gezellig 
Het enthousiaste team van 
Apostelen 2.0 weet elkaar ook 
buiten de kerk goed te vinden. 
Zo deden we op 5 april mee aan 
de Dorpsquiz. Ouders, kinderen, 
pubers en pastor Frits bundelden 
hun krachten. Samen stortten we 
ons – met bijna honderd andere 
teams – op vragen over Wijchen, 
algemene kennisvragen, doe-

opdrachten en wiskundige puzzels. 
 
Drukte op het kerkplein 
Een van de opdrachten was het maken van een foto 
van een bruidspaar voor de kerk. Een jong stel uit ons 
team wilde gelukkig nog wel trouwen voor de kerk. 
Snel een jurk, pak en bruidsboeket regelen – en daar 
gingen we! We moesten even wachten, want er ston-
den al meer ‘bruidsparen’ te poseren op het plein voor 
de Antonius Abt. Na de foto snel terug naar het ze-
nuwcentrum, waar de wifi overuren draaide. Om half 
twaalf leverden we moe maar voldaan alle antwoor-
den, foto’s en opdrachten in bij het MozaÏek. 
 
Verdieping en gezelligheid 
Maar er is meer. De vrijwilligers van Apostelen 2.0 
komen regelmatig samen. Iedere zes weken bereiden 

GEDOOPT

23-02-2025
Loré Jansen

Guido van der Maesen

we ons voor op de bijeenkomsten. Coördinator Kari-
na Bremers neemt ons tijdens deze avonden mee aan 
de hand. Samen bespreken we het thema dat we later 
ook met de kinderen behandelen. Zo doen we inspi-
ratie op, leren we elkaar beter kennen en wisselen we 
van gedachten over uiteenlopende geloofsthema’s. 
 
Eind goed al goed? 
Bij het drukken van deze Apostelbode was nog niet 
bekend op welke plek Team ‘De Twaalf Apostelen’ 
uiteindelijk is geëindigd. De uitslag hou je van ons 
tegoed.  
 
Doe gerust een keertje mee 
Wil je ook Apostel 2.0 zijn? Je bent nooit te oud of te 
jong om mee te doen. De deuren staan altijd open om 
eens te komen proeven van de sfeer. Stuur gerust een 
bericht naar Karina via apostelen2.0@detwaalfapos-
telen.nl voor de data van de bijeenkomsten. 

Marja de Kleijn

PALMPASEN 2025 ANTONIUS ABTKERK WIJCHEN
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FRANCISCUS VAN ASSISI: 800 JAAR ZONNELIED

Het is dit jaar achthonderd jaar geleden dat Fran-
ciscus zijn wereldberoemde Zonnelied dichtte. In 
de franciscaanse wereld wordt aan dit historische 
gebeuren veel aandacht  besteed middels lezingen, 
bezinningsmomenten en artikelen. Tevens is het tien 
jaar geleden, dat paus Franciscus zijn encycliek 'Lau-
dato Si' heeft uitgegeven. De titel van deze encycliek 
ontleende de paus aan de beginwoorden van het 
Zonnelied: 'Wees geprezen, mijn Heer'. Het is indruk-
wekkend om te lezen hoe verwant de paus zich voelt 
aan de spiritualiteit van Franciscus. 
Franciscus van Assisi heeft niet veel geschriften 
nagelaten; daarvoor was hij teveel een man van de 
praktijk. Zijn bekendste werk is het Zonnelied, een lof-
zang van de schepselen, ook wel genoemd 'Lied van 
broeder Zon', omdat de Zon symbool staat voor God.

Zonnelied of Lofzang van de Schepselen

1	 Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
	 van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
2.	 U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
	 en geen mens is waardig uw naam te noemen.
3.	 Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen,
	 vooral door mijnheer broeder zon
	 die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
4.	 En hij is mooi en straalt met grote pracht;
	 van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
5.	 Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en 	
	 de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, hel-	
	 der en kostbaar en mooi.
6.	 Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
	 en door de lucht, bewolkt en helder, en ieder jaar-	
	 getijde, door wie Gij het leven van uw schepselen, 	
	 onderhoudt.
7. 	 Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water
	 die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
8.	 Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur
	 door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
	 en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
9.	 Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moe-	
	 der aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruch-	
	 ten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
10.	Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van 	
	 uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en ver-	
	 drukking dragen.
11.	Gelukkig wie dat dragen in vrede,
	 want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
12.	Wees geprezen, mijn Heer,
	 door onze zuster de lichamelijke dood, die geen 	
	 levend mens kan ontvluchten.
13.	Wee hen die in doodzonde sterven;
	 gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
	 want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
14.	Prijs en zegen mijn Heer,
	 en dank en dien Hem in grote nederigheid.

Toelichting

Dit gedicht heeft Franciscus gecomponeerd in de 
herfst en winter van 1224/1225. Het is ontstaan op 
het eind van zijn leven tijdens een crisisperiode. Hij 
was ernstig ziek; werd ’s nachts geplaagd door mui-
zen. Bovendien ging het binnen de broederschap niet 
allemaal naar zijn zin. Toch is het een stralend lied, 
blij, opwekkend, stimulerend, inspirerend. Het is ge-
schreven in het Umbrisch, een Italiaans dialect. Dat 
was zijn moedertaal. Deze taal stond dicht bij zijn 
leefsituatie. Dan spreek je uit je hart.

Volgens Helene Nolthenius, 
die in 1988 het prachtige 
boek over Franciscus heeft 
geschreven, getiteld: 'Een 
man uit het dal van Spoleto: 
Franciscus tussen zijn tijd-
genoten', stond boven de 
tekst waarschijnlijk muziek. 
Boven de versregels is daar 
namelijk ruimte voor open-
gelaten.
Het gedicht is een eenheid 
van 3 x 11 regels: 33 is de 

leeftijd van Jezus, het grote voorbeeld van Francis-
cus. Het lied loopt van hoog naar laag: van Altissimu 
(Allerhoogste) naar humilitate (nederigheid).
Het lied kent drie delen:
•	 de hemellichamen: zon, maan en sterren
• 	de elementen: wind en water, vuur en aarde
• 	de mens: vergiffenis schenken, ziekte en 		
	 verdrukking dragen, zijn lot in vrede dragen, li-	
	 chamelijke dood, het laatste oordeel, dienen in 	
	 nederigheid
Er spreekt een persoonlijke verbondenheid uit met 
heel de schepping, uitgedrukt in zusterschap en 
broederschap. Opvallend is dat Franciscus het ene 
element met zuster aanduidt en het andere met broe-
der. Dat hangt samen met vrouwelijke c.q. mannelijke 
eigenschappen. Ook valt op te merken, dat hij de aar-
de zowel moeder als zuster noemt. Dat komt omdat 
de aarde zowel onze zuster is, maar ook moeder van 
al wat leeft.
In het slotwoord ‘humilitate’ (nederigheid) zit het la-
tijnse woord ‘humus’, dat aarde of grond betekent. 
Een mens is stof en zal tot stof wederkeren. Hij moet 
met beide benen op de grond staan. Hem past grote 
nederigheid.
Alleen al vanwege de rijke inhoud van de laatste regel 
behoort het Zonnelied tot de kerntekst van de fran-
ciscaanse spiritualiteit. 

Koos Leemker
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THEATERVOORSTELLING

Datum: Zaterdag 24 mei 2025
Aanvang: 20.00 uur (Ontvangst vanaf 19.30 uur)
Locatie: Wijkcentrum ‘t Achterom
Homberg 25-35, Wijchen
Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop
Aanmelden: wresinskicultuur.nl/agenda

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld 
voor de periode van 31 mei t/m 6 juli. 

Kopij kan tot en met 8 mei per e-mail worden ge-
zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, 
of ingeleverd worden op het parochiecentrum, Oos-
terweg 4, 6602 HD Wijchen.

Op 23 mei wordt  de film ‘Wonder’ gedraaid in de 
Emmanuelkerk. 
De film gaat over de tienjarige Auggie Pullman. Een 
doodnormale jongen met een mismaakt gezicht. 
Om hem te beschermen, krijgt hij al zijn hele leven 
thuis les. Maar het moment is aangebroken dat 
Auggie naar een normale school gaat. Hij moet de 
moed verzamelen om de andere kinderen ervan te 
overtuigen dat hij ondanks zijn uiterlijk net zo is als 
zij.

De film begint 14.30 uur in de Emmanuelkerk (in-
loop vanaf 14.00 uur). Toegang is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserve-
ren is niet nodig.
In verband met de sluiting van de Emmanuelkerk is 
dit de laatste film die daar wordt gedraaid.

FILM: WONDER

In Hof van de Elst (ge-
bouw Meander) is er wekelijks 

een kerkdienst op zaterdag vanaf 16.00 uur. 
Wij zoeken nieuwe vrijwilligers die hierbij willen 
ondersteunen. De werkzaamheden bestaan uit 
voorbereiden van de ruimte voor de dienst, het ha-
len en brengen van bewoners van Hof van de Elst, 
helpen met koffie/thee schenken en opruimen van 
de ruimte. 
U bent dan ongeveer bezig vanaf 15.30 tot 17.30 
uur. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen 
met Ricy Loeffen via mail corenricy@gmail.com of 
06-26981773.

KERKDIENST MEANDER
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Het begon voor mij als een zoek-
tocht

In hoeverre staat parochie De 
Twaalf Apostelen open voor 
diverse onzichtbare families in 
de kerk? Ik noem het families, 
want wij zijn verwant. Maar 
toch denk ik dat zij niet alleen 
voor mij onzichtbaar zijn, maar 
voor heel veel medeparochi-
anen. “Zijn wij een inclusieve 
kerk?”, vraag ik mij ook af. Ik 
loop ertegenaan dat ik de in-
clusiviteit in de kerk mis. Maar 
eigenlijk moet iedereen zich welkom voelen, ook de 
community van lhbtiq+ . En ik kan mij niet voorstel-
len dat ik de enige ben. Ik heb de overtuiging dat als 
wij het er nooit over hebben, wij het ook niet weten 
van elkaar. Aldus een bevlogen Karin. 

Je moet eerst leren lopen voor je kunt rennen 
Wij zijn begonnen als leesgroep. Ik denk dat de kerk 
een log instrument is en ik ben te snel. Daar moet 
een middenweg voor zijn, dacht ik. Tenslotte moet 
je eerst leren lopen, voor je kunt rennen. Dus zijn 
wij met een klein groepje begonnen met het lezen 
van het boek 'Een brug bouwen' van James Martin. 
Hoe andere geloven over lhbtiq+ denken is bekend. 
Maar je kunt Bijbelteksten met zoveel brillen op 
lezen.  Voor elk wat wils. En daar hebben wij ook 
uitgebreid over gediscussieerd. Na de theorie wil-
len wij nu naar een volgende stap.  Ik weet nog niet 
in welke vorm, maar het moet praktischer. Het punt 
is dat de leden van de bovengenoemde commu-
nity zich niet welkom voelen in onze kerk. En dan 
bedoel ik niet alleen parochie De Twaalf Apostelen 
maar de kerk als instituut. De deuren zijn letterlijk 
en figuurlijk voor hen gesloten. Het is niet eerlijk 
dat mensen uit de community (zo noem ik het, want 
zo omvat het alle groepen, misschien wel inclusief 
vrouwen) zich niet welkom voelen. Zo doen wij hen 
als mens geen eer aan.
Er zijn ook mensen die het allemaal wel prima vin-
den. Maar zij voegen wel toe: 'Zolang ik er niet mee 
geconfronteerd word'. Oftewel zolang ik het niet 
hoef te zien of te horen. "Vroeger ging het toch ook 
allemaal goed en toen werd er niet over gesproken", 
voegen zij er dikwijls aan toe.  Maar daar lossen wij 
het niet mee op, vind ik. 

Missende informatie 
Wij denken eraan om een soort thema-avond op 
te zetten. Als voorbeeld nemen wij een oudere 
tv-aflevering van Kruispunt. De datum van de 
thema-avond is nog niet bekend maar wij melden 

IN GESPREK MET ... KARIN BERNING-PIJNAPPELS 

het zeker tijdig. Wij willen meer 
aandacht voor de community. 
Is het een misverstand dat er 
anders wordt gedacht?  Nee.  
Ik denk zelf dat het meer mis-
sende informatie is die invloed 
heeft. 
Verder hebben wij nog steeds 
onze leeskring. Ongeveer één 
keer in de acht weken. Het 
groepje is maar klein en na-
tuurlijk mogen mensen zich 
aansluiten. Wij willen meer be-
kend worden, maar het moet 

ook niet te grootschalig worden. Ook mensen uit 
de community zijn welkom natuurlijk. Maar bo-
venal blijft mijn vraag staan: hoe staat de parochie 
hierin? 

Geloof als gemeenschappelijke deler

Ik moet bekennen dat ik geen trouwe kerkganger 
ben. Maar ik vind de kerk als gemeenschap wel 
heel belangrijk. Ooit was ik als 'au pair' in Amerika. 
Ik ging daar naar de kerk en wat ik mij herinner was 
dat ondanks dat wij verschillend waren, wij wel een 
gemeenschappelijke deler hadden. Namelijk ons 
geloof in God! Ik ontmoette daar nieuwe mensen en 
wij herkenden elkaar aan het geloof. Dat was heel 
mooi. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich 
mag aansluiten. De groep die ik in Amerika vond 
was heel belangrijk voor mij. Zonder de kerk had 
ik al deze bijzondere mensen nooit ontmoet. Dat 
moet hier ook kunnen - gewoon elkaar ontmoeten.  

Mijn familie 
Ik heb drie kinderen. Die hebben wij laten dopen. 
Dat hebben wij heel bewust gedaan. Wat kan je hen 
meegeven met dopen? De samenleving is ingewik-
keld en iedere hulp en bescherming is belangrijk. 
Zij zijn nu groter en ieder gaat zijn eigen gang. Zij 
ontwikkelen zich op hun eigen manier. Heel boei-
end. 
Ik ben geboren in Nijmegen en daar ook opge-
groeid. Na de katholieke basisschool ben ik naar 
de SSGN gegaan. Toen ik mijn examen binnen had, 
was ik de school helemaal beu. Ik ben toen naar het 
buitenland gegaan. Een hele goede ervaring, want 
je moet dan ineens alles zelf regelen en je krijgt ook 
verantwoordelijkheid. Thuis werd alles voor ons 
geregeld. Dat was nu over. 
Toen ik terugkwam heb ik eerst de opleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Driebergen 
gedaan. Daarna ben ik naar Enschede verhuisd. 
Door het werk van mijn echtgenoot moesten wij 
verhuizen. Het werd Wijchen. Wij wonen hier nu 
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achttien jaar tot volle tevredenheid. Ik werk bij een 
softwarebedrijf. Niet in de techniek, maar om ac-
ties op te zetten, evenementen te organiseren en 
nieuwe ideeën aan te leveren. Ook secretarieel 
werk hoort erbij. 

Digitaal vasten

Op dit moment is het vastentijd. Dat houdt in dat 
je jezelf iets ontzegt. Dat is waardevol, maar niet 
gemakkelijk. Wij bespreken dit in het gezin. Ik daag 
mijn kinderen uit om een manier van vasten te vin-
den die bij hen past. Ikzelf heb gekozen voor vasten 
op sociale media. Dat wil zeggen dat ik alleen nog 
op zondag op mijn telefoon kijk en dan mijn post 
verwerk.

In mijn geloof vond ik ook de plaats van Maria. Zij is 
voor mij het belangrijkste, moet ik zeggen. Zij was 
ook vrouw en moeder.  Ook zij heeft de strubbelin-
gen van het leven meegemaakt. De onzekerheid en 
het zware leven van haar zoon. Daarom vraag ik 
haar: ”Maria, kijk af en toe even mee met mijn kind-
jes, hoe die zich ontwikkelen en opgroeien.”
							     
			   Interview door Marium Lahm 

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van 
bovenstaand interview dan kunt u een mail sturen naar 

de redactie t.a.v. M.Lahm: 
apostelbode@detwaalfapostelen.nl

Streep de volgende woorden door in de woordzoeker :                                                        
Agaven - Betonen - Bevrijdingsdag - Brood - Camping - Chocoladeieren - Dame -Dikte -  Donderdag - Eieren 
zoeken - Erg - Eten - Eterij- Europa - Gast - Gelukkig - Gepiep -  Geschil - Hemelvaartsdag - Jezus - Katje - Kippig 
- Klein - Klokke  Koningsdag- Krokus-  Kunstvis – Lamprei- Lente-  Match - Meer - Motorcross -  Narcis - Oord – 
Opmaak-   Optisch - Paashaas - Paasvuren -  Palmpasen- Piano-  Puur -Tweede paasdag -   Paaswake - Scola 
cantorum - Studio - Tikken - Vakantie -  Veer -  Veertig -  Vlöggelen -  Waslijn -  Wit                                                                                                                 

Streep ook  de antwoorden op de volgende vragen door :                                                              
1. Deze planten zijn op de eerste plaats geschenken (6).   2. Op welke dag van de week valt Hemelvaart?   
3. Traditie met Pasen   4. Pluizige poes aan een voorjaarstak   (5)  5. Valt dit jaar op 26 april    6. Deze sport-
wedstrijd vond vroeger traditioneel op de tweede paasdag plaats op de Kapelberg in Bergharen.  7. Zij zingen 
met Hemelvaart in  de morgenstond bij Sint-Walrick    8. Hoeveel dagen  duurt de vastentijd?   9. Traditie in 
Ootmarsum met Pasen.  10. Wat is de liturgische kleur met Pasen?
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Dit jaar wordt er voor de zeventiende keer een Ka-
pellentocht gehouden en wel, zoals gebruikelijk is, 
op tweede pinksterdag. Dit jaar is dat op maandag 
9 juni 2025. Aan deze Kapellentocht nemen deel 
de geloofsgemeenschappen van de parochies H. 
Franciscus en H. Clara te Druten; parochie H. Jo-
hannes XXXIII te Beuningen en parochie De Twaalf 
Apostelen te Wijchen. Mensen van andere paro-
chies zijn ook van harte welkom.
De parochies nemen die dag samen deel aan een 
eucharistieviering op een van de mooiste plekken 
in ons dekenaat, namelijk op de Kapelberg te Berg-
haren. De eucharistieviering is in de ochtend om 
10.00 uur. U kunt ook de kapellen in de geloofsge-
meenschappen bezoeken.

Het thema van deze Kapellentocht is: 'Pelgrims 
van Hoop', wat paus Franciscus heeft gekozen als 
thema voor het Heilig Jaar.
Onderweg, zijn we dat niet allemaal? 
Als pelgrims zijn we onderweg. Natuurlijk tijdens 
een bedevaart, maar ook in ons dagelijkse leven. 
Verlangend kijken we uit naar betere tijden: geen 
oorlog, geen pijn, geen ziekte, geen verdriet.
Maar misschien kunnen we niet alleen hoopvol 
uitzien naar de toekomst, maar ook onderweg zijn 
vanuit hoop. Niet alleen het vertrouwen dat het 
goed komt, maar dat we in het hier en nu al ver-
trouwen en hoop hebben. Dat vertrouwen en die 
hoop zijn de basis waarmee wij door de wereld en 
het leven gaan, om honger te stillen, pijn en verdriet 
te dragen.
Zo deed Maria het ook. Door te leven vanuit vertrou-
wen en hoop, wist zij voor ons het leven draaglijker 
te maken.
Laten we op deze jaarlijkse Kapellentocht naar 
onze hemelse moeder Maria kijken en misschien 
iets van haar hoop mee terugnemen naar huis.
In de volgende Apostelbode worden nog nadere 
mededelingen opgenomen.
Noteer deze datum in uw agenda en wees welkom 
bij deze Kapellentocht.

Organisatie Kapellentocht

KAPELLENTOCHT - TWEEDE PINKSTERDAG

Het is dit jaar weer gelukt om een 
groep bedevaartgangers bij elkaar te 
krijgen. Vanuit Wijchen gaan wij met 
zeventien personen op bedevaart 
naar Lourdes in de periode van 17 tot 
en met 24 mei 2025. Wij hopen op een 
mooie bedevaart.
In de genoemde periode ben ik niet 
aanwezig.

Met vriendelijke groeten,
emeritus diaken Hennie Witsiers

BEDEVAART NAAR LOURDES

Hebt uw naaste lief als uzelf

Vanuit dit gebod zetten missionarissen en missionair 
werkers zich wereldwijd in voor de meest kwetsbare 
medemensen. Zij zetten zich daar in de meest moei-
lijke omstandigheden voor in. Ze werken belangeloos 
en onvermoeibaar aan een wereld waarin iedereen 
gelijke kansen in zijn leven krijgt. Week Nederlandse 
Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen en 
missionair werkers financieel in hun persoonlijke 
welzijn. Dat geeft hun bestaanszekerheid, waardoor 
ze zich volledig kunnen richten op de ondersteuning 
van de meest kwetsbare medemens. Daarmee reikt 
onze financiële bijdrage veel verder dan geld alleen. 
We dragen wezenlijk bij aan het persoonlijk welzijn 
van de mensen die vanuit hun katholieke identiteit 
hun leven in dienst stellen van het helpen van de 
meest kwetsbare medemensen vanuit de overtuiging 
dat ieder mens meetelt.
De steun van donateurs en schenkers is onmisbaar 
voor de missionair werkers.
Daarom organiseert WNM elk jaar de Pinksteractie, 
waarin twee missionair werkers centraal staan. Dit 
jaar zijn dat Mirella van der Salm en Marc van der 
Post. Mirella vertrok in 2022 naar Ghana waar ze zich 
inzet voor de emancipatie van mensen met een ge-
hoorbeperking. Marc woont en werkt sinds 2011 in de 
arme volkswijk El Jagüel in Buenos Aires.

Tijdens de Pinksteractie, die wordt gehouden in het 
weekend 31 mei / 1 juni 2025, vragen wij aandacht 
voor het werk van Mirella, Marc en andere missionair 
werkers.

In dit weekend wordt er in de kerken waar een vie-
ring is de jaarlijkse collecte gehouden. Deze collecte 
wordt van harte aanbevolen.

Hartelijk dank voor uw gift.
Emeritus diaken Hennie Witsiers

PINKSTERACTIE 2025
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VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

Gesprekskring: Geloven nu

Maandelijkse bijeenkomst om aan de hand van een 
Bijbelverhaal de betekenis daarvan in onze tijd en 
in ons persoonlijk leven te delen.
Parochiecentrum, dinsdag 6 mei, 14.00 uur.

Concert: De vier jaargetijden van het leven

Een reis door de seizoenen met 
een bijzondere mix van muziek, 
zang, dans en poëzie. Boven-
dien nog projectie van foto- en 
filmbeelden. Toegang is gra-
tis, een vrijwillige gift wordt 
gevraagd voor Stichting War 
Child Nederland. 

Protestantse kerk Druten, zondag 11 mei, 14.00 uur

Gespreksavond: Eten in het klooster

Kloosterbroeders of 
-zusters eten in een 
groot carré met in 
het midden een lege 
ruimte. Soms is het 
stil, soms wordt er 
voorgelezen. Vandaag 
beginnen we met een uitleg over eetgewoontes in 
het klooster, daarna eten we samen op die manier 
en na afloop bespreken we hoe we dit hebben er-
varen.
Parochiecentrum, woensdag 14 mei, 17.00 uur

Agapèviering in Het Koetshuis

Elke twee weken komen katholieken en protestan-
ten bij elkaar. We luisteren naar meditatieve muziek, 
lezen een Bijbelgedeelte en delen onze gedachten 
daarover. We delen brood en wijn, doen voorbeden 
en wensen elkaar vrede. Rond 20.15 uur drinken we 
samen een kopje koffie of thee. Aanmelden min-
stens een dag tevoren.
Het Koetshuis, Beuningen, woensdagen 14 en 28 
mei, 19.15 uur

Kloosterweekend

In het weekend na He-
melvaart is een groep 
te gast in de Abdij van 
Berne. Je dagelijkse be-
zigheden in een ander 
licht zien, leven in het 

ritme van het getijdengebed. Tijd voor rust, stilte, 
wandelen, lezen en ook gesprek. Aanmelding via 
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl.

Meer informatie staat in het bekende ‘Blauwe Boek-
je’. https://detwaalfapostelen.nl/blauweboekje

Voor velen is internet een direct beschikbare bron 
van informatie. Voor wie desondanks graag een 
boek of tijdschrift in handen houdt, is er in het 
parochiecentrum in de Antonius Abtzaal een be-
scheiden bibliotheek beschikbaar. Wie wil, kan voor 
twee weken boeken lenen, tijdschriften en naslag-
werken inzien en zich oriënteren in beschikbaar 
catechetisch en liturgisch materiaal voor werk-
groepen, vrijwilligers en pastores.
De bibliotheek is in de jaren tachtig van de vori-
ge eeuw opgezet door vrijwilligers (o.a. Henk van 
Zwam en Jos van Minderhout) en wordt tot op de 
dag van vandaag geregeld bijgewerkt en onderhou-
den (o.a. doorzoekbaar computerbestand) door 
Chris Hendriks. Hoewel wat verborgen achter in het 
parochiecentrum, is het de moeite waard daar eens 
te grasduinen voor inspiratie en verdieping. Zo zijn 
er boeken over hedendaagse spiritualiteit, theo-
logie, parochiepastoraat, herbestemmingen van 
kerken, voedselbanken, liturgie en Bijbel. Verder is 
er een kast met lopende tijdschriftabonnementen 
op het terrein van spiritualiteit, kloosterordes, dia-
conie en catechese. 
Geregeld wordt het boeken- en tijdschriftenbe-
stand opgeschoond zodat er weer ruimte komt 
voor nieuwe aanwinsten. Zo zijn er naast bekende 
katholieke kranten en tijdschriften (o.a. Katholiek 
Nieuwsblad, Klooster, Franciscaans Nu, Volzin) ook 
tijdschriften met verdiepende artikelen, zoals o.a. 
Benedictijns Tijdschrift. 
De boekencollectie heeft naast een katholieke 
encyclopedie, naslagwerken op het terrein van 
Bijbeluitleg, atlassen en liturgie. Over pastoraat is 
materiaal te vinden, toegespitst op diverse deel-
aspecten, zoals rouwverwerking, ziekenpastoraat, 
catechese, jongerenwerk en diaconie. Wie belang-
stelling heeft voor een specifieke heilige kan terecht 
voor boeken over bekende en minder bekende per-
sonen uit onze geloofstraditie. Op het terrein van 
theologie is in de bibliotheek de neerslag te vinden 
van leesgroepen in onze parochie: o.a. de driedelige 
uitgave van paus Benedictus XVI over de persoon 
van Jezus, en de levensbeschrijving van de H. An-
tonius Abt door Athanasius. 
Voor parochieactiviteiten zijn er bijbels beschikbaar 
in verschillende edities: o.a. Goed Nieuws Bijbel, 
Nieuwe Bijbelvertaling, de bekende Willibrordver-
talingen en diverse vertalingen voor jongeren en 
kinderen. Met het oog op activiteiten rondom jeugd 
is liturgisch en catechetisch materiaal in de vorm 
van boeken en tijdschriften aanwezig. 
Voor vragen of suggesties is Chris Hendriks door-
gaans op dinsdagochtend bereikbaar op het 
parochiecentrum.

pastoor Martin Claes

PAROCHIEBIBLIOTHEEK
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SAMEN VERDER

Beste bewoners / kerkgangers van Alverna 
Sinds twee maanden staat er een koor ‘Samen Ver-
der’ op de derde zondag van de maand in de kerk en 
het zijn allemaal vreemde gezichten!
Wie zijn dat, hoe komen ze hier en wat kunnen ze?

Ik zal het uitleggen

Een aantal van ons heeft jarenlang gezongen in de 
Boskapel aan de Graafseweg in Nijmegen en een 
aantal zong in de kerk van de Goede Herder in Neer-
bosch-Oost.
Door kerksluiting en verhuizen wegens te hoge huur 
hadden wij geen dak meer boven ons hoofd maar 
wilden wel graag blijven zingen. De zangers komen 
uit Nijmegen, Malden, Mook, Beuningen, Winssen en 
eentje komt uit Wijchen. Laat die laatste nou con-
tact hebben gezocht met pastores en bestuur van De 
Twaalf Apostelen en zo is de bal gaan rollen en konden 
wij per 1 januari 2025 terecht in de H. Jozefkerk van 
Alverna. Wij waren welkom en voelden ons meteen 
thuis. Onze dirigent Bas was als zodanig werkzaam 
bij het koor van de Goede Herder en dirigeert ons nu. 
Hij speelt ook dwarsfluit en een van de tenoren viool.
We kunnen vierstemmig zingen maar we missen een 

paar bassen om dat waar te maken. Dus voorlopig 
klinkt het nog driestemmig. Selma Peters is een be-
kwaam pianiste en zij wil ons graag van dienst zijn, 
maar ze heeft ook nog andere koren. Dat is soms 
schipperen, maar we doen ons best. Wout bespeelt 
de contrabas en die hoeven we niet met andere koren 
te delen.

Even zakelijk

We zingen de viering om 9.30 uur, maar komen om 
9.00 uur om in te zingen. Om goed voor de dag te ko-
men repeteren we twee keer voor zo’n viering en wel 
op de twee donderdagen daaraan voorafgaand van 
19.45  tot 21.45 uur. Rond 21.00 uur drinken we kof-
fie. Dat alles in de H. Jozefkerk. (Ze hebben daar ook 
nog een koorkamer voor dat koffiedrinken!)
Wij houden behalve van zingen ook van gezelligheid 
en daarom drinken we graag koffie na afloop van de 
viering. Dat koffiedrinken willen we wel het liefste 
doen met de kerkgangers van Alverna, dus hierbij 
bent u allen uitgenodigd. Wij heten sinds kort SAMEN 
VERDER. Dat vinden wij een mooie toepasselijke 
naam.
Als u denkt, dat zingen zou ook wel iets voor mij zijn, 
kom dan niet alleen luisteren maar aarzel niet om ie-
mand van ons aan te spreken over hoe en wat. Dat 
kan goed samengaan met een kop koffie in de hand.

Ik hoop dat ons visitekaartje een beetje helder is voor 
u en anders is er tijdens de koffie altijd tijd voor meer 
informatie.

Met vriendelijke groet namens het koor,
Annie Kloosterman

voor het parochiestuur zijn wij op 
zoek naar een secretaris

carla.vandersterren@detwaalfapostelen.nl
bestuur@detwaalfapostelen.nl
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Vieringenschema
26 april / 27 april
• 2e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           4
☼ Eerste lezing: Hand. 5,12-16
☼ Tweede lezing: Apok. 1,9-11a.12-13.17-19
☼ Evangelie: Joh. 20,19-31

zondag
11:00 Eucharistie
Parnassuskoor
Martin Claes

zondag
09:30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Lara van der Zee

zondag
10:30 Eucharistie
            Gildeviering/Vrijwilligersviering
New Challenge
Aloys van Velthoven

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

17 mei / 18 mei
• 5e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           3
☼ Eerste lezing: Hand. 14,21-27
☼ Tweede lezing: Apok. 21,1-5a
☼ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35

zondag
11:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Martin Claes

zondag
14:00 English Mass
English Choir
Martin Claes

zondag
09:30 Woord en Communie
Gelegenheidskoor
Lara van der Zee

zondag
11:00 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor Hernen
Lara van der Zee

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Frits Hendriks

10 mei / 11 mei
• 4e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           2
☼ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52
☼ Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17
☼ Evangelie:  Joh. 10,27-30

zondag
11:00 Eucharistie
Parnassuskoor
Frits Hendriks

zondag
09:30 Eucharistie
Herenkoor
Frits Hendriks

zondag
11:00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Jack Steeghs

zaterdag
19:00 Oecumenische 
            gebedsviering
Elckerlyckoor
Jack Steeghs

zondag
09:30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

03 mei / 04 mei
• 3e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           1
☼ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41
☼ Tweede lezing: Apok. 5,11-14
☼ Evangelie: Joh. 21,1-19

zondag
11:00 Eucharistie
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Eucharistie
Samenzang
Ton van Balveren

zondag | H. Antonius Abt Nederasselt
09:30 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks
18:30 Dodenherdenking
Frits Hendriks
Aansluitend herdenking 
bij het monument gelegen tussen 
Nederasselt en Overasselt.

zaterdag
19:00 Eucharistie
            Start Kapelbergseizoen
Elckerlyckoor
Mgr. Theo Lamers/Jack Steeghs

zondag
09:30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Overasselt

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Jozef
Alverna

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

Sint-Joris
Heumen

H. Antonius Abt
Wijchen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Judocus
Hernen/Leur

Sint-Joris
Heumen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen
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Vieringenschema
24 mei / 25 mei
• 6e zondag van Pasen

lezingen  - paars -           4
☼ Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29
☼ Tweede lezing: Apok. 21,10-14.22-23
☼ Evangelie:  Joh. 14,23-29

zondag
11:00 Eerste Communieviering               
            (Eucharistie)
            Apostelen 2.0
Familiekoor
Frits Hendriks/Jack Steeghs/
Lara van der Zee

zondag
11:00 Eucharistie
Ceciliakoor
Martin Claes

zaterdag
19:00 Eucharistie
Samenzang
Frits Hendriks

zondag
09:30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

07 juni / 08 juni
• Pinksteren

lezingen  - rood -           2
☼ Eerste lezing: Hand. 2,1-11
☼ Tweede lezing: Rom. 8,8-17
☼ Evangelie: Joh. 14,15-16.23b-26

zondag
11:00 Vormselviering
            (Eucharistie)
            Apostelen 2.0
Familiekoor
Mgr. Theo Lamers/
Frits Hendriks/Jack Steeghs/
Lara van der Zee

zaterdag
19:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Martin Claes

31 mei / 01 juni
• 7e zondag van Pasen

lezingen  - paars -           1
☼ Eerste lezing: Hand. 7,55-60
☼ Tweede lezing: Apok. 22,12-14.16-17.20
☼ Evangelie:  Joh. 17,20-26

zondag
11:00 Eucharistie
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Eucharistie
New Challenge
Frits Hendriks

zondag
09:30 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Woord en Communie
Forto Vicante
Hennie Witsiers

zondag
09:30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

29 mei
• Hemelvaart van de Heer

lezingen  - roze -           
☼ Eerste lezing: Hand. 1,1-11
☼ Tweede lezing: Heb. 9,24-28;10,19-23
☼ Evangelie: Lc. 24,46-53

zondag
09:30 Eucharistie
            Laatste viering
Emmanuelkoor
Martin Claes/Lara van der Zee

donderdag
09:30 Eucharistie
            Gildeviering
Mazing Joy
Frits Hendriks

donderdag
10:00 Eucharistie
Samenzang
Ton van Balveren

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

Sint-Joris
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Overasselt

H. Judocus
Hernen/Leur
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H. Antonius Abt
Nederasselt

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen

H. Antonius Abt
Nederasselt
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• 2e zondag van Pasen
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☼ Eerste lezing: Hand. 5,12-16
☼ Tweede lezing: Apok. 1,9-11a.12-13.17-19
☼ Evangelie: Joh. 20,19-31

zondag
11:00 Eucharistie
Parnassuskoor
Martin Claes

zondag
09:30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Lara van der Zee

zondag
10:30 Eucharistie
            Gildeviering/Vrijwilligersviering
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Aloys van Velthoven

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

17 mei / 18 mei
• 5e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           3
☼ Eerste lezing: Hand. 14,21-27
☼ Tweede lezing: Apok. 21,1-5a
☼ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35

zondag
11:00 Eucharistie
Elckerlyckoor
Martin Claes

zondag
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English Choir
Martin Claes

zondag
09:30 Woord en Communie
Gelegenheidskoor
Lara van der Zee

zondag
11:00 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor Hernen
Lara van der Zee

zondag
09:30 Eucharistie
Parochieel Zangkoor
Frits Hendriks

10 mei / 11 mei
• 4e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           2
☼ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52
☼ Tweede lezing: Apok. 7,9.14b-17
☼ Evangelie:  Joh. 10,27-30

zondag
11:00 Eucharistie
Parnassuskoor
Frits Hendriks

zondag
09:30 Eucharistie
Herenkoor
Frits Hendriks

zondag
11:00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Jack Steeghs

zaterdag
19:00 Oecumenische 
            gebedsviering
Elckerlyckoor
Jack Steeghs

zondag
09:30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

03 mei / 04 mei
• 3e zondag van Pasen

lezingen  - wit -           1
☼ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41
☼ Tweede lezing: Apok. 5,11-14
☼ Evangelie: Joh. 21,1-19

zondag
11:00 Eucharistie
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Frits Hendriks

zaterdag
19:00 Eucharistie
Samenzang
Ton van Balveren

zondag | H. Antonius Abt Nederasselt
09:30 Eucharistie
Mazing Joy
Frits Hendriks
18:30 Dodenherdenking
Frits Hendriks
Aansluitend herdenking 
bij het monument gelegen tussen 
Nederasselt en Overasselt.

zaterdag
19:00 Eucharistie
            Start Kapelbergseizoen
Elckerlyckoor
Mgr. Theo Lamers/Jack Steeghs

zondag
09:30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Antonius Abt
Overasselt

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Jozef
Alverna

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

Sint-Joris
Heumen

H. Antonius Abt
Wijchen

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Antonius Abt
Wijchen

H. Judocus
Hernen/Leur

Sint-Joris
Heumen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen

Kapelberg
Bergharen
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op 
Kijk via de button KERKTV op onze website of zoek naar ons kanaal @detwaalfapostelen op 

Wijchen | H. Antonius Abtkerk
iedere maandag 19:00 uur Eucharistie. Martin Claes. (09 juni: geen viering)
iedere dinsdag 09:00 uur Eucharistie. Martin Claes. (06 mei & 13 mei: Hennie Witsiers)
iedere woensdag 09:00 uur Eucharistie met aansluitend stille Eucharistische aanbidding. Martin Claes.
iedere donderdag 09:00 uur Eucharistie. Frits Hendriks. (29 mei: geen viering)

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 09 mei 14:00 uur Eucharistie. Frits Hendriks & Lara van der Zee.
zondag 11 mei 17:00 uur Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 25 april 10:00 uur Eucharistie. Frits Hendriks.
vrijdag 23 mei 10:00 uur Woord- en Communie. Lara van der Zee.
zondag 08 juni 17:00 uur Kroatische viering.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 02 mei 09:30 uur Woord- en Communie. Lara van der Zee.
vrijdag 06 juni 09:30 uur Eucharistie. Frits Hendriks.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 16 mei 09:30 uur Woord- en Communie. Hennie Witsiers.

Wijchen | Het Kompas
zaterdag 26 april 17:30 uur Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 03 mei 17:30 uur Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 10 mei 17:30 uur Woord- en Communie. Jack Steeghs.
zaterdag 17 mei 17:30 uur Eucharistie. Martin Claes.
zaterdag 24 mei 17:30 uur Eucharistie. Frits Hendriks.
zaterdag 31 mei 17:30 uur Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 07 juni 17:30 uur Woord- en Communie. Hennie Witsiers.
zaterdag 14 juni 17:30 uur Eucharistie. Frits Hendriks.

Batenburg | Stadswal
maandag 28 april 10:00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal 4 te Batenburg.
maandag 26 mei 10:00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal 4 te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 25 april 10:00 uur Woord- en Communie in dorpshuis De Zandloper. Jack Steeghs.
vrijdag 23 mei 10:00 uur Woord- en Communie in dorpshuis De Zandloper. Jack Steeghs.
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H. Judocus - Hernen

MISINTENTIES:
11 mei: Ria van Heumen-Loermans, Piet en Gerda 
van Heumen-Lukassen, Thé Sommerdijk, Thé en 
Trees Reuvers-Arts, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Bert 
en Lies van Duifhuizen-van der Wielen, Adriaan en 
Stien en familie Hoeks-van der Wielen

25 mei: Gerda van Heumen-Loeffen, Hent en Mina 
Janssen-van der Wielen, Nelly Peters, Bets Hen-
driks-Tax, Ben Hendriks en David Strik

Gelieve de misintenties voor de maand juni vÓÓr 6 
mei in te leveren bij Annemarie Schreven, Dorps-
straat 42 of per mail: misintentiesjudocus@gmail.
com

MARIA
Maria, toevluchtsoord voor velen
Een plek om je zorgen te delen
Om hoofd en hart te legen
Dingen te zeggen die al zo lang zijn verzwegen

Maria, moeder voor ieder kind
Is het daarom dat geloven vaak daar begint
Open armen, een groot hart
Een luisterend oor voor zorgen en smart

Maria, baken van rust
Velen branden een kaarsje en zijn even heel bewust
Weer samen met geliefden die ze eerder verloren
Om in gedachten hun stem weer te horen

Maria, moeder van de kerk
Zachtjes aanwezig, onverwoestbaar sterk
Moeder van Jezus en zo veel meer
Hoeder van pelgrims keer op keer

Maria, herkenbaar voor iedereen
Meestal verlicht door de kaarsen om haar heen
Blijf bij ons zo kwetsbaar en vertrouwd
Op u hebben wij ons vertrouwen gebouwd

Meimaand, Mariamaand, de natuur bloeit op
De zomer gloort, bloemen komen uit de knop
Uw warmte verspreidt zich onder de mensen
Wat hebben wij nu nog te wensen?

H. Antonius Abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Dit jaar is er op zondagavond 4 mei in onze kerk 
geen viering voorafgaande aan Dodenherdenking.
• Het Vrijheidsconcert op 5 mei, dat georganiseerd 
wordt door het Parnassuskoor samen met de ge-
meente Wijchen, begint om 20.15 uur en eindigt 
rond 22.00 uur.
• Op Hemelvaartsdag 29 mei is er in onze kerk geen 
eucharistieviering omdat op die dag de laatste vie-
ring in de Emmanuelkerk gaat plaatsvinden.
• We wachten nog steeds op een beslissing van het 
parochiebestuur over het vervangen van de ver-
warmingsinstallatie in onze kerk. Pas als duidelijk 
is dat er geen geluids- en luchtstroomhinder voor 
de koren zal zijn, kan er een definitief ontwerp voor 
de koortribune worden gemaakt. 
• Op 20 maart heeft de contactraad overleg gevoerd 
met vertegenwoordigers van onze koren. Daarin is 

van alles besproken, onder meer het declareren van 
hun koorfeestjes en wat een eventuele opheffing 
van de contactraad voor hen zou kunnen beteke-
nen.

Theo van der Weegen

EEN ZILVEREN KOORLID

Onlangs heeft het Elc-
kerlyckoor na afloop 
van een repetitie Wilma 
de Groot-Derksen ge-
huldigd voor haar 
25-jarig lidmaatschap. 
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H. Antonius Abt - Nederasselt

HERDENKING
Op zondag 4 mei 2025 zal er in de H. Antonius Abt 
te Nederasselt een herdenkingsviering gehouden 
worden vanwege de 80-jarige bevrijding van de 
Tweede Wereldoorlog.  Deze dienst zal voorgegaan 
worden door een pastor en een dominee. Verte-
genwoordigers van onze gemeente en het gilde 
Salvator Mundi zullen hier ook bij aanwezig zijn. U 
bent allen van harte uitgenodigd om deze speciale 
viering bij te wonen. Aanvang: 18.30 uur.
Na deze viering zullen we op eigen gelegenheid in 
een stille tocht naar het bevrijdingsmonument (pa-
rachutes) aan de Schoonenburgseweg in 
Overasselt gaan. MARIAVIERING

Op donderdag 22 mei om 14.00 uur is er een Ma-
riaviering in de kerk van Nederasselt. Deze wordt 
verzorgd door de KBO Overasselt/Nederasselt. Het 
koor Mazing Joy zal deze viering muzikaal omlijs-
ten. 
U bent allen van harte welkom, ook als u geen lid 
bent van de KBO.

 
H. Antonius Abt - Overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 2 april 2025

Bouwkundige zaken (in aanwezigheid van Stijn Arts)
• Voor het herstel van het Antoniusbeeld zijn, naast 
de eerder door ons aangevraagde offerte, nog twee 
andere offertes via het bestuur ontvangen. Helaas 
blijken deze hoger uit te vallen dan de eerste.
• De post ‘aanvulling split’ is goedgekeurd, wat be-
tekent dat het kerkplein binnenkort 
onder handen zal worden geno-
men. 
• Aan de kantoorzijde van de pasto-
rie wordt deze week een vaste, goed 
afsluitbare brievenbus geplaatst 
(intussen is de brievenbus er al: zie 
foto). Deze is primair bedoeld voor 
de aanvraag van gebedsintenties 
en het inleveren van vastenactiezakjes, maar paro-
chianen kunnen hier ook andere post in deponeren.
• De contactraad gaat uitproberen of de schoonmaak 
boven in de kerk op een alternatieve manier kan wor-
den aangepakt.
• Wat betreft het gasverbruik in onze kerk: in 2024 is 
aanzienlijk minder gas verbruikt dan in 2023. Dit is 
vermoedelijk mede te danken aan de reparatie van 
de kachel begin 2024.

Afscheid pastor Yves

Namens de contactraad hebben Adelheid en Peter 
een bezoek gebracht aan pastor Yves, waarbij zij 
hem het eerder toegezegde afscheidscadeau heb-
ben overhandigd. (Zie het verslag van het bezoek 
elders in deze rubriek.)

Vierdaagse 2025
Omdat tijdens de komende Vierdaagse alle wande-
laars langs de kerk zullen trekken, is besloten om een 
toiletwagen te plaatsen bij de kerk. Hiermee hopen 
we te voorkomen dat, zoals vorig jaar, het groen rond 
de kerk als toilet wordt gebruikt.

Overasselt denkt mee

De contactraad gaat samen met enkele andere 
vrijwilligers een enquête houden om te peilen of er 
behoefte is aan een gebedsviering op de derde zon-
dag, of aan andere bijeenkomsten op alternatieve 
tijdstippen. Zie volgende pagina.

Begraafplaats

• Op 15 maart is gestart met het verwijderen van 
grafstenen van graven waarvan de rechten niet zijn 
verlengd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afge-
rond.
• Het water op de begraafplaats was vanwege de 
vorst enige tijd afgesloten, maar de kranen functio-
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neren weer.

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest

• Vieringen Lage Hof
• Paaskaarsen

OP BEZOEK BIJ PASTOR YVES
Op maandag 31 maart 
jl. zijn Peter Sanders 
en ik samen afgereisd 
naar Den Bosch voor 
een bezoek aan pas-
tor Yves Mambueni 
Makiadi. De afgelopen 
maanden had hij met 
succes tentamens 
afgelegd voor zijn stu-
die kerkelijk recht en 
hij had nu wat meer 
ruimte in zijn agen-
da. Eindelijk konden wij hem namens de inwoners 
van Overasselt het mooie fotoboek van Bart Nijs 
overhandigen als afscheidscadeau, als blijk van 
waardering en dank voor alles wat hij voor onze 
geloofsgemeenschap heeft betekend. Uiteraard 
wensten we hem ook veel succes voor de toekomst. 
Yves was zeer verheugd. Hij begon meteen in het 
fotoboek te bladeren en herkende vele mensen en 
namen. Daarbij kwamen allerlei herinneringen, ver-
halen en anekdotes naar boven. 
Samen hebben wij genoten van de koffie en natuur-
lijk ontbrak de Bossche bol niet. Het was erg gezellig.
Bij ons vertrek vroeg Yves ons: “Willen jullie iedereen 
in Overasselt de groeten doen?”. Bij deze! 

Adelheid den Hollander

JUBILEUMCONCERT ‘JUWEELTJES’ 
Een voor Twaalf

De zangers kozen voor dit 25e concert hun favoriete 
muziek uit de longlist van afgelopen jaren. Wat ís 
nu dat speciale, dat een muziekwerk tot juweeltje 
kan maken? De ene zanger krijgt kippenvel van de 
kracht van het Eeuwige Licht zoals dat is getoonzet 
door MacMillan, de ander geniet van dissonanten 
in het Miserere van Holmboe, weer een ander smelt 
van de ‘sound’ van Poulenc. Overige ‘koorjuweel-
tjes’ in dit jubileumconcert zijn van de componisten 
Hindemith, Mäntyjärvi, Miškinis en Verdi. Het is een 
grote eer dat Luc Anthonis nogmaals de gastdiri-
gent wil zijn. Een voor Twaalf gaat samen met het 
trouwe, fantastische publiek een feestje maken van 
deze concerten! Volg de updates op onze website: 
www.eenvoortwaalf.nl. 
Zondag 25 mei – Overasselt, Antonius Abtkerk, 
Hoogstraat 9. Aanvang 15.30 uur
Entree: vrijwillige bijdrage.

VRAGENLIJST VOOR OVERASSELT 
Na de invoering van het nieuwe rooster in oktober 
2024, stelden enkele vrijwilligers aan de contactraad 
voor om in Overasselt op de eerste en/of derde zon-
dag van de maand een viering te organiseren die wordt 
voorgegaan door leken. Dit voorstel is voorgelegd 
aan het pastoraal team, dat enthousiast reageerde op 
het idee van een gebedsviering, maar dan wel op de 
derde zondag. Op de eerste zondag vinden namelijk 
al vieringen plaats in Heumen en Nederasselt. 
Omdat de zondagochtend traditioneel is gereserveerd 
voor een rooms-katholieke viering, verwacht het team 
dat een eventuele viering op dat moment duidelijk 
herkenbaar is als rooms-katholiek, zij het zonder uit-
reiking van de communie. Andere vormen van viering 
zijn ook welkom, maar dan niet op zondagochtend. 
Afgelopen maart is hierover een bijeenkomst ge-
houden waarvoor verschillende parochianen waren 
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten 
om het voorstel voor te leggen aan de parochianen in 
Overasselt, via een korte vragenlijst. Deze vragenlijst 
is voor de abonnees in Overasselt bijgevoegd bij dit 
meinummer van De Apostelbode. 
We hopen dat veel mensen de vragenlijst willen in-
vullen. U kunt deze tot uiterlijk 20 mei inleveren, in de 
brievenbus aan de muur van de pastorie (Hoogstraat 
5), in de kerk of in de Mariakapel.
Alvast hartelijk dank!

Contactraad H. Antonius Abt Overasselt
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Emmanuelkerk - Wijchen

EMMANUEL EN DE TOEKOMST, DEEL 4 (SLOT)
We bekijken de toekomst op korte termijn, omdat 
lange termijn niet meer bestaat. Op 11 mei vindt 
de laatste viering van de Kroatische gemeenschap 
plaats in onze kerk. Vanaf juni worden deze vie-
ringen gehouden in de Paschalis. En dan volgt op 
Hemelvaartsdag 29 mei de viering waarbij de kerk 
wordt onttrokken aan de eredienst. Na deze viering 
is er gelegenheid om onder het genot van thee en 
koffie elkaar nog één keer te ontmoeten onder de 
vlag van Emmanuel. Daarmee wordt een periode 
van 49 jaar afgesloten.

Hierna wordt de kerk leeggemaakt. Op 31 augustus 
zijn alle werkzaamheden achter de rug en valt het 
doek.

Namens de contactraad, Tini Poos

VANUIT DE CONTACTRAAD
De contactraad komt bij elkaar op maandag 12 mei 
om 13.30 uur. Dit is de laatste vergadering vÓÓr de 
sluitingsviering. Waarschijnlijk volgt er nog een 
vergadering in juli, waarbij het uitruimen van de 
kerk verder zal worden besproken.

Namens de contactraad, Tini Poos

OPENING KAPELBERGSEIZOEN 2025
Op de eerste zaterdag van de meimaand begint tradi-
tiegetrouw een nieuw Kapelbergseizoen in Bergharen. 
In dit jubeljaar, met als thema 'Pelgrims van Hoop', 
vormt een gang naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw 
ter Nood Gods natuurlijk een goed alternatief om wat 
dichter bij huis een keer in beweging te komen en op 
weg te gaan om daar dankbaarheid te tonen voor ver-
kregen gunsten of om de noden voor te leggen aan 
Maria. 
Op zaterdag 3 mei zal ’s avonds om 19.00 uur de eer-
ste viering van dit jaar in de openlucht plaatshebben. 
De vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Herto-
genbosch, Mgr. drs. Theo Lamers, zal in die viering 
voorgaan, samen met pastoraal werker Jack Steeghs. 
Het Elckerlyckoor onder leiding van Leo Driesenaar 
zal voor de gezangen zorgen. Gedurende dit seizoen 
zullen er, behalve de pastores van parochie De Twaalf 
Apostelen, ook verschillende emeriti voorgaan in de 
vieringen op zaterdagavond, zoals Herwi Rikhof, Ton 
van Balveren, pater Frans Bomers en diaken René 
Lamers. Ook koren uit Hernen en Overlangel komen 
naar de Kapelberg om de vieringen op te luisteren.
Vanaf 1939 zetelt het genadebeeld van Onze-Lieve- 
Vrouw ter Nood Gods onafgebroken op het hoogste 
punt van het Land van Maas en Waal. De Mariade-
votie heeft daar een lange geschiedenis. In 1312 
werd door de abdij van Camp, een plaats net over 
de Duitse grens, 'De Molenberg' in Bergharen ge-

kapelberg - bergharen

kocht. De orde van de cisterciënzers bouwde er 
later een kapel. Daarin werd het beeld van de Moe-
der van Smarten, een zogenaamde piëta, geplaatst. 
Maria is gezeten op een rotsblok met het lichaam 
van haar op het kruis gestorven Zoon Jezus op de 
schoot. We zien bij Hem de vijf wondentekenen op 
handen, voeten en in de hartstreek. Tijdens de re-
formatie werd de kapel met de grond gelijkgemaakt. 
Het beeld werd tijdig in het kasteel van Hernen in 
veiligheid gebracht en vandaaruit later naar de 
plaatselijke kerk. Na veel geharrewar kwam het 
beeld uiteindelijk in 1929 weer terug in Bergharen. 

Vanaf de opening op zaterdag 3 mei tot en met za-
terdag 30 augustus wordt er elke zaterdagavond om 
19.00 uur een viering op de Kapelberg gehouden, mits 
de weersomstandigheden dat toelaten. Anders wordt 
de viering gehouden in de plaatselijke Sint-Annakerk. 
Op Hemelvaartsdag (29 mei), op tweede pinksterdag 
(9 juni, met de jaarlijkse Kapellentocht) en met de 
Grote Maas en Waalse bedevaart (17 augustus) zijn 
er speciale vieringen, die nu al op de kalender staan. 
Alle vieringen beginnen om 10.00 uur. Voor de bede-
vaart komt Mgr. Gerard de Korte van het bisdom van 
’s-Hertogenbosch als voorganger.
Meer informatie over de Kapelberg en onder meer de 
agenda zijn te vinden op de website www.mariaka-
pelbergharen.nl

Sjaak Arntz

Ton van Balveren Herwi Rikhof Frans BomersMgr. Gerard de Korte
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NIEUWE RUSTPLAATS OP DE BEGRAAFPLAATS
Recent werd het nieuwe gebouwtje op het kerkhof 
door de onderhoudsploeg gezamenlijk geopend. 
De deur werd symbolisch geopend met de sleutel 
en een van de vrijwilligers werd aangewezen om 
het aangebrachte lint door te knippen. Daarna was 
er voor hen allen een kopje koffie of thee met een 
plak cake. Ook werd een foto van de gehele groep 
gemaakt, die later in de ruimte zelf is opgehangen. 
Jos de Vaan, die het initiatief voor de bouw had 
opgepakt, memoreerde de hele gang van zaken en 
sloot af met de honorering van de door Hans van 

H. Anna - Bergharen

Kuijk, een van de vrijwilligers, aangedragen naam 
voor het gebouwtje: Rustplaats.
Namens de contactraad dankte Sjaak Arntz de 
vrijwilligers die er steeds voor zorgen dat de 
begraafplaats er pico bello bijligt. De geloofsge-
meenschap van Bergharen mag daar trots op zijn. 
Hij sprak ook de hoop uit dat de vrijwilligers hun 
werk nog lang in goede gezondheid mogen blijven 
doen – en dat er voorlopig niet om hén heen ge-
schoffeld hoeft te worden."
. 

Sjaak Arntz

Paschalis Baylon - Woezik

HANDWERKGROEP

Vanaf 12 mei starten we met een 
handwerkgroep in de Pascha-
liskerk. Op maandagochtend is 
iedereen welkom van 10.00 tot 
12.00 uur. We willen dingen haken 

en breien die we kunnen weggeven aan mensen die 
wel wat warmte kunnen gebruiken. We denken dan 
aan mutsen en sjaals voor de Voedselbank, deken-
tjes voor mensen die in een verpleeghuis terecht 
zijn gekomen of een omslagdoek voor mensen die 
we kennen en we zacht willen omhelzen.  
Voel je welkom om mee te komen doen! Natuurlijk 
is er ook koffie/thee en gezelligheid.

Het zou fijn zijn als we ook wat wol of ander garen 
hebben om mee te werken. Als u nog garen thuis 
hebt liggen dat u niet meer gebruikt, zouden wij daar 
heel blij mee zijn. Ook haaknaalden en breinaalden 
zijn welkom. Afgeven kan op maandagochtend bij 
de Paschaliskerk (zijingang), op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur bij het parochiecentrum of neem 
contact met ons op om het op te komen halen. 

Els Bergman en Lara van der Zee

VANUIT DE CONTACTRAAD
In de contactraadsvergadering van begin april wa-
ren we gelukkig weer eens helemaal compleet. Op 
de gebruikelijke manier werd de opening gedaan en 
ditmaal werd de komst van Pasen nog eens extra 
onderstreept met een gedicht met die titel. In aan-
loop naar Pasen werden de puntjes op de i gezet 
en na de vergadering werd ook nog even een begin 
gemaakt met de aankleding van de kerk door de 
beeldengroep alvast voor op het altaar te plaatsen. 
De aankleding verder is dan verder geen zwaar, 
maar wel mooi werk dat in de loop van de dagen 
erna zal worden opgepakt.
Verder komt een aantal gedachten en vragen ter 
sprake, zoals hoe het elkaar makkelijk te maken 
om te weten welke activiteiten er op welk tijdstip 
gepland zijn. Vooral ook het energieverbruik is nog-
maals besproken en afgesproken is om tegen de 
tijd van het volgende stookseizoen te bekijken hoe 
dit efficiënter zou kunnen. Na een fijne vergadering 
en een gezamenlijke inspanning voor de plaatsing 
van de beelden gingen we vol goede moed Pasen 
tegemoet!

Namens de contactraad, Gerard Arts
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H. Victor - Batenburg

UIT HET ARCHIEF

Dienaren van God: Arnold Frans Diepen

Opleiding

Arnoldus Franciscus Diepen werd geboren op 12 
maart 1860 te ’s-Hertogenbosch als zoon van Ge-
orge Diepen en Maria J.H.A. Hermans. Arnold volgde 
de humaniora aan het college van Rolduc van 1872 
tot 1874 en daarna, tot 1878, het kleinseminarie 
Beekvliet te St. Michielsgestel. Vervolgens studeer-
de Diepen van 1878 tot 1884 filosofie en theologie 
aan het grootseminarie te Haaren in Noord-Brabant. 
Na zijn priesterwijding op 7 juni 1884 werd hij leraar 
op Beekvliet en stichtte hij een kweekschool ter op-
leiding van katholieke onderwijzers, waarvan hij in 
1895 rector werd. Op 7 maart 1915 werd hij gewijd 
tot hulpbisschop en in 1919 werd Diepen residerend 
bisschop van ’s-Hertogenbosch. Deze functie be-
kleedde hij tot aan zijn overlijden op 18 maart 1943.

Katholieke emancipatie

Na de Eerste Wereldoorlog was Diepen als hulp-
bisschop onder meer voorzitter van het r.-k.
Huisvestingscomité dat zich inzette voor hulp aan 
noodlijdende kinderen in met name Duitsland, Oos-
tenrijk en Hongarije. In 1920 ondernam bisschop 
Diepen op last van de Heilige Stoel een apostolische 
visitatie in Denemarken, Noorwegen, Zweden en 
Finland, welke heeft bijgedragen aan een nieuwe or-
ganisatie van de katholieke kerk in Scandinavië.
De emancipatie van de Brabantse katholieken kreeg 
onder leiding van Diepen haar gezicht. In de periode 
1920-1940 consacreerde hij meer dan honderdvijf-
tig kerken en kapellen. Zodoende kwam hij tegemoet 
aan de groei van het aantal katholieken in zijn 
bisdom, met name in grote steden als Eindhoven, ’s-
Hertogenbosch en Nijmegen. Dit ging gepaard met 
een sterke ontwikkeling voor het katholieke onder-

wijs-systeem en organisatieleven, wat men terugzag 
in de vele priesterwijdingen en roepingen.

Zedelijkheid

Ook stond Diepen bekend als een van de meest 
fervente bestrijders van onzedelijkheid, in het bij-
zonder de onzedelijke kleding. Diepen was vanaf de 
oprichting in 1904 bestuurslid van de zedelijkheids-
vereniging 'Voor Eer en Deugd'. In 1917 telde deze 
reeds 55 plaatselijke afdelingen met in totaal meer 
dan 10.000 leden. In herderlijke brieven van 1920 en 
1926 gaf Diepen zijn geestelijken opdracht onzede-
lijk geklede meisjes en vrouwen te allen tijde uit de 
kerk te sturen en de communie te weigeren. In 1938 
volgden strenge regels voor de sportkleding van ka-
tholieke vrouwen en meisjes. Zijn brieven moesten 
jaarlijks in alle kerken van het bisdom worden voor-
gelezen op de eerste zondag van de vastentijd, wat 
tot het einde van zijn episcopaat ook gebeurde. Op 
basis van zijn initialen kreeg Diepen de bijnaam 'Alles 
Flink Dicht'. Maar de werkelijkheid was weerbarstig, 
de zedelijkheidsverenigingen verloren gaandeweg 
de jaren dertig reeds aan betekenis. Mgr. Diepen 
overleed op 18 maart 1943 in zijn geliefde ’s-Her-
togenbosch en werd bijgezet in de crypte van de 
Bisschopskapel op begraafplaats Orthen.

Hans Vermeulen
bron: Wikipedia
foto: bidprentje van Mgr. A. F. Diepen (eigen collectie)

MEIMAAND IS MARIAMAAND
In de Paschalis zullen de vieringen in mei een extra 
nadruk krijgen als Mariaviering. Dit betreft de vie-
ringen op 11 mei en op vrijdag 23 mei. Hierin zal 
door middel van een extra Marialied en toepasse-
lijke tekst extra aandacht zijn voor Maria. Hartelijk 
welkom voor eenieder!
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MARIEKE AAN DE PRAAT

DE BENEN VAN DE GEEST
In een eerstecommunievoorbereiding sprak ik ooit 
over Hemelvaart. Een kind vroeg toen aan mij: “Hoe 
ging Jezus dan naar de hemel?” Waarop een ander 
kind antwoordde. “Met de boot natuurlijk, dat hoor 
je toch?” Ik dacht even na en realiseerde mij toen 
inderdaad dat ik HemelVAART had gezegd. Jezus 
verliet fysiek de mensen en beloofde een helper 
te sturen die ons in herinnering zou brengen wat 
Hij ons leerde. Die ons de liefde van God altijd zou 
laten voelen of ons zou helpen zoeken naar de be-
vestiging van deze liefde, ook al spreken we niet 
altijd dezelfde taal. 
Nadat ik zelf naar Vlieland was gevaren om daar te 
wonen, kon ik tijdelijk niet in het pastoraat werken 
dus ging ik aan de slag als verpleegkundige. In het 
kleine verzorgingshuis zaten zes mensen met alle-
maal een andere hulpvraag. Het oude gebouw kon 
echt niet meer en er was besloten om een nieuw 
verzorgingshuis te bouwen. De verhuizing kwam in 
zicht. Dit was voor de meeste bewoners prachtig 
maar voor de vrouw met alzheimer voelde het als 
een dropping. 
Ik hoor mevrouw X de hal in schuifelen op haar 
pantoffels. "Wat een lawaai is het hier toch alle-
maal, ik had gehoopt dat ik heel even vrij kon zijn, 
ik heb al de hele dag gewerkt", zegt ze op een ietwat 
geïrriteerde toon. Ik loop naar haar toe en zeg haar 
dat ze dan maar lekker een 
avondje vrij moet nemen 
en dat ik het wel van haar 
over zal nemen. Ik loop 
met haar mee naar haar 
kamer. Tijdens het lopen 
merk ik al dat ze onrustig 
is. De drukte rondom de 
verhuizing ervaart ze op 
een hele andere manier 
dan de rest van de bewo-
ners, die geen alzheimer 
hebben. Voor haar voelt het als een dropping. Je 
kent het vast wel van vroeger, je wordt geblind-
doekt ergens naartoe gebracht, vaak in een bos, en 
je moet de weg zelf weer terugvinden. 
"Nu werk ik hier al zo lang en word ik nog overal 
buitengehouden", zegt ze terwijl we haar kamer in-
lopen. "Het is toch het laatste stukje van mijn leven, 
waarom mag ik daar dan geen bemoeienis meer 
hebben", zegt ze met tranen in haar ogen. We gaan 
zitten en ik pak haar hand vast. Ze begint te praten, 
de woorden die ze zegt raken mij diep in mijn ziel. 
Ze vertelt, op haar manier en in haar woorden. Ge-
lukkig spreek ik vloeiend alzheimer en kan ik haar 
volgen. Haar woorden zeggen soms juist zoveel 
meer, ze raken aan een diepere laag. Deze drop-

ping houdt voor haar niet op. Deze kamer voelt al 
niet als haar eigen huis en nu hoort ze ook nog dat 
ze ergens anders heengaat. 
Ze zegt: "Ik werk hier al zo lang en ik had toch ge-
rekend op een baan met mededogen, maar dat 
hebben ze hier niet. Dan wordt er gezegd ik kom zo 
bij u, nou ik wacht nog steeds. Nu weet ik nog niet 
wat ik moet en waar mijn spullen zijn en wat ik mee 
kan nemen". Wijzende naar de koelkast zegt ze: 
"Die oven kan zeker blijven staan? Ja, ik weet het 
niet meer hoor, er wordt zoveel van mij gevraagd 
dat ik het er beroerd van krijg. Ik wil niet beter zijn 
dan de ander, ik wil een gelijke zijn, nu is dat niet 
zo". De tranen lopen over haar wangen. Ik kijk haar 
aan en ik zeg: "Ik zie het wel, wie u bent, wat u doet, 
u doet het goed. Voor mij bent u een gelijke waar ik 
heel veel van leer". Ik noem wat ze me geleerd had 
en haar gezicht klaart op. "Laat ze maar kletsen, wij 
doen het gewoon stap voor stap en dan komen we 
er wel". Ze is het met mij eens. Opstaan gaat altijd 
erg lastig. "Wat vervelend dat de benen soms niet 
meewerken", zeg ik. "De benen van de geest heb-
ben het opgegeven en ik had ze nog zo graag willen 
trainen", antwoordt ze.
Dit ontroerde mij zo, want ze sloeg de spijker op de 
kop. Haar geest werkte niet meer zoals het moest. 
Maar tussen ons in dat gesprek was de Heilige 
Geest aan het werk. We konden elkaar verstaan, 
ook al spraken we allebei een andere taal. De taal 
van de liefde wordt altijd verstaan. Zoals we ook nu 

weer met Pinksteren ho-
ren. Ik hoop dat we blijven 
geloven in de taal van ons 
hart.

Alle goeds,
Marieke Kapma-Drent

OPLOSSINGEN PUZZEL
De antwoorden op de vragen:
	 1.	 Agaven
	 2.	 Donderdag
	 3.	 Eieren zoeken
	 4.	 Katje
	 5.	 Koningsdag
	 6.	 Motorcross
	 7.	 Scola Cantorum
	 8.	 Veertig
	 9.	 Vlöggelen
	 10.	 Wit
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/
media/apostelbode/ kunt u de meest recente 
versie lezen of downloaden. 
Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, 
vraag dat dan aan via apostelbode@detwaal-
fapostelen.nl.
Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen 
dan kunt u een e-mail of brief sturen naar ad-
ministratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u 
buiten de parochie woont dan moet u in dat ge-
val de portokosten vergoeden. 

Cis Janssen-Daanen
* 7 juli 1934          † 17 maart 2025
Had Cis het beloofde land gevonden toen ze vanuit 
Beuningen, waar haar ouders een tuindersbedrijf 
hadden, met haar man Thé op ’t Heitje bij Overas-
selt ging wonen? Het lijkt erop. Want ze had er een 
mooie tijd, ze zorgde voor haar eigen gezin, voor 
dat van haar zoon toen die de boerderij had over-
genomen en paste op de kinderen 
van haar dochter. Ze had alles in de 
gaten, maar liet ook ruimte. Samen 
op het erf is daarom altijd goed ge-
gaan. De laatste jaren woonde Cis 
op Malderburch, omdat de zorgen 
te groot werden, maar ook daar was 
ze een buitenmens, die graag in de 
tuin verbleef. 

Marinus van Rens
* 22 april 1934          † 20 maart 2025
Marinus is geboren en opgegroeid op ’t Hoogbroek 
op Alverna. Hij groeide op in de crisisjaren. Ruim 
68 jaar heeft hij lief en leed gedeeld met Bets van 
Rens-Megens. Hun liefde werd bekroond met acht 
dochters. Hij was trots op de vele kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Rinus was een echte natuur-
mens. Hij begon als boerenknecht en werkte in de 
boomgaarden. Later werd hij loonspuiter. Hiervoor 
verdiepte hij zich nog meer in planten en kruiden. 
Verder was hij ook paardenliefhebber en verza-
melde hij oude werktuigen. Jarenlang bezocht hij 
oogstfeesten. Met zijn markante uitstraling had hij 
daar veel aanspraak. Een uitspraak van hem is: “Ik 
kon eigenlijk met iedereen goed opschieten, maar 
anderen niet met mij”.
Op woensdag 26 maart 2025 hebben wij in een vol-
le kerk afscheid van Marinus genomen, waarna hij 
begraven is op het plaatselijke kerkhof.

WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij 
de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Meg Langeslag-van Beek
* 14 april 1945          † 23 maart 2025
Enkele dagen voor haar overlijden namen Meg, 
haar dochter en haar kleindochter een foto van hun 
handen. Deze sierde de rouwkaart om op creatieve 
wijze liefde voor elkaar uit te drukken. Dat deed 
Meg ook in haar schilderijen en in de teksten en 
gedichten die ze schreef voor de mensen om haar 

heen. Haar kleindochter droeg er in 
de Wijchense Antonius Abtkerk een 
voor, over een klein meisje van vier 
jaar door de ogen van haar oma. 
Toen was er de verwachting, bij dit 
afscheid omzien in dank en ver-
driet. 'Wij verloren de liefste, maar 
voelen voor altijd haar liefde.' In dat 
hoopvolle geloof is Meg begraven 
bij haar in 2017 overleden echtge-
noot Frans.

Annie Arts- Wolters
* 7 november 1943            † 26 maart 2025
Op 7 april hebben we Annie Arts- Wolters uitgeleide 
gedaan uit de Paschaliskerk waarbij veel familie, 
vrienden en bekenden van Annie waren samen-
gekomen. Annie woonde een groot deel van haar 
leven aan de Gruttostraat samen met Rien en de 
kinderen. Ze was creatief en hield van bloemen. 
Samen met Rien verhuisde ze naar de Hoefsetuin. 
Na het overlijden van Rien in 2015 had Annie veel 
steun aan haar kinderen en kleinkinderen. Na enige 
tijd had Annie meer zorg nodig en ontving die in 
'De Elst' waar haar gezondheid broos werd en haar 
wereld kleiner. Annie overleed te midden van haar 
familie. 
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412627 

H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6412627

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 St.- Joris | Dorpstraat 19 
 6582 AL Heumen | Tel: 024-6412627

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6412627

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6412627

 Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-53164226

  Pastoraal team
  Martin Claes	              			   pastoor   024-6412627
  Frits Hendriks	           			   priester	  024-6412627		  frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
  Jack Steeghs	  		  pastoraalwerker   06-26989411		  jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl
  Lara van der Zee		  pastoraalwerker   06-13659042		  lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Pietje Jonkers-van der Koppel
* 14 februari 1937          † 27 maart 2025.
Pietje is geboren te Leur en heeft als kind en jong-
volwassene altijd op de boerderij van haar ouders 
gewerkt. Zij was de weduwe van Broer Jonkers. 
Vanaf haar huwelijksdatum heeft zij in Batenburg 
gewoond. Hun huwelijk werd bekroond met drie 
kinderen en vier kleinkinderen. Pietje is van pro-
testantse huize, maar zij heeft vanaf het bestaan 
van De Apostelbode dit blad gelezen. De rubriek 
'Wij gedenken' had haar favoriete interesse. Dan 
wist ze wie er in Wijchen en omliggende plaatsen 
overleden was. Vandaar haar vermelding in deze 
uitgave. Dan weet iedereen nu van haar overlijden. 
Zij was een hardwerkende vrouw en goede moeder 
met weinig woorden. De afscheidsviering heeft op 
4 april 2025 in de Oude St.-Victor plaatsgevonden. 
Haar lichaam is te ruste gelegd op het kerkhof aan 
de Kasteelse Allee.   

Liesbeth Veldman
* 14 augustus 1926          † 30 maart 2025
Liesbeth is geboren in Zuilen en opge-
groeid in een gezin met negen kinderen.
Zij is overleden in het zorgcentrum en 
verpleeghuis St.-Elisabeth te Beneden-
Leeuwen. Liesbeth heeft haar leven in 
dienst gesteld van anderen. Dit begon al 
in de crisisjaren, toen ze haar vader hielp 
bij allerlei dingen. Daarna is zij naar de 
missieschool gegaan om zich voor te 
bereiden op het werken in arme landen. 
In 1959 ging zij naar Oeganda en werd verpleeg-
kundige op een school. Met haar assistent heeft 
zij vele mensen medische zorg kunnen bieden. Er 

was geen arts aanwezig.  Na vele jaren is zij terug-
gekeerd naar Nederland. Zij kon meteen een baan 
vinden in een ziekenhuis en bij haar sollicitatiege-
sprek werd zij aangenomen als hoofdzuster van 
de ok. Haar talenten waren 'scherpzinnig, sociaal,  
nieuwsgierig, direct, reislustig'. De afscheidsviering 
is gehouden op dinsdag 8 april 2025 in de H. Anto-
nius Abtkerk te Wijchen. Daarna is haar lichaam te 
ruste gelegd op het naastgelegen kerkhof.

Thea Jacobs-Jordans
* 5 februari 1933          † 1 april 2025
Als oudste dochter van het bakkersgezin Jordans 
was Thea een bekend gezicht in Nederasselt. Na 
het te vroege overlijden van haar moeder, bestierde 
ze de winkel, bracht ze brood rond en zorgde ze 
voor haar vader en haar tien jaar jongere zusje Ric-
ky. Nadat in 1975 ook haar vader overleed, ging ze 
werken in een kledingzaak in Boxmeer en kwam ze 
op wonderlijke wijze Leo uit Limburg tegen. Samen 
woonden ze in het ouderlijk huis van Thea en later 
aan de Hollestraat, met hun prijswinnende en ge-

liefkoosde honden. Na Leo’s overlijden 
in 2015 ging Thea naar 'De Globe' in Nij-
megen. Dankbaar voor de goede zorg is 
ze daar op 92-jarige leeftijd overleden. 



EINDELIJK OP EIGEN BENEN

De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. 
Het eerstvolgende nummer komt eind mei 2025 uit. Schrijft u mee? Kopij voor dit nummer (liefst digitaal) 
inleveren vóór 8 mei 2025 apostelbode@detwaalfapostelen.nl of het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 
HD Wijchen. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden mededelingen vallen 
buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij 
te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. de bijzondere 
vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.

Des te meer de wereld om me heen verwijderd lijkt 
van dat ene grote verhaal van God met mensen, des 
te sprekender lijken die eeuwenoude Bijbelverhalen 
een boodschap in mijn hart te graveren. Ben ik de 
enige die dit zo ziet? Is het de kracht van deze ver-
halen? Is het mijn leeftijd? 

Het dit jaar ingeroosterde evangelie volgens Lucas 
eindigt met Hemelvaart als hoogtepunt. De hemel-
vaart van Jezus zet ons allen als het ware op eigen 
benen. Nu Jezus met Pasen door God uit de dood 
is verheven en de geest van Pinksteren nog even op 
zich laat wachten, is het met Hemelvaart dat Jezus 
door God wordt opgenomen. We lezen in het evan-
gelie dat Jezus vlak voor zijn opvaren de apostelen 
in de wereld zendt om het goede nieuws te ver-
kondigen en de zonden te vergeven. En daar waar 
Lucas eindigt met de hemelvaart van Jezus, daar 
begint juist de eerste lezing uit de Handelingen der 
Apostelen. Mijn oog valt dit keer op Handelingen 1, 
vers 8: ‘… wanneer de heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie de kracht ontvangen en mijn getuigen 
zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot 
het uiteinde van de aarde’. In de brontaal van het 
Nieuwe Testament klinkt de dynamiek van het leven 
door. In navolging van de apostelen kan getuigen 
voor ons dan zoiets betekenen als: in het aardse 
zijn wij mensen aan zet, eenieder met de eigen ta-
lenten en beperkingen. Daarom kunnen we onze 
persoonlijke en gezamenlijke toekomst nog maar 
het best open tegemoet treden, vanuit een gezond 
basisvertrouwen. Ja, onze wereld is veelkleurig en 
veelstemmig en dat is best een uitdaging (en lastig 
of irritant). Maar wij staan er nooit helemaal alleen 
voor: eenieder is slechts een hulpvraag verwijderd 
van de ander. De boodschap van Hemelvaart is 
zelfstandigheid. Wij mensen worden met Hemel-
vaart op eigen benen gezet. Denkt u: de realiteit is 
dat kerkbetrokkenheid afneemt. Steeds minder en 
tegelijkertijd steeds ouder wordende medegelovi-
gen dragen onze parochie. Wat is zelfstandigheid 
dan waard? Net als elders in onze kerkprovincie zal 
er ook in De Twaalf Apostelen het nodige veran-
deren in het persoonlijk en gezamenlijk te belijden 
geloofsleven. Met Hemelvaart in ons achterhoofd 

kunnen we gerust stellen dat het aanvaarden van 
de alledaagse realiteit, ook als deze onwelgeval-
lig is, een belangrijke opdracht van persoonlijk en 
gezamenlijk geloven is. Het is bepaald niet zonder 
betekenis dat we in elke viering de schuldbelijdenis 
bidden. 

Het is de door God geschonken zelfstandigheid met 
de bijbehorende vrijheid van leven die op Hemel-
vaartsdag doorklinkt: echte vrijheid kan niet zonder 
het jezelf en elkaar dragen en vergeven. Vergeving 
als een soort vrijmaking van de ‘alsmaar minder’ 
gedachtenspiraal waarin mensen zoals u en ik ge-
vangen kunnen zitten. Daar zijn we mensen voor. 
En daarom betrekken we God. Of zoals J.W. Schulte 
Nordholt het in Gezangen voor Liturgie heeft ver-
woord: ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit 
alleen, Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons 
heen, als zonlicht om de bloemen, een moeder om 
haar kind. Teveel om op te noemen, zijn wij door 
Hem bemind’.

Pastoraal werker Jack Steeghs


