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Disclaimer:

Het kan voorkomen dat er wijzigingen optreden in de programmering na het ter perse gaan van deze uitgave. Hebt u belangstelling

voor een bepaalde activiteit, raadpleeg dan van tevoren de website van de organiserende kerk (zie de achterkant van dit boekje).

Voor nadere informatie kunt u ook altijd contact opnemen met de betreffende contactpersoon.

De in dit boekje vermelde contactgegevens mogen niet zonder toestemming van de betrokkenen gebruikt worden voor andere doeleinden.



EEN PROEFTUIN VOOR
MEDEMENSELIJKHEID

Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel is?
Deze vraag komt uit het lied van Novalis (Lied 800. Liedboek
—Zingen en bidden in huis en kerk). Het gaat over wat de
aarde is en wat de hemel. En of jij ‘de hemel op aarde’
ervaart en wat je dan ervaart. We raken er niet over
uitgedacht en uitgepraat. De activiteiten, die in dit boekje
worden gepresenteerd, bieden volop mogelijkheid tot
bezinning en gesprek en kunnen ook in verband gebracht
worden met bovenstaande vraag.

Er blijft mij een cartoon bij van twee mensen die een
spandoek met de tekst ‘Vrede’ dragen. Ze worden door een
forse tegenwind met spandoek en al omvergeblazen.

Het zijn bewogen tijden waarin wij leven. Behalve ‘Vrede’
zijn er nog veel andere thema'’s die vragen om visie-
vorming, standpuntbepaling en actie.

Waarvddr willen wij staan? En in welke grond aarden wij
zelf, spiritueel en moreel gezien? Voor beide vragen bieden
de geloofstradities van onze kerkgemeenschappen een
uniek voedings- en reflectiekader.

Het programma in dit Blauw Boekje biedt op het gebied
van Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) een breed
palet van veelsoortige activiteiten voor hoofd, hart en
lichaam. Noem het een proeftuin voor medemenselijkheid.

=» Voor de inhoudsopgave zie achterin dit boekje.

Ik wijs op één bijzonderheid van dit VOS-seizoen 2025-2026.
Zeventienhonderd jaar geleden kwamen christenen bij
elkaar op een eerste wereldwijde kerkvergadering:

het concilie van Nicea (in 325). Het concilie wordt dit jaar
wereldwijd herdacht. In enkele bijeenkomsten staan we stil
bij de actuele betekenis van dit concilie.

Ook goed om te weten: dit Blauw Boekje is de blauwdruk
van de activiteiten die de taakgroep VOS in zomer 2025 voor
de regio kon voorzien. Gaandeweg zullen zich waarschijnlijk
ook nog andere hier niet vermelde activiteiten aandienen.
De websites van de deelnemende geloofsgemeenschappen
houden je op de hoogte.

We nodigen je van harte uit om één of meer bijeenkomsten
van je gading mee te komen maken. Welkom!

Namens de taakgroep VOS,

D Alonte von fopel

Predikant van de Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen-Horssen.




Zo. 31 augustus / 10:00 uur

VOS-viering met Preek van de Leek:
Renske Helmer-Englebert

Dit jaar wordt het activiteitenseizoen van de taakgroep
VOS geopend met een oecumenische viering in De Schakel
in Wijchen. Burgemeester Renske Helmer-Englebert van
gemeente Wijchen zal de Preek van de Leek verzorgen.

Op tv, maar ook in ons dagelijks leven zien we steeds meer
agressie in de samenleving. Op veel plaatsen woeden
bloedige oorlogen. Wereldleiders beknibbelen op de
vrijheid van mensen, zelfs in landen waar we het eerder
niet zouden verwachten.

Dichter bij huis zien we dat hulpverleners meer dan ooit
worden gehinderd en geconfronteerd met agressie tijdens
hun werk. En sommige mensen durven anderen niet meer
aan te spreken op hun gedrag. De lontjes worden steeds
korter.

Wat kunnen wij in onze eigen omgeving doen om de
samenleving leefbaar te houden? Omdat we zien dat de
samenleving verhardt, hebben we burgemeester Renske
Helmer-Englebert gevraagd om ons te vertellen hoe zij hier
tegenaan kijkt.

De Schakel, Wijchen
Info -> Emeritus pastor Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Vanaf di. 2 september / Meerdere data

Gesprekskring: Geloven Nu

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om over het
geloof te spreken en ervaringen met elkaar te delen.

De gespreksgroep Geloven Nu komt maandelijks bijeen om
aan de hand van een Bijbelverhaal met elkaar te delen wat
de betekenis van deze oude teksten kan zijn in onze tijd en
in de context van ons persoonlijke leven.

De gespreksgroep wordt begeleid door één van onze
pastores, of door een daartoe toegeruste vrijwilliger.

De gesprekken vinden plaats in het parochiecentrum.

=» Aanmelden: Graag.

=» Data: 2 september / 7 oktober / 4 november / 2 december /
6 januari / 3 februari / 3 maart / 7 april / 12 mei / 2 juni

=» Aanvang: 14:00 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info en aanmelden - Pastor Martin Claes / t 024-6412627
martin.claes@detwaalfapostelen.nl




Vanaf wo. 10 september / Meerdere data

Agapeviering in het Koetshuis

Samen aan één tafel, ons geloof vieren en delen in Schrift,
brood en wijn. Al meer dan zes jaar laten katholieken,
protestanten en alle andere mensen van goede wil zich
inspireren door het ‘liefdesmaal’ van de vroege christenen
om de oecumenische gedachte — toenadering tot en
samenwerking met andere stromingen binnen het
christendom — uit te dragen. De agapeéviering is informeler
van opzet dan een eucharistie- of avondmaalviering en
heeft meer ruimte voor gemeenschappelijke inbreng.

We steken lichtjes op voor mensen die in onze gedachten
zijn en wisselen af met momenten voor gebed, meditatieve
muziek en gezang. We sluiten af met koffie of thee.

=» Aanmelden: Uiterlijk een dag van tevoren.

=» Data: 10 en 24 september / 8 en 22 oktober / 5 november /
3 en 17 december / 14 en 28 januari / 11 en 25 februari /
11 en 25 maart /8 en 22 april /6 en 20 mei /3 en 17 juni

=» Aanvang: 19:15 uur

Pastorie, Dorpssingel 2, Beuningen
Info en aanmelden - Parochie H. Johannes XXIII /
evenementen@johannesxxiii.nl

Vanaf wo. 17 september / Meerdere data

Oecumenische Bijbelkring:
In gesprek met Paulus

De apostel Paulus: een door het evangelie van Jezus Christus
gegrepen mens. Zoveel is wel duidelijk uit de brieven van zijn
hand die in de Bijbel zijn overgeleverd. Zijn overtuigde,
pittige standpunten doen van oudsher veel stof opwaaien.
Maar ze klaren voor velen ook de lucht waarin hun geloof
kan ademen. Paulus is de dichter van het prachtige 1
Korintiérs 13 over de liefde. Lezing en studie van Paulus blijkt
vaak een verrassend actuele bezigheid.

We lezen en bespreken hoofdstuksgewijs Paulus’ Eerste
brief aan de Korintiérs. Desgewenst kun je alvast de reader
van gespreksleiders ds. Henk Fonteyn en ds. Henk van
Kapel doornemen die je dan de dagen tevoren wordt
toegezonden. De bijeenkomsten vinden maandelijks op
een woensdagavond plaats, doorgaans bij Kees en Marlien
Joosse, Aaldert 12. Je bent ook om 18:30 uur van harte
welkom om aan tafel aan te schuiven voor de maaltijd.

=» Aanmelden: Uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand.
=» Data: 17 september / 15 oktober / 12 november
=» Aanvang maaltijd: 18:30 uur, gesprekskring: 19:30 uur

Kees en Marlien Joosse, Aaldert 12, Bergharen
Info > ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl



mailto:predikant%40pkn-bergharen-horssen.nl%20?subject=

Do. 18 september / 20:00 uur

Thema avond: Staat de deur open voor LHBTI+?

Aan de hand van het boek van James Martin ‘Een brug
bouwen’ is een leesgroep ontstaan. Samen wilden zij
onderzoeken hoe de katholieke kerk en de LHBTI+
gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect,
begrip en fijngevoeligheid. Deze gesprekken hebben veel
nieuwe inzichten gegeven, maar riepen ook nieuwe vragen
op. Graag willen zij samen met jullie kijken naar een
uitzending van Kruispunt ‘Geloven onder de regenboog’
om aansluitend samen in gesprek te gaan aan de hand van
een aantal stellingen. Want de regenboogvlag mag dan
voor sommige kerken wapperen, maar hoe welkom zijn
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en
intersekse mensen eigenlijk in onze kerkgemeenschap?

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info ~» Pastor Frits Hendriks / t 024-6412627
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl

Zo. 21 september / 14:00 uur

Concert: De vier jaargetijden van het Leven

Tijdens de voorstelling wordt het publiek meegenomen op
reis door de seizoenen met een bijzondere mix van muziek,
dans en poézie. De mensen achter dit evenement, onder
wie Marianne van Koolwijk (fluit, performer), Mathieu
Hermans (zang, gitaar, verteller), Ale Dijkstra (gitaar,
mandoline), Lies Joosten (harp, zang), Timo van de Sande
(singer-songwriter), Silvia Schildkamp (fagot), Wil van de
Geijn (verteller) en het Oekraiense koor Fenix staan klaar
om het publiek te vervoeren. Tijdens het optreden worden
prachtige foto- en filmbeelden geprojecteerd door fotograaf
Hans Barten, die de uitvoering een extra cachet geven.

Een hartverwarmende benefietvoorstelling, waar uw gift
ten goede komt aan Stichting War Child Nederland.

Deze stichting helpt kinderen met een (oorlogs)trauma hun
ingrijpende ervaringen te verwerken. Muziek als therapie
kan hierbij centraal staan.

Protestantse kerk, Druten
Info > Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com




Vanaf zo. 21 september / Meerdere data

Concert: Bergharen Klassiek

De kerk in Bergharen zet voor het vijfde seizoen haar
deuren open voor liefhebbers van klassieke muziek.

De kerk wordt door musici en publiek geroemd om haar
prachtige akoestiek. De concerten op zondagmiddag van
16:00-17:00 uur worden uitgevoerd door solisten en kleine
ensembles. Het programma omvat een rijke variatie aan
instrumentalisten. We ontvangen zowel jong aanstormend
talent als ervaren musici uit binnen- en buitenland.

Er wordt gemusiceerd in ontspannen sfeer. Na de
concerten is er een gezellig samenzijn met elkaar en de
musici, onder het genot van een glaasje fris of wijn.

=» Programma:

21sept. Gelders Blaaskwintet

26 okt. Serafin trio: pianotrio
23 now. Arielle Vernede: piano

1 feb. Vita Duo: saxofoon en piano

15 maart Roijakkers en Spijkers: viool en piano

12 april Hannah Herlitz en Ido Andeweg: fluit en piano
17 mei Artis ensemble: blaaskwintet

=» Aanvang: 16:00 uur

Protestantse kerk, Bergharen
Info - Kees Joosse / kees_joosse@outlook.com

Do. 25 september / 19:30 uur

Verdiepingsbijeenkomst geloofsbelijdenis
Dr. Arjan Plaisier over de actuele betekenis ervan

Zeventienhonderd jaar geleden kwamen christenen bij
elkaar op een eerste wereldwijde kerkvergadering: het
concilie van Nicea (325). In woord en gebed zochten ze
naar eenheid. Ze spraken met elkaar over wie Jezus nu
eigenlijk is. Daar kwamen ze uit door samen een
geloofsbelijdenis op te stellen: de geloofsbelijdenis van
Nicea. De eeuwen door is deze geloofsbelijdenis bij kerken
wereldwijd in gebruik. Hoe wijst deze geloofsbelijdenis ons
vandaag de dag een weg naar verdieping van onze eenheid
als christenen? Dr. A.J. Plaisier, emerituspredikant,
voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en
voorzitter van het Platform Rome Reformatie, gidst ons
langs oecumenische uitzichten van de belijdenis.

=¥ Inloop: Vanaf 19:00 uur

Deze bijeenkomst is de eerste waarmee we in onze regio
het 1700-jarige concilie van Nicea herdenken. Zie verder
ook activiteiten op 22 oktober, 6 en 16 november.

Protestantse kerk, Leur
Info =» Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl




Vanaf zo. 28 september / Meerdere data

Open Leurviering

Al meer dan 30 jaar is er elke laatste zondag van de maand
een oecumenische viering in de oude dorpskerk in Leur.
Deze vieringen worden ‘Open Leurvieringen’ genoemd,
omdat de thema’s uit de ‘Open Deur’ komen,

een oecumenisch maandblad. Deze vieringen worden
afwisselend voorgegaan door een pastoor, pater, dominee,
ziekenhuispastor, een aalmoezenier e.a. De vieringen zijn
alternatief, er is wel een vaste orde van dienst, maar het is
aan de voorganger hoe deze wordt ingevuld. Meestal is er
een koor of zanggroep bij. Na afloop praten we na onder
het genot van een kop koffie of thee en limonade voor

de kinderen. Via onderstaand mailadres kunt u zich ook
aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte
gehouden wordt van de geplande vieringen.

Protestantse kerk, Leur:

=» Data: 28 september / 26 oktober / 30 november /
22 februari / 29 maart / 26 april / 31 mei

Protestantse kerk, Wamel:

=» Data: 25 januari / 28 juni

=» Aanvang: 19:00 uur

Info - Riet Kalkers / t 06-21904100 / fam.kalkers@hetnet.nl
pg-westmaasenwaal.nl/open-leur-vieringen/

Vanaf ma. 29 september / Meerdere data

Kennismaken met Gregoriaans zingen

Geniet je ook zo van Gregoriaanse gezangen?

Zing ze zelf!

Op maandag 29 september 2025 en maandag 30 maart
2026 worden avonden aangeboden waarin we aan de hand
van enkele veel gezongen Gregoriaanse melodieén,
notatie en uitvoering ervan gaan bekijken en bestuderen.
En natuurlijk gaan we veel samen zingen!

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor
iedereen. Ervaring met het Gregoriaans is niet nodig.

De avonden worden geleid door Jacqueline van Koolwijk,
musicus, muziektherapeute en dirigente van o.a. het

St. Caeciliakoor in Druten.

ledere avond staat op zichzelf. Dus of je nu 1 of 2 avonden
wilt deelnemen, je bent van harte welkom!

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Data: 29 september / 30 maart
=» Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur

Parochiecentrum naast de Ewaldenkerk, Druten
Info <> info@vrijeklanken.nl




Do. 2 oktober / 20:00 uur

Duurzaamheid in 10 leefregels

Hans Meek, die lid is geweest van de taakgroep Duurzaam-
heid van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost,
heeft een oproep tot duurzaam leven gecomprimeerd in
een tiental leefregels.

De leefregels zijn eerder gepubliceerd in het blad en op de
website van Kerk en Milieu (www.kerkenmilieu.nl) en in
Stroom (najaar 2024). Maar alleen lezen is te weinig om
aan te zetten tot verandering en daarom organiseert de
taakgroep een avond om over die leefregels met elkaar in
gesprek te raken. Door welke visioenen en ervaringen
kunnen we ons laten inspireren en wat zouden we concreet
moeten doen.

Hans zal een korte inleiding houden en daarna gaan we in
gesprek over één of enkele leefregels naar onze keuze.

De Schakel, Wijchen
Info > Jaap Schoenmaker / t 06-33344846
schoenmaker.jaap@gmail.com

Zo. 5 oktober / 15:30 uur

Concert: De mystiek van Guido Gezelle

Jacqueline van Koolwijk componeerde tussen 2012 en 2024
vier koorcomposities en een 3-delig orgelwerk, waarbij zij
geinspireerd werd door mystieke verzen van de Vlaamse
dichter/priester Guido Gezelle (1830-1899). In deze verzen
wordt de in de natuur besloten goddelijke scheppings-
kracht subtiel en poétisch tot uitdrukking gebracht.

Deze koor- en orgelcomposities zullen samen met werken
van Ticheli en Gjeillo in premiére gaan op 5 oktober in de
Ewaldenkerk te Druten.

Panta Rhei Vocaal o.l.v. Frank Litjens en Jacqueline van
Koolwijk verklanken de koor- en orgelwerken. Speciale
medewerking verleent de Vlaamse Bart Vandekerkhove,
voorzitter van de Guido Gezellekring en initiatiefnemer van
‘Gezelle Gezongen'. Hij zal een korte inleiding geven op
mystiek en natuur in Gezelles werk en tevens een aantal
mystieke verzen voordragen.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 15:00 uur

Ewaldenkerk, Druten
Info > Jacqueline van Koolwijk / info@vrijeklanken.nl
(zie ook: www.vrijeklanken.nl)




Do. 9 oktober / 19:30 uur

Film: Past lives

In haar debuutfilm ‘Past Lives’ putte toneelschrijfster
Celine Song uit haar eigen ervaringen. De twee verliefde
jeugdvrienden Nora en Hae Sung worden uit elkaar gerukt
doordat de ouders van Nora emigreren naar Canada.
Twaalf jaar later vinden ze elkaar terug via Facebook, als
Nora in New York studeert. Door de afstand verwatert het
contact. Nog eens twaalf jaar later is Nora getrouwd met
de Amerikaanse schrijver Arthur, als Hae Sung haar opzoekt
in New York. Hij is nog duidelijk verliefd op Nora en het is
wederzijds. De vraag is: zijn ze verliefd op de personen die
zij zijn geworden, of nog steeds op de 12-jarige versies uit
Zuid-Korea? Zij trekken een week met elkaar op, en deze
week bepaalt de rest van hun leven. In 2023 schreef een
recensent: ‘De allermooiste liefdesfilm van het jaar’.
Natuurlijk werd de film ook genomineerd voor een Oscar.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kom tijdig: VOL=VOL.
=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info > Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

Vanaf vr. 10 oktober / Meerdere data

Leeskring

Op 10 oktober start de Leeskring voor het derde jaar in

De Schakel in Wijchen. Met een groep van maximaal

12 personen komen we één keer per 5 a 6 weken bij elkaar
om een boek, dat we gelezen hebben, gezamenlijk te
bespreken. Bij meerdere aanmeldingen hanteren we een
wachtlijst. We starten met het boek ‘Zomervacht’ van de
auteur Jaap Robben.

Aanmelden kan tot 1 oktober

=» Data: 10 oktober / 21 november / 16 januari / 27 februari /
10 april / 15 mei

=» Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden ~» Mariélle van Swaaij / t 06-23779639
mvanswaay@gmail.com

Ria Jansen / t 06-10260940 / jansenvullers@gmail.com
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Zo. 12 oktober t/m 16 november

Expositie: Waterspiegelingen
van Wilma van den Top

Wilma van den Top zegt over haar werk het volgende:

Het water met de weerspiegeling is mijn inspiratiebron.
Hoe doorzichtig is het water? Hoe transparant? Water is
van zichzelf zonder kleur en zonder vorm. Dat zorgt ervoor
dat ik er alle kleuren en vormen in kwijt kan, die bij het
moment passen. Zo wordt het water leesbaar en
individueel toepasbaar. Wat zie jij in het water
weerspiegelen? De transparantie wordt afgewisseld door
troebelingen, de scherpte door vage tonen. Van boven
komt het licht het oppervlakte binnen. Het licht komt nooit
van beneden, ook in de natuur niet. Er zij licht.

De expositie is te bezichtigen op zondagen van 12 oktober t/m
16 november, van 14:00-16:00 uur. Bezichtiging op een ander
moment is mogelijk op aanvraag.

De Schakel, Wijchen
Info -> Margreet van der Meij / t 06-52172290
vandermeijmargreet@gmail.com

Do. 16 oktober / 20:00 uur

Info-avond over Wycliffe Bijbelvertalers

Wat wil je nu liever dan zélf de Bijbel kunnen lezen in je
eigen taal en proberen te begrijpen wat God jou wil
zeggen. Maarten Luther, de eerste vertaler van de Bijbel

in het gewone Duits, en John Wycliffe, één van de eerste
vertalers van de Bijbel in het Engels, vonden dat heel
belangrijk. Hun inzet werd hen echter destijds niet in dank
afgenomen. Erwin en Liesbeth Komen werken voor Wycliffe
bijbelvertalers in de minderheidstalen van Eurazié: Erwin is
vertaalconsulent en Liesbeth HR-manager. Zij vertellen over
het belang van bijbelvertaling, de uitdagingen die daarbij
komen kijken en de bijzondere avonturen die ze onderweg
meemaken.

Zie ook: wycliffe.nl/veldmedewerker/erwin-en-liesbeth-komen/

De toegang is gratis; er is een boekentafel aanwezig.
=» Inloop: Vanaf 19:30 uur

Evangelische Gemeente Parousia, Noorderlicht, Wijchen.
Info =» Ruud van den Hoonaard / t 06-33148796
ruud206@gmail.com
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Di. 21 oktober / Meerdere data

Gedichten schrijven

Van 12 oktober t/m 16 november is in De Schakel een
expositie van schilderijen van Wilma van den Top, getiteld
‘Waterspiegelingen’. Al enkele jaren wordt bij gelegenheid
van exposities, door enthousiaste mensen gezocht naar
woorden die weergeven wat de kunstwerken bij hen
oproepen. Samen praten, hardop denken en lezen, leidt
steeds weer tot verrassende persoonlijke verhaaltjes of
gedichten. De titel van de expositie nodigt uit om met elkaar
te gaan schrijven, en wel op 21 oktober en 4 november.

Of er nog meer ochtenden gewenst zijn, bepalen de
deelnemers samen aan het einde van de tweede bijeen-
komst. We zullen het zoeken naar woorden en het schrijven
‘opbouwen’ in stappen. Enkele voorbeelden en kleine
oefeningen kunnen onze gedachten prikkelen. Alles mag en
niets wordt gek gevonden. Zo proberen we, individueel of
misschien wel samen, te komen tot het schrijven van korte

verhaaltjes of gedichten. Durf jezelf te verrassen en doe mee.

=» Data: 21 oktober / 4 november
=» Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info - Gerard Strien / t 06-54682155 / gijmstrien@hotmail.com

Wo. 22 oktober / 19:30 uur

Een duif op het kruis?
De betekenis van het geloof in Jezus anno 2025

Oecumenische verdiepingsbijeenkomst met bisschop
Gerard de Korte. De 1700 jaar oude geloofsbelijdenis van
Nicea identificeert Jezus als Zoon van God. Hij is neder-
gedaald uit de hemel omwille van ons mensen en ons heil
(of: behoud). Wat we onder heil kunnen verstaan vinden
we in de Kerk de eeuwen door uitgedrukt in verscheidene
symbolen waaronder die van kruis en lam. In de
protestantse geloofstraditie staan deze symbool voor
schuld en verzoening. Jezus’ komst lenigt de nood van de
menselijke schuld doordat Hij als Lam Gods stierf aan het
kruis. De protestantse missioloog Stefan Paas wijst erop
dat ‘heil’ meer omvat dan verzoening namelijk: vrede.
Deze visie vraagt om koppeling van de symbolen van kruis
en lam aan dat van de duif: de duif is symbool van de
heilige Geest en van (wereld-)vrede. Bisschop Gerard de
Korte geeft zijn visie op de betekenis binnen de katholieke
liturgie van het kruisoffer van Jezus als Lam van God.

We openen de avond met een gebedsviering.

=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Protestantse Kerk, Bergharen.
Info > ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl
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Zo. 26 oktober / 19:30 uur

Zangdienst Horssen

Zondag 26 oktober is weer de jaarlijkse zangdienst in
Horssen. Als u van zingen houdt, bent u van harte welkom.
We zingen liederen uit het nieuwe liedboek (2013).
Bekende en ook enkele onbekende liederen.

We houden een kleine pauze om onze stem even wat

rust te gunnen en een kopje thee of koffie te drinken.

We zingen natuurlijk ook weer een canon.

De dienst wordt georganiseerd door Carel de Vor en Gerrie
Kalisvaart. Ook onze eigen dominee, ds. Van Kapel, zal zijn
medewerking verlenen. De dienst begint om 19:30 uur.

Protestantse Kerk, Horssen
Info > Gerrie Kalisvaart / t 06-30141289
pgkalisvaart@gmail.com

Vanaf ma. 27 oktober / Meerdere data

Geloven moet je doen!

DIENEN NU

Geloven is niet iets dat je alleen beleeft als je op zondag
naar de kerk gaat. Geloven is iets dat je hele leven
doortrekt. Geloven heeft invloed op de manier waarop je
in het leven staat, naar de wereld kijkt, met medemensen
optrekt, je beroep uitoefent, vrijwilligerswerk doet...
Tegelijkertijd blijf je de mens die je bent.

Om meer zicht te krijgen op de wisselwerking tussen het
hanteren van geloofsbronnen en je eigen leven organiseert
het pastorale team twee avonden in het kader van de
sociale leer. Na een korte inleiding gaan we met elkaar aan
de slag door de sociale leer in gesprek te brengen met
vragen uit onze tijd.

Warm aanbevolen voor allen die meer zicht willen krijgen
op de inhoud en de reikwijdte van geloven in het alledaagse.

=» Aanmelden: Graag, het is fijn om te weten op wie we kunnen
rekenen.

=» Data: 27 oktober / 9 maart

=» Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info > Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl
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Di. 28 oktober / 19:30 uur

Presentatie Hospice en Thuiswaken Wijchen

Wilt u horen hoe het is in Hospice Wijchen? Wilt u weten
wat vrijwilligers kunnen betekenen wanneer iemand in de
laatste fase thuis blijft? Of misschien denkt u erover om zelf
vrijwilliger te worden?

Mensen denken bij een hospice vaak vooral aan zwaarte en
verdriet. En natuurlijk is een terminale ziekte geen reden
tot vrolijkheid. Maar er heerst in het hospice een open en
vriendelijke sfeer waar ook plaats is voor gezelligheid en
een lach. En ook vrijwilligers, die bij mensen thuis komen in
de laatste levensfase, ervaren het als bijzondere momenten
met een lach en een traan. En altijd ondersteunend voor
de mensen om wie het gaat, en voor hun naasten.

Vrijwilligers, die dagelijks in het hospice en tijdens het
thuiswaken aanwezig zijn, komen vertellen.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info -» Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 30 oktober / 19:30 uur

Film: Neem me mee

Zes 70-plussers, onbekenden van elkaar, gaan samen op
vakantie naar Zuid-Frankrijk. Nog voor hun busje de lands-
grens passeert, is er al onenigheid; met elkaar en met de
jonge reisleider Thijs die de organisatie zwaar onderschat
heeft. Als de reis vordert en het gezelschap elkaar beter
leert kennen, ontstaat er toch een onverwachte vriend-
schap tussen de reisgenoten.

Ze genieten, delen geheimen en onzekerheden, mijmeren,
steunen elkaar en stappen zelfs buiten hun comfortzone.
Je bent ten slotte nooit te oud voor nieuwe ervaringen.
Een heerlijke tragikomische film met gerenommeerde
acteurs, zoals: Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst
en Renée Soutendijk. De titelsong wordt gezongen door
André van Duin.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Mamre, Druten
Info > Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com
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Zo. 2 november / 15:00 uur

Concert: Projectkoor Heilig Landstichting

Ze zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden:
Allerzielen en de concerten van het Projectkoor Heilig
Landstichting. In teksten en muziek uit religieuze en
wereldlijke tradities vertelt het koor al zingend een
aangrijpend verhaal over verdriet en pijn. Over stilte
en eenzaamheid, over afscheid nemen en elkaar nabij
zijn tot het einde toe. Maar we zoeken samen ook naar
troost en nieuw licht en hopen uiteindelijk te mogen
ervaren dat de voortdurende herinnering en de kracht
van liefde sterker zijn dan de dood. Het Projectkoor
wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel.

Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink.

De toegang is gratis, evenals het programmaboekje met
alle teksten en speciaal voor deze concerten geschreven
vertalingen. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 14:30 uur

Corneliuskerk, Beuningen
Info -» Secretariaat parochie H. Johannes XXIII / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl

Vanaf wo. 5 november / Meerdere data

Filmserie: The Chosen
Vanavond aflevering 1 en 2

The Chosen is een authentieke en kwalitatief hoogwaardige
filmserie over het leven van Jezus, zijn volgelingen en de vele
andere personages, die vermeld zijn in de vier evangelién.
Regisseur Dallas Jenkins heeft deze baanbrekende serie
gecreéerd om de brug te slaan tussen onze moderne wereld
en het tijdperk waarin het allemaal begon. De filmserie

(in totaal zeven seizoenen van elk acht afleveringen) is
ontstaan vanuit het verlangen om het verhaal van Jezus te
vertellen op een manier die zowel authentiek als relevant
is. De serie belicht op indrukwekkende wijze de strijd,
twijfels en triomfen van Jezus’ volgelingen, waardoor ze
herkenbaar en menselijk worden. Er is veel energie gestopt
in de historische details en de kostuums. De afleveringen
zijn meeslepend, spannend om naar te kijken, vol details
en brengen zo de Bijbelse verhalen tot leven.

=» Locatie: MFA Noorderlicht, Roerdompstraat 76, Wijchen
=» Data: 5 november (afl. 1-2) / 4 februari (afl. 3-4) /

15 april (afl. 5-6) / 10 juni (afl. 7-8)
=» Aanvang: 20:00 uur

Evangelische Gemeente Parousia, Wijchen
Info - Ruud van den Hoonaard / t 06-33148796
ruud206@gmail.com
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Do. 6 november / vanaf 09:00 uur

Boekenmarkt tijdens de Leste Mert

In Druten is het tijdens de Leste Mert de hele dag erg
gezellig in Mamre, de ontmoetingsruimte naast de
Protestantse kerk. U kunt onder het genot van een

kop koffie, thee of chocomel met iets lekkers erbij even
bijkomen van alle indrukken, opgedaan op de markt.
Natuurlijk ontbreekt ook de erwtensoep niet!

Bovendien kunt u geestelijk voedsel inslaan in de kerk,
die dan als een heuse tweedehands boekenmarkt is
ingericht. Voor zeer kleine prijsjes kunt u prachtige boeken
op de kop tikken die vaak nog zo goed als nieuw zijn.
Voor elk wat wils: mooie romans, kinderboeken,
stripboeken, kookboeken, spannende detectives, naslag-
werken, enzovoort. En het mooie is dat de opbrengst van
deze verkoop voor de helft voor de kerk is, de andere
helft gaat naar een ander goed doel. Kom vooral langs!

Protestantse kerk, Druten
Info > Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com

Do. 6 november / vanaf 19:30 uur

Geloven met de Godsbelijdenis van Nicea

Op het concilie van Nicea (325 na Chr.) heeft de Kerk zich
uitgesproken over het wezen van God: God bestaat als
Vader, Zoon en Heilige Geest. Het concilie veronderstelde
dat eenheid in Godsopvatting belangrijk is voor de eenheid
van de Kerk in haar zelfbegrip en bestaan. Het geloof in de
Drie-ene God bepaalt de eeuwen door de praktijk van ons
kerkzijn en van ons christenleven. Denk alleen al aan het
sacrament van de Heilige Doop in de Naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Als we erbij stil staan en
erover nadenken, hoe belangrijk is dan eigenlijk het geloof
in de Drie-ene God voor 6ns? We willen graag ervaringen
uitwisselen. De gespreksleiding is in handen van pastoor
Ruud Roefs en ds. Henk van Kapel.

=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Het Koetshuis, Beuningen
Info = Secretariaat parochie H. Johannes XXIll / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl

ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl
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Do. 13 november / 19:30 uur

Film: Silence of the Tides

Documentairemaker Pieter-Rim de Kroon maakte de
documentaire ‘Silence of the Tides’ over één van de
mooiste en uniekste natuurgebieden ter wereld: het
Waddengebied. Hij filmde zes seizoenen lang in Nederland,
Duitsland en Denemarken. Alles in de documentaire wordt
geregeerd door het getijdenproces: hoogwater, laagwater,
inademen, uitademen. Op een magische manier is alles in
het waddengebied cyclisch.

Er zitten geen interviews of voice-overs in de film, maar de
beelden van het internationale waddengebied zijn prachtig,
de kleine diertjes die daar leven boven en onder water,

de schitterende zonsondergangen, de woeste zee en de
mensen die ‘s zomers het gebied overspoelen.

Een film in het kader van de expositie Waterspiegelingen
van Wilma van den Top (Terlouw).

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info > Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Zo. 16 november / 15:00 uur

Concert: Stemmen van licht en
Stemmen van troost

Religieuze muziek door de eeuwen heen

In dit concert volgen we de muzikale ontwikkelingen in
de religieuze muziek sinds de geloofsbelijdenis van Nicea.
We maken een reis langs de vroege gregoriaanse
kerkmuziek, oosters-orthodoxe sferen en de muzikale
geloofsexpressie van de renaissance- en barokperiode,
om te eindigen met een selectie uit het veelkleurige palet
van eigentijdse religieuze muziek.

We hopen met elkaar te ervaren dat in zang en muziek
geen dogmatische verschillen centraal staan, maar de
universele en verbindende taal van het hart klinkt.

We zullen werken vertolken van o.a. Purcell, Bach, Rutter
en Tavener.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 14:30 uur

Protestantse kerk, Bergharen
Info -> Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com
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Ma. 17 november / 19:30 uur
Film: Karol (deel 1)

De speelfilm Karol is een biografie van Karol Wojtyta (1920-
2005), later bekend als paus Johannes Paulus Il. Hij werd
ook buiten de katholieke kerk geroemd om zijn charisma
en leiderschap. Meer dan zes uur film, gebaseerd op unieke
getuigenverslagen en gefilmd op historische locaties.

De film bestaat uit twee delen:

Deel 1: De man die paus werd (200 minuten)

Dit deel beschrijft zijn leven als professor, priester, bisschop
en kardinaal in Polen onder nazi-bezetting en daarna het
communistische regime. De film eindigt op het moment
dat Karol Woijtyla tijdens een conclaaf (in 1978) tot paus
wordt gekozen.

Deel 2: De paus van de hoop (185 minuten) zal worden
vertoond op maandag 16 februari. Dit deel toont het leven
van Karol Wojtyla als Paus Johannes Paulus Il (1978-2005).

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 19:15 uur
=» Datum deel 2: 16 februari

Parochiehuis, naast Ewaldenkerk, Druten
Info —» Pastoor Pieter Zimmermann
pieterzimmermannl@gmail.com

Do. 20 november / 20:00 uur

Voedsel, natuur, klimaat en stikstof

Al sinds 2019 beheerst stikstof het landelijke nieuws.
Snelwegen stonden vol met tractoren, een nieuwe grote
politieke partij, bouwstops en heftige discussies. Velen zijn
het erover eens dat je boeren beter niet voorschrijft wat ze
wel of niet mogen; geef ze liever duidelijke en afrekenbare
doelen. Dat stimuleert het ondernemerschap om zelf met
oplossingen te komen en geeft meer duidelijkheid voor de
lange termijn. Martin van Ittersum geeft deze avond een
bondig overzicht van de problemen en oplossingen.
Daarna praten we hierover met agrarische ondernemers,
belanghebbenden uit de omgeving en iedereen,

die geinteresseerd is in deze problematiek.

=» Martin is hoogleraar Plantaardige Productiesystemen aan de
Wageningen Universiteit en lid van de Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost. Zijn onderzoek richt zich op duurzame
landbouw en het wereldvoedselvraagstuk.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Inloop: Vanaf 19:30 uur

Mamre, Druten
Info -> Jaap Schoenmaker / t 06-33344846
schoenmaker.jaap@gmail.com
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Vanaf wo. 26 november / Meerdere data

ONLINE Bijbeldelen

o~
=

]

De Bijbel is ons grootste cultuurgoed en voor velen een
bron van spiritualiteit. Maar vaak schiet het lezen in de
Bijbel er een beetje bij in. Juist in aanloop naar Kerstmis is
het goed dat toch op te pakken. Dat kan met Bijbeldelen.
Vanuit huis, via het vergaderprogramma Teams, lezen we
gedurende een uurtje een Bijbeltekst, staan erbij stil en
delen onze gedachten hierover. Voor ervaren lezers en voor
vreemdelingen in de Bijbel.

Opgave per avond.

=» Data Advent: 26 november / 3, 10 en 17 december
=» Aanvang: 19:30 uur

Locatie: thuis (online activiteit)
Info > Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl

Do. 27 november / 19:30 uur

Film: Evelyn

De film Evelyn is een aangrijpende en hartverwarmende
film, gebaseerd op het waargebeurde verhaal over het
wettelijke gevecht van de ler Desmond Doyle om het
voogdijschap over zijn kinderen.

Desmond is kapot wanneer zijn vrouw hem verlaat

voor een rijke man. Door bemoeizucht van de overheid
belanden zijn dochter Evelyn en zoontjes Noél en Brendan
in een weeshuis. Met de hulp van goede vrienden en een
vasthoudende advocaat begint Desmond een harde strijd
tegen de overheid om zijn kinderen weer terug te krijgen.
Het harde gevecht tegen de ijzeren lerse wetgeving brengt
hem uiteindelijk naar het hooggerechtshof.

Met in de hoofdrol Pierce Brosnan als de vader die het er
niet bij laat zitten.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Mamre, Druten
Info > Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com
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Za. 13 december en zo. 14 december

Kerstevent: Beleef het kerstverhaal

Kerstmis begon met de geboorte van een kindje in een stal
in Bethlehem. Maar hoe ging dat verhaal ook al weer?
En heeft dat oude verhaal ons ook nu nog iets te zeggen?

Tijdens Winters Wijchen ben je welkom in en rond de
Antonius Abtkerk in Wijchen. Op zaterdag kun je buiten
op weg een tocht maken door dat oude verhaal en onze
levende kerststal bezoeken. Geniet daarnaast van mooie
kerstmuziek en verwen de innerlijke mens met warme
winterse dranken. Een echte kerstbelevenis! Op zaterdag
en zondag is de kerk open om een tentoonstelling over
engelen te bezoeken of er zelf een te knutselen.

=» Aanvang: Za. 13 december: 18:00-21:00 uur
=» Aanvang: Zo. 14 december: 13:00-16:00 uur

Rondom de Antonius Abtkerk, Wijchen
Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Wijchen

Zo. 14 december / 14:30 uur

Kerstconcert door La Tempesta

Een uniek kerstconcert in de Corneliuskerk in Beuningen.
Dit concert wordt uitgevoerd door La Tempesta.

La Tempesta (onder leiding van Harry van der Meer)
bestaat uit 12 getalenteerde musici van 16 tot 25 jaar,
afkomstig uit het Haagse Hofstad JeugdOrkest, het oudste
jeugdorkest in Europa.

La Tempesta verzorgde ook al in 2023 een concert in de
Corneliuskerk, aangevuld met enkele ervaren leden van het
Brabants Barok Consort. Muziek van een zeer hoog niveau.
Eigenlijk mag u dit niet missen.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Zie voor het programma te zijner tijd de website van de
parochie: www.johannesxxiii.nl

=» Aanmelding vooraf is niet nodig.

Corneliuskerk, Beuningen
Info -» Secretariaat parochie H. Johannes XXIII / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl
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Vanaf ma. 15 december / Meerdere data

Bijbel creatief

We gaan op een creatieve manier de bijbel ‘lezen’ door
middel van tekenen, schilderen, handletteren en plakken in
je bijbel. Door een tekst creatief vorm te geven verwerk je
de woorden op een andere manier dan wanneer je de tekst
alleen leest.

Denk je nu: ‘Maar ik kan helemaal niet mooi tekenen’?
Laat je daar niet door weerhouden! Het gaat er niet om
een perfect kunstwerk te maken, maar om op een actieve
en tegelijk meditatieve manier met het woord van God
bezig te zijn. Bovendien zorgen we voor hulpmiddelen,
zoals sjablonen, stempels en voorbeelden.

Neem je eigen bijbel mee, liefst een bijbel met extra schrijf-
en tekenruimte of een oude bijbel om over de tekst heen
te werken. Heb je die niet of doe je dat liever niet, dan
zorgen wij voor losse bladen met bijbelteksten.

=»> Aanmelden: graag
=» Data: 15 december / 16 maart
=» Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info -» Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Zo. 21 december / 15:00 uur

Kerstsamenzang

Dit jaar organiseren we voor de tweede keer een
Kerstsamenzang op zondagmiddag in De Schakel.

Wij komen samen om traditionele, bekende kerstliederen
te zingen onder begeleiding van Carel de Vor op orgel

en een ensemble van fanfare Eendracht uit Afferden.

Ook zijn er diverse voordrachten.

Na afloop van deze Kerstsamenzang is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en na te praten onder genot van een
hapje en een drankje.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=» Inloop: Vanaf 14:30 uur

De Schakel, Wijchen
Info > Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com
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DECEMBER

Zo. 21 december / 15:00 uur

Concert van het Uitvaartensemble Nijmegen

Stemmen van licht en Stemmen van troost

Het Uitvaartensemble Nijmegen is een vocaal ensemble
met ervaren zangers en zangeressen. Voor het eerst treedt
het ensemble op in de Corneliuskerk met een prachtig,
sfeervol kerstconcert.

Het ensemble treedt regelmatig op als octet en biedt
troost bij uitvaarten, herdenkingen en afscheidsdiensten,
of brengt licht bij hommages in Nijmegen en wijde
omgeving. Het repertoire is breed: kerkelijk, wereldlijk,
klassiek, licht, modern, gregoriaans, solozang en duetten.
A capella of met muzikale begeleiding.

De muzikale leiding is in handen van de dirigenten Jelle
Hoksbergen, Hans Meek en Bram Wildeman.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=¥ Zie voor het programma te zijner tijd de website van de
parochie: www.johannesxxiii.nl

=» Aanmelding vooraf is niet nodig.

Corneliuskerk, Beuningen
Info - Secretariaat parochie H. Johannes XXIll / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl

Vanaf ma. 22 december / Meerdere data

Stille middag

Op weg naar Kerst en naar Pasen houden we te midden
van de drukte van het leven even halt om stil te staan bij
jezelf en bij de a(A)nder. Een middag zonder werk, klusjes
en telefoon. Er zijn bezinnende inleidingen en volop tijd
voor persoonlijk gebed, een wandeling, rusten, schrijven, ...
De stilte opzoeken om je bewust te maken van Gods
aanwezigheid.

De middag begint om 14:00 uur. Rond 18:00 uur is er een
eenvoudige maaltijd en om 19:00 uur sluiten we aan bij de
viering in de Antonius Abtkerk.

=>» Aanmelden: voér 18 december / 26 maart

=» Data: 22 december / 30 maart

=>» Aanvang: 14:00 uur

Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage aan de kosten
van de maaltijd wordt op prijs gesteld.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info - Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl
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Ma. 22 december / 18:30 uur

Kinderkerstfeest Bergharen

Op maandag 22 december willen wij wederom kerstfeest
vieren met de kinderen in de Protestantse kerk in
Bergharen. Voor dit jaar hebben wij de medewerking
gevraagd van Marcel en Lydia Zimmer uit Ermelo.

Zij schrijven al 30 jaar liederen voor jong en oud en tijdens
deze feestelijke viering zullen zij bekende en nieuwe
kerstliederen voor en samen met ons zingen. De liederen
worden afgewisseld door een korte sketch en ook zal het
kerstverhaal verteld worden. Deze kerstviering met als
thema ‘Hoera, het is Kerstfeest’ is zeer geschikt voor

jong en oud. De kerk zal weer versierd zijn als kerststal,

de dieren zullen aanwezig zijn en na afloop ook de bekende
chocomelk, limonade en iets lekkers. Het belooft een leuke
avond te worden dus iedereen is van harte welkom.

=» Inloop: Vanaf 18:00 uur

Protestantse kerk, Bergharen
Info -» Ans Wijtmans / t 06-22185741
answijtmans@hotmail.com

Zo. 28 december / 10:00 uur

Top 2000-viering

Ook dit jaar zullen we de traditie voortzetten van de

Top 2000-viering.

We geloven in de kracht van popmuziek. De nummers

uit onze Top 2000 raken je: verdriet, troost, blijdschap of
ontroering. Daarom verdienen ze een plek in onze kerk.

Het wordt aan het eind van het jaar weer een bijzondere
bijeenkomst met momenten van bezinning en veel muziek.
Onze eigen Top 2000-kerkband zal ook weer zijn medewerking
verlenen!

De Schakel, Wijchen
Info - Paul Dekker / 06-24608149
paul1959dekker@gmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025-2026
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DECEMBER / JANUARI

Zo. 28 december / 15:00 uur

Kerstconcert Kamerkoor Muzimare

In de dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zingen we vol
vreugde over een pasgeboren kind. Kamerkoor Muzimare
sluit zich graag daarbij aan.

In een wereld die geteisterd wordt door haat, geweld en
onverdraagzaamheid gaat Muzimare op zoek naar tekenen
van hoop. Hoop gevestigd op een kind en zijn dromen.
Dromen van een wereld waarin we omkijken naar elkaar
en waar nodig een licht ontsteken.

U bent van harte welkom om die droom mee levend te
houden en —al is het dan voorzichtig — een lichtje te
ontsteken.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Corneliuskerk, Beuningen
Info - Secretariaat parochie H. Johannes XXIll / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl

Vanaf wo. 14 januari / Meerdere data

Oecumenische Bijbelkring:
Marcus, een evangelie vol vaart

Marcus is het kortste en naar we aannemen ook het oudste
van de vier evangelién. Als symbool voor deze evangelist
geldt in de christelijke traditie een leeuw, vermoedelijk
omdat deze evangelist zoveel nadruk legt op de opstandings-
kracht en de koninklijke status van Christus. Voor de lezing
en bespreking van dit Evangelie komen we vanaf januari
maandelijks bij elkaar. Het is een mooie traditie geworden
om vooraf met elkaar te eten waarna we van half acht tot
uiterlijk half tien in gesprek gaan. Deelnemers ontvangen
elke bijeenkomst per mail een reader met wat achtergrond-
info en gespreksvragen van de gespreksleiders ds. Henk
Fonteyn en ds. Henk van Kapel. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom. Deze gesprekskring kan een mooie
eerste of hernieuwde kennismaking met de Bijbel vormen.

=» Aanmelden: Uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand.
=» Data: 14 januari / 11 februari / 18 maart / 15 april / 13 mei / 17 juni
=» Aanvang maaltijd: 18:30 uur, gesprekskring: 19:30 uur

Kees en Marlien Joosse, Aaldert 12, Bergharen
Info = ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl
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Do. 15 januari / 20:00 uur

Repair, Recycling en upcycling

In onze welvaartsmaatschappij verdwijnen veel herbruik-
bare materialen in afvalcontainers. Stichting Butterfly
Upcycling wil deze materialen een nieuw leven geven
door ze te repareren, upcyclen of te restylen.

Dit gaat samen met het voorbereiden van de leerling-
makers op de arbeidsmarkt. Initiatiefnemer Juul Heko
Adang zal vertellen hoe dat in zijn werk gaat en welke
producten zij maken. Een andere organisatie, die actief is
op het vlak van het repareren van spullen, die afgedankt
lijken, is het Repair Café Wijchen. Luxe goederen danken
we af zodra ze een mankement vertonen, want we missen
de kennis en vaak ook de zin om ze te repareren. Dit is
gemakkelijk, maar natuurlijk niet duurzaam! Codrdinator
Johan de Kievit zal laten zien hoe dit in het Repair Café heel
anders gedaan wordt. Vrijwilligers zijn maandelijks samen
met de bezoekers en hun defecte apparaten en kleding
aan de slag om deze te herstellen.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=¥ Inloop: Vanaf 19:30 uur

De Schakel, Wijchen
Info -* Jaap Schoenmaker / t 06-33344846
schoenmaker.jaap@gmail.com

Zo. 18 januari / 15:00 uur

Concert: Brabants Gelders Barok Consort

Vanaf 2016 heeft het Brabants Gelders Barok Consort
tientallen concerten gegeven met originele barok-
instrumenten (of kopieén daarvan) in wisselende bezet-
tingen met (semi)professionele musici en doorgewinterde
amateurs. De vaste kern bestaat uit 4 strijkers met klave-
cimbel of orgel. Vaak wordt dit aangevuld met andere
instrumenten of zangstemmen. Het ensemble biedt
gevarieerde programma’s met wereldlijke en religieuze
muziek, vooral in Nederland maar ook in het buitenland
(Duitsland, Belgié en in diverse Noord Franse kerken).
Vanaf april 2025 heet het ensemble: Brabants Gelders
Barok Consort door de fusie van het Brabants Barok
Consort en het barokensemble Octime Nijmegen,
aangezien een deel van de musici in beide ensembles
speelde en er steeds vaker gezamenlijke projecten in
grotere bezettingen waren.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Aanmelding vooraf is niet nodig.

Corneliuskerk, Beuningen
Info - Secretariaat parochie H. Johannes XXIll / t 024-6771271
(van 8:30 tot 12:30 uur) / secretariaat@johannesxxiii.nl
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Do. 22 januari / 14:30 uur

Film: Perfect days

Do. 22 januari / 19:30 uur

Workshop: Bijbel in het klooster

Hirayama lijkt volkomen tevreden met zijn eenvoudige
leven als toiletreiniger in Tokio. Naast zijn zeer gestructu-
reerde dagelijkse routine geniet hij van zijn passie voor
muziek en boeken, en koestert hij zijn liefde voor bomen,
die hij graag fotografeert. Een reeks onverwachte
ontmoetingen onthult geleidelijk meer van zijn verleden.
Een diep ontroerende en poétische reflectie over het
vinden van schoonheid in de alledaagse wereld om ons
heen.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kom tijdig: VOL=VOL.

=» Inloop: Vanaf 14:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info = Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com

Voorafgaand aan Bijbelzondag of de Zondag van het Woord
Gods houden we een avond over het lezen van de Bijbel in
kloosters. De lange traditie van het religieuze leven heeft
allerlei verschillende werkvormen opgeleverd. We gaan
erover horen en we gaan doen en ervaren.

We behandelen onder andere het getijdengebed met de
psalmen en Bijbelse kantieken, lectio divina en lectio
continua en besteden aandacht aan het overschrijven van
Bijbels in de Middeleeuwen. Het kloosterperspectief kan
nieuwe inzichten geven voor het eigen bijbelgebruik,

voor ervaren lezers en voor nieuwelingen in de Bijbel,

van elke christelijke denominatie.

Dit is een activiteit in het kader van een doorlopende lijn
over kloosterspiritualiteit. Het is een mooi vervolg op
eerdere initiatieven, maar kan ook los gevolgd worden.
Voor wie erover denkt mee te gaan naar het klooster-
weekend is er na afloop om 21:30 uur een informatie-
bijeenkomst.

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info =* Pastor Frits Hendriks / t 024-6412627
frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
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Do. 22 januari / Na afloop van de workshop

Informatie over Kloosterweekend
(Weekend in het voorjaar, datum nog niet bekend)

Ook dit jaar gaan we een weekend proeven van het
kloosterleven. Dit keer zijn we te gast bij een groep
enthousiaste broeders die de orde van de Kapucijnen
nieuw leven in wil blazen in Nederland. Zij zijn met een
nieuwe communiteit begonnen in Velp (bij Grave).

Wij verblijven in het gastenverblijf, horen over het leven
van de broeders, leven mee in het ritme van het getijden-
gebed en nemen even afstand van ons dagelijks leven.
Er is tijd voor rust en stilte, wandelen, bijbel lezen en
gesprek.

Dit weekend staat in het kader van onze doorlopende
lijn over kloosterspiritualiteit. Deelnemers van eerdere
activiteiten zijn van harte welkom, maar weet je ook
welkom als je nog nooit in een klooster bent geweest en
dat wel eens wil meemaken.

=» Datum kloosterweekend volgt in overleg, ergens in het
voorjaar.

Emmausklooster, Velp (NB)
Info = Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Do. 29 januari / 20:00 uur

Gemeenschapszin tijdens
unieke carnavalsfeesten

De Wijchense schrijver/publicist Vincent Cantrijn neemt
ons mee naar unieke carnavalsfeesten als de Basler
Fasnacht, de Mardi Gras van Les Gilles de Binche in
Wallonié en de op de Venlose Boerebroelof lijkende
huwelijksfeesten in de woestijn van Rajasthan.

Carnaval wordt vaak geassocieerd met termen als platheid
en liederlijkheid. Vincent Cantrijn zal aan de hand van
persoonlijke ervaringen vertellen hoe in deze plaatsen
carnaval als een ingetogen volksfeest wordt gevierd met
gemeenschapszin en saamhorigheid als verbindende
factoren. Hoe worden deze carnavalsgebruiken door de
lokale inwoners ‘van binnenuit’ beleefd?

Voor Vincent was het een voorrecht om dit te mogen
meemaken. Hij zal dit op een letterlijke en figuurlijke
kleurrijke manier vertellen, ondersteund door zelf
gemaakte foto’s en filmpjes.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=¥ Inloop: Vanaf 19:30 uur

De Schakel, Wijchen.
Info - Arna Bearda / t 024-6414600
arna.bearda@gmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025-2026

27

JANUARI



Do. 5 februari / 19:30 uur

Film: The King’s Speech

The King’s Speech is het waargebeurde verhaal over de
Britse koning George VI, de vader van de in 2022 overleden
Koningin Elizabeth II.

Direct na het overlijden van zijn vader en het oneervolle
aftreden van zijn broer Edward, wordt Bertie, die al zijn
hele leven een ernstig stotterprobleem heeft, gekroond
tot koning George VI van Engeland. Zijn land staat op dat
moment aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
en het volk vraagt wanhopig om een leider in deze bange
tijden. Zijn vrouw Elizabeth besluit contact te zoeken met
de excentrieke logopedist Lionel Logue om George te
helpen zijn spraak te verbeteren. Ondanks een wat
moeilijke start lijkt Lionel’s onorthodoxe methode zijn
vruchten af te werpen: de koning ontwikkelt niet alleen
het vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken,
ook ontstaat er een onverwachte, maar hechte vriend-
schap tussen George en Lionel.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Mamre, Druten
Info > Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com

Vanaf ma. 16 februari / Meerdere data

Samen vasten

Je kunt je op allerlei manieren voorbereiden op Pasen:
minder snoepen, niet roken, meer bijbellezen, de stilte
vaker opzoeken, minder onnodige spullen kopen, meer
aandacht geven aan mensen in onze omgeving...

We beginnen vaak met goede voornemens, maar om

die ook vol te houden is het fijn om samen op te trekken.
Laten we daarom samen op weg gaan, ieder met zijn/haar
eigen voornemens. We komen elke maandagavond in de
vastentijd bij elkaar. We praten elkaar bij over hoe het gaat
en op sommige avonden is er ook een bezinnende of
verdiepende activiteit.

=» Data: 16 en 23 februari/ 2,9, 16 en 23 maart
=» Aanvang: 19:30 uur

Parochiecentrum De Twaalf Apostelen, Wijchen
Info > Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl
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Do. 26 februari / 19:30 uur

Film: Thank you for the rain

Wanneer de Keniaanse boer Kisilu een camera krijgt van

de Noorse filmmaker Julia Dahr, begint hij met het filmen
van zijn leven: zijn gezin, het dorp waarin hij woont en

de steeds extremere weersomstandigheden in zijn land.
Aanvankelijk is er enorme droogte en wacht de gemeen-
schap met smart op regen. Maar als deze eenmaal komt,
zijn de gevolgen niet te overzien: een ongekend harde
storm vernietigt Kisilu’s huis en een enorme overstroming
zet het land blank en verwoest alle gewassen. Dit motiveert
Kisilu tot actie: hij begint een lokale beweging voor boeren
om meer aandacht te krijgen voor de gevolgen van klimaat-
verandering. Uiteindelijk reist hij zelfs af naar Oslo en Parijs
om bij de grote klimaatconferenties zijn zegje te kunnen
doen. Maar in zijn gevecht voor een betere wereld blijkt

de klimaatverandering niet zijn enige vijand: bureaucratie,
politieke belangen en arrogantie gooien meermaals roet in
het eten.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info -» Jaap Schoenmaker / t 06-33344846
schoenmaker.jaap@gmail.com

Vanaf ma. 2 maart / Meerdere data

Gespreksochtend:
Geen toekomst zonder kleine goedheid

We leven in een wereld waar veel aan de hand is. De con-
flicten en de verwarrende veranderingen, dichtbij of verder
weg, benemen je soms de adem of maken je moedeloos.
Worden wij mensen louter door eigenbelang gedreven of
kunnen wij ons laten raken door de ander die een appel op
mij doet? Tijdens de gespreksochtenden lezen we teksten
van Roger Burggraeve, die het boek ‘Geen toekomst zonder
kleine goedheid’ schreef over het denken van de filosoof
Emmanuel Levinas. Ook lezen we delen uit het boek ‘Leven
en Lot’ van Vasili Grossman en kijken we naar een inter-
view met psychiater Dirk de Wachter. De ethiek van Levinas
is niet gemakkelijk, maar we zullen d.m.v. de aangeboden
teksten proberen de wonderlijke kracht van de kleine goed-
heid op het spoor te komen en de betekenis voor onze tijd.

=» Data: 2, 16 en 23 maart
=» Aanmelden: tot 26 februari

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen
=» Aanvang: 10:00 uur

De Schakel, Wijchen

Info -> Marike Meek / t 06-18420900 / marike.meek@gmail.com
Aanmelden - Ria Boersma / t 06-41000713
r.boersma@telfortglasvezel.nl
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Vanaf di. 3 maart / Meerdere data

Leerhuis: De zeven hoofddeugden

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning op je eigen
levensstijl. We gaan in een soort leerhuis hierover
nadenken, aan de hand van de eeuwenoude zeven hoofd-
deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing,
moed, geloof, hoop en liefde. Waarschijnlijk komen als

tegenhanger ook de zeven hoofdzonden aan bod, te weten:

hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, nijd, gulzigheid, woede

en luiheid. We doen een cyclus van vier dinsdagavonden in
Wijchen en dezelfde cyclus in vier donderdagochtenden in
Beuningen. We kunnen ongetwijfeld veel van elkaar leren.

=» Data avonden in De Schakel, Wijchen: 3, 10, 17 en 24 maart

=» Aanvang: 20:00 uur

=» Data ochtenden in de Prot. Kerk, Beuningen: 5, 12, 19 en
26 maart

=» Aanvang: 10:00 uur

Info en aanmelden > Paul Oosterhoff / t 06-22994450

paul@oosterhoff.nl

Vanaf wo. 4 maart / Meerdere data

ONLINE Bijbeldelen

~
=

-

De Bijbel is ons grootste cultuurgoed en voor velen een
bron van spiritualiteit. Maar vaak schiet het lezen in de
Bijbel er een beetje bij in. Juist in aanloop naar Pasen is
het goed dat toch op te pakken. Dat kan met Bijbeldelen.
Vanuit huis, via het vergaderprogramma Teams, lezen we
gedurende een uurtje een Bijbeltekst, staan erbij stil en
delen onze gedachten hierover. Voor ervaren lezers en
voor vreemdelingen in de Bijbel.

Opgave per avond.

=» Data Veertigdagentijd: 4, 11, 18, 25 maart / 1 april
=» Aanvang: 19:30 uur

Locatie: thuis (online activiteit)
Info - Pastores De Twaalf Apostelen / t 024-6412627
info@detwaalfapostelen.nl
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Do. 5 maart / 20:00 uur

Gespreksavond: Waar gaat het heen?
Ontwikkelingen in politiek en cultuur

In maart 2025 hield Rick Benjamins een lezing in Alkmaar

over de vraag hoe de liberale theologie kan omgaan met

ontwikkelingen in de politiek en de cultuur. De lezing werd

gepubliceerd op www.liberaalchristendom.nl en valt daar

na te lezen. Op verzoek van de Protestantse Gemeente

Rivierenland Oost zal Benjamins een jaar na dato, namelijk

op 5 maart 2026, zijn lezing nog eens actualiseren.

Een goede samenvatting is daar nu nog niet van te geven,

maar de lezing zal nader ingaan op de inhoud van liberale

of vrijzinnige theologie en hoe van daaruit kan worden

omgegaan met ontwikkelingen in politiek en cultuur.

Even belangrijk als de lezing zal het gesprek daarvoor en

daarna zijn. Het programma bevat daardoor drie delen.

1. Op welke punten is verheldering van de 2025-lezing
nodig?

2. Een actualiserende lezing 2026.

3. Gesprek daarover.

De Schakel, Wijchen
Info -» Henk Kapel / t 024-6415119
henk.kapel@kpnmail.nl

Do. 12 maart / 14:30 uur

Film: Le bleu du caftan

Halim heeft samen met zijn vrouw Mina een traditionele
kaftanwinkel in de medina van Salé, Marokko. Hun hele
huwelijk lang leven ze al met een geheim, maar deson-
danks voelt het echtpaar een enorme genegenheid voor
elkaar. Mina’s ziekte en de komst van Youssef, een nieuwe
leerling die het vak wil leren, zetten dit fragiele evenwicht
onder druk.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kom tijdig: VOL=VOL.
=¥ Inloop: Vanaf 14:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info - Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com
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Zo. 22 maart / 15:00 uur

Vertelvoorstelling: De kleine goedheid

We leven in uitdagende tijden. Soms kunnen we de moed
verliezen en ons hulpeloos voelen wanneer we geconfron-
teerd worden met het lijden, de conflicten en de verwarren-
de veranderingen die gaande zijn, of het nu dicht bij huis is
of juist verder weg. De verhalen in deze vertelvoorstelling
gaan over (on)gewone menselijke daden die hoop en
inspiratie bieden. Over ‘hoe de kruimels van menselijkheid
niet te vernietigen zijn door de pletwals van het kwaad’
(citaat: Dirk de Wachter).

Een voorstelling die op begrijpelijke en aansprekende wijze
iets weer wil geven van het gedachtegoed van de filosoof
Levinas. Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertel-
ster, trainer en coach. Eerder werd zij uitgeroepen door een
vakjury tot Vertelambassadeur 2017. Als vertelster heeft zij
een warme, expressieve manier van vertellen. De verhalen
worden afgewisseld met live muziek door harpiste/zangeres
Jopie Jonkers.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De Schakel, Wijchen
Info > Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Do. 26 maart / 19:30 uur

Film: Intouchables

Het bijzondere en op feiten gebaseerde verhaal van
miljonair Philippe, die vrijwel geheel verlamd is en aan een
rolstoel gekluisterd is, en Driss, een jonge ex-delinquent uit
een buitenwijk van Parijs, en de bijzondere vriendschap die
ontstaat tussen die twee.

Driss is een jonge Senegalees, die een uitkering ontvangt
maar daarvoor wel moet solliciteren. Hij wil geen baan,
maar wordt bij zo’n sollicitatie-voor-de-vorm toch door
Philippe aangenomen als zijn persoonlijk verzorger.

Met zijn tomeloze energie (die Philippe juist aanspreekt)
zet hij diens stijve huishouden binnen de kortste keren op
z’n kop. Maar ook het leven van Driss verandert en zal
nooit meer hetzelfde zijn.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
=¥ Inloop: Vanaf 19:00 uur

Mamre, Druten
Info - Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com
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Do. 2 april / 20:00 uur

De Passion Wijchen

De Passion is een muzikale paasvertelling die al jarenlang
het paasverhaal dichtbij mensen van nu brengt. Jezus’
verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het
goede te doen en naast elkaar te staan.

Op initiatief van de samenwerkende kerken Wijchen
kunnen we deelnemen aan dat verhaal. We trekken in

een stille tocht met het grote kruis door het dorp en kijken
vervolgens samen op groot scherm naar de landelijke
Passion.

Voorafgaand aan de tocht is er de mogelijkheid om deel te
nemen aan een viering voor Witte Donderdag.

20:00 uur  Tocht door het centrum met een groot kruis.
Vertrek vanaf het kerkplein voor de Abtkerk.

20:30 uur  Samen kijken naar de landelijke Passion op tv
in De Schakel.
De Schakel, Wijchen

Info = Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee @detwaalfapostelen.nl

Wo. 8 april / 19:30 uur

Gespreksavond: Help, ik ga dood...
Wat zegt de Bijbel over onze vergankelijkheid?

HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit
ken... Zo zingen we met Psalm 139 over ons mens-zijn als
mysterie voor onszelf.

Wie ben ik? Wie kan ik worden en wie zal ik zijn?

Wat zegt het mij dat ik vergankelijk ben? Waar blijf ik na
mijn sterven? Het zijn bij tijden indringende vragen en je
krijgt ze zomaar niet klein. In welk licht stelt ons geloof in
God deze vragen? Hoe komen deze vragen in de Bijbel naar
voren, en helpt dat ons aan houvast?

We gaan een eindje in zee met Paulus aan de hand van

1 Korintiérs 15, zijn bekende opstandingshoofdstuk.

We proberen verder te komen in ons verstaan van de
wereld van de opgestane Christus en de Geest van God
als thuis van de mens.

Inleiders zijn ds. Henk Fonteyn en ds. Henk van Kapel.

=» Aanmelden: Uiterlijk maandag 6 april

Protestantse kerk, Horssen
ds. Henk van Kapel / t 06-30743819
predikant@pkn-bergharen-horssen.nl

Info en aanmelden
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Zo. 12 april / 16:00 uur

Concert: Houtblaaskwintet Feroce

Feroce is een enthousiast en veelzijdig houtblaaskwintet
dat met hoorbaar plezier samen musiceert. De vijf blazers
brengen een kleurrijk programma waarin mooie melodieén
centraal staan, van licht en speels tot klassiek en verfijnd.
Ook modernere klanken worden niet geschuwd.

Hun stukken en arrangementen zijn zo gekozen dat elk
instrument (dwarsfluit, klarinet, hobo, hoorn en fagot)
goed tot zijn recht komt. Ook in kleinere bezettingen
klinkt de muziek sprankelend en verrassend.

Feroce is een ensemble van getalenteerde musici dat met
zorg en liefde voor muziek optreedt. Hun doel: het publiek
raken met muziek die plezier en expressie uitstraalt.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Inloop: Vanaf 15:30 uur

Protestantse kerk, Druten
Info - Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com

Zo. 19 april t/m 10 mei

Rondreizende expositie ‘Verwondering’
Een creatief beeld van een gemeenschap

De voorjaarstentoonstelling dit jaar is een bijzondere!
Een rondreizende expositie tussen Pasen en Pinksteren,
met werk van een ieder die zich betrokken voelt bij de
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost. En die op een
creatieve of artistieke manier rond het thema ‘Verwonde-
ring’ laat zien wat belangrijk is in het leven.

Het lijkt de taakgroep Kunst in de Kerk een mooie en
verbindende activiteit binnen onze gemeente om elkaar op
een andere manier te leren kennen en zo de samenhang te
bevorderen. leder is welkom om zich te verwonderen over
de variatie van creatief talent!

=» Data: Op de volgende zondagmiddagen is de tentoonstelling
open en bent u van harte welkom:

19 april 14:00-16:00 uur De Schakel, Wijchen

26 april 12:00-14:00uur  Protestantse Kerk, Beuningen

3 mei 12:00-14:00uur Protestantse Kerk, Druten

10 mei  14:00-16:00 uur De Schakel, Wijchen

Info > Wijchen: Margreet van der Meij / t 06-52172290
vandermeijmargreet@gmail.com

= Beuningen: Lize Fey / t 024-6777092 / | .feij@telfort.nl

=» Druten: Gertruus Wolters / t 06-10035613 / gertruus@gmail.com
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Di. 21 april / 20:00 uur

Open podium ‘Verwondering’

Tussen Pasen en Pinksteren, van 19 april t/m 10 mei,
organiseert de taakgroep Kunst in de Kerk een expositie
waarbij divers werk te zien zal zijn van iedereen die zich
betrokken voelt bij de Protestantse Gemeente Rivierenland
Oost rond het thema ‘Verwondering’.

Op dinsdagavond 21 april zal er, bij voldoende aanmel-
dingen, een Open Podium in De Schakel worden gehouden
voor iedereen die graag eens op een podium wil staan.

Er is ruimte voor muziek, theater, zang, dans, poézie,
verhalen, foto of film. Ben je enthousiast geworden?

Meld je dan véér 21 maart aan.

=»> Aanmelden: vdor 21 maart

De Schakel, Wijchen
Info -» Marike Meek / t 06-18420900
marike.meek@gmail.com

Zo. 26 april / Meerdere data

Samen schrijven

Dit voorjaar is er een rondreizende tentoonstelling, die alle
kernen van onze gemeente aandoet, met allerlei creatieve
uitingen rond het thema ‘Verwondering’. Voor het schrijven
sluiten we graag aan bij dit rondreizend gezelschap.
Voorbeeldteksten, kleine oefeningen of kijken hoe anderen
hun ‘boodschap’ vormgeven, kunnen voor het schrijven
van verhaaltjes of gedichten uitgangspunt zijn. Dat in de
wetenschap dat niets moet, alles mag en niets gek
gevonden wordt. Zo proberen we, individueel of misschien
wel samen, te komen tot een bijdrage aan deze reis.

Je kunt één of meerdere keren aanschuiven aan de schrijf-
tafel. Durf jij het aan?

=» Data:

26 april 12:00-14:00 uur Protestantse kerk, Beuningen
3 mei 12:00-14:00 uur  Protestantse kerk, Druten

10 mei  14:00-16:00 uur De Schakel, Wijchen

Info <> Gerard Strien / t 06-54682155
gimstrien@hotmail.com

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2025-2026
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APRIL / MEI

Do. 30 april / 19:30 uur

Film: De Aanslag

Naar de roman van Harry Mulisch. Nadat er een aanslag
plaatsvindt voor zijn ouderlijk huis wordt Anton Steenwijk
in januari 1944 van zijn familie gescheiden. Zijn familie
wordt vermoord door de Duitsers en Anton groeit alleen
op. Hij lijkt het verleden achter zich te hebben gelaten
maar geleidelijk sijpelt het besef van de immense tragedie
zijn realiteit binnen. Jaren na de oorlog wordt hij
geconfronteerd met de betrokkenen van toen en ontdekt
hij de ware toedracht van de aanslag. Met de uitvergroting
van een enkel incident laat regisseur Rademakers op
indringende wijze het leed van de Tweede Wereldoorlog
en oorlog in het algemeen zien. ‘De Aanslag’ werd
onderscheiden met een Oscar én een Golden Globe

voor beste buitenlandse film.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kom tijdig: VOL=VOL.

=¥ Inloop: Vanaf 19:00 uur

De Schakel, Wijchen
Info = Connie Visser / t 024-6421458
connie.visser1957@gmail.com

Vr. 1 mei t/m zo. 31 mei

Expositie: Toegewijd — heilige levensverhalen

Heiligen, ze lijken zo ver van ons af te staan in tijd en
traditie, maar is dat wel zo? Hoe zouden ze eruitgezien
en geklonken hebben als ze vandaag geleefd hadden?
Mariska Teuben-van der Leest maakte een expositie in
beeld en geluid van 12 bekende en minder bekende
heiligen uit de afgelopen 2000 jaar.

Voor haar tekeningen van katholieke heiligen stonden
hedendaagse mensen model. Bekende en onbekende
stemmen vertellen in minipodcasts het levensverhaal van
de heiligen. De verhalen laten toen en nu, ver en dichtbij,
bekend en onbekend in elkaar versmelten. Ze zouden jou
of je buur kunnen zijn. Hun boodschap is dan ook tijdloos.

De expositie is tussen 1 en 31 mei te bezichtigen op zondagen van
14:00-16:00 uur. Bezichtiging op andere momenten is mogelijk
op aanvraag. Rondom deze expositie zullen ook activiteiten
georganiseerd worden. Houd hiervoor de websites en de lokale
media in de gaten.

H. Jozefkerk, Alverna (gem. Wijchen)
Info = Pastor Lara van der Zee / t 06-13659042
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl
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Do. 21 mei / 19:30 uur

Film: The Intern

De 70-jarige Ben Whittaker (gespeeld door Robert de Niro)
is sinds zijn pensioen en de dood van zijn vrouw op zoek
naar een nieuw doel in zijn leven. Daarom solliciteert hij en
wordt aangenomen als senior stagiair bij een online mode-
winkel. Initiatiefnemer Cameron koppelt Ben aan CEO en
oprichtster Jules Ostin. Aanvankelijk ziet zij helemaal geen
heil in een stagiair, maar Ben gebruikt zowel zijn professio-
nele als persoonlijke ervaring op een dusdanige manier dat
Jules hem steeds meer gaat waarderen.

De Niro was nog nooit zo ontspannen, naturel en sympathiek
als in dit onderhoudende, intelligent geschreven komische
drama waarin flink wat belangrijke maatschappelijke thema’s
naar voren komen, waaronder discriminatie van ouderen, de
druk op succesvolle carriérevrouwen en combinatie van een
carriere met een gezin.

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

=» Inloop: Vanaf 19:00 uur

Mamre, Druten
Info - Gertruus Wolters / t 06-10035613
gertruus@gmail.com

Do. 28 mei / 19:00 uur
Film: Fiddler on the Roof (Anatevka)

Het is het begin van de 20° eeuw. Oekraine hoort nog bij
Rusland, als er in het dorpje Anatevka een kleine Joodse
gemeenschap woont. Eén van de vooraanstaande figuren

is Tevje de melkboer, geniaal gespeeld door de Russische
acteur Topol. Hij heeft vijf dochters, die wat hem betreft snel
aan de man moeten worden gebracht, want hij heeft het
niet zo breed. Tevje is voortdurend in gesprek met God;

hij worstelt met het zionisme en met de Russische revolutie.
Hij moet echter accepteren dat de oude Joodse tradities
het niet altijd meer winnen van de nieuwe tijdgeest.

Deze beroemde Broadway musical werd gemaakt in 1971
en won drie Oscars en een Golden Globe. Ik wens u nu al
veel kijk- en luisterplezier!

In verband met de lengte van de film
starten we deze avond om 19.00 uur!

De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kom tijdig: VOL=VOL.
=» Inloop: Vanaf 18:30 uur

De Schakel, Wijchen
Info - Arna Bearda / t 024-6414600 / arna.bearda@gmail.com
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ACTIVITEITEN PER MAAND
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AUGUSTUS 2025
VOS-viering met Preek van de Leek, pag. 4

SEPTEMBER 2025

Gesprekskring: Geloven Nu (1/10), pag. 4
Agapéviering, pag. 5

Oecumenische Bijbelkring Paulus (1/3), pag. 5
Thema-avond: Staat de deur open voor LHBTI+?, pag. 6
Concert: De vier jaargetijden van het Leven, pag. 6
Concert: Bergharen Klassiek (1/7), pag. 7
Agapéviering, pag. 5

Verdiepingsbijeenkomst geloofsbelijdenis, pag. 7
Open Leurviering in Leur, pag. 8

Kennismaken met Gregoriaans zingen (1/2), pag. 8

OKTOBER 2025

Duurzaambheid in 10 leefregels, pag. 9

Concert: De mystiek van Guido Gezelle, pag. 9
Gesprekskring: Geloven Nu (2/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

Film: Past lives, pag. 10

Leeskring (1/6), pag. 10

Start expositie: Waterspiegelingen, pag. 11
Oecumenische Bijbelkring Paulus (2/3), pag. 5
Info-avond over Wycliffe Bijbelvertalers, pag. 11
Gedichten schrijven (1/2), pag. 12
Agapeviering, pag. 5

Een duif op het kruis?, pag. 12

Concert: Bergharen Klassiek (2/7), pag. 7

Open Leurviering in Leur, pag. 8

Zangdienst Horssen, pag. 13

Geloven moet je doen! (1/2), pag. 13
Presentatie Hospice en Thuiswaken Wijchen, pag. 14
Film: Neem me mee, pag. 14

NOVEMBER 2025

Concert: Projectkoor Heilig Landstichting, pag. 15
Gedichten schrijven (2/2), pag. 12

Gesprekskring: Geloven Nu (3/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

Filmserie: The Chosen (1/4), pag. 15
Boekenmarkt tijdens Leste Mert, pag. 16

Geloven met de Godsbelijdenis van Nicea, pag. 16
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22
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Oecumenische Bijbelkring Paulus (3/3), pag. 5
Film: Silence of the Tides, pag. 17

Concert: Stemmen van licht en Stemmen van troost, pag. 17

Film: Karol (deel 1), pag. 18

Voedsel, natuur, klimaat en stikstof, pag. 18
Leeskring (2/6), pag. 10

Concert: Bergharen Klassiek (3/7), pag. 7
ONLINE Bijbeldelen Advent (1/4), pag. 19
Film: Evelyn, pag. 19

Open Leurviering in Leur, pag. 8

DECEMBER 2025

Gesprekskring: Geloven Nu (4/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

ONLINE Bijbeldelen Advent (2/4), pag. 19
ONLINE Bijbeldelen Advent (3/4), pag. 19
Kerstevent: Beleef het kerstverhaal, pag. 20
Kerstevent: Beleef het kerstverhaal, pag. 20
Concert: La Tempesta, pag. 20

Bijbel Creatief (1/2), pag. 21

Agapéviering, pag. 5

ONLINE Bijbeldelen Advent (4/4), pag. 19
Kerstsamenzang, pag. 21

Concert van het Uitvaartensemble Nijmegen, pag. 22
Stille middag (1/2), pag. 22
Kinderkerstfeest Bergharen, pag. 23

Top 2000-viering, pag. 23

Kerstconcert Kamerkoor Muzimare, pag. 24

JANUARI 2026

Gesprekskring: Geloven Nu (5/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

Oecumenische Bijbelkring Marcus (1/6), pag. 24
Repair, Recycling en upcycling, pag. 25

Leeskring (3/6), pag. 10

Concert: Brabants Gelders Barok Consort, pag. 25
Film: Perfect days, pag. 26

Workshop: Bijbel in het klooster, pag. 26
Informatie over Kloosterweekend (voorjaar), pag. 27
Open Leurviering in Wamel, pag. 8

Agapéviering, pag. 5

Gemeenschapszin tijdens unieke carnavalsfeesten, pag. 27
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FEBRUARI 2026

Concert: Bergharen Klassiek (4/7), pag. 7
Gesprekskring: Geloven Nu (6/10), pag. 4
Filmserie: The Chosen (2/4), pag. 15
Film: The King’s Speech, pag. 28
Agapéviering, pag. 5

Oecumenische Bijbelkring Marcus (2/6), pag. 24
Film: Karol (deel 2), pag. 18

Samen vasten (1/6), pag. 28

Open Leurviering in Leur, pag. 8

Samen vasten (2/6), pag. 28
Agapéviering, pag. 5

Film: Thank you for the rain, pag. 29
Leeskring (4/6), pag. 10

MAART 2026

Gespreksochtend: De kleine goedheid (1/3), pag. 29
Samen vasten (3/6), pag. 28

Gesprekskring: Geloven Nu (7/10), pag. 4

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (avond) (1/4), pag. 30
ONLINE Bijbeldelen 40-dagentijd (1/5), pag. 30

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (ochtend) (1/4), pag. 30
Gespreksavond: Waar gaat het heen?, pag. 31

Geloven moet je doen! (2/2), pag. 13

Samen vasten (4/6), pag. 28

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (avond) (2/4), pag. 30
Agapeviering, pag. 5

ONLINE Bijbeldelen 40-dagentijd (2/5), pag. 30

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (ochtend) (2/4), pag. 30
Film: Le bleu du caftan, pag. 31

Concert: Bergharen Klassiek (5/7), pag. 7
Gespreksochtend: De kleine goedheid (2/3), pag. 29
Samen vasten (5/6), pag. 28

Bijbel Creatief (2/2), pag. 21

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (avond) (3/4), pag. 30
ONLINE Bijbeldelen 40-dagentijd (3/5), pag. 30
Oecumenische Bijbelkring Marcus (3/6), pag. 24

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (ochtend) (3/4), pag. 30
Vertelvoorstelling: De kleine goedheid, pag. 32
Gespreksochtend: De kleine goedheid (3/3), pag. 29
Samen vasten (6/6), pag. 28

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (avond) (4/4), pag. 30
Agapéviering, pag. 5

ONLINE Bijbeldelen 40-dagentijd (4/5), pag. 30

Leerhuis: De zeven hoofddeugden (ochtend) (4/4), pag. 30
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Film: Intouchables, pag. 32

Open Leurviering in Leur, pag. 8

Stille middag (2/2), pag. 22

Kennismaken met Gregoriaans zingen (2/2), pag. 8

APRIL 2026

ONLINE Bijbeldelen 40-dagentijd (5/5), pag. 30
De Passion in Wijchen, pag. 33

Gesprekskring: Geloven Nu (8/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

Gespreksavond: Help ik ga dood, pag. 33
Leeskring (5/6), pag. 10

Concert: Houtblaaskwintet Feroce, pag. 34
Concert: Bergharen Klassiek (6/7), pag. 7
Oecumenische Bijbelkring Marcus (4/6), pag. 24
Filmserie: The Chosen (3/4), pag. 15

Start rondreizende expositie, pag. 34

Open podium ‘Verwondering’, pag. 35
Agapéviering, pag. 5

Expositie + samen schrijven in Beuningen, pag. 35
Open Leurviering in Leur, pag. 8

Film: De Aanslag, pag. 36

MEI 2026

Start expositie: Toegewijd — heilige levensverhalen, pag. 36
Expositie + samen schrijven in Druten, pag. 35
Agapeviering, pag. 5

Expositie + samen schrijven in Wijchen, pag. 35
Gesprekskring: Geloven Nu (9/10), pag. 4
Oecumenische Bijbelkring Marcus (5/6), pag. 24
Leeskring (6/6), pag. 10

Concert: Bergharen Klassiek (7/7), pag. 7
Agapeviering, pag. 5

Film: The Intern, pag. 37

Film: Fiddler on the Roof, pag. 37

Open Leurviering in Leur, pag. 8

JUNI 2026

Gesprekskring: Geloven Nu (10/10), pag. 4
Agapeviering, pag. 5

Filmserie: The Chosen (4/4), pag. 15
Agapéviering, pag. 5

Oecumenische Bijbelkring Marcus (6/6), pag. 24
Open Leur viering in Wamel, pag. 8
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De locaties van de deelnemende parochies en de Protestantse gemeenten:

H. Jozefkerk Parochiecentrum
Heumenseweg 32, 6603 CZ Alverna Hogestraat 4, 6651 BK Druten
Protestantse kerk St. Joriskerk

Veldsestraat 12, 6617 AA Bergharen Dorpsstraat 19, 6582 AL Heumen
Protestantse kerk Protestantse kerk

Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen Kerkpad 11, 6631 AB Horssen
Corneliuskerk De oude dorpskerk
Dorpssingel 1, 6641 BE Beuningen Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur
Het Koetshuis Protestantse kerk

Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen Dorpsstraat 73, 6659 CC Wamel

(Aanbellen aan de voordeur van de pastorie, De Schakel — Protestantse kerk

t.o. de C liuskerk,
- de Corneliuskerk) Pius Xl Straat 85, 6602 BE Wijchen
Mamre - Protestantse kerk

Evangelische Gemeente Parousia
Kattenburg 59, 6651 AM Druten vangell ust

MFA Noorderlicht
H.H. Ewaldenkerk Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen

H traat 2, 6651 BK Drut i
ogestraa ruten H. Antonius Abtkerk

Oosterweg 2, 6602 HD Wijchen

Bezoek ook eens onze websites: Parochiecentrum De Twaalf Apostelen

Oost 4, 6602 HD Wijch
www.detwaalfapostelen.nl OStETWeg ehen

www.johannesxxiii.nl
www.parochiefranciscusenclara.nl
www.parousiawijchen.nl
www.pkn-bergharen-horssen.nl
www.rivierenlandoost.nl

Hier vindt u de actuele informatie over onze activiteiten.

Ook kunt u deze brochure downloaden via onze websites.

COLOFON

‘BLAUW BOEKJE' (15¢ jaargang) is een uitgave van de Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost i.s.m. de Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen-Horssen,
Evangelische Gemeente Parousia en de RK parochies van Wijchen, Beuningen en Druten.

Tekst en beeld: Deelnemende gemeenten en parochies
Oplage: 1.450 exemplaren
Vormgeving en drukwerk: Verkerk Grafisch Werk, Lienden


https://detwaalfapostelen.nl/
https://www.johannesxxiii.nl/
https://parochiefranciscusenclara.nl/
https://www.parousiawijchen.nl/
https://www.pkn-bergharen-horssen.nl/
https://www.rivierenlandoost.nl/



