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OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, 
hartelijk dank daarvoor.

 doet u al mee? Rekening: 
 NL65 RABO 0135 4634 59
 o.v.v. Actie Kerkbalans
 Parochie De Twaalf Apostelen
  Wijchen

Op dinsdagmorgen 26 augus-
tus, 9 en 23 september staat het 
parochiecentrum van 10.00 tot 
ongeveer 11.30 uur open voor alle 
ouderen uit onze parochie. Dan is er 

de mogelijkheid voor onderlinge contacten in een 
gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot 
ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg in 
Wijchen. Welkom!

Nel, Toos en Waldi

6 september 14.00-17.00 uur verenigingsgebouw Overasselt

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag 
Pastoraat van Nabijheid
6 september

Jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer
9 september vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
9 september 14.00 uur parochiecentrum

* Start gespreksgroep Geloven Nu
9 september 20.00–21.00 uur Basisschool St.-Jozef Niftrik

Informatieavond Apostelen 2.0
11 september inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 8 (2025)
13 en 14  september Antonius Abtkerk Wijchen

Beleef Open Monumentendagen 2025
17 september 20.00–21.00 uur parochiecentrum 
Informatieavond Apostelen 2.0
Oosterweg 4 te Wijchen
18 september 20.00 uur parochiecentrum

Staat de deur open voor lhbti+?
21 september 11.00 uur Antonius Abtkerk Wijchen

Apostelviering met afscheid Jack Steeghs
21 september 11.00–12.30 uur Antonius Abtkerk Wijchen

Gezinsactiviteit Apostelen 2.0
23 september vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
25 september 19.30 uur protestantse kerk Leur

Verdiepingsbijeenkomst geloofsbelijdenis

2 oktober 20.00 uur de schakel

Gesprekskring: Duurzaamheid in 10 leefregels
5 oktober 15.30 uur Ewaldenkerk Druten

Concert: De mystiek van Guido Gezelle

* hiervoor moet u zich aanmelden.

Overzicht bijgewerkt tot en met juli

2024 2025

€ 118.414,= € 114.324,=
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Pastoraal werker Jack Steeghs 
vertrekt per 1 september 2025 
uit onze parochie

Volgens een bekende transi-
tiedeskundige leven wij niet 
in veranderende tijden maar 
in een tijdperk van verande-
ringen. 
Wij leven in een tijd waarin veel 
van wat eens vertrouwd was 
niet langer vanzelf spreekt. 
Misschien in onze parochie 
nog het beste merkbaar door 
de open plekken die geleidelijk aan zijn ontstaan. 
Plekken waarin parochianen en pastores vaak ja-
renlang hun taken met liefde vervulden. Het doet 
pijn als dat wat je hart lang vervulde niet meer kan.
Veranderingen zijn ook merkbaar door de vele ge-
sprekken over toekomst en het daarin meedragen 
van de onzekerheden die elke betrokkene persoon-
lijk voelt. Veranderingen gaan tegenwoordig vaak 
te snel. Het zit in de aard van ons mensen dat we 
zelden genoeg tijd nemen om met elkaar goed te 
kunnen bevatten wat er op zeker moment speelt 
om vervolgens vast te kunnen stellen wat er nodig 
is om samen verder te gaan… Het is de tijdgeest en 
de daarmee samenhangende ontwikkelingen waar 
ook de kerkorganisatie niet van is uitgezonderd, 
gestalte als ze mag krijgen in onze tijd. Tegelij-
kertijd leven wij als gelovigen van een doorgaande 
boodschap met eeuwigheidswaarde die begint 
vanuit vrede en vertrouwen. Een hele opgave, maar 
wel een die meer dan de moeite waard is omdat we 
in de vervulling ervan werken aan onszelf en be-
merken dat we er niet alleen voor staan. God heeft 
mensen nodig en Jezus heeft het aan ons voorge-
daan. 

Inmiddels hebben we als parochie toekomst-
bestendige stappen gezet, zoals die van onze 
gezinsbeweging met Apostelen 2.0: na de zomer 
begint alweer het vijfde seizoen. Het is gewoon-
weg geweldig om te zien hoe de groepsdynamiek 
zich binnen 2.0 heeft ontwikkeld en hoe het nieuwe 
jaarprogramma zich verder verdiept. Maar er zijn 
ook weerbarstige parochiële vraagstukken waar-
over verschillend gedacht wordt, waarbij keuzes 
noodzakelijk zijn. Het is heel gewoon dat er ver-
schillende zienswijzen zijn in bestuur en pastoraal 
team. Zo ben ik vanuit mijn perspectief in gesprek 
gegaan. Om in samenspraak met collega’s, be-
stuursleden en bisdom te onderzoeken wat de beste 
weg is, voor de parochie en voor mijzelf. Wat het 
parochiedeel betreft zijn we verheugd dat Theo La-
mers de rol van waarnemend pastoor op zich heeft 

genomen. Er komt daadwerkelijk een betere basis-
structuur, het is nodig. Wat het persoonlijke deel 

betreft: Wijchen is niet de enige 
plek waar mensen nodig zijn. En 
gezien mijn leeftijd sta ik op een 
kruispunt, met de keuze om nog 
een keer een afslag te nemen 
naar een plek waar net zo sterk 
verlangd wordt naar een groter 
pastoraal team. Daarom zie ik het 
als een mooie kans om per 1 sep-
tember 2025 te kunnen werken in 
de parochie Heilige Franciscus 
Bommelerwaard, daar waar ik 
woon. Thuiskomen aan het eind 

van mijn carrière, dat voelt bijzonder goed.   

Als ik terugkijk op mijn jaren in Wijchen en in de 
dorpen waar ik de meeste uren heb mogen delen, 
dan zie ik zeven mooie jaren waarin ik verder kon 
groeien in mijn prachtige vak. Bij mij overheerst 
dankbaarheid. Ik ben bisdom, bestuur, collega’s en 
zoveel vrijwilligers erkentelijk voor de goede sa-
menwerking. Wat mij betreft is het zeker niet uit het 
oog, uit het hart maar wel een markering van zeven 
jaren die binnenkort eindigen. 
Afscheid nemen gaat altijd met een lach en een 
traan. Daar neem ik graag de tijd voor. Voor wie 
me wil spreken: de laatste drie weken van augus-
tus ruim ik vooral in voor opruimen, gesprekken 

AFSCHEID
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GEDOOPT
10 maart 

Nino Vujica
Mauro Vujica 
Loris Vujica

22 juni  
Maeve van Boekel
Jantje Kortenraij

 

HUWELIJK
 5 april  

Nino Vujica en Anne Simic

en huisbezoeken. In de toekomst zal ik meerde-
ren onder u vast nog tegenkomen, al is het maar 
op bijeenkomsten die vanuit het bisdom worden 
aangeboden of bij bijzondere gelegenheden. Lieve 
mensen, blijf in Godsnaam hoopvol. Nogmaals 
dank en tot ziens!

Jack Steeghs

Reactie namens het bestuur en het pastoraal team: 
Wij danken Jack voor zijn bewezen diensten en 
wensen hem veel succes. Op een later tijdstip 
zullen wij alle parochianen informeren, zodat zij 
dit afscheid persoonlijk kracht kunnen bijzetten.

BEWEGING VAN HOOP

Er gebeurt veel en niet alles is positief. Maar kijk je 
goed, dan zie je toch heel veel hoopvolle gebeurte-
nissen. Er zijn veel mensen die elkaar helpen, die 
voor elkaar opkomen en er zijn voor elkaar. Er is 
altijd een andere weg die begint met verhalen ver-
tellen die inspireren en moed en hoop geven. De 
Beweging van Hoop wil het begin zijn van die an-
dere weg.

Christelijke hoop is een diepgeworteld vertrouwen 
en verlangen, geworteld in het geloof dat God Zijn 
beloften zal vervullen en dat het goede uiteindelijk 
zal overwinnen. Het gaat verder dan optimisme of 
een algemene hoop op een betere toekomst; het 
is een deugd die zich richt op God en het eeuwige 
leven. In het dagelijks leven betekent dit dat we per 
definitie positief en optimistisch in het leven mo-
gen staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg.

1. Hoop stelt niet teleur

‘Hoop’ is een heel oud religieus thema. We spreken 
van de ‘christelijke hoop die in ons leeft’. Daarmee 
bedoelen we dat Jezus Christus gestorven én ver-
rezen is en daardoor voor ons het perspectief op 
eeuwig leven heeft geopend. Voor gelovige mensen 
betekent dit dat er áltijd hoop is op een betere toe-
komst. Die hoop komt  voort uit de belofte dat God 
ons liefheeft en ons leidt op onze levensweg.

2. Gerichtheid op het eeuwige

Hoop strekt zich uit voorbij dit aardse leven, met 
het verlangen naar eenheid met God in de hemel 
als ultiem doel.

3. Steun in moeilijke tijden

Hoop biedt kracht en troost in tijden van lijden, on-
zekerheid en wanhoop, omdat het herinnert aan 
Gods aanwezigheid en zorg.

4. Hoop doorgeven

Christelijke hoop nodigt uit om niet passief te 
wachten, maar actief mee te werken aan het re-
aliseren van gerechtigheid, liefde en vrede in de 
wereld. Paus Franciscus nodigde ons uit om ‘brug-
gen van hoop’ te bouwen en ons leven te richten op 
de noden van anderen, vooral de armen, de eenza-
men en de vreemdelingen. Het is niet alleen onze 
opdracht om de hoop levend te houden, maar deze 
ook door te geven en te brengen naar mensen en 
plaatsen waar hoop ontbreekt.

In het licht van het thema van het heilig jaar ‘Pel-
grims van Hoop’ benadrukt hoop het vertrouwen 
dat zelfs in de moeilijkste tijden God ons nabij is 
en ons uitnodigt om Zijn liefde en genade te erva-
ren en te delen. Het is een bron van inspiratie om 
te bouwen aan een betere toekomst, in geloof en 
liefde.

De Beweging van Hoop verzamelt en deelt inspi-
rerende verhalen van hoop. Ontdek verhalen die 
raken, verbinden en moed geven, of deel jouw ei-
gen verhaal om anderen te inspireren. Kijk op www.
bewegingvanhoop.nl.

Samengesteld door Frits Hendriks

SACRAMENTEN
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Op 15 augustus vieren we het feest van Maria-
Tenhemelopneming. Ter gelegenheid hiervan was 
er een viering in de parochietuin bij de Mariagrot.
Ongeveer zeventig mensen waren op 15 augus-
tus aanwezig bij deze viering. Zij zaten heerlijk op 
een gemakkelijke stoel in de schaduw, terwijl de 
zon net achter het dak van de kerk was gedraaid.  
Pastor Frits Hendriks ging voor in de viering en op 
de terugweg van zijn vakantie had hij een mooie 

MARIA-TENHEMELOPNEMING

Ieder z’n schap – Twee lokale makers in de spotlight

In de Wijchense Wereldwinkel krijgt lo-
kaal talent een podium. Sinds kort is 
het werk te bewonderen van twee bij-
zondere kunstenaars die duurzaamheid, 
vakmanschap en creativiteit op unieke 
wijze combineren.

Van kleding naar kleurrijke tassen

Op een van de schappen vind je het werk 
van Vera van Oosterhout uit Wijchen. 
Waar ze ooit begon met kleding maken, 
maakt ze nu met veel liefde en precisie 
tassen – stuk voor stuk kleurrijk, licht, 
praktisch en met oog voor detail. Ze 
speelt met vormen, materialen en vooral 
kleur.

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen

https://wijchensewereldwinkel.nl

Papierkunst met een verhaal

Een ander schap toont het werk van Pieter en Eve-
lien Ermers. Sinds 2012 creëren zij kunstwerken 
van papier, een passie die begon als vorm van the-
rapie en uitgroeide tot een kleurrijke expressie van 

vakmanschap. Ze gebruiken uitsluitend 
overgebleven papier en combineren 
verschillende technieken als vouwen, 
quillen, pulp maken en kleuren. Soms 
voegen ze hout of metaal toe voor een 
verrassende afwerking. Elk werk is uniek 
en wordt met aandacht gevormd tot 
schilderij, beeld of gebruiksvoorwerp.

Duurzaam, lokaal en met liefde gemaakt

In onze Wereldwinkel vind je meer dan 
fairtradeproducten – je ontdekt er ook de 
kracht van lokaal gemaakte kunst met 
een verhaal. Kom langs en laat je inspi-
reren door de creativiteit van Vera, Pieter 
en Evelien.

preek bedacht. Het herenkoor zong gregoriaanse 
en Marialiederen waarbij vooral de Marialiederen 
volop werden meegezongen. De dames van Soli 
Deo Gloria die aanwezig waren stimuleerden de 
samenzang prachtig. Na afloop werd de Mariagrot 
opnieuw gewijd.

Theo van der Weegen
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1700 JAAR NA HET CONCILIE VAN NICEA

Samen beraden, geloven en vieren

In het jaar 325 kwamen in Nicea vertegenwoor-
digers van christelijke geloofsgemeenschappen 
uit alle windrichtingen bij elkaar. Nicea is het hui-
dige Iznik in het noordwesten van Turkije, waar 
de machtige keizer Constantijn de kerkvergade-
ring bijeenriep en zijn zomerpaleis ter beschikking 
stelde. Opvallend dat niet een kerkelijk leider de 
vergadering bijeenriep, maar een wereldlijk leider. 
Zelfs de paus, Silvester I, was wegens gezond-
heidsklachten niet aanwezig. Hij durfde de reis niet 
aan en stuurde twee priesters: Vitus en Vincentius.
Volgens Eusebius, bisschop van Caesarea in Pa-
lestina, waren er ongeveer tweehonderdvijftig  
bisschoppen aanwezig en een aantal priesters, 
diakens  en acolieten. Enkele namen van aanwe-
zige bisschoppen: Theognis van Nicea, Caecilianus 
van Carthago (Noord-Afrika), 
Athanasius van Alexandrië, 
Ossius uit het Spaanse Cordo-
ba, Aristakis van Armenië. 
Het concilie van Nicea wordt 
‘oecumenisch’ genoemd, om-
dat hier vertegenwoordigers 
van verschillende christelijke 
kerken bijeenkwamen. Van 
het concilie is helaas geen 
verslag bewaard gebleven. 
Een belangrijke bron is de le-
vensbeschrijving van keizer 
Constantijn, geschreven door bisschop Eusebius.
Deze keizer heeft veel betekend voor de ontwikke-
ling en bloei van het christelijk geloof. In het Edict 
van Milaan in 313 schonk hij erkenning aan het 
christelijk geloof. Dat betekende het einde van de 
vele en verschrikkelijke christenvervolgingen.
Vanaf die periode kon het christendom groeien. Na 
de dood van Jezus waren er naar schatting duizend  
christenen. Tegen het eind van de eerste eeuw wa-
ren dat er zevenduizendvijfhonderd en rond het 
eind van de tweede eeuw tweehonderdduizend. De 
schatting voor het jaar 300 is zes miljoen en in het 
jaar 350 zouden er al dertig miljoen christenen zijn.  
De herdenking van dit concilie is meer dan een 
terugblik. De geloofsbelijdenis (het Credo) van 
Nicea-Constantinopel is nog steeds het fundament 
van het christelijk geloof. Zij moet leiden op de weg 
naar een volledige eenheid onder de christenen. De 
geloofsbelijdenis is doorgegeven via de aposte-
len en de kerkvaders. Het is het resultaat van een 
synodale inspanning; d.w.z. de concilievaders kwa-
men bij elkaar om te beraden over kerkelijke zaken 
van gezamenlijk belang. De tekst van Nicea werd 
verbeterd en aangevuld op het Concilie van Con-

stantinopel in het jaar 381. Het is goed om vast te 
stellen dat er ook veel legendevorming is rondom 
de concilies. In de geloofsbelijdenis van Nicea staat 
maar één zin over de Heilige Geest: “Wij geloven in 
de Heilige Geest”. De tekst is door het concilie van 
Constantinopel aangevuld met de voortkomst van 
de H. Geest, de aanbidding, de doop, de verrijzenis 
en het eeuwig leven.
Er speelde een ernstige theologische kwestie tij-
dens het concilie van Nicea. Begin vierde eeuw 
was in Alexandrië een priester actief met de naam 
Arius. Hij verkondigde een ketterse leer. Volgens 
Arius was de Zoon - ook wel het Woord of Logos 
genoemd, dat is Jezus Christus - van alle schep-
selen het dichtst bij God de Vader, maar toch een 
schepsel en dus niet gelijk aan God. Hij ontkende 
dus dat Jezus God is. Daarmee ontkende hij ook de 
Drie-ene God en het paasgeloof. Arius werd in de 
ban gedaan en verstoten uit het concilie.
Naast het getuigen van ons geloof in de geloofs-

belijdenis, was ook het geloof 
vieren een centraal thema op 
het concilie. Dat doen chris-
tenen gezamenlijk, op een 
vastgestelde dag: Pasen. Dit 
feest vieren wij altijd op zon-
dag. De datum werd definitief 
vastgesteld op de eerste zon-
dag na volle maan in de lente.
Na zeventien eeuwen is het 
concilie van Nicea voor ons nog 
steeds van betekenis en een 
bron van inspiratie.

De Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantino-
pel

 ROOMS-KATHOLIEKE VERSIE
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de 
hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest 
uit de Maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder 
Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand 
van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen 
levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde. 
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Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven 
geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbe-
den en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostoli-
sche kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Koos Leemker

Informatie ontleend aan: prof. dr. P. Nissen, ‘De erfenis van 
het concilie van Nicea. Samen beraden, geloven en vieren. 
1700 jaar na Nicea’. Uitgave Adveniat, 2025.

Lunch pastoraat van nabijheid

Op 26 juni jl. hebben de leden van 
het Pastoraat van Nabijheid Overas-
selt, Nederasselt en Heumen van hun 
jaarlijkse, gezellige lunch genoten.
Dagen van tevoren was het prachtig 
weer, maar juist voor die donderdag 
werd slecht weer voorspeld en die 
voorspellingen kwamen uit.
Dus dit jaar geen lunch in de tuin van 
de pastor, maar boven in de verga-
derzaal van het parochiecentrum in 
Overasselt. De sfeer was er niet min-
der om.
Er was een lange tafel gedekt, er 
was heerlijke soep klaargemaakt 
en er waren lekkere levensmiddelen 
ingeslagen. We zaten met achttien 
personen aan tafel waaronder ook 
pastor Frits Hendriks en Jack Steeghs. 
Voordat we gingen eten heette Ricky iedereen van 
harte welkom en Jack Steeghs maakte van deze 
gelegenheid gebruik om zich voor te stellen als 
nieuwe eerstaanspreekbare pastor voor o.a. de 
kerkdorpen Overasselt, Nederasselt en Heumen. 
Hierna liet iedereen zich de maaltijd goed smaken 
en aan het geroezemoes te horen had iedereen het 
naar de zin.
Na de maaltijd was het moment aangebroken om 
afscheid te nemen van Marij Kroes uit Nederasselt. 
Marij is lid van het Pastoraat van Nabijheid sinds 
de oprichting in het jaar 2000.
Vijfentwintig jaar heeft Marij huisbezoeken gedaan 
in Nederasselt, waar ze door haar opgewektheid bij 
de zieken en ouderen een graag geziene bezoekster 
was. In al die jaren is ze bij menig huisgezin binnen 
gegaan om de mensen een hart onder de riem te 
steken, om hen een duwtje in de rug te geven en om 
hen weer op positieve gedachten te brengen. 
In de beginjaren verzorgde Marij naast de bezoe-
ken ook de verslagen van de vergaderingen.
En na de vergaderingen was het afwassen en op-
ruimen voor Marij geen punt.

Kortom, Marij was voor vele acti-
viteiten beschikbaar. Marij ontving, 
als dank voor deze vijfentwintig  
jaar, onder applaus van de aanwe-
zigen, een mooie bos bloemen, een 
doos Merci en een leuk gedecoreer-
de kaars.
De parochiekaars, die iedere vrij-
williger krijgt bij zijn/haar afscheid, 
krijgt Marij later in het jaar in Ne-
derasselt uitgereikt, tijdens het 
vrijwilligersfeest in Nederasselt. 
Na het afscheidswoordje voor Ma-
rij werd er nog even flink gewerkt 
om alles weer schoon te krijgen en 
daarna ging ieder tevreden huis-
waarts. 
                                                                                      

Ricky Ariëns

PASTORAAT VAN NABIJHEID

Overasselt, Nederasselt en Heumen.
Op 6 september vieren we de jaarlijkse ontmoe-
tingsmiddag, georganiseerd door het Pastoraat 
van Nabijheid Overasselt, Nederasselt en Heumen. 
Dit jaar wordt de middag gehouden in het Vereni-
gingsgebouw in Overasselt. 
De middag begint om 14.00 uur met een eu-
charistieviering, voorgegaan door pastor Frits.                                                                    
Het thema van de viering is: vlammetjes van hoop. 
Daarna volgt er een gezellig samenzijn onder het 
genot van een kop koffie of thee, hierbij wat lekkers 
en daarna een consumptie. 
Om 17.00 uur sluiten we de middag af. 
Het Verenigingsgebouw is toegankelijk voor ieder-
een.
Als u vervoer nodig hebt kunt u bellen naar:                                      
Ricky Ariëns, 06 234 80607. 
De leden van het Pastoraat van Nabijheid hopen u 
te ontmoeten op 6 september. 

Ricky Ariëns,
coördinator Pastoraat van Nabijheid

Overasselt, Nederasselt, Heumen
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IN GESPREK MET ... JACK VAN CASTEREN

Jack van Casteren is een be-
kende inwoner van Nederasselt, 
voornamelijk vanwege zijn vele vrij-
willigersactiviteiten en zijn inzet voor 
de gemeenschap. Hij is betrokken bij 
diverse organisaties en initiatieven, 
waaronder de Overasseltse Boys, de 
Heilige Antonius Abt-gemeenschap, 
de Stichting Bevrijdingsmonument 
Nederasselt/Overasselt en de Werk-
groep Beeldbank Overasselt.  Hij is 
ook actief als hulp-Sinterklaas en heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het nieuwe 
verenigingsgebouw van Overasselt. 

Ik woon niet in het laatste huis van Nederas-
selt, maar in het eerste huis, want de 'wijzen' komen 
uit het oosten!!

Levensloop 
Ik ben opgegroeid in Overasselt als een van de zes 
kinderen van de familie Van Casteren. Na de lagere 
school wilde ik de techniek in, en dat werd 'fijn me-
taal' op de lts en daarna de uts. Ik heb daarna bij 
drie werkgevers gewerkt. Maar ik wilde toch graag 
meer. Het werd de hbo-lerarenopleiding aan de 
Weurtseweg. Ik mocht lesgeven in metaal, tekenen 
en creatief tekenen. Eerst werd het een vmbo in 
Wageningen, en in 1980 kon ik beginnen in Cuijk. 
Tenslotte ben ik geëindigd als conrector en decaan. 
Het boeit mij om met kinderen om te gaan. Ook al is 
het tegenwoordig heel anders dan vroeger. 

Ik ben geboren op 22 november 1949 in Overasselt. 
Dus op het Ceciliafeest. Maar ik kan niet zingen 
(haha!). Niet meegekregen ondanks de gezegende 
dag!  Mijn vader had een boerderij en daar herinner 
ik mij van dat wij nooit weg gingen met de vakan-
tie. Want de hele vakantietijd hadden wij welpen 
en gidsen van de padvinderij op vakantie. Behalve 
druk was dat ook geweldig gezellig. Wij waren met 
zes kinderen. Een van mijn broers heeft de boerderij 
later overgenomen. De anderen zijn in het onder-
wijs en de zorg terechtgekomen. Na het overlijden 
van mijn vader is alles in pais en vrede verdeeld.  
Mijn vader heeft dat goed gedaan. Hij was een di-
plomaat zou je nu zeggen. 

Toen ontmoette ik Gerrie Arts. Wij zijn getrouwd in 
1973 en woonden eerst in Afferden (L), daarna zijn 
we teruggegaan naar Overasselt. In 1991 mochten 
we in het huis van de familie van Gerrie gaan wo-
nen in Nederasselt, naast haar stamhuis. En daar 
woon ik nu nog. Wij hebben drie kinderen en zeven 
kleinkinderen. 

Gerrie 
De liefde en de leegte
het is er tegelijk 
Toen jij wegvloog als een vlin-
der maakte jij de hemel prachtig 
rijk *

Gerrie was een hoofdstuk apart 
in mijn leven. Haar humor was 
geweldig en zij was behalve 
heel slim ook erg betrokken. 

Mensen kennen haar o.a. van het kerkbestuur.  
Haar ziekte heeft veel losgemaakt. Zij vond kracht 
om het op haar manier te doen. Zij had bijvoorbeeld 
alles voorbereid. Zij koos ervoor om gecremeerd te 
worden en haar as moest bewaard worden in een 
urn van mais. Later is die bijgezet in het graf van 
haar ouders. Dat was haar wens. 

Er is meer tussen hemel en aarde

De vlinder

Ik zie dat er meer is tussen hemel en aarde in ver-
schillende dingen. Gerrie had bijvoorbeeld iets met 
vlinders. Een vriend vertelde indertijd dat op de dag 
dat zij overleden was een grote vlinder op het stuur 
van zijn fiets kwam zitten. De vlinder is een mooi 
beestje. Een vlinder is voor mij een metafoor voor 
vrijheid. Maar het verbond ons ook. Want als ik een 
vlinder zie, is dat het besef dat zij bij mij is. Ik ge-
loof niet dat wij elkaar terugzien. Dat is voor mij 
een beeldspraak. Je leeft verder in je kinderen en 
kleinkinderen. Dat vind ik het mysterie. Wie heeft 
daar de hand in? Je vraagt je af,  waarom is dit, hoe 
kan dat?  Maar zolang ik leef, leeft mijn vlinder in 
mij en in ons nageslacht.

De Heilige Geest 
Dit vind ik een van de moeilijkste 
dingen in ons geloof. Het is het 
minst tastbare. Weet je; Kerstmis 
is tastbaar. Maar de Heilige Geest? 
Er komen drie dingen samen; God 
de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. Moei-
lijk om voor ons simpele zielen dat te begrijpen. 
Wij hebben dat wel gedaan. Vroeger zag je plaatjes 
met een afbeelding van een oude man, een jonge 
man en een duif erboven. Of alleen een duif. Ik ga 
eerder voor de modernere uitgave waarin op een 
abstracte wijze de verwevenheid van Vader, Zoon 
en Geest zijn afgebeeld.    

Wij lazen dat de H. Geest in vurige tongen werd ge-
openbaard. Ik zie het meer als symbolisch, en niet 
letterlijk of concreet. 
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              FF PUZZELEN    ©L.B.

Medemenselijkheid

Openstaan voor alle mensen, wat hun achtergrond 
ook is. Samen aan tafel, samen delen. 
Ik begrijp dat mensen problemen hebben als be-
kend wordt dat er een asielzoekerscentrum komt. 
Iedereen reageert: ”Mooi, maar niet in mijn ach-
tertuin”. Ik ben thuis opgegroeid met de begrippen 
naastenliefde en zorg voor elkaar hoog in het vaan-
del. Bij ons was het: “Altijd zorgen voor je naasten 
en er voor elkaar zijn.” Ik heb ook lesgegeven aan 
kinderen van asielzoekers. Het heeft mij de ogen 
geopend. Voor mensen die dit doen heb ik diep ont-
zag. Het is naastenliefde zoals beschreven. 

Tip en top in de kerk

Tip 1: Het medemenselijke in de hedendaagse 
tijd.  Ik zie hier een taak voor de kerkleiding en de 

geloofsgemeenschappen. Daar moeten wij geza-
menlijk meer aan gaan doen. 
Tip 2: Mensen moeten begrijpen wat geloof en kerk 
voor je kunnen doen. 
Tip 3: En tenslotte: geef geen zware preken, maar 
zeg het kort en bondig en kom naar de mensen toe 
in je preek. 

Top: 
Geloof is als een rode draad door mijn leven ge-
gaan. Hier heb ik geleerd dat het leven waarden en 
normen kent. En van mijn ouders heb ik geleerd: Je 
leert wat je zelf bent en wat je zelf kunt betekenen 
voor anderen.  

			   Interview door: Marium Lahm 

*Tekst van het bidprentje van Gerrie. 

O T R A A V E D E B N K H D Z S J 
S P E K K O P E R E E L E E O I O 
V I E K A W Z F K M D O R O M M N 

A L E N A P O L O O R K B G E N G 
K A P E L B E R G T O G E E R E E 

A R U E M U H L I I O N Z T Z T R 
N E G E R E C H T E N I I H O S E 
T N E M A N E H C T A M N C N I N 

I E T S I R E O T E A M N A K R D 
E R V A R I N G A M E E I D E E A 
K E R K B E Z O E K I T N E R O G 

© L O U R D E S R E I S G G K T + 
 

 

 

 

We houden het vakantiegevoel nog even vast.                                                                                          

* Als u alle gegeven woordjes hebt doorgestreept in de woordzoeker, blijft er geen enkel  hokje meer over.                                                                                     
* Hoe vaak kun je de afkorting RK doorstrepen ?

Bedevaart - Emotie - Ervaring - Foto - Game - Gedachtegoed - Gerechten - Humeur - Herbezinning - Hit - 
Idee -Jongerendag - Kapel - Kapelberg - Kerk - Kerkbezoek -    Kleur - Klok - Leren - Lourdesreis -  Matchen 
- Namen - Noorden - Openluchtmis - Panel - Pilaren - Polo - RK -  Rome - Spekkoper - Stemming - Team 
- Toerist -Toeristenmis -  Vakantie - Zee - Zomerzon - Zwak
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Zondag 5 oktober 2025 / 15.30 uur

Ewaldenkerk Druten

Guido Gezelle (1830 – 1899) was een befaamd 
Vlaams dichter / priester, wiens woorden tot op de 
dag van vandaag geliefd en inspirerend zijn.
Jacqueline van Koolwijk componeerde tussen 
2012 en 2024 vier koorcomposities en een drie-
delig orgelwerk, waarbij zij geïnspireerd werd door 
Gezelles mystieke verzen, waarin de in de natuur 
besloten Goddelijke Scheppingskracht subtiel en 
poëtisch tot uitdrukking gebracht wordt. Deze koor- 
en orgelcomposities zullen samen met werken van 
Ticheli en Gjeilo in première gaan op zondag 5 ok-
tober 2025 in de Ewaldenkerk te Druten.
Panta Rhei Vocaal o.l.v. Frank Litjens en Jacqueline 
van Koolwijk verklanken de koor- en orgelwerken. 
Speciale medewerking verleent de Vlaamse Bart 
Vandekerkhove, voorzitter van de Guido Gezelle-
kring en initiatiefnemer van Gezelle Gezongen. Hij 
zal een korte inleiding geven op mystiek en natuur 
in Gezelles werk en tevens een aantal mystieke 
verzen voordragen.

De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld.
Inloop: 15.00 uur
Info: www.vrijeklanken.nl / info@vrijeklanken.nl 

CONCERT - DE MYSTIEK VAN GUIDO GEZELLE GENIETEN VAN TOPPIANISTEN IN DE DOP

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld 
voor de periode van 4 oktober t/m 9 

november. Kopij kan tot en met 11 september per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Met vier prachtige pianoconcerten in de Antonius 
Abtkerk in Wijchen viel er deze zomer volop te ge-
nieten van talentvolle internationale pianisten. Die 
namen deel aan de achttiende editie van het Eure-
gio Rijn-Waal Studenten Pianofestival in Kleef. De 
drieëndertig studenten - niet ouder dan 30 jaar - uit 
twintig  landen verzorgden gedurende twee weken 
maar liefst honderdveertig concerten in de regio. 
De Antonius Abt zette voor het derde jaar op rij de 
deuren open voor het festival. Alom wordt de ge-
weldige akoestiek van de kerk door de pianisten 
geroemd. Het wordt als een heerlijke locatie erva-
ren waar de uitvoering van vermaarde werken van 
componisten als Chopin, Listz, Rachmaninov, Schu-
bert, Bach maar ook de minder bekende Spaanse 
Enrique Granados uitstekend tot hun recht komen. 
Overdag volgen de studenten masterclasses in 
Kleef, om ’s avonds over de regio Rijn-Waal uit te 
zwermen en concerten te geven. Fascinerend om 
te zien hoe zij met volle overgave een uur lang - 
zonder bladmuziek – ingewikkelde composities 
ogenschijnlijk moeiteloos weten uit te voeren. 
De entree is gratis, maar gelukkig zorgden de be-
zoekers na afloop met een mooie vrijwillige bijdrage 
voor een tegemoetkoming in de deelnamekosten 
van de studenten aan het pianofestival. 

Jakub Capala 
en Seika Ishida 
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OPEN MONUMENTENDAGEN

Beleef de Open Monumentendagen 2025 in de An-
tonius Abtkerk – Een uniek stukje erfgoed in het hart 
van Wijchen! 
Net als andere jaren doet onze parochie ook in 2025 
weer vol enthousiasme mee aan de Open Monu-
mentendagen. Het is dé gelegenheid om een breed 
publiek kennis te laten maken met de mooie kerken 
van onze parochie De Twaalf Apostelen.  
Dit jaar heeft een extra gouden randje. Het comité 
Open Monumentendag van gemeente Wijchen heeft 
ons de eervolle uitnodiging gedaan om een actieve 
bijdrage te leveren aan de feestelijke opening. Na-
tuurlijk hebben wij deze uitnodiging geaccepteerd.
 
Centrale Opening in de Antonius Abtkerk Wijchen

Op speciaal verzoek van de gemeente Wijchen en in 
overleg met het parochiebestuur is ervoor gekozen 
om de officiële opening van Open Monumentenda-
gen op 13 september plaats te laten vinden in de 
Antonius Abtkerk in Wijchen.  
Wethouder Van Bronkhorst verzorgt het openings-
woord en geeft daarmee het startsein voor het 
monumentenweekend in Wijchen. Uiteraard zal ook 
een delegatie van het parochiebestuur aanwezig 
zijn. Een programma met diepgang en spel.
  
In 2025 is het landelijk thema 'Erfgoed & Architec-
tuur'- en wat is er mooier dan dit thema tot leven te 
brengen in onze kerk?
Met een gevarieerd programma proberen we zowel 
de jong geïnteresseerden als de ervaren cultuurlief-
hebbers uit te nodigen om meer te weten te komen 
over het historisch erfgoed van de Antonius Abtkerk. 

Meer weten?
De definitieve invulling van het programma stemmen 
we momenteel af met de gemeente. We raden u aan 
om de lokale media in de gaten te houden voor up-
dates. Kom, kijk en verwonder u.
Of u nu geïnteresseerd bent in architectuur, muziek 
of lokale geschiedenis – u bent van harte welkom in 
de Antonius Abtkerk en andere deelnemende kerken 
tijdens de Open Monumentendagen. Kom genieten 
van ons erfgoed en ervaar de verhalen die schuilgaan 
achter muren en klanken. Nodig ook uw familie, ken-
nissen en buren van harte uit. 
 
Onderstaand het programma in de Antonius Abtkerk 
Wijchen 

 Zaterdag 13 september 
Voorafgaande aan de officiële start (tot 13.00 uur) is 
orgelmuziek te horen. Vanaf 12.30 uur is de kerk open 
voor bezoekers.    

13.00 uur: Welkom door de vicevoorzitter van het pa-
rochiebestuur (Gerard Arts).  
13.15 uur: Opening Wijchense Open Monumenten- 
dagen  (wethouder Van Bronkhorst).  Na toespraak 
wederom orgelmuziek op de achtergrond. 
13.45 uur: Eerste presentatie kerkgebouwen in ont-
wikkeling/waterstaatskerken  door Guus van Heck 
(Historische Vereniging Tweestromenland). 
Locatie: doopkapel. 
Vanaf 14.30 uur: Rondleiding door de kerk met ge-
bruik van tourfolder. 
15.15 uur:  Tweede presentatie kerkgebouwen in ont-
wikkeling/waterstaatskerken  door Guus van Heck 
(Historische Vereniging Tweestromenland). 
Locatie: doopkapel. 
Vanaf 16.00 uur: Rondleiding door de kerk met ge-
bruik van tourfolder. 
16.30 uur: Einde eerste dag Open Monumentendagen 
in Antonius Abt Wijchen. 
    
Zondag 14 september

Van 13.00 uur tot 16.30 uur: 'LEGO-kerk bouwen' voor 
kinderen. 
Locatie: kinderhoek achter in kerk
Organisatie: Apostelen 2.0  
Van 13.00 tot 15.00 uur: Kennismaking met Gradus-
senorgel,  door Nico van Duren (orgeltechnicus) en 
Derk Jansen (organist). 
Locatie: Uitleg onder het balkon van het orgel en be-
zoek orgel op bordes.
Kernpunten: Inzicht in principes van een orgel (uitleg 
door Nico van Duren) en rondleiding bij het orgel (in 
kleine groepjes) door Derk Jansen. 
15.15 uur tot 15.45 uur: Concert op Gradussenorgel 
door Derk Jansen. 
15.45 uur tot 16.30 uur: Vervolg kennismaking met 
Gradussenorgel. 
 
Vanzelfsprekend kunt u in de middag ook genieten 
van een rondleiding door de kerk met gebruik van 
tourfolder. 
 
16.30 uur: Einde tweede dag Open Monumentenda-
gen in de Antonius Abt Wijchen. 
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H. Antonius Abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Aan de leden van de voormalige contactraad Em-
manuel hebben we gevraagd wat hun parochianen 
graag van hun kerkgebouw in onze kerk geplaatst 
zouden willen zien. Daarop kwam het voorstel om 
het verlichte houten kruis dat bij hen tegen de ach-
terwand van het priesterkoor hing in onze kerk te 
hangen. Nadat het kruis opgeknapt is gaan we het 
in onze kerk plaatsen, we weten nog niet waar.
• Er zijn klachten over het onderhoud van de be-
graafplaats aan de Elckerlycweg. Natuurlijk is het 
vervelend als de begroeiïng of het onkruid van an-
dere graven hinderlijk worden voor een graf dat 
wel goed onderhouden wordt. Nabestaanden zijn 
verplicht om ervoor te zorgen dat hun graf geen 
overlast veroorzaakt voor graven daarnaast, maar 
wat kan de parochie doen als men daarin nala-
tig is? Kunnen de extra onderhoudskosten dan 
verhaald worden? In elk geval zullen de contact-
personen van de graven die wat meer verzorging 
behoeven, worden aangeschreven. Het contract 
met het hoveniersbedrijf is per 1 augustus uitge-
breid. We hopen dat de begraafplaats er binnenkort 
weer verzorgd uitziet!
• Afgelopen jaren kreeg de contactraad een budget 
voor het houden van vrijwilligersfeestjes en werd 
dat budget door onze contactraad zodanig verdeeld 

dat alle koren een eigen feestje konden houden. 
De parochie hanteerde daarbij de regel dat vrijwil-
ligers die aan meerdere feestjes zouden mogen 
deelnemen, moesten kiezen naar welke eenheid 
hun vrijwilligersbijdrage ging. Die regeling is nu 
verruimd, vrijwilligers hoeven niet meer te kiezen 
en kunnen aan meerdere feestjes deelnemen. De 
organisatie kan voor elke vrijwilliger die zich voor 
dat feestje heeft aangemeld tot € 15,- declareren.
• In de Mariakapel bij de hoofdingang worden 
voortaan milieuvriendelijkere devotielichtjes ge-
bruikt, die € 0,50 per stuk kosten. Het is bijna een 
jaar geleden dat het oude Mariabeeld vernield 
werd. De contactraad hoopt op duidelijkheid of het 
oude beeld nog gerestaureerd kan worden en heeft 
daartoe contact opgenomen met de Broederschap 
Kevelaer.
• Er wordt gewerkt aan een vlag of beachflag bij 
de kerkdeur om aan te geven dat de kerk op dat 
moment open is voor bezoek. Hopelijk kan die al 
gebruikt worden bij de Open Monumentendagen in 
september a.s..
• De arbocommissie heeft ons erop gewezen dat 
alle drie de kerkdeuren tijdens vieringen open moe-
ten zijn omdat die tevens vluchtuitgangen zijn.

Theo van der Weegen

 
H. Antonius Abt - Nederasselt

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

In de maand juli zijn er onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd aan de Antonius Abtkerk van 
Nederasselt.
De kerk werd rondom in de steigers gezet en men-
sen in het dorp vroegen zich al af wat er ging 
gebeuren. De dakgoten aan onze kerk waren nodig 
aan vervanging toe. Vorig jaar zijn de dakgoten bo-
ven de zijkapel van de kerk al vervangen, omdat we 
daar lekkage hadden. Alle dakgoten waren nodig 
aan vervanging toe om eventuele lekkages voor de 
komende jaren te voorkomen. De leien op onze kerk 
zijn nog van goede kwaliteit, maar hebben wel een 
nadeel dat hier helaas asbest in verwerkt zit. Groot 
onderhoud aan onze kerken is in deze tijd van te-
ruglopend kerkbezoek wel een punt om over na te 
denken, maar het parochiebestuur zorgt er wel voor 
dat de gebouwen in een redelijk goede staat blijven. 
De kerk is een gemeentelijk monument en daardoor 

moet er aan diverse regels gehouden worden die 
door het parochiebestuur gevolgd worden.

De contactraad
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Het vertrouwde vieringenschema is vervangen door dit rooster. Het blokkenschema - dat jarenlang is gemaakt 
door Alexander de Haas - voldeed in de ogen van het pastoresteam al een tijd niet meer. Toen we begonnen met 
het schema was het helemaal gevuld, nu is er veel leeg, omdat er minder vieringen zijn. We willen echter laten 
zien wat er wél is in onze parochie. Ook vinden we het fijn dat alle vieringen nu bij elkaar staan en dat de letter-
grootte (bijna) gelijk is met die in de rest van de Apostelbode. Ook stonden er regelmatig fouten in het schema, 
omdat het werd samengesteld vanuit verschillende bronnen door verschillende mensen. We willen het meer in 
één hand houden, opdat dit soort fouten niet meer kunnen optreden. Tenslotte moeten we als steeds kleiner wor-
dend pastoraal team goed letten op onze tijd en dit rooster vereenvoudigt ons werk enorm. Dat geeft ons ruimte 
en aandacht die we kunnen besteden aan de vieringen zelf. Uiteraard heeft elke verandering ook keerzijden, dat 
beseffen we terdege. 
We danken iedereen die de afgelopen jaren heeft gewerkt aan het samenstellen en in de Apostelbode zetten van 
het vieringenschema en we staan nu en in de toekomst open voor tips en opmerkingen.

Frits Hendriks, namens het pastoresteam (frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl)

             VIERINGENSCHEMA NIEUWE STIJL

22e zondag door het jaar

zaterdag 30 augustus
16.00 Kompas		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Hennie Witsiers en samenzang	 (koffie)
19.00 Kapelberg	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en René Lamers en Elckerlyc 
zondag 31 augustus
10.00 De Schakel	 Oecumenisch gebed 	 Marike Meek en Lara van der Zee			   (koffie)
+ Preek van de Leek burgemeester Renske Helmer

maandag 1 september
19.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
dinsdag 2 september
09.00 Wijchen		 Woord & Communie Hennie Witsiers
woensdag 3 september (Gregorius de Grote)
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang
09.30 Wijchen		 Stille Aanbidding	 Frits Hendriks
donderdag 4 september
08.45 Wijchen		 Rozenkransgebed		
09.00 Wijchen 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang				   (koffie)
vrijdag 5 september	
09.30 Alverna		  Woord & Communie	 Lara van der Zee en samenzang			   (koffie)

23e zondag door het jaar

zaterdag 6 september
16.00 Kompas		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang				   (koffie)
19.00 Heumen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 
zondag 7 september
09.30 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30 Nederasselt	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Soli Deo Gloria

maandag 8 september (Maria Geboorte)
19.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
dinsdag 9 september
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes
woensdag 10 september
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en samenzang
09.30 Wijchen		 Stille Aanbidding	 Martin Claes
donderdag 11 september
08.45 Wijchen		 Rozenkransgebed		
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang				   (koffie)



Parochie de twaalf apostelen Pagina 15nummer 15-07, september 2025

Kruisverheffing

zaterdag 13 september
16.00 Kompas 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang		  (koffie)
19.00 Bergharen 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en Elckerlyc			 
zondag 14 september
09.30	 Hernen		 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en Koor Hernen	
09.30	 Woezik		 Woord & Communie	 Lara van der Zee en Herenensemble		 (koffie)
11.00	 Alverna	 Woord & Communie	 Lara van der Zee en Samen Verder		  (koffie)
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Ceciliakoor	
11.00	 Wijchen	 Eucharistieviering	 Martin Claes en Parnassus	

maandag 15 september (Maria, Moeder van Smarten)
19.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
dinsdag 16 september (Cornelius en Cyprianus)
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
woensdag 17 september (Lambertus)
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en samenzang
09.30 Wijchen		 Stille Aanbidding	 Martin Claes 
donderdag 18 september
08.45 Wijchen		 Rozenkransgebed
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie) 
vrijdag 19 september
09.30 Zuiderhoek	 Woord & Communie Hennie Witsiers

25e zondag door het jaar

zaterdag 20 september
16.00 Kompas		 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang		  (koffie) 
zondag 21 september
11.00 Wijchen		 Apostelviering		 Pastoresteam en KOOR			   (koffie)
						      Apostelen 2.0

maandag 22 september
19.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
dinsdag 23 september (Pius van Pietrelcina)
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes 
woensdag 24 september
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en samenzang
09.30 Wijchen		 Stille Aanbidding	 Martin Claes
donderdag 25 september
08.45 Wijchen		 Rozenkransgebed		
09.00 Wijchen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie)
vrijdag 26 september (Cosmas en Damianus)
10.00 Woezik		  Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang		  (koffie)
10.00 Zandloper	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks					    (koffie)

26e zondag door het jaar

zaterdag 27 september
16.00 Kompas		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie) 
zondag 28 september
09.30	 Hernen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Eucharistieviering	 Martin Claes en Herenensemble
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Ceciliakoor
11.00	 Wijchen	 Eucharistieviering	 Martin Claes en Elckerlyc
11.30	 Niftrik		  Eucharistieviering	 Theo Lamers en Hennie Witsiers
			   Gildeviering 		  en koor Niftrik
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KERKEN EN ANDERE PLAATSEN WAAR GEVIERD WORDT

Alverna 		  Jozefkerk, Heumenseweg 32 Alverna/Wijchen 
Balgoij			  Johannes de Doperkerk, Boomsestraat 2 Balgoij 
Batenburg		  Oude Victorkerk (PKN), Kruisstraat 7 Batenburg 
Bergharen		  Annakerk, Dorpsstraat 48 Bergharen
Hernen			  Judocuskerk, Dorpsstraat 35 Hernen 
Heumen		  Joriskerk (PKN), Dorpstraat 19 Heumen
Kapelberg		  OLV ter Nood Gods, Molenweg 55 Bergharen 
Kompas		  De Meander, Passedwarsstraat 69b Wijchen 
Nederasselt		  Antonius Abtkerk, Kerklaantje Nederasselt
Niftrik			   Damianuskerk, Kerkstraat 11 Niftrik
Overasselt		  Antonius Abtkerk, Hoogstraat 9 Overasselt 
Wijchen		  Antonius Abtkerk, Oosterweg 2 Wijchen
Woezik			  Paschalis Baylonkerk, Woeziksestraat 324 Wijchen 
Zandloper		  Kulturhus De Zandloper, De Weem 1 Bergharen 
Zuiderhoek		  Zuiderhoek, Diepvoorde 22e straat Wijchen

maandag 29 september (Michaël, Gabriël en Rafaël)
19.00 Wijchen		  Eucharistieviering	 Martin Claes 
dinsdag 30 september (Hieronymus)
09.00 Wijchen		  Eucharistieviering	 Martin Claes 
woensdag 1 oktober (Theresia van Lisieux)
09.00 Wijchen		  Eucharistieviering	 Martin Claes en samenzang
09.30 Wijchen		  Stille Aanbidding	 Martin Claes
donderdag 2 oktober (Engelbewaarders)
08.45 Wijchen		  Rozenkransgebed		
09.00 Wijchen 		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie)
vrijdag 3 oktober	
09.30 Alverna		  Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie)

27e zondag door het jaar

zaterdag 4 oktober
16.00 Kompas 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang		  (koffie)
19.00 Heumen		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en New Challenge		
zondag 5 oktober
09.30 Batenburg 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang	
09.30 Nederasselt 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 Wijchen		  Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Soli Deo Gloria	

Staat de deur open voor lhbti?
Onder leiding van Frits Hendriks 
wordt eerst gekeken naar een 
uitzending van Kruispunt en 
daarna samen gepraat aan de 
hand van stellingen.
Parochiecentrum, donderdag 
18 september, 20.00 uur.

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

Verdiepingsbijeenkomst geloofsbelij-
denis

Dr. Arjan Plaisier bespreekt oecu-
menische visies over geloofsbelijdenis.
Protestantse kerk Leur, 
donderdag 25 september, 19.30 uur.

Gesprekskring: Duurzaamheid in 10 leefregels

Hans Meek heeft de oproep tot duurzaam leven ge-
comprimeerd in een tiental leefregels.
De Schakel, donderdag 2 oktober, 20.00 uur.
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H. Judocus - Hernen

OPGERUIMD
In de bij-sacristie van onze kerk worden de spullen 
opgeslagen die af en toe nodig zijn. In de vele jaren is 
het een en ander aan tafels, stoelen en krukken verza-
meld en ‘bijeengeraapt’. Wanneer er een bijeenkomst 
in de kerk gehouden wordt waarbij meerdere tafels 
en zitplaatsen gewenst zijn komen deze weer tevoor-
schijn. Dan is ook zichtbaar dat het geen uitstraling 
heeft. Met het sluiten van de Emmanuelkerk werd de 
mogelijkheid geboden om zaken over te nemen en er 
een eenheid van te maken. Die kans hebben we met 
beide handen aangegrepen. Zes tafels en vierentwin-
tig stoelen zijn naar Hernen gekomen. Maar omdat 
het geen optie was om die er maar bij 
te plaatsen hebben de kosters de oude 
spullen naar de milieustraat gebracht 
om daarmee in de bij-sacristie voor een 
opgeruimd beeld te zorgen. Naast de ta-
fels en stoelen zijn er nog kandelaars, een 
draadloze microfoon en de ringleiding 
onze kant opgekomen. De knikengel, die 
als voorbeeld voor onze knikengel heeft 
gediend staat nu ook in de H. Judocus. We zijn de 
voormalige contactraad van de Emmanuel en het pa-
rochiebestuur er dankbaar voor, de een zijn dood.....

De contactraad

MISINTENTIES:
14 september: Piet en Gerda van Heumen-Lukas-
sen, Thé Sommerdijk, Thé Hendriks, Toon Hendriks, 
Jan van Heumen, Marietje Lepoutre-Jans

28 september: Piet en Gerda van Heumen-Luk-
assen, Thé en Trees Reuvers-Arts, Marietje 
Lepoutre-Jans

Gelieve de misintenties voor de maand oktober vÓÓr 
8 september in te leveren bij Annemarie Schreven, 
Dorpsstraat 42 of  per mail: 
misintentiesjudocus@gmail.com

AFSCHEID
Velen van jullie zullen het al gehoord hebben. Per 1 
september gaat Jack Steeghs onze parochie ver-
laten. Na een periode van gewenning, ontdekten 
we al snel dat we met de komst van Jack op een 
vertrouwde manier invulling konden blijven geven 
aan de kerk in Hernen. Zijn zachte, doch dwingende 
hand, bracht kleine veranderingen tot stand, die ze-
ker van waarde zijn geweest voor onze parochie. 
Zijn open blik, zijn bereidheid om altijd te luiste-
ren en samen te zoeken naar oplossingen heeft 
ons veel gebracht. Zijn kijk op kerk-zijn buiten het 
gebouw om, getuigt van sociaal inzicht en bood 
houvast voor de toekomst.
Hoe en wanneer we precies afscheid van Jack 
nemen is op het moment van schrijven nog niet 
bekend.

Ook is op dit moment nog niet bekend 
wie Jack op gaat volgen in de parochie. 
Dat betekent dat wij op dit moment geen 
eerstaanspreekbare pastor hebben voor 
Hernen en Leur.

Mocht u vragen hebben of ergens mee zit-
ten dan kunt u altijd contact opnemen met 
iemand van de contactraad of per mail: 

h.judocus@detwaalfapostelen.nl

DE HERDER
We kennen allemaal het beeld van een herder

Wandelschoenen, wandelstok en met zijn schapen 
alsmaar verder

Nimmer aflatend zijn goede wil
Met weinig woorden luisterde hij stil

Altijd oog voor de dorpeling
Altijd meelevend als het leven niet meer ging

Weinig voor zichzelf vragend
Nooit opgeven, al waren de omstandigheden uit-

dagend

Maar aan het eind komt het besef
Dat ondanks een tomeloze inzet en lef

Het tij niet meer te keren is
En volgt voor ons het gemis

Op weg naar een nieuwe kudde, 
zien wij de herder gaan. 

Verslagen blijven we staan. 
Vergeten zullen wij hem niet snel. 

Lieve Jack, dankjewel
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NIEUWE INRIT EN TOEGANG PAD BIJ DE KERK

Een aantal malen hebben wij vanuit de contactraad 
het verzoek bij de gemeente neergelegd om de inrit 
naar de kerk en het toegangspad naar het kerkhof 
te verharden.
Dit verzoek is gehonoreerd en in opdracht van de 
gemeente is door een aannemer een keurige bij-
passende bestrating aangelegd.
De kerk en de begraafplaats zijn nu mooi te berei-
ken.
Wij willen de gemeente hiervoor bedanken.

De contactraad

Paschalis Baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD

Het openingswoord wordt gelezen door Marijke.

VAKANTIE
Een tijd van rust en ontspanning.
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
We zullen weer massaal op vakantie gaan.
Het is een tijd om tot rust te komen.
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen.
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen.

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
We raken toch nooit uitgekeken.
Op God zijn schepping in de natuur.
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.
Hij is het die over ons leven waakt.

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen.
Wij bidden om uw nabijheid.
Bewaar ons overal op onze levensreis
Onderweg naar uw hemels paradijs.

• Agendapunt communicatie

Daar er enkele Apostelbodelopers hebben aan-
gegeven te stoppen met het bezorgen van de 
Apostelbode, willen we een oproep voor nieuwe 
bezorgers plaatsen.
• De Vrijwilligersbijeenkomst 2025
Staat voor dit jaar gepland op zondag 23 november.
• Allerzielen

Op zondag 2 november 2025 om 9.30 uur, is er in de 
Paschaliskerk een Allerzielenviering.  Wij gedenken 
in deze viering de  dierbare overledenen van het af-
gelopen jaar.
• Kerst 2025 
Op eerste kerstdag  is er een woord- en communie- 
viering in de Paschaliskerk.

De vergadering werd  om 21.00 uur afgesloten om 
daarna nog samen even gezellig  over de  vakantie-
plannen te vertellen onder het genot van een wijntje 
en een lekker hapje.
Een fijne vakantie gewenst.

Namens de contactraad Marijke de Groot

HANDWERKGROEP PASCHALISKERK
Op 12 mei zijn we ge-
start met een groep 
enthousiaste dames in 
de Paschaliskerk. Hand-
werken voor het goede 
doel!! Nadat we hier en 
daar wat informatie had-
den ingewonnen over  
waar behoefte aan is, zijn 

we ijverig begonnen met haken en breien. Op dit 
moment breien we lapjes, die aan elkaar worden ge-
maakt, met als eindresultaat een lapjesdeken voor 
bewoners van verpleeghuis de Weegbree. Het leu-
ke hiervan is dat alle dames van de groep hieraan 
meewerken. Voor de gezelligheid drinken we daarbij 
samen een kopje koffie of thee. Verder worden er 
ook nog dassen, mutsen en wanten voor de voed-
selbank gemaakt.

Mochten er mensen zijn die ook mee willen doen, 
dan bent u van harte welkom op maandagmorgen
in het zaaltje van de Paschaliskerk van 10.00- 12.00 
uur. 
Misschien zijn er nog mensen die wat  breiwol heb-
ben liggen waar niets meer mee gedaan wordt en 
zich afvragen wat ermee te doen. Wij als handwerk-
groep zullen er heel blij mee zijn. U kunt de wol op 
maandagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur brengen 
in het zaaltje van de Paschaliskerk (zijingang van de 
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UITJE  TUINGROEP    
Donderdag 31 juli was het uitje van de vrijwilligers 
van de kerktuin in de Woezik. Helaas konden twee 
gewaardeerde medewerkers door omstandigheden 
niet mee. Met zeven personen in twee auto’s zijn we 
vertrokken naar het Openluchtmuseum Eynderhoof 
in Nederweert.

Rond 12.00 uur kwamen 
we aan in het prachtig 
gelegen restaurant Peer-
kesbosch in Nederweert. 
Het lag midden in het 
bos met vele mogelijk-
heden om te fietsen. De 
lunch was goed verzorgd 
en met een volle maag 
gingen we richting mu-
seum.
Een van onze collega’s 

was er vijftien jaar geleden geweest en vond het leuk 
om daar weer eens rond te kijken. Nou, dat was een 
schot in de roos, allemaal oude gereedschappen 
waar vroeger mee gewerkt is. Werkplaatsen voor 
hout, ijzer, smederij (Jan Moors), elektra, schilde-

RONDBRENGEN APOSTELBODE
Oproep voor hulp bij rondbrengen Apos-
telbode in Woezik en omgeving

Bent u genegen om uzelf in te zet-
ten als vrijwilliger en nog redelijk 
tot goed ter been, dan zoeken we u! Voor het be-
zorgen van de Apostelbode in Wijchen zoeken we 
namelijk mensen die tienmaal per jaar een route wil-
len lopen. Deze routes bestaan uit vaste adressen in 
een bepaalde wijk of buurt, waarbij wordt gekeken 
of dit in uw buurt kan of anders zo dicht mogelijk 
erbij. In overleg met de coördinator Melchior wordt 
dit afgestemd. Mocht u interesse hebben, dan graag 
een berichtje naar gerard.arts@detwaalfapostelen.
nl met uw telefoonnummer zodat we in contact kun-
nen treden.

kerk). Eventueel kunnen wij de wol ook bij u ophalen.
Op maandagmorgen telefonisch bereikbaar van 
10.00 tot 12.00 uur. 024 6413232.

Met vriendelijke groet,
Handwerkgroep Het Goede Doel,

Paschaliskerk Woezik.

rij, drukkerij, stroopmakerij, oude kermisattracties, 
oude landbouwwerktuigen en niet te vergeten oude 
inrichtingen van klaslokalen met schoolbanken van 
Mesbank Wijchen, wandplaten enzovoort.
Omdat de meeste van ons boven de 80 zijn kunnen 
we ons deze werkzaamheden nog goed voor de geest 
halen. Niet meer voor te stellen in deze computertijd.
Na zeker drie uur rondgelopen en gekeken te heb-
ben genoten we van een lekkere kop koffie en zijn we 
teruggereden naar de Woezik om de dag af te sluiten 
met een drankje en de mooie verhalen.
Een bedankje voor onze chauffeurs Tien en Willy, die 
ons weer afzetten op het kerkplein.

Namens de gehele tuingroep

H. Victor - Batenburg

UIT HET ARCHIEF
De begraafplaats in Batenburg

De doden in het stadje Batenburg wer-
den eertijds begraven òf in de vloer òf 
in de schaduw van de oude Sint-Victor-
kerk. Maar op die gang van zaken kwam 
kritiek tegen het einde van de 18e eeuw, 
toen men vreesde voor kerkhoven in 
de bebouwde kom. Toen de lijkbezor-
ging een taak was geworden van de 
burgerlijke gemeente, werden dan ook 
overal begraafplaatsen aangelegd bui-
ten de bebouwde kom. De gemeente 
Batenburg kocht in 1870 de boomgaard 
'Bloemhof' aan en het kerkhof rond de 
oude, hervormde Sint-Victor werd per 1 december 
1870 gesloten. Het gemeentelijke kerkhof werd, op 
basis van de wettelijke regels, in parten verdeeld 
voor de belijdenis van de verschillende godsdien-
sten: voor de katholieken zestien aren, voor de 
hervormden vier aren en voor de joden en onge-

lovigen twee aren. Hoewel de wet 
voorschreef dat de gemeente een 
begraafplaats diende te hebben, 
streefden de katholieken er over-
al naar eigen begraafplaatsen te 
hebben, waar ze hun doden vrij-
elijk naar de liturgie van de kerk 
konden begraven in gewijde aar-
de. Over het algemeen waren de 
gemeentebesturen best bereid die 
begraafplaatsen, waarop veel geld 
moest worden bijgelegd, over te 
dragen aan de kerkgenootschap-
pen, mits er dan maar ergens een 

hoek overbleef waarop de ongedoopten, zelfmoor-
denaars, aangespoelde drenkelingen e.d. begraven 
konden worden. De katholieken van Batenburg 
hadden nog een bijzondere reden om de gemeente 
te vragen het katholieke gedeelte van de burgerlijke 
begraafplaats aan hen over te dragen: De  Bloem-
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H. Antonius Abt - Overasselt

VERSLAG VERGADERING VAN 9 JULI 2025
Tijdens deze vergadering hebben we kennisge-
maakt met onze nieuwe contactpersoon binnen het 
bestuur: Mark Wintjes. Hij was samen met Liza Ma-
tijssen bij de vergadering aanwezig.

Bouwkundige zaken

• Bij de jaarlijkse inspectie door De Monumenten-
wacht eerder deze week is extra aandacht besteed 
aan de situatie in de toren van onze kerk. Jos Poels 
is mee de toren in geweest. Zodra het nieuwe In-
spectierapport is ontvangen zullen we Jos en zijn 
opvolger Stijn Arts uitnodigen voor een vergadering 
van de contactraad.

• Scheur in het Antoniusbeeld

 Ook het beeld van Sint-Antonius Abt in de voorge-
vel is opnieuw bekeken door de Monumentenwacht. 
Zoals al in het Inspectierapport van 2023 werd ver-
meld, zit er een scheur in het beeld. Ditmaal bleek 
de rechterschouder zó los te zitten  dat de Monu-
mentenwacht deze er uit voorzorg heeft afgenomen. 
Dit onderstreept de noodzaak om tot actie over te 
gaan. De ontvangen offertes vallen echter zeer hoog 
uit. We willen daarom onderzoeken of er goedkopere 
mogelijkheden zijn om het beeld te behouden. (Niet 
lang na deze vergadering heeft het bestuur laten 
weten dat er op dit moment geen budget beschik-
baar is voor restauratie van het beeld.)
• De schilder is inmiddels langs geweest en heeft 
de benodigde werkzaamheden geïnventariseerd. De 
deuren van de sacristie en van het kolenhok wor-
den volgend jaar aangepakt. De contactraad zal er 
echter op aandringen dat de hoofddeur nog dit jaar 
wordt behandeld. 

Terugblik op Apostelvergadering

Op 1 juli kwamen alle contactraden met het bestuur 
en het pastoresteam bijeen voor de halfjaarlijkse 
Apostelvergadering. Met name het zogenoemde 
tweesporenbeleid is daar besproken, dat onder meer 
inhoudt dat steeds meer vieringen en activiteiten 
geconcentreerd worden in de H. Antonius Abt in 
Wijchen. Wij betreuren deze ontwikkeling en hadden 
het op prijs gesteld als de contactraden en parochi-
anen eerder en duidelijker waren geïnformeerd. De 
snelheid waarmee de veranderingen worden ingezet 
roept bij sommigen vragen op. Tijdens de vergade-
ring van de contactraad is overigens bevestigd dat 
de kerk van Overasselt vooralsnog niet zal sluiten. 

Vierdaagse

Om de Dixi-toiletten te kunnen plaatsen, zal het 
terrein aan de westzijde van ons kerkhof worden 
gemaaid. Er ligt daar echter veel hondenpoep, ter-
wijl dit terrein géén officieel hondenuitlaatveld is. De 
hondenpoep zal verwijderd moeten worden.

Eerst-aanspreekbare pastor in Overasselt

Het bericht van 4 juni over onze nieuwe eerst-aan-
spreekbare pastor bleek al snel achterhaald. Tijdens 
de Apostelvergadering werd namelijk bekendge-
maakt dat Jack Steeghs per 1 september een functie 
elders zal aanvaarden. 

Vastenactie

Omdat we sinds dit jaar voor de Vastenactie niet 
meer met collectanten langs de deur gaan, heb-
ben we afscheid genomen van een van onze trouwe 
vrijwilligers: Erna Groenen-Peters. Zij was jaren-
lang actief als collectant tijdens de Goede Week en 

hof lag zo laag dat men de doden in het water 
moest begraven. Het college van B en W becijferde 
dan ook in 1887 aan de raad dat het de gemeente 
geld zou besparen als men het grootste deel van 
de begraafplaats, die opgehoogd moest worden en 
waar toch al geld bij moest, aan de katholieke ge-
meenschap over zou dragen. Aldus geschiedde en 
pastoor Kroonen was zo gelukkig met dit raads-
besluit, dat hij de bisschop vroeg burgemeester 
Van der Helm een geschenk te mogen geven. Mgr. 
Godschalk had daartegen geen bezwaar, maar 
vond dat, om de schijn van omkoperij te vermij-
den, de pastoor beter enkele maanden later een 
verjaardagsgeschenk kon geven. Pastoor Kroonen 
vertelt het verder in zijn memoires aldus: “Het R.K. 
Kerkbestuur heeft gemeend de Edelachtbare Heer 
G.L. van der Helm, Burgemeester, op Zijnen ver-

jaardag vallende 2 Augustus in hetzelfde jaar met 
een klein souvenier in rei perpetuam memoriam et 
recognitionis sui gratidinis te moeten verrassen, 
bestaande in een inktpotstel gegarneerd in zilver, 
voor de goede zorgen, welke het voor die zaak heeft 
aangewend”. Op de begraafplaats, die nog hetzelf-
de jaar inderdaad een meter werd opgehoogd, werd 
een calvarieberg gemaakt met twee grafkelders – 
een voor Jan Steeg en zijn moeder en een voor de 
pastoors van Batenburg.

Hans Vermeulen

Foto: De calvarieberg op de r.-k. begraafplaats aan de Kasteel-
se Allee waar Jan Steeg begraven ligt.

Gedeeltelijk overgenomen uit 'St.-Victor Batenburg 1876-1976'.
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haalde met de collectebus geld op voor het goede 
doel. De andere collectanten blijven nog op andere 
manieren actief in de parochie, maar voor Erna be-
tekende dit het eind van haar vrijwilligerswerk. Wij 
zijn haar zeer dankbaar voor haar jarenlange inzet. 
Inmiddels heeft zij bezoek gehad van Peter Sanders 
die haar als blijk van waardering een afscheidskaars 
met een bloemetje heeft overhandigd.

Enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest

• Twee concerten in 2026 in onze kerk
• Uitslag enquête
• Vrijwilligerslunch zondag 26 oktober

VOEDSELINZAMELING 21 JUNI
Op zaterdag 21 juni 2025 is er weer een inzame-
lingsactie voor de Voedselkast bij supermarkt 
PLUS Derks in Overasselt geweest. Van 8.00-14.00 
uur hebben enthousiaste vrijwilligers bij de super-
markt gestaan om klanten te vragen een product 
voor de Voedselkast in Overasselt te kopen en dit 
bij ons in te leveren. Ondanks de warmte, waardoor 
er wat minder klanten waren, zijn er veel voed-
sel- en verzorgingsproducten gedoneerd. Door de 
banner waren de vrijwilligers goed zichtbaar.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben ge-
holpen, aan de directie en medewerkers van de 
PLUS en natuurlijk aan iedereen die producten 
voor de voedselkast heeft geschonken. In onze 
Mariakapel staat een mand waar u ook houdbare 
producten in kunt leggen. Mocht u iets uit de mand 
nodig hebben, dan mag u producten uit de mand 
halen.

Werkgroep Voedselkast Overasselt

UITSLAG ENQUÊTE OVER ACTIVITEITEN IN DE 
KERK

In totaal vulden 39 bewoners de enquête in. Niet 
iedereen beantwoordde alle vragen, maar de re-
sultaten geven een goed beeld van hoe er gedacht 
wordt over activiteiten in onze kerk.

Op de vraag of men zou komen naar een viering van 
woord en gebed op de derde zondag van de maand 
(zonder communie, geleid door parochianen), gaf 
27% aan zeker te komen als men kan. Nog eens 
30% zou misschien af en toe komen, terwijl 43% 
aangaf dat men dan niet zou komen.

Ook werd gevraagd naar de belangstelling voor 
andere soorten bijeenkomsten, buiten de zon-
dagochtend, zoals meditatievieringen, concerten, 
catechese, gespreksgroepen of lezingen. Hierop 
gaf 27% aan dat men daaraan zou deelnemen als 
het uitkomt, 22% misschien af en toe, en 51% had 
hier geen behoefte aan.

Degenen die positief stonden tegenover andere 
activiteiten, noemden uiteenlopende ideeën. Er is 
interesse in bijeenkomsten rond Bijbel en bezin-
ning, muziek en cultuur, ontmoeting en gesprek. 
Voorbeelden zijn meditatie, Bijbelgesprekken, 
orgelconcerten, lezingen, koffieochtenden en ge-
zamenlijke wandelingen met bezinning.

Opvallend was de teleurstelling over het ontbre-
ken van een viering met Pinksteren in Overasselt. 
Verschillende respondenten vinden dat er op álle 
grote kerkelijke feestdagen (zoals Kerstmis, Pasen 
en Pinksteren) een viering in Overasselt zou moe-
ten zijn. Ook werd enkele keren genoemd dat een 
viering eens per twee weken als voldoende wordt 
ervaren. Tegelijkertijd klonk de zorg dat extra ac-
tiviteiten niet te veel druk op vrijwilligers moeten 
leggen.

De resultaten bieden waardevolle inzichten en vor-
men een goede basis voor verder gesprek over de 
toekomst van onze kerk.

Adelheid den Hollander

EEN KAARSJE BIJ MARIA TIJDENS 
DE VIERDAAGSE

Dagelijks steken dorpsgenoten, fietsers of wan-
delaars een kaarsje aan bij Maria in haar kapel in 
de H. Antonius Abtkerk in Overasselt. Ook deze 
Vierdaagse is haar beeld, zoals elk jaar, weer uit de 
kapel gehaald en voor in de kerk geplaatst, omringd 
door gladiolen. Op vrijdag passeren alle lopers 
onze kerk. Velen van hen komen even binnen om 
een kaarsje aan te steken - om iemand te geden-
ken, voor een persoonlijk gebed, of om een moment 
van stilte te vinden. Zo vragen zij Maria om zegen 
op hun voettocht.

Nelly Theunissen
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BIJZONDERE VIERING MET 
OEGANDESE SEMINARISTEN

Op zondag 27 juli vond in de kerk van Overasselt een 
bijzondere eucharistieviering plaats ter afsluiting van 
het verblijf van een groep Oegandese priesterstu-
denten in Nederland. De kerk was goed gevuld met 
parochianen uit Overasselt en bezoekers uit omlig-
gende plaatsen.

EEN WARM GEBAAR TIJDENS DE VIERDAAGSE
Al jarenlang heeft ons buurtje een mooie traditie 
rondom de vrijdag van de Vierdaagse. Terwijl de 
wandelaars hun kilometers maken, bakken we, 
koken we soep en bereiden we andere lekkernijen. 
Wandelaars die onze lekkernijen afnemen, kunnen 
een vrijwillige bijdrage geven.

Met deze traditie ondersteunen we andere mooie 
initiatieven. Zo werd tijdens een contactraad-
vergadering twee jaar geleden het idee voor een 
voedselkast en een mand voor houdbare pro-
ducten opgepakt, waarvoor inmiddels regelmatig 

De priesterstudenten uit Oeganda worden momenteel 
voorbereid op hun toekomstige werk in het bisdom 
’s-Hertogenbosch. Deze voorbereiding ligt mede in 
handen van Sander Kesseler, geboren en getogen in 
Heumen, en al enige jaren werkzaam als priester in 
Oeganda. De afgelopen twee maanden verbleven de 
seminaristen in Nederland, waar zij lessen volgden 
om zich beter voor te bereiden op hun pastorale ta-
ken in onze regio.
Tijdens de viering lieten de Oegandese seminaristen 
hun geloof op indrukwekkende wijze blijken. Ze zon-
gen en dansten, deels in traditionele kleding en met 
hoofdtooien versierd met veren, een feestelijk gezicht 
dat veel indruk maakte op de aanwezigen.
De overweging werd verzorgd door priester Frits Hen-
driks. Hij ging in op het evangelie van de dag (Lucas 
11, 1-13), waarin Jezus zijn leerlingen leert bidden Foto's op deze pagina zijn gemaakt door Bart Nijs

inzamelingen worden gehouden. Dit jaar ging een 
prachtig bedrag van elk € 700,- naar Stichting De 
Regenboog, Zorgboerderij de Gastvrijheid in Velp 
én de Voedselkast in Overasselt.

Van harte dank aan iedereen die meedeed, mee-
hielp en meeliep. Wat een feest was het weer dit 
jaar! Bijgaand een kleine foto-impressie van deze 
hartverwarmende dag. Tot volgend jaar!

Adelheid den Hollander
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met het Onzevader. Daarbij verwees hij ook naar de 
gebedskaartjes die ter gelegenheid van het Jubeljaar 
2025 door het bisdom Den Bosch zijn uitgegeven. Na 

H. Johannes de Doper - Balgoij

OPENLUCHTVIERING  BIJ DE OUDE TOREN
Op 22 juni vond de jaarlijkse openluchtviering plaats 
bij de Oude Toren in Balgoij ter ere van het naamfeest 
van Johannes de Doper, patroonheilige van onze 
kerk. Voordat de kerk van Balgoij in 1914 in gebruik 
werd genomen, ging men ter kerke op deze plaats 
waar nog alleen de toren van bewaard is gebleven. 
De keuze voor de naam: H. Johannes de Doper, pa-
troon van rivieren en waterwegen, is voor Balgoij, 
dorp aan de Maas, een begrijpelijke keuze. De Maas 
speelde altijd al een rol in het leven van de mensen 
uit Balgoij.
Het thema van deze viering was: 'Samen verder trek-
ken'. Het herinnert ons aan het als gemeenschap 
samen onderweg zijn. We dragen het verleden met 
ons mee en richten ons op de toekomst. Niet stil blij-
ven staan, maar samen op pad blijven gaan zoals 
Johannes de Doper, een wegbereider, ons voorging.
Door grote inzet van de heemkundewerkgroep 'Pa-
gus Ballegoye' is het mogelijk deze viering op deze 
unieke plaats te houden. Het was een warme zon-
dagmorgen en de viering vond plaats onder de 
bomen naast de Oude Toren. Eerst werd het Sint- 
Jansvuur ontstoken, een vreugdevuur, een vuur dat 
afweerkrachten bezit.  In vroeger tijden werd het vee 
door het vuur gedreven. 
De viering werd voorgegaan door pastor Frits en 
pastor Hennie. De koren Mazing Joy en Soli Deo 
Gloria verzorgden samen met Harmonie Kunst en 
Vriendschap het muzikale deel. Meer dan honderd 
gelovigen bezochten deze zeer mooie en sfeervolle 
H. Mis. 
Pastor Hennie Witsiers werd aan het einde van de 
viering nog hartelijk bedankt voor zijn grote inzet voor 
de geloofsgemeenschap van Balgoij. Hiervoor kreeg 
hij een tegeltje met de afbeelding van de Oude Toren, 
gemaakt door Sheila Toonen, en een bos bloemen. 
Na afloop was er koffie en thee met krentenbrood. De 
mensen bleven nog een hele tijd samen om gezellig 

te praten met elkaar. In de Oude Toren was nog een 
expositie ingericht door Pagus Ballegoye. 
In de geest van Johannes de Doper hebben we sa-
men gevierd en in deze geest  gaan we samen verder 
trekken op onze levensweg. 

de viering deelde hij deze kaartjes persoonlijk uit aan 
de aanwezigen.
Aan het eind van de viering nam Father Peter uit Oe-
ganda het woord. Hij vertelde met enthousiasme over 
het kerkelijk leven in zijn thuisland, waar het aantal 
katholieken nog steeds groeit.
Na afloop was er achter in de kerk gelegenheid om na 
te praten onder het genot van koffie of thee en cake. 
Het was een warme en inspirerende ontmoeting die 
de internationale verbondenheid van ons geloof op 
bijzondere wijze zichtbaar maakte.

Contactraad
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WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij 
de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Gedicht: Met ons mee

God, daar staan we dan op onze levensweg
Met een rugzak vol bagage
Vol ervaringen, onderweg opgedaan
Vol kennis en wijsheid 
Vol dromen en idealen die ons voorspiegelen
Dat het achter de horizon beter is 
Als we maar de goede kant opgaan

Daar staan we dan op onze levensweg
En we vragen ons af of we wel goed gaan
Of we uitkomen bij wat we hopen
Of onze dromen toekomst hebben
Of uw woord als richtingwijzer genoeg is
Om in de wirwar van wegen
De weg naar liefde en geluk te vinden.

Pieta Stuart – de Groot
* 20-8-1938   		  † 7-6-2025
Pieta is geboren in Hatert, waar ze als een van de 
oudsten in het gezin altijd hard gewerkt heeft thuis. 
In 1966 trouwde ze met Toon. Ze gingen in Wijchen 
in een nieuw huis wonen, waar ook hun drie kinderen 
geboren werden. Pieta zorgde altijd voor gezellig-
heid, eerst voor haar kinderen en later ook voor de 
kleinkinderen. De tafels stonden altijd goed vol. De 
laatste jaren woonden Pieta en Toon op Alverna. Al 
die tijd is Pieta de spil van het gezin gebleven. Op 
14 juni hebben we afscheid van haar 
genomen in de Jozefkerk van Alverna. 

Gerard Jansen
* 28-6-1924 		  † 21-6-2025
Op ruim honderdjarige leeftijd is Ge-
rard Jansen overleden. Hij is geboren 
in Hernen, maar kwam met het hele 
gezin terecht bij café Teersdijk. Toen 
er een opvolger werd gezocht, sprong Gerard in. 
Het was niet zijn grote droom, maar iemand moest 
het doen. En hij deed het met verve, een halve eeuw 
lang. Zijn vrouw Tinie zorgde voor het gezin, terwijl 
hij de zaak runde. Altijd prima verzorgd en je kon er 
alles kopen. Gerard was niet op een stellige mening 
te betrappen, maar wel op humor. Een rustigere pe-
riode brak aan toen zijn zoon het café overnam. Bij 
alle gebreken en de ziekte van Tinie bleef Gerard een 
tevreden en dus rijk mens. Rust in vrede.

Norbert van Haren
* 19-3-1959 		  † 23-6-2025 
Als kind kwam Norbert met zijn ouders en broer en 

zussen in Overasselt wonen en hij voelde zich al 
snel een echte Overasseltenaar. Maar bovenal was 
hij een familieman, altijd positief, met oog voor de 
ander, vol humor en een verteller. Het belangrijk-
ste voor hem was het samenzijn: met de buurt, het 
dorp, de familie of het gezin, waarbij het gezin op de 
eerste plaats stond. Met zijn vrouw Gerrie en hun 
kinderen had Norbert een bijzonder hechte band. 
Als hij na zijn werk thuiskwam van de bank waar hij 
werkte, nam hij vaak plaats op de bank in de woon-
kamer. De kinderen grapten dan: “Van de bank in de 

bank”. Tradities waren voor hem een 
belangrijk bindmiddel in het leven en 
het geloof in God gaf hem steun. Van-
uit dat geloof hebben wij samen met 
hem de ziekenzalving gevierd. Op 28 
juni 2025 vond zijn uitvaart plaats in 
de kerk van Overasselt, waarna hij op 
het kerkhof ernaast te ruste is gelegd.

Betsie Herpers-Ariëns
* 10 -12- 1947   		  † 30 -6-2025
Geboren in Dieden groeide Betsie op in Nederasselt. 
Dat was haar thuis, totdat ze verzorgd werd in de 
Wollewei in Nijmegen. Maar het gezin Ariëns met 
dertien kinderen was hecht en woonde ook in later 
jaren niet ver uit elkaar. Betsie trouwde, kreeg twee 
kinderen en was heel actief in de kerk. Ze zong tot 
het einde in het gemengd koor en dirigeerde het kin-
derkoor. Ook haar beeldende creativiteit zette ze in 
door de uitvaartkruisjes te beschrijven in prachtig 
schoonschrift. Vóór haar crematie maakte de rouw-
wagen een ronde langs de huizen waar ze gewoond 
heeft en de Antonius Abtkerk, haar tweede huis. 

Dan hopen we maar dat U 
meegaat
En ons af en toe een duwtje 
In de goede richting geeft
Als de wind in onze rug.
Als de stem in ons hart die 
fluistert
Dat we door moeten gaan
Samen verder trekken
En dat we wel zullen komen.

namens de contactraad,
 Rose Stevens
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Ben Willemsen
* 1-5-1935          † 1-7-2025
Het leven van Ben Willemsen be-
gon op 1 mei 1935 te Bergh. Hij 
trouwde met Riek van der Heijden 
en samen kregen zij twee dochters. 
Het gezin  heeft de laatste jaren ge-
woond aan de Lingert te Wijchen. 
Ben is zijn hele leven werkzaam 
geweest als buschauffeur. Vele 
mensen heeft hij naar plaatsen in 
de verschillende Europese landen 
gebracht. In zijn vrije tijd was hij 
beschikbaar voor iedereen die een beroep op hem 
deed. Hij was de trotse opa van vijf kleinkinderen, die 
ook altijd bij hem terecht konden met allerlei klusjes. 
Zij konden hem altijd oproepen als ze met een ka-
potte fiets onderweg waren. Op 8 juli hebben wij van 
hem afscheid genomen in de Abtkerk te Wijchen, 
waarna de crematie plaatsvond te Beuningen.

Nellie van der Linden-Toonen
*11-6-1938          †13-7-2025
Nellie van der  Linden-Toonen werd te Bakel ge-
boren. Zij was de weduwe van Jan van der Linden. 
Uit hun liefde werden drie kinderen geboren en zij 
mocht de trotse oma van vijf kleinkinderen zijn.  Nel-
lie was geliefd om haar eenvoud. Zij genoot intens 
van de allerkleinste dingen en van de dingen waar-
mee zij andere mensen gelukkig kon maken. Nellie 
was een familiemens en genoot van de bezoekjes en 
telefoontjes van haar nichten. Zij was ook een ge-
lovig mens en een trouwe kerkbezoeker. De laatste 
jaren liet haar gezondheid het echter niet toe dat zij 
nog naar de kerk kon. Op 17 juli 2025 hebben wij van 
Nellie afscheid genomen in de H.  Damianuskerk te 

Niftrik, waarna zij te ruste gelegd is bij haar man Jan 
op het naastgelegen kerkhof.

Jo Gremmen-de Groot 
* 31-1-1935          †15-7-2025
Jo Gremmen-de Groot, geboren te Eindhoven, is 
vaak in haar leven verhuisd. Van Eindhoven naar 
Weert, naar Maasbommel, naar Bergharen, tenslotte 
naar het verzorgingshuis in Beuningen. Jo was de 
weduwe van Han Gremmen, moeder van vijf kin-
deren, en trotse oma en overgrootmoeder van haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen.. Jo stond bij 
velen bekend als een warme, eerlijke vrouw die al-
tijd klaar stond voor andere mensen. Het was haar 
talent om mensen altijd in hun waarde te laten. Fa-
milie was heel belangrijk voor Jo. Je hoefde geen 
bloedverwant te zijn om erbij te horen. Op 21 juli 
2025 hebben wij afscheid van haar genomen in de 
kerk van de H. Anna te Bergharen. Daarna heeft de 
crematie plaatsgevonden te Beuningen.

Diny de Jonge – Eppink
* 20-9-1926             † 15-7-2025
Vanuit de Antonius Abtkerk in Wij-
chen hebben we op 22 juli afscheid 
genomen van Diny. Diny werd gebo-
ren in Rees (D) en bracht haar jeugd 
door in Doetinchem. Daar leerde ze 
Jo kennen. Samen verhuisden ze 
naar Baexem en later Heel, en kregen 
drie kinderen. Diny hield van koken, 
kleding maken, was altijd bezig. Ze 
ging graag met het gezin op vakantie 
in Europa. Na het overlijden van Jo 

verhuisde Diny naar Wijchen. Daar genoot ze van de 
kleine dingen. Diny is in haar eigen huis overleden 
en heeft haar laatste rustplaats gevonden in het cre-
matorium te Beuningen.

Bart van de Pol
*11-4-1937         †16-7-2025
Hij werd geboren te Appeltern, gaf zijn jawoord op 25 
augustus 1967 aan Annie van den Akker, werd va-
der van dochter Doorleene en trotse opa van Lars en 
ontving na het  overlijden van Annie, liefde en zorg 
van Joke Avezaat. Hij werd als derde kind geboren in 
een gezin zeven kinderen. Na de oorlog en ziekte van 
zijn vader werd hij al op zeer jonge leeftijd aan het 
werk gezet. Het werk als boerenknecht was zwaar, 
maar hij klaagde nooit. Een karaktereigenschap die 
zo kenmerkend voor hem was. Humor, eenvoud, hard 
werken, liefde voor dieren en met name voor paarden, 
kenmerkten zijn leven. Hij heeft veel vrijwilligerswerk 
gedaan, waarvoor hij in 2020 in de Orde van Oranje-
Nassau werd opgenomen. Hij is op 23 juli 2025, na de 
uitvaart op de Kapelberg, op het kerkhof te Bergharen 
bij Annie te ruste gelegd.

Daar hebben we gebeden dat ze thuis mag komen 
bij God.

Nin Davies-Jansen
* 7-9-1926 		  † 30-6-2025
“Het kaarsjes is nu opgebrand, gedoofd zijn alle 
vuren.” Met dit gedicht verzoende Nin zich met het 
einde van een leven vol avontuur en huiselijkheid. 
Als jonge Wijchense leerde ze in de oorlog soldaat 
Dave kennen. Hij raakte invalide en werd een tijd 
vermist, maar Nin vond hem terug in Engeland. Hun 
eerstgeboren zoon overleed er. Op en neer tussen 
Wijchen en Engeland vestigden ze zich aan het Wij-
chens Meer, waar ze een hecht gezin kregen. Ook 
toen werd ze niet gespaard met de dood van haar 
tweede zoon en haar man, maar ze hield de touw-
tjes van het leven stevig in handen. Totdat het niet 
meer ging en niet meer hoefde. “Vaarwel en wees 
tevreden.” 
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/
media/apostelbode/ kunt u de meest recente 
versie lezen of downloaden. 
Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, 
vraag dat dan aan via apostelbode@detwaal-
fapostelen.nl.
Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen 
dan kunt u een e-mail of brief sturen naar ad-
ministratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u 
buiten de parochie woont dan moet u in dat ge-
val de portokosten vergoeden. 

OPLOSSING PUZZEL
In totaal kun je de afkorting  RK   12 x doorstrepen.

kenis. Josephina is bij Piet op de begraafplaats op 
Alverna te ruste gelegd.

Marietje Lepoutre - Jans
* 12-10-1933  		  † 27-7-2025
Alles heeft zijn plaats en tijd. Er is een tijd om geboren 
te worden in Velp, een tijd om te trouwen met Gerrit in 
Batenburg, een tijd om kinderen te krijgen en ze op te 
voeden. Er was voor Marietje altijd tijd voor bloemen en 
voor bezoek. Helaas is er ook een tijd van afscheid, van 
haar echtgenoot en een paar jaar later van Batenburg. 
Haar kinderen en kleinkinderen en anderen bleven haar 
gelukkig bezoeken in Wijchen, vaak met een bloeme-

tje. Vorig jaar zomer leek het voor Marietje 
tijd om te sterven. Ze kreeg nog een heel 
bonusjaar, omringd door haar familie, maar 
nu hebben we afscheid van haar genomen 
in Hernen en is ze begraven in Batenburg. 

Frans van Haren     
* 7-9-1932          † 31-7-2025
Frans was de middelste  van een gezin van zeven kin-
deren, vier zonen en drie dochters. Geboren in Balgoij 
op de Boomsestraat 38, waar nu de maalderij staat. 
Zijn vader was een echte ondernemer. Hij startte een 
bedrijf en handelde in granen, veevoer, kunstmest, 
kolen en eieren. Van jongs af aan werkten de zonen 
in het bedrijf. Drie broers namen het bedrijf - Van Ha-
ren Mengvoeders - over. Het bedrijf was voor Frans 
zijn lust en zijn leven. Hij werkte tot enkele maanden 
geleden nog dagelijks samen met zoon Frank, hoe 
mooi is dat! In 1963 trouwde Frans met Anny Sen-
gers, in het gemeentehuis in Overasselt en in de kerk 
van Balgoij. Uit hun liefde werden twee kinderen ge-
boren en zij vormden een liefdevol gezin. Hij werd de 
trotse opa van vijf kleinzonen. Zijn leven was Balgoij; 
geboren, getogen, zijn werk, zijn bedrijf, zijn vrouw, 
zijn (klein)kinderen, zijn tuin, zijn dijk, zijn club. Zijn 
afscheid vond plaats in de H. Johannes de Doperkerk 
te Balgoij. Zijn lichaam hebben wij op het naastgele-
gen kerkhof te ruste gelegd.

Annie van Dreumel – Kuppen
* 3-3-1933   		  † 17-7-2025
Toen Annie in 1955 trouwde met Broer lachte het geluk 
hen toe. Maar terwijl er vier kinderen werden geboren, 
overleden haar ouders en andere familie. Het verdriet 
was groot, maar Annie was hard voor zichzelf. Haar 
kinderen hadden een lieve en zorgzame moeder aan 
haar. Zieken in de omgeving bracht ze een zelfgebak-
ken taartje. Het huis aan de Wijchense Ringlaan was 
het gezellige middelpunt van het familieleven, waar op 
gezette tijden haar befaamde bitterballen de ronde de-
den. Hoewel Annie de laatste jaren niet meer buiten de 
deur kwam, hield ze met velen contact. Omringd door 
hun liefde is zij thuis gestorven.

Ans van Wagenberg-Aalbers	
* 3-8-1937	 † 19-7-2025
Liefdevol werd Ans door sommigen het appel-
vrouwtje genoemd, omdat velen haar kenden 
van de boerderijwinkel aan de Rotsestraat, 
waar ze na haar huwelijk met Harrie kwam wonen. 
Na zijn te vroege overlijden heeft ze zijn plaats in de 
maatschap met haar zoon Harrie overgenomen. Haar 
zelfstandigheid vond ze belangrijk. Daar deed ze dan 
ook veel voor: achter de rollator de tuin bijhouden, leren 
hoe de computer werkt en kleinkinderen weten in te 
zetten voor klusjes. Helaas had ze de laatste jaren de 
zorg nodig van Woonzorgcentrum La Verna, waar ze 
toch kon aarden. Begraven is ze echter bij haar man 
Harrie in Overasselt om thuis te komen bij God.

Josephina van Thiel – Janssen
* 19-3-1939     	† 24-7-2025
Op 30 juli hebben we Josephina van Thiel-Janssen 
uitgeleide gedaan vanuit de H. Jozefkerk, Alverna. De 
laatste jaren woonde Josephina in het centrum van 
Wijchen en genoot van de ontmoetingen met men-
sen. Josephina werd in een groot gezin  geboren op de 
Kraaijenberg. Samen met Piet kreeg ze twee kinderen 
en was verbonden met de gemeenschap op Alverna 
waar ze later woonden. Josephina had een moeilijke 
tijd toen Piet overleed, maar bleef graag komen bij de 
activiteiten van de Oase. De engelen die Josephina 
verzamelde hadden voor haar een bijzondere bete-
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 2  6602 HD Wijchen 

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  6613 AH   
 Balgoij  

 H. Judocus | Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen 

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32  6603 CZ Alverna 

 H. Anna | Dorpsstraat 48  6617 AE Bergharen 

 St.- Joris | Dorpstraat 19  6582 AL Heumen 

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  6612 BB Nederasselt 

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 9  6611 BT Overasselt 

 Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  6634 AG Batenburg   

 H. Damianus | Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-53164226

  Pastoraal team
  Theo Lamers		       waarnemend pastoor	  024-6412627	
  Martin Claes	              			   priester   024-6412627		  martin.claes@detwaalfapostelen.nl
  Frits Hendriks	           			   priester	  06-42195922		  frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
  Lara van der Zee		  pastoraalwerker   06-13659042		  lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

HITTEGOLF –
 HOUD HET (HOOFD) KOEL

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende geval-
len bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website https://detwaalfapostelen.nl/

Het is warm. Buiten, maar soms ook in onze parochie. Er 
speelt veel, er verandert veel. Hoe houden we dan toch het 
hoofd koel en blijven we samen verder gaan?

Tijdens de redactievergadering voor dit nummer 
van de Apostelbode ging het natuurlijk ook over de 
aangekondigde hittegolf. Het Nationaal Hitteplan 
zou de volgende dag ingaan, en een van onze re-
dactieleden was er al helemaal klaar voor: hij droeg 
een oranjerood overhemd dat de thermometer 
spontaan een graadje hoger deed uitslaan.
Zo kom je al snel van het weer bij andere hete 
onderwerpen: oorlog, honger, bedreigde bestaans-
zekerheid … en, dichter bij huis, de veranderingen 
in onze parochie. Soms voelt het als een regionale 
hittegolf: veel beweging, veel drukte, en soms het 
gevoel dat het hoofd wel erg warm wordt.

Een van de grote veranderingen is het ver-
trek van pastoraal werker Jack Steeghs per 
1 september 2025. In zijn eigen woorden le-
ven we niet in veranderende tijden, maar in 
een tijdperk van veranderingen. We zien open 
plekken ontstaan waar parochianen en pas-
tores jarenlang met liefde actief waren. Dat 
doet pijn, maar het is ook een moment om 
samen te kijken hoe we verder gaan.
En gelukkig gebeurt dat al. Kijk naar de ge-
zinsbeweging Apostelen 2.0, die na de zomer 
aan het vijfde seizoen begint. Er zijn nieuwe 
initiatieven, nieuwe structuren, en mensen die 

“Hoopvol blijven is geen naïviteit, 
maar levenskracht”

verantwoordelijkheid nemen; Theo Lamers die als 
waarnemend pastoor aan de slag gaat. Niet alles 
is eenvoudig, er zijn verschillende meningen, maar 
we praten erover en zoeken samen naar de beste 
weg.

Pastor Martin Claes noemt het op de achterpa-
gina van deze Apostelbode “het gekrakeel op het 
toneel”. Maar achter de schermen is er ook veel 
goeds: mensen die bidden en samenkomen, niet al-
leen om hun zorgen te delen, maar om vertrouwen 
te putten uit hun geloof. Doeners en doensters die, 
ondanks zorgen, blijven helpen waar ze kunnen. 
Die stille kracht verdient meer waardering, want 
hoopvol blijven is geen naïviteit, maar een keuze 
om te geloven dat God ons levenskracht geeft.
Ondanks alle negatieve gebeurtenissen is ook 
deze zomer de zon weer gaan schijnen en waren 
veel mensen in staat om van een goede vakantie 

te genieten. Welkom terug, en leuk dat je 
er weer bent. Tenslotte een veel gehoord 
advies: Houd het (hoofd) koel.

Piet van Erp
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GEKRAKEEL OP HET TONEEL
Overschatting of onderschatting?

Met de plots oplevende saamhorigheid aan het 
begin van de coronapandemie in gedachten – o.a. 
een collectief applaus voor zorgmedewerkers - lijkt 
het bewijs geleverd voor het spreekwoord ‘dat niets 
meer veranderlijk is dan een mens.’ Het gekrakeel 
veraf en dichtbij is helaas niet beperkt tot gerom-
mel in coulissen. Het lijkt de lucht te doorwasemen 
en heeft echte gevolgen voor echte mensen.
Desondanks is ook deze zomer de zon gaan schij-
nen en waren veel mensen in staat om van een 
goede vakantie te genieten. Ook aan het einde 
van dit jaar zal er bijna zeker achter de turbulen-
ties van goede en kwade gebeurtenissen de hoop 
schuilgaan. Deze zorgt ervoor dat 
er steeds mensen zijn die op kleine 
schaal de glans  van het samenleven 
tevoorschijn kunnen toveren. Het 
mosterdzaadje, gist, zout der aarde, 
of ‘gewoon’ licht.

Het krakelen in onze samenleving is 
weliswaar luidruchtig, maar omvat 
niet de hele werkelijkheid. De kleine 
oplichtende momenten tussen mensen zijn getui-
gen van een ‘meer werkelijke’ werkelijkheid die ons 
door de tijd blijft dragen. De vraag dringt zich op: 
‘waarom zien en ervaren we dat niet altijd zo, of 
helemaal niet zo, of zelfs het tegengestelde?‘ Het 
antwoord van mensen die door welke oorzaak dan 
ook, in hun bestaanszekerheid zijn bedreigd, laat 
zich raden: ‘omdat een gevulde maag en een veilig 
dak boven het hoofd noodzakelijk zijn, en ziek-
ten en geweld de mens niet naar het leven mogen 
staan.’ Wie niet veilig kan slapen, zal niet dromen 
van oplichtende momenten, maar zich zorgen ma-
ken over de dag van morgen. Deze stress tekent 
mensen voor hun leven en is niet te onderschatten.  

Verder: mensen graven soms voor minder hun 
strijdbijl op. Het krakelende wereldtoneel laat zien 
wat de gevolgen op grote schaal kunnen zijn: inge-
graven hakken en gezwollen ego’s die hun angst 
voor gezichtsverlies maar ternauwernood kunnen 

verbergen. De gevolgen hiervan zijn niet te over-
zien. 
Niettemin komen mensen samen om te bidden, en 
niet alleen maar om hun nood te klagen of hun ei-
gen wensenlijstje ten hemel te laten stijgen. En die 
bidders zijn er over de hele wereld. Ook zijn er de 
vele doeners en doensters, die zich niet laten ver-
lammen door onmacht en blijven doen wat in hun 
vermogen ligt. De verborgen kracht dus, die vaak 
wordt onderschat en meer oog mag krijgen. De 
mens die doorheen de zorgen blijft hopen is niet 
naïef, maar geeft uiting aan hoge achting aan een 
Schepper die ons tot op het moment van heden in 

stand houdt en van levenskracht 
voorziet. Die scheppingskracht 
voorziet ons van een niet te on-
derschatten draagkracht. 
Niets is meer veranderlijk dan een 
mens.  We worden vaak afgeleid 
van juist die draagkracht die we 
hard nodig hebben in tijden van 
krakeel. Gelukkig laat dat gelo-
vig fundament zich maar moeilijk 

vangen in namen: Schepper Geest, Lichaam van 
Christus, Onze Vader, Wees gegroet Maria, barm-
hartige Samaritaan. Anders zou er over die namen 
ook nog krakeel kunnen ontstaan.

We overschatten onszelf als het gaat om de mate 
waarin we ons leven zelf vorm kunnen geven. Ech-
ter, we onderschatten onszelf evenzeer als het gaat 
om het aanboren van bronnen van hoop. Het is de 
hoop waarvan de scheppende Geest ons al voorziet 
en voorzien heeft, terwijl we er aan voorbij dreigen 
te lopen. Gekrakeel is meer dan louter toneel. Maar 
wij zijn meer dan louter gekrakeel.

Pastor Martin Claes


