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* aanmelden verplicht

OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, 
hartelijk dank daarvoor.

 doet u al mee? Rekening: 
 NL65 RABO 0135 4634 59
 o.v.v. Actie Kerkbalans
 Parochie De Twaalf Apostelen
  Wijchen

Op dinsdagmorgen 7 oktober, 21 oktober en 4 no-
vember staat het parochiecentrum van 10.00 tot 

ongeveer 11.30 uur open voor alle 
ouderen uit onze parochie. Dan is 
er de mogelijkheid voor onderlinge 
contacten in een gezellige sfeer met 
een kopje koffie of thee. Tot ziens in 

het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wijchen. 
Welkom!

Nel, Toos en Waldi

28 september 12-13.30 uur De Kijkzolder-parochiecentrum

2 oktober 20.00 uur de schakel

Gesprekskring: Duurzaamheid in 10 leefregels
* 4 oktober parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

Eerste bijeenkomst eerste communie en vormsel
5 oktober 15.30 uur Ewaldenkerk Druten

Concert: De mystiek van Guido Gezelle
7 oktober vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
9 oktober 19.30 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Film: Past Lives 
* 10 oktober 10.00 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Leeskring, boekbespreking Jaap Robben: ‘Zomer-
vacht’
12 oktober-16 november 14.00-16.00 uur De Schakel 
Wijchen (VOS)
Expositie Wilma van den Top: ‘Waterspiegelingen’
16 oktober inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 9 (2025)
21 oktober vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
22 oktober 19.30 uur Protestantse kerk Bergharen 
(VOS)
Verdiepingsbijeenkomst over geloof in Jezus
25 oktober vanaf 10.30 uur Sint-Janskathedraal Den 
Bosch

Feestelijke Diocesane Dag
26 oktober Overasselt

Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst
26 oktober 12-13.30 uur De Kijkzolder-parochiecentrum

* 27 oktober 19.30 uur parochiecentrum (VOS)
Oosterweg 4 Wijchen
Dienen Nu: Geloven moet je doen!
28 oktober 19.30 uur parochiecentrum (VOS)
Oosterweg 4 Wijchen
Vrijwilligers vertellen: Hospice en Thuiswaken Wij-
chen

* 1 november parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen

Bijeenkomst eerste communie en vormsel, thema: 
‘hoop’ 
2 november 15.00 uur Corneliuskerk Beuningen (VOS)
Concert: Projectkoor Heilig Landstichting
4 november vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
5 november 20.00 uur Evangelische gemeente Parousia, 
Noorderlicht (VOS)
Film: The Chosen

Overzicht bijgewerkt tot en met augustus

2024 2025

€ 120.332,= € 116.154,=
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VAN DE BESTUURSTAFEL

OPROEP BESTUUR DE TWAALF APOSTELEN
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben 
twee personen om uiteenlopende redenen aange-
kondigd te stoppen met hun activiteiten voor het 
parochiebestuur! 
Onze vaste notulist ziet zich zelfs genoodzaakt per 
direct te stoppen met het verzorgen van de  notulen 
van de maandelijkse vergadering van het paro-
chiebestuur. Onze secretaris heeft aangegeven te 
stoppen zodra een aantal lopende zaken is afgerond, 
waaronder de omzetting van enkele bankzaken. Bij 
een tussentijdse wisseling van deze functie zouden 
deze zaken waarschijnlijk vertraging oplopen. We 
zijn beiden natuurlijk zeer dankbaar. Tegelijkertijd 
is duidelijk dat we voor de functies van secretaris 
en notulist nieuwe personen moeten vinden. Bent 
u die secure en gestructureerde notulist of is het 

VERWARMING IN DE ANTONIUS ABT TE WIJCHEN
Voor de komende stookperiode moeten we als pa-
rochiebestuur waarschuwen dat de verwarming 
niet gerepareerd kan worden omdat hij te oud is. De 
keuze voor een vervangende methode is nog niet 
gemaakt. Wel is er een begin gemaakt met testen in 
de dagkapel en het opvragen van offertes.
Echter, ondanks de redelijk positieve resultaten van 
stralingswarmte en warmtekussens, zijn de beno-
digde cijfers en een overzicht van alle gevolgen 
van de keuzes nog niet bekend. Daaraan zullen we 
verder werken en wellicht een proef doen met een 
methode, en dan proberen die keuze weloverwo-
gen en met cijfers ondersteund te maken. Ook het 

Wil jij of je (klein)kind dit jaar de eer-
ste communie doen of het vormsel 
ontvangen? Wees welkom! De voor-
bereidingen op deze sacramenten 
vallen onder ons gezinsprogramma 
Apostelen 2.0. Dit betekent dat niet al-

leen het kind dat de eerste communie of het vormsel 
doet, mee kan doen, maar het hele gezin. Broertjes en 
zusjes kunnen meekomen en er is ook een program-
ma voor de ouders. We komen één keer per maand bij 
elkaar, afwisselend op zaterdagmiddag en zondag-
ochtend. 
We hebben groepen voor alle leeftijden van de ba-
sisschool en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Dus ook als je niet in groep 4 of groep 8 
zit, kun je meedoen.
De eerste bijeenkomst is op zaterdag 4 oktober. We 
gaan het dan natuurlijk hebben over dierendag, maar 
ook over Franciscus, een heilige die veel aandacht 
had voor dieren en de natuur. 
Op zaterdag 1 november is het thema ‘hoop’. 

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Apos-
telen2.0@detwaalfapostelen.nl. Je ontvangt dan van 
ons een aanmeldingsformulier. Meer informatie kun 
je vinden op de website: www.detwaalfapostelen.nl > 
geloven > Apostelen 2.0

Groetjes van Karina en Lara
namens het Apostelen 2.0-team

PS Als je ouder dan 15 bent en geïnteresseerd om ge-
doopt of gevormd te worden, willen we je graag een 
voorbereidingsprogramma bieden dat beter past bij 
jouw leeftijd. Neem daarvoor contact op met pastor 
Frits Hendriks of pastor Lara van der Zee.

AANMELDEN EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL secretaris zijn u niet vreemd, maar had u tot nu toe 
nog geen tijd, dan willen we u vragen dit nog eens 
te heroverwegen. Als bestuur hebben we u nodig!
Als spil in de communicatie is het zeer wenselijk 
dat de functies van secretaris en notulist worden 
ingevuld door iemand die weet wat betrouwbaar-
heid, vertrouwelijkheid en accuratesse inhoudt. 
Bij twijfel komen we toch graag in contact, zeker 
wanneer het invullen van deze functies vertrouwd 
voelt. Via secretariaat@detwaalfapostelen of ge-
rardarts@detwaalfapostelen.nl .

Gerard Arts
vicevoorzitter
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verkrijgen van een eventuele subsidie speelt daarin 
een rol.
Bereid u daarom de komende herfst- en winterpe-
riode voor door een extra laagje of een jas tijdens 
de viering. Niet alleen voor de kerkgangers, maar 
ook voor de koorleden geldt deze waarschuwing, 
omdat ze vaak gewend zijn een jasje uit te doen.

Namens het bestuur
Gerard Arts

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen

https://wijchensewereldwinkel.nl

Het verhaal achter Swazi Candles is heel bijzonder. 
Directeur en oprichter Tony Marshak ontvluchtte 
het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Via Europa 
reisde hij naar Amerika waar hij een kunstenaar 
ontmoette die hem een bijzondere techniek leerde 
waarmee unieke kaarsen gemaakt kunnen worden. 
Het verlangen naar Afrika bleef en Tony ging naar 
Swaziland, waar geen apartheid heerste. In 1981 
startte hij, samen met twee compagnons, in de 
schuur van een melkveehouderij het bedrijf Swazi 
Candles. De lokale bevolking volgde interne trai-
ningen en al snel produceerde de kleine werkplaats 
mooie kaarsen, voorzien van prachtige patronen, 
met behulp van de bijzondere techniek die hij van 
de kunstenaar had geleerd: Millefiori, wat 'duizend 
bloemen' betekent. De techniek is afkomstig uit 
Venetië en werd oorspronkelijk gebruikt voor de 
versiering van glazen kralen die als betaalmiddel 
werden gebruikt. Nu wordt de techniek dus toege-
past voor kaarsen, en dat slaat aan. Halverwege de 
jaren negentig groeide de werkplaats dan ook uit 
tot een ware industrie en wordt er wereldwijd ge-
ëxporteerd.

De eerste keer dat 
de kaars wordt aan-
gestoken is het aan 
te raden hem na 
een half uur te do-
ven en de was eruit 
te gieten. Dan (pas) 
is de kaars echt 
klaar voor gebruik! 
En… elke kaars blijft 
bruikbaar. Omdat 
de zachte was op-

brandt, blijft de buitenkant van harde was intact 
zodat deze met een waxinelichtje erin nog steeds 
sfeervol licht verspreidt: LIGHT FROM AFRICA.

Feest van de voltooiing 
Bij heiligen denken we vaak aan mensen die veraf 
staande en moeilijk bereikbare idealen verwezen-
lijkt hebben. Het zijn de meer opvallende personen 
die ons bijblijven. Zo kon Titus Brandsma een men-
selijk gezicht geven aan een gruwelijke situatie in 
een concentratiekamp.  Lang geleden, maar altijd 
sprekend is Franciscus die het radicaal opnam voor 
de armen, of recent Carlo Acutis die als Italiaanse 
tiener iets van de dragende kracht van geloof wist 
uit te dragen op het internet. De heiligen hebben 
zeer uiteenlopende persoonlijkheden, maar hebben 
gemeenschappelijk dat ze op een  aanstekelijke 
wijze iets van de glans van God uitstralen in hun 
doen en laten. Dat geldt zeker ook voor de nawer-
king en nagedachtenis van hun levens. Hoewel we 
wellicht zouden vermoeden dat de aanwezigheid 
van Gods glans in hun levens hen  tot onaanraak-
bare personen had kunnen maken, blijkt geregeld 
dat het hun levens van het tegendeel getuigen: 
mensen die het gewone bijzonder beleven. 
Met het feest van Allerheiligen gedenken we dat 
God in de concrete levenssituaties van deze hei-
ligen zijn licht heeft laten schijnen en hen als 
voltooide  mensen in zijn vrede heeft opgenomen. 
Hun levensverhalen worden verder verteld en getui-
genissen van hun levens geven mensen kracht en 
bewerken soms een keerpunt in mensenlevens. Het 
feest van Allerzielen, gevierd op de dag erna, brengt 
de namen van overledenen uit onze eigen kringen 
en gemeenschappen in gedachtenis. Ondanks ver-
driet en gemis, vieren we hun nagedachtenis in de 
ervaring dat ook hun levens een bijzondere glans 
aan onze levens hebben verleend en blijven verle-
nen. Daarom vieren we in verbondenheid met de 
opvallende gezichten van de voltooide mensheid: 
de heiligen. Niet zozeer omdat die heiligen uitblon-
ken in morele heiligheid - ook heiligen hadden een 
weg te gaan in hun leven -, maar omdat we Gods 
voltooiing van de verbondenheid tussen onszelf, 
de ander en de Ander troostrijk èn feestelijk willen 
vieren. God komt de mens tegemoet als hoopvolle 
voltooier.
Allerheiligen wordt gevierd op 1 november in de 
Antonius Abt Wijchen om 19.00 uur. Allerzielen 
wordt in veel kerken van onze parochie gevierd. Zie 
vieringenschema en website.

Martin Claes

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
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Missionarissen van Hoop

Op 19 oktober is het Missiezondag. Missio brengt 
dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het 
voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-Aziatische 
land gaat al vele jaren gebukt onder een bloedige 
burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land 
getroffen door een verwoestende aardbeving.

Op de vlucht

Na een lange tijd van militaire dictatuur waren er 
sinds 2020 hoopvolle democratiseringsprocessen 
op gang gekomen, die in 2021 door een nieuwe 
militaire coup teniet werden gedaan. Sindsdien 
woedt er een bloedige burgeroorlog tussen het re-
geringsleger en een breed verbond van gewapende 
verzetsgroepen. De humanitaire en economische 
situatie is rampzalig. Er zijn ongeveer drie miljoen 
vluchtelingen in eigen land. Ook vluchten duizen-
den mensen de grens over naar Thailand.

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand laat Mis-
sio zien dat de kerk de mensen niet in de steek 
laat. Talrijke kerkelijke medewerkers moesten zelf 
vluchten uit oorlogsgebieden, zoals de bisschop 
van Loikaw, Celso Ba Shwe. Veel kerkelijke me-
dewerkers zorgen in vluchtelingenkampen voor 
levensmiddelen en medicijnen, en voor onderwijs 
aan de kinderen en jongeren. Maar zeker zo be-
langrijk: door met de vluchtelingen te praten en te 
bidden geeft men ze hun moed en hoop.

Een tweetal voorbeelden van projecten

1. Binnenlandse vluchtelingen
Na de militaire staatsgreep in februari 2021 esca-
leert het geweld in Myanmar. Wie kan, vlucht het 
land uit. Verzetsgroepen en legers van etnische 
minderheden hebben zich aaneengesloten om de 
militaire junta te bedwingen. Inmiddels hebben zij 
meer dan de helft van het land onder controle. De 
militaire junta staat onder zeer grote druk en bom-
bardeert doelbewust dorpen, plundert, valt scholen 
en ziekenhuizen aan. Bij de aanvallen ontziet de 
junta ook de kerken niet. de humanitaire en eco-
nomische situatie is rampzalig. Veel mensen zijn 
wanhopig.
Steeds vaker en heftiger wordt ook de kerk mikpunt 
van de junta. Bisschop Shwe trekt van kamp naar 
kamp om de mensen pastoraal te steunen, maar 
ook met heel praktische zaken.

2. Opleiding jonge vrouwen
De jonge vrouwen in het Rose Virginie Center komen 
uit verschillende regio’s en spreken verschillende 

WERELDMISSIEMAAND 2025 talen. De meesten komen uit burgeroorlogsge-
bieden met weinig opleidingsmogelijkheden. “We 
wilden een beroepsopleiding opzetten voor meis-
jes uit achtergestelde gemeenschappen”, zegt 
zuster Regina Htoo Htoo, die meehielp het cen-
trum in 2016 op te richten. De meisjes kunnen een 
opleiding volgen tot naaister, kapster of schoon-
heidsspecialiste.
De burgeroorlog zorgt voor veel angst onder de 
jonge vrouwen. Daarom trokken de zusters en de 
meisjes naar een noodonderkomen buiten de stad.

Hoe gaan wij deze vluchtelingen financieel helpen?
Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste 
weekend van oktober (4 en 5) vieren wij Wereld-
missiedag van de kinderen.  Op Missiezondag 19 
oktober wordt over de hele wereld in de katholieke 
Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van pa-
rochies in Afrika, Azië en Oceanië.
Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdra-
gen van parochies en donateurs en ontvangt geen 
subsidie van de overheid.
Daarom gaat in de kerken van De Twaalf Aposte-
len waar een viering plaatsvindt, de gehele collecte 
naar de Missio.
Ook kunt u een bijdrage storten op NL65 INGB 0000 
0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand ’s-Her-
togenbosch.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de parochiële werkgroep MOV,
Emeritus diaken Hennie Witsiers

LIFE RULE 2: LAAT JE AANDACHT NIET KAPEN

Vervolg van het artikel in Apostelbode nummer 6 
In het tweede hoofdstuk van het boek ‘Niet geleefd 
worden maar leven’ gaat het over aandacht.  Wat 
is aandacht nou eigenlijk? Gebruiken we onze 
aandacht goed, of hebben we daar geen invloed 
op? Krijgen we zelf wel genoeg aandacht? En het 
belangrijkste misschien wel: geven we genoeg 
aandacht?

Moeilijk concentreren

Tijdens het lezen van dit hoofdstuk probeer ik mijn 
aandacht bij het boek te houden, maar hé, daar gaat 
een vogel, de onderbuurman is aan het boren, wat 
zal ik morgen eten? Oh ja, de was zit nog in de dro-
ger … ik constateer dat mijn aandacht alle kanten 
op schiet behalve naar waar ik me op dat moment 
op probeer te focussen, het lezen van dit hoofdstuk. 
En dat is niet gek, alles in ons huidige dagelijks le-
ven is zo gevormd dat we continu prikkels krijgen. 
En de grootste, en misschien wel verslavendste 
prikkel is de telefoon. Ga er maar eens opletten hoe 
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vaak je per dag denkt, oh ja, even op mijn telefoon 
kijken. Een appje, filmpje, foto, liedje, spelletje, etc. 
Eerlijk is eerlijk, het is wel een hele makkelijke aflei-
ding, want ja zeg nou zelf, wat moet je anders met 
al je tijd?
Dat is het hem nou juist, we schenken onze aan-
dacht aan alles wat ons prikkels geeft. Denk eens 
na voor jezelf wanneer jij voor het laatst bewust in 
stilte hebt gezeten. Genoten van de vogeltjes die 
fluiten, de groei van de plantjes en bij jezelf ge-
dacht: hoe sta ik momenteel in het leven? Wat mis 
ik? Wat heb ik nodig?

Verschillende soorten aandacht

Aandacht voor jezelf, pak eens dat boek wat je al 
zo lang wilt lezen, ga eens die tuin in waar je tot 
rust komt, kook eens dat gerecht waar je geen ‘tijd’ 
voor hebt.
Aandacht voor de ander, ga bij mensen langs die je 
dierbaar zijn en luister naar ze, voer eens een goed 
gesprek, zeg hoe jij je voelt, wanneer dit nou goed 
of zelfs iets minder is. 
Het bekende verhaal van Marta en Maria verwijst 
hier naar. Toen Jezus op bezoek was, begon Marta 
haar gasten te bedienen, terwijl Maria aan de voe-
ten van Jezus ging zitten en luisterde naar wat hij 
te zeggen had. Twee soorten van aandacht. Meteen 
denken wij dat Marta het goede doet door voor haar 
gasten te zorgen. Maar Jezus had op dat moment 
behoefte aan de aandacht die Maria gaf! Gewoon 
even luisteren en de boel de boel laten. Deze vorm 
van aandacht is zo belangrijk, maar wordt zo vaak 
tenietgedaan omdat je ‘vindt dat het hoort’ om voor 
je gasten te zorgen. 

Proberen

Geef elkaar eens wat meer aandacht en vraag eens 
echt hoe het met iemand gaat, zonder telefoon in de 
buurt maar gewoon in een menselijk gesprek. Ook 
ik betrap mezelf er wel eens op dat ik ook moeilijk 
zonder telefoon kan. Het is onderdeel van het da-
gelijks leven geworden. En dat is niet erg, maar het 
lezen van dit hoofdstuk heeft me wel tot denken 
gezet over waar ik eigenlijk wil dat mijn aandacht 
naartoe gaat, meer naar mijn sociale netwerk en 
minder naar mijn sociale media.

Bas van den Heuvel

IN MEMORIAM: LEO BIJMANS

HET NIEUWE ROOSTER

Wij zijn geschokt door het overlijden van Leo Bijmans 
op 17 augustus jl.. Vanaf juni 2016 heeft hij speciaal 
voor ons parochieblad puzzels gemaakt en die wer-
den door onze lezers zeker gewaardeerd. De puzzel 
voor de vorige Apostelbode had hij (net als anders) 
keurig op tijd aangeleverd.Toen de drukproef naar 

de drukker werd gestuurd, wisten 
wij niet dat hij op die dag al was ge-
storven. Wij wensen zijn dierbaren 
veel sterkte toe!

Redactie De Apostelbode

Dat was duidelijk even wennen, 
zo’n nieuwe opzet van het vierin-
genschema. Veel mensen wilden 
terug naar het oude vertrouwde 
en hebben ons dat laten weten. 
We kregen ook veel tips en wen-
sen, sommige meteen bruikbaar, 
vele tegenstrijdig, en op sommige 

punten hebben we gewoonweg een andere keuze 
gemaakt. Dank ook voor de complimenten die we 
ontvingen; het is altijd fijn om ook het positieve be-
noemd te krijgen. We vergeten soms dat kritiek kan 
opbouwen, maar een vriendelijk bericht nog veel 
meer. 
Een nieuwe opzet betekent dat we het rooster anders 
moeten gaan gebruiken. Ook daar tipten mensen 
over. Je kunt als de Apostelbode op de mat valt de 
vieringen waar je naartoe wil aanvinken of arceren 
of je zet een kruis door de week die is geweest om 
het overzicht te houden. Hopelijk went het nieuwe en 
wordt het snel oud en vertrouwd.
Dat betekent niet dat we niet blijven verbeteren waar 
dat kan. Deze maand zijn er wat wijzigingen doorge-
voerd en er zijn nog wat wensen die in de toekomst 
zullen worden verwerkt. 

Frits Hendriks, 
namens het pastoresteam 

(frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl)
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PAUS LEO XIII (1810 - 1903)

De Vader van de Sociale Leer van de Kerk

In 1810 werd Gioachino Pecci op 2 maart geboren 
in Carpineto (Italië) als zesde kind in een gezin dat 
behoorde tot de kleine landadel. Hij was een ge-
talenteerd student en studeerde aan het Romeins 
College en aan het opleidingsinstituut voor toe-
komstige leden van de diplomatieke dienst van het 
Vaticaan. Hij werd in 1837 tot priester gewijd en 
begon zijn carrière als bestuurder in Benevento en 
later in Perugia. In 1843 benoemde paus Grego-
rius XVI hem tot nuntius in België, maar hij raakte 
verwikkeld in een geschil met de regering en de 
Belgische koning vroeg het Vaticaan om hem terug 
te roepen.
Vervolgens werd hij benoemd tot aartsbisschop 
van Perugia, een functie die hij bekleedde van 1846 
tot 1878. In 1853 werd hij tot kardinaal gecreëerd.
Na 31 jaar pontificaat van paus Pius IX wensten de 
kardinalen een interim-paus en zij kozen kardinaal 
Pecci, die toen bijna 68 jaar was en een zwakke ge-
zondheid had.
Hij werd tot paus gekozen op 20 februari 1878, 
koos de naam Leo XIII en hield het, tegen alle ver-
wachtingen in, 25 jaar vol. Hij stierf op 20 juli 1903 
op 93-jarige leeftijd en is daarmee de oudste man 
die tot nu toe het pausambt heeft bekleed.  
Door zijn sociale encycliek 'Rerum Novarum' ('Over 
nieuwe dingen') van mei 1891 werd hij een invloed-
rijke paus en grondlegger van de sociale leer van 
de Kerk. Het was een reactie op het socialisme. 
Leo XIII verdedigde het recht op privé-bezit als een 
natuurlijk recht en als de noodzakelijke basis voor 
andere rechten. Hij stelde zich aan de kant van de 
arbeidersklasse. Iedereen heeft het recht op fat-
soenlijke arbeidsomstandigheden, een eerlijk loon, 
vakbonden en het recht om te staken. Het nieuwe 
was dat een paus deze zaken verdedigde. Daarmee 
kreeg hij grote invloed.
Wat de oecumene betreft, zocht hij toenadering tot 
de Anglicaanse Kerk, maar de onderhandelingen 
mislukten. In 1898 verklaarde hij haar priester- en 
bisschopswijdingen ongeldig; aan die situatie is 
tot op heden niets veranderd.
Tijdens zijn lange pontificaat groeide de katholieke 
Kerk op vele plaatsen in de wereld. Hij verlangde 
naar een terugkeer van de wereldlijke macht van 
het pausdom, in ieder geval in de stad Rome. Eind 
19e eeuw kreeg de verzoening tussen Kerk en Staat 
in Italië steeds meer vorm.
Verder was een belangrijke actie van Leo XIII het 
bevorderen van een heropleving van de theologie 
van Thomas van Aquino, de grote 13e eeuwse ge-
leerde dominicaan. Zijn bewondering voor deze 
grote geleerde sprak hij uit in zijn encycliek 'Aeterni 

Patris' uit 1879 met de woorden 'het bolwerk en de 
glorie van het katholieke geloof'. Het zogenoemde 
thomisme beleefde hierdoor in de eerste helft van 
de 20e eeuw een grote bloei, met name aan de uni-
versiteiten. In het algemeen pleitte Leo XIII voor 
een katholieke wetenschapsbeoefening. Hij stond 
bekend om zijn intellectualisme, waaruit ook zijn 
sociale leer valt te verklaren.
Paus Leo XIII regeerde in een monarchale stijl, 
maar was ook een man van diepe, conservatieve 
vroomheid. Hij bevorderde de verering voor de H. 
Maria (Mariologie), het rozenkransgebed en het 
scapulier (een lapje gewijde stof dat op de borst 
wordt gedragen). Wereldwijd ontstonden er vele 
bedevaartsplaatsen naar aanleiding van verschij-
ningen, al dan niet door de Kerk erkend.
In 1888 stelde de paus ter gelegenheid van zijn vijf-
tigjarig priesterjubileum het  onderscheidingskruis 
'Pro Ecclesia et Pontifice' ('voor Kerk en Paus') in, 
dat aan gelovigen kan worden uitgereikt, die gedu-
rende langere tijd bijzondere verdiensten hebben 
gehad voor de Kerk. Ook in onze parochie is dit 
ereteken al verschillende keren uitgereikt.
Onze huidige paus, Leo XIV (Robert Francis Pre-
vost), is lid van de augustijnen, volgelingen van de 
H. Augustinus. Hij had de naam Augustinus kun-
nen kiezen, maar vond dat misschien te veel eer. Hij 
koos de naam Leo XIV, en dat is, gezien zijn voor-
ganger, zeker geen slechte keuze.

Koos Leemker
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Gesprekskring: Duurzaamheid in 10 leefregels

Hans Meek heeft de oproep 
tot duurzaam leven gecompri-
meerd in tien leefregels.
De Schakel, donderdag 2 okto-
ber, 20.00 uur.

Film: Past Lives

Een twaalfjarige jongen uit Zuid-Korea verliest het 
contact met zijn jeugdliefde omdat ze met haar gezin 
emigreert naar Amerika. Als hij haar twaalf jaar later 
in New York opzoekt blijkt ze getrouwd te zijn. Hij is 
nog steeds verliefd op haar en . . . dat gevoel is weder-
zijds. Maar gaat het nu om liefde tussen de mensen 
die ze zijn geworden? Of de liefde van toen?
De Schakel, donderdag 9 oktober, 19.30 uur.

Leeskring

Met een groep van maximaal twaalf personen komen 
we één keer per vijf à zes weken samen om een boek 
dat we gelezen hebben gezamenlijk te bespreken. We 
starten met het boek ‘Zomervacht’ van Jaap Robben; 
daarvoor dient u zich vóór 1 oktober aan te melden.
De Schakel, vrijdag 10 oktober, 10.00 uur.

Expositie: Waterspiegelingen

Wilma van den Top liet zich inspireren door water. 
Omdat water van zichzelf kleurloos en zonder vorm 
is, geeft dat haar juist ruimte om er allerlei kleuren en 
vormen in kwijt te kunnen. 
De Schakel, zondagen 12 oktober t/m 16 november, 
14.00-16.00 uur.

Info-avond over Wycliffe Bijbelvertalers

Wat komt er kijken bij het vertalen van de Bijbel in een 
van de minderheidstalen van Eurazië? Erwin  Komen 
is vertaalconsulent en Liesbeth Komen is HR-mana-
ger.  Zij komen vertellen over de uitdagingen die bij 
het vertalen komen kijken en de bijzondere avonturen 
die ze onderweg meemaken.
Evangelische gemeente Parousia, Noorderlicht, don-
derdag 16 oktober, 20.00 uur

Schrijven over de expositie

Naar aanleiding van de expositie Waterspiegelingen 
gaan we samen praten, hardop denken, zoeken naar 
woorden, wat die kunstwerken bij je oproepen.  Zo 
proberen we te komen tot het schrijven van verhaal-
tjes of gedichten. Verras jezelf en doe mee!
De Schakel, dinsdagen 21 oktober en 4 november, 
10.00 uur.

Verdiepingsbijeenkomst over geloof in Jezus 
De avond begint met een oecumenische gebedsvie-
ring. Daarna wijst de protestantse missioloog Stefan 

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING Paas vanuit de begrippen schuld en verzoening naar 
de duif als symbool voor vrede. Bis-
schop Gerard de Korte komt vanuit 
zijn visie op de betekenis van het 
kruisoffer van Jezus op het symbool 
van het Lam van God. 
Protestantse kerk, Bergharen, woens-
dag 22 oktober, 19.30 uur.

Dienen Nu: geloven moet je doen!
Geloven beïnvloedt de manier waarop je in het le-

ven staat, naar de wereld kijkt, met 
medemensen optrekt, etc. Over de 
wisselwerking tussen geloven en je 

eigen leven organiseert het pastorale team  een eer-
ste avond over de sociale leer, wat is de reikwijdte van 
geloven in het alledaagse? Vooraf aanmelden is ge-
wenst.
Parochiecentrum, Oosterweg 4, maandag 27 oktober, 
19.30 uur

Hospice en Thuiswaken Wijchen

Vrijwilligers die dagelijks in het hospice of tijdens 
thuiswaken aanwezig zijn, komen daarover vertel-
len. Natuurlijk is een terminale ziekte geen reden tot 
vrolijkheid, maar zelfs dan helpt een vriendelijke sfeer 
voor bijzondere momenten met een lach en een traan.
Parochiecentrum, dinsdag 28 oktober, 19.30 uur. 

Concert van het Projectkoor Heilig Landstichting

Met tekst en muziek uit 
religieuze en wereldlijke tra-
dities zingt het koor over 
verdriet en pijn, over stilte en 
eenzaamheid, over troost en 
nieuw licht, maar ook over de 
kracht van liefde. De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Corneliuskerk, Beuningen, zondag 2 november, 15.00 
uur.

Filmserie: The Chosen

Deze authentieke en kwalitatief hoogwaardige film-
serie van regisseur Dallas Jenkins over het leven van 
Jezus en zijn volgelingen omvat acht afleveringen en 
is bedoeld om een brug te slaan tussen onze moder-
ne wereld en de toenmalige tijd. Vanavond worden de 
eerste twee afleveringen vertoond. 
Evangelische gemeente Parousia, Noorderlicht, 
woensdag 5 november, 20.00 uur

Meer informatie staat in het bekende ‘Blauwe Boekje’
www.rivierenlandoost.nl > blauwe boekje
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In het kader van 
het Heilig Jaar 
organiseert het 
bisdom van ’s-
Hertogenbosch 
op zaterdag 25 
oktober 2025 een 
feestelijke Dio-
cesane Dag. Niet 

alleen in Rome, maar ook in ons eigen bisdom wil-
len we dit bijzondere jaar samen vieren. Het thema 
van de dag sluit aan bij het thema van het Heilig 
Jaar: Pelgrims van Hoop.

Deze dag is er voor iedereen: gezinnen, kinderen, 
jongeren, volwassenen, samen of alleen – kort-
om: alle gelovigen van het bisdom zijn van harte 
welkom. Het wordt een dag van ontmoeting, bezin-
ning, gebed én feestelijkheid, waarin we samen het 
geloof vieren en onze verbondenheid als bisdom 
versterken.

Voor volwassenen zijn er zeven lezingen, gege-
ven door inspirerende sprekers die met bezieling 
en deskundigheid vertellen over pelgrimage of het 
leven van heiligen. Tieners en jongeren gaan hun 
eigen weg met een interactief programma rond de 
jonge zalige Chiara Luce Badano en de jonge hei-
lige Pier Giorgio Frassati van wie het enthousiasme 
en geloofskracht duidelijk hebben gemaakt dat 
heiligheid ook nú springlevend is. Voor gezinnen 
met kinderen tot 14 jaar is er een speciaal familie-
programma met creatieve activiteiten waar plezier 
en geloof elkaar ontmoeten.

De dag wordt begonnen met een eucharistieviering 
in de kathedraal en een lunch. Na een feestelijke 
processie wordt de dag ook weer afgesloten in de 
Sint-Jan.
10.30u H. Mis in de Sint-Janskathedraal
12.00u Lunch
13.00u Programma voor de doelgroepen
15.30u Processie, vertrekt vanuit het Sint-Jans-
centrum
16.15u Zegen en zending in de Sint-Janskathedraal

Alle informatie en het aanmeldformulier zijn te vin-
den op bisdomdenbosch.nl/diocesane-dag-2025

Ik hoop uw hele parochie te mogen begroeten op 
25 oktober!

Vincent Blom, pastoor van de Sint-Janskathedraal

SAMEN ZIJN WE DE KERK PASTORAAL TEAM ONDERBEZET

Ons pastoresteam bestaat nog maar uit twee perso-
nen: Lara van der Zee en Frits Hendriks. D Uiteraard 
staan we niet alleen en zijn er velen om ons heen die 
taken hebben en uitvoeren. Martin Claes zet zich als 
priester nog altijd in voor de parochie, op afstand is 
Theo Lamers als waarnemend pastoor aanwezig en 
op onze emeritus-diaken Hennie Witsiers doen we 
zelden een vergeefs beroep voor een uitvaart of een 
extra viering, en talloze parochianen spannen zich in 
voor onze geloofsgemeenschap. Maar twee pastores 
vormen een smalle basis om de verantwoordelijkheid 
voor het pastoraat te dragen in onze brede parochie. 
We hopen dat iedereen begrijpt dat we de taken van 
Jack Steeghs, die per 1 september in de Bommeler-
waard is benoemd, niet onverkort kunnen overnemen; 
we moeten in deze situatie pragmatisch zijn. Dat zei-
den we ook al toen Jack nog bij ons werkte en is dus 
alleen maar urgenter geworden. Dat voelen we aan 
den lijve.
Hoe gaan we het aanpakken?
• Alle vieringen die voor 2025 gepland waren gaan 
door. We nemen ze over of er zijn vervangers gevon-
den, waaronder emeritus-priester Ton van Balveren 
en Henk Janssen, priester-assistent uit Cuijk.
•  Voor de avonden die Jack zou houden in het ka-
der van de katholieke sociale leer (zie Blauw Boekje) 
wordt nog een vervanger gezocht.
• Voor de diaconie gaan we voorlopig Jack niet ver-
vangen. Zodra ons team is uitgebreid zullen we weer 
extra liefde en aandacht geven aan dit belangrijke ge-
bied binnen onze parochie.
• Voor de eerstaanspreekbaarheid in Hernen/Leur, 
Bergharen, Batenburg en Niftrik geldt dit ook. We 
zullen even niemand aanstellen, maar we zijn aan-
spreekbaar. Neem met vragen of opmerkingen vooral 
contact met ons op.
• Voor de eerstaanspreekbaarheid in Nederasselt, 
Overasselt en Heumen gaan we terug naar de situ-
atie zoals die voor de zomer was; Jack was er nog 
niet echt begonnen. Frits is waarnemend eerstaan-
spreekbare pastor.
• Frits blijft teamleider en coördinator voor liturgie (in-
clusief sacramenten) en eerstaanspreekbare pastor 
voor parochiekerk en parochiecentrum.
• Lara blijft verantwoordelijk voor de catechese 
(inclusief Apostelen 2.0 en Blauw Boekje) en eerst-
aanspreekbare pastor voor Woezik, Alverna, Balgoij 
en Emmanuel.
Dit gaat heel lastig worden. Het kan gebeuren dat we 
even een time-out moeten nemen om ons werk te 
kunnen blijven doen. Het bisdom verzekert ons dat 
er achter de schermen gewerkt wordt aan pastorale 
versterking, maar hoelang dat gaat duren is onduide-
lijk. Voor wie ervoor wil bidden: graag!

Namens het pastoraal team, Frits Hendriks
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VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld 
voor de periode van 8 november t/m 

14 december. Kopij kan tot en met 16 oktober per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Overasselt, Nederasselt en Heumen

Op 6 september organiseerde het Pastoraat van 
Nabijheid zijn jaarlijkse ontmoetingsmiddag in 
Overasselt. 
De middag begon met een eucharistieviering, voor-
gegaan door pastor Frits en muzikaal begeleid 
door het St.-Ceciliakoor uit Overasselt met dirigent 
Fred Weijers en organist Henk van Elferen. Het the-
ma van de viering was: 'Vlammetjes van Hoop'. De 
evangelielezing was een gedeelte uit het evangelie 
volgens Lucas, over de verloren zoon.
Pastor Frits benaderde het zo dat de zoon, na al 
zijn verkwistingen in zijn losbandige leven, berouw 
kreeg en toch naar zijn vader durfde terug te gaan. 
De zoon had, ondanks alles, toch een sprankje hoop 
dat de vader hem zou vergeven. En dat gebeurde 
ook: de vader opende zijn armen en gaf zijn zoon 
een welkom thuis. Pastor Frits gaf ons mee om 
altijd hoop te houden, ook wanneer alles in tegen-
gestelde richting lijkt te wijzen. Tijdens de viering 
werd voor het eerst een handoplegging verricht, 
door pastor Frits en Jacqueline. Vele aanwezigen 
stonden open voor deze zegening.
Na de viering volgde een gezellige middag.                                         
Er werden koffie, thee en wat lekkers geserveerd, 
waarna nog een consumptie werd aangeboden. 
Bij het weggaan konden de aanwezigen nog een 
'vlammetje van hoop' mee naar huis nemen. 

PASTORAAT VAN NABIJHEID ‘Hoop’ (door Vaclav Havel) 
Diep in onszelf dragen wij hoop. 
Als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon.
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop 
is ergens voor werken, omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid, dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het 
resultaat.

ZEGENBEDE
Met deze woorden zegende St-Patrick in de vierde eeuw zijn 
medegelovigen in Ierland

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen;
de Heer zij achter u, om u te bewaren voor het kwaad;
de Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten om u 
te beschermen tegen het gevaar;
de Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u 
dreigt te vallen;
de Heer zij in u, om u te troosten wanneer u verdriet 
hebt;
de Heer omgeve u als een beschermende muur, 
wanneer anderen over u heen vallen;
de Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.

Ricky Ariëns,
coördinator Pastoraat van Nabijheid

Overasselt, Nederasselt, Heumen
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             VIERINGENROOSTER

27e zondag door het jaar
zaterdag 4 oktober
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en New Challenge
zondag 5 oktober
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Soli Deo Gloria

maandag 6 oktober
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 7 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 8 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 9 oktober
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)

28e zondag door het jaar
zaterdag 11 oktober
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang 			   (koffie)
19.00 	 Bergharen 	 Eucharistieviering	 Martin Claes en Elckerlyc
zondag 12 oktober
09.30	 Hernen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Woord & Communie	 Lara van der Zee en Herenensemble 			  (koffie)
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering	 Martin Claes en Parnassus

maandag 13 oktober
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 14 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 15 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 16 oktober
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
14.00	 Nederasselt	 Mariagebed		  werkgroep en Mazing Joy
vrijdag 17 oktober
09.30	 Zuiderhoek	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers 

29e zondag door het jaar
zaterdag 18 oktober
16.00	 Kompas 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
zondag 19 oktober
09.30	 Alverna	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Samen Verder 			   (koffie)
09.30	 Niftrik		  Eucharistieviering	 Ton van Balveren en koor Niftrik
11.00 	 Balgoij	 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Familiekoor
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maandag 20 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks
dinsdag 21 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers
woensdag 22 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Frits Hendriks
donderdag 23 oktober
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
vrijdag 24 oktober
10.00	 Woezik		 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang				   (koffie)
10.00	 Zandloper	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang			   (koffie)

30e zondag door het jaar
zaterdag 25 oktober
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
zondag 26 oktober
09.30	 Hernen		 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Herenensemble
11.00 	 Overasselt 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering	 Henk Janssen en Elckerlyc

maandag 27 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks
dinsdag 28 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers
woensdag 29 oktober
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Frits Hendriks
donderdag 30 oktober
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)

Allerheiligen
zaterdag 1 november
19.00	 Wijchen	 Eucharistieviering	 Henk Janssen en Schola SDG

Allerzielen
zaterdag 1 november
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en New Challenge
19.00	 Nederasselt	 Gebedsviering		 werkgroep en Mazing Joy
zondag 2 november
09.30	 Alverna	 Woord & Communie	 Lara van der Zee en Samen Verder			   (koffie)
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Mazing Joy
09.30	 Niftrik		  Gebedsviering		 Jacques Leo en koor Niftrik
09.30	 Woezik		 Gebedsviering		 werkgroep en Herenensemble
11.00	 Overasselt	 Gebedsviering		 werkgroep en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Parnassus
18.30	 Hernen		 Gebedsviering		 Hennie Witsiers en koor Hernen
19.00	 Balgoij		 Gebedsviering		 Lara van der Zee en Kunst & Vriendschap
19.00	 Bergharen	 Gebedsviering		 Frits Hendriks en Elckerlyc
19.00 	 Wijchen	 Gebedsviering 	 Martin Claes en Soli Deo Gloria
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KERKEN EN ANDERE PLAATSEN WAAR GEVIERD WORDT
  Alverna 		  Jozefkerk, Heumenseweg 32 Alverna/Wijchen 
  Balgoij			  Johannes de Doperkerk, Boomsestraat 2 Balgoij 
  Batenburg		  Oude Victorkerk (PKN), Kruisstraat 7 Batenburg 
  Bergharen		  Annakerk, Dorpsstraat 48 Bergharen
  Hernen		  Judocuskerk, Dorpsstraat 35 Hernen 
  Heumen		  Joriskerk (PKN), Dorpstraat 19 Heumen
  Kapelberg		  OLV ter Nood Gods, Molenweg 55 Bergharen 
  Kompas		  De Meander, Passedwarsstraat 69b Wijchen 
  Nederasselt		  Antonius Abtkerk, Kerklaantje Nederasselt
  Niftrik			   Damianuskerk, Kerkstraat 11 Niftrik
  Overasselt		  Antonius Abtkerk, Hoogstraat 9 Overasselt 
  Wijchen		  Antonius Abtkerk, Oosterweg 2 Wijchen
  Woezik		  Paschalis Baylonkerk, Woeziksestraat 324 Wijchen 
  Zandloper		  Kulturhus De Zandloper, De Weem 1 Bergharen 
  Zuiderhoek		  Zuiderhoek, Diepvoorde 22e straat Wijchen

maandag 3 november
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 4 november
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 5 november
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 6 november
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
vrijdag 7 november
09.30 	 Alverna 	 Woord & Communie	 Lara van der Zee en samenzang 			   (koffie)

Kerkwijding van de basiliek van Lateranen
zaterdag 8 november
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00 	 Bergharen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Elckerlyc
19.00	 Heumen	 Taizéviering		  werkgroep						      (koffie)
zondag 9 november
09.30	 Hernen		 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en Herenensemble 			  (koffie)
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Parnassus

Wellicht herken je dit: je hebt het gevoel 
dat je uitgegroeid bent uit de verschil-
lende jongeren- activiteiten, maar je wilt 
wel contact zoeken met leeftijdsgenoten 
in de Kerk. Om elkaar te ontmoeten, om te 
praten over jou en je plaats in de wereld, 
in je werk en in de kerk, je in het geloof te 
verdiepen of gewoon samen iets gezelligs 
te ondernemen, waarbij het geloof ook z'n plek mag 
hebben. Vanuit die behoefte worden al 25 jaar al-
lerlei activiteiten georganiseerd.
De eerstvolgende bezinningsdagen, georganiseerd 
door pastoor Otto, voor gelovigen van 30 tot 60 jaar 
zijn van 14 tot en met 16 november 2025 in Bezin-
ningshuis 'Regina Carmeli' in  Sittard.

BEZINNINGSDAGEN NOVEMBER 2025 Thema: 'Maar … God heeft het laatste woord'
Meditaties over het boek van de Apokalyps. Het 

laatste boek van de H. Schrift zegt 
iets over de moeilijkheden en ver-
volgingen die over de christenen 
kunnen komen, maar laat ook zien 
dat God in alles het laatste woord 
heeft: een serieuze, maar ook be-
moedigende boodschap.

Inleider: Pastoor M. Otto, Limbricht
Begin: Vrijdag 14 november, 17.00 uur 
Sluiting: Zondag 16 november, 16.00 uur
Kosten: € 200,-- ; korting mogelijk voor werklozen.
Opgave: Bezinningshuis 'Regina Carmeli' 
Kollenberg 2, 6132 AL Sittard, 
Tel. 06-39459433, reginacarmelizrg@gmail.com.
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De jaarlijkse Open Monumentendagen, met als the-
ma 'Erfgoed en architectuur',  zijn onze parochiekerk 
niet voorbijgegaan. Volgens de coördinator van de 
gemeente, Nicole Jansen, werd de gelegenheid ook 
benut als eerbetoon aan de vorig jaar overleden 
historicus Wim Kattenberg.

De opening van de dagen door wethouder Van 
Bronkhorst, vanuit de kerk, 
was voor ons een grote eer. 
Hij benadrukte de waarde 
van erfgoed en monumenten 
voor de gemeenschap. De 
opening van de OMD 2025 
werd opgeluisterd door or-
gelspel van Derk Jansen.

De eerste dag stond in het 
teken van onze kerk, met het 
accent op de 'Waterstaats-
kerk'. Een mooie presentatie 
over de historie en achtergronden, door Guus van 
Heck, historicus van de Historische Vereniging 
Tweestromenland, trok veel belangstellenden en le-
verde velen nieuwe inzichten. De Antonius Abtkerk 
in Wijchen is werkelijk een monument en represen-
tant van de periode van de bouw 
van de Waterstaatkerken (19e 
eeuw). Tijdens de rondleiding in 
de kerk waren de kenmerkende 
aspecten goed te zien. Dat Guus 
zijn voordracht tweemaal geeft 
gehouden, maakt de grote be-
langstelling duidelijk.

Op zondag 14 september stond 
ons prachtige Gradussen-orgel 
centraal.  Extra bijzonder was 
dat meerdere vertegenwoor-
digers van de orgeldynastie 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2025 Gradussen, nazaten van de bouwer van orgel en 
kerk, aanwezig waren. Het bezoek op zaterdag van 
Bas Gradussen, achtste generatie van de orgeldy-
nastie, was al passend, maar dat hij ook nog even 
het orgel bespeelde (foto) was de kers op de taart.
Op zondag 14 september konden we ook twee 
andere telgen van de Gradussen-dynastie ver-
welkomen: Hans Gradussen (zevende generatie) 
en zijn achterneef (ook zevende generatie). Beide 
heren namen deel aan de presentatie van enkele 

films die de achtergronden en 
principes van een orgel nader 
toelichtten. Ook de uitleg van 
Derk Jansen bij het orgel was 
een hoogtepunt, met veel geïn-
teresseerde vragen.
De Apostelen 2.0-groep gaf 
de kinderen zondag de moge-
lijkheid om hun eigen kerk of 
kasteel te bouwen met LEGO-
steentjes.

De OMD 2025 werden afgeslo-
ten met een concert op het orgel door Derk Jansen, 
waarin nogmaals de vele mogelijkheden van het 
orgel naar voren kwamen. Een mooie afsluiting van 
twee geslaagde dagen. Op naar veertig jaar OMD 
in 2026

Hein Kroft

Foto's: Marium Lahm
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H. Antonius Abtkerk - Wijchen

VERWARMINGSEXPERIMENTEN
Afgelopen voorjaar zijn er gedurende tien weken 
drie verschillende experimenten uitgevoerd met de 
verwarming van de dagkapel. Gemiddeld hebben 
veertien kerkgangers enquêteformulieren ingevuld 
of hun mening aan mij doorgegeven.
1. Gedurende veertien dagen zijn warmtekussens op 
de stoelen uitgeprobeerd. Het resultaat was positief.
2. Daarna zijn de warmtekussens gedurende veertien 
dagen uitgeprobeerd in combinatie met elektrische 
verwarming onder het vloerkleed. De vloerverwar-
ming voegde niets toe.
3. Tenslotte zijn de warmtekussens veertien dagen 
lang uitgeprobeerd in combinatie met warmtepanelen. 
Het resultaat was positief, mits de stralingspanelen 
goed waren aangebracht. Ik denk dat de dagkapel 
met warmtekussens en warmtepanelen redelijk ver-
warmd kan aanvoelen voor de kerkbezoeker. Daarbij 
moet wel worden aangetekend dat er sprake was 
van tocht, omdat de rest van de kerk niet verwarmd 
werd. 
Het definitieve rapport van de Niag Adviesgroep is 
nog niet uitgebracht en alles moet nog besproken 
worden met de werkgroep en het parochiebestuur.

Henk Jansen

OPROEP: MARIAKAPEL EN BEGRAAFPLAATS
Veel mensen maken gebruik van de Mariakapel bij 
de hoofdingang van onze kerk en de begraafplaats 
aan de Elckerlycweg, maar staan er wellicht niet bij 
stil dat er vrijwillige medewerkers nodig zijn om die 
kapel en begraafplaats voor hen ’s morgens te ope-

nen en ‘s avonds weer te sluiten. Doordat een paar 
medewerkers om persoonlijke redenen gestopt 
zijn, is er dringend behoefte aan nieuwe krachten. 
We werken met een groep medewerkers, zodat de 
diensten flexibel kunnen worden ingeroosterd. Er 
wordt van je verwacht dat je minimaal één week 
per twee maanden beschikbaar bent. Als zich 
geen nieuwe vrijwilligers melden zou de dagelijkse 
openstelling in het gedrang kunnen komen. Wie wil 
en kan ons helpen bij dit mooie werk? Meer infor-
matie is te verkrijgen bij Ton Wouters, e-mail:
atm.wouters@hetnet.nl 

SCHOONMAKEN KERK
Wie kan en wil mee komen 
helpen met het schoonmaken 
van van onze kerk? Het gaat 
in dit geval om het maande-
lijks stofvrij maken van het 
monumentale hoogaltaar. Wie 
wil dat op zich nemen? Graag 
contact opnemen met Theo 
van der Weegen, 024-6414814, theo.vanderwee-
gen@detwaalfapostelen.nl   

ALLERZIELEN
Op zondag 2 november worden in de viering van 
19.00 uur onze overleden dierbaren herdacht en na 
afloop daarvan worden graven op de begraafplaats 
aan de Elckerlycweg gezegend. Iedereen is welkom 
om daaraan deel te nemen! Bij de Calvarieberg op 
de begraafplaats kunnen ook graflichten aange-
stoken worden voor overledenen van wie de graven 
inmiddels geruimd zijn, of die zelfs nooit op deze 
begraafplaats hebben gelegen.

 
H. Antonius Abt - Overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
Verslag vergadering van 17 september 2025

Bouwkundige zaken (in aanwezigheid van Stijn 
Arts en Jos Poels)
Bij de jaarlijkse inspectie door De Monumenten-
wacht, afgelopen juli, is extra aandacht besteed 
aan de situatie in de toren van onze kerk. Jos Poels, 
die mee naar boven is geweest, licht toe wat hier-
over in het Inspectierapport staat. In verband met 
de veiligheid in de toren is het belangrijk dat er een 
extra vlonder wordt aangebracht en enkele houten 
ladders worden vervangen.
Antoniusbeeld: zie hierover het aparte artikel.

Evaluatie Vierdaagse
Dankzij de geplaatste Dixi-toiletten is het groen 
rondom de kerk dit jaar niet als toilet gebruikt.

Eerst-aanspreekbare pastor in Overasselt
Nu Jack Steeghs is vertrokken, is Frits voorlopig 
weer onze eerst-aanspreekbare pastor.

Vrijwilligerslunch
De jaarlijkse vrijwilligerslunch vindt plaats op zon-
dag 26 oktober. Alle bij ons bekende vrijwilligers 
ontvangen hiervoor ongeveer vier weken van te-
voren een uitnodiging. Omdat het gemengd koor 
Sint-Cecilia zelf al iets organiseert voor zijn zan-
gers en zangeressen (waarvoor het een deel van 
de kosten kan declareren), worden koorleden die 
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In 2007 zijn de originele beelden vervangen door 
vier exacte kopieën, gehouwen uit Bentheimer 
zandsteen door beeldhouwer Ton de Mooy. De 
vervanging was noodzakelijk, omdat de oor-
spronkelijke beelden zodanig versleten waren dat 
restauratie niet meer volstond (bron: Bossche 
Encyclopedie). De exacte datering van ons eigen 
beeld is (vooralsnog) onbekend. 
Een opvallend detail is dat het varken bij Antoni-
us Abt aan zijn linkerzijde staat, terwijl dit bij de 
meeste afbeeldingen van deze heilige juist aan de 
rechterzijde te vinden is, zoals ook te zien is bij het 
houten Antoniusbeeld binnen in onze kerk. 
Wij hopen van harte dat het mogelijk is om het 
beeld op relatief eenvoudige wijze te herstellen. Het 
is immers het ‘boegbeeld’ van onze kerk.

ANTONIUS ABT: ONZE PATROONHEILIGE
Veel lezers zullen inmiddels weten dat het beeld van 
Antonius Abt, dat in de nis in de voorgevel van onze 
kerk staat, schade vertoont. Tijdens de inspectie in 
juli 2023 door Monumentenwacht Gelderland werd 
vastgesteld dat het scheuren vertoont. Sindsdien 
heeft de contactraad meerdere offertes voor herstel 
aangevraagd en hierover gecorrespondeerd met 
het parochiebestuur. Het bestuur heeft op eigen 
initiatief aanvullende offertes aangevraagd, maar 
tot op heden heeft dit helaas niet geleid tot daad-
werkelijke restauratie. In juli van dit jaar heeft de 
inspecteur van de Monumentenwacht uit voorzorg 
enkele loszittende delen van het beeld verwijderd. 
Een goed moment om ons nader te verdiepen in de 
achtergrond van het beeld. 
In het boek ‘Een eeuwfeest rond Sint-Antonius 
Abt’ wordt op pagina 53, in de paragraaf over het 
tijdperk van pastoor Van Hout (1945-1968) het vol-
gende vermeld: “De belangrijkste aanwinst was [..] 
het beeld van St.-Antonius Abt, bestemd voor de 
nis in de voorgevel van het kerkgebouw.” 
Helaas biedt het oude notulenboek, dat loopt tot en 
met 1950, hierover geen informatie en de notulen 
van de daaropvolgende jaren ontbreken groten-
deels. 
Wat we wél weten, is dat het beeld een replica is van 
een heiligenbeeld aan de gevel van de Antoniuska-
pel aan de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch. 
Daar maakt het deel uit van een viertal beelden: 
naast Antonius Abt ook Onze-Lieve-Vrouw, de 
heilige Genoveva en de heilige Maria Magdalena. 
Deze beelden dateren vermoedelijk uit 1913 en 
zijn vervaardigd uit natuursteen door de Brabantse 
beeldhouwer Hendrik van der Geld (1838-1914). 

uitsluitend koorlid zijn niet uitgenodigd. Koorleden 
die ook deel uitmaken van een andere werkgroep 
ontvangen wél een uitnodiging. 
Fouten maken is menselijk, en de contactraad kan 
per ongeluk een vrijwilliger over het hoofd zien. 
Bent u kerkelijk vrijwilliger, maar heeft u geen uit-
nodiging ontvangen? Laat het ons weten door een 
briefje in de brievenbus van Hoogstraat 5 te doen 
of een e-mail te sturen naar: 
secretaris.contactraad.hantoniusabtoverasselt@
detwaalfapostelen.nl

Vragenlijst derde zondag
Naar aanleiding van de uitkomsten van de vra-
genlijst wordt overwogen om vanaf dit najaar elke 
derde zondag een gebedsviering te houden. 

Enkele andere zaken die aan de orde kwamen
Begraafplaats
Begrotingen 2026

Foto 1: De vier beelden aan de gevel van 
de Antoniuskapel in ’s-Hertogenbosch 
(Sandra Peerenboom, 2007)
Foto 2: Beeldhouwer Hendrik van der Geld 
(Stadsarchief ’s-Hertogenbosch)

In memoriam Trudy Daamen-Pijnappels
1947-2025
Onlangs bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden op 1 september jl. van Trudy Daamen. 
Trudy was gedurende langere tijd dirigente van het 
toenmalige kinderkoor van onze geloofsgemeen-
schap. Daarnaast zette zij zich, samen met haar 
man, op eigen initiatief in voor hulptransporten 
naar Polen: zij zamelden spullen in en brachten die 
naar hun bestemming. Dorpsgenoten zullen Trudy 
ook kennen als onderwijzeres en remedial teacher 
op de basisschool, waar zij vele kinderen met ge-
duld en toewijding heeft begeleid.
Op 9 september is zij gecremeerd. Met dankbaar-
heid gedenken wij wat zij voor onze gemeenschap 
heeft betekend en wensen wij haar man en kinde-
ren veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt
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H. Antonius Abt - Nederasselt

Eindelijk is er na de corona toch een gelegenheid 
gevonden om de visjes van de zes gedoopte kin-
deren in de H. Antonius Abt te Nederasselt aan de 
kinderen, ouders, opa, oma mee te geven.
Deze visjes werden, nadat deze kinderen gedoopt 
waren, op een speciale plek in onze kerk opgehan-
gen door ouders of peetouders. 
Het symbool van de vis is een belangrijk christe-
lijk symbool dat staat voor  ‘Jezus Christus, Gods 
Zoon, de Redder’. 

In een mooie viering, waarin pastor Frits Hendriks 
de kinderen betrok  bij de preek, werden de visjes 
aan het einde op passende wijze uitgegeven. Het 
koor Mazing Joy zorgde weer voor mooie liederen.
Pastor Frits gaf bij deze gelegenheid ook aan dat 
Apostelen 2.0 binnenkort weer start met het fami-
liepastoraat. Aan Apostelen 2.0 kan het hele gezin 
deelnemen. Tevens zijn er de voorbereidingen voor 
de eerste communie en het vormsel tijdens de bij-
eenkomsten van Apostelen 2.0 voor degenen die 
hieraan mee willen doen. 
Op zondag 21 september is de eerste bijeenkomst.

Corné Schaap

Paschalis Baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD
Afgelopen week vergaderden we weer voor het eerst 
na de vakantieperiode van 2025. In de openings-
tekst kwam naar voren dat Jezus ons voorhoudt 
niet te veel zorgen op ons te nemen. Hij zal je im-
mers leiden. Belangrijk is om vertrouwen te houden, 
ook al valt dat niet altijd mee. 
Tijdens de afgelopen Vierdaagse was onze kerk 
weer als vanouds open voor hen die daar behoefte 
aan hadden en fungeerde zij als steunpunt. Dit jaar 
was het de eerste keer dat Verploegen gesloten was, 
waardoor men daar de toiletten niet kon bezoeken. 
Ook de extra toiletwagens die de gemeente in het 
verleden plaatste, waren er niet. Toen een redelijk 
extreme bui overtrok, vluchtten ongeveer twee-
honderd mensen de kerk in. Geen probleem, ruimte 
genoeg, zou je zeggen. De mensen die onze toilet-
ten bezochten waren echter minder meegaand dan 
eerder. Toen er zich ook nog een verstopping voor-
deed, voelde dat als een dieptepunt. Dat bovendien 

mensen de kastjes zelf gingen openen en zich van 
koffie voorzagen, vinden we toch wel erg brutaal. 
Voor een volgende keer zullen we dan ook opnieuw 
de organisatie contacteren om hier wellicht met 
de gemeente voor extra toiletopties te zorgen. Een 
melding over dit gedrag hebben we diezelfde dag 
ook gedaan, omdat men blijkbaar niet van de slui-
ting van Verploegen op de hoogte was.
Aanstaande 2 november zullen we wederom met 
een werkgroep een Allerzielenviering verzorgen. Op 
23 november volgt de jaarlijkse vrijwilligersoch-
tend, met een viering en bijeenkomst in de kerk, 
waar een werkgroep zich nog bezighoudt met de 
precieze invulling.

Gerard Arts
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kapelberg - bergharen

MAAS EN WAALSE MARIABEDEVAART
Op 17 augustus jongstleden vond de jaarlijkse Maas 
en Waalse Mariabedevaart op de Kapelberg van 
Bergharen plaats, een evenement dat weer velen 
bijeenbracht in een spirituele zoektocht en gemeen-
schapsgevoel. Deze editie was bijzonder met de 
aanwezigheid van Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop 
van ‘s-Hertogenbosch, die voorging in de eucharis-
tieviering, terzijde gestaan door emeritus diaken 
Hennie Witsiers en de inmiddels uit onze parochie 
vertrokken pastoraal werker Jack Steeghs.

Eucharistieviering

De eucharistieviering begon in de ochtend, waar-
door de bedevaartgangers de hitte van de middag 
konden vermijden. Dit nieuwe tijdstip werd door 
velen als een verademing ervaren. Mgr. De Korte 
hield een krachtige en duidelijke preek, waarin hij 
niet terugschrok om de hedendaagse wereld en 
zijn leiders onder de loep te nemen. Hij sprak over 
de kwaliteiten en de verantwoordelijkheden van de 
huidige wereldleiders, en benadrukte de noodzaak 
van moreel leiderschap in een tijd vol uitdagingen 
en onzekerheid. Met zijn doordachte woorden wist 
hij de aanwezigen te inspireren en aan te sporen tot 
reflectie.

Muzikale Omlijsting

De muzikale ondersteuning tijdens de viering was 
van hoog niveau. De samenwerkende muziekver-
eniging Sint-Anna/Excelsior, onder leiding van René 
van Haren, zorgde voor een sfeervolle ambiance. 
Het samengestelde koor Soli Deo Gloria/Mazing 
Joy, onder leiding van Ilja van Luijk, samen met bla-
zers van de harmonie van Balgoij, zong de Missa 
Brevis van Jacob de Haan. Hun inzet zorgden voor 
een emotionele en inspirerende sfeer, die de eucha-
ristieviering zeker ten goede kwam.

Conclusie

De Maas en Waalse Mariabedevaart van 17 au-
gustus jl. was een geslaagde en betekenisvolle 
bijeenkomst. Onder de leiding van Mgr. De Korte en 
de muzikale betrokkenheid van diverse verenigingen 
zijn deelnemers hopelijk niet alleen in hun geloof 
versterkt, maar ook in de verbinding met elkaar en 
de wereld om hen heen. Dit evenement getuigt van 
de levendigheid van de gemeenschap en het belang 
van samenkomen in geloof en solidariteit. Het nieu-
we tijdstip van de viering gaf de bedevaartgangers 
de vrijheid om in de middag andere activiteiten te 
ondernemen, wat door velen als een welkome ver-
andering werd ervaren. 

Sjaak Arntz
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H. Judocus - Hernen

MISINTENTIES
12 oktober: Piet en Gerda van Heumen-Lukassen, 
Hent en Mina Janssen-van der Wielen, overleden 
familieleden Van der Aa-Broekman
26 oktober: Ria van Heumen-Loermans, Piet Hen-
driks, Thé Hendriks
2 november Allerzielen: Ria van Heumen-Loer-
mans, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Piet 
en Gerda van Heumen-Lukassen, Thé en Trees 
Reuvers-Arts, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Cor van 
Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda 
van Heumen-Loeffen, Hent en Mina Janssen-
van der Wielen, Ben Weeren, overleden ouders 
Weeren-Jansen Peperkamp-Jansen, Bert en Lies 
van Duifhuizen-van der Wielen, Nelly en Ben en 
Gemmy Peters, Tom van Lieshout, Koosje van 
Heumen-Cobussen, overleden familie Van Heu-
men-Cobussen, Leo van Lubeek, Ellis Ebskamp 
en familie Ebskamp-van het Westeinde, overleden 
familieleden Van der Aa-Broekman

Gelieve de misintenties voor de maand novem-
ber vÓÓr 6 oktober in te leveren bij Annemarie 
Schreven, Dorpsstraat 42 of  per mail: misinten-
tiesjudocus@gmail.com

VRIJWILLIGERS, DE FUNDERING VAN JUDOCUS
Ieder jaar net na de zomer nemen we even de tijd
Onze vrijwilligers te bedanken voor al het werk dat 
is verzet
Een blijk van waardering, een klop op de schouder
Gezellig samen zijn, van goed gesprek tot dikke pret

Dit jaar zal het er niet van komen
Veranderingen in de parochie laten het niet toe
Toch willen wij wel onze waardering uitspreken
Voor allen die onze kerk in leven houden

Vrijwilligers die dag en nacht klaar staan
Die kleur geven aan kerkhof en kerk
Maar nog belangrijker die kleur geven
Aan onze gemeenschap

Vrijwilligers, kerkganger of niet
Die zich betrokken voelen bij onze gemeenschap
Vrijwilligers die zorgen dat de kaarsen blijven schij-
nen
En het vuur blijft branden

Vrijwilligers die oog hebben voor elkaar
En voor onze naasten
Die zonder vragen een hand uitsteken
Hun hart openstellen en even de tijd nemen voor 
een goed gesprek

Laten we elkaar vasthouden in deze tijd
Waarin veel onzeker en onduidelijk is
Laten we samen onze gemeenschap in stand hou-
den
En verstevigen

Alles wat we nu zaaien
Kunnen we later oogsten.
Zolang we samen werken in Gods tuin
Zullen de mooiste bloemen steeds weer bloeien

Doordat de regels voor de vrijwilligersvergoeding 
zijn gewijzigd, kunnen we dit jaar helaas geen vrij-
willigersbijeenkomst houden. We gaan dit nu een 
keer per twee jaar organiseren.
De contactraad bedankt alle vrijwilligers voor hun 
tomeloze inzet en hoopt ook dit jaar weer op jullie 
te kunnen rekenen.

De contactraad

ALLERZIELEN
De Allerzielenviering vindt dit jaar plaats op zon-

dag 2 november 
om 18.30u. Fa-
milieleden van 
parochianen die in 
de afgelopen twee 
jaar overleden 
zijn, ontvangen 
een persoonlijke 
uitnodiging voor 
deze viering.

Deze kinderen heb-
ben vorig jaar bij elk 

graf een kaarsje laten 
branden.
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WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij 
de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

Nelly Burgers-van Heumen 
* 21-2-1927  		  † 12 -8-2025
Als oudste uit een gezin van negen leerde 
Nelly al jong verantwoordelijkheid dragen. 
Haar scholing bestond uit het drukke da-
gelijkse leven. Na de oorlog leerde ze haar 
echtgenoot kennen op de Wijchense kermis. 
Het paar kreeg zeven kinderen. Typerend 
voor haar gezinsleven was haar levens-
wandel tussen klooster en kerk, wonend 
aan het Wijchens laantje. De katholieke geest uit 
die tijd voedde haar oog voor mensen, te beginnen 

bij gezin en familie, maar daar zeker 
niet eindigend. Ze bleef levenslang 
gastvrij en belangstellend. Na de dood 
van Piet in 2008 bleef ze tot enkele ja-
ren geleden goed gezond, genoot ze 
van de groeiende familie en voedde 
ze de vertrouwensband. Maandag 
18 augustus namen we in dankbaar-
heid afscheid van haar in de Antonius 

Abtkerk te Wijchen waarna ze is begraven op het 
naastgelegen kerkhof.

H. Victor - Batenburg

DE WONDERBARE BRON VAN BATENBURG 
Een opmerkelijke gebeurtenis

Slot Batenburg was vroeger een van de belang-
rijkste burchten van Gelderland, maar sinds de 
Fransen het in 1794 in brand staken is er weinig 
meer over. Nu is het een prachtige ruïne, door een 
slotgracht met kroos omgeven en overgroeid met 
welig groen. De ruïne is niet vrij toegankelijk voor 
publiek, behalve op monumentendag in september. 
De kelders, waar dit verhaal over gaat, zijn er nog 
steeds, maar ik vermoed dat die zelfs in september 
gesloten blijven. Spijtig, anders zou u met eigen 
ogen kunnen zien waar het wonder heeft plaats-
gevonden. 
Het verhaal

Bij het dorp Batenburg aan de Maas in Gelderland 
staat de ruïne van een kasteel, dat omstreeks 1600 
op de fundamenten van een veel ouder kasteel 
moet zijn gebouwd. Ze zeggen dat het kasteel ge-
sticht zou zijn door de koningszoon Bato, de held 
van de Batavieren, die met een deel van zijn krijgers  
zijn land verliet en in Batenburg zijn stamhuis op-
richtte. Ze zeggen ook dat het kasteel in 327 zou 
zijn gebouwd op de grondvesten van een Romeinse 
tempel en dat Sint-Willibrord er een waterput zou 
hebben gewijd. Er zijn nu alleen nog maar bouw-
vallen van over, zoals de ringmuur met torens, 
een stuk van het poortgebouw en de kelders. Hier 
woonde lang geleden de jonkvrouw van Wychen, 
die gehuwd was met de heer van Batenburg. Deze 
was berucht als ’de wreedaard van de Maaskant’. 
Zijn vrouw was daarentegen geliefd bij het volk. 
Wat de heer misdeed trachtte zij goed te maken. 
Op een keer kwam haar man met zijn krijgers terug 
op het kasteel met een groot aantal gevangenen. 
De meesten waren ziek en gewond. De heer van 
Batenburg trok zich er niets van aan en liet hen in 

de onderaardse kelder opsluiten. Er was weer volop 
feest in het kasteel. De gevangenen smeekten om 
water tegen de dorst en om hun wonden te verzor-
gen, maar het was vergeefs. Zijn vrouw mocht ook 
niet ingrijpen. Toen zij zat te klagen en te zuchten 
hoorde ze volgens de legende van Batenburg plot-
seling een geheimzinnige stem fluisteren: “Is God 
er dan niet meer? Bat en Borgh”. Zij begon toen 
vol hoop te bidden om de redding van de zieke en 
gewonde gevangenen. En ineens werd de onder-
aardse kerker hel verlicht en ontsprong er tot ieders 
verbazing een waterbron. De gevangenen storm-
den er als wilden op af en ze zongen uit volle borst 
uit dankbaarheid voor dit wonder. De kasteelheer 
schrok, dacht aan een vijandelijke overval en ren-
de naar beneden. Toen hij in de kelders zag wat er 
gebeurd was kon hij eerst zijn ogen niet geloven, 
maar tenslotte viel hij op zijn knieën en gaf alle ge-
vangenen hun vrijheid terug. Nog vele jaren bleef 
de wonderbare bron van Batenburg stromen. 
 

Hans Vermeulen 
  (Overgenomen uit het boek 'Mysteries in Gelder-
land' van Martijn J. Adelmund) 

Foto: 
Het kasteel van Batenburg waar de gebeurtenis plaatsvond
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/
media/apostelbode/ kunt u de meest recente 
versie lezen of downloaden. 
Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, 
vraag dat dan aan via apostelbode@detwaal-
fapostelen.nl.
Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen 
dan kunt u een e-mail of brief sturen naar ad-
ministratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u 
buiten de parochie woont dan moet u in dat ge-
val de portokosten vergoeden. 

Zuster Callista (Annie Roerdink)
* 31-12-1934   		 † 15-8-2025
Annie kwam al jong in contact met de paters maristen 
in Groenlo en Lievelde. In 1956 trad ze in bij de zusters 
dienaressen Jezus Christus Priester, ten dienste van 
de priesters en de priesteropleiding van de maristen. 
Haar hele leven heeft ze in het teken van dienstbaar-
heid gesteld in de huizen van de maristen in Hulst 
en Lievelde. De laatste jaren woonde zr. Callista in 
Rivo Torto. Naast haar intensieve betrokkenheid bij 
haar medezusters, was ze ook heel betrokken bij de 
dorps- en geloofsgemeenschap van Alverna. Zij was 
een vrouw die wist wat ze wilde en daar stevig aan 
vasthield. Dat deed ze op een vriendelijke, positieve 
en goedlachse manier. Op het feest van 
Maria Tenhemelopneming is de Heer 
haar komen halen. We hebben afscheid 
van haar genomen in de Jozefkerk van 
Alverna, waarna we haar lichaam te ruste 
hebben gelegd op het kloosterkerkhof. 
Rust in vrede.

Riky Hormes
* 31-10-1957 		  † 15-8-2025 
Een opvallende verschijning was Riky in Wijchen. Ve-
len kenden haar nog van de videotheek waar ze werkte 
en overliep van filmtips, want ze keek ze allemaal. Op 
haar 33e kreeg ze de diagnose MS. Langzamerhand 
liet haar lichaam het afweten, maar dat weerhield haar 
er niet van om er zoveel mogelijk op uit te gaan. Waar 
ze kwam bracht ze positiviteit. Graag had ze nog eens 
op een olifant willen zitten, maar met de wensambu-
lance met bed en al tussen de olifanten staan kwam er 
dichtbij. Haar laatste wens was het om afscheid te ne-
men van het leven, haar zussen en iedereen om haar 
heen, op een moment dat ze dat nog bewust kon. Die 
wens is wel vervuld.

Theo Strootman
* 15-10-1930 		  † 17-8-2025
Samen met zijn vrouw Reni en zijn gezin woonde Theo 
in het centrum van Wijchen aan de Emilia van Nas-
saustraat. Theo was een bekend gezicht in de Antonius 
Abtkerk, en was lang actief als vrijwilliger bij de vouw- 
en distributiegroep van het parochieblad. Tijdens zijn 

leven heeft hij veel zien veranderen, maar hij bleef al-
tijd rustig en toegewijd. Als opa had Theo een hechte 
band met de kinderen en kleinkinderen en hij bleef tot 
op hoge leeftijd verre reizen maken. Het overlijden van 
Reni was een slag voor hem: hij bleef Reni tweemaal 
per dag bezoeken op het kerkhof. Vol verlangen her-
enigd te worden met Reni overleed Theo. We hebben 
hem uitgeleide gedaan op 23 augustus vanuit de An-
tonius Abtkerk te Wijchen.

Jan Festen
* 2 -9- 1938   		  † 17 -8-2025
Na zijn huwelijk met Marie streek de Wijchense Jan in 
Sambeek neer, om daar een bestaan op te bouwen. Hij 

pakte alles aan om voor zijn gezin te zor-
gen. Als er een probleem was, werkte hij 
gewoonweg wat harder. In 1984 kwamen 
Jan en Marie met hun kinderen terug naar 
Wijchen, waar Jan letterlijk zijn boerderij 
van de grond af heeft opgebouwd. Helaas 
is echter niet alles met hard werken op 
te lossen. Jan werd zelf kwetsbaarder en 
Marie had steeds meer zorg nodig, die hij 
met liefde gaf. Rond de toekomst van het 

bedrijf liep het niet zoals gehoopt. Jan heeft met zijn 
talenten gedaan wat hij kon. Moge hem dat door God 
als gerechtigheid worden aangerekend.

Cor Dekker
* 25 -11- 1958            † 06 -09- 2025
Cor was de middelste van een gezin met drie kinde-
ren, twee zonen en een dochter. Hij was geboren in 
Nijmegen en kende als echte Nijmegenaar de stad 
op z'n duimpje. Zijn grote liefde vond hij bij Anita 
Graveth met wie hij ruim veertig jaar gelukkig samen 
mocht zijn, wonende in de woonvorm de Driestroom. 
Daarna zijn zij verhuisd naar Laverna in Wijchen. 
Met veel toewijding heeft hij gewerkt bij Bisonder. 
Hier werd hij altijd warm en liefdevol ontvangen. 
Bisonder was een tweede huis voor hem. Na een 
kortstondige ziekte is hij overleden. Zijn afscheid 
vond plaats in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen  op 
12 september 2025. Zijn lichaam hebben wij op het 
naastgelegen kerkhof te ruste gelegd.
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 2  6602 HD Wijchen 

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  6613 AH   
 Balgoij  

 H. Judocus | Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen 

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32  6603 CZ Alverna 

 H. Anna | Dorpsstraat 48  6617 AE Bergharen 

 St.- Joris | Dorpstraat 19  6582 AL Heumen 

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  6612 BB Nederasselt 

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 9  6611 BT Overasselt 

 Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  6634 AG Batenburg   

 H. Damianus | Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-53164226

  Pastoraal team
  Theo Lamers		       waarnemend pastoor	  024-6412627	
  Martin Claes	              			   priester   024-6412627		  martin.claes@detwaalfapostelen.nl
  Frits Hendriks	           			   priester	  06-42195922		  frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
  Lara van der Zee		  pastoraalwerker	  06-13659042		  lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

WOORDJE VAN ...

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende geval-
len bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)
Website https://detwaalfapostelen.nl/

LEREN VAN ELKAAR 
BOUWEN AAN DE TOEKOMST

“Je bent nooit te oud om te leren,” schrijft pastor Lara 
van der Zee in deze editie van de Apostelbode. Die 
woorden raakten mij. Ze gelden niet alleen voor school 
of hobby’s, maar ook voor ons samen kerk-zijn. Vorig 
jaar mocht ik, van maart tot oktober, aanschuiven bij 
vergaderingen van bijna alle twaalf geloofsgemeen-
schappen in onze parochie. Overal werd ik hartelijk 
ontvangen, met koffie, een koekje – soms zelfs gebak 
– en vooral met openheid.
Ik merkte hoe verschillend de geloofsgemeenschap-
pen zijn, met elk hun eigen geschiedenis en sfeer. Veel 
contactraadsleden zijn al jarenlang actief. Ze kennen 
hun gemeenschap van binnenuit en dragen haar een 
warm hart toe. Vaak waren het mensen die de moei-
lijke fusieperiode meemaakten. Zoals: ‘Wij moesten 
naar Wijchen…’, ‘Wordt niet naar ons geluisterd…’, ‘Ei-
genheid is toch heel belangrijk…’ – zulke opmerkingen 
hoorde ik op veel plekken al vroeg in het 
gesprek. Toch klonk er ook iets anders 
door: ‘We moeten omarmen wat er nog 
is.’ Dat woord – omarmen – trof mij. Geen 
sprake van opgeven, wél van trouw en be-
trokkenheid, maar ook van verlangen naar 
steun en erkenning vanuit de parochie.
We spraken niet alleen over verleden en pijnpunten, 
maar juist ook over de toekomst. Over het gat dat ont-
staat tussen jong en oud. Over hoe we aandacht en 
respect blijven geven aan ouderen die hun leven bin-
nen hun eigen geloofsgemeenschap willen afronden. 

Over hoe we tegelijk nieuwe wegen moeten inslaan: 
minder dopen en communies vragen om een andere 
aanpak, meer ‘ontmoeten’, ‘ontdekken’, ‘vieren’ en ‘hel-
pen’ met elkaar. Sommige contactraden gaven aan 
nog niet goed bekend te zijn met deze nieuwe insteek 
– Apostelen 2.0 en Dienen NU (onze nieuwe aanpak 
van kerk-zijn) – maar wilden er wél over meedenken.
Wat mij raakte was dat niemand achterover wil leunen. 
Vrijwel overal werd gesproken over zelf verantwoorde-
lijkheid nemen, elkaar inspireren, kennis uitwisselen 
tussen vrijwilligersgroepen. Het is leren in de breedste 
zin van het woord: niet alleen nieuwe technieken of Bij-
belteksten, maar leren hoe we samen kerk kunnen zijn 
in een veranderende tijd.
Met het recente vertrek van pastor Jack Steeghs is 
dat leren en samen optrekken misschien nog wel 
belangrijker geworden. Zijn inzet en pastorale ken-
nis laten een leegte achter, maar ook een uitnodiging: 
we kunnen elkaar iets leren, elkaar ondersteunen en 
misschien zelf nieuwe taken oppakken. Wie weet ont-
dekken we zo verborgen talenten bij elkaar – en leren 
we er nog iets bij ook.

Lara schrijft dat zij hoopvol wordt van ou-
deren die nieuwsgierig blijven. Ik deel dat 
gevoel. Het geeft mij moed dat zovelen, 
ondanks veranderingen, willen blijven le-
ren en bouwen aan de toekomst van onze 
parochie. Misschien is dat wel het mooi-

ste wat we kunnen doen: niet blijven hangen in wat 
was, maar ook niet loslaten wat ons draagt. Samen 
leren hoe het anders kan, met oog voor elkaar. Zo blijft 
er ruimte voor groei – voor jong én oud. Laten we die 
ruimte samen benutten.

Piet van Erp
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JE BENT NOOIT TE OUD OM TE LEREN
De scholen zijn weer begonnen. Met wisselend en-
thousiasme zijn mijn drie kinderen weer aan een 
nieuw jaar begonnen. De een is blij om na een lange 
vakantie weer aan de slag te gaan met nieuwe vak-
ken en nieuwe kennis te ontdekken. Voor de ander 
had de vakantie best nog wat langer mogen duren 
want waar is dat leren eigenlijk goed voor? 

Ook voor volwassenen is er weer een groot aan-
bod om je te blijven ontwikkelen. Van alle kanten 
worden er opleidingen en cursussen aangeboden. 
We doen daar als kerk zelf ook aan mee met ons 
mooie Blauwe Boekje. Het is nog te verkrijgen in 
de kerken, het parochiecentrum en de bibliotheek. 
Als je het doorbladert vind je ook daar een breed 
aanbod, voor ieder wat wils. Maar dan moet je wel 
willen natuurlijk. 

Zelf vind ik het heerlijk om nieuwe dingen te leren. 
Ik kan helemaal blij worden als ik een nieuwe func-
tie ontdek op mijn telefoon of in mijn auto. Met de 
snelle ontwikkelingen in de elektronica zijn daar 
altijd weer nieuwe dingen te vinden. Ook bij mijn 
hobby’s houd ik ervan om steeds weer iets nieuws 
te leren. Soms moet ik mezelf zelfs dwingen om 
een werk af te maken omdat ik het al snel niet meer 
interessant vind als ik merk dat ik de nieuwe tech-
niek onder de knie heb. 

Nieuwe talen leren vind ik heel leuk. En ook in mijn 
werk vind ik het fijn dat ik steeds weer nieuwe situ-
aties en vragen tegenkom zodat ik kan blijven leren. 

Ook in ons geloof is er altijd nog wat te leren. Je-
zus noemde de twaalf die hij uitkoos niet voor niets 
‘leerlingen’. Als ik iets geleerd heb van mijn zes jaar 
studie theologie, is het wel dat onze kennis over 
God altijd beperkt is, dat God groter is dan wij kun-
nen bevatten en dat je dus altijd leerling blijft. Als 
je er open voor staat, ontdek je steeds weer nieuwe 
kanten van God. En in de Bijbelteksten zijn ook tel-
kens weer nieuwe betekenissen te vinden, ook al 
zijn de teksten nog zo oud. Maar God blijft ons ook 
dingen leren doorheen het leven: dat dingen niet al-
tijd zo zwart-wit zijn als we eerst dachten, dat pijn 
die onoverkomelijk leek toch weer overgaat, dat je 
in elke levensfase mooie mensen tegenkomt die je 
op je levensweg vergezellen, dat God altijd met je 
mee blijft gaan. Dit zijn dingen die je vaak pas op 
latere leeftijd echt gaat zien. Kortom: je blijft je le-
ven lang leren.

Er wordt wel eens teleurgesteld of bezorgd gerea-
geerd als er bij een lezing of gespreksgroep ‘alleen 
maar’ ouderen komen. Ik word er blij van. Dit zijn 
mensen die hun nieuwsgierigheid nooit hebben 
verloren, die willen blijven leren. Die mij als veerti-
ger laten zien dat er altijd ruimte blijft voor groei en 
dat ik nooit klaar ben met leren. Dat geeft mij hoop 
voor de toekomst.

Pastor Lara van der Zee


