
H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, 
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, 

H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, 
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, 

              		 H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius 
Abt-Wijchen-centrum,  H. Paschalis-Baylon-Woezik

De Apostelbode
Jaargang 16 | nummer 1 februari 2026

aswoensdag
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* aanmelden verplicht

OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, 
hartelijk dank daarvoor.

Op dinsdagmorgen 27 januari, 10 en 24 februari 
staat het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 
11.30 uur open voor alle ouderen uit onze parochie. 
Dan is er de mogelijkheid voor onderlinge contac-
ten in een gezellige sfeer met een kopje koffie of 

thee. Tot ziens in het parochiecen-
trum aan de Oosterweg in Wijchen. 
Welkom!

Nel, Toos en Waldi

doet u al mee? 
Rekening: 
 NL65 RABO 0135 4634 59
 o.v.v. Actie Kerkbalans
 Parochie De Twaalf Apostelen
  Wijchen

25 januari 12.00-13.30 uur Parochiemuseum De Kijkzolder

Oosterweg 4 Wijchen
27 januari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
29 januari 15.00 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Lezing: ‘Carnaval en gemeenschapszin’
* 29 januari 19.30 uur parochiecentrum 
‘Grote Vragen’ bijeenkomst: ‘Wie waren de twaalf 
apostelen?’ Oosterweg 4 Wijchen
* 6- 8 februari Kloosterweekend

Oude Emmausklooster Velp

5 februari inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 2 (2026)
5 februari 19.30 uur Mamre Druten (VOS)
Film: The King’s Speech
10 februari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
14 februari 19.00 uur H. Annakerk Bergharen

Carnavalsmis
Vanaf 16 februari elke maandag 19.30 uur parochiecentrum

Bezinningsbijeenkomst op weg naar Pasen: ‘Sa-
men vasten’ Oosterweg 4 Wijchen
22 februari 12.00-13.30 uur Parochiemuseum De Kijkzolder

Bezoekadres: Oosterweg 4 Wijchen
24 februari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
26 februari 19.30 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Film: Thank you for the Rain

26 en 27 maart 20.00 uur Antonius Abtkerk Wijchen

Duo’s (piano en viool): deelnemers aan de interna-
tionale masterclass voor kamermuziek

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is be-
doeld voor de periode van 28 februari 

t/m 5 april. Kopij kan tot en met 5 februari per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.
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ACTIE KERKBALANS 2026 VAN DE BESTUURSTAFEL

Samen bouwen aan een levende kerk

Net als ieder jaar neemt de pa-
rochie ook dit jaar weer deel aan 
de actie Kerkbalans. Het thema 
van deze actie is 'Geef vandaag 
voor de Kerk van morgen'. Dit 
is meer dan een slogan, het is 
een uitnodiging om samen te investeren in iets dat 
ons allemaal raakt: een kerk die leeft, verbindt en 
hoop geeft. Want in een onzekere tijd biedt de kerk 
houvast aan allen die het moeilijk hebben.

De kerk is geen stilstaand monument, niet alleen 
een gebouw, maar een gemeenschap die midden in 
de samenleving staat. Waar kinderen gedoopt wor-
den, huwelijken gesloten en troost wordt gevonden 
bij verdrietige momenten.

Maar al deze waardevolle momenten zijn niet van-
zelfsprekend. Ze zijn alleen mogelijk dankzij de 
inzet, betrokkenheid en financiële steun van ons 
allemaal. Zonder uw bijdragen kan de parochie niet  
langer alle activiteiten organiseren, minder pasto-
rale zorg bieden en minder  hulp verlenen aan wie 
dat nodig heeft. 
Daarom hebben veel parochianen onlangs weer 
een brief ontvangen om ook in 2026 een bijdrage 
aan de actie Kerkbalans te leveren. De mogelijkhe-
den die daarvoor worden geboden zijn: het afgeven 
van een machtiging voor (periodieke) incasso, het 
overmaken op IBAN NL65 RABO 0135 4634 59 t.n.v. 
parochie De Twaalf Apostelen, of het gebruikmaken 
van bijgaande QR-code. Allen die een doorlopende 
machtiging hebben afgegeven en degenen die al 
een bijdrage voor 2026 hebben overgemaakt, har-
telijk dank daarvoor.

Namens het parochiebestuur,
de penningmeester,

Piet van Kerkhof. 

In de afgelopen periode hebben we, ondanks de 
te kleine bezetting, een aantal zaken besproken. 
Een van die zaken is de ontwikkeling die er is op 
het gebied van de kerkenvisie en het beleidsplan 
dat er ligt over het aanhouden van gebouwen. We 
hebben onlangs een periode van exclusiviteit afge-
sproken met een partij die mogelijkheden ziet voor 
de kerk en pastorie in Bergharen. In deze periode 
gaat deze partij draagvlak proberen te verkrijgen 
voor haar plannen bij de gemeente en de gemeen-
schap.  Ook voor Balgoij ligt er nu een scenario dat 
kan rekenen op een positief oordeel van de monu-
mentencommissie. We gaan ons nu beraden over 
welke stappen hierna te zetten zijn.
Waar we eerder kandidaten hadden voor de kerk in 
Alverna, maar niet tot een direct en concreet vervolg 
kwamen, is nu besloten om die kerk vooralsnog 
niet te verkopen. De nog overgebleven geïnteres-
seerde partij is hierover geïnformeerd. Argumenten 
hiervoor zijn mede met de contactraad en het pas-
toresteam besproken. Onder andere een toename 
in activiteiten en aantallen kerkgangers, maar ook 
de energieverbruiken zijn hiertoe aanleiding ge-
weest. Een koorrepetitie of andere activiteit is daar 
facilitair minder ingrijpend of gewoon voordeliger 
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De engelententoonstelling achter in de Antonius 
Abtkerk in Wijchen mocht tijdens het kerstevene-
ment Winters Wijchen en (in afgeslankte vorm) in 
de kerstperiode die erop volgde op grote belang-
stelling rekenen. Veel mensen liepen even langs 
om de engeltjes te bewonderen. Er was dan ook 
genoeg te zien: engelen in alle soorten en maten, 
gemaakt van allerlei verschillende materialen. Zo 
waren er engelen van porselein en hout en glas, 
gehaakte en geborduurde engelen, engelen die 
zongen of muziek maakten, engelen als dragers 
van liefde en licht, en een beeld van aartsengel Mi-
chaël die ons mensen beschermt tegen het kwaad.
Sommige engelen kwamen met een verhaal, zoals 
de ‘verstrengel’ van priester Frits Hendriks. Dit 
beeld bestaat uit twee engelen die elkaar omhelzen 
en duidt daarmee op de kracht van de ontmoeting. 
Een engelachtige bewerking van het parochiemot-
to: ‘Samen het verhaal van God en mensen 
ontdekken.’
Ook De Kijkzolder droeg bij aan de tentoonstelling. 
Er stond een tafel vol engelen die uit het museum 
afkomstig waren, waaronder een aantal fraaie an-
tieke paren en een serie kleurrijke buitenlandse 
engelen. Maar het hoogtepunt van de tentoon-
stelling werd toch wel gevormd door de door het 
museum beschikbaar gestelde vitrinekast vol en-
geltjes van zuster Angelina. Deze zuster is lange 
tijd actief geweest in de parochie, onder andere als 
gastvrouw en door haar betrokkenheid bij de biblio-
theek. Zij hield veel van engelen en had daarom, zo 
weten mensen die haar bezocht hebben, haar hele 
huis vol met engelen staan. Fijn dat haar verzamel-
ing zo nog eens een keer extra in de belangstelling 
mocht staan!
Voor wie wilde lagen er engelengebeden om mee 
naar huis te nemen. Het krachtige, korte gebed tot 
de heilige engelbewaarder wil ik ook langs deze 
weg graag met u delen:
‘Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de 
goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, ver-
licht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.’

Sabine Beurze

ENGELENTENTOONSTELLING

KLOOSTERWEEKEND
6-8 FEBRUARI 2026

Een nieuwe, internationale groep broeders
is in het oude Emmausklooster in Velp 
bij Grave getrokken. Maak dit weekend 
kennis met hen. Verder is er tijd voor 
gebed, rust, Bijbel lezen en gesprek.

Meer informatie en aanmelden:
lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

dan elders, of op andere plaatsen zoals in de Em-
manuel niet meer mogelijk. Alverna heeft hierover 
elders ook in eigen bewoordingen een stuk inge-
stuurd.
Over de voornemens in het beleid om op den duur 
te komen tot minder kerkgebouwen wordt in de 
komende periode binnen het pastoresteam en het 
bestuur verder nagedacht. Ook het uitstellen van 
een dergelijk voornemen is daar onderdeel van. Het 
is zeker niet de bedoeling om hiermee onrust en 
onzekerheid te creëren, maar we hebben inmiddels 
wel geleerd dat beginnen niet direct resultaat op-
levert. 
Een ander punt is de bezetting van het bestuur 
en de eventuele hulp hiervoor vanuit het bisdom. 
Ondanks herhaalde oproepen met de nodige ur-
gentie zijn de functies van secretaris, notulist en 
algemene leden van het bestuur nog steeds vacant 
of interim ingevuld. Dit is echter niet houdbaar op 
langere termijn. Ook als aanvulling en op termijn 
vervanging van onze vastgoedadviseur voor het 
onderhoud komen we graag in contact met perso-
nen die hierin een uitdaging zien.

Namens het bestuur, Gerard Arts
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'GROTE VRAGEN' BIJEENKOMSTEN

Het gaat in ons geloof niet alleen om samen bidden 
en vieren, er mag ook de ruimte zijn om tot ge-
loofsverdieping te komen door lezen, discussie en 
samen ontdekken. Vanuit dit perspectief heeft zich 
vorig jaar een groep mensen verdiept in het thema 
lhbtiq+ in de kerk. Dat traject is afgerond, maar er 
bleken onder de deelnemers meer vragen te leven. 
Daarom vindt er dit jaar een doorstart plaats in een 
nieuw jasje: de ‘Grote Vragen’ bijeenkomsten. 
Het doel van deze bijeenkomsten is om samen te 
komen rond een vraag die vanuit de groep gesteld 
is. Een van de pastores zal het thema uitwerken en 
een week voor de bijeenkomst leesmateriaal rond-
sturen ter voorbereiding. Op de avond zelf volgt een 
korte presentatie, waarna we samen in een open 
gesprek tot verdere verdieping kunnen komen. We 
willen proberen ongeveer eens in de vier tot acht 
weken samen te komen.
Het kan fijn zijn om zo’n verkenningstocht te ma-
ken met mensen die in een vergelijkbare fase van 
hun leven zitten, omdat je dan eenzelfde taal en 
ervaringen deelt. Daarom is ervoor gekozen deze 
bijeenkomsten te houden voor mensen in de leef-
tijd van dertig tot vijftig jaar.
De eerste bijeenkomst staat gepland op donderdag 
29 januari om 19.30 uur in het parochiecentrum, en 
heeft als thema: ‘wie waren de twaalf apostelen?’ 
Onze parochie is naar deze groep mensen vernoemd, 
maar hebben we er eigenlijk wel een beeld van wie 
zij waren? Waar staan zij voor en wat kunnen wij in 
het hier en nu nog van hen leren?
Heb je zin om je met een groep leeftijdsgenoten ver-
der te verdiepen in geloofsvragen? Zou je ook wel 
eens meer willen weten over de twaalf apostelen? 
Meld je dan aan via: info@detwaalfapostelen.nl

Sabine Beurze

Wijchen - Beuningen

In een vorige editie 
van de Apostelbode 
heb ik gemeld dat de 
vastenperiode in onze 
parochie dit jaar in het 
licht van 'steun aan mensen die in moeilijkheden 
zitten' zal staan. Niet vreemd, want als christenen 
hebben we de taak om steun te verlenen aan hen 
die het niet breed hebben. De Voedselbank Wij-
chen-Beuningen brengt deze taak dagelijks in de 
praktijk door de steun die zij verleent in de vorm 
van producten.

Zoals de meesten van u zullen weten, heeft de 
Voedselbank Wijchen-Beuningen recent een nieuw 
uitdeelcentrum in gebruik genomen in de voor-
malige Emmanuelkerk. Wat is er mooier dan de 
Voedselbank nu  'een zetje in de rug' te geven op 
haar nieuwe locatie, maar tevens ook als cadeau 
aan de cliënten, voor de nieuwe ruimte die men nu 
heeft.

Het hoeft voor u niet moeilijk te zijn om te beslissen 
wat u zult doneren. U komt wekelijks meerdere ma-
len in de winkel of supermarkt voor uw dagelijkse 
behoefte aan voedingsmiddelen. Bedenk bij het 
kiezen van de producten die u koopt ook eens welk 
product u wilt doneren aan de Voedselbank. Voor 
de producten die u kiest, heeft de Voedselbank na-
tuurlijk wel een voorkeur voor houdbare producten 
die bij kamertemperatuur bewaard kunnen worden.

De hele vastentijd zullen er achter in de kerken van 
onze parochie kratten van de Voedselbank staan 
waarin u de donatie kunt plaatsen. Wij zullen de 
kerken vragen om in hun Mariakapel ook een krat 
te zetten, zodat u ook doordeweeks uw donatie kan 
brengen. 
Ik weet zeker dat uw donatie een helpende hand is.

Hein Kroft

HELPENDE HAND VOOR DE VOEDSELBANK
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VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

Carnaval en gemeenschapszin

De Wijchense schrijver/
publicist Vincent Cantrijn 
vertelt aan de hand van 
persoonlijke ervaringen 
hoe in bepaalde plaatsen 
carnaval gevierd wordt 
als een volksfeest met ge-
meenschapszin en saamhorigheid.
De Schakel, donderdag 29 januari, 15.00 uur.

Film: The King’s Speech

Een film over het leven van 
koning George VI, de vader 
van de in 2022 overleden 
koningin Elizabeth II. Direct 
na het overlijden van zijn 
vader en het aftreden van 
zijn broer Edward, wordt hij 
koning van Engeland. Maar 
het land staat aan de voor-

avond van de Tweede Wereldoorlog en hij heeft zijn 
hele leven al een ernstig stotterprobleem. Met be-
hulp van een logopedist gaat het toch lukken.
Mamre, Druten, donderdag 5 februari, 19.30 uur.

Samen vasten

In de vastentijd komen 
we elke maandagavond 
bij elkaar om samen op 
weg te gaan naar Pasen, 
ieder met zijn eigen voor-
nemens. We praten elkaar bij over hoe het gaat en 
soms is er ook een bezinnende of verdiepende ac-
tiviteit.
Parochiecentrum, Oosterweg 4, vanaf 16 februari, 
19.30 uur.

Film: Thank you for the 
Rain

De Keniaanse boer Ki-
silu begint met filmen, 
de weersomstandig-
heden worden in zijn 
land steeds extremer. 

Na een enorme droogte vernietigt een storm zijn 
huis en een overstroming zet zelfs alles blank. 
Kisilu voert actie tegen de gevolgen van klimaat-
verandering, maar dan krijgt hij ook te maken met 
bureaucratie, politieke belangen en arrogantie.  
De Schakel, donderdag 26 februari, 19.30 uur.

Meer informatie staat in het bekende ‘Blauwe 
Boekje’ www.rivierenlandoost.nl>blauwe boekje

ASWOENSDAG EN CARNAVAL

Aswoensdag – wat vieren we nu eigenlijk?
Met Aswoensdag begint de 
veertigdagentijd. Een paar da-
gen daarvoor vieren we met 
carnaval nog uitbundig feest. 
Maar op Aswoensdag begint 
het toeleven naar Pasen.

Op Aswoensdag laten veel 
christenen een askruisje op hun voorhoofd teke-
nen. Wanneer je een protestantse of evangelische 
achtergrond hebt, dan is Aswoensdag misschien 
wat onbekend. Maar ben je vertrouwd met de 
rooms-katholieke traditie, dan is de kans groot dat 
je naar de kerk gaat om een askruisje te halen.
De as die wordt gebruikt is een teken van rouw. Dat 
herinnert eraan dat elk mens op een dag zal ster-
ven. Maar het kruisje is ook een teken van hoop: de 
dood heeft niet het laatste woord. Jezus Christus is 
sterker dan de dood!

Begin van veertig dagen vasten

Veel mensen gaan vanaf Aswoensdag veertig da-
gen vasten, om zo te herdenken wat Jezus voor 
ons heeft gedaan én om zich in die periode extra 
te richten op gebed en het lezen van Gods Woord. 
Veel mensen eten in deze periode bijvoorbeeld 
geen vlees of toetjes, gamen niet of ze kijken geen 
televisie. Zo creëer je (extra) tijd en ruimte voor 
God. Daarom heet de periode van Aswoensdag tot 
Pasen ook wel de vastentijd.

Weetje: Aswoensdag valt ieder jaar op een andere 
datum, maar altijd veertig dagen vóór Pasen (de zon-
dagen niet meegerekend).

Carnaval

In het weekend voorafgaand 
aan Aswoensdag wordt vooral 
in het zuiden van Nederland 
en in België carnaval gevierd. De mensen gaan 
nog even uit hun dak voordat de vastentijd begint. 
Het Bijbelse feest dat hierop lijkt, is Poeriem. Als 
herinnering aan de dag waarop de Joden werden 
aangevallen en een grote overwinning behaalden 
(lees het verhaal van Ester maar eens), werd er 
uitbundig feestgevierd door Mordechai en andere 
Joden. Nog steeds wordt dit feest ieder jaar in het 
voorjaar gevierd. Mensen houden een feestmaal-
tijd, geven elkaar cadeautjes en verkleden zich.

bron:https://www.kindenbijbel.nl/article/aswoensdag-
wat-vieren-we-nu-eigenlijk/
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APOSTELEN 2.0      

www.detwaalfapostelen.nl

M25 MAAKT MET EEN KLEIN 
GEBAAR  GROOT VERSCHIL

De tienergroep M25 (onderdeel van 
Apostelen 2.0) verdiept zich in de werken van 
barmhartigheid (Matteüs 25). Eén van de projecten 
is dat de groep geld inzamelt voor dak- en thuis-
lozen. Met de inzameling kon de groep deelnemen 
aan een rondleiding door Nijmegen, waarbij de 
ontmoeting met en de manier van leven van een 
dak- en thuisloze zonder poespas zichtbaar wordt. 

Op een frisse dag in november vond de rondleiding 
plaats en stonden we al vroeg op Nij-
megen Centraal. Eigenlijk zou een 
dakloze vrouw de rondleiding geven, 
maar zij had een verbod in het centrum 
van Nijmegen. Bernard (voorzitter en 
initatiefnemer van Stichting Vage-
bond) nam haar plaats in. Hij kwam 
ons tegemoet en begeleidde ons naar 
de ‘dark side’ van Nijmegen. 

We wandelden ruim anderhalf uur 
door de stad. De donkere schimmige 
steegjes die voor ons onheilspellend 
en onveilig voelen, bieden de dak- en 
thuislozen juist beschutting. Soms 
is er zelfs een verwarming te vin-
den. Op de route stelde Bernard ons 
voor aan Jan. Hij woont al dertig jaar 
op straat en kan zich geen binnen-
leven meer voorstellen. We liepen 
langs de Titus Brandsmakapel waar 
verschillende initiatieven te vinden 
zijn om dak- en thuislozen te steu-
nen. Zo zijn er momenten om kleding 
op te halen en wordt de kerstbrunch 
daar georganiseerd. Ook is er een 
straatdokter in Nijmegen. Hier kan 
IEDEREEN terecht. Dus ook ver-
slaafden en asielzoekers. Er worden geen vragen 
gesteld.

Bernard liet ons ook een café zien, waar post-its 
hangen voor gratis kof-
fie of thee. ‘Uitgestelde 
koffie’ heet het. Iemand 
rekent twee kopjes kof-
fie af, maar neemt er 
maar één. Het andere 
kopje koffie schrijf je 

op de post-it en hang je op het raam. Iemand die 
het niet kan betalen, kan de post-it pakken en krijgt 
de koffie. 

Dat kunnen wij ook, dachten wij. We zijn meteen 
het centrum van Wijchen ingegaan. 'Lieve Sophie' 
is enthousiast en 'Brownies & Downies' denkt er 
nog over na. We plannen snel een moment om met 
een paar M25’ers samen te komen om het idee uit 
te werken. Het voelt goed om zo ons steentje bij 
te kunnen dragen en we hopen een klein verschil 
te kunnen maken voor iedereen die soms een klein 
steuntje in de rug nodig heeft. Hoppa! Zo doen we 
dat!!!

Groeten van de tienergroep M25;
Imke, Ronan, Jelmer, Lieke, Emma, Koen, Femke en de 

rest! 

Apostelbode 16-01.indd   7Apostelbode 16-01.indd   7 18-1-2026   18:52:1118-1-2026   18:52:11



Parochie de twaalf apostelenPagina 8 nummer 16-01, februari 2026

PASTORAAT VAN NABIJHEID PETJE AF....

Overasselt, Nederasselt en Heumen

In de week voor Kerst-
mis zijn er 220 kaarten 
rondgebracht bij paro-
chianen van 80 jaar en 
ouder, in de kerkdorpen 
Overasselt, Nederas-
selt en Heumen. Het 
was de eigen kerstkaart 
van parochie De Twaalf 
Apostelen, met daarin een 
inlegvel van het Pastoraat van
 Nabijheid met een kerstwens en een wens voor het 
nieuwe jaar.
Ook stond daarop aangegeven dat de inwoners 
van Overasselt, Nederasselt en Heumen, als zij dat 
wensen, een bezoek kunnen ontvangen van een 
van de leden van het Pastoraat van Nabijheid. 
Voor Heumen kunt u zich melden bij:
Hanneke van Wamel tel: 024-3585888.
Voor Nederasselt bij:
Riek van Haren tel: 024-6221222.
Voor Overasselt bij:
Ricky Ariëns tel: 06-23480607.

Misschien een idee voor in de donkere maanden 
die nog gaan komen?

Ricky Ariëns,                                                                                 
coördinator Pastoraat van Nabijheid 
Overasselt, Nederasselt en Heumen 

Verbazing alom toen men in het 
parochiecentrum de vrijwilli-
gers van het parochiemuseum 
zag vergaderen met een petje op. 
Maar al snel werd duidelijk dat alle aan-
dacht uit ging naar Berth Toenders. Zij nam als lid 
van de beheergroep De Kijkzolder afscheid wegens 
fysieke ongemakken. Berth was vanaf de eerste 
uren met hart en ziel betrokken bij de oprichting. 
Met initiator pastor Jos van Minderhout heeft ze 
eerst twee jaren lang de voorbereidingen getroffen 
om op 1 mei 2001 (dus 25 jaar geleden!) officieel 
het museum te kunnen openen. Enthousiast en 
met kennis van zaken heeft ze daarna bezoekers 
verteld over de vele attributen op De Kijkzolder en 
meegewerkt aan het opzetten van wisselcollecties. 
Daarom….…Petje af. 
Eerder heeft ze zich al voor veel zaken ingezet bij 
meerdere parochiegemeenschappen, in werkgroe-
pen, commissies, communievoorbereiding, het 
ziekenpastoraat, etc. 
Daarom werd haar bij dit afscheid ook een kaars 
en een kaart namens de parochie overhandigd als 
dank voor al haar activiteiten. 
Ja, Petje af voor Berth.

G. Toonen

De communiteit van minderbroeders franciscanen 
in Alverna bestaat uit ongeveer vijftien broeders, 
waarvan tweederde min of meer zorg nodig heb-
ben. De broeders verlenen onderling broederlijke 
hulp, maar het lukt ze niet aan alle vraag en be-
hoefte te voldoen.
Daarom zoeken zij per direct twee professionele 
mantelzorg(st)ers, die elk flexibel ingezet kunnen 
worden voor 24 uur per week (incl. het weekend). 
De aanstelling is voor één jaar, met de mogelijkheid 
van een vaste aanstelling.

Een precieze beschrijving van de functies is ver-
krijgbaar bij apostelbode@detwaalfapostelen.nl.

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij de 
gardiaan, pater Ben Bolmer o.f.m., tel. 024-6636541. 
Sollicitaties te sturen naar zorgcoordinator@min-
derbroedersfranciscanen.net.

MANTELZORG(ST)ERS GEVRAAGD!
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HEILIGE JOHANNES VAN HET KRUIS

karmeliet (1542 – 1591)

Juan de Yepes werd geboren in 1542 te Fontiveros 
(Spanje). Zijn moeder  Catalina Alvarez was afkom-
stig uit een arm geslacht. Een weduwe in Fontiveros 
had haar als weeskind aangenomen en opgevoed. 
Vader Gonsalvo kwam uit een adellijk geslacht van 
de Yepes. Door zijn huwelijk werd hij uit de familie 
gestoten. Hij was handwever. Hij stierf al in 1545, drie 
jaar na de geboorte van Juan, die zijn derde kind was. 
Juan trad in 1563 als novice in het karmelietenkloos-
ter van Medina del Campo in Avila en nam de naam 
Juan de San Matias aan. In 1565 ging hij studeren 
aan de universiteit van Salamanca. Hij was een bril-
jant student en een sterke religieuze persoonlijkheid. 
In 1567 werd hij tot priester gewijd. Hij 
heeft gedurende zijn religieuze leven als 
karmeliet verschillende functies gehad: 
rector, prior, provinciaal. Tijdens zijn leven 
vond het Concilie van Trente plaats als 
antwoord op het opkomend protestan-
tisme.
Hij ontmoette Theresia van Avila, die 
zevenentwintig jaar ouder was dan hij, 
verschillende keren en zij kregen een 
goede band. Zij waren geestverwanten en bei-
den grote mystici binnen de Kerk. Theresia stichtte 
contemplatieve kloosters, waar de oorspronkelijke 
Regel van de Karmel werd toegepast en in praktijk 
gebracht. Dat werd de orde van ongeschoeide kar-
melietessen genoemd. Juan stond volledig achter 
deze ontwikkeling en werkte nauw met haar samen. 
Hij stichtte ook kloosters van ongeschoeide kar-
melieten Zij traden beiden op tegen de verslapping 
en laksheid die was ontstaan vanwege de concur-
rentie met andere ordes, zoals de augustijnen en 
dominicanen. De opstandigheid van Juan (Johan-
nes) tegenover zijn overste leidde tot conflicten bij 
de stichting van ‘illegale’ kloosters. Hij overtrad de 
gehoorzaamheidsplicht en belandde een tijdje in de 
gevangenis van Toledo in 1575. In de gevangenis 
overdacht hij de weg naar God. In gedichten loofde 
hij God. Een tijd- en landgenoot, pater Eliseo de los 
Martires, heeft voor het canonisatieproces (het pro-
ces voor de heiligverklaring) een getuigenis afgelegd, 
die als betrouwbaar kan worden beschouwd. Hij ty-
peert Sint-Jan als volgt: “Hij was middelmatig van 
gestalte, zijn gelaat was ernstig en dwong eerbied 
af, het was enigszins gebruind en goed van pro-
portie. Zijn manier van doen en spreken was kalm, 
zeer geestelijk en verrijkend voor degenen die naar 
hem luisterden en met hem omgingen. Het contact  
met hem was zo uniek en vruchtbaar, dat mannen 
en vrouwen vergeestelijkt bij hem vandaan gingen, 
vroom en ingenomen van de deugd.

Hij was vertrouwd met het gebed en de omgang 
met God. Hij hield van ingekeerdheid, sprak wei-
nig en lachte niet vaak – en dan nog zeer beheerst. 
Hij vermaande in broederlijke liefde en met milde 
strengheid. Alles deed hij met bewonderenswaar-
dige sereniteit en ernst.”

Johannes de mysticus

Als religieus mens streefde hij naar de eenwording 
met God in navolging van Christus. De kruisdood van 
Christus speelde bij Johannes een centrale rol in zijn 
leven. Daarom noemen we hem Johannes van het 
Kruis. Er zijn in de ontwikkeling naar mystieke een-
wording drie fasen te onderscheiden: de weg van de 
loutering – de weg van de verlichting – de weg van 
de vereniging van de ziel met God.
Een lange weg van gebed en versterving, die vele 

heiligen hebben gevolgd. Sommigen heb-
ben laten weten dat God hun ziel even 
heeft geraakt. Vaak zwijgen zij over deze 
intieme gebeurtenis. Gebed, meditatie 
en stilte staan in het leven van de mysti-
cus centraal. Johannes heeft heel veel 
geschreven, maar niet met het oog op 
publicatie. Alles wat hij schreef was pure 
poëzie en niet gemakkelijk te lezen. Geluk-
kig is veel werk bewaard gebleven en in de 

loop van de tijd veel gelezen en becommentarieerd.  
In 1974 verscheen een bundel van dertienhonderd 
pagina’s met zijn mystieke werken. Ik noem: 'De be-
stijging van de berg Karmel, 'Donkere nacht van de 
ziel', 'Levende liefdesvlam'; het geestelijk belang-
rijkste gedicht heet 'Geestelijk Hooglied'. Daarnaast 
schreef hij vele geestelijke gedichten.
Een slopende ziekte maakte een eind aan zijn le-
ven, hoewel hij pas eenenvijftig jaar was. Hij zocht 
de eenzaamheid, werd van alle ambten ontheven, 
bleef veel tegenstand ondervinden, behalve van zijn 
geestgenoten en vrienden. Hij stierf in Ubeda op 14 
december 1591.
Hij werd heilig verklaard door paus Benedictus XIII  
op 26 december 1726 en paus Pius XI heeft Johan-
nes van het Kruis in 1926 tot kerkleraar aangesteld. 
Paus Johannes Paulus II was een groot bewonde-
raar van Johannes van het Kruis. Hij promoveerde 
in 1948 in Rome op een proefschrift over de heilige.
Ik eindig met een mystieke tekst uit zijn omvangrijke 
oeuvre. Ik kies strofe 1 van het Geestelijk Hooglied, 
waarin Johannes de vereniging met God zoekt. 
“Waar houdt Gij U verborgen,
Beminde, en Ge laat me in zuchten achter?
Gelijk een hert ontvlucht Ge,
Nadat Ge mij gewond hebt;
Ik liep en riep U na en Gij waart spoorloos.”

Koos Leemker
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IN GESPREK MET ...JACQUELINE POMPE

God, ik ben er voor U.

Als je Jacqueline ontmoet, voel 
je meteen haar enthousiasme. Zij 
vertelt met overtuiging over haar 
ideeën. 

Jacqueline is in december 1954 in 
Indonesië geboren en heeft haar 
jeugd doorgebracht in het buiten-
land. Haar vader werkte bij Shell in 
Den Haag. Eigenlijk woonde je in 
Den Haag, maar als werknemer kon 
je overal naar toegestuurd worden, 
zoals o.a. naar Indonesië, Venezuela 
en Iran. Ook op latere leeftijd ging zij weer naar het 
buitenland. Vanaf 1980 woonden zij en haar man 
ook in Indonesië en Pakistan. Dit keer uitgezonden 
via het ministerie van ontwikkelingssamenwerking.
Zij hebben drie kinderen. Alle drie zijn zij ook in 
Indonesië geboren. In 1987 hebben zij een jaar 
in Groesbeek gewoond, dat was tussen twee uit-
zendingen in. Sinds 1990 wonen zij permanent in 
Nederland, en wel in Overasselt. 
Tot voor kort gaf Jacqueline yogales, iets wat goed 
aansloot bij de manier waarop zij in het leven staat. 

Een weg die in Berg en Dal begon

De eerste tijd in Overasselt bleef zij naar de Ce-
nakelkerk gaan. Samen met andere parochianen 
maakte zij daar deel uit van de 'preekvoorberei-
dingsgroep'. De groep leerde om een lekenpreek te 
maken. 
Sinds een paar jaar kerkt zij echter in de kerken 
die dichterbij zijn. Wat ooit in Groesbeek begonnen 
was, probeert zij jaren later verder te ontwikkelen in 
Overasselt. Het werd een woorddienst, gebaseerd 
op 'lectio divina'. Hiermee is zij op 19 oktober 2025 
begonnen. Bij deze eerste Antoniusviering waren 
tien mensen aanwezig. “Wij hopen natuurlijk dat dit 
langzaam mag groeien”, zegt Jacqueline.  

Van middeleeuws naar de huidige tijd

'Lectio divina' is een oude manier van omgaan 
met Bijbelteksten. De oorsprong ligt in de twaalfde 
eeuw en rust op vier stappen: lectio (=lezen), medi-
tatio (mediteren), oratio (bidden) en contemplatio 
(verstillen en overdenken). Lectio divina betekent 
eigenlijk: 'zijn in Gods ruimte'. En zo beleven wij het 
ook. Alleen wonen wij niet in een klooster, maar ge-
woon hier in Overasselt. 
Omdat de kerk is gewijd aan de heilige Antonius Abt, 
hebben wij deze viering Antoniusviering genoemd.  

Wij doen iets op middeleeuwse 
wijze, maar het is geplaatst in het 
hedendaagse. 

Stilte die spreekt

Jacqueline licht het als volgt toe. 
Er wordt begonnen met de lectio. 
Een Bijbeltekst wordt twee keer 
langzaam en intensief gelezen. 
“Er is geen preek, maar ik open 
het evangelie voor de toehoorder, 
zodat de tekst meer toegankelijk 
wordt.  Het gaat dan om moeilijke 
woorden of 'netelige situaties', 
verklaart Jacqueline. In de drie 

minuten stilte daarna zal de tekst zich met je ver-
binden. De stilte is belangrijk”, zegt Jacqueline. “In 
die tijd kan de tekst iets met je doen.“ 
Daarna volgt de meditatio. Dit is een meditatieve 
manier van luisteren, waarbij je luistert naar Gods 
stem in een tekst. Je denkt na over de tekst. Je 
vraagt je af: wat raakt mij? Wat blijft bewust, wat 
kan ik met de tekst? 
Vanuit het luisteren en denken ontstaat het gebed: 
de oratio. Dit is geen vast gebed, maar iets dat uit je 
hart opkomt. Je maakt dus eigenlijk je eigen gebed. 
Bij de contemplatio maak je ruimte voor God. Het 
woord 'contemplatio' bevat het woord tempel of 
Gods ruimte. Je voelt Gods aanwezigheid. Je hoeft 
niets meer te doen. Je komt in een leegte, je bent 
gewoon. De leegte verbindt je met jezelf, met liefde 
en met licht. 
Wij gebruiken de gebeden en overwegingen uit het 
misboekje van Berne Heeswijk en sluiten aan bij de 
vertrouwde liturgie. Het verlangen om het hogere 
te raken zit diep in de mens.  Dat geldt voor gelovi-
gen én voor mensen die zich niet meer zo noemen. 
Het overschrijdt de grens tussen gelovig en niet-
gelovig. 

Mensen serieus nemen 
Tijdens de viering sta ik niet bij het altaar. Ik sta 
bewust op de grond. Mensen willen zelf bezig zijn 
met de teksten van deze bijeenkomst. Ik zie hen 
als volwassen mensen. Zij zoeken hun eigen weg 
naar God. 

Wij denken dat wij bij deze manier van je geloof be-
leven ook mensen trekken die de kerk achter zich 
hebben gelaten. Veel mensen zijn katholiek opge-
voed, maar vinden hun plek niet meer. Misschien 
kan deze manier van beleven een impuls geven. 
Misschien roept het iets op? Wij verwachten geen 
volle kerk, maar wel echte ontmoetingen.
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PIANOFESTIVAL

Antonius Abtkerk doet niet onder voor concertgebouw!

Al meerdere jaren werken we nauw samen met de 
organisatie van het 'Internationale Euregio Rijn-
Waal Studentenpianofestival', dat al sinds 2009 
jaarlijks wordt gehouden. De organisatie van dit 
pianofestival berust bij het 'Pianofestival Neder-
RijnLand e.V.', met basis in Kleef. Dit festival biedt 
jonge pianisten de gelegenheid om hun vaardighe-
den te verbeteren en te tonen welke vaardigheden 
zij (reeds nu) bezitten. Zij moeten hun kunde tonen 
op verschillende podia, zoals bijvoorbeeld in een 
kerk. 

Deelnemers aan het festival zijn zeer talent-
volle pianisten van over de hele wereld, die ook 
reeds ervaring hebben op grote podia, zoals con-
certzalen. Sinds 2025 wordt in het voorjaar een 
Kamermuziekfestival gecoördineerd vanuit het do-

minicanenklooster in Huissen en in de zomer (juli/
augustus) het Studentenpianofestival.

In de maand maart hebben we in Wijchen een 
tweetal avonden met kamermuziek (pianist en een 
musicus met een tweede instrument) van het voor-
jaarsfestival en in juli/augustus hebben wij een 
drietal avonden met jonge, talentvolle pianisten 
van het pianofestival in Kleef.

In de afgelopen jaren hebben we vele reacties ge-
had van bezoekers. De titel van deze bijdrage is 
een uitspraak van een van de bezoekers en spreekt 
voor zichzelf. Een andere bezoeker zei zelfs: ”Het 
concertgebouw is om de hoek”. Beide uitspraken 
van bezoekers zijn zeker een uitnodiging voor een-
ieder die geïnteresseerd is in concerten. Er wordt 
geen toegangsprijs gevraagd voor dit concert; vol-
staan wordt met een vrijwillige eigen bijdrage na 
afloop van het concert.

Het Kamermuziekfestival wordt dit jaar gehouden 
van 23 maart tot 29 maart.
Donderdag en vrijdag (26 en 27 maart) starten we 
in de Antonius Abtkerk in Wijchen met de concert-
reeks 2026 van het Kamermuziekfestival met duo’s 
(piano en viool).

Donderdag 26 maart: Andreas Strobel (België, vi-
ool) en Tonia Ioannou (Cyprus, piano).

Vrijdag 27 maart: Yme Zamponi (Italie/Japan, vi-
ool) en Lai Karaalioglu (Turkije, piano).

Aanvang van de concerten is 20.00 uur en zij duren 
maximaal 75 minuten.
Wij hopen dat u, maar ook vrienden en bekenden, in 
groten getale aanwezig zult zijn.

Nadere informatie over data en artiesten van het 
pianofestival in juli/augustus zullen wij bekend 
maken zodra data en namen bekend zijn.

Hein Kroft

De omgekeerde zin

"Mijn eigen godsbeleving is ook met horten en sto-
ten gegaan. Ik was als jongvolwassene God een 
tijd kwijt. Tijdens een wandeling gebeurde er iets. 
Ik zei: "God, ik zoek U".  Ik bleef het maar herhalen 
en herhalen. Dat duurde wel een paar uur. 
Ineens draaide dat zinnetje om. Ik zei nu: “God, ik 
ben er voor U”. Dat was heel mooi. Het voelde alsof 
iets op zijn plek viel."

Waar en wanneer is de Antoniusviering?
De Antoniusviering is eenmaal per maand, op de 
derde zondag om 11.00 uur. Aanmelden is niet no-
dig. 
Plaats: 
H. Antonius Abtkerk
Hoogstraat 9 
6611 BT Overasselt. 

“Wel graag vooraan in de kerk gaan zitten”, voegt 
Jacqueline nog toe. 

Interview gemaakt door: Marium Lahm 
Heeft u naar aanleiding van dit gesprek 

een vraag of reactie?
Mail dan naar: apostelbode @de twaalfapostelen.nl

t.a.v. Marium Lahm 
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VANUIT DE CONTACTRAAD

Twee jaar geleden is, in de door de dorpsraad ge-
organiseerde vergadering over de toekomst van 
Alverna, meegedeeld dat de kerk in Alverna te koop 
aangeboden zou worden.Ondanks dat er wel enke-
le geïnteresseerden waren, is het niet tot verkoop 
gekomen.
In de afgelopen twee jaar zijn er ook nieuwe ont-
wikkelingen geweest, zowel in de kerk zelf als ook 
organisatorisch vanuit het bestuur en pastores-
team. Zo is, mede door het nieuwe koor 'Samen 
Verder', zowel het bezoekersaantal als de beleving 
in de kerk toegenomen. Dit is een goede ontwikke-
ling die we gaan proberen vast te houden.
Het is ook de bedoeling dat de kerk van Alver-
na ingezet gaat worden voor andere doeleinden, 
bijvoorbeeld: oefenruimte voor koren, filmverto-
ningen, exposities en andere parochieactiviteiten.
Dit heeft het parochiebestuur doen besluiten om de 
kerk uit de verkoop te halen

In de drukbezochte kerstviering van 24 december 
werd dit goede bericht door de eerstaanspreekba-
re pastor Lara van der Zee-Hanssen meegedeeld. 
Hierop volgde een applaus van de kerkbezoekers.

Mocht in de toekomst de situatie zich voordoen dat 
de kerk alsnog verkocht gaat worden, dan wil de 
contactraad, met inwoners van Alverna die maat-
schappelijk betrokken zijn bij Alverna, onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn. Het uitgangspunt zal 
zijn dat het pand in zijn huidige staat blijft en dat 
het een functie krijgt die iets toevoegt voor de in-
woners van Alverna.

Aan degenen die willen dat ons kerkgebouw zijn 
huidige functie behoudt voor Alverna, het verzoek 
om daar waar het kan, een steentje bij te dragen 
als vrijwilliger. Dit kan bijvoorbeeld al door aan 
te sluiten bij de gezellige kerkhofgroep, die elke 
maandagmorgen ons mooie kerkhof bijhoudt.

De contactraad

H. Jozefkerk - Alverna

HERDENKING WATERSNOOD 1926 
IN BERGHAREN

Uit het oecumenisch overleg van de geloofsge-
meenschap H. Anna en de Protestantse Gemeente 
Bergharen-Hernen-Horssen kwam de wens voort 
om in het kader van de Herdenking Watersnood 
1926 op 10 januari in Bergharen te vieren. Precies 
honderd jaar geleden vond, vanwege de overstro-
ming van het Land van Maas en Waal, een viering 
plaats op de Kapelberg met dispensatie van de 
bisschop van Den Bosch. Destijds deed het wa-
ter mensen onder lenteachtige omstandigheden 
naar hoger gelegen terrein gaan; dit jaar was het 
juist bevroren water in de vorm van sneeuw en een 
koude noordoostenwind de aanleiding om ons te 
verzamelen in een warme kerk.

Onder leiding van pastor Frits Hendriks en met 
muzikale ondersteuning van het Kioskkoor werd 
stilgestaan bij dat historische moment. Rien van 
Veldhuizen benadrukte in zijn welkomstwoord: 
“Ongetwijfeld zullen er op 10 januari 1926 op meer-
dere plaatsen in Maas en Waal kerkdiensten zijn 
geweest, maar berichten in de Gelderlander van 
toen maakten melding van een viering op de Kapel-
berg die grote indruk heeft gemaakt en is geworden 
tot een teken in de tijd. Dit herdenken we: hoe in 

grote nood mensen troost en hoop vonden in hun 
christelijk geloof.” Tegelijk werd ook dankbaarheid 
getuigd voor het gegeven dat er nadien geen over-
stromingen zijn geweest, al heeft het er in 1995 nog 
wel om gespannen.

De viering werd traditioneel afgesloten met een ze-
gen van de voorganger, waarna het Kioskkoor het 
slotlied 'An Irish Blessing' nog ten gehore bracht. 
Op waardige wijze werd de historische gebeurtenis 
van een eeuw geleden herdacht.

(foto: Rudy van Haren)

H. Anna - Bergharen
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TABERNAKEL VAN EMMANUEL (EN EVERARDUS?!)

Net voor Kerstmis is het tabernakel in onze dagka-
pel vervangen door dat van de Emmanuelkerk. Toen 
de Emmanuelkerk ging sluiten had geen enkele 
contactraad er eigenlijk belangstelling voor, maar 
toen we hoorden dat het tabernakel oorspronkelijk 

in de Everarduskerk 
stond, wilde onze 
contactraad dat 
tabernakel wèl over-
nemen. Wij vinden 
het namelijk belang-
rijk dat kerkgangers 
uit alle hoeken van 
onze parochie zich 
welkom weten in de 
parochiekerk. En dan 
zal het zeker helpen 
als men spullen uit 
de eigen, vroegere 
kerk herkent. 

De Everardusparochie in Wijchen-Oost werd op-
gericht in 1962, de kerk (met duizend zitplaatsen!) 
werd op 23 augustus1965 ingezegend door Mgr. 
J. Bluijssen en op 26 juni 1994 gesloten. Op het 
Everardusplein herinnert alleen een gedenkteken 
nog aan die kerk.

Het tabernakel stond in de Emmanuelkerk achter 
het altaar tegen de achterwand aan, maar verder 
weten we eigenlijk niets. Stond het echt tot in 1994 
in de Everarduskerk? En hoe is het dan in de Emma-
nuelkerk terechtgekomen? Als iemand daar meer 
over weet, dan horen we dat graag!

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het oude taber-
nakel in onze dagkapel. Wanneer is dat in onze kerk 
geplaatst? Meteen al in 1939 bij de uitbreiding van 
onze kerk of later? In elk geval stond dat tabernakel 
in 2004 al in de hoek van de dagkapel. Wie weet 
meer van dat oude tabernakel?

Theo van der Weegen,
theo.vanderweegen@detwaalfapostelen.nl

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Dit jaar is er geen bijeenkomst geweest waarin 
alle betrokken werkgroepen de organisatie van de 
kerst- en nieuwjaarsperiode gingen bespreken. De 
secretaris van de contactraad heeft zijn concept nu 
voorgelegd aan de afzonderlijke werkgroepen. Dat 
is een extra belasting geweest voor Ton Wouters. 
Bij de evaluatie zal duidelijk worden of deze aanpak 
gewerkt heeft.

• De tuingroep die weer 
voor een mooie kerst-
stal heeft gezorgd, de 
koren die geweldig hun 
best hebben gedaan 
om de vieringen te on-
dersteunen, de kosters 
en acolieten die on-
danks ziekte  toch alle 

vieringen door konden laten gaan, de voorgangers 
die veel vieringen moesten bedienen, de vrijwil-
ligers die de engelententoonstelling en 'kindje 
wiegen' verzorgden, allen hartelijk dank!
• De tijdelijke verwarming is van groot nut gebleken 
in deze koude winterperiode. Het is de bedoeling 
dat het tijdens de zondagsvieringen in de kerk 15°C 
is. Dat betekent natuurlijk wel dat warme kleding 
nog steeds nodig is. Voor de dagkapel zijn meer 
warmtekussens aangeschaft; koorleden mogen 
die ook op de koortribune gebruiken als ze ze na 
afloop maar terugleggen.

IN MEMORIAM: JOKE VAN DORST
Joke van Dorst is op 16 december jl. overleden. 
Vanwege de bakkerswinkel van haar en haar man 

in het centrum van Wij-
chen was ze bij heel 
veel mensen bekend. 
Iedereen kende haar als 
een vriendelijke vrouw,  
die altijd geïnteresseerd 
was in anderen. In 2002 
werd zij vrijwilligster bij 
de bloemsiergroep van 
onze kerk. Tot 2010 zat 
ze namens die bloem-
siergroep ook in de 
kerkraad. Zij stopte pas 

met haar inzet voor onze geloofsgemeenschap 
toen het niet meer kon. We zijn dankbaar voor haar 
inzet en wensen haar man André en haar nabe-
staanden veel sterkte toe.
 

De contactraad 

H. Antonius Abtkerk - Wijchen
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             VIERINGENROOSTER

4e zondag door het jaar
zaterdag 31 januari
16.00	 Kompas 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en New Challenge
zondag 1 februari
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering 	 Ton van Balveren en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Familiekoor			  (koffie)
			   Apostelen 2.0

maandag 2 februari
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 3 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 4 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 5 februari
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
vrijdag 6 februari
09.30 	 Alverna 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)

5e zondag door het jaar
zaterdag 7 februari
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang 		  (koffie)
zondag 8 februari
09.30	 Hernen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en Herenensemble 		 (koffie)
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Parnassus

maandag 9 februari
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 10 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 11 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 12 februari
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
vrijdag 13 februari
10.00	 Zandloper	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie)
19.00	 Nederasselt	 Carnavalsviering	 Lara van der Zee en Mazing Joy		

6e zondag door het jaar / Carnaval
zaterdag 14 februari
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 		  (koffie)
19.00	 Bergharen	 Carnavalsviering	 Lara van der Zee en Elckerlyc
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zondag 15 februari
09.30	 Alverna	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Samen Verder		  (koffie) 
09.30	 Niftrik		  Eucharistieviering 	 Jacques Leo en koor Niftrik
11.00 	 Balgoij	 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Soli Deo Gloria		  (koffie)
11.00	 Overasselt	 Carnavalsviering	 Lara van der Zee en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Elckerlyc

maandag 16 februari
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 17 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes

Aswoensdag
woensdag 18 februari
10.00 	 Hernen 	 Gebedsviering 	 Hennie Witsiers
14.00 	 Heumen 	 Gebedsviering 	 Frits Hendriks
16.00 	 Overasselt 	 Gebedsviering 	 Frits Hendriks
19.00 	 Alverna 	 Gebedsviering 	 Lara van der Zee
19.00 	 Nederasselt 	 Gebedsviering 	 Henk Janssen en Mazing Joy
19.00 	 Batenburg 	 Gebedsviering 	 Hennie Witsiers
19.00 	 Bergharen 	 Gebedsviering 	 Frits Hendriks
19.00 	 Wijchen 	 Gebedsviering 	 Martin Claes en Schola SDG

donderdag 19 februari
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
vrijdag 20 februari
09.30	 Zuiderhoek	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers

1e zondag in de veertigdagentijd
zaterdag 21 februari
16.00	 Kompas 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
zondag 22 februari
09.30	 Hernen		 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Herenensemble
11.00 	 Overasselt 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Soli Deo Gloria

maandag 23 februari
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 24 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 25 februari
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 26 februari
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
vrijdag 27 februari
10.00	 Woezik		 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang			  (koffie)	

2e zondag van de veertigdagentijd
zaterdag 28 februari
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang 		  (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en New Challenge
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KERKEN EN ANDERE VIERPLEKKEN
Alverna	 Jozefkerk, Heumenseweg 32 Alverna/Wijchen
Balgoij		 Johannes de Doperkerk, Boomsestraat 2 Balgoij
Batenburg	 Oude Victorkerk (PKN), Kruisstraat 7 Batenburg
Bergharen	 Annakerk, Dorpsstraat 48 Bergharen
Hernen		 Judocuskerk, Dorpsstraat 35 Hernen
Heumen	 Joriskerk (PKN), Dorpstraat 19 Heumen
Kapelberg	 OLV ter Nood Gods, Molenweg 55 Bergharen
Kompas	 in De Meander, Passedwarsstraat 69b Wijchen
Nederasselt	 Antonius Abtkerk, Kerklaantje Nederasselt
Niftrik		  Damianuskerk, Kerkstraat 11 Niftrik
Overasselt	 Antonius Abtkerk, Hoogstraat 9 Overasselt
Wijchen 	 Antonius Abtkerk, Oosterweg 2 Wijchen
Woezik		 Paschalis Baylonkerk, Woeziksestraat 324 Wijchen
Zandloper	 Kulturhus De Zandloper, De Weem 1 Bergharen
Zuiderhoek	 in Zuiderhoek, Diepvoorde 22e straat Wijchen

zondag 1 maart
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Elckerlyc

maandag 2 maart
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 3 maart
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 4 maart
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30 	 Wijchen 	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 5 maart
08.45 	 Wijchen 	 Rozenkransgebed
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 		  (koffie)
vrijdag 6 maart
09.30 	 Alverna 	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en samenzang 		  (koffie)

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen

https://wijchensewereldwinkel.nl

Deze prachtige beelden uit Zimbabwe worden 
gemaakt door een groep van veertig tot vijftig 
kunstenaars. Zij werken met serpentijnsteen, een 
natuursteen die in Zimbabwe veel voorkomt. 
Elk beeld ontstaat volledig met de hand: de steen 
wordt gehakt, geraspt, gevijld, geschuurd en uitein-
delijk gepolijst. 

Na afloop worden de beelden verwarmd rond een 
houtvuur en ingesmeerd met blanke was, die in de 
steen trekt en zorgt voor een diepe, warme kleur.
Veel beelden hebben een symbolische betekenis, 
zoals verbondenheid, zorg en samenleven. 
Door de variatie in kleur, vorm en afwerking is elk 
kunstwerk uniek. 
Doordat de verkoop onder andere via Wereldwin-
kels volgens Fairtrade-principes verloopt, betekent 
dat, dat de makers een eerlijke prijs ontvangen voor 
hun werk en onder goede omstandigheden kunnen 
blijven werken. 
Met de aankoop van zo’n beeld ondersteunt u niet 
alleen vakmanschap, maar ook eerlijke handel en 
duurzame ontwikkeling.
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H. Judocus - Hernen

MISINTENTIES:

8 februari: Bert en Lies van Duifhuizen, Harry en 
Ushi Kolks, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks,
Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen

22 februari: Nelly Peters.
Gelieve de misintenties voor  maart  aanleveren 
vÓÓr 3 februari  bij: Helmi de Wildt, Batavierenweg 
10 of via misintentiesjudocus@gmail.com

CARNAVAL
In de maand 

februari neemt 
het aantal uren zon snel 

toe. Voorzichtig dient het le-
ven zich aan, in sneeuwklokjes, 
in ontluikende krokussen en in de eerste kieviten 
boven de weilanden. Maar het meeste leven houdt 
zich nog verborgen. Het is immers nog winter. Dit 
brengt een stille angst met zich mee. Zal het nieu-
we leven uitkomen en gaan we een vruchtbaar jaar 
tegemoet, of zullen de levenskrachten niet sterk 
genoeg zijn om door de aardkorst heen te breken? 
Het is een spannende periode in de natuur. De naar 
boven gerichte kiemkracht en de naar beneden de 
grond in gerichte natuur kruisen elkaar hier. Het 
sterkst zien we dit bij de bomen. In februari, de 
sprokkelmaand, verliezen zij hun dode takken om 
zodoende ruimte te geven aan de groei van nieu-
we loten en twijgjes. Dit is een typerend beeld: het 
loslaten van het oude, het dode, om ruimte te ma-
ken voor het nieuwe leven. Dit beeld herkennen we 
bij carnaval. Door zich te verkleden, te dansen, te 
springen, gek te doen, schudde de mens in vroe-
ger tijden de angst voor de dood van zich af. De 
huidige carnavalsvierders doen in feite niet anders. 
Door te feesten schudden ze hun eigen ‘dode tak-
ken’ eraf en creëren zo de ruimte om weer fris en 
nieuw het leven op te pakken. Loslaten, daar gaat 
het om met carnaval, overgave aan de beleving. Als 
dit ons lukt, bijvoorbeeld in een uitgelaten feest vol 
zang en dans, dan merken we dat er nieuwe ruim-
te in onszelf ontstaat. Wellicht voelen we de lente 

HERNEN STRAALT: KERSTVIERINGEN DIE 
VERBINDEN EN VERWARMEN

De kerstvieringen waren bijzonder hartelijk op 
kerstavond. Juist op die momenten toonde de ge-
meenschap haar kracht: door samen de schouders 
eronder te zetten maakten we er iets prachtigs van. 
Inwoners van Hernen en bezoekers uit de omgeving 
vonden hun weg naar de gastvrije H. Judocuskerk. 
Terwijl de voorganger inspireerde met woorden 
van hoop, zong het koor prachtige liederen en kon-
den de kinderen actief meedoen met kleurplaten. 
Een hoogtepunt was het kerstspel door jongeren 
en volwassenen; onder het thema 'Hoop en Vrede' 
kwam het verhaal van de stal van Bethlehem tot 
leven en raakte het jong en oud.
De verbinding was ook na de viering voelbaar door 
de warme ontmoetingen bij de chocolademelk en 
glühwein.
Op eerste kerstdag was de kerk bovendien ge-
opend om de kerststallen te bewonderen, wat een 
rustig moment bood voor bezinning en gesprek. 
De inzet van vele vrijwilligers zorgde ervoor dat de 
kerk straalde in al haar schoonheid. Deze dagen 

lieten zien dat onze kerk een plek is waar we naar 
elkaar omkijken. We bouwen samen aan een dorp 
waar licht en hoop voelbaar zijn. Dank aan alle be-
zoekers en vrijwilligers. Want zoals de slotwoorden 
klonken: 'De kerk, dat zijn wij allen. Dat is kerst!'
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H. Damianus - Niftrik

KERSTMIS 2025

In onze geloofsgemeenschap kunnen we terugkij-
ken op twee mooie vieringen.

Op kerstavond met de enthousiaste voorganger 
Jacques Leo, en met zang van het  parochieel 
zangkoor.
Op eerste kerstdag waren er veel kinderen met 
hun ouders en grootouders in de kerk. De kinderen 
verzorgden het kerstspel en zongen verschillende 
kerstliedjes. Baby Janne lag in de kribbe. Het ge-
heel werd geleid door enkele ouders.
Na beide vieringen was er nog iets te drinken.
De meeste mensen zullen het kerstverhaal wel 
kennen. Maar om zo samen te luisteren, te bidden 
en te zingen maakt het bijzonder. 
Er zijn veel vrijwilligers geweest die geholpen heb-
ben bij de voorbereidingen van de kerstvieringen en 
bij de vieringen zelf.
Allemaal hartelijk bedankt!

De contactraad

KERSTSTUKJES

Op maandagmorgen, 15 december, heerste er een 
gezellige drukte op basisschool St.-Jozef.
De leerlingen van groep 6/7/8  hadden ouderen uit-
genodigd om kerststukjes te komen maken. Men 
hoefde alleen een bakje mee te brengen. 
De leerlingen hadden voor oase, groene takken, 
kaarsen en alles wat je verder nodig hebt om een 
mooi stukje te maken, gezorgd.
Er was koffie en thee en iets lekkers (veel lekkers).
Sommige kinderen voerden zelfs voorzichtig een 
gesprekje over hoe de ouderen vroeger kerstfeest 
vierden.
Het was een goed verzorgde, gezellige ochtend!
Hartelijk bedankt! En: volgend jaar weer?

Annie van As (een van de ouderen)

tintelen, voelen we hoe het nieuwe in 
en om ons heen gestalte probeert te 
krijgen. We leven het leven, we pluk-
ken de dag.

Ook in Hernen en Leur vieren we 
samen met Bergharen carnaval. Vol-
gens een aloude traditie trappen we 
carnaval af met een carnavalsmis in 
het dorp waar Prins Carnaval woont. 
En dat betekent dat we dit jaar het 

carnaval inluiden in Bergharen, het 
dorp van Prins Jeroen d’n Urste. Maar 
deze viering heeft met Jeugdprinses 
Linda d’n Urste zeker ook een Hernens 
tintje.
U bent dan ook van harte uitgenodigd 
deel te nemen aan de carnavalsmis 
die plaatsvindt op zaterdag 14 febru-
ari om 19.00 uur in de H. Annakerk in 
Bergharen.
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SAMENWERKEN

Maandagmorgen 22 december, 
nou eens niet de tuin van de Pa-
schaliskerk onderhouden, maar 
samen (de tuinmannen met de ver-
siergroep) een kerststukje maken.
De een na de ander zei vooraf: 
“Dat kan ik niet, niets voor mij, ik 
heb geen groen.” Maar ook: “Ik doe 
mee, leuk idee, en ik breng spulle-
tjes mee.” 
“Dat komt allemaal 
goed”,  zei een van de 
tuinmannen. Na wat uit-
leg gingen ze aan de 
gang, ieder op zijn eigen 
manier. Je hoorde: “Hoe 
moet ik dat doen?” – “Zit 
dit takje goed?” – “Ik heb 
hier nog een opening, hoe 
kan ik dat wegwerken?” 
Er werd hulp geboden en 
na de koffie met kerststol werden de kerststukjes 
afgemaakt. Iedereen stond er versteld van: “Heb ik 

Paschalis Baylon - Woezik

dat gemaakt? Leuk toch om dit samen te 
doen!”

Dinsdagmorgen 23 december: samen de 
Paschaliskerk versieren voor de kerst-
viering. Een hechte, gemengde groep 
maakte versieringen voor de pilaren, 
het altaar, onder de lezenaar, achterin 
de kerk en voor in de Mariakapel. In de 

kerstboom werden lichtjes 
opgehangen aan de tak-
ken en de kleine stal werd 
omgetoverd tot een echte 
kerststal. De tuinmannen 
hebben achterin de kerk de 
grote kerststal opgesteld 
en versierd met kerstbo-
men.
Kortom: het kan Kerstmis 
worden. Ons verslagje 
heeft 'Samenwerken' als 
titel meegekregen en 

voorop het kerstnummer van de Apostelbode staat 
'Hoop'. Laten we samen hopen op een vredig 2026.

Namens de tuin- en de versiergroep 
van de Paschaliskerk Woezik

 
H. Antonius Abt - Nederasselt

Op vrijdag 19 december werd er in samenwerking 
met basisschool de Tandem en enkele vrijwilligers 
van de kerk een bijeenkomst gehouden in de H. An-
tonius Abtkerk te Nederasselt. Alle kinderen van de 
school waren hierbij aanwezig en het kerstverhaal 
werd in combinatie met muziek ten gehore ge-
bracht. Daarna was er een speurtocht door de kerk, 
zodat de kinderen de kerk op een andere manier 
leerden kennen. Deze samenwerking met school 
en kerk is zeker voor herhaling vatbaar.

Traditioneel was er op eerste kerstdag om 9.30 uur 
een eucharistieviering in onze kerk. Pastor Frits en 
het koor Mazing Joy zorgden weer voor een sfeer-
volle viering. De boodschap van pastor Frits om 
naar elkaar om te zien en te helpen was duidelijk. 
Tijdens de viering werd er een bezoekster onwel en 
meteen kwam de hulp op gang. Na dit korte inter-
mezzo werd de viering weer hervat.

Corné Schaap
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H. Johannes de Doper - Balgoij

VANUIT DE CONTACTRAAD
Opknappen van kerkhof

In de maanden oktober en november is er hard 
gewerkt om het kerkhof een grote opknapbeurt te 
geven. Allereerst moesten er graven geruimd wor-
den. Omdat dit mogelijk te veel kaalslag zou geven, 
is besloten niet alle staande delen weg te halen 
en de vrijgekomen plaatsen te beplanten, zodat 

het geheel mooi blijft en enigszins gevuld. Ook is 
het gedeelte bij de calvarieberg aangepakt. Oude 
struiken en bomen zijn vervangen en er is gras in-
gezaaid, wat in de toekomst beter te onderhouden 
is. Dank aan alle vrijwilligers die hier hun schou-
ders onder hebben gezet. Het kerkhof ligt er weer 
netjes bij.

24 december

Om 16.00 uur was er in de kerk van Balgoij een 
sing-in, verzorgd door koor Mazing Joy onder lei-
ding van Ilja van Luijk. Het koor bracht een prachtig 
kerstconcert met kerstliederen uit vele landen, in 
het Engels en Nederlands ten gehore. Tijdens het 

lied Stille Nacht kwamen Maria en Jozef op een 
ezeltje naar de kerststal om het kindje Jezus in de 
kribbe te leggen. Ook de mensen in de kerk werden 
uitgenodigd om de bekende liederen mee te zin-
gen om zo in de kerstsfeer te komen. Er werd goed 
meegezongen door de aanwezigen in de kerk.
Een goed bezette kerk genoot van deze kerstsfeer. 
Om 17.00 uur was  er een pauze met koffie en thee 
en voor de kinderen ranja met iets lekkers. De koor-
leden hadden hun best gedaan en allerlei  lekker 
gebak gebakken. Er werd een bijdrage gevraagd 
voor het goede 
doel: de Kersten-
gelen uit Wijchen, 
die kerstpakket-
ten verzorgen voor 
mensen die het niet 
zo makkelijk heb-
ben. Na de pauze 
werd door Fladder 
de kerstmusical 
'Glitter' opgevoerd. 
De musical gaf een 
inkijkje in twee ge-
zinnen waar kerst 
werd gevierd . Het ene gezin was rijk en kon kopen 
wat het maar wilde, het andere gezin was niet zo 
rijk bedeeld. Er kwamen  verre gasten op bezoek 
die het kerstfeest een bijzondere wending gaven. 
Een heel mooi verhaal met mooie kerstgedachten.

Tweede Kerstdag 
Op 26 december was er een kerstviering in Balgoij. 
Het thema 'Engelen' werd ook hier uitgedragen. 
Door Ans en Lucy zijn kerstengeltjes gemaakt, die 
in de kerstboom hingen en aan het einde van de 
mis mee naar huis genomen mochten worden. 
Vanuit de parochie zijn daarnaast kaarten met en-
geltjes uitgedeeld.
Pastor Frits herinnerde in zijn preek aan de engelen 
die steeds een blijde boodschap kwamen brengen 
en moedigde ons aan ook een engel te zijn voor 
elkaar. Het engeltje uit de kerstboom is een goed 
geheugensteuntje om hieraan te blijven denken.
De mis werd muzikaal opgeluisterd door Soli Deo 
Gloria, begeleid door een blazersensemble van 
dwarsfluit, hoorn, trompetten en pauken. Een deel 
van de muziek kwam uit het Kerstoratorium en dat 
was erg indrukwekkend. Een goed gevulde kerk 
heeft van deze dienst genoten. Na afloop was er 
koffie, thee en glühwein met kerstbrood om nog 
gezellig na te praten en elkaar een zalig kerstfeest 
te wensen.
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H. Antonius Abt - Overasselt

VOEDSELINZAMELING

Op zaterdag 13 december 2025 
is er weer een inzamelingsactie 
voor de Voedselkast in Overas-
selt geweest. Van 8.00-14.00 uur 
hebben enthousiaste vrijwilligers 
bij de supermarkt PLUS gestaan 
om klanten te vragen een product 
voor de Voedselkast te kopen. 
Vele klanten hebben daar gehoor 

aan gegeven, waardoor er veel kratten met voedsel 
en verzorgingsproducten zijn gedoneerd. Hartelijk 
dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen, 
aan de directie en medewerkers van de supermarkt 
en natuurlijk aan iedereen die producten voor de 
voedselkast heeft geschonken. In onze Mariakapel 
staat een mand waar u ook houdbare producten in 
kunt leggen. Mocht u iets uit de mand nodig heb-
ben, dan mag u producten uit de mand halen.

Team Voedselkast Overasselt

TOON MEGENS 25 JAAR VRIJWILLIGER BIJ DE 
WERKGROEP HOVENIERS

Ter gelegenheid van zijn langdurige inzet brachten 
Peter en Adelheid van de contactraad afgelopen 
december een bezoek aan Toon Megens. Al 25 jaar 
is Toon vrijwilliger bij de hoveniers en draagt hij bij 
aan het prachtige aanzicht op onze begraafplaats 
en rondom onze kerk.

Toon is een stille, trou-
we en zeer toegewijde 
werker. Zijn liefde voor 
tuinieren is groot, en 
ook sportief blijft hij ac-
tief: ieder jaar loopt hij 
de Nijmeegse Vierdaag-
se, ondanks zijn hoge 
leeftijd.
Tijdens ons bezoek ge-

noten we van een gezellige babbel, een kop koffie 
en iets lekkers.
Toon, wij hopen nog lang te mogen profiteren van 
jouw kennis en inzet. Eén woord is hier werkelijk op 
zijn plaats: Bedankt. Voor alles wat je doet.

Contactraad H. Antonius Abt

VANUIT DE CONTACTRAAD

Verslag vergadering van 13 januari 2026

Kerkberichten

Omdat aan het plaatsen van kerkberichten in 
‘Hét Gemeente Nieuws’ sinds kort een aanzien-
lijk prijskaartje is verbonden, is besloten hiermee 
te stoppen. De gebedsintenties voor Overasselt 
worden voortaan opgenomen in De Apostelbode. 
Dat betekent wel dat intenties, als ze gepubliceerd 
moeten worden, eerder moeten worden aangele-
verd. Daarnaast wordt bekeken of de intenties ook 
op de website van De Twaalf Apostelen kunnen 
worden gepubliceerd.

Begroting 2026
Met uitzondering van enkele posten waarbij nog 
geen bedrag was vermeld, is de begroting voor 
2026 door het bestuur goedgekeurd.

Orgel

Enkele weken voor Kerstmis haperde het kleine Do-
musorgel, toevallig net nadat het Johannusorgel 
was afgevoerd. Om die reden is tijdens een aantal 
vieringen de piano gebruikt. Gelukkig was het orgel 
ruim voor Kerstmis weer hersteld.

Enkele andere zaken die aan de orde kwamen

Tarieven begraafplaats
Komende concerten in de kerk

GILDEVIERING 11 JANUARI
Op zondag 11 januari 2026 hebben wij onze jaar-
lijkse gildemis gevierd. Deze viering vindt plaats ter 
ere van de heilige Antonius Abt, wiens gedenkdag 
op 17 januari is. Naar hem is ook ons gilde ver-
noemd: Gilde Sint-Antonius Abt Overasselt. 
Het was een bijzondere dienst, mede mogelijk ge-
maakt door onze priester Frits Hendriks. De liederen 
werden gezongen door het Ceciliakoor onder lei-

ding van Fred 
Weijers, diri-
gent, met Henk 
van Elferen als 
organist.
Tijdens de 
viering werd 
het zilveren 
schildje van 
onze koningin 

Anniek Gerrits gezegend. Priester Frits werd over-
vendeld door gildebroeder Paul Gerrits, die met 
trots het vaandel draagt en zwaait.

Het was een kleurrijk geheel, met de tamboers en 
vendeliers van het gilde, samen met de andere aan-
wezigen in onze Sint-Antonius-Abtkerk.
Namens het bestuur van gilde Sint-Antonius Abt, 
bedankt.

Met gildegroet,
Jacqueline Remmers, voorzitter
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IN MEMORIAM JAN DUIJGHUISEN (1934- 2025)
Eigenlijk zou dit een heel lang woord moeten zijn, 

omdat Jan al meer dan 
71 jaar verbonden is 
aan het kerkkoor: eerst 
zong hij in het man-
nenkoor, later - na het 
samengaan met het 
dameskoor - in het ge-
mengd koor. Jan had 
een geweldige stem, een 
echte bas, hij zong zijn 
partijen met overgave 
en kwam zeer trouw op 

de repetities en uitvoeringen.
Wij konden bouwen op Jan als koorcollega. Maar 
niet alleen zijn zangkwaliteiten waren geweldig, hij 
heeft ook jarenlang gezorgd voor extra inkomsten 
voor ons koor door de inzameling van oud papier te 
coördineren en te organiseren. Hij werkte zelf het 
hardst om al het papier uit Overasselt en omstreken 
bij elkaar te krijgen. Jan wist anderen ook enthou-
siast te maken om mee te helpen en zo zorgde hij 
ervoor dat de koorkas goed gevuld was en wij altijd 
een fantastisch Ceciliafeest konden betalen. 
Jan trad nooit op de voorgrond, maar zijn bijdrage 
aan alles rondom het koor was ontzettend groot, 
en daar zijn we hem nu nog dankbaar voor. Naast 
zijn gezin en bezigheden rondom het huis wist Jan 
altijd tijd te maken voor hulp aan anderen. Toen zijn 
vrouw Marietje ziek werd kon Jan niet meer altijd op 
de repetities zijn en dat vond hij wel jammer. Maar 
gelukkig hield Narda van Hout hem van alles op de 
hoogte en zo werd Jan helemaal meegenomen in 
het wel en wee van ons koor, ook nadat Marietje 
overleden was en hij zelf gezondheidsproblemen 
kreeg. 
Maar zijn 70-jarig koorlidmaatschap, samen met 
Herman, was een hoogtepunt in zijn koorcarrière! 
Hij werd ERElid van ons koor! Denk je eens in: 70 
jaar in dienst van de kerkzang, is toch bijna on-
denkbaar...maar Jan heeft het volgehouden!!
Dankbaar kijken wij als koor terug op ons koorleven 
met Jan. Wij zullen hem nooit vergeten en hopen 
dat hij nu boven zijn mooie basstem weer laat klin-
ken in het hemelse koor. Jan, bedankt voor alles.

Marijke Schel- Derksen namens het St.-Ceciliakoor

IN MEMORIAM REIN MASSAAR (1946-2025)
Op 23 december overleed, na een kort ziekbed, Rein 

Massaar. Via zijn vrouw 
Jolanda, die jarenlang voor-
zitter is geweest van onze 
contactraad, hadden wij al 
vernomen dat het niet goed 
met hem ging. Toch kwam 

TERUGBLIK HERDENKINGSBIJEENKOMST 
WATERSNOOD 1925–1926

Op oudejaarsdag werd in de kerk van Overasselt 
stilgestaan bij de watersnoodramp die honderd jaar 
geleden begon met de doorbraak van de Maasdijk. 
Velen kwamen naar de kerk om deze ingrijpende 
gebeurtenis te herdenken.
In een afwisselend programma van woord, beeld 
en muziek kwam het verhaal van toen opnieuw tot 
leven. In de kerk werden foto’s uit de rampperiode 
getoond en Eef van Hout vertelde het historische 
achtergrondverhaal. Muzikale bijdragen van koor 
Platgespeuld en de klarinettisten van Mooi van 
Hout zorgden voor een passende sfeer. Ook de gil-
des van Nederasselt en Overasselt werkten mee 
aan de herdenking. De bijeenkomst werd aan el-
kaar gepraat door Paul Loermans.
Burgemeester Joerie Minses verwelkomde de ge-
nodigden, onder wie de commissaris van de koning, 
Daniël Wigboldus, de dijkgraaf van Waterschap 
Rivierenland, Tanja Cuppen, en collega-burge-
meesters en wethouders uit het Land van Maas 
en Waal, alsmede de overige aanwezigen. In korte 
bijdragen werd het belang van herinneren en waak-
zaamheid onderstreept.

zijn overlijden voor ons nog 
onverwacht snel.
Rein was vanaf 2009 actief 
als vrijwilliger binnen de 
parochie. Hij startte in de 
bouwcommissie, maakte 
later deel uit van het klus-
jesteam en vond uiteindelijk 
zijn plek bij de hoveniers. 
In april 2012 sloot hij zich 
aan bij deze werkgroep, die 
ervoor zorgt dat onze be-

graafplaats er altijd keurig en verzorgd bij ligt. Met 
grote inzet en betrokkenheid leverde hij hieraan zijn 
bijdrage. Daarnaast heeft hij ook jarenlang meege-
holpen met het opbouwen van de kerststal buiten.  
Vanwege zijn gezondheid is Rein noodgedwongen 
nog maar kortgeleden gestopt met zijn vrijwilligers-
werkzaamheden. Toch bleef hij betrokken. Wanneer 
de hoveniers op het kerkhof aan het werk waren, 
was Rein daar vaak nog te vinden. Dan zat hij, met 
of zonder zijn hondje, op een bankje en maakte hij 
met iedereen een praatje. Met dankbaarheid kijken 
we terug op alles wat Rein voor onze parochie heeft 
betekend. Jolanda en de overige familieleden wen-
sen wij veel sterkte en kracht bij het dragen van dit 
verlies.

Contactraad H. Antonius Abt
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KERSTCONCERT BRENGT 
PAROCHIE EN DORP SAMEN

Op 21 december jl. vulde de kerk van Overasselt 
zich tot de laatste bank met dorpsgenoten die 
samen kwamen genieten van het jaarlijkse kerst-
concert. In een tijd waarin ontkerkelijking steeds 
zichtbaarder wordt, was het hartverwarmend om 
te zien hoe velen toch de weg naar de kerk von-
den voor iets wat ons allemaal verbindt: muziek, 
samenzang, ontmoeting en het gevoel van samen 
zijn in de donkere dagen voor kerst.
Het concert werd verzorgd door het klarinettenen-
semble ‘Mooi van Hout’ van muziekvereniging KNA, 
onder leiding van Wim Romeijn, in samenwerking 

met het gemengd koor Sint-Cecilia, onder leiding 
van Fred Weijers. Dit koor, dat normaal gespro-
ken de vieringen in de kerk opluistert, viel dit jaar 
in omdat het Overasselts gemengd koor ‘Engsele’ 
verhinderd was. Het St.-Ceciliakoor, waarin veel 
leden al decennialang met hart en ziel zingen, liet 
horen hoe waardevol ervaring en trouw aan de ge-
meenschap zijn. Hun warme zang vulde de kerk en 
bracht een gevoel van verbondenheid. Die verbon-
denheid werd nog sterker voelbaar toen het publiek 
de sfeervolle, nostalgische kerstliederen samen 
met ensemble en koor meezong.
Een bijzonder moment was het optreden van An-
neke Romeijn, die de kerk betoverde met haar 
trompetspel, begeleid door haar moeder Betty Bar-
tels op het kerkorgel.
Na afloop werd er buiten bij de kerststal en de vuur-
korf nog gezellig nagepraat, onder het genot van 
glühwein, warme chocolademelk en kerstbrood. 
Een sfeervolle afsluiting.

Heel veel dank 
aan alle vrij-
willigers die 
hebben bij-
gedragen aan 
deze geslaag-
de middag.
Het kerstcon-
cert in onze 
prachtige kerk 
is uitgegroeid 

tot een traditie om te koesteren.
Volgend jaar hopen we opnieuw een kerstconcert 
te verzorgen, met een nóg bredere muzikale sa-
menwerking: het klarinettenensemble ‘Mooi van 
Hout’, het Overasselts koor ‘Engsele’ én het kerk-
koor ‘St.-Cecilia’ bundelen dan naar verwachting 
hun krachten.

Namens KNA, 
Nico Aaldering, Hansje Peters en Miranda Jacobs

foto's: Bart Nijs

Een hoogtepunt was de onthulling van het gedenk-
teken op de Maasbandijk, op de plek waar de dijk 
honderd jaar geleden doorbrak. In de kerk werd 
ter gelegenheid daarvan een maquette van het 
gedenkteken, vervaardigd door Leo Gerritsen, ge-
toond.
Om twaalf uur luidden de klokken van de kerk, ge-
volgd door de kerkklokken in heel Maas en Waal, 
precies zoals dat honderd jaar geleden gebeurde.
Hoewel de verwarming in de kerk haperde en het 
daardoor koud was, waarvoor de contactraad zijn 
excuses aanbiedt, kijken wij dankbaar terug op een 
waardige en indrukwekkende herdenking.
Dat deze herdenking ook ’s avonds aandacht kreeg 
in ‘NOS Journaal Regio’, waar beelden van de 
bijeenkomst in de kerk werden uitgezonden, onder-
streept het bijzondere karakter van deze dag.

Contactraad H. Antonius Abt

GEBEDSINTENTIES FEBRUARI
8 februari: Theodorus Tünnissen, Hent Schel en 
overleden familie Schel-Giebels, Pieta Martens-
Verstegen namens de KBO, Gradie Schiks en 
Martinus Schiks, Jan van Dartel en Jo van Dartel-
Wintjes, Jan Duijghuisen.

22 februari: Bertus Janssen en Toos Janssen-
Vink, Sjef Klabbers, Leo Huijs, Wout Rutten en Mien 
Rutten-den Brok, Johanna Derks-van de Kamp, 
Mientje van de Groes-van Dam, Jan Duijghuisen 
namens de KBO, Tonny Jetten-Kesseler namens 
de KBO, Jan van Dartel en Jo van Dartel-Wintjes.
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H. Victor - Batenburg

KERSTAVONDVIERING
In deze geloofsgemeenschap wordt al enkele jaren 
op kerstavond een oecumenische viering gehou-

den. Dus ook dit jaar was er om 20.30 uur een 
oecumenische viering. Dit jaar werd deze viering 
door vele mensen bijgewoond. De kerk was bijna 
vol. Het thema van deze viering was: 'Dromen van 
vrede'.
Na afloop van de viering, bij een glaasje glühwein 
of chocolademelk, lieten de aanwezigen mij weten 
dat mijn overweging hen had geraakt. Onderstaand 
kunt u deze overweging lezen en laat dit tot u ko-
men.

'Dromen van vrede', is het thema van deze viering. 
'Vechten voor vrede',  lijkt mij eigenlijk een betere ti-
tel. Vechten voor de vrede, dat klinkt heel vreemd op 
kerstavond. Toch wil ik het daar even over hebben.
Dromen van vrede is zo dromerig, vaak ook zo vrij-
blijvend. Echt iets voor Kerstmis. Dan scheppen we 
een soort sprookjeswereld, waarin alles peis en vree 
is, een soort droomwereld. Maar als het bij dat soort 
dromen blijft, heeft Kerstmis geen zin.
Natuurlijk mogen we en moeten we dromen van vre-
de, maar dan wel als een uiting van diep verlangen 
dat in ons leeft, een verlangen dat zich ook vertaalt in 
daden. Daarom moeten we vechten voor vrede.
Misschien mag je zelfs zeggen: vrede komt er alleen 
na strijd, vrede komt er alleen als je de moed hebt 
om ervoor te vechten. En dan denk ik niet aan vech-
ten met wapens, aan geweld, aan het vernietigen 
en doden van mensen, helaas is dat vaak het enige 
vechten dat mensen verstaan.
Natuurlijk, soms kan er letterlijk gevochten moeten 
worden voor de vrede, en dan denken we heel vlug 
aan de oorlogsjaren tachtig jaar geleden. Vrede tus-
sen volkeren moet helaas soms bevochten worden.
Om die vrede gaat het ook met Kerstmis, daar moe-
ten we ook aan denken, maar eigenlijk gaat het om 
een veel diepere vrede, een innerlijk vrede in ieder 
van ons, een geestelijk evenwicht waardoor we op 
een goede manier omgaan met medemensen, met 
onszelf, met ons leven en ook met onze omgeving.
Als dat geestelijke evenwicht er is in mensen, in lei-
ders, dan komt ook die vrede tussen volken binnen 
het bereik. En ook die innerlijke vrede moet heel vaak 
bevochten worden, niet zozeer in een strijd tegen an-
deren, maar veel meer in een strijd met onszelf.
Wil je echt een innerlijk evenwicht bereiken, echt je-
zelf zijn, dan moet je ervoor vechten om jezelf niet op 
sleeptouw te laten nemen door alles wat men in de 
samenleving gewoon vindt, dan moet je ervoor vech-
ten om trouw te blijven aan je ware zelf, vechten tegen 
de invloed van de reclame die aan alle kanten aan je 
trekt, en dan denk ik niet zozeer aan de goederen die 
aangeprezen worden, maar aan bepaalde leefpatro-
nen die je haast opgedrongen worden. Soms krijgt 
die strijd om jezelf te blijven een bijzondere dimen-

BETHLEHEM IN BATENBURG

Traditiegetrouw zijn er tijdens de kerstdagen veel 
kerststallen te bezoeken. Een leuk uitje voor jong 
en oud. Zo ook in Batenburg en met deze Kerstmis 
had de stal van Bethlehem in de oude Sint-Victor 
een heel eigen plaatsje. Dit vanwege het concert 
van Batenburg Baroque op 4 januari (anders had de 
kerststal al eerder opgeruimd moeten zijn). Ook in 
deze kerk is een groepje vrijwilligers (jong en oud) 
een aantal dagen druk bezig geweest met het op-
bouwen van een prachtige kerststal, waarin het hele 
kerstverhaal is uitgebeeld. Ook de knikengel was 
natuurlijk weer aanwezig en die gaf na de inworp 
van een muntstukje een vriendelijk en dankbaar 
knikje. Op donderdag 25 december (eerste kerst-
dag) was de kerk geopend van 14.00 tot 15.00 uur 
voor de bezichtiging van deze mooie kerststal. Bij 
binnenkomst van de kerk stond er al een wegwijzer 
die aangaf dat men rechtsaf moest voor richting 
Bethlehem. In een aparte ruimte kwam de kerststal 
met de beelden uit de rooms-katholieke Sint-Victor 
goed tot zijn recht,  dankzij de grote ruimte die men 
tot zijn beschikking had en de mooie aankleding 
van het geheel. Dit werd ook door de bezoekers 
zeer gewaardeerd. Belangstellenden die volgend 
jaar willen helpen bij de opbouw van de kerststal 
zijn dan van harte welkom.

Hans Vermeulen
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sie: als ernstige ziekte je eigen leven ontwricht, als 
een dierbare door de dood van je weggerukt wordt, 
dan is het vaak vechten om je hoofd boven water te 
houden, om een innerlijk evenwicht te behouden of 
te herstellen. Maar ook die strijd kan leiden tot in-
nerlijke vrede.
Vrede aan alle mensen van goede wil, zingen we met 
Kerstmis. En volgens mij gaat het daar op de eer-
ste plaats om die innerlijke vrede. Mensen die met 
zichzelf in vrede zijn, die stralen ook iets uit, licht, 
warmte, evenwichtigheid, kracht, menselijkheid. Ook 
deze vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen, ook 

niet met Kerstmis. Daar moet voor gestreden wor-
den. Met dromen alleen kom je er niet, tegelijk is die 
droom ook wezenlijk.
Zonder die droom, zonder dat intense verlangen naar 
vrede kun je er ook niet voor vechten en zo is de cirkel 
rond. Dat u kunt dromen van vrede en ervoor vechten, 
dat is mijn kerstwens voor u.

Hennie Witsiers

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de 
uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

WIJ GEDENKEN

Swan (Catherine) Tjan- Khoe
* 27-05-1926            † 13-11-2025		
Swan maakte met haar echtgenoot Gwan Hiem 
(Harry) op een betrokken manier deel uit van onze 
parochiegemeenschap. Jarenlang zorgde ze met 
passie voor de Lourdesgrot en was ze een trouwe 
bezoeker van vieringen. Maria stond centraal in 
het leven van Swan en Gwan Hiem: ze reisden naar 
bedevaartsoorden in Lourdes, Mexico en Fatima. 
Swan kookte graag en genoot van de verzamel-
de familie rond de tafel. De laatste jaren 
woonde Swan in Eindhoven en was ze in 
toenemende mate afhankelijk van zorg. 
We hebben afscheid genomen van Swan 
op 24 november vanuit de Antonius Abt-
kerk Wijchen. Swan werd bij Gwan Hiem 
op het kerkhof te ruste gelegd. 

Theo van Haren
* 07-07-1937               † 16-11-2025
Theo kwam uit een hecht gezin met zes kinderen. 
Na de landbouwschool ging hij meewerken op het 
gemengd bedrijf van zijn ouders. Op 20 november 
1962 trouwde hij met Annie van Haren. Zij namen 
de boerderij van zijn ouders over. Uit hun liefde 
werden zes kinderen geboren. Na het verlies van 
zoon Michel in 2006 en twee zware operatie wer-
den het vee en de boerderij verkocht. Zij verhuisden 
naar de Weertjes in Wijchen.
Theo was meer dan zeventig jaar lid van DIOSA en 
jarenlang bestuurslid van de Boerenbond. Vanwege 
familiebezoek is hij met Annie in Canada, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en Drenthe 
geweest. Ook zijn ze in Lourdes op bedevaart ge-
weest. Op zaterdag 22 november 2025 hebben wij 
van Theo afscheid genomen in de H. Johannes 
de Doperkerk te Balgoij en hem begeleid naar het 
naastgelegen kerkhof.

Cobie Hofman
* 15-06-1956 	                † 24-11-2025
Cobie groeide op in Wijchen in de nabijheid van de 
Everarduskerk, waar ze ook haar eerste communie 
en haar vormsel vierde. Nadat Cobie uit Wijchen ver-
huisde, werd er voor haar gezorgd in Maria Roepaan 
en andere zorginstellingen. De laatste jaren was Co-
bie in Vught. Ze kon op zijn tijd zorgeloos genieten 
van aandacht, van Mexico, van gezelligheid en haar 
familie. Maar ze heeft door een toenemend kwets-

bare gezondheid ook moeilijke tijden 
gekend. We hebben Cobie op 2 decem-
ber uitgeleide gedaan vanuit de Antonius 
Abtkerk te Wijchen, waarna zij werd be-
graven op het kerkhof.

Jan Duijghuisen
* 21-02-1934 	 † 05-12-2025
Jan werd geboren op een boerderij in 
Overasselt, waar hij samen met zijn twee-

lingbroer en verdere broers en zussen opgroeide in 
een hecht gezin. Hij hield van leren, werken en sa-
men spelen. Op jonge leeftijd ontmoette hij op de 
kermis in Heumen zijn vrouw Marietje; na jaren ver-
kering trouwden zij en namen zij de boerderij van 
zijn ouders over. Met zorg voor mens, dier en land 
bouwden Jan en Marietje een warm gezin op met 
twee kinderen. 
Hij was een betrokken opa van vijf kleinkinderen, 
zong bij diverse koren, zette zich in als vrijwilliger 
en werkte vele jaren als grafdelver in Overasselt. 
Na het afbouwen van zijn boerderij bleef Jan met 
plezier en toewijding in het groen werken, en na de 
verhuizing naar de Koningin Wilhelminastraat was 
hij actief in zijn tuin. 
Toen de gezondheid van zijn vrouw achteruitging, 
zorgde hij met veel liefde voor haar tot haar over-
lijden in 2024. Dankbaar, actief en vol humor bleef 
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hij tot het einde. Op 12 december 2025 vond zijn 
uitvaart plaats in de kerk van Overasselt, waarna hij 
op het kerkhof ernaast te ruste is gelegd.

Stien Jansen
* 07-02-1929               † 09-12-2025
Stien is in de strenge winter van 1929 te 
Heumen geboren, als derde in een gezin 
met elf kinderen. Ze moest al vroeg zelf de 
kost verdienen en ging werken  als hulp in 
de huishouding en later in de wasserij. Daar 
heeft ze, zoals ze zelf zei, "drieëndertig jaar achter 
de mangel gestaan". Na een herseninfarct kon ze 
niet langer alleen wonen.  Haar laatste jaren heeft 
zij doorgebracht in de Malderburch te Malden, waar 
ze tot aan haar dood liefdevol is verzorgd. Zij was 
een gelovig, vrolijk en tevreden mens. Op dinsdag 
16 december 2025 hebben wij afscheid van haar 
genomen in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt. 
Daarna hebben we haar begeleid naar het kerkhof 
te Heumen.

Engelien Markus-Wanders
* 23-08-1933               † 13-12-2025
Engelien werd als jongste in een gezin met vijf kin-
deren te Nijmegen geboren. Ze groeide op in de 
oorlogstijd. Op jonge leeftijd ging zij werken als 
conductrice  en later als laborante.
Ze trouwde met Dick Markus en moest haar baan 
verlaten. Hun huwelijk werd bekroond met drie 
dochters. Zij kregen zes kleinkinderen.  In 2003 
overleed haar man Dick. Het leven van Engelien 
werd steeds kleiner en haar gezondheid slechter. 
Maat ze bleef wel levenslustig. Ze geloofde sterk, 
hetgeen haar moedig en standvastig maakte. Ze 
had een diepe overtuiging dat er een hemel be-
stond. Na een afscheidsviering op 19 december 
2025 in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen hebben 
haar gezin en andere belangstellenden  Engelien 
begeleid naar het crematorium te Bemmel.

Rein Massaar
* 01-08-1946		  † 23-12-2025
Rein was als inwoner van Overasselt vanaf 2009 
actief als vrijwilliger binnen de parochie en daar-

buiten. Hij werkte in de bouwcommissie, het 
klusjesteam en bij de hoveniers. Daarnaast heeft 

Rein geholpen met het opbouwen van 
de kerststal buiten.  Naast zijn gewone 
werk en werk voor de parochie was Rein 
een gepassioneerde LOTUS® tijdens de 
EHBO-lessen. Vanwege zijn gezondheid 
moest Rein noodgedwongen stoppen 
met zijn vrijwilligerswerkzaamheden. 
Na een korte periode in het herstelcen-
trum Groesbeek heeft zijn lichaam het 

opgegeven. Hij overleed op 23 december in het bij-
zijn van zijn vrouw. Pastor van Velthoven heeft hem 
op 30 december vanuit het crematorium Beunin-
gen uitgeleide gedaan.

Toos van Dam-Peters
* 10-09-1933               † 29-12-2025
Toos is geboren in Groesbeek. Zij was de weduwe 
van Albert van Dam, die in 1989 is overleden. Het 
leven van Toos was niet altijd gemakkelijk. Het ge-
mis van eigen kinderen was moeilijk te verwerken. 
De neven en nichten waren altijd van harte welkom. 
Zij allen hebben hieraan mooie herinneringen. Na 
het overlijden van Albert vond zij haar rust in de 
kerk. Zij is in de Paschaliskerk koster geweest. Zij 
voelde zich dichtbij het 'hogere' en zo kon zij de 
draad weer oppakken. Maria, moeder van altijd-
durende bijstand was een enorme steun voor haar. 
Zelf gaf ze aan dat zij de krachtbron voor haar ver-
dere leven was. In een grote kring van familieleden 
hebben wij op 4 januari 2026 afscheid van haar  ge-
nomen in de Paschaliskerk en daarna hebben wij 
haar lichaam bij haar man te ruste gelegd op het 
naastgelegen kerkhof.
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 2  6602 HD Wijchen 

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2  
6613 AH Balgoij  

 H. Judocus | Dorpsstraat 35 6616 AE Hernen 

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32  6603 CZ Alverna 

 H. Anna | Dorpsstraat 48  6617 AE Bergharen 

 St.- Joris | Dorpstraat 19  6582 AL Heumen 

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8  6612 BB Nederasselt 

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 9  6611 BT Overasselt 

 Oude St.- Victor | Kruisstraat 7  6634 AG Batenburg   

 H. Damianus | Kerkstraat 11  
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-53164226

  Pastoraal team
  Theo Lamers		       waarnemend pastoor	  024-6412627	
  Martin Claes	              			   priester   024-6412627		  martin.claes@detwaalfapostelen.nl
  Frits Hendriks	           			   priester	  06-42195922		  frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
  Lara van der Zee		  pastoraalwerker	  06-13659042		  lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende geval-
len bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Algemeen     NL70 RABO 0135 4640 48 
Kerkbalans   NL65 RABO 0135 4634 59
Website https://detwaalfapostelen.nl/

Daar ligt ook een uitdaging voor onze parochie. 
Ouderen dragen deze tradities nog met zich mee 
en hebben verhalen te vertellen over hoe het vroe-
ger was. Jongeren zoeken vaak andere woorden 
en vormen, maar verlangen net zo goed naar be-
tekenis en verbinding. Jong en oud samen kunnen 
dit levend houden, als we bereid zijn naar elkaar te 
luisteren.
Het askruisje is daarin een krachtig symbool. As, 
als teken van sterven en loslaten. Het kruisje, als 
teken van hoop en nieuw leven. Het herinnert ons 
eraan dat niet alles maakbaar is, maar dat er altijd 
perspectief blijft. Ook voor onze parochie, die zoekt 
naar nieuwe wegen: minder vanzelfsprekendhe-
den, minder vaste rituelen misschien, maar des te 
meer aandacht voor ontmoeten, ontdekken, vieren 
en helpen.
Zo gaan we de vastentijd in. 
Met as op het hoofd en hoop in het hart. 
Onderweg naar Pasen. 
Samen.

Piet van Erp

Aswoensdag. Voor veel mensen het be-
gin van de vastentijd, op weg naar Pasen. 

Een periode van bezinning, van stilstaan, van re-
flectie en hoop. Dat doe je deels alleen, maar zeker 
ook samen. Met de mensen om je heen, in de ge-
loofsgemeenschap waarvan je deel uitmaakt.

Als ik aan Aswoensdag 
denk, komt mijn lagere 
schooltijd meteen bo-
ven. Met de hele klas 
naar de kerk, biechten, 
een askruisje halen. Ik 

vond dat toen iets heel bijzonders. Niet alleen het 
ritueel zelf, maar vooral het samen doen. Met al die 
andere kinderen, allemaal met datzelfde kruisje op 
het voorhoofd. Dat gevoel van samen onderweg 
zijn, dat is me altijd bijgebleven.
Voor mij hoort die traditie ook onlosmakelijk bij 
carnaval. Eerst nog even uitbundig feestvieren, en 
dan ineens die omslag: as op het hoofd, de woor-
den over vergankelijkheid, en de uitnodiging om 
opnieuw te kiezen wat er echt toe doet. Als Bra-
bander voelt dat bijna vanzelfsprekend. Feest en 
bezinning, lichtheid en diepte, vlak na elkaar.
Veel van die gezamenlijke tradities zijn in de loop 
der jaren verdwenen. Of ze ooit in dezelfde vorm te-
rugkomen, is maar de vraag. Maar misschien is dat 
ook niet het belangrijkste. Wat wél belangrijk blijft, 
is dat we momenten blijven zoeken om samen stil 
te staan. Momenten van reflectie en overweging, 
van hoop en geloof in een toekomst met ruimte 
voor geluk en liefde.

ASKRUISJE
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WIT
Terwijl ik langs de verfschappen in de bouwmarkt 
loop, valt het me weer op: de bijzondere namen die 
worden gegeven aan verfkleuren. Sommige be-
schrijven gewoon de kleur: oudroze, zachtgroen. 
Maar daarnaast zijn er ook nog kleuren als: verade-
ming, connected, vrede, open armen en fractie. Die 
laatste is overigens een roze tint. 

Elk jaar wordt door 
Pantone, een toon-
aangevend bedrijf in 
modekleurenland, een 
kleur van het jaar ge-
kozen. Voor 2026 is 
dat ‘cloud dancer’. Dat 
is een bijzondere keu-
ze, want Cloud Dancer 
is eigenlijk … wit! Wit 
is de kleur van het jaar 
2026. 
Wit is naar mijn ge-
voel vooral gebrek aan 
kleur. Saai. Daarom was ik ook op zoek naar kleu-
ren voor op de muur. Alleen maar witte muren en 
deuren is wel een beetje saai. Maar toen ik er ver-
der over na ging denken, kreeg de kleur wit meer 
gelaagdheid. 

Neem de uitleg die Pantone zelf gaf bij deze keu-
ze: Wit symboliseert rust, helderheid en een frisse 
start in een chaotische wereld. In een wereld met 
een stortvloed aan informatie, politiek gerommel 
en onzekerheid is er een verlangen naar eenvoud 
en kalmte. We zijn op zoek naar een omgeving die 
eerder kalmeert dan stimuleert. Dit commerci-
ële bedrijf zegt letterlijk: “Cloud Dancer herinnert 
ons eraan dat er macht zit in de stilte en kracht in 
zachtheid.”

Daar word ik even stil van. Ik zie in het nieuws ie-
mand die probeert macht te krijgen door zo hard 
mogelijk te schreeuwen. En word eraan herinnerd 
dat de macht bij uitstek, onze God, zich laat vinden 
in de stilte. 

Wit is ook een van de liturgische kleuren in onze 
kerk. De kleur die wordt gedragen op feestdagen. 

Wit staat voor zuiverheid, vreugde, licht, nieuw be-
gin en nieuw leven. 

Hoe bijzonder is het dan dat dit jaar ook nog wit 
begon. Voor het eerst sinds lange tijd was er weer 
eens echte sneeuw. De gladheid die dat veroor-
zaakte was natuurlijk hinderlijk. Maar het was ook 
heel mooi. Door de reflecterende witte sneeuw leek 

zelfs een bewolk-
te dag lichter. Een 
laag sneeuw lijkt 
ook de geluiden 
te dempen. Als 
er dan ook nog 
eens minder au-
to’s rijden, wordt 
het heerlijk stil 
op straat. Soms 
hoorde je alleen 
nog het geluid van 
spelende kinde-
ren.

Om terug te komen op de naam ‘cloud dancer’, 
wolkendanser: wolken zijn niet helemaal wit. Een 
bewolkte hemel lijkt eerder grijs. Als ik op dit mo-
ment naar buiten kijk, naar de wit-grijze wolken die 
langs trekken, geeft dat eerder een somber gevoel. 
De zon is nergens te zien. Maar ik weet wel dat die 
achter de wolken zit. Soms piept er toch een straal-
tje zon door een gat in de wolken.
Figuurlijk lukt het mij soms ook om niet aan de 
grijze onderkant van de wolken te blijven hangen, 
maar tot aan de bovenkant te komen. Waar de zon 
volop schijnt en wolken helder wit zijn. Ik hoop dat 
2026 voor ons een jaar wordt waarin we door het 
wolkendek kunnen breken om de lichtheid te er-
varen. Dat we kunnen dansen op de wolken en de 
zwaarte en donkerte even kunnen vergeten. 

Weer rondkijkend in mijn huis bedenk ik dat het nog 
niet zo’n slecht idee is om de muren ‘gewoon’ wit 
te houden. 

pastor Lara van der Zee-Hanssen
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