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H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, 
H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, 

H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, 
H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, 

              		 H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius 
Abt-Wijchen-centrum,  H. Paschalis-Baylon-Woezik
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* aanmelden verplicht

OM TE NOTEREN

Voor actueel nieuws kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl en volg de media.

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans, 
hartelijk dank daarvoor.

Op dinsdagmorgen 5 mei, 19 mei en 2 juni staat 
het parochiecentrum van 10.00 tot ongeveer 11.30 
uur open voor alle ouderen uit onze parochie. Dan 
is er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in 

een gezellige sfeer met een kopje 
koffie of thee. Tot ziens in het pa-
rochiecentrum aan de Oosterweg in 
Wijchen. Welkom!

Annie, Nel, Toos en Waldi

doet u al mee? 
Rekening: 
 NL65 RABO 0135 4634 59
 o.v.v. Actie Kerkbalans

 Parochie De Twaalf Apostelen
  Wijchen

30 april 19.30 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Film: De Aanslag

Vanaf 3 mei op zondagen 14.00-16.00 uur 
H. Jozefkerk Alverna

Expositie: ‘Toegewijd – heilige levensverhalen’
4 mei 19.00 uur oude St.-Victorkerk Batenburg

Dodenherdenking Batenburg
4 mei ±18.30 uur dodenherdenking in diverse plaatsen

5 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
14 mei in de Antonius Abtkerk en Ons Huis Nederasselt

Feestelijke gildeviering van het gilde Salvator Mundi
14 mei inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 5 (2026)
* 16 mei bedevaart Wittem

Bedevaart naar het heiligdom van de H. Gerardus 
17 mei 16.00 uur H. Judocuskerk Hernen

Feestelijk orgelconcert, entree gratis (vrije gift)
19 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
25 mei – tweede pinksterdag, Kapellentocht 
Eindpunt Kapelberg in Bergharen
28 mei 19.00 uur De Schakel Wijchen (VOS)
Film: Fiddler on the Roof (Anatevka)
30 mei Antonius Abtkerk Wijchen

Concert: The Dutch Queen Unplugged
31 mei vanaf ca. 12.00 uur Museum De Kijkzolder

Onthulling beeldengroep de twaalf apostelen in de 
grote zaal van het parochiecentrum

2 juni vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld 
voor de periode van 6 juni t/m 5 juli. 

Kopij kan tot en met 14 mei per e-mail worden 
gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

Overzicht bijgewerkt tot en met maart

2025 2026

€ 99.042,= € 93.174,=
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Nieuwe pastoor

Sinds enige tijd weten we dat pastor Frits Hendriks 
onze parochie gaat verlaten. Onduidelijk was nog 
wanneer, omdat er eerst een geschikte opvolger 
moest worden gevonden. Deze is nu bekend en dus 
kan de carrousel gaan draaien.
In onze parochie zal op 1 juli Titus Santhanam wor-
den benoemd tot pastoor. Hij is sinds 2019 pastoor 
in de Sint-Christoffelparochie in Dreumel en woont 
momenteel in Beneden-Leeuwen. Vanwege de 
nieuwe pastoor zit de taak van vicaris-generaal 
Theo Lamers als waarnemend pastoor er per die-
zelfde datum op. En Frits zal op die dag worden 
benoemd tot waarnemend pastoor van de  pa-
rochie Heilige Augustinus in Berlicum, waar ook 
Heeswijk-Dinther onderdeel van uitmaakt. Daar zal 
Frits gaan wonen bij de norbertijnen van de Abdij 
van Berne.
Met deze wisseling blijft het pastoraal team nog 
erg klein. Het bisdom zoekt nog altijd naar een ex-
tra priester.
Het afscheid van Frits staat gepland voor maandag 
29 juni om 19.00 uur. Het is dan het Hoogfeest van 
Petrus en Paulus, de belangrijkste onder de apos-
telen. Meer informatie over de nieuwe pastoor en 
over zijn installatie volgt in de komende maanden.

Gerard Arts

WERKGEBIED EMMANUEL
Voor de Katholieke Kerk is de hele wereld opgedeeld 
in territoriale gebieden. En in elk van die gebieden 
is er dan iemand aangesteld als verantwoordelijke 
voor het pastoraat. Zo kennen wij het bisdom van 
’s-Hertogenbosch, waarin onze bisschop Gerard de 
Korte verantwoordelijk is voor de pastorale zorg. 
Iedereen die in het gebied van ons bisdom woont, 
kan dus bij hem aankloppen. Nu heeft de bisschop 
dat op zijn beurt weer opgedragen aan de pastoors 
van parochies; dat zijn weer onderverdelingen van 
het grote territorium van het bisdom. Zo is onze 
parochie De Twaalf Apostelen ook een territorium; 
iedereen die in dit gebied woont, kan bij de parochie 
terecht voor pastorale hulpverlening.

Nu is onze parochie ontstaan als een fusie van 
meerdere oude parochies. Hun werkgebied is daarbij 
opgegaan in het geheel van de parochie; sindsdien 
maakt het niet meer uit of je in Heumen of in Berg-
haren woont: je kunt terecht bij dezelfde parochie. 
Toch zien we de oude grondgebieden in onze paro-
chie nog wel terug, want de contactraden zijn erop 
gebaseerd. En als je bijvoorbeeld in de Havikstraat 
in Wijchen gaat wonen, zul je vanuit de Emmanuel 

een Apostelbode ontvangen en een vraag om mee 
te doen aan Kerkbalans.

Nu is de Emmanuelkerk aan de eredienst onttrok-
ken en is de contactraad ontbonden. Dan komt bij 
het bestuur de organisatorische vraag op: Wat doen 
we met het territorium dat bij de Emmanuel hoorde? 
Voegen we dat bij een andere contactraad? Krijgt 
het een aparte status? Of? 

Voor de bewoners is dat niet zo’n heel belangrijke 
vraag; die kunnen naar alle kerken van onze hele 
parochie, en overigens ook daarbuiten. Het is een 
formele kwestie.

Omdat we in ons beleid werken aan één parochie-
gemeenschap rondom de parochiekerk, hebben we 
besloten het grondgebied van de Emmanuel toe te 
voegen aan het territorium van de Antonius Abt Wij-
chen.

Voor de vrijwilligers en werkgroepen die nog actief 
zijn gebleven vanuit de Emmanuel betekent dit wel 
wat. Zij vallen nu organisatorisch onder de contact-
raad Antonius Abt Wijchen. Voor ondersteuning, 
het indienen van begrotingen en het bedanken van 
vrijwilligers is deze contactraad vanaf nu het juiste 
loket. De contactraad op haar beurt is betrokken op 
het welzijn van de vrijwilligers en faciliteert hen waar 
dat nodig is.

Gerard Arts, namens het parochiebestuur
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VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

LIFE RULE 6: LEVE JE LIJF

Expositie: Toegewijd – heilige levensverhalen

Staan heiligen ver van ons af? 
Hoe zouden ze eruitzien als 
ze vandaag geleefd zouden 
hebben? Mariska Teuben-van 
der Leest maakte een expo-
sitie in beeld (en geluid!) van 

twaalf bekende en minder bekende heiligen uit de 
afgelopen tweeduizend jaar. Voor haar tekeningen 
stonden hedendaagse mensen model.
H. Jozefkerk Alverna, op zondagen vanaf 3 mei, 
14.00-16.00 uur.

Film: Fiddler on the Roof (Anatevka)
Begin 20e eeuw woont 
in het Oekraïense dorp 
Anatevka een kleine 
joodse gemeenschap. 
Melkboer Tevje heeft 
vijf dochters en heeft 
het niet zo breed. Hij 
is voortdurend in gesprek met God en hij worstelt 
met het zionisme en de Russische revolutie. Deze 
beroemde musical werd gemaakt in 1971 en won 
Oscars en een Golden Globe.
De Schakel, 28 mei, 19.00 uur! Inloop vanaf 18.30 
uur.

Meer informatie staat in het bekende ‘Blauwe 
Boekje’ www.rivierenlandoost.nl > blauwe boekje

Iedere mens is uniek; 
geen enkele mens is 
hetzelfde en heeft de-
zelfde verlangens en 
gevoelens. Dat maakt 
ons mens-zijn zo bij-
zonder. Dat is het 
prachtige idee achter 
de zesde leefregel uit 
het boek 'Niet geleefd 
worden maar leven'.

Ideaalbeeld
Toch zijn veel mensen 

niet tevreden met hun unieke lichaam. Ze vinden 
zichzelf te dik, te dun, te kaal, te oud. Dit gevoel 
wordt in de huidige maatschappij ook keer op keer 
onder je neus gewreven. Wil je afvallen? Neem een 
pilletje van dit of een drankje van dat. Wil je spie-

ren opbouwen? Gebruik dit poedertje of eet die 
proteïnereep. Heeft u last van rimpels? Smeer dit 
crèmepje of onderga die schoonheidskuur. Op de 
sociale media prijzen influencers altijd weer een 
nieuwe methode aan om nu echt het ideale lichaam 
te bereiken. 
In het verleden heeft de schrijver van het boek (Jo-
ram Kaat) een training ‘The Ideal Summerbody’ 
gevolgd. Het was hard werken, en na acht weken? 
Had hij toen het ideale lichaam voor aan het strand? 
Nou nee, en hij was zeer teleurgesteld. Hij is acuut 
gestopt met sporten in de sportschool. Natuurlijk 
is sporten en bewegen goed voor je lichaam, maar 
zoek alsjeblieft iets wat bij jou past en waar jij ge-
lukkig van wordt.

Luisteren en voelen
Veel te veel mensen hebben last (gehad) van een 
burn-out. Ook Joram Kaat: "Ondanks de vreselijke 
tijd heeft het me wel gevormd tot hoe ik nu in het 
leven sta. Mijn innerlijke zelf heeft door middel van 
mijn lichaam even flink op de rem getrapt. Als ik, zo 
eigenwijs als ik ben, niet op tijd naar mijn lichaam 
luister, dan gaat het fout en moet ik de gevolgen 
onder ogen komen".
Tijdens mijn burn-out heeft me dit ook aan het 
denken gezet. Eigenlijk is het best indrukwekkend 
dat wij als mensen onze ziel kunnen laten spreken 
door middel van ons lichaam. Door streling, aanra-
king, beweging kunnen we onze ziel een fijn gevoel 
geven. Maar vindt mijn ziel dat ik te ver ga, dan kan 
die ook op de rem trappen. Want voor wie ben ik 
mezelf zo voorbij aan het gaan? Voor mijn vrien-
den? Voor mijn familie? Of voor mezelf? Als ik diep 
nadenk, ging ik mezelf voorbij omdat ik geliefd wil-
de worden, erbij wilde horen, iets te bewijzen had, 
al weet ik nu nog steeds niet wat.

Dankbaarheid
Waarom mag een mens niet blij zijn met hoe hij of 
zij is? Tuurlijk mag dit! Dat is ook wat Jezus ons 
voorhoudt: dank voor alles wat je hebt. Zowel licha-
melijk als materieel. Denk niet na over wat je niet 
hebt, maar wees dankbaar voor wat je wel hebt, ook 
al is het soms niet wat je eigenlijk voor ogen had. 
Wees een beetje lief voor je innerlijke zelf. Stel niet 
te hoge eisen en luister als je lichaam je probeert 
af te remmen. Voor God ben je mooi zoals je bent.

Bas van den Heuvel
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POWER OF FIRE
Op zaterdag 11 april 
stonden we al vroeg 

in de ochtend op station Wijchen. 
Met een groepje van vier vormelin-
gen (Cas, Matteo, Chloé en Roan) en 
twee begeleiders reisden we af naar 
Den Bosch voor de vormelingendag 
van ons bisdom: de Power of Fire.
We begonnen de dag in de Sint-
Janskathedraal, die zich vulde met 
jongeren uit heel het bisdom. Hier namen we deel 
aan de eucharistieviering, die werd voorgegaan 
door de bisschop en werd opgeluisterd door de 
mooie klanken van jeugdkoor Glorious uit Cuijk.
Daarna volgden we het Power of Fire-kruis de kerk 
uit, en liepen we zo in processie naar het Sint-Jans-
centrum. Daar werd onze groep samengevoegd met 
een groep vormelingen uit de Sint-Jorisparochie 
uit Eindhoven voor het grote middagspel. Voor dit 
spel ontving ieder team een tas met een boekwerk 
met daarin veertig opdrachten in de meest uiteen-
lopende vormen. Er waren quizvragen, puzzels, 
creatieve opdrachten en sportieve activiteiten. Zo 
hebben we, tot grote hilariteit van de jongeren, ons 
best gedaan mee te zingen met een Oegandees 
loflied. Er was een rollatorrace waarbij je een kop 
en schotel veilig rond moest brengen, wat over het 
hobbelige tuinpad nog niet makkelijk bleek te zijn... 
We deden een fotospeurtocht in de kathedraal, en 
hebben deze zo nog eens uitgebreid kunnen bekij-
ken. Ook spraken we mensen op straat aan om op 
zoek te gaan naar het langst getrouwde echtpaar 
(we vonden een paar dat al 59 jaar getrouwd was!) 
en iemand om voor ons zoveel mogelijk dieren uit 
de ark van Noach na te doen (een kleuter in het park 
hielp ons hier graag bij mee). Tussendoor moch-
ten we een bezoekje brengen aan de frietkraam om 
ons van de nodige energie te voorzien. Het was een 
zonnige en gezellige dag waarbij we ons met veel 
vuur en vooral ook veel plezier hebben ingezet bij 
alle leuke activiteiten!

Sabine Beurze

Na de bijzondere 
paasviering was er 
paaseieren zoeken 
voor de kinderen en 

koffiedrinken voor de 
ouder(s)en

APOSTELEN 2.0      

www.detwaalfapostelen.nl

DOPEN EN 
EERSTE COMMUNIE 

OP EERSTE PAASDAG
Pasen is het belangrijk-
ste feest van het kerkelijk 
jaar, omdat we dan vieren 
dat Jezus is opgestaan 
uit de dood. Dit jaar was 

de familieviering op eerste paasdag in de Anto-
nius Abtkerk in Wijchen extra feestelijk, omdat er 
twee tieners waren die een nieuwe stap maakten 
in het geloof. Roan ontving in het bijzijn van zijn 
peetouders en familie het doopsel. En met Roan 
samen ontving ook Chloé voor het eerst de heilige 
communie. Zij maken zo deel uit van de trend dat 
steeds meer jonge mensen bewust de keuze ma-
ken toe te treden tot de katholieke kerk.
En alsof dat niet al bijzonder genoeg was, kwam 
ook nog het Jeugdjournaal langs en interviewde 
Thijmen (familiekoor), Vajèn (voorlezen van de 
voorbeden), Cas en Dylan (misdienaars) over hun 
rol in de viering. Dat leverde een mooi stukje televi-
sie op, dat is terug te zien op: https://jeugdjournaal.
nl/artikel/2609220-kinderen-helpen-mee-met-
paasmis-toch-speciaal-om-te-doen.

Sabine Beurze
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FEESTELIJK ORGELCONCERT MET ZANG

Op zondagmiddag 17 mei om 16.00 uur wordt in de 
H. Judocuskerk in Hernen een bijzonder en sfeervol 
orgelconcert met zang georganiseerd. Tijdens dit 
concert staat het in 2024 prachtig gerestaureerde, 
door Wilhelm Rütter uit Kevelaer gebouwde kerkor-
gel centraal.
De uitvoering is in handen van de befaamde or-
ganist Ton van Eck, die tot januari 2026 titulair 
organist was van de Kathedrale Basiliek St.-Bavo 
in Haarlem. Hij geniet grote bekendheid vanwege 
zijn muzikale veelzijdigheid en indrukwekkende 
interpretaties. Ook na zijn pensionering blijft hij 
actief als concertorganist en treedt hij regelmatig 
op in binnen- en buitenland.
Tijdens dit concert wordt hij vergezeld door de 
klassiek geschoolde zangeres Cileke Angenent. 
Zij beschikt over een breed repertoire dat reikt van 
lichte muziek tot opera en oratorium, waarmee zij 
een waardevolle en veelzijdige aanvulling vormt op 
het orgelspel.
Het publiek kan zich verheugen op een gevarieerd 
programma met werken van onder anderen Bach, 
Händel, Andriessen en Donizetti. Het betreft toe-
gankelijke muziek, waarin de rijke klank van het 
orgel en de expressieve zang elkaar op bijzondere 
wijze aanvullen. Het concert duurt ongeveer een 
uur en biedt een unieke kans om dit gerestaureerde 
instrument in een inspirerende setting te ervaren.
De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid 
om een vrije gift te doen. Daarnaast staat er voor 
bezoekers een kopje koffie of thee klaar, zodat er in 
een ontspannen sfeer kan worden nagepraat.

Praktische informatie:
Datum: zondag 17 mei
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: H. Judocuskerk, Hernen
Duur: circa 1 uur
Toegang: gratis (vrije gift na afloop)
Iedereen is van harte welkom!

KAPELLENTOCHT TWEEDE PINKSTERDAG
Dit jaar wordt de achttiende Kapellentocht ge-
houden en wel, zoals gebruikelijk, op de tweede 
pinksterdag. Dit jaar is dat op maandag 25 mei 2026. 
Aan deze Kapellentocht nemen deel de geloofsge-
meenschappen van de parochies H. Franciscus en 
H. Clara te Druten, H. Johannes XXIII te Beuningen 
en De Twaalf Apostelen te Wijchen. Mensen van 
andere parochies zijn ook van harte welkom.
De parochies nemen die dag samen deel aan een 
eucharistieviering op een van de mooiste plekken 
in ons dekenaat, namelijk op de Kapelberg te Berg-
haren. De eucharistieviering is in de ochtend om 
10.00 uur. 
U kunt ook de kapellen in de geloofsgemeenschap-
pen bezoeken. Het thema voor deze Kapellentocht: 
‘De hoop levend houden’.
Zie voor meer informatie later de websites van de 
afzonderlijke parochies, de weekbladen  en De Gel-
derlander.

Organisatie Kapellentocht.
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ZALIGE JAN VAN RUUSBROEC (1293 - 1381)

Mysticus
De grootste geestelijk schrijver van de Nederland-
se taal was Jan van Ruusbroec. Al tijdens zijn leven 
was hij vermaard in heel Europa. Hij werd geboren 
in het dorpje Ruisbroek in de buurt van Brussel. Als 
jongen van 8 jaar volgde hij aan de kapittelschool 
van de huidige Sint-Michielskathedraal in Brussel 
een schoolopleiding en werd uiteindelijk na zijn 
theologiestudie tot priester gewijd.
Hij bleef 25 jaar als kapelaan verbonden aan de 
Sint-Goedeleparochie in Brussel, samen met twee 
andere priesters: zijn oom Jan Hinckaert en Franco 
van Coudenberghe. Zij vormden een vroom team 
dat authentiek evangelisch wilde leven.
Jan van Ruusbroec schreef  in die tijd zijn meest 
beroemde traktaten, waaronder de 
meesterwerken 'De geestelijke brui-
loft' en 'Van den blinkenden steen'. 
In totaal schreef hij elf geestelijke 
werken, waarin hij zijn mystieke weg 
open en inspirerend beschrijft. 
Wegens oplopende spanningen met 
de wereldsgezinde geestelijkheid 
trokken de drie in 1343 weg uit Brus-
sel en vestigden zich in een kluis te 
Groenendaal, een plek in het Zoniën-
woud ten zuiden van Brussel. Het was 
een soort boerderijtje met een kapel 
en een vijver. Ze hadden behoefte aan 
afzondering, eenzaamheid en bezin-
ning. Ze raakten steeds  meer los van de formele 
kerkelijke banden. 
Hun aanhang groeide en in 1350 werden zij een 
kloostergemeenschap onder de Regel van de H. 
Augustinus. Zo ontstond de augustijner proosdij  
van Groenendaal. Ruusbroec vervulde de functie 
van prior. Hij was een gezocht leidsman en ontving 
als zodanig vele bezoekers. Onder hen ook de be-
kende Geert Groote (1340-1384) uit Deventer, een 
van de grondleggers van de geestelijke stroming 
de Moderne Devotie. 
Ruusbroec onderging de invloed van de cisterci-
ënzer zuster Beatrijs van Nazareth en was geraakt 
door het mystieke leven van Hadewijch. Hij was op 
de hoogte van het werk van Hildegard van Bingen 
(1098-1179). Ook was hij bekend met Bernardus 
van Clairvaux en de benedictijnse traditie. In die 
tijd waren er ook contacten met de spirituele ten-
densen in het Rijnland, met  name met de bekende 
meester Eckhart (ca.1260-1328), ook een mysti-
cus. In de 14e eeuw heerste in Brussel en andere 
steden een mystieke subcultuur waaraan allerlei 
mensen deelnamen. Waarschijnlijk was Ruusbroec 
geestelijk leidsman van zo’n spirituele kring.
Hij trok zich vaak terug in de bossen rondom zijn 

kluis. Hij noteerde op wastafeltjes wat de H. Geest 
hem influisterde. In zijn cel ordende hij zijn notities. 
Hij was geen groot geleerde, maar liet een enorme 
indruk achter. Hij ervoer op een uitzonderlijke ma-
nier Gods tegenwoordigheid en was in staat om 
zijn kennis van het goddelijke mysterie aan ande-
ren mee te delen.
Zijn verdere leven bracht hij door als kluizenaar in 
gebed en meditatie. Hij stierf als een goede prior 
van Groenendaal op 2 december 1381 op de geze-
gende leeftijd van 88 jaar.

Ruusbroec en de minnemystiek
Met het woord Minne wordt bedoeld de totaliteit 
van de godsbeleving. Letterlijk betekent het woord 
liefde. Het gaat om een innerlijke persoonlijke rela-
tie tot Christus. Het gaat bij Ruusbroec meer over 

deugdhoudingen dan over zondebe-
strijding. Hij is een optimistisch en 
blij mens. Ontmoeting is een grond-
woord: de ontmoeting tussen God 
en mens staat centraal. De mystie-
ke begenadiging die een mens kan 
overkomen, is een heel indringende 
ervaring. Ze kan een mens behoorlijk 
van zijn stuk brengen. Men spreekt 
over een donkere nacht, over gevoe-
lens van eenzaamheid, schuldgevoel 
en  dorheid. Het is een gave, maar ze-
ker ook een opgave.
De ontmoeting tussen God en mens 
ontplooit zich op drie niveaus met 

een steeds diepere intensiteit. De levensopdracht 
is een goed en deugdzaam mens worden.
De eigen activiteit staat centraal in: (1) een werkend 
leven waarin je probeert een trouwe dienaar van 
God te zijn. Van daaruit kan er een diep verlangen 
opborrelen om tot een persoonlijke liefdesontmoe-
ting met God te komen; (2) het innerlijk leven, of 
het God-begerende leven. Tenslotte (3) het schou-
wend leven, waarin de verinnerlijking kan uitlopen 
op een nog meer nabije beleving van God als een 
bekroning.

Ruusbroec ziet vier tekens van Minne:
Het eerste teken: de schepping van de mens naar 
Gods beeld en gelijkenis.
Het tweede teken: de Zoon van God, de eeuwige 
Wijsheid, heeft uit Minne de menselijke natuur aan-
genomen en daarin zijn persoonlijkheid uitgedrukt 
om ons door zijn kruisdood te verlossen van de 
zondeval van Adam.
Het derde teken: diezelfde Zoon van God, Jezus 
Christus, is uit Minne gestorven. Hij heeft ons ver-
lost door zijn dood, gekocht en betaald met zijn 
kostbaar bloed en in de doop heeft Hij ons schoon-
gewassen van alle zonden. Zo heeft Hij ons boven 
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de doden.  Alles wat jullie voor deze  minsten van 
de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij 
gedaan. Het zijn de werken van barmhartigheid. De 
bakermat van het project is Delft. Eigenlijk is het ini-
tiatief vanuit de Heilige Geest gekomen. Het begon 
op een avond na het vormsel met een discussie, 
waarin ouders van mening waren dat de catechese 
niet ging zorgen voor betrokkenheid van jongeren 
bij de kerk. Toen startte het denkwerk over een an-
dere wijze om de jeugd erbij te houden. Matteüs 25 
werd voorgelezen; toen riep een van de aanwezige 
jongeren: ‘Dan noemen we ons M-twenty-five!’ En 
zo is de naam geboren.

Een voorbeeld wil ik geven. In het dorp Boerdonk 
heeft een M25-groep met Kerstmis theelichthou-
ders rondgebracht. Een meisje kwam bij een blinde 
mevrouw op bezoek, en die was zo geraakt dat er 
jongeren binnen waren. Het meisje kwam terug en 
zei: "Ik wist niet dat die mevrouw zo alleen was, ik 
zou er best vaker heen willen". Dan is een project 
voor mij echt geslaagd, als iemands leven echt is 
veranderd. 
Tot slot. De diaconie heeft pas gezicht als zij de 
parochianen leert op zoek te gaan naar en oog te 
hebben voor mensen die hulp nodig hebben.  Dan 
zijn wij het zout in de wereld. 

Diaken Hans van Bemmel o.f.m.

HET ZOUT DER AARDE

onze natuur met Zich verenigd in de geest van zijn 
Minne.
Het vierde teken: de eucharistieviering als ontmoe-
ting. Jezus gaf ons zijn vlees en bloed – en al wat 
Hij van onze natuur ontving – als spijs en drank, 
opdat Hij in ons zou leven en wij voor altijd in Hem, 
die God en mens is.
De weg van de Minne moeten we gaan onder de 
stuwende kracht van de H. Geest met zijn ze-
venvoudige gaven. Dit schouwend leven leidt tot 
grondeloos genieten. Die boodschap geeft Ruus-
broec mee door zijn leven en geschriften.

Koos Leemker 

Diaken Hans van Bemmel hield bij het Pastoraat 
van Nabijheid een lezing/workshop over het zout 
der aarde, zo lazen we in de vorige Apostelbode. In 
dit artikel schrijft hij nog wat meer over zijn passie 
voor diaconie, in het bijzonder M25.

Natuurlijk is liturgie heel belangrijk in de kerk, maar 
mag niet op de eerste plaats komen. Diaconie is 
voor mij even belangrijk. Het zijn geen concurren-
ten, maar ze kunnen elkaar voeden en versterken. 
Ik kwam hierop toen ik een preek hoorde van een 
evangelische predikant uit de VS.  Wij worden aan-
geroepen om het zout te zijn in de wereld en het 
evangelie te verkondigen en te doen. 

Wij kunnen ons iedere dag de vraag stellen: wat 
doen wij met het zout? Laten wij dit in het zoutvaat-
je zitten? Of gaan we aan de slag om het evangelie 
handen en voeten te geven? Als vrijwilliger bij de 
MOV, de Zonnebloem of de voedselbank, of als 
mantelzorger of bij huisbezoeken doen we dat. Dan 
wordt het zout actief en kunnen wij groeien naar 
het licht. 
Wij zullen met dit evangelie moeten starten bij de 
jongeren.  Ja, en dan kom ik op jong geleerd en oud 
gedaan. Er is een diaconaal project voor jongeren. 
In dit project ontmoeten zij Christus in de noodlij-
dende mens. Het project met de naam M25.
 
M25 (spreek uit: M-twenty-five) is een initiatief 
voor diaconaal werk door groepen jongeren van 
12-18 jaar op het niveau van één parochie. Jon-
geren worden daarmee uitgedaagd hun grenzen te 
verleggen door zich in te zetten voor anderen. 

De naam M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Mat-
teüs 25, waarin Jezus tegen  zijn leerlingen zegt 
dat het vooral belangrijk is wat zij voor de zwak-
keren in de samenleving  kunnen betekenen. Ik 
noem zeven groepen: de hongerigen, de dorstigen, 
de naakten, de vreemdelingen, de gevangenen en 

GEDOOPT

5 april 2026

 Roan Duits

Doris Wiebe Weijers

Raël Jansen van der Meijden
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Zo klonk het 25 jaar geleden, 
in mei 2001, in aanwezigheid 
van vele gasten, waaronder 
de toenmalige burgemees-
ter Franssen en zijn vrouw. 
Na twee jaren van voorberei-
ding, waarin de ruimte tussen 

pastorie en kerk van de Antonius Abt Wijchen door 
vrijwilligers werd omgebouwd tot een fraaie expo-
sitieruimte, kon het museum geopend worden. 
We willen dit graag herdenken en vieren. De huidige 
beheergroep nodigt u dan ook van harte uit om op 
zondag 31 mei na de viering van 11.00 uur een kop 
koffie of thee met ons te delen in de grote zaal van 
het parochiecentrum en eventueel het museum te 
bezoeken. In de loop der tijd hebben reeds velen 
het museum bezocht en de reacties, opgetekend 
in de presentieboeken, zijn hartverwarmend. Deze 
liggen ter inzage.
Waarom het museum is opgericht, verwoordde 
initiator pastoor Jos van Minderhout o.f.m. zelf in-
dertijd als volgt:
In de eerste helft van de vorige eeuw was de kerke-
lijkheid, de godsdienstigheid totaal verweven met 
het leven van mensen en gezinnen. Van ’s ochtends 
vroeg, als we de dag begonnen met het morgenge-
bed, tot ’s avonds laat, als we de dag afsloten met 
het avondgebed en de zegen over de nacht vroegen. 
Daartussen was er de dagelijkse H. Mis, de gebeden 
voor en na iedere les, de gebeden voor en na tafel, 
de schietgebeden tussendoor. Soms liep je even de 
kerk binnen als je langskwam, maar minstens nam 
je je hoed af of maakte een kruisteken. En vergeet 
niet het rozenhoedje op je knieën voor een stoel. 
In mei en oktober was er het Marialof. Er waren de 
grote kerkelijke en huiselijke feesten als Kerstmis, 
de nachtmis en de vastentijd met het vastentrom-
meltje, gevolgd door paaszaterdag, als de klokken 
terugkwamen, en Pasen, waarop we nog steeds ei-
eren zoeken. De processies in en buiten de kerk, de 
bedevaarten, priesterfeesten, met hele straten in de 
geel-witte vlaggen gezet. 
Heel die kerkelijke cultuur is vanaf de eindjaren zes-
tig van de vorige eeuw op zijn kop gezet, want we 
zochten naar een nieuwe manier van kerk-zijn, van 
parochie-zijn en godsdienstig zijn. Omdat het voor-
gaande dreigde verloren te gaan, zijn we begonnen 
aan het plan van dit parochiemuseum. Op de zol-
ders van pastorieën en kerken lagen al gauw de 
resten van dat verleden, in kisten, dozen en kasten 
weggestopt. Er zijn spullen verdwenen, weggegeven 
met goede bedoelingen, kerkelijke kleding verknipt 
voor poppenjurken. Wij vonden het te kostbaar en 
te interessant om er geen werk van te maken. We 
verzamelden spullen en van alle kanten kwamen in-

DE PAROCHIE KRIJGT ER EEN MUSEUM BIJ... teressante zaken naar ons toe, via mensen en vanaf 
zolders, scholen. Na de jaren zestig komen de veran-
deringen snel op gang en verdween in korte tijd die 
rijke kerkelijke cultuur.
Het museum nu, 25 jaar later, vertelt daarom 
vooral over het Rijke Roomse Leven. Het is herken-
baar voor ouderen, interessant voor jongeren en 
vormt een goed programmapunt voor een of an-
dere groepsactiviteit zoals een familiebijeenkomst, 
fietstocht of vrijwilligersuitje. Ook communicanten 
en vormelingen nemen een bezoek aan het muse-
um op in hun voorbereiding.
Momenteel is een aparte tafel ingeruimd voor on-
langs geschonken spullen. We nemen voorwerpen 
van mensen aan die waardevol zijn en iets toevoe-
gen aan onze collectie.
Kortgeleden ontvingen we een bijzondere schen-
king van pastor Jan de Waal, voorheen verbonden 
aan onze parochie: een prachtige beeldengroep, 
bestaande uit twaalf beeldjes: de twaalf apostelen.
Deze groep zal onthuld worden op die laatste zon-
dag van mei in de grote zaal. 
De beheergroep ziet u graag komen op zondag 31 
mei. Van harte welkom. Wij zijn blij met ons muse-
um, bestemd voor heel de parochie. Hopelijk u ook!   

Gerard Toonen
www.museumdekijkzolder.nl

Jos van Minderhout
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             VIERINGENROOSTER

5e zondag van Pasen
zaterdag 2 mei
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en New Challenge
19.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Elckerlyc
zondag 3 mei
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Soli Deo Gloria			   (koffie)

maandag 4 mei
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks
dinsdag 5 mei
09.00 	 Wijchen 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers
woensdag 6 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Frits Hendriks 
donderdag 7 mei
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
vrijdag 8 mei
10.00	 Zandloper	 Woord & Communie	 Lara van der Zee en samenzang 			   (koffie)

6e zondag van Pasen
zaterdag 9 mei
19.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering	 Herwi Rikhof en Komore
zondag 10 mei
09.30	 Hernen		 Eucharistieviering	 Martin Claes en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en Herenensemble	 		  (koffie)
11.00	 Overasselt	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Parnassus

maandag 11 mei
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 12 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 13 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes

Hemelvaart
donderdag 14 mei
09.30	 Nederasselt	 Gildeviering		  Frits Hendriks en Mazing Joy	
10.00	 Kapelberg	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers en samenzang	
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Schola SDG			 

vrijdag 15 mei
09.30	 Zuiderhoek	 Woord & Communie	 Hennie Witsiers



Parochie de twaalf apostelen Pagina 11nummer 16-04, mei 2026

             VIERINGENROOSTER

7e zondag van Pasen
zaterdag 16 mei
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00 	 Kapelberg 	 Oecumenisch gebed 	 Lara van der Zee en Henk van Kapel en Elckerlyc
zondag 17 mei
09.30	 Alverna	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en Samen Verder			   (koffie) 
09.30	 Niftrik		  Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en koor Niftrik
11.00 	 Balgoij	 	 Woord & Communie 	 Lara van der Zee en Mazing Joy			   (koffie)
11.00	 Overasselt	 Gebedsviering		 werkgroep						      (koffie)
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en koor Hernen

maandag 18 mei
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 19 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 20 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 21 mei
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
vrijdag 22 mei
10.00	 Woezik		 Woord & Communie	 Lara van der Zee en samenzang 			   (koffie)

Pinksteren
zaterdag 23 mei
16.00	 Kompas 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
19.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang
zondag 24 mei
11.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Norbert Swagemakers en pastoresteam 		  (koffie)
			   Vormsel 		  en Familiekoor
maandag 25 mei
11.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes, Ruud Roefs en Hennie Witsiers 
						      en samenzang			 

dinsdag 26 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 27 mei
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 28 mei
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)

Heilige Drie-eenheid
zaterdag 30 mei
16.00	 Kompas 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
19.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering	 Herwi Rikhof en René Lamers en samenzang
zondag 31 mei
09.30	 Hernen		 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en koor Hernen
09.30	 Woezik		 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Herenensemble
11.00 	 Overasselt 	 Eucharistieviering 	 Ton van Balveren en Ceciliakoor
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en Mazing Joy
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maandag 1 juni
19.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
dinsdag 2 juni
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes
woensdag 3 juni
09.00 	 Wijchen 	 Eucharistieviering 	 Martin Claes en samenzang
09.30	 Wijchen	 Stille Aanbidding 	 Martin Claes
donderdag 4 juni
08.45	 Wijchen	 Rozenkransgebed	
09.00 	 Wijchen 	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang 			   (koffie)
vrijdag 5 juni
09.30 	 Alverna 	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)

Sacramentsdag
zaterdag 6 juni
16.00	 Kompas 	 Eucharistieviering	 Frits Hendriks en samenzang 			   (koffie)
19.00	 Heumen	 Eucharistieviering	 Ton van Balveren en Mazing Joy
19.00 	 Kapelberg 	 Eucharistieviering 	 Frans Bomers en Parnassuskoor
zondag 7 juni
09.30	 Batenburg	 Woord & Communie 	 Hennie Witsiers en samenzang
09.30	 Nederasselt	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Mazing Joy
11.00 	 Wijchen	 Eucharistieviering 	 Frits Hendriks en Soli Deo Gloria			   (koffie)

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen

https://wijchensewereldwinkel.nl

TUNESISCHE SCHALEN UIT NABEUL
De productie van deze schalen vindt plaats in Tune-
sië. Het bedrijf is een familiebedrijf waarbij twintig 
mensen betrokken zijn. Bij het ontwerpen van de 
patronen werkt een veertigtal dove vrouwen, wat 
vrij uitzonderlijk is voor Tunesië. Deze werkneem-
sters reizen elke dag naar Nabeul en krijgen een 
salaris dat boven het gemiddelde ligt. 
In het project worden grote blokken klei aange-
leverd en in kleine porties verdeeld. Het blok klei 
wordt, na te zijn uitgerold, in een pers gedaan om 
de gewenste vorm en grootte te bepalen. 
Daarna moet de schaal gepolijst worden. Het aan-
brengen van het patroon is precisiewerk en vereist 
grote vakkundigheid. 
Alle producten gaan twee keer in de oven: de eer-
ste keer na beschildering,  de tweede keer na het 
glazuren.
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Op donderdag 9 april heb ik de laatste producten 
van de inzameling tijdens de vastentijd 2026 ge-
bracht bij de Voedselbank Beuningen-Wijchen. 
Samen met de acht kratten die ik al eerder had 
aangeleverd, was dit een grote hoeveelheid, zoals 
uit bijgevoegde foto blijkt. Voordat ik de producten 
naar de Voedselbank bracht, heb ik de kratten sa-
mengevoegd en/of aangevuld zodat ze maximaal 
gevuld waren.

In totaal zijn aan de 
Voedselbank, in de per-
soon van Peter Coolen, 
overgedragen:
• 27 gevulde kratten met 
producten
• vijf gevulde dozen uit 
een kerstpakket van een 
ondernemer
•  twee dozen met diverse 
producten.
•  een tas met verse pro-
ducten.

• een envelop met een donatie van € 75,-.

Het zal u deugd doen te vernemen dat de heer 
Coolen namens de  Voedselbank Wijchen-Beunin-
gen erg blij was met de producten die onze actie 
heeft opgeleverd.
De meeste dank gaat natuurlijk uit naar de gulle 
gevers, maar zeker ook naar de collega’s die in de 
geloofsgemeenschappen medewerking hebben 
verleend aan het organiseren van de actie. Gezien 
het goede resultaat hoop ik dat ik bij een volgende 
actie voor de Voedselbank opnieuw kan rekenen op 
de medewerking van allen. Zonder uw hulp is een 
actie voor de Voedselbank onmogelijk.
					     Hein Kroft

             RESULTAAT INZAMELINGSACTIE              VASTENMAALTIJDEN BIJ PASTOR FRITS 

In de vastentijd heeft pastor Frits op vijf vrijdagen 
in zijn woning in totaal 35 gasten ontvangen voor 
de vastenmaaltijd. De maaltijden werden verzorgd 
door verschillende vrijwilligers die bereid waren 
gevonden om een eenvoudige maaltijd te serveren. 
Na afloop van de maaltijd ging het spaarvarken 
rond voor een vrijwillige bijdrage. De opbrengst 
bedroeg € 401,-.
De vastenmaaltijden bij de pastor in zijn woning 
in Overasselt zijn vanaf het begin georganiseerd 
door Leo van Os uit Heumen, eerst vele jaren bij 
Aloys van Velthoven, daarna bij Yves Mambueni en 
vorig jaar bij Frits. Vanwege zijn leeftijd werd het 
voor Leo te veel om dit nog te blijven doen. Hij was 
dit jaar wel te gast bij een van de maaltijden en is 
na afloop van de maaltijd met een kleine attentie 
bedankt voor de vele jaren dat hij zich actief heeft 
ingezet voor de Vastenactie.

Werkgroep vastenmaaltijd

Voor de negende keer hebben drie samenwerkende 
kerken in Wijchen de Passion georganiseerd. Na-
dat op 19 maart in de parochietuin het project was 
geopend, hebben nogal wat mensen bij het houten 
kruis kaarsjes aangestoken, intenties in het boek 
geschreven of op briefjes genoteerd, en even de 
gelegenheid genomen om tot rust te komen. Het 
is fijn dat iedereen respectvol met de spullen om is 
gegaan  en er niets is vernield. Op Witte Donderdag 
2 april werd het zware kruis naar de Schakel gedra-
gen. Dit jaar werd er door kinderen ook een lichter 
kruis en enkele kaarslantaarns meegedragen.

Theo van der Weegen

PASSION 2026
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BEDANKT!!
De opbrengst van de Vastenactie in de geloofsge-
meenschap H. Damianus in Niftrik was het mooie 
bedrag van € 776,-.
Alle gevers en de mensen die de zakjes rondge-
bracht en opgehaald hebben, hartelijk bedankt.

Ook de inzameling voor de Voedselbank was een 
succes. De kratjes op school en in de Mariakapel 
waren rijkelijk gevuld. De Voedselbank is er blij 
mee.

MARIAKAPEL
In het portaal van de H. Damianuskerk, onder de 
toren, is de Mariakapel van Niftrik. Pastor Jos van 
Minderhout heeft hier het initiatief voor genomen. 
Vrijwilligers hebben voor de uitvoering gezorgd.
Het toenmalige kerkbestuur heeft het mooie, ge-
glazuurde Mariabeeld opgehaald bij een school in 
Almere. Mevrouw Loeffen-Megens zorgt ervoor dat 
er steeds bloemen bij het Mariabeeld staan en dat 
de kapel er netjes uitziet.
Loop er eens een keertje binnen, om een kaarsje 
aan te steken, te bidden of om gewoon eventjes 
rustig te zitten!

H. Damianus - Niftrik

De Mariakapel is vanaf eind maart tot Allerzielen (2 
november) elke dag 
open. Tijdens de ove-
rige maanden alleen 
op zondag. Bij slecht 
weer blijft de deur ge-
sloten.
Wie weet, tot ziens in 
Niftrik!

 
H. Antonius Abt - Nederasselt

VAN DE CONTACTRAAD

Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) wordt in de 
H. Antonius Abt te Nederasselt traditioneel een 
gildeviering gehouden. Het gilde van Nederas-
selt, Salvator Mundi, zal met alle leden in de kerk 
aanwezig zijn. Er wordt dan gebeden voor alle 
overleden en levende leden van deze vereniging. De 
viering zal worden voorgegaan  door pastor Frits 
en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ma-
zing Joy. Na de viering is het traditie dat de pastor 
overvendeld wordt met het vaandel van het gilde. 
Fanfare Wilhelmina zal deze overvendeling muzi-
kaal begeleiden.
Na deze ceremonie gaat het gilde met een korte 
rondgang door het dorp naar het dorpshuis 'Ons 
Huis',  waar men gaat schieten en gieten. 
De aanvang van de viering is 9.30 uur. U bent allen 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Corné Schaap

foto's van 2025
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H. Judocus - Hernen

MISINTENTIES:
10 mei Moederdag: Bert en Lies van Duifhuizen, Thé 
en Trees Reuvers-Arts, Harry en Ushi Kolks, Piet en 
Gerda van Heumen-Lukassen, David Strik en Ben 
en Bets Hendriks-Taks, Nelly Peters, Piet Hendriks, 
The Hendriks, Annie van Uden-van Nuland.

31 mei: Hent en Mina Janssen-van der Wielen, Tien 
en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Harry en Ushi Kolks

VASTENTAFEL 2026
Op 22 maart organiseerde de vastentafelgroep de 
eerste van drie jaarlijkse vastenmaaltijden. In een 
goed gevulde Mijlpaal schoven zo’n 75 mensen 
aan, die voor € 7,50 een lekkere driegangenmaal-
tijd kregen voorgeschoteld. Onder het genot van 
een goed gesprek, een positieve sfeer en heerlijk 
eten zamelden deze mensen samen bijna € 775,- 
in. Samen met de maaltijden in de Zandloper en in 
de protestantse kerk in Bergharen konden we na de 
laatste maaltijd net iets meer dan € 2.000,- over-
maken aan de Vastenactie.

WANDELEN IN GELOOF, KAPELLENTOCHT.
Mei is vaak een drukke maand kerkelijk gezien. In 
deze maand vieren we zowel Hemelvaart als Pink-
steren. En hoewel de betekenis van deze feestdagen 
lang niet bij iedereen helder voor de geest staat, 
markeren ze een belangrijk moment in onze ge-
schiedenis, namelijk het ontstaan van de kerk.
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus werd opgeno-
men in de hemel. Een feest dat symbool staat voor 
hoop en de belofte dat we er niet alleen voor staan. 
Dat er altijd iemand is die met ons meegaat in roeri-
ge tijden, maar ook als het leven lekker voortkabbelt.
Met Pinksteren vieren we dat Jezus de Heilige Geest 
uitstortte over zijn apostelen en hen aanspoorde de 
straat op te gaan en zijn verhaal te vertellen. Het 
markeert de geboorte van de kerk. 
Het geloof draait veelal om verhalen, verhalen die de 
apostelen doorvertelden op straat, verhalen die we 
lezen in de Bijbel of horen in de kerk. Maar geloof 
draait om meer dan dat, het draait ook om aandach-
tig luisteren naar wat gezegd wordt en vooral ook 
naar wat niet gezegd wordt. De tijd nemen om na te 
denken over wat we zien en horen. Een mooie gele-
genheid om dat te doen is tijdens het wandelen van 
de Kapellentocht op 25 mei aanstaande. Dat kan 
alleen of samen en mocht u even behoefte hebben 
aan een korte pauze en een kopje koffie, dan kunt u 
bij de H. Judocuskerk terecht om 8.30 uur.

WEES WELKOM
Als kerk proberen we altijd de verbinding te zoeken met 
de mensen die ons omringen, mensen met wie we sa-
men wonen, werken en zorgen. Maar om echt contact 
te kunnen maken is het belangrijk af en toe de deur 
wagenwijd open te zetten en mensen uit te nodigen 
om binnen te komen. Dit doen de Gelderse Kerken op 
zaterdag 9 mei voor de tweede keer in samenwerking 
met het Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens de 
door u gekozen wandel- en/of fietsroutes kunt u de 
Dorpskerk in Leur, de Heilige Judocuskerk in Hernen, 
Kasteel Hernen, de Hernense molen, de Nederlands 
Hervormde Kerk in Bergharen, de Oude Sint-Victorkerk 
in Batenburg, de ruïne van Kasteel Batenburg en de 
Batenburgse molen bezoeken.
De afstanden van de wandelroutes variëren van 3 tot 
25 kilometer. De routes lopen door het afwisselende 

Gelieve de misintenties voor juni aan te leveren 
vóór 12 mei bij Helmi de Wildt, Batavierenweg 10 
of via misintentiesjudocus@gmail.com
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rivierenlandschap met akkers en weilanden omrand 
door bomen, heggetjes & knotwilgen en gaan deels 
over onverharde paden, zoals graspaden langs sloten 
en akkerranden. Daarnaast zijn fietsroutes uitgezet 
met een lengte van 22 tot 42 kilometer. Bij inschrijving 

ontvang je een stempelkaart die je bij alle vier de kerk-
gebouwen kunt laten afstempelen. Alle locaties zijn 
een rustpunt waar je je waterfles kunt bijvullen en een 
kopje koffie of thee kunt drinken.

 
H. Antonius Abt - Overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
In onze laatste vergadering kwamen, zoals ge-
bruikelijk, de praktische zaken aan de orde die zijn 
opgepakt of verdeeld om uitgevoerd te worden. 
Daarbij ging het onder andere om de voorbereidin-
gen voor Pasen, variërend van de beeldengroep tot 
de algehele versiering van de kerk. Ook werden de 
mooie reacties gedeeld op de handgemaakte pro-
ducten, zoals sjaals en dekens, die worden gegeven 
aan mensen die dit verdienen en het dus erg waar-
deren. De handwerkgroep is daarmee meer en meer 
een vertaling van 'goed doen, goed ontmoeten'. Er 

komen nog steeds verzoeken binnen voor wat men 
graag zou willen voor bepaalde groepen, om hen blij 
te maken. Dit kan uiteraard nog steeds, zodat de 
groep kan blijven doen waar zij goed in is: elkaar ont-
moeten en ondertussen met de handen bezig zijn.
Verder kwam er terug dat de aanwezigheid van Frits 
en vier relatief jonge priesters tijdens de vrijdagvie-
ring als hoopgevend werd ervaren. Het aantal en de 
relatief jonge leeftijden gaven, blijkens de reacties, 
de aanwezigen moed en vertrouwen. Deze positieve 
sfeer werd ook meegenomen in het koffiedrinken na 
de zondagviering, kort voor onze vergadering.

Namens de contactraad, Gerard Arts

Paschalis Baylon - Woezik

GEBEDSINTENTIES MEI
10 mei: Bertus Janssen en Toos Janssen-Vink, Jan 
Jacobs en Annie Jacobs-Bisschops, Anny Theunis-
sen-Gerrits, Jan van Dartel en Jo van Dartel-Wintjes, 
Jan Duijghuisen, Jan Gerrits en Pieta Gerrits-Rutten, 
Riek Lucassen, Ben van de Groes.
31 mei: Hent Schel, Leo Huijs, Sjef Klabbers, Thé 
Janssen en Cis Janssen-Daanen, Wout Rutten en 
Mien Rutten-den Brok, Johanna Derks-van de Kamp, 
Norbert van Haren, Pieta Martens-Verstegen, Gradie 
Schiks en Zus Schiks, Jan van Dartel en Jo van Dar-
tel-Wintjes, Ben van de Groes.

VANUIT DE CONTACTRAAD
Verslag vergadering van 13 april 2026

Bouwkundige zaken

De ontvangen offerte van het bouwbedrijf voor de uit-
voering van het periodiek instandhoudingsplan voor 
onze kerk is besproken, mede in relatie tot de verleen-
de subsidie. Ook de keuze van de leien (afgeschuind 
of recht) kwam daarbij aan de orde. Het herstel van 
het Antoniusbeeld heeft even stilgelegen, maar wordt 
vanaf heden weer voortvarend opgepakt.

Begraafplaats

Al geruime tijd bestaat het voornemen om rechts van 
de kapel een nieuwe boom aan te planten. Dit zal ko-
mend najaar worden gerealiseerd.

Vastenactie en vastenmaaltijden

De Vastenactie heeft in Overasselt € 402,25 opgele-
verd; de vastenmaaltijden € 401,-. De vastenzakjes 
zijn niet opgehaald; deelnemers hebben deze zelf in-
geleverd.
Pastor Frits sprak zijn grote dank uit aan alle orga-
nisatoren en deelnemers van de vastenmaaltijden. 
In totaal hebben 35 mensen elkaar tijdens vijf maal-
tijden (op)nieuw ontmoet. De bijeenkomsten werden 
goed bezocht en droegen bij aan een mooie onderlinge 
verbondenheid. Aangezien Frits over enkele maanden 
naar een andere parochie vertrekt, zal hij volgend jaar 
niet meer deelnemen in Overasselt. Hij heeft echter 
aangegeven deze waardevolle traditie elders te willen 
voortzetten.

Communicatie met het bestuur

De communicatie en terugkoppeling vanuit het be-
stuur worden als onvoldoende ervaren. We achten 
het van belang dat hierin op korte termijn verbetering 
komt en blijven hierover in gesprek.

Punten voor de Apostelvergadering van 24 juni

Voor de volgende Apostelvergadering willen wij graag 
enkele agendapunten aanleveren:
• Bekostiging vrijwilligerslunch
• Toediening sacramenten in Overasselt
• Toekomst van de begraafplaats

Enkele andere zaken die aan de orde kwamen

•  Evaluatie Goede Week en Pasen
•  Benoeming van een nieuwe pastoor
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H. Victor - Batenburg

DODENHERDENKING BATENBURG 
4 MEI  19.00 UUR

Dit jaar is het 82 jaar geleden dat het zuiden van Ne-
derland, en dus ook Batenburg, bevrijd werd. Zoals 
elk jaar willen we ook nu op 4 mei de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog, maar ook van oorlogs-
handelingen daarna, herdenken op deze Nationale 
Herdenkingsdag. Met een mooi programma wil-
len we hierbij stilstaan in de Oude St.-Victor. Deze 
herdenking begint om 19.00 uur (zie programma, 
onder voorbehoud), waarna we aansluitend bij het 
oorlogsmonument aan de Ringdijk de herdenking 
voortzetten. Afsluitend bezoeken we het graf op 
de plaatselijke begraafplaats van een omgekomen 
bemanningslid van een in september 1944 bij Ba-
tenburg neergestort vliegtuig.

Programma 4 mei in de Oude St.-Victor
(onder voorbehoud)
- Welkomstwoord
- Toespraak door de burgemeester
- Lied: 'Where Have All the Flowers Gone' (Eline van 
Haren)
- Gedicht
- Lied: 'Schindler’s List' (dwarsfluit: Edie Peters, 
begeleiding: P. Vermeulen)
- Gedicht/muziek
- Lied: 'Mag ik dan bij jou' (Mira Vermeulen, Eline 
van Haren)
- Kort verhaal
- Afsluiting

Na afloop is er kranslegging bij het oorlogsmonu-
ment aan de Ringdijk.
Aansluitend bezoeken we  het graf van Conry Cand-
ler.

Namens de historische vereniging
'Het Batenburgs Erfgoed',

Hans Vermeulen

H. Antonius Abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op 26 maart hebben we vooral over de kapotte 
verwarming van onze kerk gesproken. Hoe krijgen 
we in hemelsnaam vóór het volgende stookseizoen 
een werkende installatie? Hein Kroft, Mark Wintjes 
en Henk Jansen hebben contact opgenomen met 
een bedrijf dat infraroodlampen kan leveren, waar-
mee de ervaringen in Engeland positief zijn. Maar 
is dat betaalbaar? Kan onze stroomaansluiting 
dan voldoende sterk zijn? U ziet: de verwarming 
heeft onze volle aandacht.
• Dit jaar zullen we voor onze vrijwilligers weer iets 
feestelijks gaan organiseren, want de laatste keer 
was dat in 2024. Door de nieuwe regels van het 
parochiebestuur kunnen onze vier koren dat zelf 

regelen, maar dient er voor alle vrijwilligers van de 
andere werkgroepen iets gezamenlijks te worden 
georganiseerd. 
• Samen met het parochiebestuur zijn we aan het 
onderzoeken wat er met de overtollige kerkbanken 
moet gebeuren. Laten staan is geen optie. Streven 

is deze actie voor de 
zomer afgerond te 
hebben. Heeft u inte-
resse in een bank, laat 
dat dan even weten 
aan het secretariaat 
van de contactraad.
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Krijgt u het parochieblad nog niet thuis?

Op www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/
media/apostelbode/ kunt u de meest recente 
versie lezen of downloaden. 
Wilt u het blad per e-mail toegestuurd krijgen, 
vraag dat dan aan via apostelbode@detwaalf-
apostelen.nl.
Wilt u het blad op papier thuisbezorgd krijgen 
dan kunt u een e-mail of brief sturen naar ad-
ministratie@detwaalfapostelen.nl. Let op, als u 
buiten de parochie woont, dan moet u de porto-
kosten vergoeden. 

hij een trots erelid. Zijn medeleden hebben hem tot 
op de begraafplaats aan de Elckerlycweg begeleid. 
Moge Kees zingen met de engelenkoren en vissen 
met de Visser van mensen.

Dien Aarts-Alofs
* 14-05-1929             † 31-03-2026
Dien Aarts overleed na een lang en levenslustig le-
ven. Zij woonde lange tijd aan de Roerdompstraat in 
Wijchen-Noord. Samen met haar echtgenoot Henk 

kreeg ze een dochter, Brigitte. Na 
het overlijden van Henk in 1990 
bleef Dien nauw verbonden met 
Brigitte en de kleinkinderen. Zij 
was zorgzaam, bleef altijd betrok-
ken en in beweging. Ze hield van 
kaarten en had een warm en ge-
zellig huis. Dien overleed na een 
kort ziekbed. We hebben afscheid 
van haar genomen vanuit de An-
tonius Abtkerk te Wijchen op 8 
april, waarna zij is begraven op 
het kerkhof bij Henk.

Ben van de Groes
* 02-11-1941             † 02-04-2026
Zijn geboortegrond aan de Sleeburgsestraat in 
Overasselt werd voor Ben van de Groes ook zijn 
overlijdensgrond. Die grond was belangrijk voor hem 
en de laatste jaren, waarin lichaam en geest hem in 
de steek lieten, sprak hij er vaak over. Net als over 
de paarden, waarvoor hij een bijzondere gave had. 
Waar veeartsen geen raad meer wisten, bracht Ben 
een opgegeven veulen levend ter wereld. Hij was een 
zorgzame man, die tot het uiterste ging voor wie aan 
zijn zorgen waren toevertrouwd. Dankzij Mies, met 
wie hij 62 jaar getrouwd was, kon Ben ook in zijn laat-
ste jaren op zijn geliefde grond blijven wonen. Moge 
hij als het zaad dat sterft in de aarde bloeien in de 
hemel. 

Grada Derks-Van Geenen
* 21-08-1933             † 13-03-2026
Grada is geboren als vierde kind en oudste dochter 
in de familie van Geenen uit Appeltern. Zij heeft de 
lagere school in Appeltern en de naaischool in Berg-
haren bezocht. Haar werkzame leven bestond deels 
uit werkzaamheden als hulp in de huishouding bij di-
verse gezinnen. Zij heeft bij de zusters van Wamel een 
opleiding tot kleuterleidster gevolgd. Deze opleiding 
heeft zij niet volledig afgerond, omdat in de kleuter-
school te Beneden-Leeuwen 
een kleuterleidster nodig was. 
Omdat deze kleuterschool 
eveneens van de zusters uit 
Wamel was, kon zij daar aan de 
slag. Dit heeft zij als een mooie 
tijd ervaren. Zij was getrouwd 
met Piet Derks uit Batenburg. 
Vanaf haar huwelijk heeft zij in 
Batenburg gewoond. Zij was 
moeder van een dochter, die 
nog bij haar woont. Na een kort 
ziekbed is zij op 13 maart 2026 
in het hospice 'Bijna thuishuis' 
te Druten overleden. Op 20 maart 2026 heeft de af-
scheidsviering plaatsgevonden in de Oude St.-Victor 
te Batenburg. Aansluitend was de crematie in crema-
torium Waalstede te Nijmegen.

Kees van Kruijsbergen
* 22-06-1931             † 13-03-2026
Vanaf zijn geboorte in een groot Dreumels gezin 
was Kees een harde werker. Alles pakte hij aan: van 
boerenwerk en schoenlappen tot werken in de Rot-
terdamse haven en als vrachtwagenchauffeur. Door 
een ongeluk kwam hij op jonge leeftijd thuis te zitten, 
aan de Wijchense Herenstraat, waar hij in 1960 met 
Anneke was gaan wonen. Zijn lichamelijke klachten 
waren van buitenaf niet goed zichtbaar, maar voor 
zijn gezin goed te voelen. Gelukkig vond hij afleiding 
in vissen, biljarten en zingen. Van Soli Deo Gloria was 

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor bij de 
uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties beslaat.

WIJ GEDENKEN
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412627

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 St.- Joris | Dorpstraat 19 
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6412627

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude St.- Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-53164226

  Pastoraal team
  Theo Lamers		       waarnemend pastoor	  024-6412627	
  Martin Claes	              			   priester   024-6412627		  martin.claes@detwaalfapostelen.nl
  Frits Hendriks	           			   priester	  06-42195922		  frits.hendriks@detwaalfapostelen.nl
  Lara van der Zee		  pastoraalwerker	  06-13659042		  lara.vanderzee@detwaalfapostelen.nl

ELKAAR BLIJVEN ONTMOETEN

Soms zit de kracht van kerk-zijn niet in grote 
woorden of plannen, maar in iets heel eenvoudigs: 
elkaar ontmoeten.
Onlangs viel de uitnodiging voor de ontmoetings-
middag van het ziekenpastoraat weer op de mat. 
Een middag waarop parochianen, pastores en vrij-
willigers samenkomen voor een viering en daarna 
gewoon… samen zijn. Koffie, een praatje, een lach 
van herkenning. Op het eerste gezicht misschien 
klein, maar wie er wel eens geweest is, weet hoe 
waardevol dat is.
In het vieringboekje stond een mooie vredeswens: 
“In deze tijd van verandering en onzekerheid, laten 
wij samen verder gaan in de liefde en eenheid die 
Christus ons heeft geleerd.” Het zijn woorden die 
eigenlijk precies raken wat veel mensen in onze 
parochie voelen. Er verandert veel. Vertrouwde 
plekken en gezichten verdwijnen, nieuwe vormen 
dienen zich aan, en niet altijd weten we waar het 
naartoe gaat.

Juist dan wordt ontmoeten belangrijker dan ooit.
Niet alleen georganiseerd, zoals tijdens zo’n mid-
dag, maar ook in het klein. Even blijven staan na de 
viering. Een kaartje sturen. Iemand bellen. Of sim-
pelweg aanwezig zijn. Want ontmoeten is meer dan 
elkaar zien; het is elkaar erkennen, elkaar ruimte 
geven, elkaar meenemen op de weg die we samen 
gaan.
Voor mensen die wat minder mobiel zijn of vaker 
alleen thuis zitten, is zo’n ontmoetingsmiddag vaak 
een hoogtepunt. Maar eigenlijk geldt het voor ons 
allemaal. We hebben elkaar nodig om kerk te kun-
nen zijn. Niet als een organisatie met structuren en 
plannen, maar als een gemeenschap van mensen 
die elkaar blijven opzoeken.
Misschien ligt daar ook wel een sleutel voor de toe-
komst van onze parochie. We kunnen lang praten 
over gebouwen, aantallen en organisatievormen, 
maar uiteindelijk draait het om de vraag: blijven we 
elkaar ontmoeten? Blijven we de moeite nemen om 
verbinding te zoeken, ook als het anders gaat dan 
we gewend zijn?
De vredeswens zegt het zo mooi: “Mogen wij elkaar 
blijven ontmoeten met de vrede van Christus in ons 
hart.” Dat is geen groot gebaar, maar een dagelijk-
se houding. Open staan voor de ander. Bereid zijn 
om te luisteren. En de vrede die we ontvangen, ook 
weer doorgeven.
Misschien is dat wel de meest eenvoudige en tege-
lijk de meest wezenlijke opdracht voor ons allemaal. 
Niet ingewikkeld, maar wel van grote waarde.
Elkaar blijven ontmoeten. Gewoon, omdat we sa-
men verder gaan.

Piet van Erp
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DE LIEFDESTALEN VAN GOD
U hebt misschien wel eens gehoord van het werk 
van Gary Chapman. Deze Amerikaanse dominee 
beschrijft dat er vijf talen van liefde zijn: het ge-
bruik van positieve woorden, het schenken van 
tijd en aandacht, het geven van cadeaus, elkaar 
dienen, en lichamelijk contact. Iedere mens heeft 
één of twee voorkeurstalen, talen die hij of zij vloei-
end spreekt, terwijl de andere liefdestalen vaak wat 
meer op de achtergrond staan. Als je met elkaar in 
een relatie verkeert, of dat nu is als liefdespartners, 
als vrienden, of als ouder en kind, kan het verrijkend 
zijn de taal van de ander te kennen. Anders loop 
je het risico dat je als het ware langs elkaar heen 
praat. Wanneer iemands liefdestaal dienen is, en 
jij komt met positieve woorden aan, kan die per-
soon denken: ‘praatjes vullen geen gaatjes’, en 
zich ongezien en onbemind voelen. Je kunt je kind 
overladen met cadeaus, maar als het verlangt naar 
jouw tijd en aandacht, of naar lichamelijk contact, 
voelen al die geschenken maar leeg aan. Het is dus 
goed te weten waar de ander behoefte aan heeft.
Waar ik niet eerder bij stil had gestaan, tot ik het 
boek ‘De liefdestalen van God’ van Gary Chapman 
las, is dat mensen ook op verschillende manieren 
in contact kunnen staan met God. Iemand wiens 
eerste liefdestaal ‘positieve woorden’ is, voelt zich 
waarschijnlijk geraakt door alle mooie teksten in de 
Bijbel en de liturgie. Omgekeerd zal zo iemand wel-
licht graag zijn liefde voor God uiten door te bidden 
met woorden, woorden van aanbidding en dank- 
zegging, of door bijvoorbeeld het schrijven van een 
gedicht. Iemand die graag tijd en aandacht deelt, 
kan helemaal opgaan in de stille momenten met 
God – in de mis, in de aanbidding, in gebedsmo-
menten thuis. Zo iemand bidt wellicht de hele dag 
door, en maakt zo telkens kleine momentjes van 
aandacht voor God vrij. Wie liefde het sterkst er-
vaart in het geven en ontvangen van cadeaus, kan 
de genade van God ervaren in al zijn geschenken.
De hele schepping is immers één groot geschenk! 
Maar ook de goede dingen die op ons pad komen, 
vaak precies op het juiste moment, of diepgaan-
de spirituele ervaringen. Deze liefde kun je verder 
geven door aan andere mensen geschenken te 
geven, zoals onze gaven in de vastentijd, of het 
brengen van een maaltijd aan iemand die het moei-

lijk heeft. Veel mensen in onze kerk uiten hun lief-
de voor God en de gemeenschap door te dienen, 
we hoeven maar te kijken naar de vele vrijwilligers 
om te zien in hoeveel vormen dat kan. Jezus heeft 
ons steeds op het belang van de dienstbaarheid 
gewezen en deze ook voorgeleefd. Zijn ultieme of-
fer van dienstbaarheid was zijn gehoorzaamheid 
tot in de dood aan het kruis. Voor mij, als iemand 
die lichamelijk contact als eerste liefdestaal heeft, 
was het inzicht dat ook dit een liefdestaal van God 
is het meest verrassend. Lichamelijke uitingen 
van onze liefde voor God zijn bijvoorbeeld het zin-
gen van lofliederen, of het heffen van de handen 
in gebed. Mensen die zo liefhebben, spreken vaak 
van een sterke ervaring van zijn aanwezigheid in 
hun leven. Ook deze vorm van liefde kun je aan an-
deren doorgeven. Zo zegen ik onze kinderen met 
een kruisteken op het voorhoofd, elke keer dat ze 
het huis verlaten.
Aan u de uitnodiging om eens bij uzelf na te gaan: 
wat is uw eerste liefdestaal? Kent u de liefdestaal 
van de mensen om u heen? Hoe kunt u Gods lief-
de het sterkst ervaren en het meest passend voor 
u beantwoorden? Probeer en experimenteer… Het 
kan uw relaties en geloofsleven verrijken!

Sabine Beurze


